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| , adresinden Türkçenin Ritmi kitabını seçip 
ı ı 


dilediğiniz soruyu seçin. 


Zehra, ders başlamadan önce koşarak okulun giriş katındaki A sınıfına yönelir. Arkadaşı Asel'i görecektir. Asel'in ise 
birazdan yazılı sınavı başlayacaktır. O nedenle biraz telaşlıdır. Zehra, sınıfın kapısına yaklaştığı gibi Asel'le göz göze gelir ve 
çok sevinir. Asel merakla sorar. “Hayırdır, bu ne telaş!” Zehra ise nefes nefese, “Sınavdan hemen sonra, teneffüste bizim sınıfa 
gel, öğretmenin neler sorduğunu bana söyle.” der. Asel ise şaşkınlıkla, “İyi de öğretmen aynı soruları sormayacak kil” deyince 


Zehra şöyle karşılık verir: “Aynı soruları sormayacak ama aynı öğretmen soru soracak!” 
Sevgili Öğrenciler, 


Nitelikli iş hayatı, iyi bir üniversiteden; o da üniversite sınavlarındaki başarımızdan geçmektedir. Bu arada üniversite 
sınavına hangi alandan girersek girelim Türkçenin getirisi inkâr edilmez ve küçümsenmez bir gerçek. Yeni sistemde Türkçenin 
yeri yadsınamaz. Şimdi baştaki hikâyeye şöyle bir geri dönecek olursak evet, her sene sorular değişiyor olabilir ama soruları 
hazırlayan aynı kurum: ÖSYM. İşte elinizdeki bu kitap, ÖSYM'nin önceki yıllarda sorduğu soruları analiz ederek, özellikle son 


sekiz yılı daha dikkatle irdeleyerek, 2020 TYT ve sonrası ile ilgili deyim yerindeyse sizlere “kopya” vermektedir. 


Sınav yayıncılığında bir ilk olan “Soru Tipleri” modülü, ÖSYM'nin 1974 ÜSS'den 2019 TYT'ye kadar 
sormuş olduğu bütün Türkçe sorularını inceleyerek oluşturulmuştur. Hangi soru tipleri daha fazla çıkmışsa başka 
bir deyişle de hangi soru tiplerinin daha fazla çıkma ihtimali varsa işte bu kitapta onlar yer almaktadır. Bizler, ilk defa uygulanan 
bu yöntemde, sadece soru tiplerini seçmek ve paylaşmak ile yetinmeyip bu soru tiplerini daha hızlı ve doğru nasıl çözebileceğiniz noktasında öneriler sunduk. Bunun yanı sıra, bu tarz sorularda öğrencilerin en fazla hataya düştüğü anları paylaştık. Yani 
hiç hata yapmadan en az sürede doğru cevaplara ulaşmanızı hedefledik. Çünkü biz, Türkçe soruları için “Boş yok, yanlış 
yek!” parolası ile yola çıktık. Daha önce birçok yayın tarafından konular, hücreleme yöntemi ile ele alınmıştı. Ama ilk defa 
sorular “hücreleme tekniği” ile bu kitapta ele alındı. Böylece öğrenci, edindiği çözüm stratejisini anında tatbik etme imkânına 
sahip olabilmekte, yapabiliyorsa pekiştirmekte, yapamıyorsa öğrenebilme imkânına sahip olabilmektedir. Her test, özenle ve 


ÖSYM soru zorluk seviyesi göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Hücreli soru tiplerinden sonra her bölümün sonunda yer 


alan testlerle o konu ile ilgili açık bir kapı, eksik bir soru tipi, ölçülmeyen bir bilgi kalmasın ve konu her yönü ile pekişsin istedik. 


Kitapta yer alan soruların tamamı video çözümlüdür. Takıldığınız ya da “Acaba farklı çözüm yolu var mı?” diye 


düşündüğünüz bütün sorularda anında yanınızdayız. 
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18. Soru 


a 


1974 ÜSS'den 2019 TYT'ye kadar bu soru ti- 


pinden kaç tane çıkmış, en son ne zaman çık- Özellikle son 8 yılı göz önünde bulundurarak 


ÖSYM tarihinin en fazla çıkmış soru tipini siz- 


mış gibi net bilgileri sizler için araştırıp der- 


ledik. ler için seçtik. 


&Ç SORU onu 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5'e yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2019 TVT'de çıkmıştır. Bu tip sorularda tercih 


edilmesini tavsiye ettiği- 
İİ Soru kökünü oku miz ana çözüm strateji- 
İTİ Paragrafıoku | & sini sizlere kolaylık olsun 


b 


Muhsin Mete, her hafta gazetede kendine ayrılan yerde, tespit ettiği 
ı 
(belirlediği) dil yanlışlarına değiniyor. Gazete, dergi, kitap, yazar ayrımı 


yapmaksızın gözüne batan (dikkatini çeken) hataları nazik bir üslupla 
" 
irdeliyor (inceliyor). Kimseyi incitmek gibi bir derdi de yok. İstiyor ki 
Ul 


diye burada tekrarlaya- 


dilimize hak ettiği (doğru bildiği) değer verilsin, dilimiz mümkün rak paylaştı k. 
IV 


li 
olduğunca doğru yazılıp doğru konuşulsun. Şikâyet değil yapıcı (yararlı) 
v 


eleştiri onun yazdıkları. 


“Hak” sözcüğü “doğru”, anlamında kullanılabilir 
ancak buradaki kullanımı “bir emeğin karşılığı” anamındadır. 


Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) 
içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? 


A) B)U gn DV E)V 


Cevap D 


ÖSYM tarihinin en fazla çı- 
Sizin için seçtiğimiz sokan soru tipinden sizler için 
runun pratik ve taktikli 
uygun olan birinin benzeriçözümünü bu alana yaz- 


YG PSI çürür öz dik. 


& Soru kökünün olumsuz olduğunu özellikle ve öncelik- X Sözleri, tek başına ya da sözü oluşturan sözcüklerin 
le görebilmeliyiz. tekli anlamlarından hareketle yorumlamamız bizi ha- 
& Her bir sözü tek tek değerlendiriniz. taya sürükleyebilir. 


ni örnek olarak seçtik. Aklınızda olsun, metnin başından koyu ton ile yazılmış 
kısma kadar olan bölümü, 
“paragraf”; koyu ton ile belirginleştirilmiş kısmı, “soru 


kökü”; A,B,C,DveEile be- 


m TÜRKÇENİN RİTMİ 


lirtilen ifadeleri de “seçe- 


nek” olarak nitelendirece- 


giz. 


Bizim için asıl olan soruyu 
çözmek değil, bu tip sorula- 


rı daha hızlı ve doğru nasıl 


çözebileceğimizin stratejisi- 


ni belirlemek. Burada da bu- 


nu yapmaya çalıştık. 


“Soruları çözerken neden hata yaparız?” ya da “Nasıl hata yapmayız?” sorularından 
hareketle bu bölümü kaleme almaya çalıştık. Sıfır çü- 


rük niyeti ile... 


O 


Sözcükte Anlam 


Sözcük 
Kendi başına anlamı olan ses veya ses 
birliğine sözcük denir. 


Çok Anlamlılık 

Sözcüklerin, kullanıldıkları durumlara 
göre birden fazla anlamı karşılamasına çok anlamlılık denir. 


Gerçek Anlam 

Bir sözcüğün; kullanıldığında aklımıza ilk 
gelen, herkes tarafından bilinen, sözlükteki ilk anlamına gerçek anlam denir. 


Mecaz Anlam 

Bir bilgi veya benzetme sonucu, sözcüğün sahip olduğu gerçek anlamdan 
tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. 


Yan Anlam 

Biçim veya şekil bakımından bir sözcüğün temel anlamıyla ilişkili olan başka bir sözcüğe ad olarak verilmesine 
yan anlam denir. 


Terim Anlam 

Bilim, sanat, spor veya meslek dalı gibi alanlarla ilgili özel ve belirli kavramları karşılayan sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir. 


Somut Anlam 

Beş duyumuzdan (görme, işitme, koklama, tatma, dokunma) herhangi biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcüklere somut anlamlı sözcükler denir. 


Soyut Anlam 

Beş duyu organımızdan herhangi biriyle algılayamadığımız ancak var olduğuna inandığımız kavramları karşılayan sözcüklere soyut anlamlı sözcükler denir. 


Somutlaştırma 

Soyut anlamlı bir sözcüğün, anlam genişlemesi yoluyla somut anlam kazanmasına somuftlaştırma denir. 


Soyutlaştırma 

Somut anlamlı bir sözcüğün, anlam 
genişlemesi yoluyla soyut anlam kazanmasına soyutlaştırma denir. 


Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler 
Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. 


Yakın Anlamlı Sözcükler 
Yazılışları ve anlamları farklı olan ancak kullanıldıkları cümlelerde benzer 
anlamlara gelen sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir. 


Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler 
Anlamca birbirine ters (zıt) olan sözcüklere karşıt anlamlı sözcükler denir. 

Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler 
Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamla- 


rı farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir. 


öLUM ÖZETİ » 


İkilemeler 

Aralarında anlam ya da ses yönünden 
çeşitli ilgiler bulunan iki sözcüğün bir 
araya gelmesiyle oluşan sözcüklere 
ikileme denir. 


Sözcükte Anlam Olayları 


Ad Aktarması (Mecazımürsel) 
Bir sözcüğün benzetme amacı olmadan başka bir sözcüğün yerine kullanılmasına ad aktarması denir. 


Deyim Aktarması 

Aralarında anlam ilgisi olmayan kavram veya varlıklar arasında benzetme 
yoluyla ilgi kurmaya deyim aktarması denir. 


Dolaylama 

Bir sözcükle anlatılabilecek kavramın, 
anlatıma çekicilik katmak için birden 
fazla sözcükle anlatılmasına dolaylama denir. 


Güzel Adlandırma 

İnsanlarda olumsuz çağrışımlar uyandıran bazı varlık ya da kavramları, içinde bulundurduğu olumsuzluğu örtmek 
için güzel bir biçimde dile getirmeye 
güzel adlandırma denir. 

Yansıma 

Doğadaki seslerin taklit edilmesiyle ortaya çıkan sözcüklere yansıma sözcükler denir. 

Deyimler 

En az iki özcükten oluşan, genellikle 
mecaz anlam taşıyan kalıplaşmış, özlü sözlere deyim denir. 


CI) 1) 


| SSORUZ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 35'in üzerinde soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2017 YGS'de çıkmıştır. 


Ritchie Robertson, “Franz Kafka okumak, kafa karıştırıcı bir deneyimdir.” 
derken haklıdır. Kafka metinleri, yaşamımıza bir kere girmiştir ve ne ka- ( Paragrafı oku 


dar zaman geçerse geçsin belleğimizde aynı etkiyi hissettirir. Çünkü Kafka okuma deneyimi, sessiz filmlere eşlik eden alt yazılar gibidir. Düşün- 


ce yakalamaya çalışır ama göz bir türlü takip edemez. İT Seçenekleri oku 


Bu parçada geçen “sessiz filmlere eşlik etmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sanatile düşünce arasında fark oluşturmak > 11 
B) Okuyucuların düşüncelerini etkilemek ÇOZU Mm 


C) Düşünceleri olay örgüsü içinde dile getirmek 


Kafka metinleri kafa karıştırıcı olduğu için tam olarak belleğe alınmamıştır. Evet, görüntüde bir şey 
var ama bu sessiz filmi tam anlayacağımız bir seslendirme yok, gibi. Bu ne demek? Kafka metinlerindeki anlam hemen anlaşılmaz. Anlam açık degil, kapalıdır. 


D) Düşünceleri kapalı bir şekilde sunmak 


E) Düşünceleri kanıtlamaya çalışmak 


Cevap D 


X Sadece anlamını aradığımız söze odaklanmak, bulunduğu metinden bağımsız olarak o sözün anlamını düşünmek bizi hataya düşürür. 


Anlamını aradığımız sözün öncesinde ve sonrasında 
verilen cümlelerle sağladığı bütünlüğe dikkat etmeliyiz. 

4 Butarz, örnek benzetme formunda verilen cümlelerden sonra gelen cümle, genelde açıklama formunda 

olur. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Mücadeleyle, emekle yoğrulan insanların arasından geldiğinden 
midir yoksa o insanları yazdığından mı, hayatın izi sürülüyor Refik Durbaş'ın kaleminde. Durbaş, kalemini içi geçmiş, enerjisi 
kalmamış bir toplumu uykudan uyandırmak için kullanmıştır 
hep. 


Bu parçada geçen “toplumu uykudan uyandırmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İnsanların tarihe mal olmuş hatalarıyla yüzleşmelerine yardımcı olmak 

B) İnsanları bilinçlendirerek onların sorumluluklarının farkına 
varmalarını sağlamak 


C) İnsanların olumsuz tutumlarını değiştirmeleri için onlara süre vermek 

D) İnsanların haksızlıklar karşısında duyarsız olmalarının nedenlerini araştırmak 


E) Başkalarının içinde bulunduğu durumu anlayabilmek için 
empati yapmayı öğrenmek 


Hiçbir şey bizim çocukluğumuzdaki gibi değil; artık hepimiz mutsuz çocuklar büyütüyoruz. Her şey parmaklarının ucunda olan, 
her istediğine anında ulaşan ama mutsuz çocuklar... Dolu dolu 
yaşıyorlarmış gibi görünen fakat bir nakaratı tekrarlar gibi yaşayan, günleri okulda ve bilgisayar başında geçen çocuklar... 


Bu parçada geçen “bir nakaratı tekrarlar gibi yaşamak” sözüyle 
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Başarısızlığa yol açan engelleri ortadan kaldırmak 
B) Günleri tekdüze bir şekilde geçirmek 

C) İnsanların gönlünü okşayan sözler söylemek 

D) Çocukluğun bütün avantajlarını kullanabilmek 

E) Ahenkveritim içinde bir ömür sürmek 


Tarık Buğra, yazarlığının son on yedi yılında, on sekiz öykü yayımlamıştır. Neredeyse her yıla bir öykü düşmektedir. Kalemiyle geçinen biri olarak ilk beş yıldan sonra, tabir yerindeyse hikâyeden kendisine ekmek çıkmayacağını anlamış olmalı ki yazar 
bu türde ısrar etmemiştir. 


Bu parçada geçen “ekmek çıkmayacağını anlamak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İlgi toplayamayacağını sezmek 

B) Başarılı olamayacağını kabullenmek 
C) Para kazanamayacağını fark etmek 
D) Malzeme bulamayacağına inanmak 
E) Kişiliğine uygun olmadığını görmek 


Okur da eleştirmen de biz yazarlardan çok farklı yorumlar yapabilir. Bazen öyle oluyor ki öyküyle ilgili hiç aklımdan geçmeyen 
anlamlar ve durumlar çıkarıyorlar. Bu hoş bir şey, öyküyü onlarla beraber yazdığımız anlamına da geliyor. Metinler ya kapalı 
olur, onları açmak görevi okura kalır ya da açık olur, okur söyleneni hemen anlar. Ben galiba çalışkan okuru, biraz yorum yapan 
ve metin dışına çıkabilen okuru seviyorum. 


Bu parçada geçen “metin dışına çıkabilmek” sözüyle anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Metni yazarının arzuladığı biçimde anlamak 

B) Metnin içeriğini kendi yaşamında uygulamak 

C) Metni önceden okuduklarıyla karşılaştırabilmek 

D) Metinler arasında bağlantılar kurabilmek 

E) Metini kendi yorumunu da katarak anlamlandırmak 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


5. Sürekli okumak, düşünmek ve sürekli yazmak... İyi yazmanın, 
geleceğe kalmanın tek yolu bu. Genç yazarlar, edebiyatın yedek 
kulübesinde oturmak istemiyorlarsa alın terlerini kâğıdın üstüne akıtmalıdır. 


Bu parçada geçen “edebiyatın yedek kulübesinde oturmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Edebiyat alanında varlık gösterememek 

B) Yeteneği gizli sanatçılar arasında kalmak 

C) Edebi yeteneğini eserlere aktarabilmek 

D) Çok sayıda ama niteliksiz eser vermek 

E) Okurlarca beğenilecek eserler kaleme almak 


6. Yazmahissinin ne zaman kapıyı çalacağı belli olmaz. İçinden geldiğinde bunu asla ertelememeli insan. Ne duyuyorsa dökmeli 
yazıya. Bunların tamiri, demlenmesi sonraki iştir. Eğer böyle olmaz, o heves durdurulursa bir daha ortaya çıkmayabilir. 


Bu parçada geçen “içinden geldiğinde” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Uygun ortamı bulduğu zaman 

B) Her yalnız kaldığı zaman 

C) Yazma isteği duyduğu zaman 

D) Eleştirmenlerden uzak kaldığı zaman 
E) Kalabalıktan kurtulduğu zaman 


7. Okuyucunun yatıştıramadığı meraklarından biridir yazarların yazma biçimi. Okur ille de kamera arkasını görmek ister. Bu yazar 
denen kişi ne yer, ne içer, nasıl yaşar? Hangi zamanlarda, nasıl 
yazmaya oturur? Yazarken hangi sancıları geçirir, yazdıklarında 
kendisi ne kadar vardır, hangi kahramanın ardına saklanır? 


Bu parçada geçen “kahramanın ardına saklanmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sıradan insanlardan farklı bir görüntü çizmek 
B) Toplumsal içerikli konulardan olabildiğince kaçınmak 
C) Alışılagelmiş yazma tavırlarının dışına çıkmak 
D) Sanatsal kaygı taşımadan içinden geldiği gibi yazmak 
E) Duygu ve düşüncelerini başkasına söyletmek 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


10. 


Şiir, hikâye, deneme veya roman okurken; damak tadı gelişmiş 
olanların işi kolay değildir. Onlar; okuduklarının vitamin değeri, 
lezzeti, ağırlığı ya da hafifliği ile ayrıca meşgul olurlar. Zira okudukları her metinden hafıza arşivlerine bir tat gidecektir. Bu yüzden de seçici davranırlar. 


Bu parçada geçen “damak tadı gelişmiş olmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Eserin iyisini ayırt edebilecek durumda olmak 
B) Okuma etkinliğini her şeyden üstün tutmak 
C) Türler arasındaki üslup farklarını önemsemek 
D) Kalitesiz yapıtlara hafızasında yer vermemek 
E) Edebitürlerin arasında ayrım yapmamak 


Bazı yazarlar, üsluplarını etkileyen ustaların adını anmaktan pek 
hoşlanmaz. Ancak ne kadar saklasalar da dikkatli okuyucu, hangi yazarın kimlerden bal aldığını pekâlâ bilir. 


Bu parçada geçen “bal almak” sözüyle anlatılmak istenen aşagıdakilerden hangisidir? 


A) Konu seçimine önem vermek 
B) Özgün ürünler oluşturmak 
C) Eserlerini sır gibi saklamak 
D) Faydalanıp etkilenmek 

E) Farklılık yaratmaya çalışmak 


Gerek biyografi ve monografiler gerek inceleme ve araştırma yazıları, zengin bir birikimle birlikte, hakkında yazı yazılacak kişinin ruhuna girebilme yeteneği gerektirir. 


Bu parçada geçen “ruhuna girebilmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Öznel bir anlatıma ağırlık vermek 

B) Kişiyi tüm özellikleriyle tanımak 

C) Duygusal içerikli yazılar kaleme almak 
D) Okuyucunun ruhuna seslenebilmek 
E) Kalıcı eser vermeyi amaçlamak 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 20'nin üzerinde soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2015 YGS'de çıkmıştır. 


C2) 2) 


| SSORUZ 


Nâzım Hikmet, 20. yüzyılın belki de en maceralı hayatını yaşayan bir 
şairdir. Şiirini yaşamıyla bu denli özdeş kılan bir başka şair yok gibi. Üs- gi Paragrafı oku 
tüne üstlük bir başına ekol olabilmiş, yenilikler getirebilmiş, çağının ta- 
İzi Seçenekleri oku 


nıklığında zamanın ruhunu şiirine yağdırabilmiş biri... 


Bu parçadaki altı çizili sözle Nâzım Hikmet'le ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Dönemin özelliklerini şiirlerine yansıttığı 
B) Şiirlerine biyografik özellikler kazandırdığı 0ZU Mm 
C) Çağdaş şairlerin biçemlerinden etkilendiği 


D) Gelecekten beklenenleri şiirinde dile getirdiği 


“Zaman”, yaşanılan dönem anlamındadır. “Zamanın ruhu”; o devrin özellikleri, o devirde yaşanılan, hissedilen şeylerdir. Çünkü altı çizili sözden 
önce “çağının tanıklığında” denilerek durumun 
böyle olduğu netleştirilmiştir. Yani şair dönemin 
özelliklerini şiirine aktarmıştır. Altı çizili sözcün sonunda yer alan “yağdırmak” ise bunu çok kuvvetli yaptığının bir göstergesidir. Dolayısıyla cevap 
Adır. 


E) Şiirlerinde insanların iç dünyalarına yer verdiği 


Cevap A 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


VA NASIL çözülür 


& Butip sorularda ne altı çizili söze tek başına bakılır ne 
de parçanın bütününün anlamına! 


X Sadecealtı çizili bölüm ile seçenekleri eşleştirerek en 
yakın gördüğümüzü işaretlemek bizi hataya götürür. 


Metnin tamamını okuruz ama altı çizili bölüme özellikle dikkat ederiz. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Gençliğinde sıkı bir kaleci olan Albert Camus, felsefeden çok daha önce futbolla tanışmış. Hepimizin bildiği “Ahlak ve insanın 
yükümlülükleri hakkında güvenebileceğim ne biliyorsam futbola borçluyum.” sözü ona aittir. Çünkü o, topun hangi köşeden 
geleceğinin asla bilinemeyeceği iddia eden biriydi. 


Bu parçadaki altı çizili sözle Albert Camus ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Yaşadığı olumsuzluklardan dersler çıkardığı 

B) Günlük hayatın zorluklarıyla mücadele ettiği 
C) Hayatın sürprizlerle dolu olduğuna inandığı 

D) Futbolun güzellikleriyle hayata tutunduğu 

E) Felsefeyle futbolu yaşamın vazgeçilmezi bildiği 


Peyami Safa'yı bilenler bilir. Ancak benim gibi geç tanışan okuyucular için yazarın çok önemli bir özelliğini vurgulamak istiyorum. Safa, yapıtının içinde meyvedeki çekirdek gibidir; konusu 
aşk olsun macera olsun, fark etmez, romanlarından bir bakmışsınız o çıkıvermiş. 


Bu parçadaki altı çizili sözle Peyami Safa'yla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Özgün bir üsluba sahip olduğu 

B) Herzaman eserlerinin başkişisi olduğu 
C) Kendini eserinin içinde gizlediği 

D) Eserindeki kahramanları yücelttiği 

E) Okuyucuya sosyal mesajlar verdiği 


Görülüyor ki edebiyat olanla edebiyat olmayanı ayırmada ana 
ölçüt dildir, dilin kullanılış biçimidir. Edebiyat dışı yazılarda çogunlukla öğretici, aktarımcı bir dil kullanılır. Yüreğimizde bir titreşim yaratmaz bu tür ürünler. Oysa edebiyat alanına giren ürünlerde dil, kullananın kişiliğinden ve yeteneğinden kaynaklanan 
tatlar, güzellikler üstlenmiştir. 


Bu parçadaki altı çizili sözle edebiyat dışı yazılarla ilgili olarak 
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Okuyucuya yeni ufuklar açamadığı 

B) Merhamet duygumuzu tetiklemediği 

C) Tutarsız davranmamıza neden olduğu 

D) Duygu dünyamızı hareketlendirmediği 
E) Düşüncelerimize yön vermeyi amaçladığı 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Türk edebiyat tarihinde kalın çizgilerle imzası bulunan yazarlarımız arasında Refik Halit Karay ve Sâmiha Ayverdi'nin eserlerinden bazıları -ougünün gençliği için- ibret alınacak önemli derslerle doludur. 


Bu parçadaki altı çizili sözle adı geçen yazarlarla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Kalıcı bir iz bıraktıkları 

B) Yepyeni bir akım oluşturdukları 

C) Aynı edebi topluluğa dâhil oldukları 
D) Edebiyatın seyrini değiştirdikleri 

E) Büyük bir beğeni topladıkları 


İlk zamanlar romanlarım okura hitap eder mi, doğru anlaşılır mı 
endişesi duyuyordum. Ama sonra anladım ki ne kadar okur varsa o kadar kitap var aslında. Romanlarım okur sayısı kadar çogalıyor. Bunu düşününce yazarken okurdan özgürleştim. Şimdi 
sadece yazıyorum. Hem de hiç düşünmeden... 


Bu parçadaki altı çizili sözle yazarın kendisiyle ilgili olarak anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Eserlerini her kesime hitap edecek şekilde yazmak 

B) Eserlerini okuru hesaba katmadan biçimlendirmek 

C) Yazdıklarının beğenilmeyeceği korkusuna kapılmak 

D) Okurların ilgisini çekecek konu bulmakta zorlanmak 

E) Okurların aklından geçeni bilemeyeceğini kabullenmek 


Bazı edebiyatçılar vardır ki onların isimleri çoktan sıfatlarının, 
kariyerlerinin önüne geçmiştir. İşte Mehmet Kaplan da böyle bir 
yazardır. Örneğin onun kitaplarının kapağında “Prof. Dr.” yazdıgını gördünüz mü hiç? Zira o, sonradan verilen bu sıfatın, isminin önüne geçmesini istemiyordu. Hep o sadelikle okurların gönlünde yaşamak istiyordu. 


Bu parçadaki altı çizili sözle Mehmet Kaplan'la ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Toplum için değil, sanat için sanat yaptığı 
B) Eserlerinin çok satmasını arzuladığı 

C) Yıllar sonra bile hâlâ hatırlanmak istediği 
D) Önemli eserler ortaya koyduğu 

E) Akademik sıfatlara ihtiyaç duymadığı 


Cahit Sıtkılar, Orhan Veliler göçüp gideli yarım asır oldu, o nesillerden dünyada kalanlar da çoktan eleğini duvara astı. Fazıl Hüsnü Dağlarca ise alay ediyordu son yıllarında yaşlılıkla ve zamanla. Genç bir gazetecinin kendisine sorduğu “Emsallerinizle görüşüyor musunuz?” sorusuna, “Benim emsallerim sizlersiniz.” karşılığını vermişti. 


Bu parçadaki altı çizili sözle Fazıl Hüsnü Dağlarca'yla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Üretken bir yapıya sahip olduğu 
B) Geçmişten bir türlü kopamadığı 
C) Köşeye çekilen yaşıtlarına kızdığı 
D) Yaşa göre eser yazmadığı 

E) Kendini hâlâ genç hissettiği 


Alçakgönüllülük çitiyle, ruh bahçesini çevrelemek gerek. Yoksa 
aç kurdun, yazarlık sermayesini yiyip bitirmesi olasıdır. Kendini 
beğenmişlik, üstünlük taslama, insanlara yukarıdan bakma gibi 
tutumlar hiçbir yazarın kâr hanesine yazılır davranışlar olamaz. 
Yazar dediğin, alçakgönüllü, kucaklayıcı olmalı. 


Bu parçadaki altı çizili sözle yazarlık ile ilgili olarak anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Alçakgönüllülüğün yazma eylemini beslediği 

B) Yazarların kimi zaman gerekli yetkinliği sağlayamadığı 
C) Eşit gözle bakmamanın insanları kırdığı 

D) Kendini üstün görmenin yazarlığa zarar verdiği 

E) Yazma yetisinin zamanla etkisini yitirdiği 


10. 


Edebiyatçılar, biraz farklı karakterlerdir. Öyle sıradan insanlara, 
sana bana pek benzemezler. Kafalarında kurdukları, aslı astarı 
olmayan bir dünyanın etrafında dolanır dururlar. 


Bu parçadaki altı çizili sözle edebiyatçılarla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Eserlerini kendilerine ait olmayan, alıntı fikirlerle oluşturmaya çalıştıkları 


B) Kurmaca bir dünya oluştursalar da aslında kendi yaşamlarını sergiledikleri 


C) İnsanları olmayacak vaatlerle oyaladıklarından inandırıcı olmadıkları 


D) Yaşanan gerçeklikten uzak, kendilerine has bir dünya kurdukları 


E) Gizemli bir kişiliğe sahip olduklarından insanları peşlerinden 
sürükledikleri 


Tüm olumsuzluklara rağmen bu ülkenin gençlerinden hâlâ yazar olmak isteyen, bunun için çırpınanların sayısı hiç de az degil. Neden mi? Çünkü bunların birçoğu yazmak eylemini yazarlıkla bir tutuyor. Aslında yazarlık mesleği değil arzuladıkları; sadece yazmak yani bir çeşit iç dökmek, paylaşmak onların istedi- 


gi. 
Bu parçadaki altı çizili sözle yazar olmak isteyen gençlerle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Duygu ve düşüncelerini kendilerince ifade ettikleri 
B) Yazarlığı bir geçim kapısı olarak gördükleri 

C) Hedeflerine ulaşmak için gayret gösterdikleri 

D) Olumsuzluklar karşısında hemen pes ettikleri 

E) İsimlerini duyurup ünlü olmak istedikleri 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(3) 3) 


| SSORUZ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5'e yakın soru çıkmıştır. 
© Bu soru tipi en son 2012 YGS'de çıkmıştır. 


Telif süreleri sona eren kitaplar, pek çok yayınevi tarafından okuyucu- 


nun beğenisine tekrar sunulmak üzere hazırlanıyor. Edebiyat tarihimizin ( Paragrafı oku 


ünlü adlarının kitaplarının bazıları özgün hâliyle, bazıları da bugünkü di- 


le aktarılarak yayımlanıyor. Edebiyat tarihinin gün ışığıyla bir kez daha 


buluşturulan kitaplar, ağırlıklı olarak düzyazı türünde. Nedense bütün İT Seçenekleri oku 


kalem sahiplerini ele alan bir edebiyat tarihi ile monografi kitaplarına 


rastlanmıyor. Edebiyat tarihi kitapları için bugünün ruhuyla bütünleşe- 


cek bir tarih hazırlanmasını öneriyorum. Tek bir kişinin kaleminden çıkmayan, her konuyu başka bir uzmanın yazdığı bir edebiyat tarihi. Bir ku- id ii 
rul oluşturulsun, iş bölümü, madde bölümü yapılsın, bir redaktörler ku- ÇOZU Mm 


rulu da onları iğneden ipliğe gözden geçirsin. 


Bu parçadaki altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler arasında aşağıda- 


Okuyucunun beğenisine tekrar sonulmak, yeniden 
basılmasıdır; gün ışığıyla buluşturma da aynı anlamdadır. (A) Bütün kalem sahipleri, bütün yazarlardır. (E) Bugünün ruhuyla bütünleşmek, yeni anlayışa uygun olmak demektir. (C) İğneden ipliğe 
gözden geçirmek, detaylı incelemektir. (D) İmza 
gününe dair bir detaya yer verilmemiştir. 


kilerden hangisi yoktur? 


A) Yeniden basılma 
İmza günleri düzenleme 
Yeni anlayışa uygun olma 
Detaylı olarak inceleme 


Bütün yazarları kapsama 


4 NASIL çözünür 


Soru kökünün olumsuz olduğuna özellikle dikkat ederek soruya başlarız. 


Cevap B 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Seçeneklerden metne gitmek zaman kaybettirebilir. 


Altı çizili sözler, seçeneklerle tek tek eşleştirilir. 


& Bir seçenek, birden fazla altı çizili bölümü anlamca karşılayabilir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


İlhan Berk'in her kitabı bir deniz feneridir. Ama onu okuyarak 
onun derinine inemezsiniz, iyi bir şair de olamazsınız. Onun okuduklarını da okuyacaksınız. İlhan Berk gibi bir şairin düzyazılardan ayak izlerini takip etmek, şiirinin daha derin yorumlanmasını sağlıyor. Bazı şairler şiirlerini yazar, heybesinde ne taşıdığını ortaya çıkarma işini de okurlarına ve eleştirmenlere bırakır. 
Oysa Berk'in yazıları, yalnız kendi şiiri üzerine notlar olma özelliğini taşımıyor, şiir yazmaya kalkışanlara da ışık tutuyor. 


aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Arka planda ne olduğunu görme 
B) Yol gösterme 

C) Ayrıntılarıyla anlayamama 

D) Kendini başkalarına beğendirme 
E) Yorum yapma 


Mektup artık tarihin dipsiz kuyularında kaldı. Onun koltuğunda 
bir mirasyedi gibi cep telefonu mesajları, e-mailler bağdaş kurdu. Bunlar, özünde duygu ve düşünceleri alıcıya ulaştırma işlevi görseler bile bu değildir aslında mektuptan beklenen. Bir mektup “ben buradayım, sen nerdesin, ne yapıyorsun” mesajı göndermenin ötesinde işlev üstlenir hep. Elle, emekle, gözyaşıyla 
yazılan bir mektup, kendine alıcısının bağrında yer bulur. Yalın, 
duyarlı ve içtendir çünkü o. İş mektupları, aşk mektupları, diplomatik mektuplar, sanatçı mektupları; hepsi ama hepsi insana 
atılmış ruh ve duygu düğümleridir. 


aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Muhatabında anlam bulma 
B) İnsanın iç dünyasını yansıtma 
C) İnsanlarla iletişim kurma 

D) Eskisi gibi kullanılmama 

E) Herkesten aynı tavrı bekleme 


Tarık Buğra, “Oğlumuz”la çıraklık dönemi yaşamadan büyükler 
arasına katılan bir yazar olmuştur. Basında geniş yankılar bulmuştur bu yeni imzalı öykü. Yazarın, bir öyküyle birdenbire edebiyatımızdaki yıldızı parlamıştır. Bunun zerine Yusuf Ziya Ortaç, 
Türk yayıncılığının köşe taşlarından biri olan Çınaraltı dergisi için 
Buğra'dan her hafta bir hikâye ister ancak “Oğlumuz” müellifi 
bu teklife kaçamak cevaplar verir. Çünkü aslında genç yazarın 
hâlâ hikâyecilikte gözü yoktur. 


aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Acemilik çekmeden ustalık kazanmak 
B) Türk yayıncılığını kökten değiştirmek 
C) Öykü yazarlığı ile ilgilenmemek 

D) Önemli ve vazgeçilmez olmak 

E) Büyük bir ilgiyle karşılaşmak 


Öyküde şiirsellik, aslında üslubun süsü olarak karşımıza çıkar ve 
öyküyü süsler. Üsluba ruh kazandıran, betimlemeyi durağanlıktan kurtaran, böylece öyküyü ilginç kılarak zihinlerde yer etmesine yarayan bir imkândır bu. Şiirin imkânları öyküyü uzun anlatmaktan alıkoyar, dili ve anlatımı zenginleştirir. Belki de bu yüzden özellikle durum öyküsü için şiirsellik daha önemlidir. Şiirde 
öykü ise şiirin “az sözle çok şey anlatma” maharetini yok eder 
ve böylece şiir “konuşkan” bir hâl alır. Betimlemeler, olay, şiirle 
anlatılırken şair, ister istemez didaktik olmaktan, fikrini söylemekten kendini alamaz. 


aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Özlülükten uzaklaşmak 

B) Hatırlarda kalmak 

C) Doğallıktan yana olmak 

D) Anlatımı canlı ve etkili kılmak 
E) Tasvirlerdeki tekdüzeliği kırmak 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Her bir taşı milli varlığımıza denk olan hece hece, satır satır benliğimize kazınmış bir dil... Zamanın onca yüküne rağmen geçmişteki kökleriyle geleceğe sapasağlam tutunan dilimiz: Türkçemiz. 
Varlığı milattan önceki asırlara dayanan dilimiz; Türk milletinin 
öz kültürü ile sulanmış, dalları birçok iklime uzanmış, ölüme meydan okuyan bir çınar gibi ebediyen bu milletin benliği olmuş ve 
olmaya devam edecektir. 


aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Yok oluşa direnmek 

B) Geçmişten geleceğe köprü olmak 
C) Ulusal kültürden beslenmek 

D) Birçok coğrafyaya yayılmak 

E) Birçok uygarlığa kaynak olmak 


Geçtiğimiz günlerde bir “Sanat nedir, sanatçı kimdir?” tartışmasıtam başlıyordu ki işin ince yanına dokunulmadan bir anda gündemden kayıp gitti. Televizyon kanallarında konuşuldu biraz, gazetelerde yazılıp çizildi, o kadar. Doğrusu bu bizim kaderimizdir. 
Ülkemizde tartışılan, konuşulan bütün konular sağlam ve kuşatıcı sonuçlara ulaşılamadan yarım bırakılır, geçilir. Çünkü gündem yıldırım hızıyla değişir. Su yüzüne çıkan ve tartışılma şansını kırk yılda bir yakalamış bir konu tam da ehillerinin eline düşecekken bir anda başka bir konuya geçiliverilir; kafalar karıştıgıyla kalır. Ortalıkta yalan yanlış görüşler savrulur bir süre. O şans 
kim bilir bir daha ne zaman gülecektir de akıllı uslu tartışmalar 
olacaktır? 


aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Yaşanması kaçınılmaz olmak 

B) Herkesçe bilinir duruma gelmek 
C) Gerekli koşullar oluşmamak 

D) Kendisinden söz edilmez olmak 
E) Önemli yönüne değinmemek 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Bugüne kadar sadece meraklı birkaç oryantalistin dikkatini çekip seyahatnamesi, hatıratında betimlediği korkular, sinemanın 
teknolojiyle izdivacı dolayısıyla hareket geçmiş, nihayet bu işin 
kalbi olan Hollywood'un stüdyo burçlarına bayrağı dikmişti. Dogu'nun korkunun rüzgârıyla savrulan sineması, dünyayı etki altına almaya başladı. Şimdi kim bizlere Pang Kardeşlerin, Takeshi Miike'nin, Hideo Nakata'nın, Ji-Won Kim'in o kan donduran 


korku filmlerinden sonra “Fredy ile Jason”u izletebilir ki? Sinema bumerangı ilk geri dönüşü korku filmi türüyle veriyor. Hollywood kendi silahıyla vurulmaya başladı artık! 


aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Etkisi altında kalmak 

B) Kendine zarar vermek 

C) Dehşete düşürmek 

D) Hakimiyeti ele geçirmek 
E) Teknoloji ile bütünleşmek 


Benim için bütün metin çevirileri her şeyden önce bir doku meselesi. Her yazarın bir sesi, bizimle bir konuşma biçimi var. Kitaplara asıl rengini verenin bu ses olduğunu düşünüyorum. Bence fantastik kitaplarda aslolan da bir çevirmen olarak bu sese 
kendi dilinizde bir şekilde vücut verebilmek. Fantastik edebiyatta bir de “yaratılmış” ya da “türetilmiş” kelimeler var. Yaratıklar, 
büyüler, nesneler, güçler... Tüm bunlara kendi dilinizde bir karşılık oluşturmanız, bunu yaparken de nereden geldiklerini mümkün mertebe saptayabilmeniz gerekiyor. Fantazya, yaratıcı oldugu ölçüde gelenekçi de bir tür çünkü; bu açıdan, oburca bir iştahla kendi tarihiyle beslenen bir yaratığı andırıyor biraz. Bu bağlantıları tutabilirseniz canlı tutmanız, köküyle ya da sesiyle neyi 
çağrıştırdığını bilmeniz ve bu ayak izlerini bir şekilde dilinize ta- 


şıyabilmeniz iyi oluyor. 


aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Kendi geçmişinden yararlanabildiğince yararlanmak 

B) Eserdeki çağrışım ve göndermeleri kendi dilimize aktarmak 
C) Yaratıcı gücünü gelenek bağlarından ayırmak 

D) Eserin gerçek kimliğini şekillendirmek 

E) Kaynak metni kendi dilimizde yeniden oluşturmak 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5'e yakın soru çıkmıştır. 


(© 4) 


| SSORUZ 


© Bu soru tipi en son 2019 TVT'de çıkmıştır. 


Muhsin Mete, her hafta gazetede kendine ayrılan yerde, tespit ettiği 


| Jİ Parografıoku |) 
(belirlediği) dil yanlışlarına değiniyor. Gazete, dergi, kitap, yazar ayrımı İl Paragrafı oku 


yapmaksızın gözüne batan (dikkatini çeken) hataları nazik bir üslupla | 
Ni TN Seçenekleri oku 


irdeliyor (inceliyor). Kimseyi incitmek gibi bir derdi de yok. İstiyor ki 
Il 
dilimize hak ettiği (doğru bildiği) değer verilsin, dilimiz mümkün 
IV 


olduğunca doğru yazılıp doğru konuşulsun. Şikâyet değil yapıcı (yararlı) > ÇOZU Mm 
V 


eleştiri onun yazdıkları. 


Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez | ) “Hak” sözcüğü “doğru”, anlamında kullanılabilir 


Si” 


ancak buradaki kullanımı “bir emeğin karşılığı” an- 


içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? 
lamındadır. 


A)I B) Il C) 1 D) IV E)V Cevap D 


4 NASIL çözüme 


X Sözleri, tek başına ya da sözü oluşturan sözcüklerin 


VA NASIL çözülür 


Soru kökünün olumsuz olduğunu özellikle ve öncelikle görebilmeliyiz. tekli anlamlarından hareketle yorumlamamız bizi ha- 


taya sürükleyebilir. 


& Her bir sözü tek tek değerlendiriniz. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Sonuçları tartışmalı olsa da her zaman bir kıymeti (değeri) vardı 
I 
Nobel Edebiyat Ödülü'nün. Bu kıymet, dünyada aynı heyecan 


ile karşılanmıyor (hatırlanmıyor) bugün. Hatta Nobel verilen 
Il 
birçok romancı ve pek az şaire bakıldığında edebiyatın ve yazarın 


gözden düştüğünü (eski değerini yitirdiğini), İsveç Akademisinin her 
Il 
zaman takındığı (sürdürdüğü) politik tavrın dengesini yitirdiğini 
IV V 
(kaybettiğini) bile düşünmek mümkün. 


Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez | ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


Yazarın kitap imzalamasına itirazım yok (karşı çıkmıyorum). Kitap, imzayla bir basamak daha iii ve muhatabına özel bir 
armağan (hediye) olur. Hatta okur ile yazar, karşılıklı sunarlar 
e sevgilerini. İmza sonrasında o kitap ister rn 
dan adına imzalanan şahısta bulunsun ister başka birisinin eline geçsin hiç fark etmez (değişmez), bizim ona verdiğimiz 


IV 
değerden (önemden) dolayı özellikli bir nitelik kazanmıştır artık. 
V 


Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? 


A)I B) 1 C) ll D) V E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Sözlü kültüre ait hazinelerin 15. yüzyılda yazıya aktarılması (geçirilmesi) ve bunun belki de hiç bilemeyeceğimiz m ilişkin 
(dair) oldukça teferruatlı bilgiler içermesi (barındırması) Si 

Korkut'u sadece edebiyat yönüyle am. değil, bilimsel 
yönüyle de dünya kültür e dâhil eder. Göçebe bozkır ha- 


yatının geleneklerini, isim koyma ritüelini (düşüncesini), o dö- 
V 
nemin doğum, evlenme ve ölüm gibi törenlerini anlatması yö- 


nüyle her biri birer tarihsel belgedir. 


Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Kuşkusuz her bilimsel araştırmanın ya da buluşun hemen 


uygulamaya konması (hayata geçirilmesi) ve topluma gözle 
ironi bir yarar sağlaması mutlak (kesin) bir zorunluluk 
i— İnsandaki öğrenme iris (ihtiyacına) yanıt 
vermek, gerçeğin ne olduğunu di da başlı başına 


psikolojik ve toplumsal bir kazançtır. Ne var ki bu, bilime duyulan 
gereksinimi ve güveni pekiştirmekte (güçlendirmekte) ve bilimsel 
araştırmaları ei ortamın oluşmasına yardımcı 
olmaktadır. 


Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez | ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Sanat ve estetik yönü ön planda olup ve tümüyle bir hikâyeye 


yaslanan (bağlı olan) mesneviler, ağırlıklı olarak (çoğunlukla) aşk 
I Il 
ve tasavvuf konularını işler. Mesnevilerde mutlaka bir olay yer 


alır ve olaylar dairelendirilerek adım adım (bir çırpıda) gelişir. 
IN 
Hikâyenin çatısı (kurgusu) modern anlatılardaki gibidir. Çatış- 
IV 
ma, dram, olay örgüsü bütünlüğü içinde yer alır. Mesnevilerde 


anlatılan konunun ille de orijinal (özgün) olması gerekmez. 
V 


Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


Çoğu şiir okuyucusu, okuduğu şiirin sözcüklerini duyurmak, Türk- 


çenin o sözcüklere sindirdiği nüansları (sessel yinelemeleri) his- 
I 
settirmek yerine şiirin dramatik temasına kapılıveriyor. Şiiri, di- 


zeleri seslendirmeyi bir kenara bırakıp (seslendirmekten vazgeçip) şiirdeki li me etmeye (canlandırmaya) başlıyor. O zaman musiki ayarı e sözcükler siliniyor ( sözcükler 
geri planda kalıyor) ve dinleyici, şiiri | şiirin hikâyesini 


takip etmeye (izlemeye) koyuluyor. 
V 


Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez | ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? 


A)I B) 1 C) ll D) V E)V 


Birçok yazar, şair, ressam, müzisyen yaşam defterini kapattılar mı 
I 
(öldükleri zaman) eserleri gibi evleri barkları da eşyaları da orta- 


da kalır, kaderine terk edilir (kendi başına bırakılır). Kitapları çü- 
Il 
rür, evleri viran olur, eşyası dağılır; hayatlarını ve eserlerini 


aydınlatacak (gereken özeni gösterecek) izler silinip gider. Hatırlan- 
Il 
maları (anımsanmaları), kitaplarının, eşyalarının kıymete binmesi 
IV V 
(değerlenmesi) için bir elli altmış yıl geçmelidir. 


Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez | ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Şiirler seslendirilip çeşitli teknolojik biçimlerde satılabilir, alınıp din- 


lenebilir ama şiir kitaplarının satış rakamlarında bir kıpırdanma 
I 
(hareketlilik) olmazken kasetlerin kapış kapış (çok çabuk) satılıl 


ması, popüler (halkça tutulan) kültürün sırıtkan (neşeli) yüzüyle 


IN IV 
karşı karşıya olduğumuzu haber veriyor (gösteriyor). 
V 


Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez | ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(5) 5) 


| SSORUS 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5'e yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2011 WS'de çıkmıştır. 


Aşağıdakilerin hangisinde verilen cümle, ayraç içindeki sözün anlamı- 


nı içermemektedir? 0 Seçenekleri oku 


A) Okumayan kişilerin, anlatmaya başladıkları hikâyeleri bütün hâlinde ortaya dökmesi çok zordur. (yazabilmek için okumak) 

B) Öyle “duygularımı bilinç akışı ile kâğıda dökeyim, aklıma ne gelirse 
yazayım, anlamı okura bırakayım” demekle olmaz; yazmak gayret, 
çaba, çalışma işidir. (yazıda işçilik yapmak) 


İyi yazar olmayı başaranlar, fikirlerini övme aşamasını geçip gerçe- pa 1 
ge dönüştürmek için durmadan çalışanlardır. (planlı olmak) ZU 


Zaman, kişi ve mekân üçlüsünü heyecan verici şekilde kırıp bölme- 


li, ayrıntıları doğru yerlerde vererek ya da saklayarak heyecan yarat- C seçeneğinde fikirlerin gerçekleşmesinin sürekli 
çalışmaya bağlı olduğu vurgulanmıştır. Yani cüm- 


lenin doğrudan “planlı olmak” ile bir ilgisi yoktur. 


malısınız. (kurgusal çatışma oluşturmak) 


Her saniye oku, yaşa, izle, dinle ve yazar hazineni her türlü malze- 


me ile doldur. (birikim oluşturmak) Cevap C 


VW NASIL çözünür 


4 Busoru bir önceki soru tipinin farklı bir versiyonudur. 


4 NASIL çözüme 


X Sözünanlamını içermekle o sözle ilgili olmak aynı şey 
değildir. Soruyu çözerken buna özellikle dikkat etme- 


liyiz. 


& Önce ayraç içindeki söz okunur; bu sözün anlamı ise 
ilgili cümlede aranır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


1. Aşağıdakilerin hangisinde verilen cümle, ayraç içindeki sözün 
anlamını içermemektedir? 


A) Yeni yazarların en büyük sıkıntısı, ne biliyorlarsa hepsini daha ilk romanlarında ortaya dökmeye çalışmaları ve saçma 
bir bulamaç üretmeleridir. (sabırlı ve ölçülü olmak) 

B) Sloganlarla yazmak, okura bir şeyleri onu gözüne soka soka 
öğretmeye çalışmak hamlıktır, sığlıktır. (çığır açıcı olmak) 

C) Aynı duyguyu daha kısa cümlelerle vermeye çalış ve aynı bilgiyi çok daha az kelime kullanarak ver. (dilde ve sözcükte tasarruf yapmak) 

D) Bazı bildiklerinizin inanılmaz önemli olduğunu ya da yalnız 
kendinizin bildiğinizi düşünerek onları dönüp dolaşıp farklı 
cümlelerle tekrar tekrar söylemeyin. (gereksiz yinelemelerden kaçınmak) 

E) Okurlarınız, öykünüzü okuduktan sonra “Ee? Niye anlattın 
ki şimdi bunu?” dememeli, anlattıklarınız havada asılı kalmamalı. (anlatılanları bir sonuca bağlamak) 


2. Aşağıdakilerin hangisinde verilen cümle, ayraç içindeki sözün 
anlamını içermemektedir? 


A) Kırsalı hiç görmediğin hâlde oradaki acıları anlatmaya kalkman, bir zeytin bahçesi görmeden zeytin bahçesi romantiz- 
mi yapman seni komik duruma düşürecektir. (iyi bilmediğini anlatmamak) 

B) Eğer bir betimleme yapacaksanız onu mutlaka konu içerisinde bir yere bağlamalısınız yani betimleme hikâyeye bir 
şeyler katmalı. (işlevsel yazmak) 

C) Hikâyende kullanmayacak olsan da karakterlerinin kültürel, 
ekonomik durumunu, eğitim düzeyini, aile ve çevre bilgisini kafanda kur. (karakterleri yakından tanımak) 

D) Bir karakterden yola çıkarak toplum eleştirisi yapacaksan 
benzer karakterleri inceleyerek kendi fikrinin doğruluğundan emin olmalısın. (zorlukları yenmek) 

E) Öyle bir karakter yaratın ki aramızda dolaşsın, bize baksın, 
biz de ona bakalım. (gerçekçi olmak) 


anlamını içermemektedir? 


A) Yahya Kemal'in şiirlerinde bireysel simgeler, onun kendi iç 
huzuru ve kendi kendisiyle hesaplaştığı noktada ortaya çıkar. (öz eleştiri yapmak) 

B) Öykünün yazıldığı yıllarda popüler olmasına rağmen bugün 
ortalıkta görünmeyen kelimeler yenileriyle değiştirilmiştir. 
(kullanımdan kalkmak) 

C) Hüznü görünür kılan etmenlerden biri, öykülerde sıkça vurgulanan merhamet duygusudur. (belirginlik kazandırmak) 

D) Yazar, hayatından süzdüğü birtakım “malzeme”leri anlattıklarının içine katmıştır. (yaşadıklarından çıkarımda bulunmak) 

E) Dar bir çerçevede de olsa öykü kişileri iğreti durmaz onun 
öyküsünde, dış dünyadan zoraki getirilip öyküye konmamıştır. (özgünlükten yana olmak) 


anlamını içermemektedir? 


A) Gerçek sanatçı, anlatmanın bütün lezzetini, farklı tatlarını 
damağımıza bulaştırır. (sürükleyici olmak) 

B) Ahmet Haşim'in şiir dili, şiirdeki aykırı tutumu, onun egemen anlayış karşısındaki tavrını açığa vurur. (özgünlüğünü 
göstermek) 

C) Onun eserleri hiçbir zaman Yahya Kemal'inkiler kadar geniş 
bir alanda akis bulmaz. (etki yaratmamak) 

D) Tarık Buğra, dilde tutucu değildir; kendi kanunları içinde yenilenen, gelişen canlı bir dilden yanadır. (değişime açık olmak) 

E) Durumları, anları anlatırken de yer yer açıklamalar yapar; 
bazen didaktik bir tutum sergileme gereği duyar. (bilgi verici olmak) 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


anlamını içermemektedir? 


A) O, edebiyat camiasında ömrünün elli yılını geçirmiş, bu sürede de hiç tahtından indirilememiştir. (edindiği yeri korumak) 

B) Birçok öyküsü can alıcı kadın sorununa, erken evlendirilmelere parmak basıyor. (bir konuya dikkat çekmek) 

C) Öykülerinin hemen tamamı dışarıdan bakılarak değil içeriden bakılarak yazılmış. (doğal bir dil kullanmak) 

D) Herkesin dönüp dolaşıp yeniden okuduğu eskimeyen bir kitabı vardır. (değerini yitirmemek) 

E) İstanbul, benim için hemen her sokak sonu bilinemez, kestirilemez bir yolculuktur. (sürprizlere açık olmak) 


anlamını içermemektedir? 


A) İnsanları sevmek ve onlara faydalı olmak, onlara mutlu ve 
başarılı olmaları için yol göstermek az şey midir? (küçümsenmeyecek bir iş yapmak) 

B) İyi bir yazar olmak, yazarlığın sarp ve çetin yollarını geçmeye bağlıdır. (zorlukların üstesinden gelmek) 

C) Sanata hep yüce anlamlar verdik ancak onun da taze balık 
yemek, iyi süt içmek gibi bir gereksinimden doğduğunu kavrayamadık. (basite indirgeme) 

D) Sanat yapıtı, ne sanıktır ne tanıktır ne savcıdır ne yargıçtır 
ne de cellat. (bağımsız olmak) 

E) Sanatçının görevi; geçici olan her şeyi geleceğe taşımak, geleceğin mimarı olmaktır. (özgün olmak) 


anlamını içermemektedir? 


A) Yazar, olağanüstü tesadüfleri işleyip olağan duruma getirmelidir. (sabırlı olmak) 

B) Kişi, kendi sorumluluklarının farkında olursa çevresindekileri geliştirebilir. (bilinçli davranmak ) 

C) Mutsuzlukların nedeni insanın bir türlü doymak bilmeyen 
arzularıdır. (açgözlü olmak) 

D) İçtenlikten yoksun ilişkiler, dostlukları çabucak bitiriyor günümüzde. (samimiyetsiz davranmak) 

E) İnsan, her düşündüğünü söylerse yalnız yaşamaya mahküm 
olur. (dikkatli konuşmak) 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


10. 


anlamını içermemektedir? 


A) Bazı şarkılar insana, geçmişte yaşadığı bir olayı ya da tanıdıgı bir kişiyi hatırlatır. (çağrışım yapmak) 

B) Yazılarında çok titizdi, kelimeleri tıpkı bir yapbozun parçaları gibi kullanırdı. (her sözcüğü olması gereken yerde kullanmak) 

C) Yazdığı her şiir, her öykü, her denemeyle insanları olgunlaştırmak, geliştirmek istemektedir. (yarar sağlamak) 

D) Öykülerinin hepsinin temelinde insanın çaresizlik karşısındaki mücadelesi vardır. (duygusal davranmak) 

E) Sanat ürünlerinin evrensel nitelikler taşıdığı zaman kalıcılığı yakaladığı bir gerçektir. (tüm insanlığa hitap etmek) 


anlamını içermemektedir? 


A) Bir sözcüğün patentini ele geçirmek şair için çok önemlidir 
çünkü o sözcük sayesinde okura ulaşır. (bir sözcükle özdeşleşmek) 

B) Sanat yapıtında, doğasının gereği, dar anlamda düşünmeyi 
her zaman aşan bir yan vardır. (Konuyu çok yönlü ele almak) 

C) Edebiyatın da edebiyat tarihinin de sınırları çok geniş ve degişkendir. (insan odaklı olmak) 

D) Türkroman geleneğinde iç içe geçmiş, girift, karmaşık olaylar yoktur. (basit tarzda yazmak) 

E) Bir şairi çözümlemek, şiirin anlatmak istediklerini kavrama- 
da büyük önem taşır. ( sanatçıdan hareketle yapıta ulaşmak) 


anlamını içermemektedir? 


A) Şiir sanatı, televizyonun olumsuzluklarından kolay kolay etkilenmez. (dış etkilere açık olmamak) 

B) Şiir, kendi yapısı dışında bir yapıya kolay kolay dönüştürülemez. (kendine özgü olmak) 

C) Televizyon, şiirin geniş kitlelerle bağlantı kurmasında önemli bir rol üstlenebilir. (daha çok kişiye ulaşmak) 

D) Düşünme sürecinde kendini baskı altında hissetmeyen kişi, 
daha nitelikli ürünler ortaya koyar. (özgür olmak) 

E) İnsanı makineden ayıran özelliği, yapacağı işe kendi isteğiyle karar vermesidir. (iletişime önem vermek) 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden | soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2012 WS'de çıkmıştır. 
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| SSORUZ 


İN Soru kökünü oku 
Günümüzde yayımlanan bir değerlendirme yazısına göre kişisel gelişim 


kitaplarının birtakım yeniliklerle okur karşısına çıktığı görülüyor. gi Metni oku 


Söz konusu yeniliklerin anlatıldığı bir parçadan alınan aşağıdaki cüm- 


lelerin hangisiyle, ayraç içinde verilenler arasında anlamca bir ilişki İli Seçenekleri oku 


yoktur? 


A) Bilimsel kaynaklarda yayımlanmış bulguların sadece düşüncelerini 
destekleyenlerine yer veriyor. (Elini güçlendireni seçme) 


B) Kişisel deneyim ve düşünceye pek hak etmediği nesnel bir zemin ve- 0ZU Mm 
riyor. (Bilimsel bir izlenim kazandırma) 


C) İhtimalleri zihnimizde canlandıracak senaryolar üretiyor. (Kurgusal 


Didaktik tutumlardan uzaklaşma ne demek? Tabi 
ki öğretici olmaktan uzaklaşma demek. Peki, bunun öğrenmeye yatkınlığı olup olmadığını incelemek ile ilgisi var mı? İkisi aynı şey mi, hayır! 


niteliğe bürünme) 


D) Anlatı ve örneklerle öğrenmeye yatkınlığımızı denetliyor. (Didaktik 


tutumlardan uzaklaşma) 


Perspektifimizi çeşitlendirecek bilgi ve deneyimleri paylaşıyor. (Ba- : ” 
eva 
kış açısını zenginleştirme) - 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Soru kökünün olumsuz olduğuna dikkat edelim. 


VA NASIL çözülür 


& Birönceki soru tipinde olduğu gibi, önce ayraç içinde- 


ki sözün anlamını çıkartırız, sonra cümlede o anlamı X Bu soru tipinde, diğer sorularda olduğu gibi, aynı an- 


lamı içermesine değil; sözler arasındaki ilişkiye bakmayı ihmal etmemeliyiz. 


ararız. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Yazma sürecinde karşılaşılan sorunları gidermek ve öğrencinin 
yazma eylemine daha etkin bir şekilde katılımını sağlamak amacıyla bazı değişikliklere gidilmiştir. 


Söz konusu değişikliklerin anlatıldığı bir parçadan alınan aşagıdaki cümlelerin hangisiyle, ayraç içinde verilenler arasında 
anlamca bir ilişki yoktur? 


A) Hazırlıksız olarak değil, belli aşamaları takip ederek yazılarını oluşturacaklardır. (Belirli bir plana göre hareket etme) 

B) Duygu ve düşüncelerini, hayal gücünü kullanarak özgürce 
kâğıda dökeceklerdir. (Bilinçli bir yazar olma) 

C) Yeteneklerinin neler olduğunu ve becerilerini nasıl geliştireceğini bilebileceklerdir. (Kendini keşfetme) 

D) Kendi düşüncelerini sorgulama ve yazılarını değerlendirebilme yeteneği kazanacaklardır. (Öz eleştiri yapabilme) 

E) Zamanla öğretmenin güdümünden kurtularak yazma becerilerini geliştireceklerdir. (Bağımsız ve etkin olma) 


Öğretmen merkezli yürütülen yazma çalışmaları, beraberinde 
önemli ve köklü sorunları getirmektedir. 


Söz konusu sorunların anlatıldığı bir parçadan alınan aşağıdalamca bir ilişki yoktur? 


A) Kendini ifade etme noktasında karşılaştığı sorunlara çözüm 
üretilmediğini gören öğrenci, yazma eylemini sonlandırmaktadır. (Yazarken hataya düşmekten korkma) 

B) Öğrenciler, yazma konusunu kendileri belirlemediği veya belirleme aşamasında fikri alınmadığı için yazmak istememektedir. (Konu seçiminde özgür olmama) 

C) Herhangi yaratıcı bir fikrin ortaya çıkmasının, farklı bakış açıları geliştirilmesinin önünde engel oluşturan yazma konuları seçilmektedir. (Basmakalıplıktan kurtulma) 

D) Öğrencilerin birkaç cümleyi değiştirip dönüştürerek sürekli 
aynı şeyleri anlattığı görülmektedir. (Kısır döngü içinde kalma) 

E) Yazma sürecinde öğretmen desteği alamayan öğrencinin 
kendine güveni sarsılmaktadır. (Yazma cesaretini kaybetme) 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Günümüzde yapılan yeni araştırmalar ve gözlemler sonunda eğitim anlayışı da değişmiştir. 


Söz konusu değişimin anlatıldığı bir parçadan alınan aşağıdalamca bir ilişki yoktur? 


A) Eğitimci, “eti senin, kemiği benim” anlayışının bir parçası olmaktan çıkıyor. (Öğretmene gerçek rolünü verme) 

B) Dersanlatım materyalleri ve okulda okutulan kitaplar tamamen elden geçiriliyor. (Ders malzemelerini yenileme) 

C) Her öğrencinin gereksinim ve ilgi alanlarını öne çıkaran programlar hazırlanıyor. (Bireysel farlılıkları gözetme) 

D) Sınavlar artık eğitim sistemini esir almıyor, öğrenciler yarış 
atına dönmüyor. (Sınava yönelik olmama) 

E) İnsanıinsan yapan ve onu diğer varlıklardan üstün kılan özelliklerin öne çıktığı bir iletişim gerçekleştiriliyor. (İletişim araçlarını çeşitlendirme) 


Günümüzde yapılan yeni araştırmalar ve gözlemler sonunda eğitim anlayışı da değişmiştir. 


Söz konusu değişimin anlatıldığı bir parçadan alınan aşağıdalamca bir ilişki yoktur? 


A) Öğrencilerin okulu, öğretmeni ve öğrenmeyi kendinden bir 
parça olarak görmesi sağlanıyor. (Sahiplenme duygusunu 
geliştirme) 

B) “Şimdiye kadar neler öğrendin?” yerine “Bundan sonra neler öğrenmek istersin?” diye soruluyor. (Yeni bilgiler kazandırma) 

C) Her şeyi bilen, bilgi aktarıcı öğretmenin yerini yönlendiren, 
yol gösterici öğretmen alıyor. (Sosyal etkinliklere yoğunlaştırma) 

D) Kirleten değil, temiz tutan; gereksinim sunan değil, gerekeni yapan öğrenci yetiştiriliyor. (Sosyal sorumluluk ve çevre 
duyarlılığı edindirme) 

E) Sadece bugün değil, hayat boyu öğrenmenin gerekliği öğretiliyor. (Bilgi edinme sürecini sınırlamama) 


5. Günümüzdeyapılan yeni araştırmalar ve gözlemler sonunda eğitim anlayışı da değişmiştir. 


Söz konusu değişimin anlatıldığı bir parçadan alınan aşağıdalamca bir ilişki yoktur? 


A) 


B) 


c) 


D) 


Sınıf ve okul dışı alanlar da kullanılarak öğrenme daha cazip 
hâle geliyor. (Bilgi edinme alanını sınırlamama) 

Pazarlama, insan kaynakları yönetimi, para yönetimi, ticaret hukuku ve uluslararası ilişkiler gibi dersler müfredata alınıyor. (Farklılıkları destekleme) 

Pasif, dinleyici öğrenci değil; takım çalışmalarına açık, üreten öğrenci öne çıkıyor. (Öğrenciyi etkinleştirme) 
Ansiklopedik bilgileri satır satır ezberleyenler değil; konuları, olayları derinliğine inceleyen ve sorgulayanlar öne çıkarılıyor. (Eleştirel düşünceye önem verme) 

Okula ait karar alma, sorgulama ve raporlaştırma yetkisi ile 
güç ve otorite tek elde toplanmadığı gibi denetime de açık 
bırakılıyor. (Yönetimi şeffaflaştırma) 


6. Sorusormak eğitimde başlangıçtan bu yana kullanılan en önemli yöntemlerdendir ve bilişsel bir öğrenme stratejisi rolündedir. 


Söz konusu yöntemin anlatıldığı bir parçadan alınan aşağıdalamca bir ilişki yoktur? 


A) 


c) 


D) 


E) 


Öğretmenin; öğrencilerin derste işlenenlerden neyi ne kadar anladığını öğrenmesini sağlar. (Öğrenmenin niteliğini, 
niceliğini denetleme) 

Öğrenciyi öğrenme sürecine yönlendirmenin ve öğrenmeyi 
teşvik etmenin temel aracıdır. (Öğrenciyi güdüleme) 
Öğrencinin karşılaştığı problem üzerinde düşünmesini ve sorunu çözmesini sağlar. (Ezberleyerek çalışmasını destekleme) 

Öğretmen ile öğrencinin diyaloğa girmesini sağlayarak bilgi 
alışverişine zemin hazırlar. (Öğretmen-öğrenci iletişimini sağlama) 

Öğrenciyi, kısa bir sürede düşünerek cevabı zihninde organize eder hâle getirir. (Hızlı düşünme) 


Bilimsel kültürün gelişmesini sağlayan koşullar birkaç maddede 
özetlenebilir. 


Söz konusu koşulların anlatıldığı bir parçadan alınan aşağıdalamca bir ilişki yoktur? 


A) 


c) 


D) 


E) 


Yasal düzenlemeler, bir ülkede bilimsel araştırmaları şu ya 
da bu gerekçeyle sınırlandırmamalıdır. (Özgürlükçü bir ortam sağlama) 

Deneye ve gözleme dayalı bir uğraş olan bilimsel araştırmalar için parasal ve teknik imkânlar sunulmalıdır. (Maddi açıdan destek olma) 

Yapılan araştırmalarda ulaşılan sonucu ortaya çıkaran koşullar ihmal edilmemelidir. (Neden-sonuç ilişkilerini gözetme) 
Bilimsel gelişmeler çok hızlı olduğu için sık sık sonuçların yeni verilere göre düzeltilmesi gerekmektedir. (Farklı yöntemler deneme) 

Dünyanın farklı yerlerindeki bilim insanlarının birbirinden 
haberdar olmasını sağlayacak bir sistem oluşturulmalıdır. 
(İletişim ağı kurma) 


Yayın endüstrisinin devasa boyutlar kazanması ve pazarlama, 
satış, reklam, tanıtım gibi unsurların her şeyin önüne geçmesi 
popüler romanın ortaya çıkmasına neden olmuştur. 


Söz konusu roman türünün anlatıldığı bir parçadan alınan aşagıdaki cümlelerin hangisiyle, ayraç içinde verilenler arasında 
anlamca bir ilişki yoktur? 


A) 


B) 


Okuyana sadece belli bir süre keyif duygusu verir, sonra unutulur. (Geçici olma) 

Okura yaşanan hayatı sorgulatmadığı gibi kendisine sunulanları öylece kabullenmesini telkin eder. (Okuru edilgen hâle getirme) 

Farklı anlam katmanlarından yoksun, derinliği olmayan ürünlerdir. (Yüzeysel olma) 

Yeni bir şey söylemediği gibi, yeni bir sanatsal form da sunmaz. (Kendini tekrarlama) 

Basit bir dille kurguladığı olayları hep aynı klişeleri kullanarak anlatır. (Doğallıktan uzak olma) 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


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&Ç SORU ven 
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| Soru kökünü oku 
Kişi; bilgi, duygu ve düşüncelerini konuşarak, yazarak, beden dilini kullanarak, resim çizerek, beste yaparak vb. biçimlerde ifade edebilir. Bun- gi Seçenekleri oku 


ların hepsi karşıya mesaj iletme potansiyeline sahip iletişim kodlarıdır. İT İlgli cümleyi oku 


Ancak gelecek kuşaklarca anılmak, tarihe bir not düşmek amacını taşı- 
I ll 
yanlar için klasik olabilecek bir iletişim kodu vardır ki o da şüphesiz 
IN 


yazıdır. Yazı, zihinden dile dökülen ne varsa onu süzerek bir kristal hâline > N 
: ozum 
etirir ve ondan sonra da uygarlığın basamaklarını meydana getirir. Ç 
V 
Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıda verilen açık- 


Gelecek kuşağın anması, kalıcılık iledir. Kalıcı olmasıydı kendinden sonraki döneme kalamazdı! Tarihe not düşmek, yazarak kalıcı hâle getirmek demektir. Tarihi olayları işlemek demek değildir. Klasik olan, değerlidir ve kalıcıdır. Süzme işleminde 
fazla olan her şey atılır. Uygarlık da medeniyettir. 


lamalardan hangisi yanlıştır? 


A) 1. söz: Kalıcı olma 

B) II. söz: Tarihi olayları işleme 

C) Ilı. söz: Değerini yitirmeme 

D) IV. söz: Gereksiz olanı atarak öze ulaşma Cevap B 


E) V. söz: Medeniyeti oluşturma 


VW NASIL çözünür 


& Metin okunur ve altı çizili alana gelindiğinde seçenekte belirtilen madde ile anlamsal eşleştirme yapılır. 


4 NASIL çözüme 


X Sadecealtı çizili ifade ve seçenekler okunarak çözülmesini tavsiye etmiyoruz. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


1. Yaşamın kimi anlarında derin heyecanlar duyan şair, elinde olmadan doğan bu heyecanı duyurmak e Şiir, bu heyecanların 
anin Bizi içinde yaşadığımız zamandan alıp hiç bildikiz başka bir dünyaya, hayal dünyasına götürebilir. İşte 
gerçek şiiri sıradan şiirden ayıran da ve 

V 


len açıklamalardan hangisi yanlıştır? 


A) |. söz: Yoğun duygular yaşama 

B) 1l. söz: Kendi iradesi dışında oluşma 

C) INI. söz: Sözcükler hâlinde ortaya konma 

D) IW. söz: Gerçeklerin dışına taşıma 

E) V.söz: Ölçülü şiiri, serbest şiirden ayırt etme 


2. Sanatçılar tarafından çocukların dil ve anlam evrenlerine uygun 
olarak kurgulanmış her kitap, onların kişilik gelişimi için doğal 


bir öğrenme ortamı yaratır. Sözcüklerin anlatım gücünü sezdi- 
I 
ren estetik birer uyaran olur. Farklı duyularını öğrenme süreci- 
Il 
ne katarak çocukları okuma eyleminde özneleştirir. Çocukların 
IN 
duyarlı bireyler olarak yetişmeleri için önemli fırsatlar sunan bir 
IV 
etkileşim ortamı yaratır. Ayrıca çocukların, yetişkinler dünyası- 


na neyi nasıl okuyacağını bilen bireyler olarak katılabilmelerin- 
V 
de belirleyicidir. 


len açıklamalardan hangisi yanlıştır? 


A) 1. söz: Öğrenmenin kendiliğinden gerçekleştiği koşulları hazırlama 


B) İl. söz: Sözcük dağarcığının gelişmesine yardımcı olma 
C) Il. söz: Çocuğu okuma sürecinde etkin kılma 

D) IW. söz: Duyarlık kazanmayı sağlama 

E) VW. söz: Okuma tarzını oluşturma 


Yazar bir yerde eserlerini anlatırken şöyle diyor: “Benim eserle- 


rimde kan, gözyaşı, hayatın hep çirkin yüzünü gören çocuklar ya 
da insanlıktan nasibini almamış ii yoktur. Bana göre dosyası mecliste bek bir idamlık bile hiç ölmeyecekmiş gibi yarının Serisi kurmalıdır. Ancak bu şekilde İL ya bağ- 


lanabilir.” 

V 
len açıklamalardan hangisi yanlıştır? 


A) 1. söz: Kendi çıkarlarını her şeyin üstünde tutma 
B) Il. söz: İyilik duygusundan yoksun olma 

C) Ili. söz: Kısa bir süre sonra ölecek olma 

D) IV. söz: Ölümü aklına getirmeme 

E) V. söz: Hayata sevip ona daha sıkı sarılma 


Okuma kulüpleri, son yıllarda ülkemizde de yaygınlaştı. Her yaştan kişiye hitap eden bu kulüpler özellikle de gençlere düşündüklerini, hissettiklerini açıkça dile getirebilme fırsatı sunuyor. 


I 
Birbirinden uzak hayatlar yaşayan kişilerin bir araya gelebilme 


şansı bulduğu okuma kulüplerinde katılımcılar; başka dünyalar- 


la karşılaşma ve buluşma, karşısındakilerin hissettiklerini sez- 
ll 
me ve anlama becerisini geliştirme, sıra dışılıkları dışlamadan 
INI 
kabullenebilme, takım hâlinde çalışmayı öğrenme gibi becerile- 
IV V 
ride kazanabiliyorlar. 


len açıklamalardan hangisi yanlıştır? 


A) |. söz: Kendisini ifade etme 

B) |l. söz: Kendisine yabancı hayatları tanıma 
C) Il. söz: Empati yetisi kazanma 

D) IV. söz: Farklı insanlarla iletişim kurma 

E) VW. söz: Birlikte çalışmaya alışma 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Başarılı olmak, bir şeyleri başarmak hemen herkesin ortak hedefidir. Ancak kimileri için başarı kendiliğinden geliyormuşçasına kolayken kimileri için de bir türlü varılamayan yol gibidir. Peki, nerede hata yapıyor, hangi adımları atlıyoruz? İşte, insanı başarıya ulaştıracak adımlar: 

I. Enerjimizi, en iyi olduğumuzu bildiğimiz alanda harcama 


Il. Zaman kaybetmemek için neyi, ne zaman yapacağımızı önceden belirleme 


IN. İlk seferinde olmadıysa aynı şeyi tekrar tekrar deneme 
IV. Ogüniçin neyi yapmamız gerekiyorsa onu zamanında yapma 
V. Hedeflerimize koşarken ödeyeceğimiz bedelin farkında olma 


len kavramlardan hangisi yanlıştır? 


A)I. söz: Uzmanlaşma B) II. söz: Planlı olma 


C) INI. söz: Vazgeçmeme D) IV. söz: Ertelememe 


E) V. söz: Sabırlı olma 


Bugün çok ilerlemiş olan psikoloji ve sosyoloji bilimleri gün gibi or- 
I 
taya koymaktadır ki insan, çevrenin sürekli olarak etkisi altında- 


dır. Bu durumun yeterince anlaşılması için kum saatinden çokça 
Il 
kumun akması gerekmiştir. Mesela Yunan ve Latin klâsiklerinde 


dış çevre ve canlı tabiat yoktur. Onlar tabiatı güzellik duyusuna 
Il 
sahip bir sanatçı gözüyle görmemişlerdir. 17. yüzyılın yarınlara 
IV 
seslenebilen klasik sanatçılarından bazılarında tabiat duygusu 


oluşmuştur oluşmasına ama kelimelerle anlatılmamış, cümlesiz 
V 


bir tabiat duygusudur bu. 


Bu parçada numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıda verilen 
açıklamalardan hangisi yanlıştır? 


A) |. söz: Açık seçik gösterme 

B) Il. söz: Uzun çağların geçmesi 

C) INI. söz: Estetik bir nitelikte görme 
D) IW. söz: Yenilikçi bir tavır sergilemek 
E) V. söz: Yazıya dökmemek 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Çoğu sanatçı, gördüklerini olduğu gibi söylemez. Gerçeği alır, 
büyütür, küçültür; ister istemez m kendi kişiliğini katar. Bu 
yüzden sanatçı, bir e gerçek insanı bir a da düş inei W 

V 


len açıklamalardan hangisi yanlıştır? 


A) 1. söz: Hiç değiştirmeksizin, tamamıyla aynı 
B) İl. söz: Bazen bilinçli bazen bilinçsiz 

C) III. söz: Öznel tavır takınma 

D) IV. söz: Yalandan uzak durma 

E) V. söz: Hayali ögelere yaslanma 


Dünya eğitim örgütlerin bilimsel veriler ışığında yaptığı araştırmalarda, Türk eğitim sisteminde yeterince başarılı gösterilememesinin temel nedeni olarak yeni kuşak eğitim modellerinin eğitim sistemine yeterince adapte edilememesi gösteriliyor. Peki, 
yeni kuşak olarak adlandırılan ve internetle doğan çocukları eğitmek, günümüzde nasıl olacak? Bunu, klasik tarzda eğitim veren 
öğretmenlerden çok, şu özelliklere sahip olan öğretmenler başaracaklardır: 


1. İşyaşamında aranan bilgi ve becerileri kazandırmak için farklı programlar düzenleme 


I. Yaratıcı düşünce ve liderlik becerileri gibi yetkinlikleri kazandırma 


1. İşitsel, görsel ve sportif yetenekleri keşfedip sağlıklı yönlendirme 


< 


Kendi kendini ve çevresini yönetebilen bireyler yetiştirme 


V. Sadece kendi ülkesindeki yaşıtlarıyla değil, dünyadaki yaşıtlarıyla da iletişim kurdurma 


len açıklamalardan hangisi yanlıştır? 


A) 1. söz: Kariyer geliştirmede yeni disiplinler hazırlama 

B) İl. söz: Sıra dışı düşündürme yetileri ve yönetme yeteneği 
edindirme 

C) Ili. söz: Çeşitli yetenekleri belirleyip bu doğrultuda yetiştirme 

D) IV. söz: Kendinden başka her şeyi sorgulama becerisi kazandırma 

E) V.söz: Hem yerel hem de evrensel yaşıtlarıyla diyalog sağlama 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5'e yakın soru çıkmıştır. 


(8) 8 ) 


| SSORUZ 


© Bu soru tipi en son 2018 TVT'de çıkmıştır. 


Markalaşmanın önemini -—-- ögeler, sadece bir firmanın kendi ürününü 
---- çabalarının bir sonucu olarak görülmemelidir. Firmanın ya da sektö- gi Paragrafı oku 


rün dışında oluşan kimi ---- de markalaşmaya yaşamsal bir önem kazan- 
İzi Seçenekleri oku 


dırmaktadır. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) veren - sattırma - engeller 
B) anlatan - aldırma - güzellikler 0ZUM 
C) artıran - tutundurma - gelişmeler 


D) duyuran - sevdirme - etkinlikler 


E) ortaya çıkaran - yazdırma - nedenler Önemini veren öge demeyiz. A elenir. “Yazdırma 


çabası” da her sektör için kullanılan bir ifade de- 


ğildir. E de elenir. Kimi güzellik diyebilmek için 


olumlu / güzel şeylerden denmez. B de elenir. Sek- 


tör dışı çalışmalar, gelişmeler... denir ama etkin- 


likler kısıtlı bir alanı gösterir. D de elenir. 


Cevap Cc 


4 NASIL çözüme 


X Seçenek seçenek boşluklara sözcükleri tek tek yerleştirmek zamanınızı alabilir. 


VA NASIL çözülür 


& Sözcükler sıralı bir şekilde boşluklara getirilerek denenir. Önce birinci sözcükler... 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


İnsan gücünden ve çeşitli ---- yararlanılarak toprağın —---, ekilmesi ve mahsulün elde edilip değerlendirilmesini içine alan ---- 
sektörü, çiftçilik olarak adlandırılmaktadır. 


Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) eşyalardan - sürülmesi - satış 

B) makinelerden - işlenmesi - üretim 

C) hayvanlardan - temizlenmesi - gelişim 

D) aletlerden - havalandırılması - tüketim 

E) malzemelerden - çimlendirilmesi - tanıtım 


Rönesansın ardından 19. yüzyılda, o zamana kadar ---- akıl ve 
bilim, artık yerini yavaş yavaş romantizme bırakmaya başlamıştır. Bu akımı ---- yazarlar da kendilerini anlatabilmek, eskinin üzerine yeniyi bina edebilmek için poetik ---- kaleme almışlardır. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) hüküm süren - savunan - görüşlerini 

B) öne çıkan - küçük gören - ifadelerini 

C) savunulmamış - temsil eden - tavırlarını 
D) beğenilen - tanıtan - sanatlar 

E) küçük görülen - tercih eden — yargılar 


İnsanoğlu, doğumundan başlayarak yaşam gereksinimlerini -——- 
çabası içerisine girer. Bebekliğinde anne sütüne gereksinim duyarken ---- birey olduğunda hayatta kalma ---- yerini daha iyi 
şartlarda yaşama gereksinimi almaktadır. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) öğrenme - yetkin - işlevinin 

B) duyurma - saygın - hedefinin 

C) araştırma - sorumlu - çalışmalarının 
D) giderme - bilinçli - düşüncesinin 

E) karşılama - yetişkin - çabasının 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Eserde |ll. Selim'in icat ettiği makamların üzerinde durulması, 
sanatı koruyucu rolü ---- sultanın aynı zamanda usta bir müzisyen olduğunu ---- ve bu bağlamda musikişinaslarla ilişkisini aktarmak ---- önemlidir. 


Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) oynayan - bildirmek - amacıyla 
B) verilen - dile getirmek - şartıyla 
C) üstlenen - göstermek - açısından 
D) yapan - ispatlamak - nedeniyle 
E) yakıştırılan - anlatmak - gayesiyle 


Divan edebiyatında şairler dahil oldukları geleneğin estetik nizamına ---- bağlıdır. Bu sebeple Divan şiirinde kafiye ve redif gibi unsurların kullanımını büyük ölçüde gelenek ----. Şair, öncelikle nazım şeklinin zorunlu kıldığı ve belirlediği kafiye anlayışı ---- 
hareket etmek durumundadır. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) kendi istekleri ile - çizer - yönünde 
B) sıkı sıkıya - belirler - çerçevesinde 

C) zorunlu olarak - yönlendirir - dışında 
D) nadiren - karar verir - doğrultusunda 
E) yürekten - şekillendirir - karşısında 


Eleştirinin, Türk edebiyatında ---- bir geleneği yoktur. Türün bir 
disipline bağlanarak uzmanlık alanına dönüşmesi ancak yakın 
dönemde mümkün olabilmiştir. Eleştiriden yoksunluk, sadece 
şiirin değil düzyazı türlerinin gelişimini de ---- etkilemiş; çağdaşlaşma yolundaki edebiyatın uzun yıllar kendini ---- yol açmıştır. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) süregelen - doğrudan - yozlaştırmasına 
B) eski - yakından - bırakmasına 

C) sağlam - zamanla - yenilemesine 

D) köklü - olumsuz - tekrarlamasına 

E) güçlü - bir şekilde - geliştirmesine 


Türk öykücülüğünün son yıllardaki gelişme ---- takip edildiğinde 
edebi eserlerin yanı sıra öyküye dair kuramsal ve eleştirel eserlerin sayısında da ---- bir artış olduğu görülüyor. Bu eserlerin bir 
kısmı eleştirmenler tarafından kaleme alınıyorken bir kısmı da 
öykü türünde eser veren yazarların imzasını ----. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) yönü - sıra dışı - bekliyor 

B) çizgisi - kayda değer - taşıyor 
C) durumu - küçük - saklıyor 

D) biçimi - önemsiz - barındırıyor 
E) tarihi - inanılmaz - içeriyor 


Kimi ----, yaşadıkları dönemlerde büyük ---- yaratır ve bunların 
yapıtları elden ele dolaşır. Ancak ---- bu yapıtları aşındırır ve bir 
süre sonra ortada hiçbir şey kalmaz. 


Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) sanatçılar - heyecan - zaman 

B) insanlar - etki - rakipleri 

C) eleştirmenler - tesir - okuyucular 
D) yazarlar - pazar - piyasa 

E) şairler - reklam - popüler kültür 


Film kurgusu; film ---- gerçek dünyadan ---- ve onu kendi yapısal yasalarına uygun olarak biçimlendiren, ----, imgesel bir süreçtir. 


Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) olgusunu - hoşlanan - ticari 

B) dünyasını - koparan - yaratıcı 
C) sektörünü - soyutlayan - sıkıcı 
D) şirketlerini - ayıran - monoton 
E) endüstrisini - sayan - heyecanlı 


10. 


11, 


12. 


Kişilik konusu, yalnız --—- için değil; diğer ---- için de bir ----, bir 
haysiyet meselesi olmalıdır. 


Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) mimarlar - mühendisler - zenginlik 
B) insanlar - canlılar - var oluş 

C) şairler - sanatçılar - namus borcu 

D) yazarlar - tüccarlar - ticari kaygı 

E) müzisyenler - eleştirmenler - farklılık 


Çok uzak bir gezegene ya da okyanusun dibine yapılacak bir gezinin bütün ---- en ince hesaplarla planlamak ---- düşerken o gezinin büyüsünü, kıvancını, coşkusunu dile getirmek de ---- yaratıcılık alanına girer. 


Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) detaylarını - deniz bilimcilere - romantiklerin 
B) evrelerini - profesyonellere - amatörlerin 

C) sıkıntısını - işçilere - zenginlerin 

D) eksiklerini - çalışanlara - idealistlerin 

E) hazırlığını - bilim insanlarına - sanatçıların 


Edebi türler arasında sadece ---- yazıldığı dilin ---- ve o dilde 
okunmak koşuluyla o dilin güzelliklerine sahiptir; bu yüzden de 
bir dilden başka dile çevrildi mi -—--- olmaktan çıkar. 


Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) şiir - malıdır - kendisi 

B) destan - üyesidir - güzel 

C) roman -ferdidir - öznel 

D) hikâye - uzantısıdır - özgün 
E) masal - sahibidir - popüler 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


SORU DETAYI 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5'e yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2012 YGS'de çıkmıştır. 


2012 - YGS tipi 


Anne ve baba, çocuğun sorunlarını kendi başına çözebilme becerisi geliştirmesine yardımcı olmazsa ---- olur. 


Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) çocuğu aile bireylerinden uzaklaştırmış 

B) çocuğun büyük hatalara düşmemesini sağlamış 
C) çocuğun öz güveninin önüne bir duvar örmüş 

D) çocuğun karşılaştığı problemleri kolayca halletmiş 
E) çocuğa hayatında unutamayacağı bir iyilik yapmış 


NASIL çözünür 


Önce cümle okunur. Tamamlanması gereken anlam 


yönü belirlenir. Olumlu ve olumsuz form belirlendikten sonra seçeneklerde eşleştirme yapılır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


4 NASIL çözüme 


X Cümlenin anlamını tam düşünmeden sadece boşlu- 


Ça) 9) 


| SSORUS 


dl 


İni 


> çözüm 


“Yardımcı olmazsa” ifadesi olumsuz bir ifadedir. 
Dolayısıyla boşluk da olumsuz bir anlam taşıyan 
söz iletamamlanmalıdır. A ve C dışındaki seçenekler elenir. Cümlede aile bireyleriyle ilgili bir ilişki 
söz konusu değil. A da elenir. 


Cevap C 


gu doldurmaya odaklanmak bizi hataya düşürebilir. 


1. Hayvan sevgisi, çocuğun gelişimine önemli katkılarda bulunur 
ve özellikle de ---- çocukların girişken olmasını ve iletişim becerileri kazanmasını sağlar. 


Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) mutlu, sevecen 

B) içedönük, çekingen 

C) hedefleri olan, idealist 

D) düzenli çalışan, ilkeli 

E) yerinde duramayan, hareketli 


2. Çocuklar; çocuk psikolojisi ve gelişimini bilmeyen yetişkinler tarafından yazılan kitaplarda okuduklarını ---- için bunları hemen 
davranışlarına yansıtırlar. 


Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) daha önceden de kabul ettikleri 

B) kesin doğru gibi algıladıkları 

C) anne ve babalarından öğrenemedikleri 

D) okulda öğrendikleriyle karşılaştırdıkları 

E) ailelerinden uzak kalma korkusu yaşadıkları 


3. Yazar,biryazısında “Başka bir sanatçıyı örnek alırken bile ondan 
aşağı ya da yukarı fakat başka bir şey olmayı arzu etmelidir.” diyerek sanatçının hedefinin ---- olması gerektiğini gösterir. 


Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) yalın bir anlatıma ulaşmak 
B) özgünlüğü yakalamak 

C) hep en yükseklerde 

D) ustalığı elde etmek 

E) büyük hedefler belirlemek 


Sait Faik, “Şiirin ne konursa alan bir çuval olmasını istemem.” 
sözüyle şiirin ---- onaylamadığını dile getirir. 


Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) biçimsel kaygılardan kurtulmasını 

B) sanatçıyı tanımadan anlaşılmasını 

C) günlük dilden uzaklaşmasını 

D) gereksiz söz ve anlamlarla şişirilmesini 
E) söz sanatlarından arınmasını 


Şairlerimiz, dünya sanatçıları arasında hatırı sayılır bir yer edinmek istiyorsa eski şiir anlayışlarını bir kenara bırakıp ---- yani Batı ile beraber yürüyen Türk şiirini yeğlemelidir. 


Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Batılı şiir akımlarını 

B) Batı'ya öykünen şiiri 

C) Batı'yı özümsemiş şiiri 

D) Batı edebiyatının en iyilerini 
E) Batı özentisi eserleri 


Birey, bir toplumsal sistemce belirlenen ve bireysel bir biçimde 
ifadesini bulan niteliklere sahip insan demek olurken bireycilik 
ise ---- bir ilkedir. 


Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) kişisel çıkarları toplumsal çıkarların üstünde tutan 
B) çıkar çatışmasından beslenen 

C) kişinin başkalarına saygısını esas alan 

D) durmadan çalışmayı amaçlayan 

E) kişisel mülkiyete önem vermeyen 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


10. Kendimi bildim bileli içimdeki acıma duygusu o kadar fazladır ki 
bu durum çoğu zaman arkadaşlarım arasında ---- bile olmuştur. 


7. Yazarromanda insanları ve çevreyi tanıtırken, olayları anlatırken kendini kısıtlama gereği duymaz çünkü roman ----. 


Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) tercih nedeni 
B) bencillik belirtisi 
C) alaykonusu 


A) yazması en kolay olan türlerin başında gelir 

B) şu kadar sayfadan oluşacak diye bir kural yoktur 
C) ne kadar sürükleyici olursa o kadar çok satılır 

D) kalitesini her zaman hacmiyle gösterir D) gövde gösterisi 


E) yazarken gerekli gereksiz her sözcük kullanılabilir E) kıskançlık nedeni 


8. Yaratıcı yazma, kişinin bir konudaki duygu ve düşüncelerini, ha- 11. Edebiyatdili, gündelik dilin --- yeniden düzenlenmesidir. 


yal gücünü kullanarak özgürce kâğıda dökmesini gerektirdiğin- 


den ----. 


Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getiril- 


melidir? 


A) kurallara bağlı kalmak istemez 

B) kişiden kapsamlı bir araştırma bekler 
C) yepyeni konulara ihtiyaç duyar 

D) geleneğin keşfedilmesini ister 

E) sınırlıdüşünmeyi reddeder 


9. Savaşta, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için eldeki tüm kaynakları uygun bir biçimde seferber etme ve düzenleme sanatı olarak adlandırılan strateji teriminin geçerlilik kazandığı dönem, 18 
ve 19. yüzyıldır çünkü bu yüzyıllar ---- dönemlerdir. 


Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getiril- 


melidir? 


A) insanların hümanizmi tanımaya başladığı 
B) kapitalist kültürün hâkim olduğu 

C) savaşların giderek karmaşıklaştığı 

D) sanayi devriminin temellerinin atıldığı 

E) insanların ahlaki duyarlıktan uzaklaştığı 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


12. 


Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) imgeden uzaklaşarak 
B) sıradan bir biçimde 
C) tüm doğallığıyla 

D) gerçekleri gözeterek 
E) güzel bir doku içinde 


Basmakalıp, herhangi yaratıcı bir fikrin ortaya çıkmasını sağlamayan yazma konuları, öğrencinin birkaç cümleyi değiştirip dönüştürerek sürekli aynı şeyleri anlatmasına dolayısıyla da —--- neden olmaktadır. 


Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) edebiyat zevkinin belli yazarlar dışına çıkamamasına 
B) yazmayı bir zorunluluk olarak görmesine 

C) kendine olan güvenlerinin azalmasına 

D) içe dönük birer birey olmasına 

E) kısır döngü içinde kalmasına 


SORU DETAYI 
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Aslında 1 Nisan da sıradan bir gündü ama nedense etrafımdakiler ona 
farklı bir anlam yüklüyordu. 


İİ Soru kökünü oku 
İTİ Cümleyi oku 


bal 


Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin 
hangisinde yoktur? 


A) Böyle alelade bir davranış, sizin gibi tanınmış insanlara yakışmadı 


doğrusu. 


B) Yaşadığım tramvayı basit bir olay olarak görmenize ne kadar üzül- 


düm bilemezsiniz. 


C) Bunu rastgele bir yazar değil, hayatı deşen realist bir romancı yazı- 


“Sıradan gün” ne demek? Diğer günlerden farkı 
olmayan bir gün demek. Olağan dışı bir şey yok, 
her şey olağan, normal, standart... A'da “alalade”, 
B'de “basit”, C'de “rastgele”, E'de “olağan” sözcükleri bu anlamı karşılamaktadır. D'de “sıradan” anlamını karşılayan bir sözcük kullanılmamıştır. 


yor. 


D) Sizin gibi değerli bir insanın benim hakkımda böyle düşünmesine 


çok içerledim. 


E) Toplum olarak bu tip olağan durumlar karşısında artık tepki verme 


gereksinimi duymuyoruz. 


Cevap D 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


VA NASIL çözülür 


Önce cümle okunur. Altı çizili sözün cümleye kattığı 
anlam belirlenir. 


X Altı çizili sözün cümledeki anlamına değil de, sözcük 
anlamına odaklanmak bizi hataya düşürebilir. 


X Altı çizili sözün yakın ya da karşıt anlamlısına dikkat 
etmeliyiz. 


Altı çizili söz, cümleden çıkarılarak cümle okunur. Düşünülen anlamın o söz olmadan olup olmadığının sağlaması yapılır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Bu paha biçilmez tablo, birkaç gün önce müzenin açık artırma 
listesine alındı. 


Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur? 


A) Yaşlanan futbolcuların maddi değeri Avrupa piyasasında her 
geçen gün düşüyor. 

B) Sahildeki dairelerin fiyatları, ev almak isteyenlerin dudaklarını uçuklatıyor. 

C) Aldığım kitabın ederi ile içeriği arasında kıyas edilemeyecek 
bir uçurum var. 

D) Birinsanın, annesinin fedakârlığına parasal kıymet biçmeye 
çalışması kadar saçma ne olabilir ki? 

E) Bukadar sözü siz bir ders alasınız diye etmiştim ama gördügüm kadarıyla bir işe yaramamış. 


Akşamüzeri ansızın bastıran yağmur, bazı gecekonduların sular 
içinde kalmasına neden oldu. 


Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur? 


A) Sabahın köründe ağız dalaşına başlayan kediler, mırlaya mırlaya öğleyi buldular. 

B) Öyle ani çıkmışlardı ki karşımıza boş bulunup çığlık atmaya 
başladık. 

C) Ağzına geleni pattadak söyleyen insanlar, çoğu zaman telafisi mümkün olmayan potlar kırabiliyor. 

D) Septisemi belirtileri ateş, şok, ayakta duramayacak kadar 
hâlsizlik ve kan basıncının birden düşmesidir. 

E) Şehiriçinde ilerlerken önümüzdeki arabanın egzozundan bir 
anda alev çıkmaya başladı. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Kullandığı dil bakımından Türk romanı ve öyküsü için öncü hüviyete sahiptir. 


Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur? 


A) O, modern Türk tiyatrosunun önde gelen sanatçılarındandır. 

B) Nurullah Ataç, dilin sadeleşmesinde başı çekmiş isimlerdendir. 

C) Küçürek hikâyenin Türk edebiyatındaki müjdecisi olarak tanırız onu. 

D) Usta sanatçı, şiirde yenilik arayanlara kılavuzluk etmiştir, denebilir. 

E) Klasik biçimleri denemesine rağmen zirvede kalmayı başarmıştır. 


Onun müzik ve çağrışım ağırlıklı şiirlerinde anlam siliktir, şairin 
anlatmaktan ziyade hissettirmek istediği çok bellidir. 


Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur? 


A) Gerçek hayatta kendini göstermeyen karakterler başroldedir eserlerimde. 

B) Devasa gökdelenlerin arasında dikkat çekmeyen bir siluetti 
sadece. 

C) Kuma yazılmış belirsiz bir yazı gibiydi onun eserleri, hiç ilgi 
çekmedi. 

D) Derinlikli öyküleri karşısında yeni dil öğrenen biri gibi çaresiz kalmıştım. 

E) Resimde öne çıkmayan, önemsiz görülen birçok ayrıntı vardı. 


Necip Fazıl Kısakürek'in poetikasını “mistisizmin şiiri yoğurması” şeklinde okumak da mümkündür. 


Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur? 


A) Şiiri, kelimelerin çağrışımsal değerlerine bakarak açıklamak 
istedim. 

B) Esere bir de değersizleştirdiği kavramlar açısından yaklaşmalıyız. 


C) Sanat yapıtının yaşamı, sanatçısının ömrüyle sınırlı olmamalı. 

D) Öykü türündeki eserlerin yeni bir bakışla değerlendirilmesi 
gerekir. 


E) Buşiiri, şairin hayatını inceledikten sonra yorumlamak daha doğrudur. 


Çocuklarımızı ciddiye alırsak kendilerini daha değerli hissedeceklerdir onlar. 


Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur? 


A) Hiç değilse susmanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu anlamıştır. 


B) Bu mektupların benim için ne kadar önemli olduğunu bilemezsin. 

C) Elimdeki kolye annemin hatırası; bu yüzden benim için çok 
mühim. 

D) Bir öğretmenin gözünde, her öğrencisi özeldir. 

E) Hayatta başarılı olmak, öyle her babayiğidin harcı değildir. 


İnsanlar, yaşlılığı her ne kadar kendisine kondurmasa da çaresiz 
yeni kabuğuna alışmaya çalışır fakat bunu da bir türlü başaramaz çünkü içinde hâlâ bir yaşama kıvılcımı vardır. 


Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur? 


A) Kendi isteğimle bu işi de bırakma kararı verdim. 

B) Maalesef insanların para tutkusu hiç bitmiyor günümüzde. 
C) Birden kalkıp ateş fışkıran gözlerle etrafı seyre başladı. 

D) Şu yaşananlardan sonra tüm aşkım şevkim kırıldı. 

E) Küçüklüğünden beri bütün hevesi denizci olmaktı. 


10. 


Yazarken sözcüklerin en etkilisini, en sihirlisini seçebilirsiniz, kurgunuz da mükemmel olabilir ama eğer esere yüreğinizi katmadıysanız o eserde eksik olan bir şey vardır. 


Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur? 


A) Bir yemeğin lezzetli olabilmesi için pişirenin de onunla pişmesi lazım. 


B) Her sanatçı eserine mutlaka kendinden bir şeyler katmalıdır. 


C) Hangi türde olursa olsun başarılı bir sanat yapıtında sahibinden bir ruh vardır. 


D) Başarı, başkasından devşirme fikirlerle de yakalanabilir. 


E) Sanatkârdan bir iz bulmak ister çoğu okuyucu okuduğu yapıtta. 


Çocuk yaşlarında okudukları hiç peşini bırakmaz insanın, ne zaman bir şeyler yazayım dese kaleminin ucuna ucuna dolanır. 


Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur? 


A) Fırsat buldukça duygularımı resimle dile getiriyorum. 


B) Ben de bir Yahya Kemal gibi kaliteli şiirler döktürmek istiyorum. 


C) Çok bunaldığım zamanlar içimi kâğıda döker, rahatlarım. 
D) İlk şiirimi içimdeki özlemin şahlanmasıyla karaladım. 
E) Yaşadıklarımı en ince ayrıntısına dek kaleme aldım. 


Otobiyografik romanda ya bilineni bilinmeyen yönleriyle anlatacaksınız ya da bilinenleri anlatmada güçlü, farklı bir üslup kullanacaksınız. 


Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur? 


A) Onun anlatımında insanı eseri içine çeken bir albeni var. 
B) Başından geçenleri arkadaşlarına hemen anlatıverdi. 


C) Halkın gönlüne talip olan yazarlar, yapmacıksız bir biçemi 
tercih etmelidir. 


D) Düşüncelerin şiirsel bir havada da aktarılabileceğini söylüyor. 
E) Yazarken kullandığı tarz bana halk öykülerini hatırlattı. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


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© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden | soru çıkmıştır. 
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| Soru kökünü oku 
Ömer Seyfettin'in hikâyelerindeki kahramanlara hiç kimse yabancı de- 


gildir çünkü onlar “hepimiz” değilse bile “hepimizden bir parça”dır. Eser- 0 Metni oku 


leriyle Ömer Seyfettin çocukluğumuza, ailemize, yakın uzak hepimize bir 
İT Seçenekleri oku 


bakıma boy aynası tuttu. 

Bu parçada altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hikâyelerindeki kişilerde kendimize ait bazı özellikleri görmemizi sağ- 


lamak pa 11 
B) Toplumsal çöküşlerin önüne geçebilmek için aile bağlarının önemi- ÇOZU Mm 


ne değinmek 


“Boy aynası” tek başına düşünüldüğünde bile bir 
şeyi olduğu gibi yansıtma anlamı vardır. Peki, metni bütün olarak okursak neye ayna tutmuş ya da 
diğer ifadeyle neyi olduğu gibi göstermiş, yansıtmış? Bizi. Ayna bizi olduğu gibi gösterirse biz, bizle ilgili her şeyi olduğu gibi görürüz. Dolayısıyla cevap A'dır. 


4 NASIL çözüme 


X Sözün tek başına sağladığı anlam, seçeneklerde çeldirici olarak verilebilir. Altı çizili sözün metin içerisinde kazandığı anlama özellikle bakılmalıdır. 


C) Herkesin değer verdiği ve sevdiği kişileri aynı hikâyede kahramanlaştırmak 

D) Sosyal dokumuza zarar verebilecek kişilerin olumsuzluklarını dile getirmek 
Herkesin yaşadığı birtakım olayları hikâye dilinin imkânlarını kullanarak efsaneleştirmek 


VW NASIL çözünür 


& Sadecealtı çizili bölümü okuyup değerlendirmek, metnin tamamına bakmadan sözle ilgili doğrudan seçeneklere bakmak bizi hataya düşürebilir. 


Cevap A 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


1. Arap toplumunda ve birçok Doğu kültüründe şiir “şarkı” olarak 
doğmuştur. Araplar şiirin güzel okunması gerektiği hususunda 
birleşirler ve şiiri şarkıyla ölçerler yani bir nevi şarkı, şiirler arasında terazi görevindedir. 


Bu parçada altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Şiirin şekil özelliklerinin kural hâline gelmesine ön ayak olmak 


B) Şiirin kulağa hoş gelecek şekilde düzenlenmesini sağlamak 
C) Şiirin halk arasındaki ilk örneklerini teşkil etmek 

D) Şiirin edebi bir tür olarak benimsenmesine yardımcı olmak 
E) Şiirin değeri ile ilgili olarak bir ölçüt olmak 


2. Birtatlıdilliyeait söyleyiş onda güzelse herkes bu albenili ifadeleri kullanmakla kendi sözünün de güzelleşeceğini sanmamalı. 
Başkasına tapulu ifadeleri hazmetmeden, kalıp olarak almak, konuşmalarımızı yamalı bohça gülünçlüğüne düşürür. 


Bu cümlede altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Alıntı ifadeleri kaynağını bildirmeden aktarmak 

B) Kendisinin olmayan düşünceleri hararetle savunmak 

C) Öğrenilen bilgileri doğruluğunu araştırmadan anlatmak 
D) Başkasına ait kalıp sözleri özümsemeden kullanmak 

E) Edinilen tecrübeleri kendisininmiş gibi ifade etmek 


3. Tarihimize bakarsak edebiyatın pek çok sosyolojik nedenle toplum tarafından ihtiyaç olarak talep edilmediğini görüyoruz. Talebi olmayan ürün gelişemez. Bugün bu durumun çok da değiştiği 
kanısında değilim. Eskiye oranla daha fazla kitap basılıyor, satılı- 


yor olabilir ama iyi edebiyat yine bir avuç iyi okurun umurunda. 


Bu parçada altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sanatsal eserlerin kıymetini bilen insanların farkına varmak 
B) Düzenli kitap okurlarının ilgi odağı hâline gelmek 

C) Az ama seçkin bir okur kitlesi tarafından dikkate alınmak 
D) Edebiyatın toplum tarafından benimsenmesi için çalışmak 
E) Bazı okurların dikkatini çeken eserleri piyasaya sürmek 


Konuşacağımız, yazacağımız, yorumlayacağımız zaman gereken 
ağırlığı uzun okumalarla sağlarız. Sayfaları, insanları, filmleri, 
olayları okuruz. Yıllar yıllar boyunca... Birikim denen şey budur. 
Neyin ne zaman gerekeceğini bilemeyiz. Kuyuyu susamadan önce kazınca ömür boyu kültürel eksiklik hissetmeyiz. 


Bu cümlede altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Vaktinde kültürel birikim sahibi olmak 

B) Uzun süre değerli kitaplar okumak 

C) Mesleğiyle ilgili bilgi edinmek 

D) Kültürel alana katkı sağlamak 

E) Topluluk karşısında konuşmaya hazırlıklı olmak 


Şiirin bize tanımlanamaz yoğunlukta bir duyarlık ziyafeti sunması, anlamı bunaltan kelime elbiselerini inceltmesi ile olasıdır. 


Bu cümlede altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Şiire yoğunluk katmak amacıyla sözcükleri azaltmak 

B) Anlaşılır kelimeler kullanarak anlamı yoğunlaştırmak 

C) Çokanlamı az sözle vermek için dil inceliklerini öğrenmek 
D) Açık bir anlam hedefiyle somut sözcükleri tercih etmek 

E) Anlamı ortaya çıkarma yolunda özel sözcükler bulmak 


Üzerine titrenen fakat yalnız bir çocuktum. Ağabeylerimle aramda altı ve yedi yaş vardı. Annem titizdi. Mahallede arkadaş edinmeme, sokağa çıkmama izin vermezdi konuşmam bozulur diye. 
Böylece kaçınılmaz olarak kendi içimde yolculuklara çıkmaya 
başladım. Yazarlığımı biraz da anneme borçluyum galiba. 


Bu parçada altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Yeni yerleri görme merakıyla hareket etmek 

B) İletişimi yok sayarak bireysel yaşamı tercih etmek 
C) Tedirgin adımlarla yeni bir hayal âleminde gezinmek 
D) Dış dünyadan uzaklaşıp kendi içine doğru yol almak 
E) İnsanlara üstten bakıp farklı bir tavır takınmak 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Eleştirmenlerin daha dikkatli, daha titiz olmalarını isterim. Çünkü yazarın; eserinin ışığını bize en gölgesiz hâlde verebilmek için 
ne kadar uyanık kaldığını düşünmeleri gerekir. 


Bu parçada altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Eserin anlaşılmasını engelleyecek veya güzelliğini örtebilecek kusurlardan arındırmak 

B) Eserin daha başarılı olmasının arkasındaki gizli etkenleri ortaya çıkarmak 

C) Yapıtın etki gücünü artırmak adına başvurulan yöntemleri 
göstermek 

D) Eseri kötü gösterebilecek herhangi bir yorumdan kaçınmak 

E) Eseri, ona gerçek değerini verecek okurların seviyesine çıkarmak 


Deneme türünün ustalarından Melih Cevdet Anday, denemelerinde ne edebiyatın lügat paralamalarına düştü ne de düşünce 
ve felsefe konusunda bilgiçlik taslamak gibi bir yanlışa. O, bir bakıma ikisini bir potada eritti. 


Bu parçada altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Metinden kopmadan metnin ana düşüncesine ulaştıracak 
yolları göstermek 

B) Edebiyat ile düşünceyi doğalarında var olan aşırılıklara düşmeden kaynaştırmak 

C) Edebiyatın aslında düşünce ve felsefeden doğduğunu ortaya koymak 

D) Metnin içeriğine uygun kavramları seçerek yazıyı anlaşılır 
hâle getirmek 

E) Düşünce ve felsefe konusunda yazarken diğer sanatçıların 
etkisinde kalmamak 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


10. 


Türkülerdeki inceliklere bayılırım. Sözün nasıl gezdirileceğini, nasıl eksiltileceğini, meramın nasıl askıya alınacağını ve buna benzer birçok şeyi bulabiliriz onlarda. Türküler sözlü kültürümüzün 
derin gülleridir bana göre; yazarların, şairlerin arada bir onları 
koklamasında fayda vardır. 


Bu parçada altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Önemli konuları söylemek için zamanın geçmesini beklemek 
B) Derdini kimselere söyleyemeyip içine dökmek 

C) Sözün anlamlı hâle gelmesi için en uygun zamanı beklemek 
D) Daha uygun bir davranışı sergilemeye özen göstermek 


E) Söylenmek isteneni bir süreliğine ifade etmekten vazgeçmek 


Sanatsal söylem, bir gerçekliğin egemenliğine girdiğinde; anlatı da duyuların birbiriyle asla uyuşmadığı, uzamın ve zamanın 
öznel boyutlarıyla sergilendiği, imgelerin ve anlamların da metnin iç iktidarına boyun eğdiği bir evrende soluk alır. 


Bu parçada altı çizili sözle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Eser ortaya koyan yazarın, karakterlere istediği şekli vermek 
istemesi 

B) Bir sanatsal metnin kendi gerçekliği içerisinde kurduğu egemenliğe itiraz etmemek 

C) Herkes tarafından sevilen güçlü bir anlatıyı ortaya koymak 

D) Okur ve yazar ilişkisini metnin kendi gerçekliği üzerinden ortaya koymak 

E) Metnin anlamını ve sanatsal yönünü yok sayma çabası içine girmek 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 20'ye yakın soru çıkmıştır. 


(12) 


| SSORUZ 


© Bu soru tipi en son 2016 YGS'de çıkmıştır. 


“İnmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gitmek, varmak” 


anlamında kullanılmıştır? gil Seçenekleri oku 


A) Kış gelince sebze fiyatları bir türlü inmek bilmiyor. 

B) Uzun zamandır fırsat bulup da köyden çarşıya inmemiştik. 

C) Arabadan iner inmez doğruca arkadaşlarımın yanına gittim. 

D) Okadar şiddetli bir fırtına vardı ki neredeyse çatı başımıza inecekti. 


E) Merdivenlerden inerken basamakları saymak çocukluğumdan kal- 


Kii D> çözüm 


Köyden çarşıya inmek, çarşıya gitmek anlamındadır. Fiyatların inmesi, fiyatların gitmesi olmuyor! 
Arabadan iner inmez, arabadan gitmek olmuyor! 
Çatı inmesi, çatı varması... Merdivenden inmek, 
merdivenden varmak... Bunlar da aynı şekilde olmuyor! 


Cevap B 


4 NASIL çözüme 


X Cevabı net olarak belirlemiş olsanız bile bütün seçenekleri mutlaka okumalısınız. 


VA NASIL çözülür 


4 Mümkünse istenilen sözü kendiniz bir cümle içinde 
kullanın. Benzerini seçenekte arayın. 


& Yada bu sorudan hareketle “inmek” gördüğünüz her 
yere “gitmek, varmak” koyarak okuyun. Anlam hangisiyle tamamlanıyorsa o cevaptır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


“Karışmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “müdahale etmek” anlamında kullanılmıştır? 


A) Çubuk Suyu tam burada Sakarya Nehri'ne karışır. 

B) Çocuklarının her kararına karışan annelerden biriydi. 

C) Gökyüzünde bir tek bulut bile yokken hava birden karıştı. 

D) Müdür, işin karıştığını anlayınca çareyi polis çağırmakta buldu. 

E) Mahallenin gençlerinin karıştığı kavgada üç kişi yaralanmış. 


“Kullanmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “alet etmek” anlamında kullanılmıştır? 


A) Amacına ulaşmak için insanları kullanmaktan çekinmezdi. 
B) Duvar için saten boya kullanmamız gerektiğini söylemişti. 
C) Araç kullanırken telefonla konuşmanın tehlikeleri çoktur. 
D) Şiirlerinde çağrışımı yüksek kelimeler kullanmayı tercih eder. 
E) Parasını ve gücünü hayır işlerinde kullanmak istiyordu. 


“Bağlamak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düğümlemek” anlamında kullanılmıştır? 


A) Öğrencileri derse bağlamak için çoklu zekâ yöntemlerini kullanmak gerekir. 

B) İdarenin aldığı karar hem öğrencileri hem de öğretmenleri 
bağlıyor. 

C) Yaşlı adam, ayakkabısını bağlamak istiyor ama bir türlü eğilemiyordu. 

D) İşyerini kiralamadan önce koşulları belirleyip bir sözleşmeye bağlamalıyız. 

E) Trafik polisleri, törenden önce ana caddeye çıkan bütün yolları bağlamıştı. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


“Saymak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “farz etmek” anlamında kullanılmıştır? 


A) 


Devrinde “Şair-i Azam” sayılan sanatçı, çok takdir toplamıştır. 


Annesini, babasını, büyüklerini sayan temiz bir gençti. 
Söylediklerini doğru sayıp gerçeklere gözümü yumamam. 
Öğretmenim sınavda yaptığım bütün hataları bir bir saydı. 
On bin lira sayıp kendine son teknoloji bir telefon almış. 


“Güç” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “zorlukla” anlamında kullanılmıştır? 


A) 


B) 
c) 
D) 
E) 


Bu imkânlarla hâlâ tabiatın sırrını kavrayamayışımız, gücüme gidiyor. 

İşittiğim sözler karşısında ne kadar güç bir durumda kaldım. 
Senin rahatlığın bizi çoğu kez güç duruma düşürüyor. 

İşten gelince kendini yatağa güç atmış ve sızıp kalmıştı. 

Siz de olmasanız bu güç durumun üstesinden gelemezdim. 


“Vurmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hasta etmek, dokunmak” anlamında kullanılmıştır? 


A) 
B) 
c) 
D) 


E) 


Sonunda istediği olmuş, hedefi tam on ikiden vurmuştu. 
Hemşire, dedeme iğneyi vurunca dedem kendine gelebildi. 
Komşusunun bu acı sözleri onu adeta can evinden vurmuştu. 

Çocuk, tokmağı elinden bırakmıyor; kapıya vurmaya devam 
ediyordu. 

Zavallı kadın, güneş başına vurunca pazarın ortasına yığılıverdi. 


7. “Sarmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kuşatmak” 
anlamında kullanılmıştır? 


A) Doktor yaralı kolu bir güzel sardı. 

B) Cehalet bir hastalık gibi sardı toplumu. 
C) Dün akşamki film beni hiç sarmadı. 

D) Anlaşılan bunlar yine bize saracak. 

E) Ordu, düşmanı çepeçevre sarmıştı. 


8. “Atmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “geri bırakmak, ertelemek” anlamında kullanılmıştır? 


A) Mesaiye düzenli gelmeyen kişileri işten attılar. 
B) Son ikitopu da potaya rastgele atmıştı. 
C) Sıcaklar bastırınca sırtındaki ceketi attı. 


D) Ürün verimliliği konusunu görüşmeyi gelecek haftaya attılar. 


E) Bilgi yarışmasında bir soruda attı ama tutturamadı. 


9. “Kaynak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belge” anlamında kullanılmıştır? 


A) Güvenilir kaynaklardan öğrendiğimize göre şirket kimseyi işten çıkarmayacakmış. 

B) O dönemde yabancı bir idare, memleketin tüm kaynaklarına el koymuştu. 

C) Hiçbir kimse kaynağını Anayasa'dan almayan bir yetkiyi kullanamaz. 

D) Buyorucu seyahatten sonra kaynağın buz gibi suyu hepimize iyi geldi. 

E) Tapu kayıtları, bir yerin vakıf malı olduğunu gösteren en 
önemli kaynaktır. 


10. “Ön” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “civar, yöre” anlamında kullanılmıştır? 


11. 


12. 


A) 
B) 
c) 
D) 
E) 


Beş on kişi köşkün önünde toplanmıştı sabahleyin. 

Evin çatısını onarmak lazım, ne de olsa önümüz kış. 
Üstünde siyah renkli, önü açık bir pelerin vardı doktorun. 
Düşmanla ilk sıcak temas Çatalca önlerinde olmuş. 

Bir kitaba ön söz yazmak, kitabı yazmak kadar zordur. 


“Açmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yakışmak, 
güzel göstermek” anlamında kullanılmıştır? 


A) 
B) 


Karla kaplı yol, iki günlük çalışma sonucu açıldı. 

Anıtın çevresi açılınca o kadar güzel bir manzara çıktı ki ortaya. 

Karmakarışık gözüken yumağı tek hareketi ile açmayı başardı. 

Mezuniyette giydiği elbise onu gerçekten açmıştı. 


İki oda arasına kapı açtık, salon o kadar ferahladı ki anlatamam. 


“Tartmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hesap etmek, sonucunu düşünmek” anlamında kullanılmıştır? 


A) 


B) 
c) 


D) 
E) 


Süvari daima dizginleri tartıp kısrağı zapt ettiğini hissettirmelidir. 


Güreşe başlarken rakibinin gücünü tartması gerekiyordu. 
Söylediklerinin doğruluk payı olup olmadığını iyice bir tartmam lazım. 

Müşteri, kendisinden iki kilo pirinç tartmasını istedi. 
Çuvalları tartmadan arabaya yüklenmemesi gerektiğini bilmiyor musun? 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden | soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2001 ÖSS'de çıkmıştır. 


Aşağıdakilerin hangisinde, “kaçmak” sözcüğünün anlamıyla kullanımı 


birbirine uymamaktadır? 


Anlam 


Kullanım 


Kimseye bildirmeden bulundugu yerden ayrılmak, firar etmek 


Hızla koşup bir yere saklanmak 


Kendini göstermemek, rastlamamaya çalışmak 


Görünmeden gitmek, savuşmak, sıvışmak 


Yaklaşmak, benzemek, andırmak 


VW NASIL çözünür 


Anlam ve kullanımları sırasıyla deneyerek ilerlenir. 


gına bakılır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Belirtilen sözcüğün cümleye o anlamı katıp katmadı- 


Ben zahmetten kaçmam; ne zaman isterseniz buyurun, gelin. 


Komşunun kedisi, camdan atla- 


yıp çalılıkların arasına kaçtı. 


Kurnaz adam bugün, yarın, haftaya derken kirayı ödememek 
için sürekli kaçıyordu. 


Arkadaşınız az önce buradaydı, 
hayırdır, nereye kaçtı? 

Bu gömleğin rengi sanki biraz yeşile kaçıyor. 


4 NASIL çözüme 


X Önceanlamların, sonra kullanımların okunması doğru bir çözüm yolu değildir. 


3) 


| SSORUZ 


0 Seçenekleri oku 


.. .. 
A seçeneğinde kaçmak, sözcüğünün “firar etmek” 
anlamında kullanılmasını arıyoruz. Ama cümlede 
“zahmetten kaçmam, erinmem, bunu kendime zor 


görmem” anlamlarında kullanılmıştır. Yani bu kullanım, verilen anlama uymuyor. 


Cevap A 


1. Aşağıdakilerin hangisinde, “kalmak” sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? 


Anlam Kullanım 
A) Konaklamak, konmak Taşköprü'ye gittiğimizde 
annemlerin eski evinde kalıyoruz. 
B) Olduğu yeri ve konumu ko- Elimizde geçen yıldan kala 
rumak, sürdürmek kala bir ton kömür kaldı. 
C) Oturmak, ikamet etmek, Bir türlü beğenmediği bu 
yaşamak şehirde tam sekiz yıl kaldı. 
D) İşlemez, yürümez duruma Uzun zamandır arıza bile 
gelmek yapmayan araba, yarı yolda kaldı. 
E) Birişi belli bir noktada bı- Geçen haftaki dersimizde 
rakmak, ara vermek Yahya Kemal'in Sessiz Ge- 


mi'sinde kalmıştık. 


2. Aşağıdakilerin hangisinde, “kalkmak” sözcüğünün anlamıyla 
kullanımı birbirine uymamaktadır? 


Anlam Kullanım 
A) Gitmek üzere yerinden ay- Niye kalktınız arkadaşlar, birılmak raz daha otursaydınız ya! 
B) Oturuş durumundan dik Annem yerinden kalktı, yaduruma gelmek, doğrulmak nıma geldi bir kolunu uza- 


tarak omzuna doladı. 


C) Yola çıkmak Tapu müdürlüğü geçen ay 
buradan kalktı. 

D) İyileşerek gezecek duruma Adamcağız dün neredeyse 

gelmek ölüyordu, bugün maşallah 


ayağa kalktı. 


E) Güncelliğini yitirmek Başlık parası artık Doğu'daki köylerde de kalktı. 


Aşağıdakilerin hangisinde, “dokunmak” sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? 


Anlam Kullanım 


A) Değmek, temas etmek Alnına dokununca ateşi olduğunu anladım. 


B) El sürmek, kullanmak Kimse pirince dokunmuyor, 
zor günleri bekliyor. 


C) Sağlığını olumsuz etkilemek Şeker bana dokunuyor, o 
yüzden kullanmıyorum. 

D) Duygulandırmak, etkilemek Sözlerim çok dokunmuş olmalı ki gözleri doldu. 


E) Tedirgin etmek, rahatsız et- Rüzgâr estikçe ağacın dalı 
mek antene dokunuyor. 


Aşağıdakilerin hangisinde, “dönmek” sözcüğünün anlamıyla 
kullanımı birbirine uymamaktadır? 


Anlam Kullanım 
A) Kendi ekseni etrafında ha- Anahtarın delikte döndüğüreket etmek nü duydum. 
B) Geri gelmek, geri gitmek Yıllar sonra evine, yurduna 
dönmüştü. 
C) Söz konusu etmek, hatırla- Ortalıkta bir şeylerin dönmak düğünü anlamam uzun sürmedi. 
D) Benzemek, andırmak Sağanak yağmurun ardın- 


dan sokaklar göle döndü. 

E) Bir şeye, bir yere yönelmek Beni dinledikten sonra görevliye dönüp bir şeyler sordu. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Aşağıdakilerin hangisinde, “geçmek” sözcüğünün anlamıyla 


kullanımı birbirine uymamaktadır? 


A) 


B) 


c) 


D) 


E) 


Anlam 


Kullanım 


Olmak, vuku bulmak, gerçekleşmek 


Yürürlükte olmak, geçerli 
olmak 


Söz etmeden veya değinmeden atlamak 


Yol olarak kullanmak 


Bulaşmak, sirayet etmek 


Bu okulda aramızda geçenleri hiç unutmadım. 
Bu huy ona, hiç şüphe yok, 
babasından geçmiş. 


Fiiller konusunu geçelim, 
onu sonra anlatırım. 


Okuldan dönerken hep bu 
köprüden geçeriz. 


Hastalığımın sana da geçmesini istemem. 


Aşağıdakilerin hangisinde, “getirmek” sözcüğünün anlamıyla 


kullanımı birbirine uymamaktadır? 


A) 


B) 


c) 
D) 


E) 


Anlam 


Kullanım 


Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak 


Erişmek veya eriştiğini sanmak 


Sebep olmak 


İletmek, bildirmek 


Sağlamak 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Benden istediğiniz belgelerin hepsini getirdim. 
Söyleye söyleye nihayet baharı da getirdik. 

Bu rüzgâr kar getirir. 
Adamcağızı sabah getirip 
eve bırakmışlar. 

Haftada bir işleyen bu dükkân, ne kadar gelir getirebilir ki? 


Aşağıdakilerin hangisinde, “göz” sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? 


Anlam Kullanım 


A) Görme organı Göz enfeksiyonlarına karşı 


daha dikkatli olmalıyız. 


B) Bakış Etrafı hilekâr gözlerle süzdü. 

C) Delik, boşluk Karanlık öyle bastırdı ki iğnenin gözünü göremez ol- 


dum. 


D) Bazı yaraların uç bölümü Sonunda dedenin gözün- 


den düşmeyi de başardın. 


E) Çekmece Saatimi masanın orta gö- 


zünde unutmuşum. 


Aşağıdakilerin hangisinde, “gün” sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? 


Anlam Kullanım 


A) Güneş Güneş, bütün gün ensele- 


rinde boza pişirmiş. 
İhtiyar hiç değilse son günlerinde mutlu olsun. 


B) Zaman, sıra 


C) İyi yaşanmış zaman Zavallı, ömrü boyunca hiç 
gün görmedi. 


D) Bayram niteliğinde özel gün Bugün, gazilerin günü imiş. 


E) İçinde bulunulan zaman Maaşları, günün ihtiyaçları 
karşısında devede kulak kal- 


mıştı. 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5'e yakın soru çıkmıştır. 
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| SSORUZ 


© Bu soru tipi en son 2001 ÖSS'de çıkmıştır. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca birbiri- 


ne en yakındır? Jİ Seçenekleri oku 


A) Her önünüze geleni değil, beğendiğiniz kitapları okuyun, inceleyin. 


B) Öykünün ne olduğunu bilmeyen, öykü okumamış bir insana roman 


da önerilmez. 
C) Eve gidebilmek için okulun tam önünde, durakta saatlerce otobüsün gelmesini bekledim. 
D) Kendi tarzını, üslubunu bulana kadar yazmaya devam etmelisin. m | 
E) Yılların elimizden çekip aldığı tutkuları, hayalleri dişimizle tırnağımız- ÇOZU m 


la savunmalıyız. 


Tarz, üslup demektir. Eş anlamlıdır. İkisi de birbirinin yerine kullanılabilir. Okumak ve incelemek ayrı, bilmek ve okumak ayrı, önünde ve durak tamamen ayrı, tutku ile hayal ayrıdır. 


Cevap D 


VA NASIL çözülür 


Birbirine en yakın yani birbiri yerine kullanılabilecek 
olan sözcükleri tespit etmeyle çalışırız. Yani sözcüklerden birini atarız, anlamda eksilme olmuyorsa cevap 

odur. 


4 NASIL çözüme 


X Cümle içerisindeki anlamından tamamen kopuk olarak sadece altı çizili sözcükleri okuyarak anlam değerleri vermek bizi hataya düşürebilir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca 
birbirine en yakındır? 


A) Buzor, bu çetin kış koşullarında lütfen yola zincirsiz çıkmayınız. 

B) Bir hikâyede olaydan, durumdan sonra beni en çok ilgilendiren, kişilerdir. 

C) Bugüne kadar çocuklarla ilgili birçok inceleme yaptım, birçok yazı yazdım. 

D) Şiir dili; konuşma dilindeki bozukluklar, eksiklikler nedeniyle bir türlü gelişememektedir. 


E) Mahalle bakkalımız, çocukluğumuzda sevdiğimiz, saydığımız, çok değerli bir insandı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca 
birbirine en yakındır? 


A) Dünyanın sevgisizliğine, acımasızlığına meydan okumanın 
bir yolu da sanattır. 


B) Sabahın sekizinde tanınmış, lüks bir alışveriş merkezinin 
önünde buluştuk. 

C) İnsanların amaçları, hedefleri doğrultusunda çalışmaları kaçınılmazdır. 

D) Kimsenin bilmediği bir cümle, bir sır gibi içimde sakladım 
onun veda sözcüklerini. 

E) Hafta sonu ekinde yayımlanan yazımdan sonra arkadaşlar 
beni aradılar, tebrik ettiler. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca 
birbirine en yakındır? 


A) Kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız tatlıdan vazgeçmelisiniz. 

B) İstediği terfiyi almak için güzel bir anlaşma yapmayı hedefliyor. 

C) Yerdeki renkli taşlarla oynayarak kendini oyalıyordu. 


D) Kendisine gösterilen sembollerin ne anlama geldiğini açıkladı. 

E) O sandığı ona ulaştırdıklarında içindeki mektubu da iletmiş 
oldular. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca 
birbirine en yakındır? 


A) Kazandığı parayı önemsemez, çok kolay harcardı. 

B) Yana doğru eğilmiş, dirseğini koltuğun kenarına dayamıştı. 
C) Etrafa yayılan melodiyi duyunca dikkatim dağıldı. 

D) Mahalledeki küçük dükkânını da bırakarak şehri terk etti. 
E) Yardım için topladığı paraların hepsini bankaya yatırdı. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca 
birbirine en yakındır? 


A) Hastane kapısında öylece dikilmişti, sanki bir haber bekli- 


yordu. 
B) Kardeşinin çocuklarına hep o baktı, hep o ilgilendi onlarla. 


C) Yaranın üstüne bastırırsan kan kaybını durdurabilirsin. 


D) Elindeki torbayı ağacın dalına astı, örtüyü de çimlerin üstüne serdi. 


E) Biriken suyu boşaltmak için tüm kapakları açtılar. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca 
birbirine en yakındır? 


A) Onların bu kötülüğünü, bu vefasızlığını kolay kolay unutamam. 


B) Çelişkili konuşmaları, iki yüzlü tavırları yüzünden ona bir türlü güvenemiyoruz. 


C) Bunca hatana, bunca yanlışına rağmen hiçbir şey olmamış 
gibi davranıyorsun. 


D) Söylediklerine gönlüm evet dese de mantığım hayır diyor. 
E) Hemçokgüvenilir hem de çok akıllı bir dostu olmalı insanın. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca 
birbirine en yakındır? 


A) Bazı dostlar, kimi zaman ailesi kadar yakındır insana. 


B) Arkadaşlarımın hepsi birbirinden iyi, hepsi birbirinden güzel. 


C) Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir, derdi babaannem. 


D) Cömert insanın dostu çoktur; cimrininse düşmanı. 
E) Doğruluk ve dürüstlük arkadaşlığın olmazsa olmazıdır. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca 
birbirine en yakındır? 


A) Bu yaramazlar insanda ne akıl koyuyorlar ne fikir diye dert 
yandı. 


B) Çocuklar, dünyanın en saf ve en şirin varlıklarıdır. 


C) Çocukları büyütmek, onlarla ilgilenmek zor olduğu kadar 
zevklidir de. 


D) Eğitiminde ödül kadar cezanın da önemli olduğu vurgulanıyor. 

E) İyi bir ebeveyn, iyi bir yetiştirici olmak çocuğun her isteğine 
evet demek değildir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler anlamca 
birbirine en yakındır? 


A) Hiçbir yazar yaşananları yok sayamaz, sayarsa da gerçeklerden uzaklaşmış olur. 


B) Fotoğraflara bakarken eski dostlarını özlediğini, onları ne kadar sevdiğini söyledi. 

C) İnsanların kimisi sözüne sadıktır, herkesin hayranlığını kazanır. 


D) Ağacın kuru dalına arı kuşları, pencere pervazlarına güvercinler konar. 

E) Arkadaşının desteğini her zaman hissetti, o da karşılığını vermekte gecikmedi. 


10. 


11. 


12. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca 
birbirine en yakındır? 


A) Temizlik, sağlık için önemli etkenlerden biridir. 
B) Aşırı uykusuzluk, vücutta uyuşukluğa hatta bilinç kaybına 
neden olur. 


C) Geceden beri bir halsizlik, bir ateş, sormayın gitsin. 

D) Vücudundaki ağrılar, sızılar yüzünden sabaha dek uyumadı. 

E) Bakmayın sağlam göründüğüne; iğneyle, ilaçla ayakta duruyor. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler anlamca 
birbirine en yakındır? 


A) Akıcı bir roman okumanın zevki, gökyüzünün maviliğini doyasıya seyretmeye benzer. 

B) Karşısına çıkan problemlerle baş edemediği için onlarla barışık yaşamaya çalışıyor. 

C) İlgisini çeken bir film olursa o filmi zevkle sonuna kadar izler. 


D) Karşı binada oturanlar, arka sokaktaki bakkaldan alışveriş yapıyor. 
E) Pencereyi yavaşça kapadıktan sonra usulca yerine oturdu. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler anlamca 
birbirine en yakındır? 


A) Edebiyatta ifade tarzları, manzum ve mensur olmak üzere 
ikiye ayrılır. 


B) Bazen üslubundan, bazen de konu seçiminden bir eserin kime ait olduğunu anlayabilirsiniz. 

C) Hasta hâlinde bile yazmayı bırakmayan, bunu kendine dert 
edinen nice yazarımız var. 

D) Şiirlerine haksızlık yapılmasına rağmen asla kimseye saygısızlık yapmadı. 

E) Kelimeler arasındaki bu eşsiz ahenk, bu nadide uyum hemen dikkat çekiyor. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(15) 


| SSORUZ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden henüz hiç soru çıkmamıştır. 


(1) Çocukluğumun yazarı, Jules Verne'dir benim. (11) Verne'i, olağanüstü 
makineler tasarladığı için değil elbette; uzaklara, her zaman uzaklara git- 0 Paragrafı oku 


meyi amaçladığı ve başarabildiği için sevmişimdir. (111) Verne, yolculuk 
demektir ve evrensel olan da budur onda. (IV) Yoksa tasarladığı buluşlar bir gün gerçekleşir, insanoğlu aya gider, arzın merkezine ulaşır ama İT Seçenekleri oku 
insanın yüreği hep yolculuk özlemiyle atacaktır. (V) Şunu unutmamak 
gerekir ki hiçbir güçlük insanı bir yolculuğa çıkmaktan alıkoyamaz. (VI) 
İnsanoğlu, hangi koşulda olursa olsun bavulunu hazırlayarak günler sürecek yolculuklara atılmaktan geri durmaz. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi, altı çizili söze anlamca en yakındır? 


Yolculuğa çıkmaya karar verilmişse hiçbir güçlük 
karşısında duramaz o kişinin. Son cümlede de hangi şartta olursa olsun yolculuk gerçekleşir, denili- 


yor. Yani aynı anlam. Aradığımız da bu değil mi? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E) Vİ 


Cevap E 


VW NASIL çözünür 


& Öncealtı çizili söz okunur, sonra metnin tamamı okunur ve aynı anlama gelen cümle tespit edilmeye çalışılır. 


4 NASIL çözüme 


X Öncemetni okumak, sonra altı çizili bölümü, sonra yi- 


ne metni okumak zaman kaybı olabilir... 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Başka dilde yazılmış bir şiiri kendi diline çevirmek isteyen kimsenin her şeyden önce, onun şairiyle uzun zaman düşüp kalkmış olması, onun o şiiri yazarken içinde bulunduğu havayı solumuş olması gerekir. (11) Şiir, özel bir dünyadır; bu yüzden bir şiir 
çevirisi, şair ile çevirmenin aynı duygu ve düşünceleri paylaşmasını gerektirir. (111) İyi çevrilmiş bir şiirde okuyucu, kendinden bir 
şeyler bulur. (IV) Kötü çevrilmiş bir şiir ise kolu kanadı koparılmış ya da tüyleri yolunmuş bir kuşun durumunu andırır. (V) Tabii, bu arada olan da zavallı şiire olur. (VI) Böyle bir şiirin, okuyucunun beklentilerine karşılık vermesi beklenemez hâliyle. 


ze anlamca en yakındır? 


A)I B) ll ev) D)V E) VI 


(1) Üç büyük dine mensup komşuların bir arada yaşaması ve çok 
önemli tarihi yapılara ev sahipliği yapması ile Ayvansaray her zaman özel bir yerdi. (11) Ama pek de öyle insanların hafta sonu 
gezmesi için gittiği, arkadaşlara randevuların verildiği bir yer degildi. (111) Son senelerde Ayvansaray kendini spotun altında, sahnede buldu. (IV) Bunda burada açılan türlü türlü çekici mekânın 
payı çok. (V) Buranın hem çehresini değiştiren hem de burayı 
çok popüler yerler hâline getiren türlü eskitme dükkânı, özgün 
kafe var. (VI) Son yıllarda Ayvansaray'ın gözde olmasında yeni 
hizmete giren bu albenili işletmelerin rolü büyük. 


ze anlamca en yakındır? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


(1) Edebiyat ürünlerinde “konunun yeri”ni büyütenlerin yanı sıra bunu önemsemeyenler de vardır. (11) Edebiyatın konu haritası asla kesin sınırlarla çizilemez. (111) Ancak edebiyat alanına giren yaratılarda sanatçıların neyin üzerinde durdukları, ne hakkında söz söyledikleri değerlendirilirse şöyle bir genellemeye gidilebilir: Edebiyatın konusu insandır. (IV) Öyle ki insanlık dünyasına söz ve yazıyla ilk ışık tutanların yaratılarına baktığımızda bile bunun böyle olduğunu görürüz. (V) Ancak özele indiğimizde 
şunlar şunlar edebiyatın konusu olabilir, şunlar şunlarsa edebiyata konu olamaz gibisinden bir yargıya varılamayacağı da ortadadır. (VI) Edebiyat zaten konudan ziyade üslup üzerine kurulmuş bir sanattır. 


ze anlamca en yakındır? 


A)I B) 11l O IV D)JV E) Vİ 


(1) “Dilimin sınırları, dünyamın sınırlarıdır.” sözü öyle inanıyorum 
ki kalemi çok işlek ve yazdıkları zevkle okunan bir büyük yazar 
için de iki kelimeyi bir araya getirip derdini anlatmayı beceremeyen biri için de çok şey ifade ediyordur. (11) Bu söz, tek kişi 
için -büyük ölçüde- somut-soyut algılama, kavrama, ifade sınırlarına; o dili konuşan millet içinse -en geniş anlamıyla- kültürün 
sınırlarına işaret ediyor. (111) Dille olan bağ, birini yukarılara taşırken diğerini çaresiz bırakıyor. (IV) İnsan, “dili olan” bir varlıktır ve dili ne kadar güzel kullanırsa sanatsallığa o oranda yaklaşıyor. (V) Burada kastedilen kelime dağarcığının fazlalığı değil tabi. (VI) Küçük dokunuşlarla yepyeni anlamlar kazandırma yeteneği yani ifade gücüdür. 


ze anlamca en yakındır? 


AYI B) ll Cc) IV D)V E) Vİ 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Sait Faik'in sanatının temelinde insan vardır. (11) O, sanatını 
hümanizmin kalesi olarak görür. (111) Ona göre şiir, hümanizme 
yani insan sevgisine aracılık etmelidir. (IV) Görülüyor ki Sait Faik, hümanizmi sadece öykülerinde değil, edebiyatın diğer kollarında da öncelemektedir. (V) Esasında Cumhuriyet sonrasında 
şiirin hümanizmin taşıyıcı bir unsuru olması gerektiği yönünde 
bir görüş birliği vardır. (VI) Şüphesiz ki bu tavır, toplumun ikiyüzlü ahlakına karşı koyan Fransız yazar ve şairlerinin etkisiyledir. 


ze anlamca en yakındır? 


A)I B)II C) 11 D) V E) VI 


(1) Romanıma en uygun tipleri tasarlamak ve metnin iç mantıgıyla çelişmeyecek biçimde kendi alanıma taşımak beni çok uğraştırır. (11) Yazmaya oturmadan önce epeyce düşünür, sonra kişilerimi kalın çizgilerle belirlerim. (lll) Bir ses, bir imge, görüntü 
ya da karşılaşma onların belirmeye başladığı an olabilir. (IV) Bu 
yüzden o insanlarla ilgili pek çok şeyi baştan bilmem. (V) Ama 
sonrasında öyle bir hâle getiririm ki her okur benim karakterlerimin çok net biçimde romanda var olduklarını söyler. (VI) Özgürce kurulan yapı içerisinde zaman, olay, mekân ve kişiler birlikte var olurlar. 


ze anlamca en yakındır? 


A)I B) 1ll CV D)V E) VI 


(1) Şiir, resim, müzik, tiyatro ya da bir başkası fark etmez; her sanat dalı bir dil bilmek gibidir. (11) Birden fazla sanatla uğraştığım 
için seviniyorum; onların her biri benim dillerimdir çünkü. (111) 
Tanıdığım bir yazarın “İnsanlığın kurtulması ancak sanatla mümkün olacak.” dediğini hatırlıyorum. (IV) Artık inanıyorum ki bu 
dünyanın olumsuzluklarına, kötülüklerine, sevgisizliğine, acımasızlığına sanat son verecek. (V) Sanatta ne kadar çok hüneriniz 
varsa sanat o kadar mutlu eder sizi. (VI) Ancak bu, hem yetenegin hem de eğitimin buluştuğu bir donanımla kendini gösterir. 


ze anlamca en yakındır? 


A)I B)1I IV D)V E) VI 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


10. 


(1) O, fazlasıyla duygusal bir insandır. (11) Acımasız görünmesine 
karşılık sevgi doludur yüreği. (111) Her canlıya karşı derin bir muhabbet duyar. (IV) O kadar ki kimseyi üzmeyeyim derken çoğu 
defa kendisi türlü sıkıntılara girer. (V) Duygularını bastırmaya, 
yansıtmamaya çalışır hep. (VI) Zaman zaman umutsuzluğa düştüğü olsa da içinde hep taptazedir umutları. 


ze anlamca en yakındır? 


A)I B) 11l O IV D)V E) Vİ 


(1) Ahmet Haşim küçük yaşta öksüz kalmış, sürekli acılar, sıkıntılar çekmiş, yaşamını binbir güçlükle kazanmıştır. (11) Yaşamı boyunca bir türlü mutluluğa erememiştir. (111) Nitekim bu durum 
şiirlerinin içeriğine de yansımıştır. (IV) Şiirlerinde, üzüntüler, özlemler, hayal kırıklıkları, çocuk ve doğa sevgisi anlatılır. (V) Şiirlerin başlıkları da konular kadar hayata bakışındaki umutsuzlugu ve kötümserliği yansıtmaktadır. (VI) O yüzdendir onun bize 
hep şafak manzaraları, akşam manzaraları çizmesi. 


ze anlamca en yakındır? 


A)I B) ll O IV D)JV E) Vİ 


(1) Gençken kitapları gösteriş olsun diye okurdum. (I1) Bu yüzden 
de kendimi onlara fazla veremez, yeterince yararlanamazdım 
onlardan. (I11) İlerleyen zamanlarda biraz biraz bilinçlenmeye 
başladıkça kendimi yetiştirmek için okumaya, incelemeye başladım. (IV) Okudukça değiştiğimi, geliştiğimi açık bir biçimde görüyorum. (V) Bunu gördükçe de kitap okumak daha bir yaşam 
biçimine dönüşüyor benim için. (VI) Kendimi başkalarına beğendirebilmek uğruna, başkalarının gözünde “entel” görünmek uğruna yaptığım verimsiz okumaları hatırladıkça gülüyorum kendi 
kendime. 


ze anlamca en yakındır? 


AYI B) 11l C) IV D)V E) Vİ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5'e yakın soru çıkmıştır. 


(16) 


| SSORUZ 


© Bu soru tipi en son 2017 YGS'de çıkmıştır. 


Bukowski, son kitabında sokağın rengini, kendi zorlu hayatının kılcallarını 


; Jİ Parografıoku |) 
aramaktadır. Kitabın satırları arasında dolaşırken adını daha önce hiç İl Paragraf oku 


Il IV 
duymadığımız bir yazar daha boy gösterir: John Fante. | 
a TN Seçenekleri oku 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde mecazlı bir söyleyiş 
yoktur? 


yı Bl gın di Ni > çözüm 


Sokağın renginden kasıt, sokaktaki yaşamdır. Gerçek anlamdaki renk değildir. Hayatının kılcallarından kasıt, kendi yaşamındaki detayları arama anlamındadır. Satır arasında gerçekten dolaşılmaz. 
Boy göstermek de yazarın kendisini belli etmesidir ki bu da mecazdır. Ancak kitaptaki satırlar gerçek anlamdadır. 


4 NASIL çözüme 


X Sadecealtı çizili bölüm okunmamalı. Metnin tamamı 
okunmalı ve anlamı doğru yorumlanmalıdır. 


Cevap c 


4 NASIL çözülür 


Olumsuz soru köküne dikkat edilerek soru okunmaya 
başlanır. 


& Gerçek anlamda kullanılan söz aranır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Sait Faik Abasıyanık, insanı duygularıyla ele alırken bir yandan 
I 
da zihinlere bakıyor, dengeyi tutturuyor yani. Küçük insanların 
ıl 


hayatından izler taşıyan bu öykülerde balıkçıların neşesini ve 
Il IV 


hüznünü kendi gönül tuvalinde canlandırıyor. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde mecazlı bir 
söyleyiş yoktur? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


O dönemde tiyatroculuğa da soyunan genç yazar, Haldun Dor- 
I 


men'in yönettiği bir eserde başrol oynar. Akıllara durgunluk ve- 
ll 
ren kurgulara damgasını vurur. Ancak yapıtlarındaki kişiler âde- 
IN 
ta renk atmıştır, daha da önemlisi yazın dünyasından silinip git- 
IV V 


miştir. 
Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde mecazlı bir 
söyleyiş yoktur? 


A)I B) 1 C) 1 D) V E)V 


Eski hayaller, fikirler, duygular... Kısacası eski kelimeler yavaşça 


çekiliyor hayatımızdan. Teknolojinin darağacından kaçmaya çabalarken kaybolmuşluğun ağlarına Ki debelendikçe 

debeleniyoruz. Mahi kelime yarışmalarından selam çakıyorlar 
bizlere. Selamlarını alıyor, ii omuz m 
da olsa rahatlıyoruz. Belki de bir parçacık erteliyorlar veda- 


larını. 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde mecazlı bir 
söyleyiş yoktur? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Günümüzde gençlerdeki düşünce kısırlığının nedeni günlük dil- 
I 
de gözlemlediğim olumsuzluklardır. Bunları düzeltmenin yolu 


da öğrencilere yazınımızın iyi örneklerini okutmak olmalıdır. Kül- 
Il 


tür, asıl kaynaklara gitmek ve onların sularından bol bol içmekle 
Il 

edinilir. Öyleyse gençliği düştüğü bu dilsizlik batağından, on- 
IV 

ları asıl membalara götürüp Türkçemizden kana kana içirmekle 


çıkarabiliriz. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde mecazlı bir 
söyleyiş yoktur? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


“Öyle seveceksin ki kelimeleri, sana yetecekler.” diyor Cemil 
Meriç. Belki de birçoğumuz kelimeleri yeterince sevemediği- 


miz için bize yetmediklerini düşünüyor, onları hoyratça kulla- 
I 
nıyor, yabancı kelimelerle aldatıyoruz onları. Kelimelerin gönül- 
Il 
den gönüle uzanan köprüsünden geçmeden, asırdan asıra uza- 
Il 
nan merdiveninden çıkmadan, kelimelerin aynasında kendimi- 
IV V 
zi seyretmeden kim olduğumuzu asla bilemeyiz, kendimizi de 


sevemeyiz. 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde mecazlı bir 
söyleyiş yoktur? 


A)I B)II C) Il D) IV E)V 


Yazarın son kitabını bir solukta okudum. Yer yer tekrarlara düşmüş 
I Il 
ancak sürükleyici bir anlatımı ve okuyanı içine çeken bir kurgu- 
IN IV 
su olduğu için bu tekrarlar pek rahatsız etmiyor. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde mecazlı bir 
söyleyiş yoktur? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


Eskiden “üslup” sözcüğünü kullanırken akla karayı seçerdim. 
Çünkü hem dilim dönmezdi hem de sözcüğün ne ve bilmezdim. Şimdi ise ve sözcüğünü bine 7 da bu sayede rahat bir nefes aldık, Mi şimdi de “biçim” sözcüğü ile a na 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde mecazlı bir 
söyleyiş yoktur? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


Okumak, bir süreliğine de olsa kişiyi başka dünyalara götürür, 
l Il 


ona başka fikirlerle alışveriş imkânı sunar. Sımsıcak dostluklara, 
Il IV 
taptaze düşüncelere, sevimli hayallere kapı aralar. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde mecazlı bir 
söyleyiş yoktur? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


10. 


11. 


Eksik ya da yanlışlarımızla yüzleşir hatta onlarla dost olmayı başarabilirsek diğer insanlarla in sıcak ilişkiler . Çünkü kendimize hoşgörülü oldukça başka m kusurlu yanlarını daha kolay Gul ir kimsenin yanlışının peşinden koş- 
V 


mayız. 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde mecazlı bir 
söyleyiş yoktur? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Edebiyatın terazisi bozuldu, çalışmıyor artık. Üstelik yazı dili de 

eskisi gibi el iertündi değil. Bağımlılık yapan basmakalıp televizyon dizileri, e internet eğlenceleri, boş bilgisayar oyunları, 

bildik a şiddet filmleriyle, . ilkesiz ve sanal ger- 
V 


çeklikle yarışmak zorunda. 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde mecazlı bir 
söyleyiş yoktur? 


A)I B)1I C) 11 D) IV E)V 


Salah Birsel'in denemeleri üzerine kaleme alınan her yazıya 
I 
göz atmışımdır. Bunlarda çok şey yazıyordu fakat Birsel'in, 
ll 
ülkemiz denemeciliğine ses duvarını atlattığı, üvey kalmış bir türe 
IN IV V 
saygınlık kazandırdığı görmezden geliniyordu. 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde mecazlı bir 
söyleyiş yoktur? 


A)I B)I C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


M1), 


| SSORUZ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden | soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2012 YGS'de çıkmıştır. 


Her yıl mevsim değişirken içimde daha sağlıklı yaşama isteği depreşir. 
Geçen ilkbaharda yine depreşmiş bir forma girme isteğiyle yürüyüş ya- 0 Paragrafı oku 


parken bir arkadaşımla karşılaştım. Benim böyle dört beş yürümeyle inceleceğimi sanmamı ---- sayıyordu. Kendisine söylemedim ama bu yü- 


rüyüşlerin sayısını artırdım ve tam beş kilo verdim. İT Seçenekleri oku 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi getirilmelidir? 


A) sol tarafından kalkmak - 11 
B) ısıtıp ısıtıp önüne koymak ÇOZU Mm 


C) iki yakası bir araya gelmemek 


D) olmayacak duaya âmin demek Metinde, kilo vermeyle ilgili kendine inanılmadı- 


gını ancak buna rağmen başardığını anlatıyor ya- 


E) kendi kendine gelin güvey olmak 
zar. Boşluğun olduğu yer, kendine inanılmayan yer. 


Bunu anlatan deyim, “olmayacak duaya âmin demek” deyimidir. 


Cevap D 


4 NASIL çözüme 


X Sadece boşluğun bulunduğu cümleye deyimleri getirerek deneme yapılması bizi yanlış yönlendirir. 


VW NASIL çözünür 


& Öncemetin bütünüyle okunup metnin anlatmak istediği düşünce tam olarak belirlenir. Anlatılmak istenen 
düşünceyi tamamlayacak olan deyim seçilir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Dergâh, Hece, Öykü gibi dergilerde yayımlanmış yazılardan oluşan Öykü Dersleri'nde özellikle modern Türk öyküsünün şekillenmesinde rol oynayan yazarlar ve bu yazarların edebi kimliklerini ortaya koyan eserler ----. Kitapta şair ve yazarlar metin 
merkezli olarak inceleniyor. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi 
getirilmelidir? 


A) mercek altına alınıyor B) göz ardı ediliyor 


C) ayağa düşürülüyor D) süzgeçten geçiriliyor 


E) dikkate alınıyor 


Herkesin çocukluktan filizlenmeye başlayan bir hayali vardır. Benim de hayalim, bir gezgin gibi dünyayı dolaşmaktı. Ailem ise bu 
hayalimi geçici bir heves olarak görüyordu. Ben, onların istedigi gibi bir mühendis olamayacağımın farkındaydım. Mühendisliğe yeteneğimin olmadığını söylediğimde benim ---- istediğimi 
iddia ediyorlardı. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi 
getirilmelidir? 


A) etliye sütlüye karışmamak B) ipe un sermek 


C) abayı yakmak D) ağız değiştirmek 


E) bahtına küsmek 


Pazarda karalahana satan bir tezgâhın önünde durmuş, satıcıya 
karalahananın nasıl pişirileceğini soruyordum. Bilirsiniz, Egeliyim 
ben; her türlü otu bilirim de karalahanayı bilmem. Yanımda, karalahanasını almış, parasını ödemekte olan bir adam hışımla bana döndü. “Ne biçim ev kadınısın sen!” dedi. “Yemek yapmaz mısın? Her şeyi olur bunun. Sarması olur, yemeği olur, böreği olur. 
Allah bilir sen börek açmayı da bilmezsin!” ---- diye buna derler 
herhâlde; adamın gözleri yerinden fırlayacaktı neredeyse. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi 


getirilmelidir? 


A) Çamur atmak B) Göbeği çatlamak 
C) İçi içine sıiğmamak D) Parsayı toplamak 


E) Zıvanadan çıkmak 


Birinci Yeni Şiiri olarak nitelenen ve başta epey yadırganan Garip'in kısa bir zaman diliminde yerleşik algıları yıkmasında, tutunmasında ve ---- Nurullah Ataç ile Sabahattin Eyüboğlu gibi 
eleştirmenlerin desteğinin ve katkısının rolü büyüktür. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi 
getirilmelidir? 


A) yerinde saymasında B) kök salmasında 


D) hakkını aramasında C) dile düşmesinde 


E) nabız yoklamasında 


Bir işe başlarken ---- onun en önemli özelliğidir. Atacağı adımların ne getirip ne götüreceğini düşünmeden bir işe girişmez. Yayıncılıkta da öyleydi. Piyasanın ilgi duyduğu konular nedir, onlarla ilgili ön çalışmalar yaptırır, sonra adım atar. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi 
getirilmelidir? 


A) ele avuca sığmamak B) dal budak salmak 


C) deveye hendek atlatmak D) kılı kırk yarmak 


E) elini çabuk tutmak 


Beşiktaş'tan Üsküdar'a geçeceğim. Vapur, hareket saati gelmeden kalkmaz ama motorlar vızır vızır... Her taşıtta sıranın başına oturup sanki büyük bir izdiham varmış gibi geçişi engelleyenler olur ya! Oldum olası çekinmişimdir bu tiplerden. Vapurlarda 
da var bunlardan. Bir bakmışsın --— cüzdanın uçuvermiş. Öyle 
de oldu. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi 
getirilmelidir? 
A) can havliyle B) göğsünü gere gere 
C) kaşla göz arasında D) ne olur ne olmaz 


E) hesapsız kitapsız 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Sanat eserinin başarısı, aslına benzerlik derecesiyle ölçülecek 
olsaydı fotoğraf makinesiyle çekilen bir resmin en başarılı sanat 
eseri olması gerekirdi. Çünkü aslına benzerlik noktasında hiçbir 
ressam, bir fotoğraf makinesiyle ----. Oysa sıradan birinin fotoğraf makinesiyle çektiği resim, hiçbir zaman sanat eseri kabul edilemez. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi 
getirilmelidir? 


A) bahis açamaz B) ters düşmez 


C) aynı telden çalmaz D) denk düşmez 


E) boy ölçüşemez 


Denemeci, günlükçü ve şair Salah Birsel de şanlı ölüm köprüsünden geçti. O gidince kelimeler başıboş kaldı. Salah Birsel, Cumhuriyet'in ilk kuşağındandı. 80 yaşındaydı. Bu 80 yılın 70'ini yazıyla -—--- geçirmişti. İlk yazısını daha 8 yaşındayken kaleme almıştı. Sonrası ise hep dergilerle, kitaplarla, yazıyla geçen bir 
ömür. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi 
getirilmelidir? 


A) boynu bükük B) içli dışlı 


C) tek tük D) paldır küldür 


E) kıran kırana 


Hikâyeden yoksun şiir, bana hep yavan gelmiş, özünde bir kuruluk taşıyor gibi görünmüştür. Tıpkı bir fidanı besleyen su gibi 
hikâye de şiirin damarlarına yürüdü mü şiir canlanıyor, ---- sanki. 

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi 
getirilmelidir? 
A) içi açılıyor B) can veriyor 
C) boy atıyor D) dil döküyor 


E) para ediyor 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


10. 


11. 


12. 


Halk şiirinde alay eden, yeren, kötüleyen şiirlere “taşlama” denir. Halk şairi, çevresinde karşılaştığı, ---- olayları taşlamaların- 
da iğneler, alaya alır. Tabi bu konular, aynı zamanda diğer insanların da dertleri, sıkıntıları olabilecek durumlardır. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi 
getirilmelidir? 


A) hoşuna gitmeyen B) kapıya dayanan 


C) fırsat kollayan D) sallantıda kalan 


E) seyirci kalınan 


Gelenekler, töreler; tıpkı kültür gibi yenilenmesi gereken değerler olarak ele alınmalıdır. Yoksa donmuş kültür gibi eskimiş gelenek ve töreler de yeni atılımları önlemek ve toplumu geri bırakmaktan başka bir işe yaramaz. Buna da dense dense --—-- denir. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi 


getirilmelidir? 


A) iflahını kesmek B) başına buyruk 


C) can yakmak D) köstek olmak 


E) başına iş açmak 


Bir şiir eleştirmeni ille de şair olmak zorunda değildir elbette. 
Ancak bazıları var ki hayatında tek bir mısra dahi karalamadan 
şiirlerimi eleştirmeye kalkıyor. Ben de böylelerine ----. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki deyimlerden hangisi 


getirilmelidir? 


A) naz yapıyorum B) göz süzüyorum 
C) mekik dokuyorum D) sır vermiyorum 


E) kulaklarımı tıkıyorum 


1. (1) Bilinçdüzeyin yükselince kendin gibi olan insanları arar ve onlarla bağ kurmaya başlarsın. (11) Eskiden zoraki yaptığın şeyleri 
yapmaya artık kendini mecbur hissetmezsin. (Il) İçini çok daha 
rahat ifade etmeye başlarsın. (IV) İstemediğin şeylere rahatça 
“Hayır” diyebilirsin. (V) Olumsuzluklar seni eskisi kadar üzmez 
olur. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde mecaz 
anlamda kullanılmış sözcük vardır? 


A)i veli B) Ii velll C) ll ve IV 


D) Ili ve IV E) IV ve V 


2. Bilim, sanat, meslek, spor gibi alanlarla ilgili özel ve belirli kavramları karşılayan sözcüklere terim anlamlı sözcükler denir. 


Buna göre aşağıdakilerin hangisinde terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır? 


A) Akrep geni aktarılan mısırlar haşerata dirençli hâle geldi. 
B) Kahvaltıda peynirin yanında limonlu domates iyidir. 

C) Kare tarlanın köşegen uzunluğu elli dört metredir. 

D) Koca cihaz, bir diyot yandı diye arıza veriyor. 

E) Yağ, lipitle aynı anlamda değildir, lipidin alt grubudur. 


3. oMecazanlamın gerçek anlama en yakın kullanımı benzetme ilgisiyle yapılanıdır. Buna “yan anlam” da denir. “Bilgisayar işlemcisinin ayakları bilinçsizce ısıtılmış.” cümlesinde “ayak”, aslında 
insana ait bir sözcükken elektronik alanına özgü kullanılmıştır. 


Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir kullanım yoktur? 


A) Oltalarımızı alıp burundan ilerideki kayalığa ulaştık. 

B) Irmağın iki kolu köyü geçince birleşiyor. 

C) Altın aramaya kel tepeleri değil ormanlık araziyi seçmişler. 
D) Köprünün ayağı çürüdü, köprü trafiğe kapatıldı. 

E) Yazın sahilde şezlongda Ahmet Ümit okuyacağım. 


I. Koca elbise dolabını duvara doğru sürüdü. 
Il. Kendinden ağır valizi kapıya kadar sürüdü. 
IN. Çocuk, yaşlı başlı insanları lunaparka sürüdü. 


IV. Fotokopi makinesini masanın yanına sürüdü. 


Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcüğün anlamı 
mecaz olur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


D) il ve IV E) ill ve IV 


“Çıkmak” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “ayrılmak, gitmek” 
anlamında kullanılmıştır? 


A) İçme suyunda bakteri çıktı. 

B) Ben sınıfın en tembeli çıktım. 

C) Tişörtün boyası gömleğe çıkmış. 
D) Güneş doğarken evden çıktık. 
E) İflas haberi gazetelerde çıktı. 


(1) Su; hayattır, sağlıktır, sevgidir, arınmadır, her şeyimizdir. (11) 
Giysilerinizi yıkarken kirleri çözen madde de sudur, değil mi? (111) 
Her zaman değil, örneğin yünlü kumaşlarda olduğu gibi birçok 
kumaş türünde su etkili olamayabilir. (IV) Bunun için kuru temizlemede su yerine bir petrol ürünü kullanılır. (V) İnsanlar ıslaklıgı suyla temas anlamında algıladığından bu işleme kuru temizleme denmektedir. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde somut anlam taşımayan sözcük kullanılmıştır? 


A) veli B)i veli C)iveV 


D) Ili ve IV E)IV ve V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Fotoğraf makinen, senin bir parçan ve arzularının bir uzantısı. (11) Objektif merceği, senin gördüğün gibi görür, her fotoğraf 
çektiğinde senin hislerini kaydeder ve onunla geçirdiğin her ana 
taze bir hayat katar. (111) Shanghai sokaklarında dolaşırken onu 
ellerinden bırakma ve Santorini kumsallarında uzanırken onu 
başucundan ayırma. (IV) Bir görüntü aktarıcısı olarak sen önde 
olmalısın. (V) Unutma, fotoğraf makinesi, varlığının en güçlü işareti, yaşam zevkinin değişmez bir itirafı ve en yoğun duyguları- 
nın manyetik alanıdır. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde soyut anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır? 


A) veli B) Il ve ll C) ll ve IV 


D) Il ve IV E) IV ve V 


I. Aladağların etekleri irili ufaklı köylerle doludur. 


Il. Bu bölgede şükür, yeşile el değmemiş. 
Il. İçinizde en yürekli olan gelsin benimle. 
IV. Çok cömerttir babacığım, hiç harçlık vermişliği yoktur. 
V. Yazık ki ekran bizi kitaplardan soğuttu. 


Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) |. cümlede, insan yaşamına özgü bir sözcük doğa için kullanılmıştır. 

B) Il. cümlede, bir sözcük yerine onunla ilişkili bir başka sözcük 
anılmıştır. 

C) II. cümlede, gerçek anlamı geçerli olan bir sözcük ilk anlamının dışında kullanılmıştır. 

D) IW. cümlede, sözcük tam tersi kast edilerek kendi anlamının 
dışında kullanılmıştır. 

E) VW.cümlede, sözcük benzetme ilgisiyle başka bir sözcük yerine kullanılmıştır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Bütün bunları bizim üzülecegimizi bile bile söyledi.” cümlesindeki altı çizili sözün anlamdaşı olabilecek bir sözcük kullanılmıştır? 


A) Buyaz okuyacağım kitapların listesini yaparken en başa Alper Canıgüz'ün eserlerini koymuştum. 

B) Biraz dikkat çekebilmek biraz da komiklik olsun diye son deneme sınavında soruların bazılarını kasten yanlış cevapladı. 

C) Bu çalışmanın birinci bölümünde her şeyi kolayca yaparsınız ancak ikinci bölümünde kesinlikle yardım almalısınız. 

D) Gelmekisteseydi, burada kimse ona engel olmazdı hatta her 
türlü kolaylığı da gösterirdik. 

E) Gide gide kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere vardık ki içimizdeki en cesur görünenler dahi artık daha ileriye gitmeyelim dediler. 


10. Orhan, fabrikada söylenenleri kafasında akşama kadar kurdu. 


Kareleri birleştirince şunda karar kıldı: Bu kendisine apaçık hakaretti. 


Bu cümledeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? 


A) Çay ocağında Remzi'nin sinsi telkinlerle kurduğu heyecanlı 
gençler sonunda muhtara saldırdı. 

B) Teneffüste bahçe köşelerinde çocukları kuran temizlik görevlisi suçun kendinde olmadığı düşüncesini yayıyordu. 

C) Öğretmenin, yarınki sınav sorularıyla ilgili iğneli sözlerini çocuklar gün boyu kurdular, paydos zilinde hepsi karamsarlaşmıştı. 

D) Bu kavga gürültünün kaynağı Zehra'nın dedikodularıyla kurduğu komşu teyzeydi. 

E) Teyzem annemi miras paylaşımı konusunda amcama karşı 
fırsat buldukça kuruyordu. 


Maksadımızı iyi anlatabilmek amacıyla bazen somutlama ya da 
soyutlama yaparız. “Ağabeyim beni alaycı sözlerle iğneliyor.” 
cümlesinde “iğneliyor” sözcüğü, soyut olan “eleştirmek” eylemini somutlaştırmıştır. Yani iğneyi birinin etine batırınca o kişiyi nasıl rahatsız edersek o şekilde rahatsız etmek anlamı vermiştir. Dikkat ettiniz değil mi, burada anlam somutlaşırken “iğnelemek” eylemi soyutlaşmıştır! Yani ortalıkta “iğne, iğnenin sivri 
ucu, et, acı hissi” yoktur. Sözcük soyutlaşırken anlam somutlaşmıştır. Bazen bunun tam tersi olur, sözcük somutlaşırken anlam 
soyutlaşır. Yeni doğan kızlarına Melek adını koyan anne ve baba 
tam da bu işi yapmıştır. Aslında soyut olan yani beş duyumuzdan biriyle algılayamadığımız bu sözcüğü somut bir varlığa ad 
olarak vermişlerdir. “Melek” sözcüğü somutlaşırken bebek bir 
bakıma soyut özelliklere bürünmüştür. 


3. Aşağıdakilerin hangisinde dolaylama yapılmamıştır? 


A) Güreş, yarışmacıların birbirlerine vurmaksızın rakiplerini yenmeye çalıştıkları bir spor türü. Ata sporumuzun zamanla farklı stil ve formları geliştirilmiştir. 

B) Mars, Güneş Sistemi'nin Güneş'ten itibaren dördüncü gezegenidir. Kızıl Gezegen, adını Roma mitolojisindeki savaş tanrısı olan Mars'tan almıştır. 

C) Afrika, yüzölçümü ve nüfus yoğunluğu açısından dünyanın 
en büyük ikinci kıtasıdır. Kara Kıta, kendisine bitişik kabul 
edilen adalarla birlikte 30,8 milyon kilometrekarelik alanı 
kaplar. 

D) Kıbrıs, Akdeniz'in Sicilya ve Sardinya'dan sonra üçüncü büyük adasıdır. Kuzeyinde 65 km mesafe ile Türkiye, doğusun- 
da 112 km mesafe ile Suriye bulunmaktadır. 

E) Eş; karı kocadan her biri, hayat arkadaşı anlamlarına gelir. 
Hayat arkadaşı, insanın zor zamanlarında yanında olan bir 
yaşam destekçisidir. 


1. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün kendisi soyutlaşırken cümledeki anlamı somutlaşmıştır? 


A) Sabah erken uyandım. 
B) İşe yürüyerek gittim. 

C) Kantinde poğaça yedim. 
D) Toplantıda çok sıkıldım. 


e ln 4. Büyüklerimiz hep “Ne oldum delisi olmuş...” der dururlardı. On- 


ların bu sözle neyi kastettiğini anladığımda yaşım bir hayli ilerlemişti. Birçok deli türü duymuşsunuzdur: ilin delisi, ilçenin delisi, mahallenin delisi, köyün delisi, evin delisi, bizim deli vs. ama 
“ne oldum delisi” olanını etrafınızda çok gördüğünüz hâlde pek 
isim koyamamışsınızdır. Ne oldum delisi olmak, “beklemediği bir 
duruma yükselip şımarmak, ölçüsüz hareketler yapmak” anlamına geliyor. 


Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılan deyimin kullanılacağı bir örnektir? 


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilk anlamına göre somutlaşan 
bir sözcük kullanılmıştır? 


A) Varlıklı bir aileden gelmiş olmanın serbestliğini davranışlarıyla küçüklüğünden beri gösteren bir adam 


A) Pikniğe gitmek istedik. 

B) Gerekli planları yaptık. 

B) Zorlu süreçler sonunda ulaştığı zenginliği korumak için çalışmalar yapan bir küçük esnaf 


C) Mangalı Neşe yakacak. 


D) Köfteleri ben pişireceğim. 

E) Ayranı ortak hazırlayacağız. C) Yoksulluktan sonra varlık görünce gururlanıp eski dostlarını 
küçük gören bir yeni zengin 

D) Uzun çalışmalar sonunda elde ettiği başarıyı korumak için 
canla başla çalışan, özgüveni yüksek, genç bir sporcu 

E) Başarı yolunda sayısız zorluğa katlanmış ve hak ettiği hedefe ulaşmış bir memur 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


I. Sebzelikte kalmış birkaç dal taze nane salatama dar zamanda yetişti. 
IL. Fesleğen saksısında çekirdeği nereden geldiyse -hayret- bir 
karpuz bitti. 
IN. Vişne bahçesindeydim, yanı başımda bir anda izbandut gibi bir adam bitti. 
IV. Bahçenin bir köşesine ektiğim maydanozlar yetişti. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden 
hangileri anlamca birbirine en yakındır? 


A) veli B)i velil C) ll ve Il 


D) Il ve IV E) ill ve IV 


(1) Ateş yakabilmek, hayatta kalma becerilerinin en temel olanlarındandır. (11) Bunun için etrafınızdaki hangi malzemelerle kıvılcım yaratabilirsiniz bilmeniz gerekir. (111) Mesela yolda giderken tipide kaldınız, arabanızın aküsüyle ateş yakabileceğinizi biliyor muydunuz? (IV) Tek yapmanız gereken aküye bir iletkenle 
(tel, firkete, kolye, alüminyum folyo, hatta sakız kâğıdı ile) minik 
bir kısa devre yaptırmak. (V) Kısa devrede çıkan çıtırtılı kıvılcımlarla kolayca tutuşabilecek bir şeyleri buluşturursanız ateşiniz 
için gereken ilk alevi sağlamış olursunuz. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yansıma yoluyla oluşmuş bir sözcük kullanılmıştır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Bir şiir eleştirmeni şairi değil, şiiri eleştirmelidir çünkü eleştiri sanatçıya yapılmaz, şiire yapılır. (11) Yazın dünyasında bu kuralın çok defa ihlal edildiğine şahit oluyoruz. (111) Bu kurala dikkat 
eden eleştirmenimizin az olması belki de eleştiri sahasında geri kalmamızın nedenidir. (IV) Bir de kaç eleştirmen var ki çok sevdiği dostunun eserini tarafsız olarak değerlendirebilecek? (V) 
Hele bir beğenmesin, dostunun yüzüne nasıl bakacak, al başına 
belayı! 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sesteş (eş 
sesli) olabilecek bir sözcüğe yer verilmemiştir? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


10. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı olabilecek sözcüklere yer verilmemiştir? 


A) Bizimle gelip gelmemek elbette senin ve ailenin kararı; buna kesinlikle saygı duyarız. 

B) Hoca'ya sormuşlar: “İnişi mi seversin yokuşu mu?” Hoca demiş “Düz yola ne oldu?” 

C) Çocuklara bu yaşta doğruları göstermek gerekir onlar yanlışları görünce zaten anlar. 

D) Yıllardır yarı aç yarı tok yaşadığını bildiğimiz bu zavallıya bütün mahalle yeni bir iş bulmaya çalışıyoruz. 

E) Buyaptığın ilk hata olduğu için affedildin, dikkat et son hatan olsun. 


(1) Saçlı derinin dökülme olmayan bölgelerinden köklerin alınıp 
dökülmüş veya seyrekleşmiş bölgelere aktarılmasına saç ekimi 
denir. (11) Saç köklerinin alındığı alan daha çok kafanın arka, arka yan kısımları ve enseye yakın bölgeler olmaktadır. (111) Bu bölgedeki saç kökleri genetik olarak dökülmeye dirençlidir ve nakledildikleri bölgede de bu özelliklerini sürdürürler. (IV) Ekilen 
saçlar baştaki uyum sürecinden sonra özel bir bakım gerektirmez. (V) Saç ekimi, saçşsızlığın psikolojik baskısından kurtulmak 
isteyen tarama özürlüler için ilgi gören bir çıkış yoludur. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde güzel adlandırma yapılmıştır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Japonya'nın tecrübeli zanaatkârı Nobuo Okano, tam otuz yıldır yıpranmış kitapları yepyeni hâle getirmekle meşgul. (11) Bu 
sürecin en etkileyici yanı ise Okano'nun kıvrılmış yaprakları cımbızla tek tek düzeltip bir de ütülemesi. (111) Ben yenilediği o yüzlerce kitaptan biri olan bin sayfalık İngilizce-Japonca sözlüğün 
yenilenme sürecini izledim. (IV) Nobuo, sözlüğü eskimiş tutkaldan ayırmakla işe başladı. (V) Kıvrılan her sayfayı cımbızla tek 
tek açtı ve ütüledi. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde deyim aktarması vardır? 


A)I B)1I C) Il D) IV E)V 


11. 


12. 


13. 


(1) Parkın kaydırağında çıtı pıtı bir kız çocuğu oynuyordu. (11) Birden merdivenlerden paldır küldür düşmesin mi! (111) Çocukcağızı apar topar en yakın bir sağlık kuruluşuna götürelim dedik. 
(IV) Dedik de yakındaki özel hastane maalesef eciş bücüş bir 
yer. (V) Eğri büğrü odalarıyla hastane demeye kırk şahit ister. 


Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde ikileme yapılışı yönüyle farklıdır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Elinizdeki kaliteli kulaklığın jakı mı bozuk? (11) Öyleyse kabloyu jakın tam ucundan kesin, jakı atın. (111) Kablonun en dıştaki 
plastik yalıtkanını tellere zarar vermeden yavaş yavaş sıyırın. 
(IV) Ortaya çıkan kırmızı, yeşil, siyah renkli tellerin ucunu yakın, 
galvanizi kavlasın. (V) Bakkaldan alacağınız iki liralık ucuz kulaklığın jakını kesip sizin kulaklığa ekleyin. 


Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ikileme kullanılmıştır? 


A)I B) 1 C) ll D) V E)V 


İnsanlar çeşit çeşittir. Bazıları kıt kanat geçinmesini bilir, olanla 
yetinir. Bazıları olumsuz benzerleriyle nasıl buluşmuşlar şaşarsınız. Kimisi ortam ve konuya uygun olmayan sözler söyler. Bir 
kısmı aynı basit şeyleri usanç verecek şekilde tekrar ederek bıktırır insanları. Kimisi de güvensizdir, doğruluğu konusunda kuşku barındırır. 


Aşağıdaki deyimlerden hangisi bu parçada tarif edilen kişi ya 
da durumlardan biriyle eşleşmez? 


A) Kabak tadı vermek 

B) Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş 

C) Sermayeyi kediye yüklemek 

D) Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı 
E) Tencerede pişirip kapağında yemek 


14. 


ÜNİVERSİTE 
(AVLARINA 
HAZIRLIK 


RAGRAF 
SIFIR RiSK 


AYI YAS SMPADVU VA 


Paragrafla dostluk kuramadım diyenler, her şeyi aştım ama zaman problemi yaşıyorum diyenler, odaklanamayanlar, iki hatta 
üç seçenek arasında takılanlar; kısacası paragrafı her şeyiyle kusursuz halletmek isteyenler, deneme sınavlarına geçmeden önce adresiniz belli: Paragraf - Sıfır Risk. 


Bu parçadaki altı çizili söz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Aralarında anlam ilgisi olmayan kavram veya varlıklar arasında benzetme yoluyla ilgi kurulması 

B) Bir sözcüğün benzetme amacı olmaksızın başka bir sözcü- 
gün yerine kullanılması 

C) Bir sözcükle anlatılabilecek kavramın, anlatıma çekicilik katmak için birden fazla sözcükle anlatılması 

D) İnsanlarda olumsuz çağrışımlar uyandıran bazı varlık ya da 
kavramların, içinde bulundurduğu olumsuzluğu örtmek için 
güzel bir biçimde dile getirilmesi 

E) Soyut anlamlı bir sözcüğün, anlam genişlemesi yoluyla somut alam kazanması 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


$ BöLüM ÖZETİ 


CÜMLEDE ANLAM 


Cümle 
Bir duyguyu, düşünceyi, eylemi anlatan, bir yargıyı bildiren 
söz veya söz gruplarına cümle denir. 


Öznellik 
Kişiden kişiye değişen, söyleyenin duygu ve düşüncesini içeren yargısı kanıtlanamayan cümleye öznel cümle denir. 


Nesnellik 

Kişiden kişiye değişmeyen, söyleyenin duygu ve düşüncesini içermeyen yargısı kanıtlanabilen cümleye nesnel cümle 
denir. 


İçerik (Konu) 
Bir yapıtın neler içerdiğini, yapıtta ne anlatıldığını ifade eden 
cümleye içerik cümlesi denir. 


Biçem (Üslup) 
Bir yapıtın nasıl oluşturulduğu ile ilgili bilgi veren cümleye de 
biçem cümlesi denir. 


Eleştiri 

Bir sanatçının, bir yapıtın ya da herhangi bir durumun olumlu ya da olumsuz yönlerini belirten cümleye eleştiri cümlesi 
denir. 


Öz Eleştiri 


Kişinin kendisine yönelik yaptığı eleştirilere öz eleştiri denir. 


Değerlendirme 
Bir eser, bir yazı, bir kişi ile ilgili öznel ya da nesnel görüş bildirmeye değerlendirme denir. 


Yorum 
Kişinin, bir olay veya durumu, kendi duygu ve düşüncelerini 
katarak anlattığı cümleye yorum cümlesi denir. 


Karşılaştırma 
Herhangi iki şey arasındaki benzerlik ya da farklılıkların belirtildiği cümleye karşılaştırma cümlesi denir. 


Karşıtlık (Karşıt İki Durum) 
Birbirine zıt (karşıt) kavramların ya da durumların aynı cümlede yer almasına karşıtlık denir. 


Neden-Sonuç İlişkisi (Gerekçeli Anlatım) 


Bir eylemin hangi nedenle (gerekçeyle) yapıldığını veya yapılmadığını bildiren cümleye neden-sonuç cümlesi denir. 


Amaç 
Bir eylemin hangi amaçtan dolayı yapıldığını veya yapılmadığını bildiren cümleye amaç cümlesi denir. 


* eöLüM ÖZETİ , 


Koşula Bağlılık 

Bir olayın, durumun ya da eylemin gerçekleşmesinin başka 
bir olaya, eyleme veya duruma bağlanmasına koşula bağlılık denir. 


Tanım 
Bir kavramın veya varlığın ne olduğunu bildiren cümleye tanım cümlesi denir. 


Kesinlik 
Şüphe ve olasılık bildirmeyen, kesin olan ifadelerden oluşan 
cümleye kesinlik bildiren cümle denir. 


Tahmin 

Herhangi bir durum, olay ya da eylemin nasıl gerçekleşeceği hakkında kesin olmayacak şekilde fikir yürütmeye tahmin 
denir. 


Varsayım 
Gerçekleşmeyen bir durum veya olayı gerçekleşmiş gibi kabul etmeye varsayım denir. 


Öneri (Teklif) 
Herhangi bir konuda tavsiyede bulunulan cümleye öneri 
cümlesi denir. 


Tasarı 
Herhangi bir konuyla ilgili olarak, ileriye dönük yapılması düşünülen planların anlatıldığı cümleye tasarı cümlesi denir. 


Doğrudan (Düz) Anlatım 

Başkasının söylediği bir sözü olduğu gibi aktarmaya ya da 
yazarın kendi ifadelerinden oluşan anlatıma doğrudan anlatım denir. 


Dolaylı Anlatım 
Başkasının söylediği bir sözü, kendi söyleyişimize göre değiştirerek aktarmaya da dolaylı anlatım denir. 


Kinayeli Anlatım 
Bir sözün, karşıdakini alaya almak amacıyla, tersini kastedecek şekilde kullanılmasına kinayeli anlatım denir. 


Somutlama 

Soyut bir kavramdan, durumdan ya da olaydan söz ederken 
bunu karşımızdakine daha iyi anlatmak için somut varlıkların özelliklerinden yararlanarak açıklama yapılıyorsa buna 
somutlama denir. 


Yakınma 
Kişinin olumsuz bir durumdan dolayı şikâyet etmesine, sız- 
Ilanmasına yakınma denir. 


Kaygı 

Bir olayın ya da durumun istenildiği gibi sonuçlanamamasından duyulan endişenin dile getirildiği cümleye de kaygı 
cümlesi denir. 


O 


Beğenme (Takdir Etme) 
Herhangi bir şeyin iyi ya da güzel olduğunu belirten cümleye beğenme cümlesi denir. 


Özlem 


Bir şeye karşı duyulan kavuşma isteğidir, hasrettir. Bir başka 
ifadeyle de geçmişte yaşanan bir olayın, durumun tekrar yaşanma isteğini ya da bir yeri veya kişiyi görme isteğini dile 
getiren cümleye özlem cümlesi denir. 


Uyarı 
Bir konu veya sorun ile ilgili ikaz bildiren cümleye uyarı cümlesi denir. 


Yan Tutmama (Tarafsızlık) 
Yazarın, bir konu hakkında belirli bir görüşten, kişiden ya da 
durumdan yana taraf tutmamasına yan tutmama denir. 


Özgünlük 

Yazarın başka sanatçılara özenmemesi, benzememesi, onları taklit etmemesi; yapıtlarını, daha önce görülmemiş bir biçimde oluşturması, kendi üslubunu ortaya koymasına özgünlük denir. 


Yoğunluk 
Yazınsal bir yapıtta az sözle çok şey anlatmaya, derinlikli bir 
anlatım yapabilmeye yoğunluk denir. 


öLuM öZETİ 


Yalınlık 


Yazarın sade bir dil kullanmasına yalınlık denir. 


Kalıcılık 
Bir sanat yapıtının, yazıldığı dönemden çok sonra da okurlar 
ve edebiyat dünyası tarafından ilgi görmesine kalıcılık denir. 


Evrensellik 

Bir sanat yapıtının, bütün insanları ilgilendirmesine, farklı milletlerden insanların ortak duygu ve düşüncelerini dile getirmesine evrensellik denir. 


Ulusallık 


Sanatçının, kendi ulusu ile ilgili konulara değinmesine, başka bir ifadeyle yapıtlarında kendi toplumunun çeşitli özelliklerinden, yaşamlarından söz etmesine ulusallık denir. 


Akıcılık 


Bir sanat yapıtının, okurunu sıkmadan kendisini kolayca okutmasına akıcılık denir. 


Açıklık 


Bir sanat eserinde yazılanların anlaşılır olmasıdır. Ne söylemek istediği net ve belirgin olan anlatıma açıklık denir. 


O 


Duruluk 
Bir eserde gereksiz sözlere yer verilmemesine duruluk denir. 


Duygusallık 
Bir sanat yapıtında okuyanları aşırı derecede etki altına alan 
ifadelere yer verilmesine duygusallık denir. 


Düşsel Ögeler 
Sanatçının hayallerden yararlanarak oluşturduğu sembol ve 
imgelere düşsel ögeler denir. 


Sayıp Dökme 
Bir şey ile ilgili her şeyi bir bir ortaya koymaya, o şeyle ilgili 
ne varsa aktarmaya sayıp dökme denir. 


Alçak Gönüllülük 
Kişinin kendi değerini olduğundan aşağı göstermesine, başkalarını küçük görmemesine alçak gönüllülük denir. 


Ölümsüzlük 

Kalıcılık demektir. Yıllar geçse de hâlâ ayakta kalabilen, hatırlanabilen eserlere ölümsüz eserler denir. Kalıcı eserler, “klasik” kavramıyla da karşılanmaktadır. 


Saptama 

Sanatçının bir konu ile ilgili tespitte bulunmasına saptama 
denir. Başka bir deyişle de bir konu ile ilgili bir görüş öne sürmektir. 


öLüM öZETİ 


Çıkarım 

Bir durum, olay ya da konu ile ilgili varılan sonuca çıkarım 
denir. Başka bir deyişle de sanatçının yaptığı araştırmalar ya 
da gözlemler sonucunda ortaya koyduğu yorumdur. 


Yenilik 
Sanatçının yeni içerikler kullanması ya da daha önce denenmemiş anlatım yollarını denemesine yenilik denir. 


Çağrışım 
Bir düşüncenin, davranışın, olayın ya da görüntünün, bir başka şeyi anımsatmasına, akla getirmesine çağrışım denir. 


Hayıflanma 
Üzülmek demektir. Gerçekleşen bir olayla ilgili üzüntüyü dile getirmeye hayıflanma denir. 


Özveri 

Bir amaç uğruna ya da gerçekleştirilmesi istenen herhangi 
bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçmeye, fedakârlık etmeye özveri denir. 


Özen 
Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, çekidüzen 
verme, itina gösterme gibi anlamlara özen denir. 


a 


N 


Titizlik 
Sanatçının yapıtını oluştururken çok özenli olması, kılı kırk yararak iş yapması anlamlarına titizlik denir. 


Yüzeysellik 
Sanatçının ayrıntıya girmeden, bir şeyi genel özellikleri ile kaleme almasına yüzeysellik denir. 


Ayrıntı 

Yazın ya da sanat yapıtlarında bir bütünün ögelerinden her 
birine değinmeye ayrıntı denir. Detaylara başvurmak da denir. 


Tutarlılık 
Anlatılanlar arasında bir uyum olması, çelişki olmaması durumuna tutarlılık denir. 


Bağdaştırma 
Durum ya da gözlemler arasında ilgi kurmaya, iki şeyi anlamlı bir şekilde ilişkilendirmeye bağdaştırma denir. 


İmge 

Yazınsal eserlerde yansıtılmak isteneni daha canlı, etkili, görünür kılmak amacıyla zihinde canlandırılmaya çalışılan görüntüye imge denir. 


Anlatımsal Etkileyicilik 
Olayları, insanları hatta cansız varlıkları duygulu, renkli bir biçimde dile getirmeye anlatımsal etkileyicilik denir. 


SesLüM ÖZETİ , 


Mecazlı Söyleyiş 

Yazarın; sözcüklerin mecaz anlamlarından yararlanarak cümle oluşturmasına mecazlı söyleyiş denir. Başka bir deyişle de 
yazarın, yapıtlarında deyimlere ya da mecazlı ifadelere başvurmasıdır. 


Toplumsallık 
Sanatçının eserlerini toplumu dikkate alarak ortaya koymasına toplumsallık denir. 


Çağdaşlık 
Sanatçının, ele aldığı konuları, yaşadığı çağa ve döneme uygun bir şekilde kaleme almasına çağdaşlık denir. 


Bakış Açısı 
Sanatçının bir olayı ya da konuyu belirli bir yönden ele alıp 
değerlendirmesine yazarın bakış açısı denir. 


Eşitlik 
İki ya da daha çok şeyin birbirine eşit olması (birbirinden ne 
eksik ne fazla) durumuna eşitlik denir. 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(18) 


| SSORUZ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5'e yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2012 YGS'de çıkmıştır. 


(1) Yalçın Armağan'ın yayına hazırladığı Suçumuz Edebiyat adlı edebiyat 


yazılarını okurken Melih Cevdet Anday'ın düşünce yapısı, düzyazısı üze- ( Paragrafı oku 


rine yeniden düşündüm. (11) Bilirsiniz, her iyi yazarı yeniden okudukça 
farklı saptamalarda bulunmadan edemez insan. (111) Melih Cevdet An- 


day, bu açıdan en zengin, en okunası kalemlerimizden birisidir. (IV) Su- İT Seçenekleri oku 


çumuz Edebiyat'ın “Ön Söz Yerine” başlıklı yazısını okuduğunuzda sanatın, sanatçının, edebiyatın, edebiyatçının toplum içindeki perişan yerini düşünecek, onun gerçek değerini bulması için çaba göstereceksiniz. 


(V) Bu yazıda büyük eserlerin nasıl unutulmadığının gizini çarpıcı bir şe- id ii 
kilde ortaya koyuyor Anday. ÇOZU Mm 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel düşünceye 
yer verilmemiştir? 


A)I B)1I C) 11 D) V E)V 


I'de billip bilmediğimizi bilmeden, “bilirsiniz” di- 


yor ve kişisel yorumunu katıyor. Ill”te “en zengin, 
en okunası”; IWte “perişan yer, gerçek değer, çaba gösterme” gibi ifadeler yazarın düşünceleridir. 
VW'te “büyük eser”, 
sel düşünceye yer verilmiş. 


"uu 


çarpıcı” ifadeleri ile yine kişi- 


Cevap A 


VW NASIL çözünür 


& Yazarın kendi düşüncelerini metne iliştirdiği cümleleri ararız. 


4 NASIL çözüme 


X Verilen bilginin yanlışlığı ile ilgilenilmez. İspatlanabilir olup olmaması ile ilgilenilir. 


Soru kökünün olumsuz olduğunu gözden kaçırmamalıyız. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Ömer Bedrettin Uşaklı'nın “Bütün Şiirleri”nin toplandığı Yayla Dumanı'nı görünce kendi kitabım yayımlanmış kadar sevindim. (11) Âdeta ben hazırlamışım gibi bir duyguya kapıldım. (111) 
Çünkü Türk şiirinin bazı adlarının eserlerini antolojiler dışında 
bulup okuma, onların dünyasına girme imkânı neredeyse yoktur. (IV) Kitapta Ömer Bedrettin”in şiirlerinden önce “Makaleleri ve Edebiyat Görüşünü Açıklayan Anket Cevapları”nı okudum. 
(V) Bu cevaplar içinde en çok, şiire bütüncül bir bakış ve samimi bir anlayışla yaklaşması, kendi şiiri ve Türk şiiri üzerine söyledikleri ilgimi çekti. 


şünceye yer verilmemiştir? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


(1) Huzur romanı için aslında “bir huzursuzluğun romanı” desek 
sanırım yanlış olmaz. (11) Birbirinden uzun ve sıkıcı cümleler bazen insanı canından bezdiriyor. (111) Konu o kadar karmaşık ki çözene kadar akla karayı seçiyorsunuz. (IV) Tüm bunlara, romanın 
hacmini de ekleyince okuması epey zahmetli bir kitap karşınıza 
çıkıyor. (V) Fakat roman, edebiyatımızda en çok basılan romanlardan biri olma özelliğini koruyor. 


şünceye yer verilmemiştir? 


A)I B) 1 C) ll D) V E)V 


(1) Bu yılın “Erdal Öz Edebiyat Ödülü”nü şair, çevirmen Cevat Çapan aldı. (11) Edebiyatımızda iki iyi, iki önemli adın bir ödülde buluşması gerçekten bizim kuşak için duygusal bir yan da taşıyor. 
(II) Bu isabetli seçim için seçiciler kurulu üyelerini ve aldığı ödül 
dolayısıyla da sevgili dostum Cevat Çapan'ı kutluyorum. (IV) Çünkü Batı şiirini iyi bilip, iyi çevirip ayrıca iyi, özgün bir Türk şairi 
olarak kalmak, Türkçe şiirin nitelikli örneklerini vermek, ancak 
okuduklarını bir edebiyat bilincinde süzmekle mümkün olur. (V) 
Onun şiirini okurken sahte bir parlaklığın baştan çıkarıcılığını göremezsiniz; sizi nitelikli şiir dünyasının içine sokar, şiirin ateşi sizi yavaş yavaş sarar. 


şünceye yer verilmemiştir? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Değişen çevre şartlarına karşın hızla artan dünya nüfusunun 
beslenmesi sorunu, genetik bitki kaynaklarının değerini kuşkusuz daha da artırmıştır. (11) Genetik kaynaklar, binlerce yıl boyunca zorlu şartlara dayanıklılık gösterdiklerinden günümüzde karşı karşıya olduğumuz sorunları aşmada anahtar durumundadır. 
(111) Türkiye de bitki genetik çeşitliliği bakımından özel bir konumda bulunmaktadır. (IV) Türkiye'de bitki genetik kaynaklarının toplanması ve değerlendirilmesi konusundaki çalışmalar 20. 
yüzyılın başında başlar. (V) Ancak bu değerli hazinenin kullanımı konusunda fazla bir yol katedilememiştir. 


şünceye yer verilmemiştir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Büyülü Hindistan bize kapılarını açmıştı. (11) Rehberimizin bizi yönlendirdiği minibüsümüze bindik ve otelimize doğru yol aldık. (I11) Otelimize geldiğimizde etraftaki rengârenk sevimli otobüsler dikkatimizi çekmişti. (IV) Otelimize yerleşirken etraftaki 
yeşili koruyan doku da çok insanın ruhuna ayrı bir mutluluk katıyordu. (V) Buradaki ağaçlar da oldukça yaşlıydı, en az iki yüz 
yıllık ağaçları görmek gerçekten heyecan vericiydi. 


şünceye yer verilmemiştir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Uşak ili tabii güzellikleri, tarihi eserleri, zengin ulaşım imkânları ve şifalı su kaynakları ile kesinlikle görülmesi gereken bir turizm cennetidir. (11) Kente gelen yerli ve yabancı turist sayısı her 
geçen yıl artmakta olup ilin turizm gelirleri son beş yılda üç katına çıkmıştır. (111) Uşak'ta en çok ilgi çeken tarihi yapı, çarşı içinde sağlam ve vakur duruşuyla dikkati çeken Ulu Cami'dir. (IV) Yapım tarihi kesin olarak belli olmayan bu yapı Uşak'ın tapusu gibidir. (V) Cami, zaman içinde gördüğü onarımlar yüzünden orijinalliğini bir ölçüde yitirmiş olsa da eski heybetinden pek bir şey 
kaybetmemiştir. 


şünceye yer verilmemiştir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Ahmet Rasim, fıkra türünün edebiyatımızdaki en başarılı temsilcisidir. (11) Sadece fıkralarında değil, anı ve sohbet türlerinde 
de oldukça yetkin bir sanatçıdır o. (111) Konuşma dilini İstanbul 
Türkçesinin bütün incelikleriyle ustaca kullanmıştır. (IV) En önemli özelliği sohbet havası içinde yazması ve okuyucuyu daha ilk 
cümleden itibaren sarıp sarmalamasıdır. (V) Yazar, hiçbir edebi 
topluluğa katılmamış, sanat yaşamını bağımsız olarak sürdürmüştür. 


şünceye yer verilmemiştir? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Sümer ve Asurluların eserleri günümüzde hâlâ mevcuttur ve 
en az Misır sanatı kadar göz kamaştırıcıdır. (11) Şehirleri âdeta 
metropol görünümünde olup kralların saltanatlarını büyük ve 
ihtişamlı saraylarla ilan etmektedir. (111) Bu sarayların girişlerin- 
de, hayvan gövdesiyle kralın başının birleştirildiği heykeller bulunmaktadır. (IV) Her biri sanat harikası olan bu heykeller, saltanat sahibini yüceltmek için güçlü hayvanların unsurlarını taşımaktadır. (V) Hayvan motifleri -ki bunlar arasında aslan, boğa 
ve ejderha en tercih edilenleridir- oldukça canlı ve çarpıcıdır. 


şünceye yer verilmemiştir? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) ABD'li bir YouTuber, sevimli dobermanına vurduğu, ittiği ve bagırdığı montajsız ve talihsiz bir videoyu paylaşmasının ardından 
geniş bir kesimden tepki aldı. (11) Videolarında düzenli olarak köpeği Sphinx'i de paylaşan 20 yaşındaki YouTuber Brooke Houts, 
platforma yanlışlıkla videonun montajsız hâlini yükledi. (111) Houts, 
aslında YouTube'a, duvarlar arasındaki bir boşluğa streç film gerdiği ve köpeğinin fark etmeden geçmeye çalıştığı şirin bir şaka videosu yükleyecekti. (IV) Bunun yerine hem YouTube kullanıcıları- 
nın hem de Hayvanlara Etik Muamele için Mücadele Edenlerin 
(PETA) haklı olarak dikkatini çeken şok edici bir klibi paylaştı. (V) 
Olayın büyümesi üzerine Houts, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda 
dengesiz eylemlerini açıklamaya ve kendini savunmaya çalıştı. 


şünceye yer verilmemiştir? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


10. 


11. 


12. 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Çevremiz tarafından maalesef bazı kitapları okumaya, bazı 
yazarları sevmeye şartlandırılıyoruz. (11) Kitapçı raflarını her hafta sayısız ve değersiz çoksatar kitap dolduruyor ve çoğu anında 
unutuluyor. (111) 1990'larda aylarca 1 numara olmuş bir kitabı 
bugün arasanız bulamıyorsunuz çünkü yeni baskısı yapılmıyor. 
(IV) Okurlar, eğer edebi değeri ölçek alıyorsa hangi kitabın kalıcı olacağını, hangi kitabın silinip gideceğini kestirebilir. (V) Edebiyat konusunda azıcık sezgisi, bilgisi olan bir okur bunu anlar. 


şünceye yer verilmemiştir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Yabancı bir ülkede ilk akşam yemeğimizi bu kadar otantik ve 
huzur veren bir yerde yiyeceğimizi kimse hayal edememişti. (11) 
Bir köşede yerel şarkılar söyleyen grup, bulunduğumuz yere ayrı bir renk katıyordu. (111) Bahçede melek heykellerinin olduğu 
küçük bir havuz, mum ışıkları vardı. (IV) Biz yer ayırtmadığımız 
için iç kısımda otursak da ambiyans, insanı kendinden alıp götürecek kadar etkiliydi. (V) Sofrada bembeyaz örtüler, gayet nazik ve müşterilerle ilgilenmekten zevk aldığı her hâllerinden belli olan garsonlar vardı. 


şünceye yer verilmemiştir? 


A)I B)II C) IN D) IV E)V 


(1) Doğan Apartmanı, Beyoğlu'ndaki Serdar-ı Ekrem Sokağı'nda 
1895 yılında yapılan İtalyan mimarisi tarzında eşsiz bir binadır. 
(11) Şu anki ismini o zamanki sahibi Kazım Taşkent'in İsviçre'de 
dağda kayak yaparken ölen sevgili oğlundan almıştır. (111) Bir dönem Prusya konsolosluğu olarak da kullanılan yapı birçok defa 
tamir görmüştür. (IV) Avlusuna, ortak kullanılan terasına, ön bahçesine, manzarasına ve büyüklüğüne hayran olabileceğiniz seçkin bir mekândır. (V) Boğaz'ın gözbebeği bu hardal sarısı bina, 
son sahibi tarafından 51 daire ve 2 dükkâna ayrılarak satışa çıkarılmıştır. 


şünceye yer verilmemiştir? 


A)I B)II C) Il D) IV E)V 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


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(1) Bugüne kadar birçok Mısır yazısı kaleme aldım ancak hemen hepsinin ortak noktası, başkent Kahire sınırlarında kalmalarıydı. (11) Mısır'a 
birçok kez yaptığım ziyaretlerin hiçbirinde çöl sıcağı ile Nil deltasının birleştiği topraklardan yukarı doğru seferimi genişletememiş, vakit darlıgından Akdeniz'e çıkamamıştım. (I11) Nasip bu bayramaymış; sonunda 
arzum gerçekleşti ve Akdeniz'e, Mısır'ın en büyük ikinci şehri olan İskenderiye'ye, kısa da olsa bir seyahat yaptım. (IV) Bu seyahat esnasında daha önce bilmediğim o kadar çok şey öğrendim ki... (V) Şehre adını veren 
Büyük İskender'in şehrin planını Rodoslu bir mimara hazırlattığını, İskenderiye'nin kendi dönemine göre adeta bir metropole nasıl dönüştügünü ve o dev kütüphanenin kurulum aşamalarını bu seyahatte öğrendim hep. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? 


A)I B)I C) 11 D) IV E)V 


4 NASIL çözünür 


“-dığından dolayı”, “-dığı için” gibi nedeni olan ve sonucu da belirtilen ifadenin olduğu cümleyi aramalıyız. 


(19) 


| SSORUZ 


İİ Soru kökünü oku 
İN Paragrafı oku 


bal 


Il. cümlede “vakit darlığından Akdeniz'e çıkama- 


mıştım.” denmiş. Akdeniz'e çıkamama sonuç. Nedeni ise vakit darlığı. 


Cevap B 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Amaçile koşul cümlelerini karıştırmamalıyız. 


X Cümlede sadece nedenin olması ile değil, bunun yanı sıra sonucun da olması gerektiğini unutmamalıyız. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Bu ay Italo Calvino okudum, eğer okumadıysanız bence hemen okuyun. (11) Hangi kitabı olursa fark etmez ama bence önce Bir Kış Günü Eğer Bir Yolcu isimli kitabını okumalısınız. (111) İlk 
okumamı bir okuma grubuna yetişmek için acele ile atlayarak 
zıplayarak okumuştum. (IV) Bu nedenle tadını pek alamamıştım. 
(V) Okuyan arkadaşlarımın kendinden geçercesine anlattıklarından etkilendiğim için dur dedim, ben bunu tekrar okuyayım. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? 


A)I B) 1 C) ll D) V E)V 


(1) Mutlaka yaşamışsınızdır; gürültülü ve kalabalık bir ortamda 
biriyle bakışlarınız kesiştiğinde etraftaki her şey bulanıklaşırken 
o kişiyle aranızda anlık bir bağlantı hissedersiniz. (11) Göz kontağı her zaman bu kadar filmlere özgü olmasa da gündelik olağan 
iletişimimizin doğal bir parçası olarak önemlidir, biliriz. (111) Biriyle konuşurken bizimle göz temasında bulunmasına veya bakışlarını kaçırmasına göre onun hakkında kişilik değerlendirmesi yaparız. (IV) Sokakta yürürken insanlar bizimle göz teması kurmuyorsa yalnızlık hissine kapılabiliriz. (V) Psikolog ve nörologların bu konuda yıllardır sürdürdüğü araştırmalar, göz kontağının 
gücü ve etkisine dair ilginç bulgular ortaya koyuyor. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde olasılık anlamı vardır? 


A)I B) 1 C) ll D) V E)V 


(1) Obezite, kanser, kalp damar hastalıkları ve şeker hastalığı beslenme ile doğrudan bağlantılı kronik hastalıklardır. (11) Beslenmenizde sorun varsa sadece bunlara değil, Alzheimer'dan artirite, Hashimoto'dan gluten intoleransına daha pek çok hastalıga paçanızı kaptırma ihtimaliniz var. (111) Ama ne yazık ki bırakın 
okullarda çocuklarımıza “beslenme dersleri” vermeyi, biz doktorlar bile doğru dürüst bir beslenme eğitimi almadan diplomalarımızı cebimize koyabiliyoruz. (IV) “Beslenme-sağlık” ilişkileri 
hakkında dişe dokunur tek bir satır bile okuyup öğrenmeden tıbbiyeden mezun olabiliyoruz. (V) Aslında sağlığa değil hastalığa 
odaklı biz “tedavici” doktorların şapkamızı önümüze koyup bu 
“kronik hastalıklar” meselesi ile nasıl daha etkin bir mücadele 
etmemiz gerektiği konusuna kafa patlatmalıyız. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde koşula bağlılık vardır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Empati, duyusal ya da kurgusal bir varlık tarafından yaşanan 
duyguları tanıma yeterliliğidir. (11) Edith Stein'a göre empatiyi eşsiz yapan şey, tesadüfen olması, dolaylı olması ve önceden hesaplanamamasıdır. (111) Empati oluşurken doğrudan empatiyi ortaya çıkarmaktan çok, kendimizi onu yaşarken buluruz. (IV) Bu 
özelliği, empati davranışını kesinlikle öğretilemez yapmaktadır. 
(V) Buna karşılık, başkaları için yargılayıcı olmayan olumlu düşünme, iyi dinleme becerileri ve kendine güvenme gibi tutum 
ve davranışların arttırılması, empatik olmayı isteyen kişilerin gelişiminde çok önemlidir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tanım vardır? 


A)I B)I C) 11 D) IV E)V 


(1) Barselona turistik bir şehir olması hasebiyle kentsel dönüşümden nasibini almış fakat gene de onun İstanbul'a kıyasla daha iyidurumda olduğunu söyleyebiliriz. (11) Mesela edebi anlamda meşhur meydanlarından biri, Katalan dilinin önemli romancılarından Merce Rodoreda'nın La Plaça del Diamant romanına 
ismini veren Del Diamant Meydanı. (111) Buranın yerine toplu konut ya da AVM dikileceğini sanmıyorum. (IV) Gracia bölgesinde- 
ki bu meydanda edebiyatseverler için şehirde romanlardan hareketle özel Merc& Rodoreda turları yapılıyor. (V) Bu şekilde yazarın eserlerinde geçen parkları, bahçeleri, pazar yerlerini, kafeleri gezmek ve kahramanların izini sürmek mümkün. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Bilim adamlarına göre evrenden önce ortalıkta hiç madde 
yoktu, ortalık diye bir şey de yoktu hatta başlangıç da... (11) Evrenimizin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce büyük patlamayla ortaya 
çıkmasıyla birlikte saf enerji, boşluğu madde ve antimadde olarak “ikiye ayırmaya” ve böylece maddenin yapı taşlarını oluşturmaya başladı. (111) Teorik olarak ne kadar madde üretilirse o kadar anti madde üretilmesi gerekir. (IV) Oysa fizik de gösteriyor 
ki evrenimiz bugün vücutlarımızdan kara deliklere, yıldızlardan 
okuduğumuz gazeteye kadar neredeyse tamamen maddeden 
oluşur. (V) Alanın ilgilileri Japonya'da bu konuyla ilgili bir toplantıda her şeyin başlangıcından şimdiye dek gelişen ilginç hikâyesini tartıştılar. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Akdeniz Bölgesi'nin çatısı Toroslar tarafından meydana getirilmektedir. (11) Dağlar bazı yerlerde denize kıyı teşkil eder, kayalık ve girintili çıkıntılı bir kıyı üzerine dikine iner. (111) Bazı yerlerde ise kıyı çizgisiyle dağ sınırları arasına Adana Ovası gibi düzlükler girer. (IV) Bu bölge adını; özelliğini kendine komşu, ılık sularıyla ve güzelliyle nefesinizi kesecek kadar bilinen manzaralarından alır. (V) Fakat denizin etkisi yüzey şekillerine ve yükseltiye göre değişir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi nesnel bir 
yargı değildir? 


A)I B) 1 C) 11 D) IV E)V 


(1) Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD); aşırı stres, korku ve 
üzüntülü olayların ardından yaşanan bir durum. (II) İlk teşhisler 
Birinci Dünya Savaşı'ndan dönen askerler üzerinde konmuştu. 
(111) 100 yılı aşkın zaman geçse de PTSD, hâlâ savaşla ilişkilendirilen ve daha çok erkeklerin yaşadığı bir rahatsızlık olarak düşünülüyor oysaki dünyada milyonlarca kadın da doğum sonrası PT- 
SD belirtileri gösteriyor. (IV) Doğum travmasını ağır yaşayan kadınlar, o andaki korku ve çaresizlik hislerini daha sonra da kâbuslar, canlı anılar ve geçmişe dönüş şeklinde tecrübe edip bunları 
hatırlatan olaylar karşısında panik, endişe ve üzüntüye kapılabiliyorlar. (V) O travmayı hatırlatan her şeyden kaçma, o konu hakkında konuşmama eğilimine girebiliyorlar. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tanım yapılmıştır? 


A)I B) 1 C) ll D) V E)V 


(1) Son yıllarda ister yazılarla ister kitaplarla en çok üzerinde durulan yazarlarımızdan biri Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. (11) Tanpınar'ın Mahur Beste ve Huzur ile beraber bir üçlemenin parçası 
olarak kabul edilen eseri Sahnenin Dışındakiler; önce Yeni İstanbul gazetesinde 1950 yılında tefrika edilmiştir. (111) Kitap hâline 
gelmesi aradan ancak 23 yıl geçtikten sonra 1973 yılında mümkün olmuştur. (IV) Tanpınar, bu kitabında; sahnenin içi kabul ettiği İstanbul'u ve sahnenin dışı olarak nitelediği Ankara'daki şahsiyetleri ve onlarla ilgili sorunları ele alır. (V) Özellikle İstanbul'daki ev, mahalle ve okul hayatı, makam kavgaları, türlü ekonomik 
sıkıntılar Tanpınar'ın sade ve akıcı anlatımı ile buluşmuştur. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde değerlendirmeye yer verilmiştir? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


10. 


11. 


12. 


(1) Tiyatro ve Temaşa dergisi 14 Ocak 1914 ile 14 Şubat 1914 tarihleri arasında aylık olarak ancak iki sayı çıkabilmiştir. (11) Bu iki 
sayılık dergiyi dört yıl sonra yine aynı kadro tarafından çıkarılan 
Temaşa dergisi takip eder. (111) Tiyatro ve Temaşa dergisi iki sayı çıkmış olmasına rağmen sayfa sayısı bakımından 27 sayı çıkan 
Temaşa dergisinden daha hacimlidir. (IV) Temaşa dergisinin yayın hayatı boyunca memleketteki tiyatro nabzını iyi tuttuğunu 
söylemek gerekir. (V) Zira dergide yayımlanan yazıların hemen 
hemen tamamı tiyatro ile ilgilidir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde yan tutma söz konusudur? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Türkiye'den Amerika'ya göç eden bir ailenin oğlu olan 13 yaşındaki Kenan Pala, kurduğu dernek ile evsiz ve kimsesizlere yaşından büyük hizmetlerde bulundu. (11) Tüm bu çalışmalar, kent 
yönetimi tarafından dikkatle takip edildi. (111) Kenan'ın hizmetlerini ödüllendirmek isteyen San Diego yönetimi, 23 Ocak'ı Kenan Pala Günü olarak ilan etti. (IV) Bir çocuk ile ne kadar gurur 
duyulabilirse Kenan ile o kadar gurur duyabiliriz. (V) San Diego 
Francis Parker Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Kenan Pala, bu çalışmalarıyla birçok kimsenin takdirini kazanmaya devam ediyor. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde çıkarsama 
vardır? 


A)I B)I C)ILl D) IV E)V 


(1) Ersel Kayaoğlu'nun Edebiyat ve Film başlıklı kitabı “Edebiyat 
Bilimi Yaklaşımıyla Film Çözümlemesine Giriş” alt başlığını taşıyor. (11) Yazar bu eserinin, daha çok film çözümlemesinde “edebiyat bilimcilere” yönelik bir kaynak kitap olmasını amaçlıyor. 
(111) Kaynakçanın büyük bir bölümünü Almanca kaynakların oluşturduğu görülüyor. (IV) Yazar, bunun nedenini film çözümlemelerine edebiyat kuramları üzerinden yaklaşan film çalışmalarının Almanya'da uzun süredir devam etmesinden dolayı Almanca literatüre ağırlık verdiğini belirterek açıklıyor. (V). Ancak bu 
durum, yazarın öğrenim ve öğretim hayatının Alman Dili ve Edebiyatı bölümü dâhilinde sürmüş olmasından kaynaklanabilecegini de akıllara getiriyor. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


20) 
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| Soru kökünü oku 
(1) Mutluluk, bir süredir psikoloji biliminin ilgisini çeken bir kavram. 
(11) Yapılan araştırmalar, kişi başına düşen milli gelirin yoksulluk sınırın- 0 Paragrafı oku 


dan orta hâlli yaşama düzeyine yükselmesiyle birlikte zenginliğin mutluluk üzerindeki etkisinin azaldığını gösteriyor. (111) Japonya Polonya'dan 

on kat daha zengin olmasına rağmen Polonya'da da en az Japonya'daki İT Seçenekleri oku 
kadar mutlu insan bulunmakta. (IV) Bu durumu, aynı ulusun zaman içindeki zenginleşmesini dikkate aldığımızda da görüyoruz: (V) Amerika'da 

zenginlik 40 yıl içinde beş kat daha artmış olmasına rağmen bunun insanların mutluluğu üzerinde anlamlı bir etkisi görülmemekte. id ii 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir çıkarım söz ko- ÇOZU Mm 


nusudur? 


Çıkarım, sonuç ortaya koymadır. Il. cümlede de bir 
sonuca bağlama vardır. 


A)I B)1I C) 11 D) IV E)V 


Cevap B 


VW NASIL çözünür 


Soru kökünde belirtilen kavram iyi anlaşılmalı, istenilen tam olarak belirlendikten sonra metin okunmalıdır. 


4 NASIL çözüme 


X Cevap konusunda emin olsanız bile metnin tamamını okumalısınız. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Gelecekte her işi makinelerin yaptığını düşünelim: İnsanlar 
bir şey yapmıyor, kimsenin sorunu kalmamış, her şeyi makineler kontrol ediyor, sorunları onlar bizden daha iyi çözüyor. (11) 
Peki, insanlar ne yapıyorlar, bir şey yapmıyorlarsa hayatta mıdırlar? (111) Mesele yaşamaksa eğer makineler yaşıyor ve biz gereksiz birer detay hâline geliyor olabiliriz. (IV) Dua edelim de makinelerin sorunu olmayalım, onlar bizi çözmekle uğraşmasınlar. 
(V) Sıkıntılarımız tükendikçe kendimizle baş başa kalacağız ve 
yaşayamadığımız bir sorun olmadığı için de en büyük sorun biz 
olacağız. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir dilek 
söz konusudur? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Her okuyucunun, her eleştirmenin beğenilerinin ayrı ayrı olmasından daha doğal bir şey yoktur. (11) Kimi eleştirmenler Nazlı Eray?ın öykülerini beğenirken kimi de Mustafa Kutlu'nunkileri 
beğenir. (111) Kimileri aşk temalı öykülere bayılırken kimileri tarih konulu öykülerden zevk alabilir. (IV) Kimileri aynı yazarın bazı öykülerini eşsiz bulurken bazı öykülerini ise yerden yere vurabilir. (V) Sanat eleştirmenlerinin de okurların da elinde ortak 
bir beğeni terazisi olmadığından bu tür farklılıkların sık sık yaşanması da normaldir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde genelleme 
söz konusudur? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Beşinci Düğme isimli kitabımla öykü yoluna çıktığımda fantastikti o zamanki sesim. (11) Bir yazarın kendisine yapabileceği 
en büyük haksızlığın sınırlarını keşfetmemesi ve onları aşmaya 
çabalamaması olduğuna inandığımdan her kitabımda yeni üsluplar, yeni ifade imkânları aradım. (III) Altı kitaplık bir öykü serüvenini geride bıraktıktan sonra sürekli aklımı çelmeye çalışan 
fantastiğe geri dönmek istiyorum yedinci kitabımla. (IV) Sekiz 
senede dünya ve ona bağlı olarak ruhumuz yeni katmanlara ayrıldı. (V) Fantastik ses, belki daha gür belki daha ketum ama mutlaka daha güçlü şekilde ortaya çıkacak. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tasarı söz 
konusudur? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Anne karnındayken annenin kalp atışları çocuk için bir müzik 
niteliği taşımaktadır. (11) Yapılmış olan bazı deneylerde ses bandına alınan kalp seslerini dinleyen bebeklerin, sessiz odada yatan bebeklere oranla daha erken uyudukları gözlenmiştir. (111) 
Yine akıl hastalarının tasavvuf müziği ile tedavi edildiği bilinmektedir. (IV) Araştırmacılar, tedavi gören hastaların anksiyete, ağrı gibi rahatsızlıklarını gidermeye yönelik yaptıkları çalışmada 
müzikle terapi işlemine aldıkları hastaların ağrı şikâyetlerinin 
azaldığını ve diğerlerine göre daha az ilaç talebinde bulunduğunu tespit etmişlerdir. (V) Bütün bunlara bakarak müziğin insanlar üzerinde olumlu bir etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir çıkarım 
söz konusudur? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Artık genç yazarlara edebiyatçılar değil, sektör yol gösteriyor. 
(11) Yine de arka planda işleyen fabrikalaşmanın dışında durarak 
edebi ölçütlere bağlı kalmak için direnen genç yazarlar tanıyorum. (Il) Ama kabul edelim, seçtikleri yol çetin bir yol çünkü 
edebi değer günümüzde bir dezavantaj sayılabilir. (IV) “Ne yazarsak okuru daha kolay tavlarız, nasıl yazarsak kitabımız daha 
çok satar?” gibi kaygılar üzerine inşa edilmiş bir yapı söz konusu. (V) O yoldan azıcık sapmaya kalkışsanız karşınıza “Kimse kitabını okumaz!” diyen yayıncılar çıkabilir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde gerekçe söz 
konusudur? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Düzenli yürüyüş yaparak hem beden hem de ruh sağlığınızı 
en etkili biçimde garanti altına alabilirsiniz. (11) Gel gelelim, hava koşullarının uygunsuzluğu ya da zaman problemi normalde 
dışarıda, açık havada yapılması gereken yürüyüşlere maalesef 
her zaman imkân vermiyor. (111) Bu gibi durumlarda “yürüme 
bantları” devreye giriyor; zaten bu nedenle de evlerde ve spor 
salonlarında bu bantlar yaygın olarak kullanılıyor. (IV) Ben kendi adıma bu aletleri geliştirenlere müteşekkirim; usulüne uygun 
kullanılırsa güvenli ve sağlıklı olduklarını düşünüyorum. (V) Ancak yeni başlayanlar, profesyoneller gibi değil, düşük bir tempo- 
da başlayıp hızı ve eğimi yavaş yavaş ve zamanla artırmalılar. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde hem bir 
karşılaştırma hem de öneri söz konusudur? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Kombilerin arızaya geçme nedenlerinin başında periyodik bakımlarının zamanında yapılmaması gelir. (11) Zamanla aşınan sistem elemanları ya da tıkanıklıklar cihazın çalışmasını engeller. 
(111) En ihtiyaç olunan vakitte soğukta kalmamak için işinde uzman bir kombi servisini çağırarak gerekli bakımların zamanında 
yapılmasını sağlamak gerekir. (IV) Bu sayede ortam için gerekli 
olan ısı konforu sağlanmış olur ve paradan tasarruf edilir. (V) Siz 
de kombinizin arızaya geçmesini beklemeden yetkili servise başvurursanız kışı güvenle geçirebilirsiniz. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Kazakistan'ın kuzeydoğusunda, Semey kentinin yakınlarında 
bulunan Semipalatinsk Test Sahası, SSCB döneminde 450'den 
fazla nükleer deneme için kullanılmış. (11) Bu sayı, SSCB'de bugüne kadar gerçekleştirilen nükleer denemelerin üçte ikisi, dünyadaki nükleer denemelerin ise dörtte biri anlamına geliyor. (111) 
Turizmcilerin ziyaret listesine dâhil ettikleri bu bölgeye 40 km 
mesafedeki köy ve kasabaların boşaltılmamış olmasını akıl almıyor. (IV) Civardaki nükleer patlamalar ve radyasyondan etkilenen kişilerin hastalıkları kalıtsal bir hâle gelmiş. (V) Sakat dogumlar ve görülmemiş hastalıklar görülmeye başladı bile. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir karşılaştırma söz konusudur? 


A)I B) 1 C) ll D) V E)V 


(1) Fransız hayvan hakları aktivisti Aymeric Caron'a göre insanlar sivrisinekleri öldürmemeli ve “kan bağışı” almalarına izin vermeli. (11) Aynı zamanda bir televizyon sunucusu olan Caron, bu 
haşerelerin insan kanını yumurtaları için protein elde etmek 
amacıyla emdiğini söylüyor. (111) Caron'a göre insanlara saldıran 
sivrisinekler aslında gelecekteki yavrularını beslemeye çalışan 
annelerdir ve bu durumun, insanları rahatsız edici olması ise garip. (IV) Caron gibi anti-türcü görüşe sahip olanlar, genellikle hayvanlar olmak üzere herhangi bir türe yönelik ayrımcılığa karşı çıkıyorlar. (V) Bu konuda yapılan değerlendirmeler, Caron'ın ve 
Caron gibi düşünenlerin bilimden uzak kaldıklarını gösteriyor. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir çıkarım 
söz konusudur? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


10. 


11. 


12. 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Bugüne kadar birçok şiirim dergilerde yayımlandı. (11) Onları 
şu ana kadar bir kitap hâline getirmedim. (111) Şiirlerimi bir kitap 
hâline getirme önerisi aslında pek çok yayınevinden geldi. (IV) 
Belki size garip gelecek ama onların kitap hâline gelmesinden 
korkuyorum. (V) Şiirlerimin, o özgür mavi kuşların, kitap hâline 
geldiklerinde eskisi gibi özgür olamayacaklarını biliyorum. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sanatlıca 
bir söyleyiş söz konusudur? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Reşad Ekrem Koçu, İstanbul üzerine yapılan çalışmalar söz konusu olduğunda -hiç şüphesiz-en önde gelen isimlerden biridir. 
(11) Bütün yaşamını dolduran İstanbul, Koçu'nun hemen bütün 
eserlerinin hareket noktası olur.(Ill) Eserlerinde, bir İstanbul tutkunu olan ve İstanbul'a dair çok canlı tablolar çizebilen Ahmet 
Rasim'den sık sık alıntılar yaptığı görülür. (IV) Bu durum, ona İstanbul'u her yönüyle tanıtan ve sevdiren kişinin de Türk edebiyatının güçlü yazarlarından biri olan Ahmet Rasim olduğunu 
göstermektedir. (V) Zira Reşad Ekrem'in yakınları, onun Ahmet 
Rasim'in eserlerini yakından takip ettiğini ve tekrar tekrar okuduğunu söylemişlerdir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir çıkarım 
söz konusudur? 


A)I B)I C) 11 D) IV E)V 


(1) Kullanma kılavuzu, ürünün doğru ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için ürün ile ilgili teknik özellikler ve işletme bilgileri gibi gerekli bilgilerin kullanıcıya verilmesi amacıyla hazırlanan resim, fotoğraf ve açıklayıcı metinlerden oluşan doküman olarak tanımlanabilir. (11) Kullanma kılavuzları ürünle ilgili taşıma, montaj 
ve işletme bilgilerini kullanıcıya aktaran dokümanlar oldukları için 
ürünün doğal bir parçası ve ürünün tamamlayıcısı olarak kabul 
edilir. (111) Yönetmelikler kullanma kılavuzlarının zorunlu olduğunu ve nasıl düzenlenmesi gerektiğini hüküm altına almaktadırlar. 
(IV) Fakat tüketiciler aldıkları cihazın kullanım kılavuzunu okumadan çalıştırma eğilimi gösterirler. (V) Bu garip durum, birçok psikoloji araştırması yapılmayı hak eden önemli bir nokta bence. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir genelleme söz konusudur? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5'e yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2010 YGS'de çıkmıştır. 
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| SSORUZ 


(1) Kitap piyasası tüm zamanların en hareketli dönemini yaşıyor olmalı 
ki basılan kitap sayısı aldı başını gidiyor. (11) Kitapçı raflarına şöyle bir göz gi Paragrafı oku 


atsanız adını ilk kez duyduğunuz yeni yeni eserlerle karşılaşırsınız her 
gün. (III) Keşke sayısal anlamdaki bu durum, eserlerin edebi yönleri ele 

alınınca da aynı olsa! (IV) Onlarca kitabın içerisinden elli yıl sonrasına ka- İzi Seçenekleri oku 
labilecek olan kaçıdır diye düşündüğümde ise karşılaştığım sayı, iki elin 

parmaklarını geçmiyor. (V) Belki de bu eserlerin sahiplerinden üçü-beşi 

kendini ve yazılarını geliştirir de sonraki zamanlar için yetkinlik kazanır 

ümidiyle bekliyoruz, bekliyoruz da gerçekleşmesi neredeyse imkânsız. bie il 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden başlanarak olum- ÇOZU Mm 


suz eleştiriye yer verilmiştir? 


İlk cümlede basılan kitap sayısının fazlalığından 
söz ediliyor ama olumsuz herhangi bir şey belirtilmiyor. Il. cümlede her gün yeni eserlerin çıktığından söz edilmiş, bu da olumsuz değildir. Il. cümlede net bir şekilde “keşke” denilerek üzüntü dile 
getirilmiş, peşinden de sayısal anlamda çok olan 
kitapların edebi olarak yetersiz olmaları eleştirilmiş. IV. cümlede kalıcı özelliklere sahip kitap sayısının az olmasını yine eleştiriyor. V. cümlede de yazarların kendilerini geliştirmemeleri konusunda 
eleştiri yapılmış. Görüldüğü gibi olumsuz eleştirilere ilk önce Ill numaralı cümlede başlanmıştır. 


4 NASIL çözümez 


X Sadece o kavrama ait özellikleri bulup “Cevap budur” 
deyip hemen geçmek bizi yanıltabilir. 


A)I B)1I C) 11 D) IV E)V 


Cevap c 


4 NASIL çözünür 


& Butip sorularda sadece soruda belirtilen kavramı bul- 


maya değil, o kavrama ait özelliklerin ilk nerede başladığına dikkat etmeliyiz. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Kişilerin iç dünyalarına önem veren yazar, onların psikolojik 
durumlarını o kadar canlı, o kadar diri betimlemiş ki... (11) Bu kişiler belki de sırf bu anlatımla belleklerimizde derin yer etmiş. 
(II) Sadece bu mu? Yazar, onları yörenin diliyle konuşturmak suretiyle yerel deyim ve tabirlere de eserinde yeniden hayat kazandırmış; iyi de yapmış. (IV) Gelgelelim bu kişilerin sadece içlenmelerini, ağlamalarını uzun uzun vermeyi ama düşüncelerini es geçmeyi ona yakıştıramadım. (V) Kişilerin karakter özelliklerinden yola çıkarak bazı sosyolojik çıkarımlar da yapmasını beklerdim doğrusu. 


rak olumsuz eleştiriye yer verilmiştir? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Cep telefonlarındaki teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin geldiği nokta artık bizi şaşırtmıyor. (11) Oysa sadece kablosuz ev telefonlarının bulunuşu bile bizleri zamanında uzun süre hayrette bırakmıştı. (111) Mobil cihazlar şimdilerde sanal görüntülerle 
ve inanılmaz gelişme hızıyla hafızamızı bir unutma bahçesine 
dönüştürüyor. (IV) İnceliklerimizi nasırlaştırıyor, bizi hissizleştiriyor, baş döndürücü bitmez işleri ile sadece kendine çalıştırıyor. 
(V) Mutlu azınlık için emeğini satan mutsuz çoğunluk; ne için, 
nasıl, nerede yaşadığının farkında olabilecek koşullardan her geçen gün daha da uzaklaştırılıyor. 


rak olumsuz eleştiriye yer verilmiştir? 


A)I B) Il C) ll D) IV E)V 


(1) En eski dijital medya araçlarından Youtube ve blog platformları video bloga dönüştü. (11) Facebook ve Instagram gibi popüler platformlar video ve paylaşım yeteneklerini geliştirdi. (111) Ortaya vlogger ve youtuber kavramı çıktı ve bu değişikliklerin bir 
sonucu olarak mobil fotoğrafçılığın yanı sıra video yayıncılık arttı. (IV) Bunlarla birlikte insanlar kendi yaşamlarının özeli olan ne 
varsa hiç çekinmeden internete dökmeye başladılar. (V) Yemek 
yerken, gezerken, bebeğini yıkarken hatta kuaförde saçını boyatırken bile bütün özeller ayaklar altında. 


rak olumsuz eleştiriye yer verilmiştir? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Spor yapmak; sıkıntılarınızın azalması, eğlenmek, neşelenmek, kısaca hayattan zevk almaktır. (11) Sporla ilgilenen kişilerin 
birçoğu sporu zorlu bir süreç, boş zaman aktivitesi olarak değerlendiriyor; bu bana çok anlamsız geliyor. (111) Peki, bu kişilerden 
en çok hangi bahane dolu, kaçamak ve gereksiz sözler duyuyoruz, biliyor musunuz? (IV) Bunlardan ilki “Haftaya kesin başlıyorum.” cümlesi ama bu haftanın neyi var onu anlamadık bir türlü! (V) Bir başkası da “Zaten bu aralar çok kilo verdim, bugün 
spor yapmasam ne olur ki?” yanılgısıyla kendini kandırıyor oysa spor kilo vermek için değildir, bir yaşam şeklidir. 


rak olumsuz eleştiriye yer verilmiştir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Tüm Avrupa'da sıcaklıklar yükselirken insanların zihnine iyi 
bir akşam uykusu çekmenin zorluğu düşüncesi gelse de bu yakıcı sıcakları yenmek için yapabilecekleriniz var. (11) Gece, evinizin mümkün olan en serin hâlinde olması için adımlar atın. (111) 
Gün içerisinde, perdeleri ve panjurları çekip güneşi dışarıda tutun. (IV) Evin güneş alan tarafındaki pencereleri kapadığınızdan 
emin olun ve sıcak havayı dışarıda tutun. (V) Bazıları hem gün 
boyu güneşi içeri alıyor hem de gece neden uyuyamıyorum diye şikâyet ediyor. 


rak öneriye yer verilmiştir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Son zamanlarda kimi öncü yazarların yeni yapıtları üstüne 
hayli sert eleştiriler yayımlanıyor, en azından bunların “hayal kırıklığı” yarattığı vurgulanıyor. (11) Bu eleştiriler okurlardan çok 
eleştirmenlerden, daha da çoğu başka edebiyatçılardan geliyor. 
(III) “Yazarın kötü yazma hakkı var mıdır, yok mudur?” sorusunu problemli buluyorum. (IV) Yazar kendi metnini bilerek sakatlayabilir, biçim olarak çirkinliği, biçimsizliği tercih edebilir, ama 
“kötü yazmak” bana hâlâ anlamlı gelmiyor; dolayısıyla bu soru 
da anlamlı gelmiyor. (V) Metnin kötülüğü, çirkinliği yazarla doğrudan tartışılabilir; eleştiri, yorumlama yazılarına konu edilebilir ama hâlâ üçüncü kişi olarak, yani okur ve yazarın dışında kalarak metni yorumlamayı anlamlı bulmuyorum. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden başlanarak 
olumsuz eleştiriye yer verilmiştir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Ülkemizdeki “çocuk edebiyatı” sahasındaki gelişmelere bakıldığında sözlü edebiyat döneminde zengin bir literatüre sahip olduğumuz görülür. (11) Divan edebiyatı ve Tanzimat'la birlikte modern edebiyatta birçok örneği bulunan çocuk edebiyatı ne yazık 
ki istenen ölçüyü yakalayamamıştır. (111) Yayın dünyasındaki gelişmelere baktığımızda bu alanda bir canlılık varmış gibi görünür. (IV) Şimdilik yayın dünyasına canlılık getirdiği düşünülen 
eserler, yarınki çocuklar tarafından ilgi görmeyecektir. (V) Bu yapıtlar, günü kurtarma telaşıyla yazıldığı için hepsi bir kenarda çürüyecektir. 


rak ön yargıya yer verilmiştir? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Batı'daki bütün fikir ve sanat cereyanları gibi, nihayet varoluşçuluk akımı da şimdi Türkiye'de büyük bir ilgi görüyor. (11) Elbette edebiyat ve düşünce akımları bizim edebiyatımızı da etkileyecektir hatta etkilememesi anormal bir durumdur. (111) Batı'da bu felsefe ve edebiyat belirli bir sosyal oluş içinde gelişmişti. (IV) Oysa biz Batı'daki her şeyi sorgulamadan alırız ve her zamanki gibi neticeleri meydana getiren sebepleri hiç hesaba katmayız. (V) Yine öyle oldu, bir varoluşçuluk modası tutturduk gidiyoruz, neler olacağını hep birlikte göreceğiz. 


rak öz eleştiriye yer verilmiştir? 


A)I B) 1 C) ll D) V E)V 


(1) Abant'tan sonra kıvrımlı yollardan Yedi Göller'e doğru yola 
çıktık. (11) Hava henüz kararınca hedefimize ulaştık. (111) Derin 
Göl ve Büyük Göl arasındaki otoparkta aracımızı park ettik. 
(IV) Otopark aydınlık, her yan çadır ve karavanlarla dolu ama 
ortalıkta hiç kimsenin olmamasına doğrusu anlam veremedim. (V) Burayı tanımakta zorlandık; sanki yabancı bir memleketteydik. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden başlanarak 
yadırgamaya yer verilmiştir? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


10. 


11. 


12. 


(1) Fransa'da her yıl sadece Flaubert üzerine sayısız araştırma yayımlanır. (11) Arşivde bir makalesi keşfedilse fırtınalar kopar. (111) 
Bizde öyle şeyler olmaz, arada kitap tanıtma yazıları da çıkmasa eski yazarları kimse hatırlamaz. (IV) Günümüzde de hiçbir deger yargısı çok tartışılarak, ölçülüp biçilerek verilmiyor. (V) Eleştirmenler birkaç yazarı övgülere boğarken diğerlerinin yüzüne 
bakmıyor, methiyenin de unutuşun da bir temeli yok çoğu zaman. 


rak yakınmaya yer verilmiştir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Geçen gün, eşimin akrabası bir delikanlı geldi ziyaretime. (11) 
Anlatınca anladım kim olduğunu; annesi ve babası İstanbul'da 
ama görüşmedik uzun zamandır. (111) İstanbul dışında yaşayan 
okuyucularım, “Nasıl olur, aynı şehirdesiniz, üstelik akraba, niçin görüşmüyorsunuz, dargın mısınız?” diye sorabilirler. (IV) İstanbul, yaşanabilir bir şehir değil artık, bir uçtan diğer uca ulaşılamaz bir ülke oldu; ucu bucağı yok İstanbul'un. (V) Avrupa'daki beş on devletin nüfusundan bile daha kalabalık; bir semtten 
ötekine gidip gelmek öyle sanıldığı kadar kolay değil. 


rak yakınmaya yer verilmiştir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Titicaca; Bolivya ile Peru sınırında bulunan, Dünya'nın en büyük göllerinden biridir. (11) Aynı zamanda Dünya'nın en yüksekte olan ve en yüksek gemicilik faaliyetinin yapıldığı göllerinden 
biri olma özelliğine sahiptir. (111) Marmara Denizi'nden küçük, 
Van Gölü'nden iki kat daha büyüktür. (IV) 281 metre derinliğe 
ulaşabilen göl, yaklaşık 4 bin metre yüksekte konuşludur. (V) Burada oksijen az, hava kararsızdır; gezginlerin bu yüzden hazırlıklı olmasında fayda var. (VI) Özellikle hava karadıktan sonra açık 
alanda kalınmamalıdır. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden başlanarak 
uyarıya yer verilmiştir? 


AYI B) 11l C) IV D)V E) Vİ 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(22) 


| SSORUZ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 10'a yakın soru çıkmıştır. 
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| Soru kökünü oku 
Cumhuriyet'in idealist kuşağından bir hekim olarak hemen hemen Anadolu'nun bütün kentlerini dolaşmış olan, aynı zamanda Türk şiirinin us- 0 Cümleui oku 


talarından olan Ceyhun Atuf Kansu, doğumunun 100. yıldönümünde ailesi tarafından organize edilen sergiler, belgeseller, çalıştaylar, toplantı- 


lar, şiir ve beste yarışmaları ile anılacak. İni Seçenekleri oku 


Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Yaşarken herkesin tanıdığı Ceyhun Atuf Kansu, öldükten sonra da > 11 
herkes tarafından hayırla anılmaktadır. ÇOZU Mm 


B) 100yıl önce dünyaya gelen Ceyhun Atuf Kansu, Cumhuriyet Döne- 


mi Türk edebiyatının günümüzde yaşayan dev şairlerinden biridir. 


A'da “yaşarken herkesin tanıdığı” ifadesi, B'de günümüzde yaşayan dev şair” ifadesi, C'de “Anadolu coğrafyasının en tanınmış”, D'de “100. doğum 
gününü kutlayan” ifadeleri metinden çıkarılamaz; 
bunların tamamı yorumdur. Metni, kesin bir şekil- 


de yansıtan cümle E'dir. 


C) Şiirleriyle hekimliğini birleştirmiş, Anadolu coğrafyasının en tanın- 


mış şairi olan Ceyhun Atuf Kansu'nun şiirleri günümüzde de okun- 


maktadır. 


100. doğum gününü kutlayan Ceyhun Atuf Kansu, Cumhuriyet'e olan 


bağlılığını ve inancını şiirlerine aktarmış güçlü bir kalemdir. 
© E 
Cumhuriyet Dönemi şairi Ceyhun Atuf Kansu'nun ailesi, doğumunun a 
100. yılında kendisini anmak üzere birtakım etkinlikler düzenleye- 


cektir. 


4 NASIL çözünür 


“kesin olarak” çıkarılır sorularında en ufak bir ihtimal 
anlamı barınmamalıdır. 


4 NASIL çözüme 


X Butip sorularda yorum yapılarak çıkarımda bulunulmaz. 


Seçeneğin metinle uyumu çok net olmalı ve kişisel yoruma yer verilmemelidir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


İnsanları öldüren ya da sakat bırakan önemli hastalıkların çoğunu nasıl tedavi edebileceğimizi hâlâ bilmesek bile bedenlerimizi kullanılması gerektiği gibi kullanarak bu hastalıkların oluşma 
ihtimallerini azaltacağımızı ve bazen de bunlara engel olabileceğimizi biliyoruz. 


hangisidir? 


A) İnsanlar, kendilerini ölüme sürükleyen hastalıklar için gerekli tedaviyi alamadıklarından yakınmaktadır. 

B) Hastalıklar, gerekli önlemler alınmadığı takdirde toplumsal 
bir boyut kazanabilir. 

C) İnsanlar bedenlerini amacına uygun kullanırlarsa muhtemel 
hastalıklar önlenebilir. 

D) İnsanların bedenleri ve hastalıklar hakkında bildiklerinin çogu kulaktan dolma bilgilerdir. 

E) Birçok hastalığın nedeni bilindiği hâlde tedavi süreci çok pahalı olduğu için insanlar tedaviden mahrum kalmaktadır. 


Çok iyi bir neyzen, besteci ve tanınmış bir yergi şairi olan Neyzen Tevfik, Osmanlının son dönemlerindeki çoğu siyasetçiyi çok 
sert biçimde eleştirmiş, bu yüzden de başına gelmeyen kalmamıştır. 


hangisidir? 


A) Çokiyi bir besteci olan Neyzen Tevfik, Osmanlının son dönemde gördüğü en acımasız eleştiri şairidir. 

B) Neyzen Tevfik'in hayatı boyunca başına gelen bütün sıkıntıların nedeni, onun Osmanlı siyasetçilerini çok sert bir şekilde eleştirmesidir. 

C) Bestelerini ney eşliğinde yapan Neyzen Tevfik, Osmanlının 
en sert eleştiri şairlerinden biridir. 

D) Osmanlı siyasetçilerini eleştirdiği için sıkıntılar yaşayan Neyzen Tevfik, aynı zamanda iyi bir besteci ve şairdir. 

E) Osmanlı şairleri içinde siyasetçileri eleştirmeyi göze alabilen 
en önemli hiciv şairi Neyzen Tevfik”tir. 


Kısa bir süre önce kaybettiğimiz şair Enver Ercan'ın şiirine ve kültürel çabalarına yakından tanık olan kızı Özge Ercan, babasıyla 
ilgili hazırladığı Şairle Söyleşiler adlı kitapta yetmişi aşkın yazıya 
yer vermiştir. 


hangisidir? 


A) Şair ve yayıncı Enver Ercan'ın Şairle Söyleşiler adlı son kitabını kendisi vefat edince kızı Özge Ercan tamamlayıp yayımlamıştır. 

B) Özge Ercan'ın, babası Enver Ercan ile ilgili hazırladığı Şairle 
Söyleşiler kitabında kültürel konularla ilgili yazılar yer almaktadır. 

C) Özge Ercan, babası Enver Ercan”ı yakından tanıyan yetmiş 
kişiyle yaptığı söyleşileri Şairle Söyleşiler adıyla kitaplaştırmıştır. 

D) Sanatçı Enver Ercan'ın kültür ve şiirle ilgili görüşleri ilk defa 
kızı Özge Ercan tarafından Şairle Söyleşiler adıyla bir kitapta toplanmıştır. 

E) 70'ten fazla yazının yer aldığı Şairle Söyleşiler adlı kitabı Enver Ercan'ın kızı Özge Ercan yayına hazırlamıştır. 


Kahvehaneler ilk olarak Arap coğrafyasında açılmış olsa da “kahve içilen yer” olma özelliğinin dışında bir çeşit kulüp ve sosyalleşme alanı olması Anadolu topraklarında yayılmasıyla ortaya 
çıkmıştır. 


hangisidir? 


A) Kahvehaneler, insanların birbirleriyle kaynaşmak için kullandığı ilk mekânlardır. 

B) Kahvehaneler, Anadolu'da kuruluş amacının dışında toplumsal bir işlev kazanmıştır. 

C) Kahvehaneler, Anadolu insanının sosyalleştiği çok sayıda 
mekândan sadece biridir. 

D) Kahvehaneler, farklı coğrafyalarda farklı kesimlerin ilgi odagı olmuştur. 

E) Kahvehanelerin Anadolu'da yayılmasında kahve içeceğinin 
çok sevilmesi yatmaktadır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Yaşar Kemal, âşıklık geleneğini sürdürdüğü yapıtlarında, sıradan 
âşıkların bir tekrarı olmamış; eski nakışlara kendi yaratması yeni nakışlar, yeni renk ve biçimler katmıştır. 


hangisidir? 


A) Yaşar Kemal'in Anadolu âşıklık geleneğini sürdüren romancıların arasında önemli bir yeri vardır. 

B) Kökeni çok eskilere dayanan âşıklık geleneği, günümüzde 
kendini tekrardan öteye gidememektedir. 

C) Yaşar Kemal'in yapıtları arasında en popüler olanları âşıklık 
geleneği üzerine bina edilenlerdir. 

D) Yaşar Kemal, eski ile yeniyi özgün bir biçimde harmanlayarak kimi eserlerinde âşıklık geleneğini devam ettirmiştir. 

E) Yaşar Kemal, artık ölmek üzere olan âşıklık geleneğini yeniden canlandırmayı başarmıştır. 


Çoğu zaman sahip olmak istediklerimize erişemediğimizi düşünürüz ama geriye dönüp baktığımızda gerçekleşmesi mümkün 
görünmeyen pek çok şeye de sahip olduğumuzu görürüz. 


hangisidir? 


A) İnsan, şu anda elinin altında olan birçok şeyi, bir zamanlar 
ne denli istediğini hatırlamalıdır. 

B) Kendimize hedefler koyarken basitten önemliye doğru bir 
sıralama belirlemeliyiz. 

C) Doyumsuzluk sadece insanı diğer varlıklardan ayıran niteliklerin başında gelir. 

D) İnsan, bazı şeylerin kıymetini onu kaybetmeden çoğu zaman 
anlamaz. 

E) Önemli olan zengin olmak ya da istediğimiz her şeye sahip 
olmak değil, huzurlu olabilmektir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


Bir sanatçı için biçim, elbette olmazsa olmaz değildir ancak kalıcılığı yakalamış hiçbir sanatçı da yoktur ki biçimi tamamen göz 
ardı etmiş olsun. 


hangisidir? 


A) Biçim kaygısı, sanatçıların hayal dünyasını ve üretkenliğini 
sınırlamaktadır. 

B) İyi bir sanatçı çevreden gelen eleştirilere asla kulak asmamalıdır. 

C) Geçmişten bugüne gelen yapıtlarda biçim özelliklerine az ya 
da çok dikkat edildiği görülür. 

D) Bir sanat eserinde içerik ile biçimin aynı öneme sahip oldugunu iddia etmek zordur. 

E) Bazı sanatçılar, sadece mükemmel bir biçimle ismini gelece- 
ge taşımayı başarmıştır. 


Hüseyin Rahmi'nin batıl inançları kendine konu edindiği romanlarının arasında -bir romancı gözüyle- en kusursuzu, -bir okuyucu gözüyle- en eğlencelisi Gulyabani'dir. 


hangisidir? 


A) Hüseyin Rahmi, romanlarının çoğunda toplumsal sorunları 
işlemiştir. 

B) Hüseyin Rahmi'nin romanları, okurlar tarafından eğlenceli 
bulunmasıyla bilinmektedir. 

C) Gulyabani, Hüseyin Rahmi'nin en beğenilen ve en çok okunan romanıdır. 

D) Hüseyin Rahmi'nin yetkin romancılar arasına girmesini sağlayan romanı Gulyabani'dir. 

E) Hüseyin Rahmi'nin yanlış inanışları işlediği birden fazla romanı vardır. 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


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İnsan ne kadar ne kadar kötü karakterli, ne kadar huysuz olursa olsun güzelliğin, şıklığın büyüsüne kapılmaktan kendini alamaz. 

Bir şeyi ezberlemek, onu bilmek değildir; hafızamıza emanet edilen 
her şeyi bir gün ortaya çıkacağını hesap ederek saklamaktır. 
Gösteriş ve özentiden uzak, halkın içinde halkın konuştuğu dili kullanmak, en doğal esprileri yapıp dilin kemiğini kırmamak insana en 
yakışandır. 

Günümüz şairlerinin birçoğu gerçek şiiri bilmedikleri için imla, noktalama ve iki sözcük arasındaki boşluk dışında biriktirdikleri fazla bir 
şey yoktur. 

İlgi çekmek için herkesten başka türlü giyinmek nasıl yakışıksızsa 
konuşmada bilinmedik sözcükler aramak, duyulmadık cümleler kurmak da öyledir. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en 
yakındır? 


A) vellil B) Ive IV C) Il ve IV 


D) ll ve V E) IV ve V 


4 NASIL çözünür 


Cümleler sırasıyla okunur. Okunanın yanına küçükçe 


anlama dair notlar alınır. En son eşleşme yapılır. 


“En yakın” ifadesinin altının çizili olması birbirine yakın başka cümlelerin de olabileceğini gösterir. 
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TN Öncüleri oku 


bal 


çözüm 


I'de, güzelliğin ve şıklığın herkesi etkileyeceği; 11'de 


ezberlemenin zamanı gelene kadar bir şeyi sakla- 


mak olduğu; Ill'te, gösterişsiz, samimi dilin en gü- 


zel dil olduğu; IWte günümüz şairlerinin imla ve 
noktalama konusunda zayıf olduğu; Wte, dikkat 
çekmek için bilinmedik sözcükler kullanmanın hoş 


olmadığı anlatılmış. Görüldüğü gibi Ill ve V. cüm- 


leleri anlamca birbirine en yakın cümlelerdir. 


Cevap D 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Doğrudan seçeneklerden ilerleyerek cevabı bulmaya 


çalışmak hem zaman kaybına hem de doğru cevaptan 
uzaklaşmaya sebep olabilir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


I. Her hediye, hem onu alanın hem de verenin büyüklüğünü 
ve değerini ortaya koymak için yeter de artar bile. 


IL. Bir insanın gönlüne girmek öyle büyük çabalarda ve masraflarda değil, küçük de olsa bir hediyede gizlidir. 


IN. Unutma ki küçük anahtarlar küçük kapıları, büyük anahtarlar büyük kapıları sonuna açar. 

IV. Küçücük bir anahtar kocaman bir binayı nasıl açıyorsa küçük 
bir hediye de insana çıkan bütün yolların kapılarını aralar. 


V. Sevgi evinin biricik anahtarı, sevenin ve sevilenin birbirlerine karşı anlayışlı olmalarıdır. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? 


A)i vel lll B)iveV C) ll ve IV 


D) ll ve V E)IVve V 


I. Yazarın okuruna, okurun da yazarına sağlayacağı en büyük 
katkı, karşılıklı beklentilerin yerine getirilmesidir. 


Il. Yazarına saygı duymayan okur, o yazarın eserinin bire bir taklidini yaparak yalancı bir dünya kuran okurdur. 

IN. İyi bir okuyucu, okuduğu eserle ilgili yapıcı eleştiriler yapmak suretiyle bu eserin yazarına katkı sağlayabilir. 

IV. Bir yazara yapılacak en büyük iyilik, onun yeni bir yapıtının 
tanıtıldığı imza gününe katılmak ve ona sorular sormaktır. 


V. Okuduğunu değerlendiren, gördüğü eksiklikleri yazarına bildiren iyi niyetli okuyucu, yazarın kalemini kolaylaştırmış olur. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? 


A) veli B) live IV C)ll ve IV 


D) Il ve IV E) ill ve V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


I.. Yaşlılığın da gençliğin de kendine göre avantajları vardır yeter ki insan bunları değerlendirebilsin. 


Il. Hatalarından ders almayanlar, başarısızlıklarının sebebini 
hep başka yerde ararlar. 


IN. Yaşlılar deneyimlerini, gençler de çevikliklerini olumlu biçimde kullanabilirler. 

IV. İnsanlar zamana uyabilmek adına kendi değerlerinden taviz 
vermemelidir. 


V. Kimi insanlar, zamanlarının olmayışını başarısızlıklarına kılıf 
yapmaya bayılır. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? 


A) veli B) Il ve İl C) Ili ve IV 


D) ill ve V E) IV ve V 


I. Yazı aslında geniş bir arka plan çalışmasının görünürdeki ürünüdür. 


Il. Yazmak için her şeyden önce söyleyecek bir sözü olmalıdır 
insanın. 


IN. Güneş altında söylenmemiş söz yoktur, önemli olan farklı biçimde söylemektir. 


IV. Ortaya çıkan eser, buz dağının su üstünde kalan kısmı gibidir. 

V. Yazdıklarının eleştirisini yazarın kendisinden başka kimse yapamaz. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? 


A) vellil B)ive IV C) Il ve V 


D) Ili ve IV E)IV ve V 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


I. Çeşitli sanat etkinliklerine katılmak, psikolojik sorunlardan 
kurtulmanın en etkili yoludur. 

II. Gelmiş geçmiş tüm sanat yapıtları insanlığın zevk geçmişi- 
nin bir toplamı niteliğindedir. 

INI. Sanatı uğraş edinen kişinin dünyaya bakış açısında ciddi degişiklikler olur. 

IM. Sanat eserleri bizi kendi evrenimizin dar sınırlarından kurtarır, başka kişilerin iç dünyalarını bize açar. 

V. Okuduğu romanlar, öyküler, şiirler; seyrettiği oyunlar; dinlediği müzik; insanı bireyselliğin dışına çıkarır, başkalarıyla 
bütünleştirir. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? 


A) Ive lll B) Ii ve IV C) Il ve IV 


D) ll ve V E)IVve V 


I. Hatıralardan sıyrılmadan bugünü yaşamak mümkün değildir. 
I1. Anılar bizi yaşama bağlayan en önemli unsurdur. 


IN. An'ı değerlendirebilmek için geçmişte yaşamayı bırakmalıdır insan. 


IV. Ne olursa olsun anılar, sahibinin peşini asla bırakmayacaktır. 


V. Anılara takılıp kalan bir kişinin gelecekten beklentisi kalmamış demektir. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? 


A) veli B) Ii vellll C) ll ve IV 


D) Ili ve IV E) IV ve V 


I. Kişide yazma yeteneği yoksa sadece çok çalışmak onu belli 
bir düzeyin üstüne çıkarmaz. 


Il. Çokça yazan ve yazdıklarını değerlendiren yazarlar kendi kendilerini eğitmiş olurlar. 


INI. Yazma yeteneğinin gelişmesi, o alandaki üstün eserleri çok 
okumakla ilgilidir. 


IM. Yazdıklarını süzgeçten geçirmesi ve sürekli yazması yazarın 
kendini yetiştirmesini sağlar. 


V. Sizi yazmaya zorlayan bir neden ve belli bir yazma tarzınız 
yoksa bu alanda başarılı olmanız güçtür. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? 


A) veli B) Ii ve IV C) Il ve IV 


D) lll ve IV E)IV ve V 


I. Hayat, en iyi ile en kötü arasında oynanan bir oyundan ibarettir. 


Il. Geçici arzular, hafif bir rüzgârda sönecek mum gibidir. 
IN. İnsanlar aşırılıktan sakınmalı, orta yolu tercih etmelidir. 


IV. Yalnız kendi doğrularına inanmak aşırı güvenden kaynaklanır. 


V. Atalarımız ne azgın ol asıl, ne şaşkın ol basıl demişlerdir. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? 


A) Ii veli B)1l ve İl C) Ili ve IV 


D) ill ve V E) IV ve V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 
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| Soru kökünü oku 
Adorno, “kültür endüstrisi” kavramını kitlelerin yanıltılması olarak 
nitelemektedir. 0 Cümleleri oku 


Sanat ürünlerinin pazarda satılmak için imal edildiğine yani eğlen- 


ce şirketlerinin insan özgürlüğünü güçlendirmekten çok, kârı artır- İni Seçenekleri oku 


mak için mal ürettiklerine inananlar, bu görüşe destek vermişlerdir. 


Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştiril- 


miş hâli aşağıdakilerden hangisidir? ÇO / U Mm 


A) Adorno'nun kültür endüstrisi kavramına yüklediği anlam ile eğlen- 


ce firmalarının insanları kandırmaya çalışarak kâr elde etme çabala- Ml Mr ne 
A'da firmaların özgürlük düşüncesini destekleme- 


si, C'de “kültür işçisi” ifadesi, D'de şirketlerin kısıtlama getirmesi, E'de ise “yeni çalışmalarla” ifadesi öncül cümlelerde yer almamaktadır. 


rı, kitlelerin özgürlüğü düşüncesini desteklemiştir. 

Eğlence üretimi yapan firmaların insan özgürlüğünü değil de insanlar üzerinden para kazanma amacıyla çalıştığını düşünenler, Adorno'nun, insanların kandırılması olarak nitelediği kültür endüstrisi gö- 


Cevap B 
rüşünü desteklemişlerdir. 


Adorno'nun, kültür endüstrisinde kitleleri kandırma düşüncesiyle 
sanat ürünü imal eden eğlence şirketlerinin tek amacının para kazanma olduğu görüşünü birçok kültür işçisi desteklemiştir. 


İnsanların eğlence kültürünü tamamen para kazanma amaçlarına 


NASIL çözülür 


 Butip sorularda iki cümle birbirini bütünleyecek şekilde okunur. Önemli ifadeler belirlenir. 


alet ederek sanatsal ve kültürel özgülüklere kısıtlama getiren şirket- 


ler, Adorno'nun kültür endüstrisi kavramına getirdiği eleştiriyi desteklemişlerdir. 


Eğlence üretimi adına insanları kandırıp para kazanan eğlence fir- 


& Öncüldeki cümlelerde olmayan ifadeler seçe- 


maları, yeni çalışmalarla Adorno'nun kültür endüstrisi kavramını des neklerde elenir. 


tekleyecek şekilde üretimler yapılması gerektiği düşüncesini desteklemişlerdir. 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Öncüldeki cümlelerde yer almayan bir ifadenin kullanıldığı seçenek doğru cevap olarak degerlendirilemez. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


VE 


Eğitim sistemi sadece akademik anlamda başarılı bireyler 
yetiştiren bir yapı değildir. 

Bizi biz yapan dinamikleri benimsemiş bir nesil yetiştirmek 
de eğitim sisteminin asli görevidir. 


leştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 


Eğitim sisteminden beklenen, topluma hem bilimsel açıdan 
donanımlı hem sanatsal etkinliklerde rol alan bireyler kazandırmaktır. 

Eğitim sisteminin amacı, hırslı olduğu kadar başkalarının özgürlük alanlarına saygı duyan bireyler yetiştirmektir. 

Eğitim sistemi, akademik bakımdan başarılı olmanın yanı sıra değerlerini bilen ve onlara sahip çıkan bireyler yetiştirmelidir. 

Bizi biz yapan değerlere saygı duyan bireylerin yetişmesi, 
eğitim sisteminin başarılı olduğunun bir kanıtıdır. 
Akademik başarıya ulaşan bir neslin, milli değerlere de dogal olarak saygılı olması eğitim sisteminden beklenen bir hedeftir. 


Üstün Dökmen, bu dünyada “küçük şeyler” olmadığını savunmaktadır. 


Olumsuzluklara odaklanmak suretiyle hayatını zehir etmek 
istemeyenler, bu görüşe destek vermişlerdir. 


leştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 


B) 


c) 


D) 


Olumsuzluklara odaklanmanın insana hayatı zehir edeceği- 
ne inanmak istemeyenler, Üstün Dökmen'in “küçük şeyler 
yoktur” düşüncesini desteklemişlerdir. 

Hayatından olumsuzlukları çıkararak yaşanabilir bir dünya 
oluşturma düşüncesi taşıyanlar, Üstün Dökmen''in “küçük 
şeyler” yoktur iddiasını desteklemişlerdir. 

İnsanın olumsuzluklar karşısında takınacağı tavrın çok önemli olduğunu bilenler, “küçük şeyler”in olmadığını savunan 
Üstün Dökmen'den ayrılmaktadırlar. 

Hayatını güzelleştirmek için çaba sarf edenler, her türlü olumsuzluk karşısında Üstün Dökmen”in “küçük şeyler” bakışını 
eleştirmektedirler. 

Hayatından bütün olumsuzlukları bir türlü çıkaramayanlara 
Üstün Dökmen “küçük şeyler” olmadığını söyleyerek yol göstermektedir. 


Hiçbir insan, bir başka insanın bire bir aynısı değildir. 


Bu nedenle öğretim programlarının ve buna bağlı olarak ölçme ve değerlendirme sürecinin “herkese uygun”, “herkes 
için geçerli olması” insanın doğasına terstir. 


leştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 


c) 


E) 


Her insan, birbirinden çok farklı olduğu için herkes için geçerli olan bir öğretim yöntemi uygulanması mümkün değildir. 

Her insanın biricik, tek olduğu düşünülürse öğretim ve ölçme-değerlendirme süreçlerinin standart olması insan yapısına aykırıdır. 

İnsanların farklı olduğu gerçeği, öğretim programlarında kullanılan araç gereçlerin seçiminde mutlaka değerlendirilmesi gereken bir durumdur. 

Herkes için aynı öğretim sisteminin ve ölçme-değerlendirme araçlarının kullanılması, gerçekçi sonuçlar oluşturmaz. 
Her insanın farklı bir gelişim süreci içinde olması nedeniyle 
her insana farklı bir sistemle eğitim ve öğretim verilmesi gerekmektedir. 


Devamlı artan kronik hastalıklı insan sayısı, sadece artan acıların değil; yüklü sağlık masraflarının da habercisidir. 


Açıkça görülüyor ki hasta olan ve gelecekte hastalanacak 
milyarlarca insan için yeni, ucuz tedavi yöntemleri geliştirmeliyiz. 


leştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? 


A) 


c) 


D) 


Yükselen sağlık giderlerinin önlemenin ilk yolu devamlı artan kronik hastalıklı insan sayısının azalmasını sağlayacak yeni tedavi yöntemleri geliştirmektir. 

Kronik hastaların sayısının artması yalnız acı çeken insan sayısının değil, tedavi yollarının da giderek azaldığını göstermektedir. 

Kronik hastalıkların devamlı artması yeni tedavi yöntemlerinin araştırılmasını gerekli kılmaktadır. 

Kronik hastalıklı insanların her geçen gün çoğalması, gelecekte insan neslinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalma sorununu oluşturuyor. 

Kronik hastaların sayısındaki artışla yükselen sağlık harcamaları, bu hastalıklar için düşük maliyetli tedavilerin geliştirilmesini gerektirmektedir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


5. e İyi bir sanatçı eserlerinde gerçeğe yaslanmaktan, gerçekle 
içli dışlı olmaktan kaçınmaz. 


e İyi bir sanatçı, duygu ve düşünce adına nesi varsa hepsini 
içinde yaşadığı bu dünyadan almıştır. 


leştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Duygu ve düşüncelerini içinde bulunduğu çevreden edinen 
ve eserlerine de çevresindeki gerçekleri yansıtan sanatçı, iyi 
bir sanatçıdır. 

B) Eserlerinde hayali ögelerden ziyade gerçeklere yer verenler 
ancak gerçek sanatçı olabilirler. 

C) Gerçekleri eserlerinde işlemeye korkan sanatçılar, bu dünyanın özünü iyi anlayamamış demektir. 

D) Bir sanatçı eserlerini kaleme alırken sanki bu dünyanın bir 
vatandaşı değilmiş gibi davranamaz. 

E) Eserlerinde gerçeğe yer vermekten korkanlar, bu dünyanın 
kendilerine sağladığı imkânlara sırtlarını dönmüş olurlar. 


6. e Durkheim, eğitimi kültür edinme süreci olarak değerlendirmektedir. 


e Eğitimin, toplumsal çevrenin insan üzerinde etkiler meydana getirerek gerçekleştiğine inananlar, bu görüşe destek vermişlerdir. 


leştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Dukheim, eğitimi bir kültür edinme süreci olarak görenlerin 
toplumsal çevrenin insan üzerindeki etkilerinin önemini vurgulayan söylemlerini kabul etmiştir. 

B) Eğitimi bir kültürel kazanım süreci olarak görenler, Durkheim”ın eğitimin sosyal çevre içindeki etkileşim teorilerini açıklayan yaklaşımlarını desteklemişlerdir. 

C) Durkheim'ın eğitimi kültürle sınırlandıran bir süreç olarak 
tanımlaması karşısında sosyal tabiatın insan üzerindeki etkilerini yadsıyanlar, onun bu düşüncelerini savunmuşlardır. 

D) Sosyal tabiatın olanaklarından yararlanmasını bilen insanların eğitimde başarılı olduğuna inananlar, Durkheim'ın eğitim süreciyle ilgili bütün görüşlerini desteklemişlerdir. 

E) Sosyal tabiatın insan üzerinde etkiler bırakmak suretiyle eğitimin gerçekleştiğine inananlar, Durkheim'”ın eğitimin bir kültürel kazanım süreci olduğu düşüncesini desteklemişlerdir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Ti 


e Her sanatçının kendine has bir anlatım biçimi vardır çünkü 
dil, doğası gereği kişiye özeldir. 

e Yeryüzünde ne kadar sanatçı hatta insan varsa o kadar da 
dil var demektir. 


leştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Her sanatçının dilde kendi başına buyruk at oynatması ile 
ortaya çıkan ürünler sanat eseri olmaktan uzaktır. 

B) Kendine özgü bir üslubu olan sanatçılar, edebiyat dilinin şekillenmesinde daha çok söz sahibidirler. 

C) Herkes kullandığı sıradan bir dille gerçek anlamda sanat yapmak oldukça zordur. 

D) Sanat yapıtı, sanatçının bireysel yorumlarını özgün bir biçimde ortaya koymasıyla oluşan bir üründür. 

E) Dilin kişisel olma niteliği dolayısıyla dünyadaki her insanın, 
her sanatçının kendine özgü bir dili ve anlatımı olduğu söylenebilir. 


e Günümüzdeki yeni yazarlar, söylediklerinin büyüsüne ve parlaklığına kapılıp bunları nasıl söylediklerine pek bakmıyorlar. 


e Gençyazarlar yazılarında kelimelerin yerinde olup olmamasına, birbirine yaklaşıp yaklaşmamasına bakmadan yazıp geçiyorlar. 


leştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Yazarların göz göre göre dili yanlış kullanması ve bundan en 
ufak pişmanlık duymaması onların ne kadar toy olduklarını 
gösterir. 

B) Söylediklerinin büyüsüne, parlaklığına kapılan genç yazarlar, bunları okuyucuya sunmadan önce deneyimli bir yazara kontrol ettirmelidir. 

C) Gençyazarlar, neyi nasıl anlatacaklarını bilmediklerinden 
dille ilgili birçok hata yapmaktadır. 

D) Bugünün genç yazarları, anlatacakları konunun güzelliğinden fazlaca etkilendikleri için anlatımlarına fazla özen göstermiyorlar. 

E) Günümüzde genç yazarlar içeriği biçim için feda ettikleri gibi yapıtlarının geleceğe kalmasını da pek umursamamaktadır. 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 30'un üzerinde soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2019 TVT'de çıkmıştır. 


(25) 


| SSORUZ 


Yazılı ve sözlü metinlerde sözcüklerin anlamını öğrenmenin gerekliliği nasıl zorunluysa görsel dilin bileşenlerini okumayı ve anlama- gi Cümleleri oku 


yı öğrenmek de gerekmektedir. 


Il. Görsel mesajları doğru olarak yorumlamak ve aynı zamanda böylesi İzi Seçenekleri oku 


mesajları yaratmak amacıyla öğrenilen yetenek görsel okuryazarlıktır. 


Yukarıda verilen Il numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) 1. cümledeki söz konusu gerekliliğin sonucu olan kavram tanımlan- 


çözüm 


I. cümlede sözü edilen görsel dilin bileşenleri olan 


mıştır. 


B) I.cümlede anlatılan olgunun bilimsel olarak hangi amaca yönelik ol- 


duğu belirtilmiştir. Mi N 
okuma ve anlama gerekliliği kavramının Il. cümle- 


de tanımı yapılmıştır. 


I. cümledeki durumun gerçekleşmesinin hangi koşullara bağlı oldu- 


gu ifade edilmiştir. 
> - Cevap A 


I. cümlede belirtilen düşüncenin gerekçelerinin neler olduğu gösterilmektedir. 

I. cümlede bahsedilen kavramın hangi sonuçları getireceği örneklendirilmektedir. 


NASIL çözünür 


& Öncel. cümle okunup yorumlanmalı, daha sonra da 
Il. cümle okunup yorumlanmalıdır. Her iki cümlenin 
birbiriyle bağı (ilişkisi) belirlendikten sonra seçeneklere bakılır. 


4 NASIL çözüme 


X Seçeneklerden hareket ederek ilerlemeye çalışılırsa 
hem zaman yönetimi zora girer hem de çeldirici seçeneğe takılıp hataya düşülebilir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


I. Sosyal medyada sıkça görülen AKA, “As Known As” tabirinin 
kısaltılmışıdır ve takma adı ya da unvanı belirtmek için kullanılır. 


Il. Hamza Kaya AKA “Paragrafı Sevdiren Hoca” gibi... 


den hangisi söylenebilir? 


A) |. cümlede açıklanan kısa ifadenin Türkçe açılımı aktarılmıştır. 

B) 1. cümlede anlatılan sosyal medya tabirinin bir benzeri anlatılmıştır. 

C) 1. cümlede tanımlanan kavramın kısa bir açıklaması yapılmaktadır. 

D) |. cümlede belirtilenlerin özellikli bir istisnası verilmektedir. 

E) 1. cümlede açıklanan kısaltmanın bir örneği sunulmaktadır. 


I. Otizm ve diğer yaygın gelişimsel bozukluklar; önemli sosyal, 
iletişimsel ve davranışsal problemlere neden olur. 


Il. Bu problemleri yaşayan çocukların erken ve doğru tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerekli olduğundan ebeveynler ve öğretmenler ile birliktelik içinde çalışmak 
önemlidir. 


den hangisi söylenebilir? 


A) 1. cümlede ifade edilen durumun nedenleri üzerinde durulmaktadır. 

B) 1. cümlede anlatılan bozuklukların nasıl iletişim yanlışlarına 
yol açabileceğinden söz edilmektedir. 

C) 1. cümledeki olgunun, erken ve doğru tanısı için yapılması 
gerekenler açıklanmaktadır. 

D) 1.cümlede belirtilen olumsuzluğun daha çok hangi bireylerde ortaya çıktığı belirtilmektedir. 

E) 1. cümlede söz edilen hastalığın tanı ve tedavisinde dünyada gelinen noktaya değinilmektedir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


I. Bilim insanları, dünyanın en sık kullanılan ağrı kesicisi parasetamolün sanıldığı kadar etkili olup olmadığı ve neden olduğu yan etkilerle ilgili bir dizi çalışma yaptı. 

II. Avustralya'daki Sydney Üniversitesinden araştırmacılar sırt 
ağrısından yakınan 1650 kişi üzerinde yaptıkları deneylerde 
parasetamol kullanımının sırt ağrısının geçmesinde kayda 
değer bir etkisinin olmadığını ortaya koydu. 


den hangisi söylenebilir? 


A) 1. cümlede söz edilen çalışmaların tıp dünyasındaki yansımalarına değinilmiştir. 

B) 1. cümlede anlatılan deneylerin neden olduğu olumsuzluklardan söz edilmektedir. 

C) 1. cümledeki etken maddenin, hiçbir yan etkisi olmadığının 
kanıtlandığı açıklanmaktadır. 

D) I.cümlede belirtilen araştırmanın somut sonuçları üzerinde 
durulmuştur. 

E) 1. cümlede değinilen ilacın hastalarda neden etkili olmadığı 
belirtilmiştir. 


I. Prömiyerini yaptığı Locarno Film Festivali'nde Tarık Aktaş'a 
“En İyi Yeni Yönetmen Ödülü” kazandıran Nebula, çeşitli uluslararası festivalleri dolaştıktan sonra İstanbul ve Ankara Film 
Festivalleri'nde de “En İyi İlk Film Ödülü”nü kazandı. 


Il. Köyde yaşayan Hay”ın çocukluğundan ve gençliğinden kesitler üzerinden insanın doğayla ilişkisini ve maddeyle canlının 
uyumunu keşfe çıkan film, başkarakterinin hatırlama eylemine eşlik eden epizodik bir anlatı yapısı benimsiyor. 


den hangisi söylenebilir? 


A) 1.cümlede bahsedilen filmin çok fazla ödül almasının nedenleri sıralanmaktadır. 

B) 1. cümlede belirtilen ödüllü filmin konusundan ve anlatı yapısından söz edilmektedir. 

C) 1. cümledeki yönetmenle ilgili sanat dünyasının beklentileri 
dile getirilmektedir. 

D) 1. cümlede söz edilen filmin yönetmene açtığı yolun nitelikleri anlatılmaktadır. 

E) 1. cümlede değinilen ödüllerin filmin konusundan çok planıyla ilgili olduğu söylenmektedir. 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


. Amerikalı girişimci ve yazar Dave Asprey'in Tibet seyahati 


esnasında yerlilerin içtiği “yağlı çay”dan esinlenerek geliştirdiği Bulletproof kahvenin konsantrasyon artırma, enerji 
verme ve zayıflamaya yardımcı olma gibi yeteneklere sahip 
olduğu iddia ediliyor. 


. Bulletproof kahvenin fayda sağlayıcı özellikleri henüz bilim- 


sel çalışmalar tarafından desteklenmediği için beslenme uzmanlarının bazıları bu kahvenin sağlık açısından faydalı olduğunu söylerken kimi uzmanlar ise doymuş yağlar içerdiginden dolayı sağlıklı olmadığını savunuyor. 


den hangisi söylenebilir? 


5. | 
ıl 
A) 
B) 
Cc) 
D) 
E) 
6. | 


I. cümlede yararları sıralanan kahve çeşidinin bilimsel destekleri anlatılmaktadır. 

I. cümlede adlandırılma hikâyesi anlatılan içeceğin kanıtlanmış bir yararının olmadığı dile getirilmektedir. 

I. cümlede yararları anlatılan bir içeceğin tüm bileşenleri sıralanmaktadır. 

I. cümlede ortaya çıkışı anlatılan kahvenin kesin olmayan 
faydaları aktarılmaktadır. 

I. cümlede varlığı söylenen yararların bilimsel karşılığının 
olup olmadığı açıklanmaktadır. 


. Binicilik, insanları hem gücü ve hızı hem de dostluğu ile et- 


kileyen atlara binilerek yapılan özel bir spor dalıdır. 


. Binicilik tanımının içinde at ve binicinin birbirini tanıyıp ta- 


mamlaması, kendine has özel ekipmanlar ve at binmeye uygun pantolon ve çizmeler de bulunur. 


den hangisi söylenebilir? 


A) 


B) 


c) 


D) 


I. cümlede anlatılan spor dalıyla ilgili öznel bir tanımlama 
yapılmaktadır. 

I. cümlede tanımı yapılan spor için gerekli olan psikolojik hazırlıklar anlatılmaktadır. 

I. cümlede yapılan tanımlamayı destekleyen açıklayıcı bilgiler verilmektedir. 

I. cümlede anlatılan spor dalının ilgililerinin aşması gereken 
zorluklar dile getirilmektedir. 

I. cümlede anlatılanlarla ilgili somut örnekler sıralanmaktadır. 


Vücut pH seviyesini 7.35 ile 7.45 arasında tutmayı amaçlayan alkali diyet yüzde 80 alkali ve yüzde 20 asidik gıdalar tüketilmesiyle gerçekleştiriyor. 


. Alkali beslenme hafızayı güçlendiriyor, enerji seviyesini art- 


tırıyor, kanser ve kalp hastalıklarına karşı vücut direncini kuvvetlendiriyor. 


den hangisi söylenebilir? 


A) 


B) 


c) 


D) 


E) 


I. cümlede tanımı yapılan alkali diyetin nasıl uygulanacağı 
söylenmektedir. 

I. cümlede özetle anlatılan diyet çeşidinin olumlu etkileri sıralanmaktadır. 

I. cümlede uygulanma şekli açıklanan diyetle ilgili bir dizi 
uyarı dile getirilmektedir. 

I. cümlede uygulanma amacı anlatılan alkali diyetin kanıtlanmaya muhtaç yararları aktarılmaktadır. 

I. cümlede insanlar tarafından uygulanma oranı yüzde olarak verilen diyetin yararları anlatılmaktadır. 


Instagram'ın devamlı değiştirdiği algoritma kavramı makine 
öğrenmeye dayalı yapay zekâ içeren bir sistem kodu olarak 
tanımlanabilir. 


. Sizin hareketlerinize, beğenilerinize, takip ettiğiniz kişi ya da 


markalara uygun olarak size daha iyi hizmet etmesi için uygulamaya gerekli olan verileri sağlar. 


den hangisi söylenebilir? 


A) 


B) 


c) 


D) 


E) 


I. cümlede açıklanan teknik kavramın kullanımında ortaya 
çıkan olasılıklar aktarılmaktadır. 

I. cümlede anılan sosyal medya uygulamasının genel işleyişi üzerine ayrıntılı bilgi verilmektedir. 

I. cümlede tanımlanan terimin bir sosyal medya mecrasındaki işlevi anlatılmaktadır. 

I. cümlede tanımı verilen mobil uygulamanın işleyiş mantıgı aktarılmaktadır. 

I. cümlede anlatılan şartların olası sonuçları sıralanmaktadır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(26) 


| SSORUS 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5'e yakın soru çıkmıştır. 
© Bu soru tipi en son 2009 ÖSS'de, olumsuz hâli de 2012 YGS'de çık- 


Orhan Veli Kanık, “Ben şiirimin günlük yaşama, küçük insanın küçük dün- (li Cümleyi oku 


yasına yabancı kalmasından korkarım.” der. İ 
Orhan Veli Kanık, bu sözüyle sanatçıların nasıl bir tutum içinde olma- Di Seçenekleri oku 


ları gerektiğini belirtmek istemiştir? 


A) Geleneksel şiiri örnek almalıdır. 


B) Sıradan insanın dünyasını anlatmalıdır. m 11 
C) Halkın konuştuğu dili kullanmalıdır. ÇOZU Mm 


D) Toplumsal sorunlara çözüm aramalıdır. 


E) Gerçekleri değil, imgeleri dile getirmelidir. Günlük yaşama yabancı kalmamalı, günlük hayat- 


la ilişkili olmalı, küçük insanların hayatlarına do- 


kunmalı eserler. Yani sıradan insanların dünyasını 


anlatmalıdır. 


Cevap B 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Gereksiz yorum yapılmamalı, dışarıdan bilgi getirilmemelidir. 


VW NASIL çözünür 


Cümlenin anlamı eksiksiz yorumlanmalı, çıkarım yapılmalı, sonra seçeneklere inilmelidir. 


X Seçeneklerin tamamı mutlaka okunmalıdır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


1. Şair Mahmut Feyzi Erdal, “Benim asıl endişem, insanın gönlüne 
girememek değil, insanın gönlünü yükseklere çıkartamamaktır.” 
der. 


Mahmut Feyzi Erdal, bu sözüyle sanatçıların nasıl bir tutum 
içinde olmaları gerektiğini belirtmek istemiştir? 


A) İnsanın var oluş mücadelesini dile getirmelidir. 
B) Okurlarının sevgisini kazanmaya çalışmalıdır. 

C) Özgün yapıtlar oluşturmaya çalışmalıdır. 

D) Sanatçı kimliğini sergilemekten çekinmemelidir. 
E) Okurlarının duygusal haz almalarını sağlamalıdır. 


2. Usta bir sanatçı, “Şekil ve kalıbın koltuk değnekleriyle yürüyen 
değil, şekil ve kalıp bastonunu havada mahirce döndüren kişi 
gerçek şairdir.” der. 


Usta sanatçı, bu sözüyle şairlerin nasıl bir tutum içinde olmaları gerektiğini belirtmek istemiştir? 


A) Şiirde biçim ve ahenk kurallarını titizlikle uygulamalıdır. 


B) Biçim unsurlarına bağlı kalmamakla birlikte onları ustalıkla 
kullanmalıdır. 


C) Şiirde biçim ve öz dengesini başarılı bir şekilde kurmalıdır. 

D) Şekil mükemmeliyetçiliğini her şeyin önünde tutmalıdır. 

E) Şiirin içeriğini biçimsel özellikler olmadan ortaya koymayı 
düşünmemelidir. 


3. Sartre, “Kendimi ahlaklı bir adam olarak görüyorum ama yapıtlarımda ahlak dağıtmıyorum.” demiştir. 


Sartre, bu sözüyle sanatçıların nasıl bir tutum içinde olmaları 
gerektiğini belirtmek istemiştir? 


A) Ortaya koyduğu eserlerde ahlaki ilkelere bağlı kalmalıdır. 

B) Kişiliğini eserlerine mümkün olduğunca yansıtmamalıdır. 

C) Eserlerinde bir fikrin ya da ahlakın savunuculuğunu, öğreticiliğini yapmamalıdır. 

D) Hem davranışları hem eserleriyle topluma her zaman örnek 
olmalıdır. 


E) Başkalarının değer yargılarını da göz önünde bulundurarak 
yazmamalıdır. 


Mevlana, “Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme çünkü orası kaderinin değişeceği yerdir.” der. 


Mevlana, bu sözüyle insanların nasıl bir tutum içinde olması 
gerektiğini belirtmek istemiştir? 


A) Bir hedefe doğru ilerlerken başkalarını dinlememelidir. 

B) Her insanın dayanabileceği bir nokta olduğunu bilmelidir. 
C) Bazen olumsuzluklar karşısında geri adım da atabilmelidir. 
D) En zor şartlarda bile asla ümitsizliğe kapılmamalıdır. 

E) Seçenekler arasında çabuk ve doğru karar verebilmelidir. 


Necip Fazıl Kısakürek, “Şair, ne yaptığının yanı sıra nasıl ve niçin 
yaptığının ilmine muhtaç bir tılsım ustasıdır.” der. 


Necip Fazıl Kısakürek, bu sözüyle şairlerin nasıl bir tutum içinde olmaları gerektiğini belirtmek istemiştir? 


A) Şiirde ne söyleyeceğine değil, nasıl söyleyeceğine odaklanmalıdır. 

B) Kendinden önceki şairleri taklit etme hatasına düşmeden 
farklı bir şiir dili geliştirmelidir. 

C) Şiirin şekil ve içerik özellikleri hakkında araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmalıdır. 

D) Mutlak hakikati arama işini gönüllü olarak üstlenmelidir. 


E) Sanatının içerik, biçim ve özü üzerinde düşünerek sanatının 
bilincine varmalıdır. 


Turgut Uyar, “Az sözle çok şey anlatacaksın ama bunu da yalnızca hissettiğinde yapacaksın.” der. 


Turgut Uyar, bu sözüyle sanatçıların nasıl bir tutum içinde olmaları gerektiğini belirtmek istemiştir? 


A) Ne söylediğine değil, nasıl söylediğine dikkat etmelidir. 

B) Duygusallığın bir sanatçı için en önemli unsur olduğunu unutmamalıdır. 

C) İçtenlikle söylemek koşuluyla yoğun bir anlatıma başvurmalıdır. 

D) Sözcüklerin sihirli gücüne inanıp onları yerli yerinde kullanmalıdır. 

E) Anlatmakistediklerini sözcüklerle sınırlandırıp anlamı kapalı tutmamalıdır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Ti 


C. Baudelaire, “Ben şiirde anlamı kaçırmaktan değil, anlama güzel elbiseler giydirememekten korkarım.” der. 


C. Baudelaire, bu sözüyle sanatçıların nasıl bir tutum içinde olmaları gerektiğini belirtmek istemiştir? 


A) Şiirlerinde güncel yaşamın sorunlarına ve onların çözüm yollarına değinmelidir. 

B) Anlatmak istediklerini güzel ve estetik bir biçimde dile getirmelidir. 

C) Redif, kafiye ve ölçüden arınmış, sade ve anlaşılır şiirler oluşturmalıdır. 

D) İnsanı derinden etkileyen içeriğe sahip, duygusal şiirler yazmalıdır. 

E) Okuyucuya yararlı olacak bilgilere ve nasihatlere bolca yer 
vermelidir. 


Bir yazar, “Bir alanda bir yenilik yapmak, eskilerden farklı bir şeyler ortaya koymak isteyen kişi eski tarzda da bir ürün ortaya koyabileceğini göstermek zorundadır.” demiştir. 


Yazar, bu sözüyle sanatçıların nasıl bir tutum içinde olmaları 
gerektiğini belirtmek istemiştir? 


A) Eserlerinde geleneğe ve kendinden öncekilere bağlı kalmalıdır. 

B) Kendilerinden önce üretilmiş yapıtları bilmeli ve incelemelidir. 

C) Yenilikleri yerleştirebilmek için eskiyi tamamen terk etmelidir. 

D) Eskiformlarda kendini kanıtladıktan sonra yeniliklere yelken 
açmalıdır. 

E) Yeni bir akım ortaya koymak için iyi bir birikime sahip olmalıdır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


10. 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


Tolstoy, “Kimseyi küçümseyecek kadar büyük değilsin çünkü gün 
gelir küçümsediğin her şey için büyük bir bedel ödersin.” der. 


Tolstoy, bu sözüyle insanların nasıl bir tutum içinde olmaları 
gerektiğini belirtmek istemiştir? 


A) Kendilerine nasıl davranılıyorsa başkalarına da öyle davranmalıdır. 

B) Kendi elindeki imkânları küçümseyip başkalarınınkini gözünde büyütmemelidir. 

C) Kimseyi ayırt etmeden herkese karşı dürüst davranmalıdırlar. 

D) Büyük bir insan olmanın ancak çok çalışmayla mümkün olduğunu bilmelidirler. 

E) Yarınların ne getireceği bilinmediğinden kimseye karşı büyüklük taslanmamalıdır. 


Dostoyevski, “Hayatta hep mutlu olursak hayalini kuracağımız 
neyimiz kalır ki?” der. 


Dostoyevski, bu sözüyle insanoğlunun nasıl bir tutum içinde 
olması gerektiğini belirtmek istemiştir? 


A) Mutlu olmasa da mutluluğun hayaliyle yaşamaya devam etmelidir. 

B) Hayaller, hiçbir zaman gerçekler kadar güzel olamayacağından sürekli hayallere sığınmamalıdır. 

C) Daha iyi eserler ortaya koymak için hep daha fazlasını istemelidir. 

D) Hayal dünyasını canlı tutmak için gerçeklerle boğuşmaya devam etmelidir. 

E) Mutluluk kolay elde edilmediği için eldekilerin kıymetini bilmelidir. 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 10'a yakın soru çıkmıştır. 


1) 


| SSORUZ 


© Bu soru tipi en son 2010 YGS'de çıkmıştır. 


Peyami Safa, “Gerçek sanatçı, edebiyat hayatımızda daha önce benzeri 
olmayan bir roman dünyası kurmalıdır.” demiştir. gi Cümleyi oku 


Peyami Safa, bu sözüyle sanatçıların hangi özelliğini belirtmek istemiş- 


ür İİİ) Seçenekleri oku |) 


A) Toplumsal değişimleri kendine özgü bir tarzda işleme 
B) Okurların beğenisini geliştirmeyi önemseme 
C) Düşsel varlıklara sosyal gerçeklik kazandırma 


D) Roman alanında edebiyat dünyasına yenilik getirme > ÇOZU Mm 


E) İnsanı ve toplumu anlatmak için çaba gösterme 


Daha önce benzeri olmayan şey, yeniliktir. Ancak 


yenilik; gelişim ve değişim kavramlarıyla karıştırıl- 


mamalıdır. 


Cevap D 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Bütün seçenekler okunmalıdır. 


VA NASIL çözülür 


& Bir önceki soruda olduğu gibi, cümlenin yorumlanması tamamlandıktan sonra seçeneklere geçilmelidir. 


X Birbirine yakın kavramlar mutlaka ayrıştırılmalı ve me- 


tinde istenilene göre hareket edilmelidir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Stendhal, “Bir roman, yol boyunca gezdirilen ayna demektir.” 
demiştir. 

Stendhal, bu sözüyle romanın hangi özelliğini belirtmek istemiştir? 


A) Sosyal düşüncelere yer verme 

B) Kültürel yenilikleri anlatma 

C) Gerçekleri olduğu gibi dile getirme 
D) Toplumsal sorunları çözme 

E) Okurlara yol gösterme 


Ece Ayhan, “Sevdiklerimizi tekmelemeye daha anne karnında 
başlarız.” demiştir. 


Ece Ayhan, bu sözüyle insanların hangi özelliğini belirtmek istemiştir? 


A) Şiddete meyilli olma 

B) Büyüklerine saygısızlık yapma 
C) Dostlarına önem vermeme 

D) Sevdiklerine karşı nankör olma 
E) Ön yargılı davranma 


A. Myasnikov, “Ayna, karşısında duran nesneleri donuk biçimde 
yansıtmaktan öte bir şey yapmaz oysa sanat, gerçeğin özüne 
doğru çok inebilmek için gerçeği seçer, çözümler ve yeniden biçimlendirir.” demiştir. 


A. Myasnikov, bu sözüyle sanatın hangi özelliğini belirtmek istemiştir? 


A) Varlıkları göründüğünden farklı olarak betimleme 

B) Gerçeğin özüne doğru inmeyi görev bilme 

C) Gerçekleri etkileyici şekilde sunma 

D) Gerçeği olduğu gibi yansıtmaya çalışma 

E) Algıladığı gerçeği değiştirip ona yeni bir düzen verme 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


Ahmet Hamdi Tanpınar, “Şiirin temel niteliği, az sözcükle çok şey 
anlatmasıdır.” demiştir. 


Ahmet Hamdi Tanpınar, bu sözüyle şiirin hangi özelliğini belirtmek istemiştir? 


A) Anlaşılır, yalın bir dil kullanma 

B) Anlam yoğunluğuna önem verme 
C) Taklitten uzak kalma, özgün olma 
D) Duyguları içtenlikle dile getirme 

E) Sözü dolambaçlı yollardan söyleme 


Spor koçu, “Acı yoksa kazanç yoktur; el halterini kaldırmayı acı 
duymaya başlayınca bırakma, devam edersen kazançlı çıkacaksın.” dedi. 


Spor koçu bu sözüyle antrenman yapanların nasıl bir tutum 
içinde olması gerektiğini belirtmek istemiştir? 


A) Uzun süreli çalışma yapmaya alışma 

B) Acıve tatlı anları sporda bir araya getirme 

C) Acı duyulan noktaya ulaşmak için çabalama 
D) Sporu çoğunlukla zorluklar üzerine bina etme 
E) Zorlanılan noktada pes etmeden devam etme 


Mehmet H. Doğan “Bir şiiri, bir romanı okumuş olan, bir resme 
bakmış olan insan o şiirden, romandan, müzikten ve resimden 
önceki insan değilse artık bu yapıtlar sanat yapıtı olmaya hak kazanmış, kendilerinden beklenen görevi yerine getirmiş sayılırlar.” diyor bir söyleşisinde. 


Mehmet H. Doğan, bu sözüyle sanat eserinin hangi özelliğini 
belirtmek istemiştir? 


A) Farklı sanat alanlarından yararlanılarak oluşturulma 

B) Okuyucusunu değiştirecek ölçüde etkileyici olma 

C) Toplumu aydınlatma amacıyla yazılmış olma 

D) Okurlarını iyiye ve doğruya yönlendirme 

E) İnsanlara farklı bakış açılarının da olabileceğini gösterme 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


7. Victor Hugo, “Allah'ın yarattıkları arasında insan yüreği kadar 
hem ışık hem de karanlık saçan başka bir şey yoktur.” demiştir. 


Victor Hugo, bu sözüyle insanın hangi özelliğini belirtmek istemiştir? 


A) İyiliğe de kötülüğe de eğilimi olma 
B) Yaşamı ikilemler içinde geçme 

C) Kararlarını özgürce verememe 

D) Davranışlarında tutarsız olma 

E) Mantığıyla duyguları arasında kalma 


8. Dostoyevski'nin belirttiği gibi “Poe'nun sadece kendine has olan 
özelliği, yaratıcılığının uçsuz bucaksız” olmasıdır.” 


Dostoyevski, bu sözüyle Poe'nin hangi özelliğini belirtmek istemiştir? 


A) Kendine özgü bir dil oluşturma 

B) Etkileyici ve çarpıcı kurgular oluşturma 

C) Sağlam bir yazma yeteneğine sahip olma 
D) Oldukça geniş bir düş gücüne sahip olma 
E) Birçok sanatçıyı görüşleriyle etkileyebilme 


9. Sait Faik Abasıyanık, “Sanatçıyı sanatçı keşfeder, eleştirmenin 
bunda hiçbir rolü olamaz, şimdiye kadar da olmamıştır.” der. 


Sait Faik Abasıyanık, bu sözüyle eleştirmenlerin hangi özelliğini belirtmek istemiştir? 


A) Sanatçının düşüncelerini değiştirememe 

B) Sanatçıları değerlendirirken taraflı olma 

C) Bir sanatçı olarak kabul edilmeme 

D) Sanatçının değerini belirlemede etkisiz olma 
E) Sanatçıların bir adım önünden gitme 


10. 


11. 


12. 


Bir yazar, “Kitaplar yaşasın, onları yaşatalım çünkü her kitap bir 
başkasının içinden çıkıp geliyor.” demiştir. 


Yazar, bu sözüyle kitapların hangi özelliğini belirtmek istemiştir? 


A) Birbirlerine tepki olarak oluşturulmaları 

B) Daha sonra oluşacak yapıtlara kaynak olmaları 
C) Sanatçılarının birikimleriyle oluşturulmaları 

D) Döneminin özelliklerini taşımaları 

E) Geçmiş deneyimleri geleceğe aktarmaları 


Ünlü bilim adamıPascal, “Adalete dayanmayan kuwvet acımasızdır” demiştir. 


Pascal, bu sözüyle kuvvetin hangi özelliğini belirtmek istemiştir? 


A) Cezada acımasız davranma 
B) Kaba kuvvetten kaçınma 
C) Merhameti ön plana alma 
D) Ezilenin yanında olma 

E) Adaleti ilke edinme 


Tolstoy, “Gerçek aşk, daima kişisel yarar duygusundan vazgeçme temeli üzerinde yükselir.” demiştir. 


Tolstoy, bu sözüyle gerçek aşkın hangi özelliğini belirtmek istemiştir? 


A) Ortak mutluluğu amaçlama 
B) Kişileri çevreden soyutlama 
C) Taraflara bir yarar sağlama 
D) Fazla uzun süreli olmama 
E) Çıkar gözetmeme 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(28) 


| SSORUS 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 10'a yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2009 ÖSS'de çıkmıştır. 


O, şiir geleneğini özümseyerek gelenek içinde neyin öldüğünü, neyin bu- 


gün sanat ve şiir katında hâlâ yaşadığını göstermekle kalmamış; edebi- 0 Cümleui oku 


yatçının geleneksel şiirin biçimlerine çağdaş bir yükü yerleştirme işlevi- 
İT Seçenekleri oku 


ni yerine getirebileceğini gösteren en önemli örnek olmuştur. 


Bu cümlede söz edilen edebiyatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Şiirinin evrensel özellikler taşıdığı 
B) Sanat dünyasını yansıtan konuları ele aldığı 0ZU Mm 
C) Geleneksel şiire çağdaş bir yaklaşım getirdiği 


D) Güncel konularda şiir yazmaktan çekindiği 


Cümlenin ilk bölümünde geleneğin içinde neyin 
ölüp neyin yaşadığı tespit edilmiş; cümlerin diğer 
bölümünde de “geleneksel şiirin biçimlerine çağdaş bir yükü yerleştirme” ile şiirin mevcut işlevinin değiştirildiği söylenebilir. 


E) Şiirini, topluma hizmet aracı olarak kullandığı 


Cevap C 


4 NASIL çözüme 


X Seçenekler üzerinden çok fazla yorum yapmak doğru 
değildir. 


VW NASIL çözünür 


& Metinden çıkarılabilecekler küçükçe not edilir. Sonra 
seçeneklere inilir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


Yalın ve sürükleyici bir dil kullanması, Sait Faik'i yaşanır kılan en 
önemli özelliktir. 


Bu cümlede söz edilen öykücü ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 


A) Kullandığı dil sayesinde günümüzde hâlâ okunduğu 

B) İyi bir öykücü olabilmek için ciddi çalışmalar yaptığı 

C) Yabancı sözcükleri kullanmaktan özellikle kaçındığı 

D) Dile gösterdiği önemin bağlı olduğu akımdan kaynaklandığı 
E) Öykülerinde gerçek yaşamdan karakterlere yer verdiği 


O, şiirinde bilinen sözcüklerin anlamlarını ve kullanımlarını sağlamlaştırmanın yolunu gösterdiği gibi, edebiyatçının sözcükleri 
derinleştirerek onlara alışılmamış bir çeşni verme işlevini de yerine getirebileceğini gösteren en önemli örnek oldu. 


Bu cümlede söz edilen edebiyatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Şiirinin, anlam yoğunluğu ve özgünlük taşıdığı 

B) Şiirde anlamdan çok, şekil özelliklerine önem verdiği 
C) Şiirinde yalın, anlaşılır, duru bir dil kullandığı 

D) Şiirde kimsenin ele almadığı konulara yer verdiği 

E) Şiirdeki başarısını dil bilgisi duyarlığına borçlu olduğu 


Modern İspanyol edebiyatının en önemli figürlerinden olan Borges, birçok dünyanın ve ruh hâlinin insanıydı; yaratıcı gücünü 
Germanik dünyadan aldı, şiirlerini eski İngiliz ve Norveç savaş 
mitolojisinden. 


Bu cümlede söz edilen sanatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 


A) Eserlerinde ulusal kültür ögelerini başarıyla kullandığı 
B) İspanyol edebiyatının en güçlü romancılarından olduğu 
C) Farklı ülkelerden birçok okura hitap edebildiği 

D) Sanatçı kişiliğinin farklı kültürlerden beslendiği 

E) İspanyol edebiyatının modernleşmesinde etkili olduğu 


Yeni ve yetenekli müzisyenlerin seslerini duyurma platformu 
olan SOFAR, aslında küresel bir müzik hareketidir ve müzisyenler için tek kuralı, müzisyenin kendi bestesini çalıyor olmasıdır. 


Bu cümlede söz edilen müzik platformu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Müzik alanında üretim yapan her sanatçıya kapılarını açtığı 

B) Bütün dünyada çok sayıda ülkede üyelerinin olduğu 

C) Yeni müzik yapmaya başlayanları geliştirecek eğitimler verdiği 

D) Gelecekte tüm alanlarda sanatçılara hizmet vermeye başlayacağı 

E) Yalnız kendi bestelerini seslendiren yeni sanatçıları ağırladığı 


O, şiirin sadece beş duyu ile başlayan yolculuktan öteye, esrarlı bir alana yolculuk yapmak olduğunu göstermekle kalmamış; 
edebiyatçının eşya karşısında da şiir karşısındaymış gibi durması gerektiğini gösteren en önemli örnek olmuştur. 


Bu cümlede söz edilen edebiyatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Şiirde didaktik ve lirik unsurlara bir arada yer verdiği 
B) Şiirlerinde doğa gözlemlerinden yararlandığı 

C) Duygu ve düşüncelerini şiirlerinde birleştirdiği 

D) Şiirinin, insanı fizik ötesine taşıyan özellikler taşıdığı 
E) Şiirlerini, duygularını bir kenara bırakarak oluşturduğu 


Eğer Kemalettin Tuğcu'nun cenazesine katılabilseydim onu uğurlamaya gelenler arasında, romanlarındaki ekmek parası peşinde koşan zanaatkâr çocukları, hasta ve çaresiz çocukları, yetimleri veya kayıp çocukları arayacaktım. 


Bu cümlede söz edilen romancı ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 


A) Toplumu eğitmede romanı araç olarak kullandığı 
B) Yalnız çocukları merkeze alan yapıtlar verdiği 

C) Dili etkili ve akıcı bir biçimde kullandığı 

D) Öykülerinde bireysel konuları ele aldığı 

E) Kahramanlarını genellikle çocuklardan seçtiği 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Yahya Kemal'in ruhundaki boşluk, eğitim için gittiği Paris'te milli 
tarih ve coğrafya fikrini, ardından Türk ruhunu ve sanatını idrak 
edinceye kadar sürecek ve böylece o, çocukluğunda yitirdiği mistik ortamı Türk tarihinin altın sayfalarında bulacaktır. 


Bu cümlede söz edilen sanatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 


A) Eğitim için bulunduğu tüm ülkelerin kültürünü özümseyerek sanatına yansıttığı 

B) Geçmişin manevi değerlerini gelecek nesillere ulaştırmayı 
amaçladığı 

C) Yeniden keşfettiği milli değerlerin kendisine yeni bir dünyanın kapısını açtığı 

D) Edebiyatın birçok türünde eser verdiği hâlde şiiriyle ön plana çıktığı 

E) Dönemin en önemli şairlerinden olup birçok şaire yol gösterdiği 


Klavyesinde fare özelliği gösteren kırmızı silikon noktacıkla ünlü ThinkPad serisi dizüstüler, sade tasarımı dolayısıyla birçok ofis 
kullanıcısı tarafından tercih edilmesinin yanı sıra aşırı nem, sıcaklık, basınç gibi koşullara dayanıklılığı sebebiyle de farklı meslek gruplarından birçok kullanıcının tercihi olmaya devam ediyor. 


Bu cümlede söz edilen ThinkPad dizüstü bilgisayarlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Daha çok ofis kullanıcıları tarafından tercih edildiği 

B) Diğer bilgisayarlarda bulunan fare donanımı yerine kırmızı 
noktacıkla yetinildiği 

C) Olumsuz şartlarda çalışabildiği için kullanıcı kitlesinin ofis 
çalışanlarından çok daha çeşitli olduğu 

D) Günümüzde gençler tarafından en çok tercih edilen bilgisayar çeşidi olduğu 

E) Taşınabilirlik ve dayanıklılık gibi özelliklerin yanında estetik 
tasarım ve albeni kaygısı güdülerek üretildiği 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


O bir fotoğrafçıdır ve fotoğrafçı olarak kalabilmek için türlü bedeller ödeyen, çoğu zaman elindekilerden vazgeçen ama yaptıgı işi tutkuyla sürdüren bir sanatçıdır. 


Bu cümlede söz edilen fotoğrafçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Fotoğrafçılığı daha ileriye taşımak için büyük bir emek harcadığı 

B) Fotoğrafçılığın gereken ilgiyi görmemesinden yakındığı 

C) Sanatını icra edebilmek için fedakârlık yapmaktan kaçınmadığı 

D) Fotoğrafçılıktan beklediği doyumu bir türlü alamadığı 

E) Fotoğrafçı kişiliği ile sanatçı kişiliğini birleştirmeye çabaladığı 


10. Ev kedilerinin dışkılarını kumlara gömmelerinin sebebinin, do- 


gal yaşam ortamlarında kendilerini oranın sahibi olarak gören 
aslan ve leopar gibi büyük canlılarca tehdit olarak algılanmaktan kaçınmak olduğu düşünülüyor. 


Bu cümlede söz edilen kediler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Kendilerini yaşadıkları ortamın sahibi olarak gördükleri 

B) Dışkılarını gömme gerekçelerinin, kendilerini tehdit olarak 
göstermeme düşüncesi olduğu 

C) Evcil kedilerin vahşi doğada hayatlarını sürdürmekten çok 
korktukları 

D) Kendi dışkılarını gömme davranışını yalnızca evcil kedilerin 
gerçekleştirdiği 

E) Aslanların leopara kıyasla kediler için daha fazla tehdit oluşturduğu 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 10'a yakın soru çıkmıştır. 


(28) 


| SSORUZ 


© Bu soru tipi en son 2014 YGS'de çıkmıştır. 


İçimizde çırpınıp duran sihirli bir dünyanın anahtarını şimdiye dek karşılaşmadığımız bir tarzda bizlere sunan bu masallar; dünya telaşından sıy- gi Cümleyi oku 


rılmamızı sağlayacak, bizi alıp bilinmedik diyarlara götürecek, normal 
hayatta öğrenemediğimiz bazı şeyleri eğlendirerek öğretecek, iyiye iyi 


demeyi, iyinin tarafında olmayı keşfettirecek bir nitelik taşıyor. İzi Seçenekleri oku 


Bu cümlede sözü edilen masallar aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? 


A) Özgünlük taşıyan a | 
B) Eğlendirirken öğreten ÇOZU m 


C) Gerçeklerden yola çıkan 


“Şimdiye dek karşılaşmadığımız bir tarzda” ifadesiyle A'yı, “eğlendirerek öğretecek” ifadesiyle B'yi 
“bizi alıp bilinmedik diyarlara götürecek” ifadesiyle D'yi, “iyiye iyi demeyi, iyinin tarafında olmayı 
keşfettirecek” ifadesiyle E'yi eleriz. 


D) Okuyucuyu etkileyen 


E) Belli bir ders içeren 


Cevap c 


4 NASIL çözüme 


X Metinde geçen ifadeleri eksiksiz okumalı ve yorumlamalıyız. 


VA NASIL çözülür 


& Metindeki anahtar sözcükle belirlenir. (Bu metne göre de masalların özellikleri belirlenir.) 


& Seçeneklerde eşleştirme yapılır. X Seçeneklerin tamamına mutlaka göz atmalıyız. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


İnsana değindiği kadar toplumsal tarihin canlı konularına da deginen, şairin yüreğinden kopan ve okurun hayatına dair parçaları olan bu şiirler, özgün diliyle okuyan herkesi kendisine bağlayabilecek bir nitelik taşıyor. 


Bu cümlede sözü edilen şiirler aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? 


A) Okura yol gösteren 

B) İnsanı ve toplumu anlatan 
C) Duygulara yer veren 

D) Farklı bir anlatımı olan 

E) Okuyucudan izler taşıyan 


Yarattığım kahramanlarla aylarca, bazen yıllarca birlikte yaşıyorum ve onların varlığına inandığım için onlarla üzülüyor ya da 
mutlu oluyorum. 


Bu cümlede kendisinden böyle söz eden yazar, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? 


A) Olay ağırlıklı metinler yazan 
B) Fantastik eserlere ilgi duyan 
C) Edebiyatı içselleştiren 

D) Kahramanlarıyla bütünleşen 
E) Eserlerini hissederek yazan 


Çalakalem yazılmış olmadıkları ilk kelimesinden son kelimesine 
kadar belli olan bu hikâyeler; hayatın içinden anlamlı notlar aktaran, taptaze konu ve temalarla edebiyatımızın hikâye serüvenine bilinmedik tatlar katan bir nitelik taşıyor. 


Bu cümlede sözü edilen hikâyeler aşağıdakilerden hangisiyle 
nitelendirilemez? 


A) Gelişigüzel oluşturulmayan 

B) Yeni içeriklere sahip olan 

C) Yaşama dair ifadeler bulunduran 
D) Her yönüyle sıra dışı olan 

E) Edebiyatımıza katkı sunan 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


Hem şiirin hem de resmin ustası Bedri Rahmi Eyüboğlu, renkleri ve sözcükleri aynı kâğıt üzerinde buluşturarak özgünlük arayan sanatseverlerin ruhuna dokunuyor. 


Bu cümlede sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? 


A) Yapıtlarında başarıyı yakalayan 
B) Sanatseverleri etkileyen 

C) Alışılmışın dışında olan 

D) Farklı sanat dallarını birleştiren 
E) Sanatı araç olarak kullanan 


Çocukluk, dünyaya ve yaşama ilişkin ilk izlenimlerimizi belleğin 
boş, beyaz sayfasına kaydettiğimiz dönemdir; sesleri, işaretleri, 
sözcükleri, nesneleri ve doğayı tanırız bu dönemde. 


Bu cümlede sözü edilen çocukluk dönemi aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? 


A) Çevrenin tanınmaya başlandığı 
B) Öğrenmeye açık olunduğu 

C) Olumlu uyarıcıların pekiştirildiği 
D) Kelimelerle ilişki kurulduğu 

E) Duyma yetisinin aktifleştiği 


Deneme türünün ustalarından biri olan Nurullah Ataç, sanat felsefesi ve sanat tarihinin yanı sıra denemeye önem vermiş, başkasının bıraktığı izlere basarak değil kendisi yeni izler bırakarak 
yürümüştür. 


Bu cümlede kendinden söz edilen Nurullah Ataç, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? 


A) Alanında uzman olan 

B) Farklı alanlara ilgi duyan 
C) Öğreticiliği benimseyen 

D) Özgünlüğü yakalayabilen 
E) Yarına kalabilen 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


Yazarın, hayatının ilk yirmi bir yılını anlattığı Zaman da Eskir adlı anılarını okurken bize yakın, tanıdığımıza inandığımız ve sevdiğimiz birini gerçek ve bütünlüklü biçimde görebilmek için onu 
geçmişiyle, hayatına karışmış kişiler, olaylar ve varoluş koşullarıyla kavrama açısından otobiyografilerin ne kadar önemli oldugunu düşündüm. 


Bu cümlede sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? 


A) Yaşanmışlığı barındıran 

B) Yabancı olunmayanı anlatan 
C) Bütüncül bakış sunan 

D) Devrinin olaylarına ayna tutan 
E) Okura yol gösteren 


XVI. yüzyıldaki ekonomik kriz sebebiyle açlık ve sefaletin kol gezdiği, ahlaki çöküntünün had safhaya ulaştığı İspanya'da 1554 senesinde o güne kadar yazılan toplumun gerçeklerinden uzak, 
daha çok hayali romanların yanında âdeta bir devrim etkisi gösteren, sonradan pikaresk roman adı verilecek olan yeni bir anlatı türünün ilk örneği olan, dikkatini doğrudan topluma ve hayatın gerçeklerine çeviren, yoksul insanları sömüren sisteme ilişkin oldukça sert eleştiriler barındıran, din adamlarının ahlaksızlıklarına bolca yer veren ve bu yüzden de engizisyonun hışmına 
uğramamak için imzasız olarak basılan Tormesli Lazarillo ortaya 
çıktı. 


Bu cümlede sözü edilen roman aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? 


A) Geçmişteki türdeşlerinden farklı özellikler taşıyan 

B) İspanya'nın ekonomik krizden kurtulması için öneriler sunan 
C) Olası baskıdan korunmak amacıyla isimsiz yayımlanan 

D) İleride pikaresk roman adı verilecek türün ilk örneği olan 


E) Toplumun içinde bulunduğu durumu eleştirerek sistemi sorgulayan 


10. 


Roman, ele aldığı insan kadar girift, anlaşılması, ele avuca sığması güç bir tür olması yönüyle henüz gelişimini tamamlamamış, sürekli kırılmalara uğrayan bir tür olarak birbirine hiç benzemeyen on binlerce örneğe sahip olmuştur bugüne kadar ve 
bu kadar kırılgan bir tür hakkında genellemelere vararak hükümler vermenin güçlüğü ortadadır. 


Bu cümleye göre roman aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? 


A) Gelişmeye ve değişmeye devam eden 

B) Nitelikleri hâlâ tam oturmamış olan 

C) Basit temaları karmaşıklaştıran 

D) Her örneği birbirinden farklı olan 

E) Ne olduğuyla ilgili genel yargıya varılamayan 


Okul müşaviri bir anne ile taşımacılık şirketinde çalışan bir babanın üç çocuğundan biri olan William Bradley Pitt, okul yıllarında her Amerikalı genç gibi beyzbol, koro, tiyatro ve politikaya ilgi duysa da gazetecilik eğitimi için Missouri Üniversitesinden mezun olması için yalnızca iki kredisi kalmışken kafasına koyduğu film yıldızı olma ideali ile okuldan ayrıldı. 


Bu cümlede sözü edilen Brad Pitt aşağıdakilerden hangisiyle 
nitelendirilemez? 


A) Okulda olağan hobilere sahip olan 
B) Gözde bir aktör olmayı düşleyen 
C) İdealleri uğruna hareket edebilen 
D) Kardeşleri arasında ortanca olan 
E) Bir dönem gazetecilik eğitimi alan 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 20'ye yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2017 YGS'de çıkmıştır. 


(1) Şeker hastalığı (diyabet), pankreasın yeterli miktarda insülin üretememesi ya da ürettiği insülinin etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen bir hastalıktır. (11) Aldığı besinden kana geçen şekeri yani giikozu kullanamadığından şeker hastasının kan şekeri düzeyi yükselir. (1) Bu durumun, uzun dönemde birçok doku ve organda hasara yol 
açtığı anlaşılmaktadır. (IV) Şeker hastalığında kan şekerinin olabildiğince normale yakın seviyelerde tutulması; göz, sinir ve böbrek hasarları, 
kalp krizi ve felç gibi sorunlarla karşılaşma riskini azaltır. (V) Şeker hastaları ara öğünler için hazırlıklı olmalı; kişinin yanında ihtiyaç hâlinde yiyebileceği uygun besinler sürekli bulunmalıdır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede tanım yapılmıştır. 

B) Il. cümlede neden-sonuç ilişkisi bulunmaktadır. 
C) II. cümlede saptamaya yer verilmiştir. 

D) IV. cümlede hastalığın nedenleri sıralanmıştır. 


E) V.cümlede öneride bulunulmuştur. 


VA NASIL çözünür 


& Önce seçeneği, sonra ilgili cümleyi okumalıyız. 


Soru kökünün olumsuz olduğunu gözden kaçırmamalıyız. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


X Önce metin, sonra seçenekler okunmamalıdır. 


30) 


| SSORUZ 


İN Soru kökünü oku 
TN Sırayla seçenekleri oku 


İT Seçenekle ilgili cümleyi oku 


I'de şeker hastalığının tanıma yapılmıştır. I'de glikozu kullanmama, neden; kan şekerinin yükselmesi ise sonucu... İll"te, şeker hastalığının doku ve organlarda hasara yol açtığı tespit edilmiştir. Wte şeker hastalarının beslenmeyle ilgili önerilerde bu- 


lunulmuştur.... IWte hastalığın nedeni değil, kan 
şekerinin diğer rahatsızlıklara etkisi söylenmiştir. 


Cevap D 


NASIL çözüme 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Migren, çoğunlukla ataklar hâlinde gelen bir baş ağrısı tipidir. 
(11) Eskiden sadece bir baş ağrısı tipi olarak görülen migren, artık başlı başına bir nörolojik hastalık olarak kabul edilmektedir. 
(111) Bu hastalık; kadınlarda 918,6 oranında görülürken erkeklerde 96,5 oranında görülmektedir. (1V) Migren ağrısı, kişinin 
normal günlük aktivitelerini engelleyebilmekte, hem migren yakınması olan kişinin hem de yakınlarının yaşam kalitesini bozabilmektedir. (V) Migren ağrıları zonklayıcı ya da nabızla birlikte 
atan şekilde hissedilebilir ve başın tek bir yanında yerleşebilir; 
bulantı, kusma, ışığa veya sese karşı hassasiyet baş ağrısına eşlik edebilir. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) |. cümlede hastalığın tanımı yapılmıştır. 

B) Il. cümlede, güncellenen bir bilgi aktarılmıştır. 
C) Ili. cümlede bir karşılaştırma yapılmıştır. 

D) IW. cümlede hastalığın tedavi yolları anlatılmıştır. 
E) VW.cümlede hastalığın belirtileri sıralanmıştır. 


(1) Kahvehane Hikâyeleri, Cyrus Adler ve Allan Ramsay tarafından 1898'de New York'ta yayımlanır. (11) Kitap, yazarlarının Osmanlı kahvehanelerinde dinledikleri ve üzerinde hiç oynama 
yapmadan yayımladıkları, toplumsal yaşam hakkında bilgi edindiğimiz birbirinden ilginç 28 hikâyeden oluşuyor. (Il) Bir kısa 
hikâyeler derlemesi olan eser, bu türde yayımlanmış literatürün 
epey az olması bakımından önemli bir açığı kapatıyor. (IV) Yine 
hikâye aralarına eklenmiş dönem çizimlerinin görsel zenginlik 
katması, okuma zevkini artırıyor. (V) 2012'de Türkiye'de yayımlanan bu hikâyelerin, satış rakamlarına bakıldığında Türk okuru 
tarafından beklenilen ilginin gösterildiği söylenemez. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) |. cümlede nesnel bir yargı vardır. 

B) Il. cümlede içeriği hakkında bilgi verilmiştir. 

C) Ili. cümlede koşul öne sürülmüştür. 

D) IW. cümlede bir beğeni dile getirilmiştir. 

E) V.cümlede gerçekleşmemiş bir beklenti söz konusudur. 


(1) Kalp yetersizliği, kalp performansının azalması sonucu, kalbin 
doku ve organlara gerekli ve yeterli kanı gönderememesiyle ortaya çıkan klinik bir tablodur. (11) Genellikle kalp damar hastalığı, kalp krizi, yüksek tansiyon, kalp kapak hastalığı gibi kalp performansını bozan durumlar sonucu gelişir. (111) Toplumda 65 yaşın altındaki kişilerde görülme sıklığı 91 iken, 75-84 yaş arasında görülme sıklığı 967'ye, 85 yaş üzerindeki kişilerde ise 915'e 
kadar çıkmaktadır. (IV) Kalbin kan atım hacminde azalmaya bağlı ortaya çıkan yakınmalar; çarpıntı, hâlsizlik, yorgunluk, ellerde 
ve ayaklarda soğukluk, idrar miktarında azalma, solukluk şeklinde sıralanabilir. (V) Yakınmaların giderek kötüleşmesi ya da yeni yakınma ve bulguların ortaya çıkması durumunda gecikmeden doktora başvurulması gerekir. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede tanımlamaya başvurulmuştur. 

B) Il. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. 

C) Il. cümlede istatistiksel sonuçlar aktarılmıştır. 
D) IV. cümlede hastalığın belirtileri sıralanmıştır. 
E) V.cümlede bir öneride bulunulmuştur. 


(1) Yazmak, birikim, donanım, deneyim isteyen bir alan olduğundan en son ve en zor gelişen bir dil becerisidir. (11) Deneyimi kullanarak başkalarından farklı düşünebilme, o güne kadar aralarında bağlantılar kurulmamış olan olay, durum ya da varlıklar 
arasında bağlantı kurma yeteneğiniz, kişisel üslubunuz yoksa yaratıcı yazma size imkânsız görünebilir. (111) Bu ifadelere bakarak 
bir hikâye yazmanın çok zor hatta cesaret edilmemesi gereken 
bir iş olduğu anlamı sakın çıkarılmamalıdır. (IV) Çünkü her ne kadar yetenek gerektiren bir alan olsa da yazmak eğitimle geliştirilebilir. (V) Bu noktada akla şöyle bir soru geliyor: “Hikâye yazmanın eğitimi nasıl olur?” 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir. 
B) Il. cümlede yargı koşula bağlanmıştır. 

C) II. cümlede bir uyarı dile getirilmiştir. 

D) IV. cümlede bir olasılık dile getirilmiştir. 

E) V.cümlede dolaylı anlatım söz konusudur. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Beynimiz, üretme kapasitesini ve hayal sınırlarını henüz ortaya çıkaramadığımız bir gizemler dünyası hâlâ. (11) Sırlarla dolu, 
çözülmeyi bekleyen bir yapboz olarak karşımızda duruyor. (111) 
Helen Thompson, beynin bu yönünü şu sözlerle değerlendiriyor: “Bu gizem çözüldüğünde bana kalırsa dünyadaki en romantik hikâye ortaya çıkmış olacak.” (IV) Üzerinde en çok çalışılan 
alanlardan biri olan beyinle ilgili açıklamaların çoğu sadece bir 
hipotezden ibaret. (V) Umuyorum ki ilerleyen yıllarda beyinle ilgili daha çok şey öğreneceğiz. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) |. cümlede açıklama yapılmıştır. 

B) Il. cümlede benzetme yapılmıştır. 

C) Ili. cümlede tanık göstermeye başvurulmuştur. 
D) IW. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. 

E) V.cümlede bir tasarıdan söz edilmiştir. 


(1) Abbas Sayar'ın “Yılkı Atı” sadece duygusal bir hayvan hikâyesi değildir. (11) Bir toprağın kısmetini paylaşmakta olan ve çaresizliklerle birleşen insanlarla hayvanların ortak kaderini ele alan 
bir eserdir. (111) Eseri okuduğumuzda atları, acımasız doğaya terk 
etmek zorunda kalan köylülerin acılı serüvenleri titrer içimizde. 
(IV) Eser, roman kurgusuna ters düşen yapısına rağmen dilinin 
şiirselliğiyle okuyanlarda iz bırakacak niteliktedir. (V) Üstelik sanatçının doğayı ve atların doğadaki yaşantısını sunuşundaki başarısı benzersizdir. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) |. cümlede romanın yazılış amacı belirtilmiştir. 

B) Il. cümlede yapıtın içeriği ile ilgili bilgi verilmiştir. 

C) Il. cümlede yapıtın okur üzerindeki etkisinden söz edilmiştir. 

D) IW. cümlede olumlu ve olumsuz eleştiri bir arada bulunmaktadır. 


E) VW.cümlede öznel bir değerlendirme vardır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Edebi bir metin, gerçekliğe ancak gönderme yapar; anlatılanlar yazarın tasarımından geçtiği için bizzat gerçeklik değildir. (11) 
Edebi eser, gerçekliğin özümlenmiş ve değerlendirilmiş bir yansımasından başka bir şey değildir. (111) Edebi metin imgeseldir, 
tasarıma dayanır. (IV) Edebi metnin üretiminde, yola çıkılan nokta ile varılan nokta arasında sanatsal yaratım evresi yer alır. (V) 
Yazarın amacı gazeteci gibi gerçekliği tekrarlamak değil, onu sanatsal gerçeklik olarak yansıtmaktır. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede nedensellik söz konusudur. 

B) Il. cümle öznel bir yargıdır. 

C) Il. cümlede edebi metnin özellikleri verilmiştir. 

D) IV. cümlede bir karşılaştırma yapılmıştır. 

E) V.cümlede edebiyatçının gazeteciden farkı belirtilmiştir. 


(1) Kemal Tahir'in romanlarından tarihe ve Osmanlı toplum yapısına ilgi duyduğu anlaşılmaktadır. (11) Bu ilgisi de onu bir romancı olarak tarihsel dönemlere yöneltmiş ve toplumu bir tarih süreci içinde ele almasına neden olmuştur. (111) Romanlarının bazılarında ise köyü konu edinmiştir. (IV) Bu tür romanlarında köydeki yaşamı, köy gerçeklerini ve sorunlarını tanıtmak amacıyla ele almaz. (V) O, köydeki yaşamı, tarihsel araştırmalarından edindiği bilgiler ışığında toplumun geçirdiği değişiklikleri 
saptamak amacıyla sergiler. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) |. cümlede yazarla ilgili bir çıkarımda bulunulmuştur. 

B) Il. cümlede bir yönelimin sonucu belirtilmiştir. 

C) III. cümlede yazarın kimi eserlerindeki içerikten bahsedilmiştir. 

D) IV. cümlede köy yaşamının hangi üslupla anlatıldığı söylenmiştir. 

E) V.cümlede yazarın kırsal hayatı hangi amaçla ele aldığı anlatılmıştır. 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


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| SSORUZ 


(1) Hak âşığının edebiyat ve toplumdaki etkisi sakin göle atılan taşa benziyor. (11) Atılan taşın yarattığı heyecanın dalga dalga göle yayıldığı gibi gi Sırayla seçenekleri oku 


büyük sanatkârların edebi etkileri de daha sağlıklarında yakın, uzak illere yayılır. (111) Aynı zamanda Hak'tan gelen seda gibi beğeni toplayıp bütün gönüllerin tercümanına çevrilir. (IV) Böylece âşık şiirinin bütün tür- İli Seçenekle ilgili cümleyi oku 
lerinde eserler veren ünlü sanatkâr, kendinden sonra gelen âşıklar nesline büyük etki göstermiştir. (V) Hatta şiir dilinin pınar gibi arı ve duru olması yazılı edebiyatta da ilham kaynağı olmuştur. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden 0ZU Mm 
hangisi söylenemez? 


A) 1. cümlede benzerlik ilişkisinden yararlanılmıştır. 


I. cümlede hak aşığı ile taş benzetmesi yapılmış, 
Il. cümlede edebi etki somutlaştırılmış, Il. cümlede karşılaştırma değil, benzetme vardır. IV. cümlede “böylece” sözcüğünün katkısıyla, Ill. cümlede anlatılanların sonucuna yer verilmiştir. V. cümlede verilen şiir dilinin arı ve duru olması üslup ile 
ilgilidir. 


B) Il. cümlede somutlamaya başvurulmuştur. 
C) II. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. 
D) IV. cümlede kendinden önceki cümlenin sonucuna yer verilmiştir. 


E) VW. cümlede şiirin üslubuyla ilgili bir saptama yapılmıştır. 


Cevap Cc 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


VA NASIL çözülür 


& Önce seçeneği sonra ilgili cümleyi okumalıyız. 


X Önce metin, sonra seçenekler okunmamalıdır. 
Soru kökünün olumsuz olduğunu gözden kaçırmamalıyız. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Bellek, bir arşiv ve dosya dolabı değil çağrışımlarla yürüdüğümüz bir yoldur. (11) Farklı araştırmaları referans alanlar; belleğin 
çalıştığı yönde geliştiğini, muazzam belleğin alıştırmalarla değil 
uzun ve özverili çalışmalarla ayakta kaldığını vurguluyor. (111) 256 
çeşit bellek türü düşünüldüğünde aslında insanın çaresizlik degil geniş bir imkân içinde yüzdüğü de söylenilebilir. (IV) Uzmanlar çoğu kişinin hatıralarının üç veya dört yaşlarının sonrasına 
ait olduğu fikrinde birleşiyorlar. (V) Ortalama 70-80 yıllık bir 
ömürde bu kadar anıyı hafızada tutmak, bellek efektinin bir maharetidir. 


lerden hangisi söylenemez? 


A) |. cümlede tanımlama yapılmıştır. 

B) Il. cümlede benzetmeye yer verilmiştir. 
C) Ili. cümlede iki zıt durum belirtilmiştir. 

D) IW. cümlede bir genelleme söz konusudur. 
E) V. cümlede bir tespitte bulunulmuştur. 


(1) Modern dünyanın daha başlangıcında Kafka'nın belki erken 
bir duyuş belki de öngörüyle romanına taşıdığı çarpık ve somut 
insanlık hâlleri rüya ile gerçeğin karışımı bir dille romana dönüşmüştü. (11) Bu yüzden bir sabah huzursuz rüyalardan uyandığında kendini yatağında devasa bir böceğe dönüşmüş bulan Gregor Samsa değildi sadece. (III) İlkin Kafka'nın kendisi sonra da 
sonsuza kadar modern dünyanın içinde kalan herkesti. (IV) Bu 
herkeslik ihtimali, İlknur Özdemir'in Dönüşüm'ün başına yazdığı girişte altını çizdiği, hakkında sayısız inceleme yazısı yazılan, 
satır satır mercek altına yatırılan bir fenomen olmasının asıl sebebidir. (V) Bir eserin tek başına dil başarısıyla gelmesi elbette 
yeterli değildir, onu en ilginç eserler arasına aldıran biraz da konunun kendisidir. 


lerden hangisi söylenemez? 


A) |. cümlede yazarla ilgili tahminden söz edilmiştir. 
B) Il. cümle kendinden önceki cümlenin sonucudur. 
C) Ili. cümlede bir saptamada bulunulmuştur. 

D) IW. cümlede olumsuz bir eleştiri yapılmıştır. 

E) V. cümlede karşılaştırma yapılmıştır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Besin alımı, beyindeki aktif ödül ve memnuniyet merkezleri- 
nin harekete geçirilmesi gibi bir dizi psikolojik ve biyokimyasal 
süreci başlatan karmaşık bir yapıdır. (11) Birey bu pozitif duyguları deneyimlemek için belirli türde besinleri sıklıkla tüketme 
eğilimi gösterir. (111) Uygun besinlerin tüketimi ile deneyimlenen 
haz, aşırı yemeye ve daha ileride obeziteye neden olabilir. (IV) 
Obez bireylerde triptofan düzeylerinin düşük olması dikkat çekicidir. (V) Karbonhidrattan zengin diyet, merkezi sinir sisteminde triptofan kullanılabilirliğini arttırmak için insülin yanıtı tetikler; bu nedenle karbonhidrat yokluğu serotonin sentezinde bozulmaya neden olabilir. 


lerden hangisi söylenemez? 


A) 1. cümlede besin alımının tanımı yapılmıştır. 

B) Il. cümlede gerçekleşen eğilimin amacına yer verilmiştir. 
C 
D 


E) VW. cümlede neden-sonuç ilişkisine yer verilmiştir. 


) Ili. cümlede bir olasılıktan söz edilmektedir. 
) 


IV. cümlede koşullu bir yargı söz konudur. 


(1) Söylemek bile gerekmez; bir romanın çok satılması, onun nitelikli olduğunu göstermez ama niteliksiz olduğunu da göstermez. (11) Çok satılan romanlar içinde kuşkusuz çok nitelikli romanlar var. (Il) Ancak piyasanın kuralları, pazarlama yöntemleri işin içine girdiği zaman, reklamını yapamayan romanın okunma şansı azalmakta, okunmayan romanın ne olduğu, neyi nasıl 
anlattığıyla ilgili hiçbir yargı oluşmadığı için o roman yok sayılmakta. (IV) Bu durum ancak çok haksız bir rekabet ortamı olarak nitelendirilebilir. (V) Bu durumda elbette geleceğin romanını belirlemede çok satılan romanın şansı çok daha yüksek olacaktır. 


lerden hangisi söylenemez? 


A) |. cümlede çok satan romanların nitelikli olduğuna değinilmiştir. 

B) Il. cümlede çok satan romanlarla ilgili bir tespitte bulunulmuştur. 

C) II. cümlede reklamla roman okunma arasındaki ilişkiye yer 
verilmiştir. 

D) IV. cümlede öznel bir değerlendirmede bulunulmuştur. 

E) V. cümlede kalıcı romanla ilgili bir öngörü söz konusudur. 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Sevinç Çokum, tabiata bir güzellik duygusu ile bakar. (11) Romanları, tabiat unsurları bakımından oldukça zengindir, bu anlatımda da güzellik duygusu ağır basar. (111) Akıcı bir dille kelebekleri, çiçekleri, böcekleri, ilkbaharı, güz mevsimini, kuşları, ayrıntılı olarak tasvir eder. (IV) Tabiat, eşya ve insanın iç dünyası 
arasında bir yakınlık kurar. (V) Tabiat tasvirlerinde şiirli bir karaktere bürünen sağlam bir üslübu vardır. 


lerden hangisi söylenemez? 


A) |. cümlede Sevinç Çokum'un tabiata nasıl baktığına değinilmiştir. 

B) Il. cümlede romanlarında ne tür bir zenginliğin olduğu anlatılmıştır. 

C) II. cümledell. cümlede verilen yargı, örneklerle açıklanmıştır. 

D) IV. cümlede varlıklar arası yakınlığın hangi açıdan kuruldugu anlatılmıştır. 

E) V. cümlede tabiatın tasvirinde nasıl bir anlatımın benimsendiği belirtilmiştir. 


(1) Bizde modern anlamda atasözü yazımına dönük eserler, Tanzimat sonrasında gün yüzü görmüştür. (11) Şinasi ve Ahmet Vefik Paşa'nın başını çektiği bu çalışmalar, Türkiye Türkçesi atasözü yazıcılığı açısından son derece önemlidir. (111) Bu noktada eserlerin ortaya çıkış zamanı, devrin şartları ve atasözü yazıcılarının 
kişilikleri bir arada düşünüldüğünde bu çalışmaların Türk atasözleri çerçevesinde Türk halk kültürünü ortaya koymak gibi bir 
niyete sahip oldukları da açıktır. (IV) Rönesans ve reform gibi fikir hareketleri çerçevesinde Avrupa'da da halkların kültürlerine 
karşı bir ilgi uyanmışştır. (V) Atasözleri de bu ilginin bir yansıması olarak derlemelere konu olmuştur. 


lerden hangisi söylenemez? 


A) |. cümlede saptamada bulunulmuştur. 
B) Il. cümlede |. cümledeki yargı örneklendirilmiştir. 
C) Ili. cümlede bir çıkarım yapılmıştır. 


D) IW. cümlede olumlu ve olumsuz bir değerlendirme yapılmıştır. 


E) V. cümlede IV. cümlenin sonucuna yer verilmiştir. 


(1) Bir insanı çabuk tanımak isteyen onun eşya ile ilişkilerine bakmalıdır. (11) Eşyaya kaba davranan -merak etmeyin- insana da kaba davranacaktır. (111) Evden çıkarken evin kapısını ona dokunarak çekmek yerine hızla çarpan, ayakkabılarını yukarıdan aşağı 
pat diye bırakan, merdivenlerden inerken ayak seslerini apartmandaki herkesin duyduğu, aracı seyir hâlinde iken camı indirip atığını dışarı fırlatan insan normal bir insan değildir. (IV) Ben 
diyorum ki bu insanların sadece eşyalarla ilişkileri değil, insanlarla ilişkileri de bu çerçevededir. (V) Evin kapısına eziyet eden, 
insanlara da pekâlâ eziyet edebilir. 


lerden hangisi söylenemez? 


A) 1. cümlede bir öneri söz konusudur. 

B) Il. cümlede varsayımdan yararlanılmıştır. 
C) II. cümlede öznel yargıya yer verilmiştir. 
D) IV. cümlede çıkarımda bulunulmuştur. 
E) V. cümlede olasılık söz konusudur. 


(1) Cümleler kelimelerden, kelimeler harflerden oluşur. (11) Her 
harf bir ses, her ses bir musikidir; hepsi de insanın düşünce dünyasında anlam ilişkileri kurar. (111) Bazen bir harf, bir kelimenin 
kaderini değiştirebilir ya da bir harf, insanın bir hikâyesini saklayabilir. (IV) Mesela sevdiğiniz birinin isminin ilk harfi bulundugunuz mekânı güneşlendirdiği gibi görmek istemediğiniz biri için 
bunun tam tersi olur. (V) İnsanlar konuşurken bazı harfleri özel 
bir vurguyla ve tümüyle kendilerine mahsus bir tını ile çıkarırlar. 


lerden hangisi söylenemez? 


A) |. cümlede neden-sonuç ilişkisine yer verilmiştir. 
B) Il. cümlede benzerlik ilişkisinden yararlanılmıştır. 
C) Il. cümlede detayların önemine değinilmiştir. 

D) IV. cümlede harflerin önemi örneklendirilmiştir. 


E) VW. cümlede kimi harflerin kişiye özel söyleyişinin olduğuna 
değinilmiştir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(32) 


| SSORUZ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden | soru çıkmıştır. 
© Bu soru tipi en son 2016 YGS'de çıkmıştır. 


Hiçbir şeyi tek başına yeme 
Diyen büyüklerin sözünü (| Metni oku 


Karıncalar tutuyor ancak. 


İnsan olmanın verdiği güzellik İT Seçenekleri oku 


Soluyor durmadan, bir bak. 


Bu mısraların bir bütün olarak içerdiği anlam aşağıdaki cümlelerden 
hangisiyle ifade edilemez? 


A) Paylaşmak, insana erdem katan bir güzelliktir. > ÇOZU Mm 
B) Bazı hayvanlar da insani özellikleri taşımaktadır. 


C) Çalışma bakımından bazı hayvanlar insan için örnektir. Metin, paylaşmak üzerine kuruludur. A, B, D, E bu 


genel anlamın bir parçasıdır. C seçeneğinde ise 


D) İnsanlar, erdemlerini her geçen gün yitirmektedir. 


paylaşmak değil, çalışmak vurgusu vardır. 


E) Sofranın güzelliği misafirle birlikte artar. 
Cevap C 


4 NASIL çözüme 


X Metnin sadece bir yerinde geçen anlamdan hareket 
edilmez. “Bütüncül” anlam aranır. 


VW NASIL çözünür 


Şiirden çıkarılması gereken genel anlam çıkarılır. O anlamı içeren ifadeler seçeneklerde aranır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


1. İnsanlar yüzyıllar yılı evler yaptılar. 
İrili ufaklı, birbirinden farklı, 
Ahşap evler, kâgir evler yaptılar. 
Doğup ölenleri oldu, gelip gidenleri oldu, 
Kimi hayata doymuş göründü, 
Bazıları zamana uydular. 
Evlerin içi oda oda üzüntü, 
Evlerin dışı pencere, duvar. 


Bu mısraların bir bütün olarak içerdiği anlam aşağıdaki cümlelerden hangisiyle ifade edilemez? 


A) Evler aslında dışarıdan göründüğü gibi değildir. 

B) Evlerde olumlu ve olumsuz olaylar bir arada yaşanmıştır. 
C) Evlerde yaşayanlar, bazen gerçek yüzlerini saklamıştır. 
D) Evlerin içinde yaşananlar birbirinden farklıdır. 

E) Evlerin neşe kaynağı her zaman çocuklar olmuştur. 


2. Bilmezler yalnız yaşamayanlar 
Nasıl korku verir sessizlik insana 
İnsan nasıl konuşur kendisiyle 
Nasıl koşar aynalara 
Bir cana hasret 


Bilmezler 


Bu mısraların bir bütün olarak içerdiği anlam aşağıdaki cümlelerden hangisiyle ifade edilemez? 


A) Yalnızlığın ne kadar zor olduğunu bu durumu yaşamayanlar 
anlayamaz. 

B) Ancakyalnızlığı tadanlar onun dayanılması güç bir şey oldugunu bilebilir. 

C) Bazen insanlar yalnız kalmayı kalabalıklarda olmaya tercih 
ederler. 

D) Yalnızlığı tatmayanlar bu duygunun insanı ne hâle getirdiğini bilmezler. 

E) İnsanın kendisiyle baş başa kalması kolay katlanılacak bir şey 
değildir. 


İçerisine insan kokusu sinmiş mısralara vurgunum 
Bıçak gibi kemiğe dayansın yeter 

Eğri büğrü, kör topal kabulüm. 

Şairim 

Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası 

Ayak seslerinden tanırım 

Ne zaman bir köy türküsü duysam 

Şairliğimden utanırım. 


Bu mısraların bir bütün olarak içerdiği anlam aşağıdaki cümlelerden hangisiyle ifade edilemez? 


A) Köy türkülerindeki şiiriyet çoğu şiirde yoktur. 

B) Sanatlı söyleyişler, şiir için vazgeçilmezdir. 

C) İyişiir, okurun yüreğine dokunabilen şiirdir. 

D) Şiirin biçimce mükemmel olmasına gerek yoktur. 
E) İnsanı içtenlikle anlatan şiirler gerçek şiirdir. 


Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum 

Ne büyük nimet olduğunu ah ey güzel gün 
Boş yere üzülmekte mana yok anlıyorum 
Kadrini bilmek lazım artık her açan gülün 
Şükretmek, türküsüne daldaki her bülbülün 
Yanmak da olsa artık aşk ile yaşıyorum. 


Bu mısraların bir bütün olarak içerdiği anlam aşağıdaki cümlelerden hangisiyle ifade edilemez? 


A) İnsan yaşlandıkça olayların iç yüzünü daha açık görebilir. 
B) Sonusıkıntılı da olsa insan aşksız yaşayamaz. 

C) İnsan zamanın değerini daha sonra daha iyi anlar. 

D) Yaşamın olumsuzlukları, insanı hayata karşı dirençli kılar. 
E) İnsanın küçük mutlulukların kıymetini bilmesi gerekir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


5. Kalbiniveaklını 
Anlamak için kişinin 
Ne başarmış ne bitirmiş 
Gözleme, görme sonunu işin 
Düşlerine, ereklerine bak 


Varmayı arzu ettiklerine ancak 


Bu mısraların bir bütün olarak içerdiği anlam aşağıdaki cümlelerden hangisiyle ifade edilemez? 


A) İnsanoğlu neyi diliyorsa düşünce ve duygu bakımından odur, 
fazlası değil. 


B) İnsanın kafası ile kalbi ulaşmayı belirlediği yere göre ölçülür, 
ulaştığı noktaya göre değerlendirilmez. 


C) Baştaki hedefler sonraki başarıların temelidir, esas olan baştaki plandır. 

D) Birinin görüşlerini, hislerini öğrenmek mi istiyorsun, yapmak 
istediklerine bak sen, yaptıklarına değil. 


E) İnsanın düşünce ve duyguları hedefleriyle ölçülür, sonuçlarla değil. 


6. Ömrüne büyüksırrını gör bir bak da 
Bir tek kökü kalmış ağacın toprakta 
Dünya ne kadar tatlı ki binlerce kişi 


Kolsuz ve bacaksız yaşayıp durmakta 


Bu mısraların bir bütün olarak içerdiği anlam aşağıdaki cümlelerden hangisiyle ifade edilemez? 


A) Birçok sıkıntısı olsa da küçük mutluluklar için hayat yaşamaya değer. 

B) İnsanlar zorluk içinde de olsa yaşamayı yok olmaya tercih 
ederler. 

C) Yaşamanın verdiği mutluluk, insanların olumsuzlukları görmezden gelmesini sağlar. 


D) İnsanlar bazen yaşamın sıkıntılarından kaçmak için değişik 
uğraşlar arar. 


E) Kimse eksiklik de olsa yaşamak varken ölümü istemez. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Hep bir çember dolanıp durduğumuz 
Ne önümüz belli ne sonumuz 
Kim varsa bilen çıksın söylesin 


Nerden geldik nereye gidiyoruz 


Bu mısraların bir bütün olarak içerdiği anlam aşağıdaki cümlelerden hangisiyle ifade edilemez? 


A) İnsanoğlu, var oluşunun nedenini bir türlü tam olarak çözememiştir. 

B) İnsanların gizemli işlere olan merakı nedeniyle başları dertten kurtulmaz. 


C) Yaşamın öncesi ve sonrası insanların çok merak ettikleri meselelerdendir. 


D) İnsanoğlu doğası gereği var oluşu ve yok oluşu hep sorgulamıştır. 


E) İnsan, kendini başı ve sonu belli olmayan bir çember içinde 
hisseder. 


Siz konuştuğunuzda 

Terk edersiniz 

Barış içinde olmayı, tartılı düşüncelerinizle 
Ve kalbinizin ıssızlığında 

Daha fazla kalamadığınızda 

Dudaklarınızla yaşamaya başlarsınız. 


Bu mısraların bir bütün olarak içerdiği anlam aşağıdaki cümlelerden hangisiyle ifade edilemez? 


A) Doğru düşünebilmek için söze ara vermeli insan. 

B) Ölçülü düşünme ve konuşma aynı anda var olamaz. 
C) Sözün çenesi açıldığında düşünce ölmeye başlar. 

D) Düşüncenin başarısı sözün başarısıyla at başı gider. 
E) Konuşurken yeterince düşünemessiniz. 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5'e yakın soru çıkmıştır. 


33) 


| SSORUZ 


© Bu soru tipi en son 2013 YGS'de çıkmıştır. 


Ne şiir ne öykü ne de roman kendi başına ortaya çıkar. ----? 
Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? dl Cümleyi oku 


A) Toplumun beklentilerinin bunda hiç mi etkisi yoktur | f Ş TT 
B) Sanatçının gözyaşları, yürek hoplamaları durduk yere midir İl Ee 
C) Çiçeğin kokusunun, rüzgârın uğultusunun da payı yok mudur sanat- 


ta 


D) Onları sanat eseri yapan, kendilerine özgü olmaları değil midir 


E) Bütün bunların doğuşunu ilhamdan nasıl bağımsız sayabiliriz ki > ÇOZU Mm 


Cümleyi “ne...ne” bağlacının kattığı olumsuz anlamla okuduğumuzda şiirin de öykünün de romanın da ortaya çıkmadığını görüyoruz. Buna uymayan bir ifade arıyoruz. Kendi başına ortaya çıkmayan eğer bir şeylerden etkileniyorsa o zaman o 
kendine özgü değildir. 


Cevap D 


NASIL çözünür 


& Cümledeki anlam tam olarak çıkarılır. Cümlenin devamında gelecek ifadenin yönü belirlenir. Seçeneklerde 
aranır. 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Metnin anlamı tam olarak yorumlanmadan seçeneklerin cümle cümle denenmesi hem zaman kaybı olur 
hem de hata payını artırır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Roman yalnız aşkları, aldatmaları, bireysel tutkuları dile getirmemelidir. ----? 


Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? 


A) Sanatçı, aşktan daha büyük acılarımızı da görmeli değil midir 

B) Toplumun sancıları inleyişe dönüşmüşse sanatçı bunları göz 
ardı edebilir mi 


C) Aslında okur, romanı bu tür bireysel konulardan ötürü okumuyor mu 


D) Roman okuyucusunu yalnızca bu kişisel konulara esir etmenin bir anlamı var mı 


E) Günümüzde polisiye ve tarihsel romanlar da en az bunlar 
kadar ilgi çekmiyor mu 


Roman tekil olanın hikâyesini anlatır. ----. 


Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? 


A) Geniş halk kitlelerinin problemleriyle ilgilenmez 

B) İnsana ait genellemeler, romanın ilgisi dışındadır 
C) Birroman kahramanı, bir dünyanın genişliğini taşır 
D) Bireyi ya da biricik olanı ele alır 

E) Toplulukların nabzı, romanın satır aralarında atar. 


Bakmayı bilirsek her hayat çok renklidir. Gerçekten de insan manzarası dünyanın en zengin manzarasıdır. ----. 


Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? 


A) Sağınıza solunuza bakın, orada mutlaka bir hikâye vardır 
B) Yeter ki bu zenginliği görebilecek gözlere sahip olun 

C) Herev, her mahalle, her sokak bir altın madeni gibidir 

D) Hayat, tahmin edemeyeceğiniz kadar çok hikâye barındırır 
E) Ancak bunu her insan için söylemek mümkün değildir 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


Tiyatro, seyircisini yalnızca güldürmemeli; eğlendirmekle yetinmemelidir. ----? 


Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? 


A) 


B) 


Trajedisiz, dramsız bir tiyatroya bu toplum daha ne kadar sahip çıkabilir ki 

Tiyatrodan uzak kalmış bir nesil için sanat dostu demek mümkün mü 

Bizim hüzünlenmeye de gözyaşı dökmeye de ihtiyacımız yok 
mu 

Tarihi gerçekleri, toplumsal acıları canlandırmak da tiyatronun görevi değil midir 

Modern çağın insanı, sadece gülme ve eğlenme aracı olarak 
mı görmeli sanatı 


Benim ihtiyacım olan şey, benim yazımın eleştirilmesidir. —---. 


Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? 


A) 
B) 
c) 
D) 
E) 


İlk olanın, ilhamın ve doğallığın korunması gerekir 
Eleştiri, yazının geleceğini belirleyen bir yaklaşımdır 
İnsan kendi yanlışını görmekte zorlanır 

Bu eleştiriler sayesinde kendimi tartabiliyorum 
Eleştirilmesi yapılmadan yayımlanan yazı riskler taşır 


Ay'da geçen bir hikâyeyi anlatmak için Ay'da yürümenize gerek 
yoktur. ----. 


Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? 


A) 
B) 
c) 
D) 
E) 


Hayal gücü, size bütün deneyimleri sunar 

Düş gücünüz, sizin ayrıcalığınızdır bu iş için 

Bunun için zihninizde kurgulamanız yeter 

Ay'a gidenlerin hikâyelerini dinleseniz yeter 

Yazmak için ihtiyacınız deneyim değil, hayal gücüdür 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


7. Yazarken belli bir plan, programla ilerlemiyorum. ----. 10. Yankılara kulak vermek, eleştirilere açık olmak önemlidir. ----. 


Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? 


A) Kendimi akışa bırakmak pek bana göre değil A) Bu, bir işte gelişmek ve ilerlemek için olmazsa olmazdır 


B) Sürprizlere açık olmak daha eğlenceli çünkü B) Aksi hâlde sanat, bilim, toplum hep yerinde sayar 
C) Çok güvendiğim sezgimle yol alıyorum C) Bu, alçak gönüllülüğün de insana saygının da gereğidir 
D) İlham perimin fısıltılarını dinliyorum D) Topluma seslenen sanatçı, toplumun sesine de kulak verir 


E) Rüzgâr nereye eserse oraya gidiyorum E) Sanat zaten sanatçının kendini ortaya koymasıdır 


8. Ben yazdıklarımda saklanmayı seven bir mizaca sahibim. -—--. 11. Yazmaya başlamadan önce nereye varacağımı bilmiyorum. —--. 


Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? 


A) Bunu, kitaplarıma verdiğim isimlerde de sürdürürüm A) Uzun uzun notlar biriktiren biri değilim 


C) Yazdıklarımda bütün bir çocukluğum ve anılarım var C) Yazıyı benim için ilginç kılan da bu 
D) Karakterlerime kendi kişiliğimden bir şeyler vermem D) İyi bir yazar, kurguyu tamamladıktan sonra yazar 


E) Okur, benim hangi kahramanı tuttuğumu hiç anlamaz E) Bilmiş olsam, büyünün kaybolacağından korkarım 


12. Birşiirin bir tek anlamı olmadığını, bir şiirden birçok anlamın çıkarılabileceğini savunanlardanım. ----. 


9. Şiir, bireysel bir doyum aracı olarak düşünülmemelidir. ----. 


Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? 


Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? 


A) İnsanlığa hizmet edecek bir araç olarak kabul edilmelidir 
B) Önemli ve yoğun çalışmayı gerektiren bir iştir şiir A) Her sanat alıcısı, okuduğuna kendince anlam verir 
C) Çünkü şiirde mühim olan anlam değil duyumsamadır B) Şiiri düzyazıdan ayıran da işte budur zaten 


D) Zira o, topluma yön vermede önemli bir araçtır C) Hatta şiirin, okuyucusu kadar anlamı vardır 


D) Bazı şairlerse şiirde biçimden vazgeçmez 


B) Benim kişiliğim değil eserin ne demek istediği önemlidir B) Bu duygu, bana ayrı bir heyecan veriyor 
E) Şair, şiiri kendi şahsi zevklerine kurban etmemelidir. 


E) Her okuyuşta farklı anlamlar yüklenebilir şiire 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


34) 


| SSORUZ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden | soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2013 YGS'de çıkmıştır. 


Bir gazeteci, söyleşi yaptığı kişinin rahatsız olabileceği bir soruyu, kendi- 


siyle soru arasına mesafe koyarak üçüncü kişilerin ağzından sormalıdır. 0 Metni oku 


Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye dikkat edilerek hazırlanmış bir soru- 


dur? İT Seçenekleri oku 


A) Sizdeki bu divan mazmunlarını tercih etme yanlışlığı acaba modern 
şiire uzak kalmış olmanızdan kaynaklanıyor olabilir mi? 


B) Bazı dergilerde sizinle ilgili “Şiirini bir türlü divan şiiri etkisinden kur- 


taramadı.” değerlendirmesinde bulunanlar var, bu konuda ne düşü- 0ZU Mm 
nüyorsunuz? 


Son yıllarda daha çok öykü ve deneme türünde eserler yazmak zo- 


Yani soruyu kendisi değil, bir başkası soruyormuş 
gibi sormalı. Seçeneklere bakarız. B'de “bazı dergilerde” denmiş yani soruyu soranın kendi düşüncesi değil, dergideki yazarların düşünceleri söz konusudur. 


runda kalmanızı neye bağlıyorsunuz? 


Bizim dünyamızdan kopuk, sırf kendinizi resmettiğiniz şiirlerinizle il- 


gili daha önce olumsuz görüş bildirenler oldu mu? 


Yazdıklarınızın, artık düşünen ve sorgulayan bir toplumunun beklen- 


tilerini karşılamakta zorlandığını siz de düşündünüz mü? 


Cevap B 


VW NASIL çözünür 


& Cümlede istenen durum belirlenir. Yani cümleyi yo- 


4 NASIL çözüme 


X Cümlenin anlamına odaklanmamalıyız; anlamından 
hareketle örneğine odaklanmalıyız. 


rumlarız. 


Metnin anlamını değil, örneğini seçeneklerde ararız. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


1. Bir gazeteci, söyleşi yaptığı kişinin rahatsız olabileceği bir soruyu, kendisiyle soru arasına mesafe koyarak üçüncü kişilerin ağzından sormalıdır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye dikkat edilerek hazırlanmış 
bir sorudur? 


A) 


B) 


c) 


D) 


E) 


Son kitabınızdaki öykülerinizde sürekli aynı mekânı betimliyor olmanız sizi de rahatsız etmiyor mu? 

Öykülerinizin iç dünyanızın bir resmi olduğunu söylüyorsunuz; siz buna gerçekten inanıyor musunuz? 

Yılın Öykü Yazarı Ödülü'nü kazanmış olmanıza rağmen sizi 
kültür programlarında görmememizin nedeni sizce ne olabilir? 

Bir televizyon programında, öykülerinizin modern öyküden 
çok uzak olduğu iddia edildi; sizin bu konudaki düşünceniz 
nedir? 

Modern öykü ile anlatı arasındaki çizgiyi yakalayamamış olmanızın okurlarınızdaki karşılığını hiç merak ettiniz mi? 


2. Bir denemeci, yazılarında kendini merkeze koymalıdır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye dikkat edilerek kurulmuş bir 


cümledir? 

A) Aydın olma, bilgelikten ziyade insani duyarlılıklara sahip olmayı zorunlu kılar. 

B) Göbekve ayak bağından kendini kurtaramamış kişiler aydın 
olamaz. 

C) Aydın olmanın sorumluluğunu biliyor ve bu konuda duyarlı 
olmaya çalışıyorum. 

D) Kişisel çıkarlarından vazgeçmeyenler gerçek aydın olamazlar. 

E) Bilgi ve kültür zenginliği aydın olmanın olmazsa olmaz koşu- 


ludur. 


Bir gazeteci, söyleşi yaptığı kişinin rahatsız olabileceği bir soruyu, kendisiyle soru arasına mesafe koyarak üçüncü kişilerin ağzından sormalıdır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye dikkat edilerek hazırlanmış 
bir sorudur? 


A) 


Bazı gazeteler, romanınızın içeriğini Nobel ödüllü bir yazarın eserinden alıntıladığınızı yazdılar bu konuda ne diyorsunuz? 

Son romanınızın kapak tasarımındaki çizgilerin romanın içeriğiyle ilgisi var mı? 

Sizin uzun yıllardır hep aynı kısır döngüyle yazdığınız romanlarınızı beğenmediğimizi söylesek ne dersiniz? 

Şimdiye kadar “Aslında yazılmasaymış da olurdu.” dediğiniz 
bir romanınız var mı? 

Polisiye romanlarınızın aslında çok da sürükleyici olmadığını daha önce herhangi bir yerde eleştiren olmuş muydu? 


Bazen muhatabımızın tepkisini çekmemek için soruyu kendimizi aradan çıkararak başkalarının düşünceleriymiş gibi ifade ederek sorarız. Böylece muhatabımız bize kızmak yerine kendisine 
cevap hakkı doğduğunu düşünür. 


Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme dikkat edilerek hazırlanmış bir sorudur? 


A) 


B) 


c) 


Edebiyatçının güncel gelişmelerin büyük çalkantılara dönüştüğü zamanlarda tavır koyma zorunluluğu var mıdır? 
Öykücülüğünüzün roman yazarlığınızın ön hazırlığı olduğu 
şeklinde bir görüş var, bu husus doğru mu? 

Simgelerin, size, dilin kullanımıyla oluşturduğu bütünlük özel 
bir konum kazandırırken öte yandan söyleyeceğini kendi içine gömen metinler yaratmıyor musunuz? 

Öykülerinizin tamamını dışarıdan bakarak değil, içeriden bakarak yazdığınızı söylerken neyi kastediyorsunuz? 

Çiçeği burnunda bir yazar olarak edebiyat dünyasında gördüğünüz en bariz sorun nedir? 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Yapılan araştırmalar beynimizin kısa süreli hafızada az sayıda 
kavramı saklayabildiğini ispatladı. Bu, şu anlama gelir: Diyalog 
kurarken kısa ve öz konuşmalı, gereksiz ifadelerden kaçınmalıyız. Bu, soru sorarken de geçerlidir. 


Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye dikkat edilerek hazırlanmış 
bir sorudur? 


A) Verimli, üretken bir iş yaşamı ve hayatı için neler yapmamız 
gerekir? 

B) Tarımda makineleşmenin, işi makinelere bırakmanın nasıl 
faydaları oldu? 

C) Çalışanların çalışma ortam güvenliği için aldığınız tedbir ve 
önlemleri anlatır mısınız? 

D) Güllerin gün ağarırken, sabaha karşı toplanmasının belli bir 
nedeni var mı? 

E) İşletmelerde sistem verimliliğinin nasıl sağlanabileceği ile ilgili bilgi verir misiniz? 


Bir gazeteci, söyleşi yaptığı kişinin rahatsız olabileceği bir soruyu, kendisiyle soru arasına mesafe koyarak üçüncü kişilerin ağzından sormalıdır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye dikkat edilerek hazırlanmış 
bir sorudur? 


A) Son filminizde argo ifadelere fazla yer verdiğiniz söyleniyor, 
bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

B) Bunca olumsuz eleştiriye rağmen filminizin bu kadar çok izlenmiş olmasını neye bağlıyorsunuz? 

C) Filminizin bu kadar uzun sürmesinin izleyici tarafından nasıl karşılanacağını düşünüyorsunuz? 

D) Bufilminizin konusunu gerçek bir hikâyeden aldığınızı söylemiştiniz, biraz açar mısınız bu konuyu? 

E) Bir yönetmen olarak ilk filminizin bu kadar seyirci toplayacağını düşünmüş müydünüz? 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


Öyküleyici metinlerde anlatıcı kimi zaman birinci kişili anlatımı 
tercih eder. 


Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye dikkat edilerek oluşturulmuş 
bir cümledir? 


A) Yağmur gökyüzünden incecik bir ışık gibi inerken yerler bu 
incecik yağmuru hemen emiyor ve ortadan kaybediyordu. 

B) Gökyüzünün açık güneşli olduğu bir ilkbahar günü öğleden 
sonra Saat tam beşe çeyrek kala arabamla Ayaş'ın pazar yerine geldim. 

C) Şenlik yerinde baruttan gemiler, kuleler yapılarak meydana 
taşınır, ateşe verilir büyük patlamalarla yanıp tutuşmaları 
zevkle seyredilirdi. 

D) Eskiden Türk hafif müziği, şimdilerde Türk pop müziği denen 
şarkılar bir yanıyla müzik, diğer yanıyla şiir olması gereken 
yapıtlardır. 

E) Nasıl iyi asker olmak için disiplin, iyi öğretmen olmak için 
bilgi yeterli değilse iyi bir tüccar olmak için de para yeterli 
değildir. 


Eleştiride kullanılan dil yıkıcı değil, yapıcı olmalıdır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu ilkeye dikkat edilerek oluşturulmuş 
bir cümledir? 


A) Senin bu duyarsız tavırların gelecekte başarısız olmana sebep olacak. 


B) Ödevin o kadar kötü ki öğretmeninin beğeneceğini hiç sanmıyorum. 


C) Bunasıl burnunun dikine giden bir adam, hiç laf dinlemiyor. 


D) Kötüniyeti ve ağza alınmayacak sözleri yüzünden kimse kalmadı etrafında. 


E) Azokuduğunu biliyorum ama okuduğunu çok iyi anlıyorsun. 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


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| SSORUZ 


(1) Her atasözü bir genel kural, bir ilke niteliği taşır. (11) Bazı atasözleri sosyal ilişkiler üzerine görüş bildirir. (111) Bazı atasözleri ise uzun gözlemle- gi Sırasıyla seçenekleri oku 


re dayanarak doğa olaylarının nasıl olageldiğini anlatır. (IV) Tecrübelere 

veya mantığa dayanarak doğrudan doğruya öğüt veren atasözleri de vardır. (V) İki yargı taşıyan atasözlerinde ise yargılar arasında benzetme il- İzi Seçenekle ilgili cümleyi oku 
gisinden çok, iki yargının birbirini tamamladığı veya birbirine karşıt olduğu görülür. (VI) Bir de genelin aksine mecazi anlatıma sahip olmayan 

atasözlerimiz vardır. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki açıklamalara aşağıdaki ata- 0ZU Mm 
sözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez? 


A) II. cümle: Gülme komşuna, gelir başına. 


VI. cümlede, gerçek anlamlı atasözlerinden söz 


B) Ili. cümle: Şimşek çakmadan gök gürlemez. edilmiştir. Ancak “Güneşin balçıkla sıvanması” me- 


C) IV. cümle: Önce düşün, sonra söyle. caz anlamlıdır. Dolayısıyla doğru bir örnek değil- 


dir. 


D) V. cümle: Güvenme varlığa, düşersin darlığa. 


E) VI. cümle: Güneş balçıkla sıvanmaz. Cevap E 


4 NASIL çözüme 


X Metnin tamamı okuduktan sonra seçeneklere göz at- 


VA NASIL çözülür 


& Önce seçenekler okunur. Her seçenek tek tek okunup 
ilgili cümleye geçilir. 


mak hem zaman kaybıdır hem de bizi hataya sürükleyebilir. 


Soru kökünün olumsuz olduğunu dikkatimizden kaçırmamalıyız. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Her atasözü bir genel kural, bir ilke niteliği taşır. (11) Bazı atasözleri sosyal ilişkiler üzerine görüş bildirir. (111) Bazı atasözleri 
ise uzun gözlemlere dayanarak doğanın insan yaşamı üzerindeki etkilerini anlatır. (IV) Tecrübelere veya mantığa dayanarak doğrudan doğruya öğüt veren atasözleri de vardır. (V) Atasözlerimizin genelinde mecazlı bir anlatım vardır. (VI) Bir de genelin aksine gerçek anlamıyla kullanılan atasözlerimiz vardır. 


ki atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez? 


A) ll. cümle: Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. 

B) Il. cümle: Güneş girmeyen eve doktor girer. 

C) MW. cümle: Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. 
D) V.cümle: Bir çöplükte iki horoz ötmez. 

E) Vi.cümle: Su testisi su yolunda kırılır. 


(1) Her atasözü bir genel kural, bir ilke niteliği taşır. (11) Bazı atasözleri sosyal ilişkiler üzerine görüş bildirir. (111) Bazı atasözleri 
ise uzun gözlemlere dayanarak doğa olaylarının nasıl gerçekleştiğini anlatır. (IV) Tecrübelere veya mantığa dayanarak doğrudan 
doğruya öğüt veren atasözleri de vardır. (V) İki yargı taşıyan atasözlerinde ise yargılar arasında benzetme ilgisinden çok, iki yargının birbirini tamamladığı veya birbirine karşıt olduğu görülür. 
(Vİ) Bir de genelin aksine mecazi anlatıma sahip olmayan atasözlerimiz vardır. 


ki atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez? 


A) Il. cümle: Komşuda pişer, bize de düşer. 

B) Il. cümle: Şubatın sonundan, martın onundan kork. 
C) MW. cümle: Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna. 
D) V.cümle: Dervişin fikri neyse zikri de odur. 

E) Vi.cümle: Son pişmanlık fayda vermez. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Atasözleri genellikle bir öğüt içerir. (11) Milletin ahlak ilkeleri, 
dürüstlüğü, cesareti bu sözlerde dile getirilir. (111) Çok zaman atasözlerinin içindeki kelimelerden ikisi birbirleriyle kafiyelidir. (IV) 
Çoğu kez atasözleri mecaz anlam kazanmış yargılardır. (V) Atasözlerinde, çoğu zaman günlük yaşamın pratiklerine bağlı olarak denemelere ya da mantığa dayanarak doğrudan doğruya 
öğüt veren örneklere rastlanır. 


ki atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez? 


A) 1. cümle: Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar. 

B) Il. cümle: Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler. 
C) Ili. cümle: Esmere al bağla, karşısına geç ağla. 

D) IV. cümle: Kuzguna yavrusu şahin görünür. 

E) V.cümle: Yoldan kal, yoldaştan kalma. 


Atasözlerinde verilmek istenen mesaj değişik yollarla dile getirilir. (1) Bazı atasözlerimiz uzun süre gözlemlenen doğa olaylarının nasıl olageldiğini anlatır bize. (11) Bazı atasözlerinde düşünce, gerçek anlamlı kelimelerle doğrudan doğruya dile getirilmiştir. (Il) Kimileri, gerçek anlam taşımakla beraber, kastedilen anlamları mecaz anlamlarıdır. (IV) Kimileri ise tamamen mecaz bir 
anlam taşıdıklarından, gerçek anlamlarıyla düşünülmeleri mümkün değildir. (V) Bazı atasözleri ise gelenek ve göreneklerimizi 
yansıtır. 


ki atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez? 


A) 1. cümle: Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. 
B) Il. cümle: Yerin kulağı vardır. 

C) Ili. cümle: Damlaya damlaya göl olur. 

D) IV. cümle: Minareyi çalan kılıfını hazırlar. 

E) V.cümle: Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Dilimizdeki atasözlerinin değişik özellikleri vardır. (11) Tecrübelere ya da mantığa dayanarak doğrudan doğruya öğüt veren 
atasözleri vardır. (111) Bazı atasözleri töre ve gelenek bildirir. (1V) 
Bazıları ise inanış bildirir. (V) Bazı atasözleri yüklemsiz yani eksiltili cümle biçimindedir. (VI) Bazı atasözlerinde ise karşıtlıklardan yararlanılır. 


ki atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez? 


A) Il. cümle: Bugünün işini yarına bırakma. 
B) Ill. cümle: Kız beşikte, çeyiz sandıkta... 

C) IW. cümle: Akacak kan damarda durmaz. 
D) V. cümle: İt ite, it kuyruğuna... 

E) VI. cümle: Üzüm üzüme baka baka kararır. 


Atasözlerimizde kişiyi ideal insan olmaya götüren öğütler verilmiştir. (1) Akıllı olmak bu öğütlerden biridir ve akıllı davranma- 
nın gerekliliğini savunan birçok atasözümüz vardır. (11) Adaletin 
mutlaka yerini bulacağını vurgulayarak bizi adil olmaya çağıran 
atasözlerimiz vardır. (111) Çalışkanlık konusunda da pek çok atasözümüz vardır ve bunların hemen hepsinde çalışmak özendirilir. (IV) Bazılarında görüş almanın sağlayacağı kolaylıklar dile getirilmiş ve kişiye kendi başına hareket etmemesi gerektiği öğütlenmiştir. (V) Bazılarında ise birlik olmanın altı çizilmiş ve birlik 
olmak teşvik edilmiştir. 


ki atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez? 


A) 1. cümle: Akıllı köprü arayıncaya dek deli suyu geçer. 

B) Il. cümle: Boynuzsuz koyunun hakkı, boynuzluda kalmaz. 
C) Il. cümle: İşleyen demir ışıldar. 

D) W.cümle: Bin bilsen de bir bilene danış. 

E) VW.cümle: Yalnız taştan duvar olmaz. 


(1) Her ne kadar günümüzde kullanımı azalsa da atasözleri konuşma ve yazı dilimizin olmazsa olmazıdır. (11) Bu sözler genellikle nasihat bildiren, tamamlanmış yargılardır. (111) Bazen eksiltili biçimleri de bulunur. (IV) İnsanın zihnini karıştıran, olumsuz 
öğüt veriyormuş gibi görünen atasözleri de mevcuttur. (V) Genelde atasözleri mecaz anlam taşır. (VI) Buna rağmen gerçek anlam taşıyan atasözleri de vardır. 


ki atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez? 


A) Il. cümle: Çirkefe taş atma, üstüne sıçrar. 

B) Ili. cümle: Borç vermekle, düşman vurmakla... 

C) IW. cümle: Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. 
D) V. cümle: Bugünün işini yarına bırakma. 

E) VI. cümle: Dost ile ye, iç; alışveriş etme. 


(1) Atasözleri kısa ve özlü sözlerdir. (11) Kimileri birden çok cümle hâlindedir. (111) Bazıları sosyal olaylarla ilgili bir gözlem bildirir. (IV) Bazıları ise doğa olayları ile ilgili bir gözlemi anlatır. (V) 
Atasözlerinin en karakteristik özelliği, doğrudan öğüt verici nitelik taşımalarıdır. 


ki atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez? 


A) 1I.cümle: Dikensiz gül olmaz. 

B) Il. cümle: Sev beni, seveyim seni. 

C) Ili. cümle: Araba devrilince yol gösteren çok olur. 
D) IV.cümle: Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. 
E) V.cümle: Ayağını yorganına göre uzat. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Balat turu yapmak, İstanbul'dan çıkmadan İstanbul dışına kaçamak yapmak isteyenlerin en sevdikleri aktivitelerden biri hâline geldi. (11) Kısaca Balat Turu olarak anılan ama aslında Cibali-Fener-Balat-Ayvansaray mahallelerini kapsayan tur; tarihe, kültür turlarına, eski mekânlara veya fotoğrafçılığa meraklıysanız 
hepsini bir yürüyüş rotasına sığdırabileceğiniz şahane bir hafta 
sonu planı. (111) Ve şu an bu planının gerçekleşebilmesi için en 
doğru yerdesiniz. (IV) Çünkü biz size hiçbir keyifli noktayı kaçırmadan ince ince düşünülmüş, muhteşem bir gezi rotası çıkardık. (V) Sadece biraz daha erken kalkmanız gerekecek, sabah sekizde Cibali'de sizleri bekliyoruz. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi öznel bir yargı içermemektedir? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Talât Sait Halman Çeviri Ödülü'ne bu yıl Ülker İnce'nin değer 
görülmesiyle birlikte gözler Alberto Manguel'in Dönüş novellasına ve çevirmen Ülker İnce'ye çevrildi. (11) Ülker İnce'nin çevirdiği Dönüş, hayatını Roma'da sürdüren, sürdürmekten mutlu olan 
bir adamın, yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı ülkesine geri 
dönüşünü anlatıyor. (111) Ülker İnce'nin, Edebiyat Çevirisi dersin- 
de ne öğretilebilir, nasıl öğretilebilir, çeviri nasıl bir edimdir konularında da telif kitapları bulunuyor. (IV) Sadece yazdıkları üzerinden değil, başta Hacettepe ve Boğaziçi Üniversiteleri olmak 
üzere pek çok üniversitenin Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim 
bölümlerinde dersler vermiş, konferanslarda konuşmalar yapmış, atölye çalışmalarında öğrencilerle buluşmuştur. (V) Kısacası Ülker İnce, akademide de yayın dünyasında da üretimde bulunmuş, birbiriyle bu derece yakın olması gereken ama -nedendir bilinmez- birbirine bu derece mesafeli duran iki alanın buluşması için emek vermiştir, vermeye de devam etmektedir. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangileri içerikle ilgilidir? 


A) veli B) Il ve ll C) ll ve IV 


D) Ili ve IV E) IV ve V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Orhan Kemal'in bir yalın diyalog ustası olduğu bütün eleştirmenler tarafından kabul edilir. (11) Öykü ve romanlarını hassas 
bir dil bilinci ile kaleme alır; sözcük seçimi ise kendine özgüdür. 
(II) Onun bu konudaki ölçütü halk ağzı ve konuşma dilidir. (IV) 
Halk, hangi dilden geldiğiyle ilgili köken hesabı yapmadan kullanır kelimeyi; Orhan Kemal de böyle yapar. (V) Oturması kalkmasıyla, yemesi içmesiyle halkın içinden biri olmak, sanırım, 
kendiliğinden bir bilinç oluşturmuş Orhan Kemal'de. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi Orhan Kemal'in 
biçemiyle (üslubuyla) ilgili değildir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Elif Şafak, romanın temel gerilimlerini kurduktan sonra hem 
Filbaz Cihan'ın hem de Mimar Sinan'ın hikâyesine odaklanıyor. 
(11) Kurgu ve gerçek iç içe geçiyor zamanla; Cihan, çıraklıktan kalfalığa doğru yol alırken Mimar Sinan karşısına çıkan türlü engellere rağmen bugün hâlâ dimdik duran eserlerini yapmaya koyuluyor. (111) Saray içi entrikalar, sanata karşı gösterilen tutuculuk, 
Osmanlı'nın pek bilinmeyen gündelik hayatı, Batı sanatındaki 
gelişmeler Mimar Sinan ve çıraklarının hikâyesi üzerinden anlatılıyor. (IV) Ancak her ne kadar roman, daha adından başlayarak 
bir usta-çırak hikâyesi vaadinde bulunsa da buna bir usta-çırak 
hikâyesi demek zor. (V) Romanda usta ile çırak arasındaki gerilimden çok, kısır bir vefa duygusu işleniyor. 


Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren Elif Şafak'ın kitabına yönelik bir eleştiri yapılmaya başlanmıştır? 


A)I B)II C)ILl D) IV E)V 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Akvaryum hobisine yeni başlayan birisi olarak bana lepistes 
kolay ürediği ve dayanıklı olduğu için tavsiye edildi. (11) Ben de 
onunla başladım fakat lepistesler söylendiği kadar dayanıklı degil. (111) Tecrübelerime göre hastalıklara ve strese kolay maruz 
kalıp hızlıca ölüyorlar. (IV) Yaklaşık on beş lepistesimi çeşitli sebeplerle kaybettim. (V) Beraberce yaşadıkları neonlarda su degerlerine çok hassas olmalarına rağmen en ufak sorun yaşanmadı. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde lepistesler hakkında değerlendirme yapılmıştır? 


A) veli B)i velil C) ll ve Il 


D) Ili ve IV E) IV ve V 


(1) Kabul edelim ki sadece ressamlarımız değil romancılarımız da 
-kendimi de dahil ederek diyorum- Batı'yı taklitten öte geçemiyoruz. (11) Şiirde, müzikte bu durum böyle değil, dünyayla boy 
ölçüşebilecek gerek eski gerek yeni sanatçılarımız var. (111) Bunun sebebi ilk iki sanatın bize sonradan dahil olduğu, sonraki iki 
sanatın ise kendi özümüzden yüzlerce yıldır fışkırıyor olması olabilir. (IV) Gerçekten de diğer sanat dallarına da baktığımızda aynı şeyleri söyleyebiliriz. (V) Ancak bu durum, bize sonradan gelen sanatlarda sürekli bir başarısızlık, taklit devri yaşayacağımız 
anlamına gelmez. (VI) Kendi açımdan söyleyeyim başkaları yapmasın ama ben kafamda “Ne yaparsam yapayım Batılı örneklerini geçebilecek bir öykü ya daroman yazamam.” düşüncesi sabit fikir olarak duruyor, yazamıyorum da! 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde öz eleştiriye yer verilmiştir? 


A) veli B) Ii ve Vİ C) ll ve IV 


D) V ve Vl E) NI ve V 


(1) Sebze ve meyveleri her mevsim tüketebilmek için en çok kullanılan yöntem konserve yapımıdır. (11) Ev yapımı konserveler 
çocukluğumuzda yapılan kışlık hazırlıklardan aklınızda kalmış 
olabilir. (111) Yaz başı en irileri pazardan alınarak kavanozlarca fasulye konservesi hazırlanır. (IV) Yaz sonunda en kırmızı, en sulu 
domateslerden konserve yapımı başlar. (V) Sağlıklı ve lezzetli bir 
kış mevsimi mönüsü için yaz konservesi olmazsa olmaz. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik bakımından diğerlerinden farklıdır? 


A)I B)II C) IN D) IV E)V 


(1) Sabah erkenden kalkıp Chamonix'ten yarım saat uzaklıktaki 
bir başka Alp kasabası St Gervais'e hareket ediyorum. (11) Mont 
Blanc tırmanışının başlayacağı Nid d'Aigle bölgesine giden ünlü 
Mont Blanc treni St. Gervais'den kalkıyor. (111) İçinde her yaştan 
doğaseverin bulunduğu efsanevi tren, yaklaşık bir saatlik enfes 
bir yolculukla bizi 2.364 metredeki Nid d'Aigle bölgesine ulaştırıyor. (IV) Nid d'Aigle, Mont Blanc tırmanışının başlangıç noktası olduğu gibi yürüyüşçüler ve fotoğrafseverlerin de günübirlik 
faaliyetler yapabildiği bir bölge. (V) Yürüyüşçüler rahat parkurları kullanarak çok kısa sürede Aiguille Du Bionassay buzulunu 
ziyaret edip eşsiz fotoğraflar çekebiliyor. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yorum 
söz konusudur? 


A) veli B) ll ve Il C) Il ve IV 


D) Ili ve IV E) ili ve V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Tütsüleme; binlerce yıldır kullanılan, eti, balığı ya da sebzeleridumanla pişirme yöntemidir. (11) Dumanla pişirildiği için etler- 
de çok farklı bir lezzet, çok ilginç bir koku ve çok ayrı bir doku 
oluşur. (111) Eskiden, eti öncesinde tuzlayarak tütsülerlermiş ki 
böylelikle etin ömrü uzarmışş. (IV) Ama şimdi daha pratik koruma yöntemleri geliştirildiğinden tütsüleme sadece lezzet için yapılır olmuş. (V) Siz de bunu evinizde hızlı ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz ve misafirlerinize yılların şefiymiş izlenimi verebilirsiniz. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? 


A) veli B)| vellil C)iveV 


D)Ill ve IV E) IV ve V 


(1) Alanya; topraklarından bereket fışkıran bir yerdir; yerli muz, 
turfanda domates, salatalık çokça yetişir; sanılanın aksine turizmle büyümemiştir yani. (11) Almanya'da Alanya'daki kadar Alman vatandaşı yoktur diye uçuk espriler yapılır ama yaşlı Alman 
nüfus konusunda sanırım bu ilçenin eline hiçbir Alman kenti kolay kolay su dökemez. (111) Burada iki mevsimi aynı anda yaşayabilirsiniz. (IV) Baharın yirmi altı derece ölçülen sıcaklığında ilçenin dünyaca ünlü mavi bayraklı plajlarında yaz gibi denize girenler, aynı gün içinde kırsaldaki Akdağ'da kış kayağının keyfini çıkarabilir. (V) Hemen yanı başında yükselmeye başlayan Batı Toroslar aynı zamanda yerli Alanyalıların ataları olan Yörüklerin mirasını devam ettiren göçerlere ev sahipliği yapar. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşıtlık içeren bir örnek verilmiştir? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Birçok insan sabah uyandığında okula ya da işe giderken aynanın karşısında kendisine hep aynı soruyu soruyor: “Bugün ne 
giyeceğim?” (11) Bununla birlikte gelen hep benzer bir yakınma 
söz konusu: “Giyecek hiçbir şeyim yok!”. (111) Bu yakınma aslında bir yönüyle mantıklı çünkü kapıldığımız indirimler, hızlı tüketimi körükleyen reklamlar, gardıroplarımızın ve evlerimizin gereğinden fazla ürünle dolup taşmasına sebebiyet verdi. (IV) Evimiz, bizimle uzaktan yakından alakası olmayan eşyalarla, gardıroplarımız bizi doğru yansıtmayan kıyafetlerle dolu. (V) Tüm 
bunların içinde kaybolup hiçbirinin bizi yansıtmadığını düşünmemiz o kadar normal ki... 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren 
“hak verme” anlamı vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) 1954 yılına ait bir anaokulu karnesi, öğrencilerden beklenenleri gözler önüne serdiği için sosyal medyada büyük ilgi gördü. 
(11) Listelenen hedeflerden bazıları günümüz anasınıflarında da 
görebileceğiniz temel şeyler. (111) “Bildiğim Şeyler” bölümü, tüm 
renkleri, sağ elini, ev adresini, baba adını, haftanın günlerini, 
dört mevsimi ve para birimlerini bilmek gibi hedefleri içeriyor. 
(IV) Ardından gelen “Okumaya Hazır Olma” bölümünde adını 
okumak, adını yazmak, saymak, kitapları doğru kullanmak, hikâyeleri dinlemek ve şarkı söylemek gibi hedefler bulunuyor. (V) 
“Müzik” bölümünde atlamak, şarkıda söylenenleri yapmak, anaokulu şarkılarını söyleyebilmek, ritim tutabilmek gibi hedefler 
yer alırken “Aktivite” bölümünde ise günümüz anaokullarında 
artık pek görmediğimiz etkinlikler yer alıyor. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde karşılaştırma yapılmıştır? 


A) veli B) ll ve lll C) il ve V 


D) lll ve IV E)IV ve V 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Salataları genelde marul ve karışık yeşilliklerin üzerine biraz 
daha malzeme ve sos ekleyerek hazırlıyoruz. (11) Bilinçli bir karışımla yapılırsa salatalar dengeli bir diyetin temel taşı olabilir. 
(111) Salataya neredeyse her gıdayı ekleyebilirsiniz ancak bazı malzemeler diğerlerinden daha fazla besleyici. (IV) Bu noktada çiğ 
sebze seçenekleri arasında havuç, soğan, salatalık, kereviz, mantar ve brokoli bulunuyor. (V) Bu sebzeler sağlığa fayda sağlayan 
lif ve bitkisel bileşenlere sahip. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Mobbing ya da Türkçe tabirle bezdiri; iş yerleri, okullar gibi 
topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alarak o şahsın çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip kişinin huzursuz olmasına 
yol açan yıldırma, dışlama, gözden düşürme çalışmalarıdır. (11) 
Bu konuda ilgili makamlara yapılan başvurular disiplin yönünden inceleme konusu olabilmekte veya maddi ve manevi tazminat talepli hukuk ve/veya ceza davaları açılabilmektedir. (111) 
Mobbingle mücadelenin önündeki en büyük engel, bu olumsuz 
davranışa maruz kalanların mobingin şikâyet edilebilecek, hak 
aranabilecek bir durum olduğu bilincinde olmamalarıdır. (IV) Bunu kendine yakışmayan bir ispiyonculuk olarak algılayan kişiler, 
kendilerine yapılan bu insanlık dışı uygulamayı sineye çekmektedirler. (V) Batı toplumlarında bu konuda bilinç yeterli olmasa 
bile bizden daha yüksek olduğunu ve bezdiri konusunda bizim 
alacağımız daha çok yol olduğunu söyleyebilirim. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangileri tanım cümlesidir? 
A) Yalnız | 


B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


D)I ve IV E)IVve V 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesinlik anlamı vardır? 


A) Ballıkayalar'a bireysel aktivite olarak sanırım ilk ben tırmandım. 

B) Gezilerde edindiğim deneyimler bugünkü beni oluşturdu diyebilirim. 

C) Kayalara tırmanan bir ekibi ilk defa gördüğümde elbette etkilendim. 

D) Ülkemizde tırmanış sporunun usta-çırak ilişkisine dayandıgını düşünüyorum. 

E) Aktifspor yapan birisi olmanın faydasını yaşamımın her alanında gördüğümü söyleyebilirim. 


(1) Aslında 70'lerin New York'unda siyahlar ve Güney Amerikalılar arasında şekillenen bir alt kültür olan hip hop, günümüzde 
daha çok, bol elbiseleriyle tanınan şarkıcılara özgü bir müzik türü olarak bilinir. (11) Batı Afrika yerlilerinin ritmik sözlerle hikâye 
anlatma geleneğinin, köle ticaretiyle 20. yüzyıl Amerika'sına kadar taşınmasının ardından hip hop, 60'ların sonunda Afroamerikalılardan mürekkep Last Poets'in davul ritmi üzerine kaydettiği şiirlerden oluşan albümüyle güncel bir müzik türü olmaya 
doğru hareket etti. (111) Bu hip hop'a evrilecek henüz adı konmamış müzik, ezilenlerin ve kıt kanaat geçinenlerin gürleyen fakat 
çok duyulmayan sesiydi. (1V) Teknik olarak henüz bugünkü hâlinden epey uzakta olan erken dönemdeki hip hop, yoğun olarak Amerikan toplumunun en alt kesimini oluşturan Afroamerikalılar ve göçmenler arasında yayılırken beyazlar aynı yıllarda 
daha çok heavy metalin peşindeydi. (V) Sanırım beyaz metalin 
kuru ve kaba öfkesine karşı siyahi hip hop'ın kimlik kazanmakta 
olduğunun fark edilmesi üzerine müzik endüstrisi, 70'lerde hip 
hop'ın panzehiri disco türüne altın çağını yaşatmak üzere güçlerini seferber etti. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tahmin anlamı vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Tamamen kusursuz bir yaşam, sanırım çekilmez olurdu. (11) 
Hayat yanlışlarla, zorluklarla, aksaklıklarla güzel bence. (111) Tut 
ki Pisa Kulesi'ni düzelttik, elimize ne geçecek? (IV) Kötü kokulu 
Venedik kanallarını kuruttuğumuzu düşünelim, kazancımız ne 
olacak? (V) Sümela Manastırı'na asansör yapsaydık çok mu kazançlı çıkacaktık? 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde varsayım 
söz konusudur? 


A) veli B) Il ve ll C) ll ve IV 


D)Ill ve IV E) IV ve V 


(1) Bir dağ yürüyüşü planlanırken dağda yaşanacak coşku hiç hesaba katılmaz. (11) Sadece olumsuzluklar düşünülür ve yaşanacak zorluklar hesaplanır. (111) Siz de dağa ulaşımdaki olası aksaklıkları, rotanın durumunu, çığ risklerini, en önemlisi de kötü hava senaryolarını dikkate almalısınız. (IV) Benim bu yaklaşımım, 
asfalt yollardan çıkmamış şehir insanı için kötümser bir yaklaşım olabilir. (V) Biz dağcılar içinse bu sıkıntılı hazırlık sürecinin 
adı temkindir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi öneri anlamı 
taşımaktadır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) İnsanlar hep deniz kıyısına alışmışlar oysa denizden daha eğlenceli kamp yapılabilecek keşfedilmemiş yerler var yukarılarda. 
(11) Ben bir zamanlar deniz kıyısı haricindeki yerlere kamp gözü 
ile bakamazdım hatta çekinirdim. (111) Ormanlık bir alanda kampı tadınca ciddi olarak yaşadığımı ve aslında huzurun buralarda 
yani zirvelerde olduğunu yenile anladım. (IV) Çok yüksek yerlere kış ayları haricinde ailecek gidebilirsiniz, tehlike arz etmiyor. 
(V) Resimlere bakıp “Ah ne güzelmiş şurada olmak vardı!” demekten bıktığım için hemen gelecek hafta bir gezi yapmaya karar verdim. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tasarı söz 
konusudur? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) The Wife filmine birçok eleştirmen tarafından övgü içerikli 
değerlendirmeler yapıldı. (11) The Guardian, filmi; “Akıllı ve oldukça eğlenceli bir film. Kaçırılmamalı.” diye niteliyor. (111) The 
Film Stage ise başrol oyuncusunun durumunu “Oscarlık bir performans. Kesinlikle çok başarılı.” sözleriyle anlatıyor. (IV) İsveçli yönetmen Björn Runge'ın yönetmen koltuğuna oturduğu bu 
etkileyici dramın başrolünü, altı kez Oscar adaylığı kazanan Glenn 
Close üstleniyor. (V) Film, Meg Wolitzer'ın çok satan romanından beyaz perdeye uyarlandı. 


Bu parçanın yazarı, numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatıma duygularını katmıştır? 


A)I B)II C) Il D) IV E)V 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Barış Manço, kendisini “konservatif” olarak tanımlardı. (11) 
Konservatifin çok değişik anlamları var; Türkçe tam karşılığı “tutucu” ama bilinen anlamda tutucu değildi, belki “koruyucu” demek daha doğru olur. (111) Sahip olduğu değerleri korumak, var 
olan şeylerin hâlâ yaşadığını görmek isterdi o. (IV) “Parmağımdaki yüzük de antika, şarkılarımdaki anlam da...” demişti bir kez, 
eski anlamları yeni kalıp içinde vermeye çalışırdı. (V) Bu tavrını 
tutucu olarak ele alırsak zaten hiç Barış”'la uyuşmayan bir şeyi 
tarif etmiş oluruz çünkü Barış kendi zamanının ötesinde yaşa- 


mış bir insan. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde doğrudan anlatıma yer verilmiştir? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


(1) Emekli bir Oxford filoloğu ve yazdıklarını ispat etmeye alışık 
biri olan Profesör Tolkien, fantazyada bile olsa her şeyin belirgin olması gerektiğini savunuyor. (11) Kendi kurduğu harikalar 
dünyasında, tezini savunan bir akademisyenin kesinliğiyle hareket ediyor. (111) Cüceleri detaylı soy ağaçlarına sahiptir, Elflerinin 
kendilerine ait, dikkatle oluşturulmuş dilleri vardır. (IV) Büyücüleri bile birliklerinin kurallarına göre çalışır. (V) Tüm karakterleri içinde en meşhuru olan Hobbitler ise gözle görülür derecede 
gerçekçi bir ırktır: Boğazlarına düşkündürler, hediye verirler, evleriyle gurur duyarlar, göbeklidirler ve bir haber ajansı kadar inanılırdırlar. 


Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde dolaylı anlatıma yer verilmiştir? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Doruk noktasına geldiğimiz için kendimizi uçurumun kenarında hissettiğimiz medeniyetin kara sevdalılarından mısınız bilmem ama biz doğada gördüğümüz harika bitkileri ve renkleri 
kent yaşamının hiçbir şeyine değişmeyiz. (11) Ormanda bol oksijenli mis gibi orman havası soluyor, çiçek ve bitkilerin kokusunu 
içimize çekiyoruz. (111) Sadece doğanın sesi olan rüzgârın, kuşların ve çeşitli orman hayvanlarının seslerini duymaktan mutluyuz. (IV) Yüzyıllar önce toprağa köklenmiş güzeller güzeli bilge 
ağaçlara ve taze çiçeklere dokunuyoruz. (V) Ve orman içinde yetişen kekik, adaçayı, böğürtlen, yaban mersini, defneyaprağı ve 
bazı kök bitkilerin tadına bakabilme fırsatı yakalıyoruz. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kinayeli bir 
anlatım vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Bilgisayarın bilgiyi nasıl işlediğini bilmek sorunları gidermede 
işimize yarayacaktır. (11) Klavye, fare, tarayıcı, kamera ya da mikrofon gibi girdi üniteleri; bilgilerin bilgisayara aktarılmasını sağlar. (111) İşlemci veriyi işler. (IV) Monitör, yazıcı, sürücüler ya da 
hoparlör gibi çıktı üniteleri işlemciden gelen sonuçların görülebilir, işitilebilir olmasını sağlar. (V) Buraya kadar saydığım birimler hardware birimlerdir; ruhu saran beden neyse hardware birimler de öyledir. (VI) Ancak bu birimler, yazılım yani software 
olmadan işe yaramaz çünkü yazılım bedenin içindeki ruh gibidir. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazar somutlama yapmıştır? 


A) Il ve lil B) Il ve IV C) Ili ve IV 


D) Ili ve V E) V ve Vi 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Einstein'a atfedilen şu söz sıkça alıntılanır: “Eğer arılar ölürse 
sonraki yıllarda insanlar da ölür.” (11) Aslında Einstein muhtemelen bunu söylemedi ancak bu sözde gerçeklik payı olabilir. (111) 
Bakın, arılar ortadan hızla kaybolmaya başladılar, ya tamamen 
yok olurlarsa... (IV) Milyonlarca kovan geçtiğimiz yıllarda işlevsiz hâle geldi. (V) Dünya çapındaki arıcılar yıllık 2630 - 9690 kayıp 
yaşadıklarını belirtiyorlar. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kaygı söz 
konusudur? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakınma anlamı vardır? 


A) Yayın yönetmenlerinden yüz bulan bazı redaktörlerin (yazı 
düzenleyicisi), özenle yerleştirdiğim ifadeleri çıkarmalarının 
yazımı mahvetmesine dayanamıyorum. 

B) Bilimsel eserleri sanat yapıtları gibi değerlendirmeye çalışmaya kalmak ne kadar yanlışsa kurgusal eserleri de bilimsel 
yöntemle incelemek yanlıştır. 

C) Bir müzik parçasını eleştirmek başka ondan zevk almak başkadır; hata bulmak amacıyla nereye bakarsanız orada hata, 
zevk almak adına bakarsanız da güzellik bulursunuz. 

D) Yayın dünyasına yeni giren bu edebi dergi diğerleri gibi ünlüleri değil, adı sanı hiç duyulmamış ancak gerçekten edebi 
değere sahip eserler oluşturabilecek kişileri konuk ediyor 
sayfalarına. 

E) Şiir üzerine çok söylendi, yazıldı ve söylenmeye yazılmaya 
devam ediyor; şiir varlığını sürdürdüğü müddetçe de söylenmeye ve yazılmaya devam edecek. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Türkiye'nin resmi sertifikalı melek yatırımcılarından biriyim. 
(11) Yatırımlarımı Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) lisansı ile gerçekleştiriyorum. (111) Melek yatırımcılık işini profesyonel anlamda ve hakkıyla yapan öncü arkadaşlarıma gıpta ile bakıyorum. 
(IV) Resmi süreç sayesinde melek yatırımcılık, belli bir standar- 
da oturuyor ve yatırımcı olmayı düşünenlerin muhtemel katkıları bu süreçte netleşiyor. (V) Melek yatırımcı kimliğinizin akredite olmasıyla da bazı vergi avantajlarından yararlanabiliyorsunuz. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde beğenme 
(takdir etme) anlamı vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Aşağıdakilerin hangisinde cümlede anlatılan durumla ayraç 
içinde verilen kavram birbiriyle uyuşmaktadır? 


A) Demekyıllarca arkadaşlık ettiğim, sırlarımı, özlemlerimi paylaştığım sen; birkaç kuruşa beni satacaksın. (korku) 

B) On yıl önce çıktığı gurbet ellerinde birkaç zamandır gözlerini kapadığında buz gibi deresiyle, yüzlerce yıllık çınarlarıyla, 
köy meydanıyla memleketi gözünde tütüyordu. (özlem) 

C) Geçen yıl tarlalara ektikleri buğday bütün köylünün yüzünü 
güldürmüştü, yıllardan sonra ilk kez çoluk çocuk herkesin 
yüzü gülüyordu. (gerçekleşmemiş beklenti) 

D) Yaralıların bağırışı, doktor ve hemşirelerin bir yaralıdan bir 
yaralıya koşuşu karşısında kendi küçük yaralarının acısını 
duymaz olmuştu. (bıkkınlık) 

E) Pazara aynı malları, hemen hemen aynı miktarda getirmiş 
olmalarına rağmen amca oğlunun kazancı onun kazancının 
neredeyse iki katı olmuştu. (kanıksama) 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Zihnimiz, gördüğümüz parçalardan anlamlı bir bütün oluşturmak için boşlukları tamamlayan bir “duvar ustası” gibi çalışır. (11) 
Eğer ki gözlerimizden gelen bilgi yeterli değilse yani boşluklar, 
kapatılamayacak kadar fazla ise bu kez etraftaki anlamlı şeylerden yola çıkarak eksik gördüğümüz ya da anlamlandıramadığımız şeye dair anlamlı bir fotoğraf oluşturmaya çalışırız. (111) Buna da “bağlama göre algı şekillendirmesi” denir. (IV) Örneğin bir 
şeyin ne kadar açık renkli olduğunu belirlemek için onu arka planıyla kıyaslarız, eğer çevresindekilerden daha koyuysa koyu renk 
olduğunu, daha açıksa açık renk olduğunu varsayarız. (V) Dolayısıyla gözümle gördüm, öyleydi dediğimizde bile algılarımıza 
tam güvenmemek esas olmalıdır. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde uyarı anlamı 
vardır? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


(1) Adına sanatkâr dediğimiz bazıları bir boşluğa ellerini sokuyorlar ve oradan sesler, renkler, cümleler çıkarıyorlar. (11) Sonra o 
boşluktan çıkardıklarını yan yana diziyorlar, kimsenin dizdiğine 
benzemeyen cümleler ortaya çıkıyor. (111) Onların büyük bir boşluktan bulup getirdikleriyle bir bakıyoruz bizim hayatımızın küçük boşlukları doluyor, anlamsızlıklarımız anlam kazanıyor. (IV) 
Sanki ölümlü bir fani olduğumuz gerçeğinin varlığımıza eklediği 
o kurt yeniği gibi girintili çıkıntılı eksiklikleri tamamlayabilmemiz 
için gönderiliyor onlar. (V) Bizim için önemli olanlar onlar için 
önemli değil, bir yanlarıyla sanki bir başka âlemde yaşıyorlar. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi eserlerin öz- 


günlüğüyle ilgilidir? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Küçük Prens ilk bakışta kahramanları, kitap kapağı, çizimleriyle bir çocuk kitabını andırsa da hemen ilk sayfasından itibaren 
öyle olmadığını anlıyorsunuz. (11) Karşısına çıkan karakterlere 
yaklaşımı, evrensel “saflığı” Exupery'nin ufaklığını eşsiz bir masal kahramanı hâline getiriyor. (111) Eserin dili yalın ve akıcı, hikâye sürükleyici, çeviri güzel. (IV) Her okuyuşta okuyucusuna yeni 
kapılar açan, az sözle çok şey anlatan bir zenginliğe sahip Küçük 
Prens. (VW) Exupery'nin yalnızca yaşadığı devirde değil günümüzde de adından söz ettirmesi belki de bundandır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi yoğunlukla ilgilidir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Benim köşemde yazdığım fıkralarımın özelliğini öğrenmek istiyorlarmış. Açın, okuyun, görün ama olmaz illa ki kısa yoldan, 
zahmetsizce öğreniverecekler. Hadi sizi yormayayım bir cümle 
ile özetliyorum: “Ben; süssüz, sanatsız, şatafatsız, gösterişsiz, 
dolambaçlı yollara başvurmadan yazarım; düşünce ve duygularımı kısa ve kesin ifadelerle dile getiririm. 


Bu parçaya göre yazarın anlatımında aşağıdakilerden hangisi 
öne çıkmaktadır? 


A) Özgünlük B) Yalınlık C) Akıcılık 


D) Yoğunluk E) Öznellik 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Onun şarkılarındaki tını, renk, ezgilenen duygu beni her defasında bir yerlere alıp götürür. (11) Yıllar geçse de yitmeyen, yitirilemeyen bir dostluk andı gibi, bir yerlerde, belleğinizde filizleniverir Timur Selçuk ezgileri. (111) Onun 50. Yıl Konseri'ni izlemeye kendimi birkaç gün öncesinden hazırladığımı söylemeliyim. (IV) Müzik yolculuğunun tam da 30. yılında, TOBAV tarafından düzenlenen “Timur Selçuk'a Saygı Gecesi”nde sunulacak bir 
armağan kitabı hazırlarken kendisiyle uzun uzun konuşmuştum. 
(V) Arşivinin bir ucuna, fotoğraflarına göz atmış; annesi Şehime 
Erton ile “oğul Timur Selçuk”u konuşmuştuk günlerce, Bebek'teki evinde. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kalıcılık vurgusu yapılmaktadır? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


(1) Atasözlerinin sözcükleri ve dizilimi kalıplaşmıştır, değiştirilemez. (II) Atasözlerinde genellikle benzetmeli, mecazlı bir anlatım söz konusudur. (111) Bir kısım atasözleri gerçek anlamlıdır. (1V) 
Şiirsel bir anlatıma özen gösterildiğinden atasözlerinin pek çogu devrik cümlelerle kurulmuştur. (V) Çoğu da geniş zaman kipiyle kurgulanmıştır. 


ki atasözlerinden hangisi örnek olarak gösterilemez? 


A) |. cümle: Sakla samanı gelir zamanı. 

B) Il. cümle: Dağ başından duman eksik olmaz. 

C) Il. cümle: Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. 
D) IW. cümle: Gülme komşuna, gelir başına. 

E) V.cümle: Boş çuval ayakta durmaz. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Kemal Sunal filmlerinin büyük bir izleyici kitlesi olduğu su götürmez bir gerçek. (11) Bu filmlerin bazı sahnelerinde argonun 
yanı sıra türkü ve mâniler de yer almaktadır. (111) Film senaryolarının ve onun teknik bileşenlerinin, içinde üretildiği halkın kültür ürünlerinden beslenmesi oldukça doğaldır. (IV) Kemal Sunal 
filmlerinin, yetiştiği kültürü yansıtan bir sinema külliyatı hâline 
geldiği şimdilerde sanatçının oluşturduğu tiplemelerle geleneksel tipler arasında yoğun bir benzerlik olduğu artık herkes tarafından kabul edilen bir gerçek. (V) Görünen o ki neredeyse bütün Türk milleti bu filmlerle birlikte geleneksel karakterleri yeniden hatırlamıştır. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangileri ulusallıkla ilgili değildir? 


A) veli B) ll ve Il C) ll ve IV 


D) lll ve IV E)IV ve V 


(1) İlk başlarda fazla uzattı, sıkıcı geldi diye düşünüyordum. (ll) 
İlerledikten sonra merakım iyice arttı hatta bir ara öyle bir yere 
geldim ki bırakmak aklımın ucundan geçmedi. (111) Yemek yerken okudum, çay içerken, derken o akşam bitirdim. (IV) Ancak 
kitabın sonu benim için büyük bir şoktu. (V) Yıllar yıllar önce yazarın bir başka kitabını okumuş ve yine aynı şaşkınlığı yaşamıştım. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangileri sözü edilen 
eserin akıcılığıyla ilgilidir? 


A) veli B) ll ve İl C) Il ve IV 


D) lll ve IV E)IV ve V 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


I. Yaşar Kemal kadar olsun yoksulun derdini yazdınız mı? 


Il. Yaşar Kemal'in yaptığı gibi yoksulun derdini yazdınız mı? 


Bu iki anlatım arasında nasıl bir anlam farkı vardır? 


A) Birincisinde Yaşar Kemal'in yaptığı en iyi örnek olarak gösterilmektedir. 

B) İkincisinde Yaşar Kemal'in uğraşı onaylanmayan bir iş olarak 
görülmektedir. 

C) İkincisi daha kesin bir yargı niteliği taşımaktadır. 

D) Birincisinde Yaşar Kemal'in, yoksulun derdini en çok dile getiren yazar olduğu belirtilmektedir. 

E) Birincisinde Yaşar Kemal'in çabası onaylanmakla birlikte yetersiz bulunmaktadır. 


Çatışan iki görüş söz konusu olduğunda objektifliği korumaya 
yansızlık denir. Yansız yargılar nesneldir. Taraf tutmadığı için güvenilirdir. 


Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılan yan tutmama ilkesine uygun bir yargıdır? 


A) Eşit işe eşit ücret uygulamasına karşı çıkan doktorlar maaşlarının diğer memurlarla aynı olmasına haklı itirazlarını belirttiler. 

B) Piknikteelmaların eşit sayıda dağıtılmasına Aykut herkesten 
iki kat fazla kilosunu göstererek karşı çıktı ki bence doğru 
yaptı. 

C) Fabrikamız, kazanca göre artan genel vergi düzenlemesinden zararlı çıktığını belirterek gerçek hakkını arıyor. 

D) Ağabeyim kurada kendine düşen kuzey cephe eve haklı olarak itiraz etti. 

E) İki köyden her biri, hayvan otlatma alanları olan ortak mera üzerinde kendisinin daha fazla hakkı olduğunu savunuyor. 


Selam ver. Hane içinden başlayarak komşuya, mahalledekilere, 
etrafa... Gülümse. Çocuklara... Asık suratlı insanlara... Israrla! Görünmez saydığımız çöp görevlilerine, sokakları süpürenlere, işçilere... Bir insanın gülümseme vesilesi ol. Kâğıtlara olumlu cümleler yazıp bir yerlere bırak mesela. Ya da bir kalp ör, dik, yap; 
içinde iyilik notuyla as bunları ortalığa. Markette bir deterjan üstüne, asansöre, ağaçlara, parklara, duraklara, içinden neresi ge- 


lirse oraya... 


Bu parçadaki altı çizili yerlerde aşağıdakilerden hangisi vardır? 


A) Sayıp dökme B) Hayıflanma C) Gerekçe 


D) Düşsel ögeler E) Yan tutma 


(1) Orhan Kemal'i sevdiren ve günümüze getiren hiç şüphesiz dilidir. (11) O, romanlarında gereksiz hiçbir kelimeye yer vermez. 
(III) Karakterler, kendi ruhsal durumlarını ya kendileri söyler ya 
da yalnızca davranışlarıyla hissettirir. (IV) Sanatçı, bir kamera tarafsızlığıyla tüm karakterleri seyredip bize aktarır. (V) Orhan Kemal romancılığı, işte bu yönüyle sinemaya yakındır, film izler gibi okunur. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi durulukla ilgilidir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Emekliliğini isteyen emektar inşaat ustasına patronu, son bir 
iyilik olarak bir ev daha yapmasını rica etti. (11) Usta baştan savma bir işçilikle, kalitesiz malzemelerle istemeye istemeye yaptı 
evi. (111) İşi bitirdiğinde patronu evi gözden geçirmek için geldi 
ve ustaya yaptığı evin anahtarını uzattı. (IV) Ona “Bu ev senin!” 
dedi. “Yıllarca verdiğin emekler için sana benden bir hediye!” 
(V) Marangoz o sırada içinden şunları geçirdi: “Keşke evi böyle 
üstünkörü yapmasaydım!” 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hayıflanma 
anlamını içeren bir ifade bulunmaktadır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Bazı kişiler kendilerine dıştan gelen olumsuzluklardan hiç etkilenmedikleri için çevresine olumsuz etkisi kaçınılmaz sinirli insanları görmezden gelirler. 


Bu cümle aşağıdaki hangi iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâlidir? 


A) e Sizediıştan gelen olumsuz psikolojik etkilere açık mısınız? 
e Sizi derinden etkileyecek travmalara karşı koyabilirsiniz. 
B) e Olumsuz davranışların etkisini iyi bilen insanlar vardır. 
e Butür insanlar kendi hislerini daha iyi anlamlandırabilir. 
C) e Neyapılırsa yapılsın çevresine zararı engellenemeyen sinirli insanlar vardır. 
e Kendilerine dıştan gelen olumsuzluklardan hiç etkilenmeyenler, bu tip insanları yok sayarlar. 
D) e Olumsuz durumlardan kaçınılmaz bir şekilde etkileniyoruz. 
e Bazı kimseler her halükarda insanın moralini bozuyor. 
E) e Dıştan gelen olumsuz etkiler iç yıkımlardan daha az tehlikeli 
e Bazıları çevreden yönelen karamsarlık veren gelişmelere 
aldırmaz. 


(1) Fransız Yeni Dalgası”nın en büyük yönetmenlerinden François Truffaut'nun Hollywood'un İngiltere'den transfer ettiği “gerilim sineması”nın usta ismi Alfred Hitchcock ile yaptığı nehir söyleşi kitabı Hitchcock & Truffaut, uzun bir aradan sonra Türkçeye 
bir kez daha çevrildi. (11) Şüphesiz, sinemayla amatör ya da profesyonel olarak ilişki kuran ya da bir şekilde bu sanat dalına ilgi 
duyan okur için güzel bir haber diyebiliriz. (111) Dünyada ve Türkiye'de yayımlandığı dönemde oldukça ses getiren ve defaatle 
baskı yapan bu kitap, iki uzak diyarda yaşayıp ortak bir tutkunun 
peşinden giden meslek erbabı iki yönetmenin yaptığı ve her ülkede, her devirde okunacak güzel bir sohbet tadında. (IV) Hitchcock kendisine hayran bir yönetmene neyi, neden, nasıl çektiğini, film yapımının pratik çözümlerini dolaysız bir şekilde aktarıyor. (V) Sinemanın her yönüne dair derin ve çarpıcı fikirlerin 
okura aktarıldığı bir çalışma olması nedeniyle de hâlâ güncelligini koruyor. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi evrensellikle 
ilgilidir? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


(1) Karlı günlerin ardından şehrin üzerine çöken sis tabakası, İstanbul'un üzerine ipek liflerden örülmüş, beyaz bir banyo kesesi seriverdi. (l1) Yedi tepeli şehrin en tepesine çöken beyaz saç 
topuzu nedeniyle Çengelköy zar zor ayırt ediliyor. (111) İlkin bogucu görünen fakat zaman geçtikçe rahatlatan bu kış manzarasında deniz mavi ve gri arasında sıkışıp kalmış. (IV) Böyle havalar, İstanbul'da karada ve denizde en çok trafik kazasının yaşanma nedenlerinden. (V) Görme mesafesi bazen on metreye düşebiliyor çünkü; sonra gelsin kazalar, trafikte tıkanmalar... 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde düşsel ögelere yer verilmiştir? 


A) veli B) ll ve Il C) ll ve IV 


D) lll ve IV E)IV ve V 


(1) 333 Projesi, bizi 3 ay boyunca sadece 33 parça kıyafetle idare etmeye davet eden minimalist bir başkaldırı hareketi. (11) Bu 
hareketi ilk duyduğum zaman, yemin ederim heyecandan kalbim yerinden fırlayacaktı çünkü bu tam da denemek istediğim 
bir şeydi. (111) Normalde, daha az eşya ve kıyafetle yaşamak adına zaten daha az satın almaya başlamıştım da tam anlamıyla minimal bir yaşam tarzına çok uzaktım. (IV) Bu projeyi uygulamak 
istememdeki asıl amaç, öncelikle kendimi denemek. (V) Hani 
derler ya boyunun ölçüsünü almak, işte ondan... (VI) Bakalım 
yapabilecek miyim, ya da yaparken kendimi nasıl hissedeceğim. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir deyim 
kendinden önceki cümlede geçen bir sözü açıklığa kavuşturmaktadır? 


AYI B) ll C) IV D)V E) Vİ 


Cümle Anlamı ve Yorumu 


Bilgi: 
Yazı içinde cümleler birbirine “bağlayıcı ögeler”le bağlanır. Bir 


metin bilim uzmanı, “bağlayıcı ögeler”i kendine göre şu şekilde 
gruplamıştır: 


pere Bram İİ 
e mk 7 YE pe e e 7 melce e İk | 
Kancalar Çiviler Mızraklar 


Kendinden sonraki cümleye zamirle ya da sıfat- 


Kendinden önceki cümleye zamirle ya da sıfat- 


Bulunduğu metin dışında başka bir metne 


e e 


la bağlama ya- la bağlama ya- sözcük türünden 
par. par. bağımsız bağla- 
Şe ep şi li e pe e ea lee ? 
ma yapar. 
Metin: 


Sık şarj edilen pillerin ömrü kısaldığı için bazı dizüstü markaları 
pil ömrünü uzatmak için özel bir yazılım kullanarak pili sadece 
yüzde 80 oranında şarj ediyor. Şehir içi kullanımda bu çok pratik bir yöntem. Sonuçta işte, ofiste ve kafede bilgisayarı prize takıyoruz. Bir toplantı veya sunuma giderken çantanız hafif olsun 
diye şarj cihazınızı yanınıza almadığınız anlar oluyor. O zaman 
da yüzde 80 dolu olan pil bir-iki saatlik toplantıda işinizi fazlasıyla görüyor. Bununla birlikte şehir dışı veya yurt dışı seyahate 
giderken veya bilgisayarı tatilde yanınıza almak istediğiniz zaman yüzde 80 şarj limitini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu da 10- 
15 günlük tatil süresinde pil kullanım süresini uzatır. 


Bu metinde altı çizili sözcükler 


I. kanca, 
Il. çivi, 


IN. mızrak 


türü bağlayıcı öge gruplarından hangilerine girer? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


D) | veli E) Il ve lil 


6. 


İvme, zamanla artma ya da azaltma demektir. 


(1) Çocukluk yıllarının favori oyunlarından biri olan karton kutulardan çeşitli objeler yapma, Avustralya'da eğlenceli bir etkinligin doğmasına yol açmış. (11) Katılımcılar haftalar öncesinden 
hazırlanmaya başlıyor; karton kutulardan zırh, silah, taşıt, canavar ve hayvan figürleri gibi bir takım eşyalar üretiyor; sonra bu 
üretimlerini kuşanarak ya da taşıyarak festival alanına gidiyorlar. (111) Eğlence başladığında, savaş meydanını hatırlatacak bir 
görüntü ortaya çıkıyor. (IV) Ancak bir farkla: Bu savaş alanından 
neşeli sesler yükseliyor. (V) Katılımcılarının her geçen yıl arttığı 
etkinlikte, üretilen tüm karton eşyalar tamamen parçalanana 
kadar eğlence devam ediyor ve buna “Boxwars” diyorlar. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ivme anlamı 
vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


O 


Paragraf 


Herhangi bir olayı, durumu, düşünceyi, kavramı veya varlığı 
anlatan cümleler topluluğuna paragraf denir. 


Paragrafta Konu — Ana Düşünce 
Paragrafta Konu 


Yazarın paragrafta ele aldığı düşünce, olay ya da duruma 
paragrafta konu denir. 


Paragrafta Başlık 


Paragrafta başlık, parçada işlenen konunun özeti niteliğindedir. Yani parçanın konusunu çözdükten sonra 


mesele kalmıyor. Başlık, parçanın içeriğini tümüyle kapsayıp 
konunun sınırlarını belirler. 


Paragrafta Ana Düşünce 


Paragrafta ana düşünce, yazarın okuyucuya vermek istediği mesajdır. 


öLüM öZETİ 


Paragrafta Yardımcı Düşünce 


Şöyle bir baktığımızda birçok şeyde bir ana etken, bir de yardımcı etkenler vardır. Ana karakter, yardımcı karakterler... 
Ana yol, ona ulaştıran yardımcı yollar, tali yollar... İşte paragraf da böyle: Paragrafta bir ana düşüncemiz var; yazar 
ne anlatmak istiyorsa o cümleyle verir, anlatır. Bir de yardımcı düşünceler var. Bazen okuru ana düşünceye götürür, bazen ana düşünceyi pekiştirir, açıklar, destekler, örnekler... Nitekim iyi hazırlanmış her paragrafta öyle ya da böyle bir ana 
düşünce, birden fazla da yardımcı düşünce bulunmaktadır. 
Yardımcı düşünce soruları genel olarak olumsuz biçimdedir. 
Hangisi çıkarılamaz, getirilemez, söylenemez... gibi. 


Paragrafta Yapı 


Bir paragraf, kendi içinde bütünlük oluşturmalıdır. Ele alınan 
konu, düşünce ve duygu belirli bir biçimde ortaya konmalıdır. İşte bu bütünlüğün sağlanması yapı başlığı altında ele 
alınır. 


Giriş Cümlesi 


Paragrafın ilk cümlesidir. Konu, giriş cümlesiyle başlar. Yani 
bu cümlede, önceki cümleye bağlayan herhangi bir söz, açıklama, bağlaç vs. bulunamaz. 


SeslüM ÖLENİ , 
# 


Gelişme Bölümü 


Paragrafın giriş ve sonuç cümleleri dışındaki cümleler, gelişme bölümünü oluşturur. 


Gelişme bölümü, giriş cümlesinde ele alınan konunun çeşitli yollarla açıklandığı bölümdür. 


Sonuç Cümlesi 


Paragrafın son cümlesidir. Sonuç cümlesi, paragrafın anlamca toparlandığı, bağlandığı cümledir. 


Anlatım Teknikleri 


Paragraf yazarının, duygu ve düşüncelerini aktarırken kullandığı yöntemlere “anlatım teknikleri” denir. 


Betimleme 


Varlıkların niteleyici özellikleriyle anlatıldığı yazılardır. 


Öyküleme 


Olay anlatımıdır. Olayların yer, zaman ve kişilere bağlı olarak oluşturulması tekniğine öyküleme denir. 


Açıklama 


Yazar, okuru bilgilendirmek, ona bir şeyler öğretmek istiyorsa bu anlatım tekniğine başvurur. 


Tartışma 
Farklı iki görüşten birini çürütüp diğer düşüncenin doğruluğunu savunarak anlatmaya tartışma denir. 


Karşılaştırma 


İki kavram, varlık veya olayın benzer veya farklı yönleriyle ortaya konmasına karşılaştırma denir. 


Örneklendirme 


Bir düşünceyi inandırıcı kılmak için o düşünceyi destekleyen 
örneklere başvurulmasına örneklendirme denir. 


Tanık Gösterme 


Yazarın, ileri sürdüğü görüşü kanıtlamak için konuyla ilgili birinin ismini söylemesi ve bu kişinin sözünü aktarmasına tanık gösterme denir. 


Tanımlama 


Bir varlık, kavram ya da olayın ne olduğunun açıklanmasına 
tanımlama denir. Tanımlamada “Bu nedir?” sorusuna cevap 


aranır. 


O 


Benzetme 


Aralarında ortak özellik bulunan iki varlık ya da kavramdan 
zayıf olanın güçlü olana benzetilerek anlatılmasına benzetme denir. 


Kişileştirme 
İnsana özgü niteliklerin, insan dışındaki varlıklara aktarılmasına kişileştirme denir. 


Birinci Kişili Anlatım 
Yazar, anlattıklarını kendi bakış açısıyla anlatır. “Benli” ya da 


“bizlli” anlatım vardır. Bu anlatıma “kahraman bakış açısı” da 
denir. 


Üçüncü Kişili Anlatım 
Yazar, olayları dışarıda duran, tarafsız bir gözlemci edasıyla 
anlatır. Buna “gözlemci bakış açısı” da denir. 


İlahi Bakış Açısı 


Bu bakış açısında yazar, olayların gelişiminden hareketle kahramanların ne düşündüğünü ne hissettiğini, gelecekte neler 
yapabileceğini ortaya koyacak kadar ileri düzey bir anlatıma 
başvurur. Tanrısal ya da hâkim bakış açısı şeklinde de karşımıza çıkabilir. 


öLüM ÖZETİ 


Yineleme 


Aynı ya da farklı cümlelerde söz ya da söz öbeklerinin tekrarlanmasıdır. 


Sessel Yineleme 


Anlatımın etkisini güçlendirmek için bir ekin art arda tekrarlanmasıdır. 


Niteleyici Sözcük 
Niteleme sıfatı varsa niteleyici sözcük yani nitelendirme var 
demektir. 


Varlıkların Devinim Hâlinde Olması 


Yazarın anlattığı varlıkların hareket hâlinde olmasına devinim hâlinde olma denir. 


Gözlem 


Yazarın, çevrede gördüklerini anlatmasıdır. Senin gözünde 
de canlanıyorsa bu, gözlemdir. 


Paragraf 
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| SSORUZ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 25'e yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2019 TT'de çıkmıştır. 


Sanatın ne olduğunu anlamak için sanatçıya hangi gözle bakıldığının da 
akılda tutulması gerekir. Sanat kendi başına ortaya çıkmaz. Özgür ve ya- 0 Paragrafı oku 


ratıcı özneden değil, kurumsal projelerden üretilen sanat, uzun ömürlü 
olamaz. Büyük sanat, kavramsal ve pratik iktidarın uzağında, sanatçının 


kanatları altında ama yüksek düşünceyle yeşerir. Ki bir sinemacıya ba- İT Seçenekleri oku 


karak şairin kim olduğunu, bir heykeli izleyerek düşünürün nasıl davranması gerektiğini daha kolay kavrayabiliriz. 


Bu parçadan sanatla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabi- 


N çözüm 


A) Sinemave şiirle kendini gösterdiğine 


B) Kurumsal projeler sayesinde üretildiğine “Sanat kendi başına ortaya çıkmaz.” denilmiş ikin- 


ci cümlede. İlk cümlede de sanatçının akılda tutulması... Yani cevap E'dir. 


C) Özgür ve yaratıcı düşünceleri dile getirdiğine 
D) Düşünürlerin teorik saplantılarını yansıttığına 


E) Sanatçıdan bağımsız olarak ortaya çıkmadığına Cevap E 


VW NASIL çözünür 


& İlk soru tipi ile bire bir aynıdır. Parçada geçen cümle- 


4 NASIL çözüme 


X Cümle içerisindeki kelimelere farklı anlam yüklememeliyiz. Parçada geçtiği hâliyle almalıyız. Ayrıca cümlenin taşıdığı anlam çerçevesi dışına çıkarak farklı bir 
yargıya ulaşmamalıyız. 


leri dikkate alarak ulaşılabilecek yargıları bulmalıyız. 


Ayrıca dikkat çekmeye yönelik olan “en önemli özel- 


liklerinden biri de” gibi ifadelere önem vermeliyiz. 


X Metin içinde geçen bazı ifadelerin yakın anlamlısının 
seçenekte olması, o seçeneği cevap olarak düşündürmemeli. 


& Yine sözcük tarama yöntemi ile metinde önemli olan 


bölümler belirlenir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Edirne demek, Selimiye Camisi demektir. Selimiye, şehre öyle 
hâkim ki önce o karşılıyor sizi. Ta uzaktan bütün varlığı ile o görünüyor. Şehir onun arkasına takılmış. Sultan İkinci Selim'in hayalinde canlandırıp Sinan'dan istediği eser de sanırım tamamen 
buydu. Sinan bu isteği kendi gönlü, bilgi ve yeteneğiyle birleştirince işte Selimiye. Sinan'ın yaşamının son demlerindeki fakat 
sanatının en üst basamağındaki eseri. İkinci Selim'in dünya durdukça ayakta kalmasını istediği Selimiye, işte böyle bir şahlanış 
içinde, bir muhafız duruşunda Edirne'yi beklemektedir. 


Bu parçadan Selimiye Camisi'yle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir? 


A) Yapımının çok uzun zaman aldığına 

B) Ülkenin hâlen en büyük camisi olduğuna 
C) Dış etkenlerden dolayı zarar gördüğüne 
D) Malzemelerinin zamanla yıprandığına 

E) Edirne kentiyle özdeşleştiğine 


Teorilerin ve kavramsal soyutlamaların ötesinde sanatçı dediğimiz kişilik, eserine sinmiş hâlde bütün gerçekliğiyle karşımıza dikilir. Meyveyi anlamak için ağaca bakmaya benzer bu. Hemen 
her devirde bir kahraman kimliği de taşıyan sanatçı tipi, modern 
çağlarda böylesi yüklerinden arınmış neredeyse saflaşmıştır. Bir 
ideolojiye, kitlesel ereğe, sanat dışı herhangi bir hedefe bağlı 
kalmaksızın tamamıyla kendi alanına yoğunlaşan sanatçı, sanat 
denilen karmaşık meseleyi de berraklaştırır, şahsında temsil eder. 
Bu durum; özgürlük, yaratıcılık, özgünlük gibi zor konuları da içerir. Çünkü sanatçı kendi sanatına ve kişiliğine bağlı kalabildikçe 
özgür, yaratıcı ve özgündür. 


Bu parçadan sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir? 


A) Yapıtlarında kahramanlarını yücelttiğine 

B) Sanat dışı hedeflerine sanatıyla ulaştığına 

C) Sanatıyla ve yapıtıyla bütünleşmiş olduğuna 
D) Modern çağın ideolojilerini dile getirdiğine 
E) Özgünlük arayışında zorluklarla karşılaştığına 


Bir milletin bütün duygu ve düşünce hazinesi, dil kabına veya 
kalıbına dökülür ve bu dil kabı ile yerden yere, kuşaktan kuşağa 
aktarılır. Yazı, dilin sesini kaybeden bir araç olarak dilin bir parçasıdır fakat kültür, söz ile bir millet arasına yayılır. Dil, kültürün 
kuşaklar arası iletişimini sağladığına göre, bir milletin dil ile ifade ettiği sözlü, yazılı her şey de kültür kavramına girer. Sabahtan akşama kadar evde, sokakta, çarşıda, iş yerinde konuşan 
halk, farkında olmadan dil tarlasını eker biçer. 


Bu parçadan dille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 


A) Kültürün taşıyıcısı olduğuna 

B) Günlük yaşayışı kolaylaştırdığına 

C) Milletlerin gelişmesini sağladığına 
D) Yazıyla aynı işlevi yerine getirdiğine 
E) Nesillerin bilinçaltını oluşturduğuna 


Cenap Şahabettin'in hayal gücü, kâinatta cansız hiçbir şey bırakmamanın, cansız bilinen her şeyi canlandırmaya çalışmanın, her 
şeyde bir hayatın varlığını kabul etmenin peşinde idi. Bunda darlığa ve monotonluğa düşmeden başarı kazanabilmek ise hayal 
gücünün geniş ve zengin imkânları ilemümkün olabilir. Gerçekten onun, dokunduğu her şeye yeni renkler veren, onu ta derinliklerinden ve istediği tonda ışıklandıran ve bizim alıştığımızdan 
bambaşka bir şekilde gösterebilen, aydınlık ve gür bir hayal gücü vardır. Geceler, mevsimler, duygular ve eşya onun parmaklarında ayrı bir âlemin renkleri ile görünürler. 


Bu parçadan Cenap Şahabettin'le ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir? 


A) Kullandığı imaj ve hayallerin devrinin çok gerisinde kaldığına 


B) Eserlerini alışılmamış bir dil ve anlatımla oluşturduğuna 


C) Dönemindeki sanatçılarla sürekli mücadele içinde olduğuna 


D) Sıra dışı konuları realist bir yaklaşımla işlediğine 


E) Özgünlüğünün, canlı ve zengin hayal dünyasından kaynaklandığına 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Futbol her ne kadar bir oyun olarak görülse de tekstil, inşaat veya otomotiv gibi başlı başına bir sektör. Üstelik en az onlar kadar devleşen bir sektör. Futbolcusundan malzemecisine, yöneticisinden menajerine çok sayıda insanı istihdam ediyor. Kulüplerde birer şirket gibi faaliyet gösteriyor. Hisseleri borsada işlem 
görüyor. Bazen değer kazanıyor, bazen değer kaybediyor. Diğer 
sektörlerde olduğu gibi futbolda da ithalat ve ihracat yapılıyor. 
Ayrıca birçok sektörü de doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebiliyor. 


Bu parçadan futbolla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir? 


A) Spor dalları içinde en kârlı sektör olduğuna 

B) Ülkemizde yeterince gelişme imkânı bulamadığına 

C) Altyapıya daha çok önem verilmesi gerektiğine 

D) Oyun olmasının dışında ticari yönünün de bulunduğuna 
E) Heryaştan insanı peşinden sürüklediğine 


Sevgi yaşanan bir şeydir. Erich Fromm, eserinde sevmenin bir 
sanat olduğunu ve bunun insan hayatında disiplinle devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Ona göre “sevgi, sevdiğimiz şeyin yaşaması, gelişmesi için duyduğumuz etkin ilgidir.” Mesela annenin çocuğuna bakması, onu koruması, yedirmesi, içirmesi bu ilginin en açık örneğidir. 


Bu parçadan sevgiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir? 


A) Yalnız insanlara özgü bir duygu olduğuna 
B) İlgiyle birlikte yaşama geçip somutlaştığına 
C) Çıkara dayalı olmasının olası olmadığına 

D) Birçok sorunu çözmeye yetebileceğine 

E) Tüm kavramlara yakınlığı olduğuna 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Kendimi özellikle 19. yüzyıla ait gibidüşünüyorum. Gerçi çağdaş 
yazarları okuyorum ama daha çok, geçmişe ilgi duyuyorum. Büyük ihtimalle bunun nedenlerinden biri, geçmişi değiştiremeyeceğimiz gerçeği. Eninde sonunda geçmiş; bir anı, bir rüyadır. Kendi geçmişimi hatırladığım ya da geçmişle ilgili ilginç bulduğum 
şeyler okuduğumda kendi geçmişim sürekli değişiyormuş gibi 
geliyor bana. Birçok yazara, kendi dillerinin ya da geleneğin parçası olan yazarlara, çok şey borçlu olduğumu düşünüyorum. Dil, 
kendi içinde bir gelenek, ben de bunun bir parçasıyım. 


Bu parçadan, parçanın yazarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılabilir? 


A) Geçmişle hesaplaşmak, onu değiştirmek istediğine 
B) Modern yazarları okumaktan zevk almadığına 

C) Gelenekle arasında sıkı bir bağ kurduğuna 

D) Çoğunlukla geçmişe dair yazılar yazdığına 

E) Kendi geçmişini sürekli sorguladığına 


Önceleri esneme, insanın yorgun olduğu zamanlarda kandaki 
oksijen miktarını artırmak için vücudun yaptığı bir solunum sistemi refleksi olarak düşünülüyordu. Yapılan deneylerin sonunda, esnemenin, solunum olayına kısa bir destek verdiği, ancak 
onun önemli bir fonksiyonu olmadığı tespit edilmiştir. Dersler- 
de canı sıkılan öğrencilerin değil de canı sıkıldığı hâlde uyumamaya çalışanların daha çok esnedikleri gözlemlenmiştir. Bu, kandaki oksijenle ilişkisiz bir örnektir. Bir diğer görüşe göre de sınava girecek bir öğrencinin veya yarışa girecek bir atletin çok esnemesinin sebebi, organizmanın kendini sakinleştirmesidir. Ama 
bunun da kesin olduğu söylenemez. 


Bu parçadan esnemeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir? 


A) Alışılmış bir solunum sistemi refleksidir. 

B) Bünyenin kendini sakinleştirme etkinliğidir. 

C) Dikkati dağılanların dikkat toparlamasına yarar. 

D) Kandaki oksijenin kullanılabilirliğini ayarlamak içindir. 
E) Nedenitam olarak aydınlığa kavuşturulamamıştır. 


Paragraf 


&Ç SORU vene 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 30'un üzerinde soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2014 YGS'de çıkmıştır. 
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| SSORUZ 


Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, eğer e-devlet şifreniz varsa 
size ailenizin geçmiş kayıtlarını sunuyor. Bu vesileyle, değil annenizin an- gi Paragrafı oku 


neannesinin annesini daha gerisini de takip edebiliyorsunuz. Baba tarafınız nereden geliyor, kim kaç doğumlu, hangi tarihte ölmüş, nerenin nüfu- 


suna kayıtlı, yerleşim biriminin adı neydi, bir bir inceleme fırsatını bulu- İzi Seçenekleri oku 


yorsunuz. Eğer kendinizi aile ağacının son dallarından birisi olarak görüyorsanız oradan gövdeye, köke kadar inmeye çalışıyorsunuz. Ancak geçmişte bu tür kayıtların çok yaygın olmadığı düşünülürse o kadar da eski- 


lere gitmeniz imkânsız. Osmanlı Arşivlerinde daha derin bilgiler var mıdır? bie il 
Sanmıyorum. Anlayacağınız, dört beş kuşak geriye gitmekle sınırlısınız. ÇO / U Mm 


Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 


Osmanlı Arşivleri ile e-devlet şifresinin ilgisi yok 
(B). Soyağacı çalışmaları ile Osmanlı'nın sadece arşiv ve soy ilişkisi var ama çalışma ilişkisi yok (C). 
Müdürlüğün yaptığı paylaşımların yetersizliğine 
dair bir bilgi yoktur (D). Bütün özel bilgilere ulaşım sağlanmamaktadır (E). Çıkarılabilen tek seçenek A'dır. 


A) E-devlet şifresi olan vatandaşlar, sistem üzerinden soyağaçlarına ula- 


şabilmektedir. 


Osmanlı Arşivlerindeki derin bilgilere ulaşmak için e-devlet şifresi 


almak yeterlidir. 


Soyağacı oluşturma çalışmaları Osmanlıdan bu yana düzenli olarak 


yapılmaktadır. 
Cevap A 


Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yaptığı paylaşımlar yetersizdir. 

Vatandaşlar ailelerine ait bütün özel bilgilere e-devletten ulaşabilmektedir. 


X Metinde olmayan bir bilgiyi, doğru olsa bile, metinde 
varmış gibi soruyu çözmemeliyiz. 


& Butip sorularda metinde önemli görülen sözlere ve 


seçilen bu sözlerin bir arada olduğu seçeneklere yogunlaşılır. 


X Metnin içerisinde yer alan bir kavramın aynen seçenekte yer alıyor olması, bizi doğru sonuca götürmesi 
için yeterli bir sebep değildir. O kavramın, seçenek ile 

metinde aynı anlamda kullanılıp kullanılmadığına bakmalıyız. 


J Seçeneklerde, “tek, sadece, yalnızca” gibi ifadeler var- 


sa o kısımların özelleştirildiğini hatırımızda tutarak soruyu cevaplamaya çalışalım. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Dil deyince, konuşulan ve yazılan bütün sözcük ve cümleler anlaşılır. Halk, günlük hayatında sözcükleri kökenlerine göre ayırmaz. Onu ilgilendiren, sözcüklerin anlamı ve iletişimde işe yaramasıdır. Bir bakkal dükkânında veya berberde on dakika oturup 
halkı dinleyerek hangi sözcükleri kullandıklarını belirleyebilirsiniz. Gerçekten dil, insanı öteki yaratıklardan ayıran konuşma yeteneğinin, düşünüleni, duyulanı ayrıntılı bir biçimde açığa vurabilme gücünün adıdır. Biz, bunun için, konuşmayan kimselere 
“dilsiz” diyor, herhangi bir nedenle söz söylemeyecek duruma 
gelmeyi de “dili tutulmak” deyimiyle anlatıyoruz. 


Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 


A) Halkın dili, doğal yaşam içinde kendiliğinden oluşur. 
B) Dil öğrenmenin tek yolu halkın arasına karışmaktır. 
C) Dil, insanın ayrıcalığını oluşturan önemli bir araçtır. 
D) Dilin etkisi, deyimlerin kullanılmasıyla artar. 

E) Az konuşan insanlar, dilin inceliklerini bilemezler. 


Bizde fuardan fuara ancak gerçekleştirilen yazar-okur buluşmalarını özellikle Batı'da sık görüyoruz. Yayınevleri, kültür sanat kurumları, dernekler ve üniversiteler yazarlarla okurlarını kültür 
atmosferinde bir araya getiriyorlar. Kitabı satmaktan çok onun 
atmosferine dâhil olmak amaçlanıyor. Sonra da yazar imza atıyor. Bağlam böyle kurulduğunda söz vasıtasıyla eşit bir yol açılmış; yazar, kitap adına sözünü paylaşmış; okur, dilerse kitap imzalatma hakkına kavuşmuş oluyor. Sayısı hiç önemli değil, ister 
bir isterse yüzlerce kitap imzalanmış olsun. Önemli olan okurun 
ve yazarın tadacağı atmosfer etkisi. 


Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 


A) Yeni çıkan kitapların tanıtımının en etkili yolu, yazar-okur buluşmalarıdır. 

B) Bizdeki yazar-okur buluşmaları büyük yayınevlerinin katkılarıyla düzenlenmektedir. 

C) Batı'da neredeyse her kitap fuarında yazar-okur buluşmaları düzenlenmektedir. 

D) Batı'daki yazar-okur buluşmalarının amacı satıştan çok kültürel ortam oluşturmaktır. 

E) Batı'daki kitap fuarlarında yazarlar, önce imza atmakta sonra da konferans vermektedir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


1950'li yıllarda doktorlar, bir insanın 1 millik mesafeyi 4 dakikanın altında koşmasının imkânsız olduğunu, bu sürenin altına indiği takdirde vücudun buna dayanamayıp o atletin fizyolojisinin 
bozulacağını iddia etmişler. Atletler, bu dakikanın altına inme- 
nin mümkün olmadığına inanmışlar ve uzun bir süre de öyle olmuş. Ne var ki 1954'te bu görüşe inanmayan bir atlet çıkmış ve 
1 mili 4 dakikanın altında koşmayı başarmış. Bu kişi Roger Bannister. İşin garip tarafı bundan bir yıl sonra tam 153 atlet, 1 mili 4 dakikanın altında koşmayı başarmış. Kısacası önce bir kişi çıkıp zihinlerdeki duvarı yıkmış, sonra da diğerleri yıkılan o duvarın üzerinden geçip gitmişler. 


Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 


A) Roger Bannister, atletizmde dünyanın tanıdığı en başarılı 
sporcudur. 

B) Günümüzde eskiden olduğu gibi başarılı sporcular yetişmemektedir. 

C) Geçmişe nazaran atletizm sporu günümüzde daha gelişmiştir. 

D) İyi bir atlet olmak için insanüstü gayret göstermek gerekir. 

E) Zihinlerdeki tabunun yıkılması birçok başarıyı da beraberinde getirir. 


Çocuklar, bir gül gibidir ancak güllerin de dikenleri olduğu muhakkaktır. Doğaldır ki bizler de bu gülün güzelliğini görüp mutlu 
olduğumuz gibi dikenlerine de katlanmak zorundayız. Eğer biz 
sürekli dikenlerin batmasından yakınır, gülün güzelliğini görmezsek goncayı kendimize küstürürüz. Hiç kimse olumsuz davranışlarının sürekli gündeme getirilmesini istemez, insanlar olumlu 
tavırlarının da görülmesini, övülmesini ister. Bu şekilde çocukların da iyi davranışlarını görmek, dikkate almak ama olumsuzluklarını da uygun zaman, koşul ve şekilde uyarılarda bulunarak 
düzeltmek gerekir. 


Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 


A) Güzel davranışların sürekli övülmesi olumsuz sonuçlar dogurur. 

B) Doğrular nasıl takdir ediliyorsa yanlışlar da usulünce düzeltilmelidir. 

C) Çocukları her türlü aşırılıktan uzak tutmak eğitimin temelidir. 

D) Sağlıklı yetişen nesiller olumsuz davranışlardan da uzak durur. 

E) Çocukları kötü alışkanlıklardan korumak her ana babanın 
görevidir. 


Paragraf 


Her şair, salt kendi memleketinin değil, başka memleketlerin şairleriyle de dostluk, yakınlık kurmak ve onların düşünüş tarzları, kalıp yeniliklerini yakından takip etmek zorundadır yoksa hayal gücü dar bir çerçeve içinde kalır, nefesi tükenir. Bunun içindir ki günümüzde gerek bizim dergilerimizde gerekse yabancı 
dergilerde sık sık çeviri şiirlerine rastlıyoruz. Keşke dergilerimizde salt Batı çeviri şiirleri değil de Hint, Çin, Japon şiirleri de bulsak, bulsak da yeni görüşler, yeni düşünüşler edinebilsek. 


Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 


A) Başkaulusların şiir anlayışlarını öğrenmek şairlere yeni dünyaların ufuklarını açar. 

B) Şiir çevirileri, nitelikli şiirden anlayan okura bambaşka bir 
okuma zevki verir. 

C) Her yazar, ufkunu genişletmek için karşıt görüşteki yazarların yapıtlarını da okumalıdır. 

D) Şiir antolojilerinde Asyalı şairlerin yanı sıra Batılı şairlere de 
yer verilmelidir. 

E) Yabancı dillerdeki şiirlerle tanışmadıkça şairlerimiz birbirlerinin etkisinde kalacaktır. 


Çiçeklerle aynı odada uyumanın, havadaki oksijen azalacağı için 
zararlı olabileceği konusunda genel bir inanış vardır. Bu doğrudur ama sanıldığı kadar tehlikeli değildir. Gündüzleri yeterli ışık 
altında, bitkilerdeki fotosentez işlemi, bitkinin nefes almasından 
daha yoğundur. Yani ortaya fazladan oksijen çıkar ve ev bitkileri gündüzleri odanızdaki havada oksijen miktarını artırır. Geceleri ışık olmadığından ve karanlıkta fotosentez işlemi yapılamadığından nefes almaya devam eden bitkilerden çıkan karbondioksit miktarı daha çoktur. Evlerimizdeki bitkilerin gündüz çıkardıkları fazla oksijen ve gece verdikleri karbondioksit miktarı, insanın soluduğu havanın içindeki oksijen miktarı yanında o kadar 
azdır ki sağlığımızı etkileyebilmesi mümkün değildir. Ancak kapısı, penceresi hava sızdırmaz küçük bir odada, dev bitkilerle birlikte uyuma gibi bir alışkanlığınız varsa başka tabii! 


Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir? 


A) Bitkilerin geceleyin karbondioksit verdiği düşüncesi yanlıştır. 

B) Geceleyin fotosentez yapılamadığı için bitkiler ortama karbondioksit salgılar. 

C) Işık olmayan yerde bitkilerin bulundukları mekâna oksijen 
vermesi olası değildir. 

D) Evbitkilerinin olduğu odada uyumanın tehlikeli olduğu yargısı tam olarak doğru değildir. 

E) Bitkiler gece sabaha dek, gündüz ürettikleri kadar oksijen 
üretemezler. 


Kendi ülkelerindeki yasakları aşmak için deneyi Çin'de gerçekleştiren İspanyol bilim insanları, dünyanın ilk insan - maymun kimerasını oluşturduklarını söylediler. Kimera, genetiği farklı hücrelerin aynı vücutta bulunmalarına deniyor. Ekip, her türden dokuyu ortaya çıkarma imkânı bulunan insan kök hücrelerini bir 
maymun embriyosuna enjekte ettiklerini açıkladı. Hayvanları 
kullanarak organ üretmek isteyen araştırmacılar, söz konusu kimeranın önemli bir adım olduğunu belirtiyor. 


Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 


A) İnsandaki her doku kimera çalışması için uygundur. 

B) İnsan kök hücreleri en uygun maymunda yaşam olanağı bulur. 

C) Kimera çalışması organ nakli bağlamında yapılmıştır. 

D) İspanya'da organ nakli çalışmaları yasaktır. 

E) İlk kimera çalışması Çin'de oluşturulmuştur. 


Atletler niçin saat yönünün aksine koşuyor sizce? Bunun anlaşılabilir bir nedeni var. Fark ettiniz mi sağ elini kullanan insanlar, 
ayakla yapılan hareketlerde de sağ bacaklarını öncelikle kullanırlar. Bu nedenle de sağ bacakları daha güçlüdür. Sola kavis çizerek koştuklarında, sağ ayak dışarıda kalır. Özellikle kısa mesafe koşularında, pistin köşelerinde koşucular hafif içe meylederek koştukları için sağ ayağa daha çok yük biner ve koşucu bu 
kuwvetli ayağı ile sola doğru daha rahat koşar. İnsanların çoğunun sağ ellerini kullandığını bilirsiniz. Erkeklerin sadece yüzde 
5'i, kadınların ise yüzde 3'ü solaktır. Çoğunluğun rahatı düşünüldüğü için de atletler pistte saat yönünün aksi yönde koşarlar. Tabii bu durumda ve özellikle 400 metre koşularında solakların 
şansı biraz azalmış oluyor. 


Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir? 


A) İnsanların geneli sağ bacaklarını daha iyi kullandıkları için 
atletler yarışın başındaki ilk harekette sağ bacağı önde tutarlar. 

B) Kavisleri daha rahat aşmaları için atletlerin başlangıç noktası, koşu pistindeki kavisten sonraki düzlüğün ilk metreleridir. 

C) Koşusırasında atletlerin çoğunluğunda sağ bacağa daha fazla yük bindiğinden başlangıçta sağ elden güç almaya izin verilir. 

D) Atletlerin yarışlarda sola doğru hafif meyille koşmaları kendi başarıları için küçük de olsa yarar sağlar. 

E) Atletlerin saha kenarında saat yönünün tersine koşmaları- 
nın nedeni, kavisli yerlerde sağ bacaklarını daha verimli kullanabiliyor olmalarıdır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 3 soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2018 TVT'de çıkmıştır. 


Servetifünun Dönemi'nin önemli sanatçılarından Tevfik Fikret, Türk şiirinde ilk defa kelimelerin anlamlarını hatta onlardan önce seslerinin var 
olduğunu bir teknisyen dikkati ile gören ve bu olanaktan en üst derecede yararlanan bir şairdir. “Nef”1” adlı şiirinde divan şairi Nefi ile ses yarışına çıkar. Sadece bu şiirinde değil, Tevfik Fikret'in bütün şiirlerinde 
ses, anlama eşlik eden, onu destekleyen ve güçlendiren bir araçtır. 


Bu parçada Tevfik Fikret'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine deginilmiştir? 

A) Şiirve resim sanatlarını birleştirmesine 

B) Divan şairi Nef”i'den farkına 

C) Şiirde yeni bir teknik arayışına 

D) Şiirde anlamla sesi bağdaştırmasına 


E) Şiir sanatına nasıl başladığına 


4 Daha başlıkvari, daha sınırlandırılmış ifadelerle konunun anlatıldığı seçeneği bulmamız beklenmektedir. 


İlkadım konuyu bulmak, ikinci adım da onu âdeta başlık formuna dönüştürmektir. 


& Paragraf okunurken paragrafın konusu ya da yardımcı düşüncesi bulunur. Yani “Paragrafta nefler) anlatılıyor?” sorusunun yanıtı aranır. Bazen paragrafta üzerinde durulan konu, bazen de anlatılanlardan bir tanesi seçeneklerde karşımıza çıkar. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


MX Paragrafın ana düşüncesini, asıl anlatılmak istenen 


(38) 


| SSORUZ 


İN Paragrafı oku 


İni 


A'da bilgi doğru ama parçada değinilmemiş. Nef'i 
ile yarışa girdiği doğru ama farkı söylenmemiş (B). 
Kelime - anlam - ses'e dair bakış açısından yararlandığı söylenmiş ama yeni teknik arayışında olduğuna dair bir şey denmemiş (C). Şiire nasıl başladığı anlatılmamış (E). İlk cümlede anlam - ses ilişkisine yer verilmiştir. 


yargıyı bulmak yanıltıcı olabilir. Ayrıca önce seçeneklere bakmak, paragrafı okurken ön yargılı olmaya neden olabilir. Önce soru kökü, sonra metin ve metinden yaptığımız çıkarımları şeçeneklerde arayarak eşleştirme şeklinde ilerlemeliyiz. 


Paragraf 


Yazdığı bütün denemeleri Binbir Gece Denemeleri'nde toplayan 
Salâh Birsel, bu türün edebiyatımızdaki renkli ve nitelikli örneklerini sergiledi. Onun denemeleri sanat ve edebiyat dünyasından; şair ve yazarların hayatları ile kendi kişisel yaşantılarından 
doğar. Denemeyi hem kendisi hem de okuyucusu için keyifli bir 
tür hâline getiren sanatçı, deneme için “Yazının tadı çıkarılarak 
yazılan bir türdür, belki de tek türdür” der. 


Bu parçada Salâh Birsel'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? 


A) Okuyucularıyla olumlu ilişkisine 

B) Denemelerinin konularına 

C) Dünya edebiyatındaki yerine 

D) Denemelerini yazma amacına 

E) Denemeleriyle anıyı anımsatmasına 


Çağımız hıza ayarlı. Hız ise değişkenliği getiriyor beraberinde. 
Kar yağarken yağmura, yağmur yağarken güneşe kavuşuyoruz. 
Her şey çok çabuk değişiyor. Tabi bizim için de. Seviyoruz, dost 
oluyoruz sonra nefrete dönüyor o sevgi. Övüyoruz önce, methetmekten ağzımız yoruluyor; derken kınıyoruz, karalıyoruz çabucak. Kararlar hızlı, yorumlar, değerlendirmeler hızlı. Nedenler, niçinler üstünde durulmuyor. İnsanlar sürekli değişiyor, fiyatlar değişiyor hem de dakikalar içerisinde. Kararlar da, anlayışlar da... İyiyi, doğruyu, uygunu bulmakta şaşkınız. 


Bu parçada çağımızla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine deginilmiştir? 

A) Samimiyetten yoksun ilişkilerin yaşandığına 

B) Küresel felaketlerin üst üste geldiğine 

C) Bilimsel bilgilerin sürekli değiştiğine 

D) Savaşların ve ölümlerin çokça yaşandığına 

E) Herşeyin çok hızlı bir biçimde değiştiğine 


Edebiyata şiirle giren Çetin Altan, gazetecilik yaparken fıkralar 
ve portreler yazdı; bir süre edebiyattan uzaklaştı ama kopamadı. Kimi günlük fıkralarının bu tutkunun izlerini taşıması, tiyatroya yönelmesi bu eğilimin sonucudur. Gazeteciliği bıraktıktan 
sonra kaleme almış olduğu romanlarının ortak özelliği, çevre-insan ilişkilerinin, toplumsal çatışma ve uyuşmazlıkların bireyin 
dünyasına yansımalarını gerçekçi bir tutumla işlemiş olmasıdır. 
Dünyanın en çok köşe yazısı yazmış yazarları arasında kabul edilen yazar, Türk basınında edebiyatçı köşe yazarı kuşağının son 
temsilcisidir. 


Bu parçada Çetin Altan'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? 


A) Tiyatrolarının ortak özelliğine 

B) Edebiyattan uzaklaşma nedenine 
C) Köşe yazarlığı yapmış olmasına 
D) Fıkra ve portrelerinin konularına 
E) Toplumsal çatışmalardaki rolüne 


Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan bahsetmek demek, bir ülkenin iki 
farklı hatta bambaşka döneminden bahsetmek demektir. Çok az 
yazara nasip olabilecek, nasip olsa bile çok az yazarın kotarabileceği bir şeydir, bir ülkenin bambaşka dönemlerine şahit olup 
o dönemleri anlatan kusursuz eserler ortaya koyabilmek. Bir ülkenin edebiyatı için “kilometre taşı olabilecek yazar” tespitini 
Hüseyin Rahmi Gürpınar için kesinlikle yapabiliriz. 


Bu parçada Hüseyin Rahmi Gürpınar'la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? 


A) En kritik dönemlerde yaşadığına 
B) Romana getirdiği yeniliklere 

C) Yaşadıklarının ilginçliğine 

D) Devrini çok iyi yansıttığına 

E) Toplumla kurduğu ilişkiye 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Düşünmek bile istemiyorum ama bu bilinçsizlik devam ettiği sürece çarpık yapılaşmanın feci sonuçlarını hep birlikte daha çok 
göreceğiz. Yıllardır insan akınına paralel bina yığılmaları hep görmezden gelindi. Göçe çare bulunamadı değil, aranmadı. Altyapı sağlam değilmiş, zemin taşımazmış, su havzasıymış, kayganmış bakılmadı. Deprem hattının geçtiği yerlere bu özellik hesap 
edilmeden çok katlı binalar yapıldı. Eksik veya kusurlu malzeme 
kullanıldı. Bahçe payları, parklar yenilip yutuldu. İnsanların kaçıp sığınacakları bir boşluk, bir meydan bırakılmadı. Ne yazık ki 
bizde bu duyarlılık (!) oldukça ne bilim insanlarının uyarıları dikkate alınır ne de doğru şehirler kurma projesi gerçekleşebilir. 


Bu parçada depremle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine 
değinilmiştir? 


A) Duyarsızlığın, olası felaketin boyutlarını artıracağına 
B) Hangi bölgelerde daha yoğun meydana geldiğine 

C) Gerçekleşme şekillerine göre kaça ayrıldığına 

D) Önlemek için hangi çalışmaların yapılması gerektiğine 
E) İnsanların psikolojisi üzerindeki olumsuz etkisine 


Dostluk ille de iç içe yaşamakla kökleşen bir bağ değildir. Dostlukta ille övgüler olmasına da gerek yoktur. Dostluk güzel, destekleyici hatta okşayıcı sözlerle yürür görüşüne ise hiç katılmıyorum. “Dost acı söyler.” sözü boşuna söylenmemiş. Nice dostluklar var ki koltuklamalarla başlamış, yermeyle ya da vefasızlıkla bitmiştir. Böylesi dostluklar olacağına dostsuz kalmak daha 
iyidir. 

Bu parçada dostlukla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine deginilmiştir? 

A) Bazen çok küçük meseleler yüzünden yara aldığına 

B) Yalnız övme üzerine kurulmaması gerektiğine 

C) Arkadaşlığın çok daha ötesinde anlam taşıdığına 


D) Bazı sırların dostlarla bile paylaşılmaması gerektiğine 
E) Çıkar kaygısıyla başlayıp zamanla sağlamlaştığına 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Kitabı elinize alıp da sayfaları çevirdikçe üslup sizi sarıyor. “Dışın 


"uu "a 


dışın ağlamak”, “sarı şehir”, “mavi şehir”, “ağzı olan roman yaz- 


"au "ua 


mamalı”, “sesi taa öbür dünyadan bile duyulmuştu”, “romanın 


nu 


bilineni ifşa sanatı olduğu”, “sabaha karşı çalan telefonların dü- 
gün davetiyesi olamayacağı”, “yan yana susmak” gibi romanın 
neresinde karşılaşacağınızı bilemeyeceğiniz mizah yüklü, özgün 
tamlamaları okudukça oldukça donanımlı ve çağrışım kuyumcu- 


su bir yazarla tanışmış olmanın keyfine varıyorsunuz. 


Bu parçada sözü edilen yazarla ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisine değinilmiştir? 


A) Eserlerindeki eleştirel unsurlara 

B) Yazarın tamlamalarla ilgili düşüncelerine 
C) En çok kullandığı roman tekniklerine 

D) Seçtiği sözcüklerin yalınlığına 

E) Romanda kullandığı özgün dil ve anlatıma 


Bağışıklık sistemi için bağırsak florasını iyileştirmek gerekir. Çünkü bağışıklığın önemli kısmı burada oluşuyor. Şeker, karbonhidrat, hazır gıda, gazlı, glukoz şuruplu içecekler ve antibiyotikler 
bu florayı mahvedip bağırsak duvarını hırpalıyor ve geçirgenliği 
arttırıyor. Faydalı bakterilerin oranı azalırken candida gibi zararlı bakteriler ve mantarlar çoğalıyor. Bunların sonunda proteinler kana sızıp, antijen oluşturup antikor artışına ve birçok alerjiye sebep olduğu gibi, vitamin sentezi de bozuluyor. Bağırsaklar 
sentezleyemediği için B 12, D vitamini, selenyum, demir depoları sürekli boşalıyor ve salgın gibi herkeste eksiklikler oluyor. 
Ayrıca alerjen sızmaları sonunda bir yerde vücut kendi yapılarını rakip görüp saldırmaya başlıyor. Sonra gelsin diyabet, tiroit, 
artrit, MS, otizm gibi bilumum bağışıklıkla ilgili hastalıklar. 


Bu parçada bağırsak florası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir? 

A) Proteinlerle ilişkisine 

B) Vitamin üretmesine 

C) Geçirgen özelliğine 

D) Bağışıklığa katkısına 

E) Bakterilerden arınmasına 


Paragraf 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 10'a yakın soru çıkmıştır. 
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| SSORUZ 


İyiyi kötüyü ayırt etmek akla vergidir. Tutkuların, hırsların kükrediği günlerde akıl, sözünü ruha dinletemez ki! İnsanoğlunun yalnız düşmanın- gi Paragrafı oku 


dan değil, cansızlardan bile öç almak istediği anlar olur. Öyle zamanlarda ellerimizle gözlerimizi kapatmaktan başka seçeneğimiz kalmaz. İnsa- 


nın kötü duygulardan kurtulması için yakarmaktan başka yapacağı bel- İli Seçenekleri oku 


ki hiçbir şeyi yoktur böyle anlarda. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) İnsanların kötülükleri görmezden gelinmemelidir. - | 
B) İnsan ruhunun birbiriyle bağdaşmaz yönleri vardır. ÇOZU Mm 


C) Kişilerin yapacağı kötülükleri engellemek yakınlarına düşer. 


D) Duygular öne çıkınca hareketler aklın kontrolünden çıkar. Asıl anlatılan ilk iki cümlede verilmiştir. “Akıl, ruha 


E) İyiyle kötüyü birbirinden ayırmak kolay değildir. söz dinletemez.” Duygu ön planda ise artık geri pi- 


landa kalır. 


Cevap D 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


VA NASIL çözülür 


& Metin okunduktan sonra seçeneklere geçilmeden yazarın vermek istediği mesaj belirlenmeye çalışılır. Belirlenen mesaj seçeneklerde aranır. 


X Seçeneğin bir bölümünün metinle eşleştirilmiş olması cevap olarak işaretlenmesi için yeterli değildir. Bu 


tip sorularda genelde çeldirici seçenek 2 formdan olu- 


şur. 1. form bizim metinde karşılık bulabileceğimiz kısımdır. Ama 2. sini bulamayabiliriz. 


X Seçenekte yer alanların tamamı metinden çıkarılabi- 


lir ama biz bunu değil, yazarın tam olarak ne anlatmak istediğini aramalıyız. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Sözü güzel ve etkili kılan, kendi doğal hızı içinde söylenmiş olması değil midir? Yazıda ise hep bir mesafe, zaman farkı ve dinginlik yok mu? Söz uçar yazı kalır demek, sözün değerini düşüren bir yaklaşımın ifadesi olamaz. Yazıda, asıl varoluşun onda 
açığa çıkıp köklenebileceğine yapılan bir vurgu bence. Çünkü yazıya dökülecek olan yine sözdür sonunda. Sözü olanın, yazısı olabilir asıl. Bir sözü olmayan, sözün içini doldurmayan yazının da 
uçup gitmekten başka yolu yok. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sözün yazıya geçirilmesi zaman almış olsa da sözün değeri 
yazıyla ölçülür. 

B) Yazıya değer katan sözdür, söze güzellik veren ise onun anlamlı olmasıdır. 

C) Sözaçık bir şekilde dile getirilmezse yazının da bir değeri ve 
kalıcılığı olamaz. 

D) Söz olmadan yazının, yazı olmadan da sözün hiçbir zaman 
karşılığı yoktur. 

E) Sözüniçini doldurmak ve uçup gitmesini engellemek için yazıya başvurmak gerekir. 


Geçenlerde bir televizyon haberinde annesinin zayıf mı zayıf 
göğsünden, olmayan sütü emmeye çalışan, bacakları ince birer 
çubuk, kaburgaları büklüm büklüm ve başını zor taşıyan Sudanlı aç bebecik ekrana geldiğinde insanlığımdan utandım. Tabi ki 
sahip olduğum şeylerden de... Yerlerde sürünen ve bir pirinç tanesine muhtaç olan bu insanların açlığı söz konusuyken gelişmiş 
ülkelerin hangi sahada olursa olsun kazandıkları başarıya başarı denebilir mi? Asıl kazanç nedir biliyor musunuz? Varlık - yokluk savaşı verenlerin kalbini kazanmak. Birisi, birileri çıkıp şu yarı canlı insanları hayata döndürse herhâlde adı gönüllere yazılacaktır. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Medya, Afrika'da yaşanan sıkıntıları dile getirmelidir. 

B) Dünyada olup bitenler sadece televizyondan öğrenilmemelidir. 

C) Sudan gibi açlıkla mücadele eden ülkelerden ibret alınmalıdır. 

D) Açlık ve yoksulluğun yaygınlaşmasının tek suçlusu zengin ülkelerdir. 

E) Dünya, açlıkla savaşan insanların dramına duyarsız kalmamalıdır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Şiir sanatında sadece bir şairi özellikle takip eden, kitaplarını 
okuyan, hayata oradan bağlanan insanların olması son derece 
normaldir. Anormal olan, şiir dışı sebeplerle o insanın etrafında 
mutlakçı bir halka oluşturulması, değerlendirmelerin estetik ölçülerin dışında ifade edilmesidir. Çünkü şiir söz konusu olduğunda çevredekiler homurdanmaya, o şairin bazı özelliklerinden 
bahsetmeye, o özellikleri yüceltmeye, böylelikle de aslında kendilerini konuşmaya başlarlar. Hâlbuki şiiri konuşup tartışmak için 
genel sanat donanımı yanında, şiire ilişkin esaslı estetik bilgi, birikim ve dertlere sahip olmak gerekir. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Bir şairi yakından takip etmekle ve onun kitaplarını okumakla şiir eleştirisi yapılması normaldir. 

B) Estetik ölçüler dışında kalan şiirlerin eleştirisinin donanımlı 
kişilerce yapılması gerekmez. 

C) Şiirin sanatsal yönünün tartışılabilmesi için şairin özel hayatının da bilinmesi gerekmektedir. 

D) Şiirle ilgili değerlendirmeler, şiirsel ve sanatsal donanıma sahip kişiler tarafından yapılmalıdır. 

E) Şiirle ilgili en iyi değerlendirmeyi, şairlerin etrafında toplanan mutlakçı kişiler yapabilir. 


Ozanların dili zorlamalarını uygun görüyorum ama bu bir gereksinmeden doğmalıdır. Dili zorlaması gerekiyorsa şairin ona istediği şekli vermesi en doğal hakkıdır ve kimse bunun önüne geçemez. Bunun sınırı, kendi kendisini gerekli gösteren bir temele dayanması ve bunu başkalarına kabul ettirebilmesidir. Keyfi 
olan, görünür hiçbir gereksinime karşılık gelmeyen, estetik bir 
değer taşımayan zorlamalar, boş bir sözcük oyunu olmaktan ileri gidemez. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sanatçıların dili zorlama çabalarının, dile katkısı düşünülenden fazladır. 

B) Şair, mantığa aykırı olsa da edebiyatın mantığına uygun bir 
yol bulmalıdır. 

C) Şair, dili dilediği gibi eğip bükebilir ancak onu haklı çıkaracak gerekçesi olmalıdır. 

D) Şairlerin kullandığı dil, zorlamaya dönüşünce sanatsal kalite düşmeye başlar. 

E) Şair, kelime oyunlarından ve dili zorlamaktan vazgeçmediği 
sürece başarılı olamaz. 


Paragraf 


İstanbullular önceleri kendi bahçeleriyle kendileri uğraşırmış. 
Arnavutköy'de yetişen yuvarlak, pembe Osmanlı çileği, Beykoz'un kavak incirleri, Çengelköy'ün ayvaları meşhurmuş. Hatta 
bahçe sahipleri arasında değişik ve hoş bir meyve yetiştirme rekabeti bile söz konusuymuş. Bu bahçelerde yetişen armutlar arasında tereyağı armudu, misk armudu, Ankara armudu gibi çeşitler sayılıyor. Dut; Beylerbeyi, Kuzguncuk taraflarında çok yetişirmiş. Şimdilerdeyse İstanbul bahçelerinin yerini alan beton yığınlarını, şekilsizlikleri gördükçe içim sızlıyor. Artık bu bahçeler ve 
görkemli meyveler devrin ressamlarının tablolarında kaldı. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Aşırı betonlaşmadan dolayı İstanbul'da bugün meyve bahçelerinden eser kalmamıştır. 

B) Önlenemeyen göçler ve çarpık yapılaşma İstanbul'un siluetini olumsuz olarak değiştirmiştir. 

C) İthal meyvelerin daha lezzetli ve ucuz olması yerli meyve yetiştirmeyi azaltmıştır. 

D) Toprakla uğraşmaktan uzaklaşan İstanbullular zamanla strese sürüklenmektedir. 

E) Tarımın zahmetli oluşu İstanbulluları zamanla meyve ve sebzeleri pazardan almaya itmiştir. 


Cumhuriyetin ilanından sonraki günlerde Atatürk, Karadeniz'de 
bir geziye çıkar. Duraklardan biri de Rize'dir. Burada yolun son 
derece düzgün olması Atatürk'ün gözünden kaçmaz. Bu farklı 
görüntünün sebebini merak edip valiye, yolları nasıl bu hâle getirebildiklerini sorar. Vali, kendinden ve başarısından emin bir 
hâlde civardaki köylüleri jandarma aracılığıyla toplattırıp yolun 
onarımında çalıştırdığını söyler. Vali, her hâlde aferin alacağını 
umar. Oysa Atatürk bu duruma son derece içerler ve valiye sert 
bir biçimde şunları söyler: “Bu angaryadır. Kanunsuz olarak, hiçbir vatandaşı çalışmaya zorlayamazsınız. Cumhuriyette angarya 
diye bir şey yoktur.” 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Ülkenin gelişmişlik ölçütlerinden biri de kentleri birbirine 
bağlayan yollardır. 

B) Karadeniz'in güzelliği yöre insanlarının özverili çalışmasından kaynaklanmaktadır. 

C) Atatürk, cumhuriyeti halk için ve halkın katılımıyla kurup geliştirmiştir. 

D) Halk rejimi olan cumhuriyette halk kanunsuz çalışmaya zorlanamaz. 


E) İnsan haklarının ihlal edildiği ülkeler kolay kolay kalkınamaz. 


Kimin kimden bir şeyler öğreneceği, kimin kime bir şeyler öğreteceği belli olmaz. Bazen hiç olmayacak bir kişi, bütün hayat felsefenizi değiştirecek bir söz eder de sarsılır, kendinize gelir, bir 
yol seçersiniz. Kimi zaman yaşça sizden hayli küçük birinin hatta bir çocuğun bir tavrı, bir sözü size çok şey öğretir. Asıl olan insanları dinlemek ve anlamaktır. Yeter ki öğrenmekten korkmayalım, öğrenmeye açık olalım. 


Bu parçada asıl anlatılmak isteneni karşılayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Okumadan âlim, gezmeden seyyah olunmaz. 

B) Akıl yaşta değil, baştadır. 

C) Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider. 

D) Azıcık aşım, kaygısız başım. 

E) Akılları pazara çıkarmışlar, herkes kendi aklını almış. 


Roman, tiyatro ve hikâyenin olay örgüsünde yaşananlar, hayattaki gerçeğin bire bir aynısı değil, kurgusal bir gerçekliktir. Elbette yazar hikâye, tiyatro veya romanını yazarken kendi yaşadıklarından, bizzat gördüklerinden veya duyup öğrendiklerinden geniş ölçüde faydalanacaktır ve faydalanır. Ancak hiçbir zaman yaşadıklarını, gördüklerini, duyup öğrendiklerini olduğu gibi eserine aktarmaz, aktaramaz. Gerçek dünyadan malzemesini toplayan yazar, bu malzemeyi kendi zevki, sanat anlayışı ve dünya 
görüşüne göre bir ayıklamaya tabi tutar. Daha sonra onları yeniden düzenler. Bütün bunlar bizi tiyatro, roman ve hikâyenin 
olay örgüsündeki olayların gerçekliği ile hayattaki olayların gerçekliğinin farklı şeyler olduğu sonucuna ulaştırır. 


Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Hiçbir kurmaca eser, yazarının ve ait olduğu dönemin etkilerinden bağımsız bir şekilde oluşturulamaz. 

B) Bütün kurmaca eserler, yazarın ruhunda oluşan duygulanmaların sonucunda ortaya çıkanlardan ibarettir. 

C) Yazar dış dünyadan aldığı tasarımları, gözlemleri, deneyimleri kendi zihninde değiştirip dönüştürdükten sonra okura 
sunar. 

D) Hikâye, tiyatro ve roman gerçekliğin bir şekilde değiştirildigi türler olmaları yönüyle diğer edebi türlerden ayrılır. 

E) Kurgu eserlerde olay örgüsü, okurda gerçekmiş hissi uyandırmak amacıyla onu ikna edecek şekilde düzenlenir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


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Yazıya dün olduğu gibi bugün de aynı dikkat, ilgi, incelik ve hayretle bakıyorum. Dikkatim ilk gençliğimden beri aynı. Yazıyı ana ve şaşmaz yol 
belledim ben. Ona bağlılık ve onun yolunda olmak için gereken yaşantı 
inceliğini, bedel isteyen özgürlüğünü arayıp bulmaya özen gösterdim. 
Çevreme de bu umutla baktım. Mesela şair veya öykücü olarak belirmiş, 
yeteneği ile gelecek vaat etmiş bir genç gördüğümde sevinir, içten içe 
verimlerini beklerim. Umar ve isterim ki ömür boyu o yolda yürüsünler, 
yazsınlar, yazıdan hiç düşmesinler ve bu durum, geriden geleceklere miras kalsın. 


Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? 


A) 
B) 
c) 
D) 
E) 


Yazıya, eksilmeyen bir tutkuyla bağlı olduğunu 
Gençlerin yazarak özgürlüğe kavuşabileceklerini 
Yetenekli gençlerin elinden tutulması gerektiğini 
Umutsuzluğun, bir yazara asla yakışmayacağını 


Gençlikte başlayan ilgi ve dikkatlerin kalıcı olacağını 


VW NASIL çözünür 


4 Parçada her cümleye aynı önemi vermek yerine, vurgulanmak istenen cümleye odaklanılmalıdır. Diğer 
cümleler de zaten bu asıl olan cümleyi açıklar, örnek- 


lendirir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 
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| SSORUZ 


İN Paragrafı oku 


İni 


İlk cümlede yazıya ilgisini hiç kaybetmediğini belirtiyor. Devamında da hep bunu destekliyor. 


Cevap A 


4 NASIL çözüme 


X Parçada yer alan örneklere, alıntılara ve yardımcı düşüncelere takılmamak gerekir. Parçada yazarın vurguladığı düşünce, kapsamlı ve genel bir yargı olur. 


Paragraf 


Düşünce teknikleri konusunda yenilikçi yaklaşımlar, araştırmalar ilgimi çekiyor. İnsanın, yeniliğe ne kadar açık olursa olsun, bilinçaltı düşünce kalıplarını kıramadığını düşünüyorum. Gerçekten düşüncelerimizi istediğimiz şekilde yöneterek farklı bir yöntem geliştirmek mümkün olabilir mi? Sıradan ve kendini tekrar 
eden düşünce modellerinden sıyrılıp yeni düşünce modelleriyle kendimizin efendisi olmak, hayatı olumlamak ve istediğiniz 
şekilde yönetmek sizce de güzel olmaz mı? Ben, insanoğlunun 
tüm bu süreçleri kısa sürede başaracağına inanıyorum. 


Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? 


A) Sıradan insanların yeni model düşünceleri algılamakta zorlandığını 

B) Hayata olumlu bakmanın, düşünceleri yenilemekle mümkün olabileceğini 

C) Düşünceyi dile getirmenin yeni ve farklı yollarının denenmesi gerektiğini 

D) İnsanı dar kalıplara sokan eski düşüncelerin yenilenmesi gerektiğini 

E) Bilinçaltına inen düşüncelerin zamanla ve kendiliğinden degişebildiğini 


Bir kimsenin sıkıntılar çektiğini, yüreğinden yaralandığını anlamamız için kendisini görmemiz, diyeceklerini dinlememiz yeter 
sanırız. Oysaki yetmez; görmek, dinlemek başka; anlamak, gerçekten anlamak başkadır. Öğreniriz, bilgi ediniriz ama bu bilgi 
içimize işlemez, bizi sarmaz. Bencildir insanoğlu, bencil olduğu 
için yalnız kendi dertlerini düşünür, yalnız onlara inanır, başkalarında gördüğü dertleri kendisininkiler gibi kavrayamaz. Bizi bu 
bencillikten edebiyat kurtarır, şiirler, hikâyeler, romanlar, tiyatro eserleri, denemeler kurtarır. Öteki insanların içlerini bize onlar açıverir. 


Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? 


A) Kimi yapıtların insanların sıkıntılarını gidermeyi amaç edindiğini 

B) Edebiyatın kişiye insanı anlama, empati yapma yeteneği kazandırdığını 

C) İnsanın gizemli yanlarını çözmenin ancak sanat ile mümkün 
olduğunu 

D) İnsanların hayatta acılara, sıkıntılara dayanabildikleri kadar 
mutlu olabileceklerini 

E) Sanatve edebiyatın insana kendini ifade yeteneği kazandırdığını 


Her şeyin yaşamdan kaynaklandığına ve yaşamla var olduğuna 
inanıyorum. Yaşamda var olmayanın sanatta yer alması düşünülemez. Sanatçı ressamsa rengi, biçimi; müzisyense sesi, tınıyı; 
mimarsa taşı, tuğlayı; heykeltıraşsa kili, mermeri; edebiyatçıysa 
sözü, Sözcüğü alır, yoğurur, yeniden biçimlendirir, yeni bir varlık 
oluşturur. Ancak o varlık, onu ortaya çıkarandan kurtulup bagımsızlaşınca sanat olur. Ve onun kendi başına yaşama gücü varsa yaşar durur yoksa dağılır, bozulur, doğanın bir parçası olur. 


Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? 


A) Hersanat yapıtının farklı amaç ve yöntemlerle meydana getirildiğini 

B) Sanatı meydana getiren malzemenin; yaşamın içindeki farklılıklar olduğunu 

C) Sanatın çeşitli türlere ayrılmasının temelinde, insanın sanata yaklaşım tarzının olduğunu 

D) Sanat yapıtının, sanatçısından bağımsızlaşmasıyla varlığını 
sürdürebileceğini 

E) Bir varlığın sanat yapıtı olabilmesi için onun sanatçısının bilinmesinin gerektiğini 


Süpermen, uçarken bir ya da iki kolunu ileri doğru uzatıyor. Onu 
yapmasa da uçabileceğini biliyoruz ancak neden bu hareketi ısrarla yapıyor? Bunun cevabı için biraz geriye gidelim. Süpermen karakterinin ilk ortaya çıktığı 1930'larda Süpermen uçmuyor ancak 
uzun mesafeleri zıplayarak kat edebiliyordu. Ortaya ilk çıktığında 
üç temel gücü vardı: güç, hızlılık ve sıçrama. Süpermen'in uçabilmesi gerektiği fikri ilk olarak 1940'larda ortaya çıkmış, pek çok çizgi romanda özellikle uçma hızını zorlaması gerektiği durumlarda 
kolları yanda geride resmedilmiştir. Bir ya da iki elini kullanma durumu ise kahramanın bir süper güç olarak zıplama gücünü kullandığında ileriye doğru atılmada bir denge faktörü olarak kullanılmıştır. Sonrasında ise bu hareket gerekmese de Süpermen için bir 
sembol hareket olarak belirlenmiş ve bu hâliyle bırakılmıştır. 


Bu parçada yazar, Süpermen'in kolunu uzattığı uçma hareketiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? 


A) Uçma hızının en yüksek derecelerinde görüldüğünü 
B) Üç temel süper gücünden sıçramayı simgelediğini 
C) Başlangıçta uçarken dengeleme unsuru olarak belirlendiğini 


D) Çizgi romanlardan kalma bir hareket olarak filmlere de aktarıldığını 
E) Zıplama hareketi olduğu hâlde uçmada simge hâline geldiğini 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Anadolu'da yemeklerin her birinin hoş, esprili isimler taşıdıklarını görürsünüz. “Sütlü Nuriye tatlısı, Analı kızlı, alinazik, imambayıldı” bunlardan aklıma ilk gelenler. Tüm bunlar, Türk dilinin 
mahalli katkılarla ne denli zenginleştiğini gösteriyor. İngilizler 
bazı meyve ve çiçekleri yalnızca mavi ve kırmızı sıfatlarıyla birbirinden ayırt ediyorlar. Oysa Türk dili yalnızca bir meyveyi döngel, beşbıyık, muşmula gibi birden fazla isimlerle yaşatıyor. Türk 
dilinin kıvraklığında işte bu benzetme, yakıştırma sanatının ve 
halkın hayal gücünün payı büyük. 


Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? 


A) Anadolu insanının yemek kültürünün çok gelişmiş olduğunu 
B) Anadolu insanının çok esprili oluşunun diline de yansıdığını 
C) Herdilin varlıkları isimlendirme biçimlerinin farklı olduğunu 
D) Bazı meyve ve sebzelerin yalnız Anadolu'ya has olduğunu 

E) Anadolu insanının katkılarıyla dilin zenginleşip güzelleştiğini 


“Yaratıcı yazarlık”, son yıllarda ardı ardına açılan kurs yahut atölyelerle giderek önemi artan bir edebiyat olayı hâlini almıştır. Bu 
kurslara kitlelerin gösterdiği ilgi, yazmaya olan genel ilgideki artışın bir göstergesidir. Fakat edebiyata, özellikle de estetik kaygi güden edebiyata, gösterilen ilgide büyük artış gözlenmez. Dolayısıyla bu ilginin kaynağını iyi edebiyatta, aramak yanlış olur. 
Zira geleneksel basın yayın imkânlarına internet ve sosyal medya araçlarının eklenmesiyle yaratıcı yazmanın hiçbir dönemde 
olmadığı kadar büyük bir ekonomik karşılık bulmasının söz konusu durumun oluşmasında büyük payı olduğu açıktır. Dolayısıyla yaratıcı yazarlığa yönelik kursların yazı yoluyla şöhret ve 
maddi zenginliği elde etme gayreti içindeki bir kitleye hizmet etmesi kaçınılmazdır. 


Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? 


A) Yaratıcı yazarlık kurslarının, gerçek edebiyat tutkunlarından 
çok, ün ve para peşinde olanların ilgisini çektiğini 

B) İyi edebiyat ürünlerinin azalmasının, yaratıcı yazarlık kurslarına olan ilgiyi artırdığını 

C) Sosyal medya ve internetin, yaratıcı yazarlık kurslarına artan ilgiyi pekiştirdiğini 

D) Yaratıcı yazarlık kurslarının, edebiyata olan ilginin artmamasının sebebi olarak görüldüğünü 

E) Yaratıcı yazarlık kursları, bazı edebiyatçılar için önemli sanatsal etkinliklerin aracı olduğunu 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Evlerin çilesi vardır ve o çileyi ister istemez kabullenmişizdir. Boyacıya gücümüz yetmemiş, badanasını elimizle yapmış, bacasıyla damıyla uğraşmışızdır. Biz yaşlanırken o, bizden daha önce kırığını döküğünü ortaya koymuş, hep destek ve yardım beklemiştir. Ev bizim nazımızı çekmiş, biz de onun nazını çekmişizdir. Çünkü o da bizimle birlikte yaşayacak, bizi koruyacak, sırtımıza dayanak olacak, üstümüzü örtecektir. 


Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? 


A) Eskinin zarif ve güzel evlerinden artık pek kalmadığını 
B) Herkesin ev sahibi olmak için çaba sarf ettiğini 

C) Evsiz ve kimsesizlere yardım edilmesi gerektiğini 

D) Evlerle insanlar arasında bir gönül bağı oluştuğunu 

E) Kötü yapılmış evlerin görüntü kirliliği oluşturduğunu 


Milyonlarca kişi kitap okuyor, müzik dinliyor, tiyatroya, sinemaya gidiyor. Neden? Oyalanmak, dinlenmek, eğlenmek istiyorlar 
demek; soruyu pekiştirmekten öteye gitmez. İnsanın bir başkasının hayatına, sorunlarına gömülmesi, kendini bir resim, bir müzik parçası ya da bir roman, oyun, film kişisi ile bir görmesi neden oyalayıcı, dinlendirici, eğlendirici olsun? Ne tuhaf, anlaşılmaz eğlencedir bu? Eğer yetersiz bir yaşayıştan daha zengin bir 
yaşayışa, tehlikelerden uzak yaşantılara kaçmak istiyoruz dersek 
o zaman yeni bir sorun çıkıyor ortaya: Neden gerçekleşmemiş 
yaşamlarımızı başka görüntülerle, başka biçimlerle gerçekleştirmek istiyor, karanlık bir salonun aydınlatılmış sahnesinde yalnızca oyun olduğunu bildiğimiz bir şeye soluğumuz kesilircesine kapılıyoruz? Belli ki kendini aşmak istiyor insan. Özetle yeni insanlarla kendisini çok yönlü hâle getirmek, tüm insan olmak istiyor. 


Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır? 


A) Günün sıkıntılarından kurtulmak için insanların sanata zaman ayırdığını 

B) Tek yönlülükten kurtulup kendini bütünlemek isteyen insanların sanatla ilgilendiğini 

C) İnsanların, yaşamak isteyip de yaşayamadıklarından sanata 
yöneldiğini 

D) İnsanların kendi sıkıcı hayatlarından kurtulmak için sanatsal 
faaliyetlere katıldığını 

E) Herinsanın farklı sanatlarla ilgilenmesinin farklı nedenleri 
olduğunu 


Paragraf 


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| SSORUZ 


Tam üzerime güneş doğacakken karanlık gölgelerin saçaklarına sığınıyorum; tam içimi kar'ın ıslak nefesleri serinletecekken güneşe mersiyeler gi Öncülleri oku 


diziyorum. Ah, ne yapsam bilemiyorum! Ama bahar gelince, kuşlar minicik kanatlarını pır pır çırpınca, yoncalar kendini çoğaltıp papatyalar gülmeye başlayınca bir tutam nefes alıyorum; işte o zaman dünya varmış İlgi Paragrafı oku 
diyorum, hayat ne güzel diyorum! Ve sonra içim duruluyor, bir dinginlik 

başlıyor, rahatlıyorum. 


Bu parçada; .. .. 
heyecan, ÇOZU Mm 
Hayatın güzel olması; içinin duru, düzgün, rahat 


olması “huzur”dur. “Tam şöyle, tam bölge” ifadelerinden sonra “Ah, ne yapsam bilemiyorum!” 


huzur, 


kararsızlık 


duygularından hangileri belirgindir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) | veli cümlesi ile kararsızlık hâli dile getirilmiştir. 


Çi E 
D) 1 veli E) 1 ve lll ai 


VA NASIL çözünür 


& Paragrafı okumadan önce numaralanmış kavramlara 


4 NASIL çözüme 


X Önceparagrafı okumak, daha sonra da numaralanmış 

duygulara bakmak zaman kaybettirebilir. Ayrıca, paragrafı okurken farkında olmadan duygularımızı katmak yerine sadece metinde geçen duygulara odaklanmalıyız. 


hızlıca göz atarız. O kavramları zihnimizde tutmaya ça- 


lışarak paragrafı okuruz. Bu duygulardan hangilerinin 


olduğunu, ilgili satırda sözün altını çizerek tespit ede- 


riz ki daha sonra o kısımları tekrar aramak zorunda 
kalmayalım. 


& Metinde kavramları okurken “Bu sözcüğün ifade ettigi duygu ne?” diye sora sora ilerlemek metni tek se- 


ferde okuyarak soruyu çözmemize yardımcı olur. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Sevgi açtı gül dalında. Arı öz topladı, uçtu. Çiçek nefes aldı, bebek emdi anneyi, sustu. Bir alın secdeyi öptü, sevgi ile... Dalların arasından deniz göründü, bulutları deldi güneş, akasyalar yola saçıldı, rüzgâr şapkaları uçurdu, sevgi ile... Uzakta bir elin kalkışı, gözden yaşın akması sevgi ile... Yol yürüdü adımlar, bulutlara kaydı bakışlar ve içimde büyüyen bir yanık memleket türküsü... Hepsi, hepsi sevgi ile... 


Bu parçada; 


I. özlem, 
II. yalnızlık, 


III. yaşama sevinci 


duygularından hangileri belirgindir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C)I veli 


D) | ve lll E) il ve lll 


Yalnızca üç saf vardı bu sabah Orhan Camisi'nde. Gözlerim Ada'nın 
gençlerini aradı, nafile... Şadırvanın önünde bir dua yapılır beklentisi de boşa çıktı ve tespih taneleri gibi, avlunun dar kapısından çıktı bedenlerimiz. Nicedir bu günü beklemiştim aslında; gelir diye beklediklerim gelmediler işte. Olsun, içim yine de rahat. 
Bak, güneş henüz doğmadı ama ufuktaki mavilik biraz yukarılarda, Serdivan semalarında. Sabah aydınlığının parlattığı çiğler, 
kaldırım taşlarını ıslatmaya başlayacak az sonra. Ne güzel! Ve 
Ada'da belki de İstanbul'un Eyüp esenliği, Ankara'nın Hacı Bayram serinliği sarar tüm bedenimi. 


Bu parçada; 


I. huzur, 
Il. kararsızlık, 


IN. hayal kırıklığı 


duygularından hangileri belirgindir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


D) Ive lll E) Il ve lll 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Gençliğimde hemen her gün Teşvikiye'deki evimizden çıkıp Beşiktaş'a yürürdüm. Maçka Palas'ın önünden geçerken de üzerinde “Abdülhak Hamid Tarhan bu evde yaşadı” yazılı tabelayı görürdüm. Tarhan sanki ölmemiş, hâlâ oralarda dolaşıyormuş gibi gelirdi bana ve unutulmuş olmasını trajik bulurdum, yüreğim 
burkulurdu. Ama onun şatafatlı hayatından uzak bir insanım ben. 
Öyle bir hayatım olsaydı altından kalkabilir miydim, onu da bilmiyorum. Beceremezdim. Ama sanırım onunla yalnızlıkta buluşabiliriz. Benim iç dünyamda kopan fırtınalar da operavâri olmuştur. Tarhan'ın insana dair acı ve üzüntülerinin en şiddetli hâlleriyle çarpıştığı oyunlarında iç dünyamın bir aksini bulduğum 
söylenebilir. 


Bu parçada; 


Il. hüzün, 
Il. öfke, 
IN. korku 


duygularından hangileri belirgindir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C)i veli 


D) ivellll E) il ve lll 


Tek ilaç, zaman. Her şeyin ilacı, zaman. Zamanın dindiremeyeceği hiçbir acı yok. Ne yapacağım, üzüldüğüm şeyleri kafamdan 
atmaya çalışıyorum, bunu yapamazsam da üzülmeme sebep 
olan kişinin iyi yanlarını hatırlamayı deniyorum. “Bana bunları 
bunları yaptı, tamam ama şöyle bir iyiliğini de gördüm.” diyorum kendi kendime. Bir tür dengeyi bulma politikası... Kötü hatıraları silmek, kötülük edenleri unutmak, geleceğini düşündügüm güzel günlere odaklanmak istiyorum. 


Bu parçada; 


Il. utanç, 
II. sitem, 


IN. umut 


duygularından hangileri belirgindir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


D) | veli E)ivellli 


Paragraf 


Eski evler ne ferahtı. Fazla eşya olmadığından bir toz barınağı 
hâline de gelmezdi. Birkaç sedir, şilteler, soba, mangal, dolap vesaire. Şimdiyse eski Türk evleri geleneğine son verdik. Sedirleri, hasır iskemleleri, mangalları bitpazarlarına attık, üstünde dimdik oturduğumuz koltukları, kanepeleri aldık yerlerine. Nasıl arıyoruz o “eski” ama bugünün ifadesiyle “ergonomik” eşyaları. Eşyanın değişmesine bir diyeceğim yok; asıl bunların arkasındaki 
düşünce beni rahatsız ediyor. Sırf değişim ve yenileme merakımızın aşırılığından kendimize ait, düne ait daha neleri bir tarafa 
atmadık, daha neleri hayatımızdan çıkarmadık ki? 


Bu parçada; 


Il. nefret, 
Il. geçmişe özlem, 


IN. yakınma 


duygularından hangileri belirgindir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C)I veli 


D) ivellll E)ilvellli 


Hani şu raf köşelerine tıkılmış, sararmış kitaplar... Kimsenin elini sürmediği, mahzun, sessiz kitaplar... Öyle ki kütüphanelere 
hüznün meltemi hâkim artık. Tenhalıktan toz bağladı kitap kapakları. Maalesef okumuyoruz, maalesef düşünmüyoruz. Her 
akşam işten ya da okuldan dönünce paslı, küflü, örümcek ağlarının mesken edindiği beyinlerimizi yapay zekâlara teslim ediyoruz. Kitap raflarının yerine televizyon ünitesini yakıştırıyor, başucu kitaplarını yerlerinden edip prizler depoluyoruz. Selamı bir 
mesajla veriyor, hâli hatırı gönderilerden öğreniveriyoruz. Evet, 
maalesef çok acıdır ki okumayı unuttuk artık biz, okumuyoruz. 


Bu parçada; 


I. özlem, 
II. üzüntü, 


Ili. merak 


duygularından hangileri belirgindir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


D) | veli E) Il vel lil 


Ankara'ya çoktandır gitmiyordum. Önceleri Kültür Bakanlığında 
üyesi olduğum komisyonun çalışmaları dolayısıyla sık sık giderdim. O günlerle ilgili, sıcaklığı yitmemiş güzel hatıralarım var. Yine yakınlarda bir üniversitenin davetlisi olarak yolum başkente 
düştü. Fakat Ankara'yı bu defa eski havasından bayağı sıyrılmış 
buldum. Aman Allah'ım, bir şehir sekiz on senede bu kadar mı 
değişir! Bina kalabalığı, insan kalabalığı, tıkalı yolları ile İstanbul'dan farkı kalmamış. Keşke arayı bu kadar açmasaymışım. Ara 
sıra gelip görseydim hiç olmazsa şehirdeki değişimi. Gönül olmasa da göz alışırdı belki. Yıllar sonra bu şoku yaşamazdım. 


Bu parçada; 


I. şaşkınlık, 
Il. pişmanlık, 
IN. hayranlık 


duygularından hangileri belirgindir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C)i veli 


D) ivellll E) il ve lll 


Yunus'un dili, yaşadığı çağı verecek çaptadır. Türk dili, 13. asırda onunla doruk noktasındadır. O, dile imkânlar vermiş; kelimelere benzersiz renkler vurmuştur. Onun dilinde görülen fakat bugün kullanılmayan kelimelerin çoğu öylesine Türkçedir ki insan 
kaybolmalarına yazıklanıyor. Ben bunlardan bazılarını günümüz 
diline, romanlara alarak onlara yeniden hayat vermeye çalışıyorum. 


Bu parçada; 


Il. sitem, 
Il. hayıflanma, 


IN. beğeni 


duygularından hangileri belirgindir? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C)i veli 


D) ivellll E) il ve ll 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 
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| SSORUZ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 2 soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2017 YGS'de çıkmıştır. 


Manchineel ağacı, bir elma ağacını andırmakta ve meyvesi de elmaya 
benzemektedir. Fakat bu elmaya benzer meyveye sahip olan ağaç, aslın- 0 Paragrafı oku 


da son derece tehlikelidir. Ağacın sadece meyvesini yemek insana zarar 
vermez; yağmurlu bir günde bu ağacın altına yağmurdan kaçmak için sığınmanız bile derinizde ciddi yanıklar oluşturabilir. Hatta duruş sürenize İT Seçenekleri oku 
bağlı olarak bu yanıklar, ölümcül dahi olabilmektedir. İspanyolcada “ölümcül küçük elma” olarak adlandırılan bu ağaçlar genellikle Orta ve Güney 

Amerika'da bulunmaktadır. En yoğun olarak Florida ve Meksika'da bulunan Manchineel ağacı Karayip Kıyıları'ndaki en tehlikeli ağaç türüdür. id ii 

Bu parçadan kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangi- ÇOZU Mm 


sidir? 


İlk cümleden, Manchineel ağacının elma ağacına 
benzediği; İkinci cümlede çok tehlikeli olduğu belirtilmiştir. İkisinin birleştiği cümle C'dir. 


A) Manchineel, dünyanın en tehlikeli meyvesine ve yapraklarına sahip 


bir ağaç türüdür. 


B) Yağmurlu havada Manchineel ağacının meyvesinin tadına bakan bir 
Cevap C 


kişinin cildinde yanıklar oluşur. 

C) Meyvesi elmaya benzeyen Manchineel ağacı, yeryüzündeki tehlikeli ağaçlardan biridir. 

D) Manchineel ağacı, daha çok İspanya ile Orta ve Güney Amerika'da 
bulunmaktadır. 


Yağmurlu bir günde cilde temas etmediği müddetçe Manchineel 
ağacının meyvesini yemek insana zarar vermez. 


VA NASIL çözünür 


& Metin dikkatlice okunur. Sözcük tarama yöntemi ile 
metin taranır. 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Tanım katılmış ifadeler ile parçada bulunmayan bilgilere dikkat edilmelidir. Kesin olan bilgiler aranmaktadır. 


4 Parçada yer almayan ifadeler seçeneklerden elenir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Grönland, dünyadaki en büyük ada ve en az yoğun nüfuslu ülke 
olup sadece 57 bin kişilik nüfusa sahiptir. Yerleşim yerlerinin çogu batı kıyısı boyunca bulunmaktadır. Kalın bir buz tabakası, ülkenin iç kısmını kaplar. Bilim insanları, küresel ısınmanın buzun 
çok çabuk erimesinden son derece endişe duyuyorlar. Kuzey Atlantik Okyanusu'nda yer alan Grönland, Danimarka Krallığı'nın 
üç bileşeninden biridir. Diğer ikisi Danimarka ve Faroe Adaları'dır. Grönland'ın nüfusunun yaklaşık yüzde 12'si Danimarkalı, 
yüzde 88'i ise bölge halkı Inuitler olmasına rağmen adanın bütçe gelirinin yaklaşık üçte ikisi Danimarka'dan gelmektedir. 


hangisidir? 


A) Grönland, dünyanın en az nüfusuna sahip bir ada ülkesidir. 

B) Grönland Adası'nın bütçe gelirinin çoğu Danimarka'dan gelmektedir. 

C) Grönland Adası'nın kıyı bölümleri buz tabakalarından oluştuğu için yerleşim yerleri daha çok iç kesimlerdedir. 

D) Yaşanan küresel ısınmadan dolayı Grönland Adası'nda yaşam son derece tehlikeli olmaktadır. 

E) Grönland Adası'nda yer alan en tanınmış ülkeler Danimarka ve Faroe Adaları'dır. 


Çin mimarisinin başyapıtlarından biri olan Çin Seddi, insanların 
nefes kesici çabalarıyla Çin'in orta kesiminde zorlu koşullarda 
başlamış ve bitirilmiştir. Çin Seddi çöller, dağlar, vadiler ve ormanlar boyunca uzanır; yüzlerce yıldır doğa güçlerine meydan 
okuyarak bütünlüğünü korumaktadır. Dünya çapında turistik bir 
üne sahip olan Çin Seddi'nin yapımına milattan önce 221 yılında Gin Hanedanı'nın imparatorları tarafından başlanmış, etrafındaki birçok hanedan ve imparatorlar tarafından yüzlerce yıl 
sonra tamamlanabilmiştir. 


hangisidir? 


A) Çin Seddi, Çin'in orta kesimlerinde yapılmış, dünyanın en 
büyük başyapıtıdır. 

B) Çin Seddi, düşman ülkelerin saldırılarına karşı bir barikat olarak hizmet etmiştir. 

C) Zor şartlar altında yapımına başlanan Çin Seddi, uzun yıllar 
sonra tamamlanmıştır. 

D) Çin Seddi'ni Gin Hanedanı'nın imparatorları ortak bir bütçeyle tamamlamışlardır. 

E) Çin Seddi boyunca uzanan dağlar, vadiler ve ormanlar turistlerin ilgisini çekmektedir. 


Geçmişte sanatçının başında gül yaprağı yolup savurma modası vardı. Sonra Yunanlıların meşhur tabak kırma eylemi yaygınlaşır oldu. O yolunan güllerle, kırılan tabaklarla kaç fakirin karnı 
doyardı. Ama işin adabı bu: Bir şeyleri dağıtıp, kırıp savuracaklardı. Şimdi bunlara yeni çılgınlıklar eklendi. Sanatçının başından aşağı tonlarca peçete atma, ceket yakıp seyrine bakma. Hiçbiri anlaşılacak gibi değil ancak şu son ikisi hiç değil. Zira öyle 
pek zengin olmayan bir ülke için kâğıt çok önemlidir. O peçeteler kim bilir kaç köy çocuğunun defter, kitap parasıydı. Hele o 
ceket? Kim bilir hangi garibi ısıtacaktı? 


hangisidir? 


A) Eğlence mekânlarının sık sık denetimden geçirilmesi gerekir. 

B) Her bütçeye göre özel eğlence mekânları açılmalıdır. 

C) Eğlenirken israfa kaçılmamalı, daha tutumlu olunmalıdır. 

D) Kâğıt en pahalı tüketim malzemelerinin başında gelir. 

E) Eğlenmeyi bilen kişi elindeki romanı okurken de eğlenir. 


Şöyle bir son yüzyılı tarayıp bugüne yani 2000'li yıllara geldiğimizde gördüğümüz manzaralar, insanoğlunun yapmaktan çok 
yıkmak için çaba gösterdiğini ortaya koyuyor. Yirminci asır savaş, 
katliam, terör yüzyılı oldu. İnsanoğlunun yakıp yıktıkları, doğal 
afetleri aşıyor. Yazık ki 21. yüzyılda da yine insanın acımasızlığı 
boy boy sergileniyor. Oysa dünya güzeldi, yaşamaya değerdi. 
Hepimiz insandık, hepimiz kardeştik. Hep canavar tarafımızı geliştirdik, ona hizmet ettik. Durmadan silah ürettik. Daha öldürücüsünü, daha etkilisini, daha zehirlisini... 


hangisidir? 


A) Silah sanayii, ülkelerin gelişmişliğin ölçüsü olarak görülmektedir. 

B) Ekonomik kaygılar, çevredeki tahribatın en önemli nedenleridir. 

C) Silah tüccarları dünyada sürekli olarak savaşları tetiklemektedir. 

D) Dünyadaki en büyük yıkımlar insanoğlu vasıtasıyla gerçekleşmiştir. 

E) İnsanoğlu, zekâsını her zaman zararlı icatlar için kullanmıştır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Geçen gece televizyonda Bosna-Hersek'te yaşanan katliamı konu edinmiş yabancı bir film vardı. Filmden son derece etkilendim hatta o gece sabaha kadar uyuyamadım. Ama üzülerek söylüyorum, birçok kaliteli yapım gibi bu film de çok geç saatlerde 
yayımlandı. Keşke daha erken saatlerde gösterilseydi de alışılmış dizilerin, polisiye film geleneğinin dışındaki bu güzel yapımı 
herkes izleyebilse ve Avrupa'nın ortasında gerçekleşen yüzyılın 
bu en büyük katliamını belleklerinde canlı tutabilseydi. 


hangisidir? 


A) Televizyonlarda yayımlanan filmlerin kalitesi çok önemsenmemektedir. 

B) Ülkemizde çoğu televizyon kanalında kaliteli yapım bulmak 
imkânsızdır. 

C) Kanallar çocukların izlemesini istemedikleri yapımları gece 
yarısı yayımlamaktadır. 

D) Bosna'daki katliam son yüzyılın en büyük katliamı olma özelliğini taşımaktadır. 

E) Daha çok insanın izleyebilmesi için yabancı yapımlar erken 
saatte yayımlanmalıdır. 


Körfez muturu, yunus ailesinden az bulunan bir cinstir. California Körfezi'nin kuzey kısmına özgü bir türdür. Hayatta kalanları- 
nın 2016'da 30 tane olduğu tahmin edilen türün sayısı, şimdi 
10'un altına düşmüş olabilir. En son 2018'de yapılan araştırma- 
da bilim insanları 19'dan az Körfez muturunun kaldığını söylemişti ancak türün sayısı şimdi muhtemelen 9 kadar. Körfez muturu sayısındaki azalmanın, bölgedeki totoaba balıklarını avlamayı hedefleyen balıkçılardan kaynaklandığı düşünülüyor. Meksika hükümetinin galsama türü ağın kullanımını yasaklamasına 
rağmen yasa dışı balıkçılık devam etmişti. Söz konusu balıkların 
bu ağlara takılarak öldüğü biliniyor. 


Bu parçadan Körfez muturu ile ilgili kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Hayatta kalanlar California Körfezi'nde belirli bir alanda koruma altına alınmışlardır. 

B) Sayıları her iki yılda bir, yarısından fazla azalma göstermektedir. 

C) Hayatta kalmayı başaranların sayısı tam olarak bilinmemektedir. 

D) Dar bir alanda görülmeleri buraya özgü yaşama ortamına 
uyumlu olduklarındandır. 

E) Azalmalarının temel nedeni, totoaba balıkları tarafından avlanmalarıdır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Sonlu ve bitimli bir varlık olan insanoğlu için kendini ifade etmek, büyük bir ihtiyaçtır. Yazı, ait olduğu mekân ve zamanın ötesinde varlık göstermenin bir yoludur. İzini ölümsüz kılmak, insanoğlu için âdeta içgüdüsel bir davranıştır. Oyalanması için eline 
kâğıt kalem verilen bir çocuğun kâğıttan masaya ardından duvarlara taşan çizgileri dahi bu kalıcı olma arzusuyla açıklanabilir. Duvar, bir mekâna sınırken zamanın sınırlarını açmanın; duvar yazıları ise sınırları aşmanın zeminidir aynı zamanda. 


hangisidir? 


A) Yazı, kişinin kalıcı bir iz bırakmak istemesinin bir sonucudur. 

B) Çocuklar özellikle oyun oynayarak kendilerini ifade ederler. 

C) Çocuğa oyalanması için verilen kalem, onun hayal gücünü 
geliştirir. 

D) Duvar yazıları, gençlerin kendini özgürce ortaya koymasıdır. 

E) Yazı, insan düşüncelerinin sınıflandırılmasını sağlamıştır. 


Güneş, kendi etrafında dönen büyük bir plazma topu. Bu hareket, Güneş'in etrafında manyetik bir alan yaratsa da dışta kalan 
kısımlarda bu manyetik alanın çekimi zayıf kalıyor ve plazma parçaları Güneş'ten koparak Güneş sistemi boyunca hareket ediyor. Araştırmacıların bunu doğrudan görme şansı yoktu. Ama 
araştırmacılar laboratuvarda “Büyük Kırmızı Top” adını verdikleri küçük bir plazma topu yaptılar. Büyük Kırmızı Top, ortasında mıknatıs olan bir küre. Buraya pompalanan gaz onu bir plazmaya dönüştürüyor. Küre, Güneş gibi hareket etmesini sağlayan 
elektrik akımıyla yükleniyor. Araştırmacılar böylece yıldızın küçük sürümünü çeşitli noktalardan inceleyip bu tepkimenin neye benzediğini üç boyutlu olarak görüntüleyebiliyor. Araştırmacılar Güneş'in periyodik olarak plazma fırlattığını uydu görüntülerinden biliyordu ama yeni araştırmayla çok daha fazlası öğrenildi. 

Bu parçadan Büyük Kırmızı Top'la ilgili kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Güneş'ioluşturan gazların bire bir oranıyla oluşturulmuştur. 
B) Kendi çevresinde dönmesi ortadaki mıknatıs sayesindendir. 
C) Güneş'teki plazma kopmaları konusunda bilgi vermektedir. 
D) Gaz tepkimelerinin Güneş'tekinden farkını göstermektedir. 
E) Düzenek Güneş'e tam bir benzerlik vermekten yoksundur. 


Paragraf 


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İİ Soru kökünü oku 
Titicaca bölgesi Ouechua ve Aymara dillerini konuşuyor. Ayrı köklere sahip olan bu iki dil, bölgede yaygın bir şekilde konuşuluyor. Ko- gi Paragrafları oku 


ruma altına alınmış ama resmi statüleri henüz yok. İnsanlar gayet 
sıcakkanlı ve yardımseverler. Yolunuz Bolivya yahut Peru'ya düşer- İzi Secenekleri oku 
se mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Eski dilleri işitip tarihe do- Ç 


kunabilirsiniz. 

Titicaca bölgesi genel olarak güvenli ve ucuz. Konaklama ücretleri 
gayet makul. Göl insanlarının geleneksel geçim kaynağı olan trucha dedikleri alabalık gayet leziz, özellikle buğulaması nefis. Gelişen 


çözüm 


İlk parçada turizmden söz edilmiyor, A elenir. İkin- 


turizmle birlikte yeni iş kolları kurulmuş. 


Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


ci parçada dillerden bahsedilmiyor, C elenir. İki par- 


A) Titicaca bölgesinin turist çekme nedenlerini karşılaştırmaktadırlar. 
çada da coğrafi nitelikler yoktur, D elenir. Parça- 


B) Bir bölgenin kültürel ve ekonomik özelliklerini anlatmaktadırlar. ; iie M N 
s larda Bolivya ve Peru değil, Titicaca bölgesi anla- 


C) Ouechua ve Aymara dillerinin kullanılma sahasını belirtmektedirler. tılmaktadır, E de elenir. Bu iki parça, bölgenin kül- 


D) Titicaca'nın ekonomik ve coğrafi niteliklerini aktarmaktadırlar. türel ve ekonomik özelliklerini anlatıyor. 


E) Bolivya ve Peru'nun dili ve ekonomisi üzerine bilgi vermektedirler. Cevap B 


NASIL çözülür 


4 Butip sorularda her iki parça da dikkatlice okunur ve 
parçalardaki önemli bilgiler belirlenir. 


4 NASIL çözüme 


X Parçalardan birinde olup diğerinde olmayan yani ortak olmayan bilgiler cevap seçeneğinde yer alamaz. 


& Buiki parçada ortak olmak belirlenen bilgiler hangi 
seçenekteyse cevap odur. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


2. I. Sağlıklı bir cilde sahip olmak için beslenmenin etkisi göz ardı edilemez. Yaza yaklaşırken günde en az üç litre su içmeli 
ve cildi derinden nemlendiren su oranı yüksek sebze ve meyvelere yönelmeli, karbonhidrat ve yapay şekerden uzak durmalısınız. 


ni e Beyincik bir işe bir kez alıştı mı onu rahatlıkla yapıverir. Örneğin araba kullanmak... Direksiyonun başına ilk geçtiğiniz 

günü bir hatırlayın. Direksiyon, vites, debriyaj, fren, gaz, sinyal kolu... Hepsini aynı anda kullanmak size ne kadar zor gelmişti değil mi? Ama ustalaştıkça sizin için çocuk oyuncağı 
oluverdi. 11. Havaların ısınmasıyla birlikte derinin kurumasına neden olan 

sıcak su ile buhar banyolarından uzak durmaya özen gösterin. Soğuk su banyosu tıkanmış gözeneklerin açılmasını sağ- 


larken akne oluşumunu en aza indiriyor. 


e Bisiklet beyinle sürülmez, alışkanlık gerekir. İki tekerlek üzerinde nasıl da rahat rahat gidebiliyorsunuz öyle hiç düşündünüz mü? Beyinciğiniz olmasa siz o bisikletle bir metre bile gidemezdiniz. Günlük hayatta sürekli yaptığımız hareketlerin neredeyse tamamından beyinciğimiz sorumludur. Beyinciğiniz bu işlere bir kez alıştı mı siz ustalaştınız demektir. 


lir? 


A) Vücut sağlığına iyi gelen besinlerin nasıl kullanılacağına dair incelikleri sıralamaktadırlar. 


lir? 

B) Deri sağlığı için su tüketiminin nasıl olması gerektiğini anlat- 
A) Bir bilginin iki farklı örnekle anlaşılmasını sağlamaktadırlar. maktadırlar. 
B) Davranışlarımızın temelindeki düşünce tarzını açıklamakta- 


dırlar. 


C) Cilt sağlığı için gerekli besinlerin alımını ve temizlik uygulamalarını aktarmaktadırlar. 

C) Farklı iki düşünceyi benzer olaylarla desteklemektedirler. D) Sağlıklı besinler konusunda bilinç oluşturmak için bir dizi ör- 

D) Beynin hangi davranışlarda devreye girdiğini göstermekte- nek vermektedirler. 


dirler. E) Sebze ve meyvelerin yaz mevsiminde deri sağlığına faydala- 


E) Alışkanlıklarımızın beyinle ilgili olduğunu örneklerle anlat- rını açıklamaktadırlar. 


maktadırlar. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


e Şusıralar IMEl numarası herkesin gündeminde. IME| uluslararası taşınabilir aygıt kimliği demektir. 15 hanenin ilk ikisi üretici numarası, sonraki 6 hanesi model numarası, ardından gelen 6 rakam cihazın seri numarası, son hane de IMEİ 
numarasının geçerliliğini takip edebildiğiniz kontrol sayısıdır. 


e Cihazlar sim kart ile kullanılmaya başlandığı anda IME! numarası bilgileri operatöre gider ve bu yolla cihazın takibi yapılabilir. Yurt dışından bireysel getirilen telefonlar e-devlet 
sitesi üzerinden pasaport bilgileri kullanılarak kaydedilir. 
BTK'ya kaydı olmayan cihazlar 120 gün içerisinde kaydedilmezse bu cihazların iletişimi kesilir ve bu cihazlar servis yok 
uyarısı verir. 


lir? 


A). İlki, taşınabilir aygıtların nasıl çalıştığıyla ilgili bilgi vermekte; ikincisi, devlet kurumlarının cihaz üzerindeki haklarını 
belirtmektedir. 

B) Bir mobil cihaz kod numarasının rakamlarının neleri ifade 
ettiğini anlatmaktadırlar. 

C) Aygıt kimliği numarasını tanıtmakta ve ilk işleyişle ilgili bilgi 
vermektedirler. 

D) Aygıt kimliği bildiren rakamların iletişim kurumları tarafından nasıl takip edildiğini aktarılmaktadırlar. 

E) Önceki, sıralı numaraların neyi simgelediğini sonraki, kısaltmanın ne anlama geldiğini açıklamaktadır. 


e 30dakika aralıklı kardiyovasküler koşu bandı rutiniyle 30 dakika kas geliştirme egzersizinden oluşan 60 dakikalık tek bir 
derste 1000 kalori yaktırma özelliğine sahip Barry”s Bootcamp programı, hızlı yağ yakmak isteyenlerin gözdesi. Koşu 
bandı üstünde özel bir kemer kullanarak direnç arttıran bir 
koşu programını el halteri çalışması ile bir araya getiren program, insanı motive eden kırmızı ışıklı bir salonda nabzı arttırıp sonra indirerek yağ yakımını teşvik etmek üstüne kurulu. 


e Başarılı bir dansçıyken spor eğitmeni olmaya karar veren Simone De Rue dans ile kardiyo çalışmasını bir araya getiriyor. 
“Dans, muhteşem bir egzersiz yöntemi. Dans ederken hem 
deşarj oluyor hem de eğleniyorsunuz üstelik tüm bunları yaparken zorlansanız da fark etmiyor ve sonuçta yüksek bir 
oranda kalori yakımı gerçekleştiriyorsunuz.” açıklamasını yapan Simone, öğrencilerinin ders sonunda yaktıkları kalori 
miktarını gördüklerinde şaşırdıklarını belirtiyor. Klasik kardiyo yöntemlerinden sıkılan ve yeni dans yöntemleri öğrenmek isteyenler için dikkat çekici bir alternatif. 


lir? 


A) Benzer spor uygulamalarını ortaya çıkaran kişilerin tanıtımı 
yapılmaktadır. 

B) Dans ve kardiyo çalışmalarının bir arada kullanılmasının yararları sıralanmaktadır. 

C) Kısa spor paketlerinin kaç kalori yaktırdığı, uygulama yöntemleriyle belirtilmektedir. 

D) İki ayrı spor programının kendilerine has özellikleri sıralanmaktadır. 

E) Direnç arttıran spor uygulamalarının kuruluş hikâyeleri anlatılmaktadır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


5. 


Bazı anılarımızı çok iyi hatırlarız. Detaylı ve canlı bir şekilde 
hatırladıklarımızın yanı sıra boşlukları olan daha solgun anılarımız da vardır. Fakat ilk doğum günü kutlamamızın bizde 
derin bir iz bırakmış olması gerekmez mi? Haydi ilk doğum 
günü neyse de peki ya ikinci ya da üçüncü yaş kutlamalarımız, onları neden hatırlamıyoruz? Fark etmemiş olamazsınız, bebeklik çağımıza ait hiçbir anımız yoktur. Peki ama neden? 


Bebekliğe ait anıları saklayamamamızın nedeni ne olabilir 
diye düşündüğümüzde akıllara gelebilecek ilk olasılıklardan 
biri bu anıların çok uzak bir geçmişe ait olmalarıdır. İyi de 
tam da burası açıklanmaya muhtaçtır. 50 yaşındaki bir yetişkin, 30 yıl önceki anılarını çok canlı bir şekilde hatırlayabilirken 17 yaşındaki bir genç 15 yıl öncesine ait anılarını neden 
hatırlayamaz? 


lir? 


A) 


B) 


c) 


D) 


E) 


İlk üç yılın anılarının bulanık anımsanmasını irdelemektedirler. 


Bebeklik anılarının hatırlanamamasıyla ilgili sorular sormaktadırlar. 


Bebeklikte çekilen acıların unutulmasından söz etmektedirler. 


Her anının aynı netlikte anımsanamadığını anlatmaktadırlar. 


İlk anıları hatırlayamamanın nedenlerini belirtmektedirler. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


6. 


Paragraf 


Ağırlıklı battaniye, içine ağırlık eklenmiş bir örtüdür. Nasıl ki 
yorgan yüzeyine eşit miktarda yün, kuş tüyü ya da pamuk 
döşeniyorsa ağırlıklı battaniyeye de ağırlık yapan özel bir 
malzeme döşenir. İki kat kumaşın arasındaki cep şeklindeki 
boşluklara pamuk yerine ağırlık yapacak bir malzeme konur. 
Böylece battaniye vücuda baskı uygular. Vücut üzerindeki 
derin ve kapsayıcı baskı doğrudan stres ve kaygıyı azaltan, 
uyku bozukluklarında yardımcı olan fizyolojik bir etkiye sahiptir. 

Bu battaniyelerin ağırlığı genellikle 1-1,5 kg ile 10 kg arasında değişir. Hatta 10 kg'dan daha ağırları da üretilmektedir. 
Önerilen ağırlık miktarı, yaşa ve vücut ağırlığına bağlı olarak 
belirlenir. Genellikle battaniyenin vücut ağırlığının 97” ila 
9611 oranına denk gelecek bir ağırlıkta olması önerilse de 
esasen önemli olan, kişinin hangi ağırlıkta kendisini daha iyi 
hissettiğidir. 


lir? 


A) 
B) 
c) 
D) 


E) 


Bir battaniye çeşidinin ne kadar ağır olması gerektiği anlatılmıştır. 


Söz konusu battaniye türünün yapılış amacı aktarılmıştır. 
Anlatılan battaniyede kullanılan malzemeler sıralanmıştır. 
Ağırlıklı battaniyenin yapısı, işlevi ve ağırlık özelliği açıklanmıştır. 

Sözü edilen battaniye çeşidinin neye benzediği belirtilmiştir. 


Paragraf 
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0) 


| SSORUZ 


Türkiye kitap yayıncılığındaki hareketlilik üzerinden bakıldığında en genel anlamda dünyada roman üzerinden yürüyen bir üretim hızının ve gi Paragrafı oku 


buna bağlı bir telif akışının yaşandığını söylemek mümkün. Büyük ölçekli kitap fuarlarında yapılan telif sözleşmelerinin yıllık cirosu nedir tam 


olarak bilmiyorum ama oldukça yüksek bir ekonomik değer taşıdığı ke- İzi Seçenekleri oku 


sin. Çok yazar çevriliyor Türkçeye ama beklenilenin aksine e-kitap nor- 


mal basılmış kitabı bir türlü ortadan kaldıramadı. Yazar ve kitap denildiginde hâlâ somut varlık ve nesneler anlaşılıyor; okur yalnızca onları arı- 


yor. Bunu anlamak oldukça zor. e vi 
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır? ÇO Z U m 


A) Roman satışlarının beklentileri karşılamamasından 


Metindeki kırmızı çizgilerle belirtilen bölümden 
hareketle, e-kitaba yeterli ilginin gösterilmediğinden söz edilmiştir. 


B) Telif sözleşmelerinin yıllık cirosunun yüksekliğinden 
C) Türkçeye çevrilen kitap sayısının fazlalığından 

D) E-kitaba gösterilen ilginin yetersizliğinden Cevap D 
E) Basılı kitap ile e-kitabın aynı raflarda satılmasından 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


VA NASIL çözülür 


& Yazarın yakındığı yani eleştirdiği, hoşnut olmadığı durum parçada tespit edilir ve bunun karşılığı seçeneklerde bulunur. 


X Parçada geçen bir söz ya da cümlenin seçenekte karşılığı bulunmaz. Yazarın yakındığı durum bulunur ve 
bu, seçenekte aranır. Yanlışlıkla parçanın ana düşüncesi ya da konusu bulunmaz. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Sanat doğruyla yanlışın, ak ile karanın tartışma alanı değildir. Bu 
durum, bütün sanat dalları için geçerli. Örneğin bir yönetmen 
yeni bir film mi çekti, bu durumda yapılacak ilk iş önce gidip filmi seyretmek ve onu sinema sanatının ölçüleri içinde kritik etmektir. Oysaki daha film gösterime girmeden çoğu kez sanat dışı ve ilgisiz sebeplerle öyle tartışmalar ve estetik dışı değerlendirmeler yapılıyor ki tam anlamıyla ne sanatı ne de sinemayı konuşmak mümkün oluyor. Övgü sanki filme değil yönetmenin herhangi bir tutumuna destek gibi algılanıyor. 


Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır? 


A) Sanateleştirisi adı altında reklam ve tanıtım programları yapılmasından 

B) Sanat eleştirisinin ilgisiz ve ölçüsüz tartışmalara dönüşmesinden 

C) Sinema ve sanat eğitimi almayan insanların eleştiri yazısı 
yazmalarından 

D) Övgülerin sanat eserine değil de sanatçıya yapılmasından 

E) Sanat eleştirisi deyince sadece sinema ve film eleştirisinin 
anlaşılmasından 


Dört beş yaşlarında bir kız çocuğu... Sıkılmış besbelli. Mızmızlanıyor, oynamak istemiyor, ağlıyor. Annesi ikide birde azarlıyor 
onu. İngilizce... Anne de kızı da yabancıya hiç benzemiyor ama 
benzemeseler de yabancı olabilirler, diye düşünüyorum. Annenin de annesi gelinceye kadar... Çocuğuyla İngilizce konuşan genç 
kadın, annesiyle Türkçe konuşmaya başlıyor. Yanılmadığıma sevinemiyorum hatta üzülüyorum. Madem yabancı değillerdi neden Türkçe konuşmuyorlardı ki? Sırf dil öğrensin diye ne gerek 
var ki bu tür yaklaşımlara? Anadili, bir anlamda annenin dili degil midir? Bu çocuk kendisini “oralı” hissedemeyeceği gibi, “buralı” da olamayacak. Anne çocuğunu kimliksiz bırakarak ona kötülük etmiş olmuyor mu? 


Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır? 


A) Annelerin, oyun oynayan çocuklarını herkesin önünde azarlamalarından 

B) Çocukların İngilizce öğrenmeye karşı ilgisiz ve isteksiz olmalarından 

C) İngilizce eğitimin ana dil eğitimine göre daha yaygın olmasından 

D) Çocuklarının İngilizce öğrenmesini isteyen ailelerin bunu 
abartmalarından 

E) Annelerin, çocuklarına gerektiği gibi ana dil eğitimi veremeyişinden 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Bir yere varıyoruz yolun sonunda. Büyük şehirden çocukluğumuzun geçtiği kasabaya gidiyoruz. Geçmişin izlerini sürmeye çalışıyoruz onca yıl sonra. Her geçen gün biraz daha büyüyen, gelişen kasabamızda, şehrimizde geçmişten çok az ize rastlıyoruz. 
Çocuklukta oynanan sokaklar bile yok geldiğimiz yerde. Bir yabancı gibi dolaşıp geri dönüyoruz yaşadığımız şehre. Anlıyoruz 
ki geçmiş sadece belleklerde yaşıyor. Anlıyoruz ki sonsuz bir gurbet duygusunun içinde yaşayacağız artık. Geçmişin, çocukluğun, 
ilk gençliğin izleri yok olup giderken sıla ve gurbet birbirine karışıyor ve anlamları değişiyor. 


Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır? 


A) Kentleşmenin çarpık bir şekilde gelişmesinden 

B) Geçmişte yaşananların bugünümüzü etkilemesinden 

C) Şehir ve kasabalardaki değişimin geçmişin izlerini silmesinden 

D) Çocukluğa dair hatıraların anlamını yitirmesinden 

E) Gurbet duygusunun insana kendini yalnız hissettirmesinden 


Öğretim sistemimizde kişinin kendini yazılı olarak ifade etmesi 
bazı katı kurallara bağlanmıştır. Buna göre öğretmen, hakkında 
yazı yazılacak konuyu öğrenciyle paylaşır. Buna karşı öğrenci, 
kendisine yazılması için verilen konuda bir ürün ortaya koymaya çalışır. Fakat yazma konusunun verilmesi ile ortaya konulan 
ürün arasında öğrencinin zihninde neler olup bittiği, yazma ürününün hangi aşamalardan geçilerek oluşturulduğu, bu aşamaların hangilerinde nasıl sorunlar yaşandığı ve bu sorunlara yönelik hangi çözüm yollarının geliştirildiği gibi konularla ilgilenilmez. Öğrencinin yazdığı metne yönelik geri bildirim ise genellikle sayfanın şekil yapısı, imla kurallarına uyulması ve noktalama işaretlerinin doğru bir şekilde kullanılmasıyla sınırlıdır. 


Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır? 


A) Öğrencinin yazma sürecinde yaşadıklarının göz ardı edilmesinden 

B) Öğrencilerin kendi istedikleri konularda yazmalarının hoş 
görülmemesinden 

C) Yazılanları sağlıklı bir şekilde değerlendirecek öğretmenlerin olmamasından 

D) Öğrencilerin yaratıcılığını destekleyecek çalışmaların yapılmamasından 

E) Yazma çalışmalarının öğrenciler için monoton hâle gelmesinden 


Paragraf 


Çocukların bilimsel bilgileri aldıkları yegâne kaynak olan ders kitaplarının çoğu, çocuğa o kadar sevimsiz ve itici gelir ki zorunlu 
olmasa o kitabın kapağını bile açmaz çocuklar. Peki ya çocuklarımıza sunduğumuz o popüler bilim metinlerinin, kitap ve dergilerinin hâli ne olacak? Ya derinlikten uzak, yüzeysel, ilham veremeyen bir dil ve tasarım ile karşınıza çıkıveriyor ya da hitap 
ettiği kitlenin çok üzerinde, karmaşık terimleri içeren bir dil barındırıyor. 


Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır? 


A) Hikâye kitaplarının tasarımının çocuklara uygun olmamasından 

B) Bilimleilgili kitapların okurların seviyesini yükseltmemesinden 

C) Ders kitapları ve diğer ders kaynaklarının çocuklara hitap 
edememesinden 


D) Bilimsel kitapların yüzeysel ve gereksiz bilgilerle dolu olmasından 


E) Okul ders kitaplarında sanatsallığa yer verilmemesinden 


Ağrı; ince sinir, beyin, kas ve dolaşım sistemimizle doğrudan ilgilidir. Ancak ayrıntıları tam olarak çözülebilmiş değildir. Ağrılar 
dört sınıfa ayrılır. İlki, parmağımıza inen bir çekiç darbesi sonucu duyulan ağrı. İkincisi, vücudumuzun içinden kaynaklanan, romatizma, migren vb. ağrılar. Üçüncüsü, tuhaf ve mantıkdışı görülen ve olaydan çok uzun bir süre sonra ortaya çıkabilen ağrılardır. Örneğin bir kolun kesilmesinden tam yirmi yıl sonra, olmayan kolda ağrı hissedilmesi gibi olaylarla karşılaşılmıştır. Dördüncü sınıf ağrılar ise doğrudan kişinin ruhsal hâli ile ilgili olan 
hayali ağrılardır. Ama bu tip ağrıyla bize gelen hastalar konusunda hekim arkadaşlar “Bizi gereksiz yere meşgul ediyorlar.” diye 
hekimlik etiğine uymayan yakınmalarda bulunabiliyorlar. Oysa 
nedeni hayali de olsa ağrı gerçektir. 


Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır? 


A) Hayali ağrı sahiplerinin doktorların değerli zamanını boş yere almasından 

B) Ağrıyı oluşturan nedenlerin tam olarak aydınlığa kavuşturulamamasından 

C) Hekimlerin somut bir nedene bağlı olmayan ağrı sahipleri 
hakkında şikâyetlenmesinden 

D) Mantıksal bir nedeni mümkün olmayan ağrıların hekimleri 
çaresiz bırakmasından 

E) Gerçek bir nedene bağlanamayan ağrılardan kurtulma yollarının bulunamamış olmasından 


Toplum olarak en büyük eksiğimiz samimiyet olsa gerek. Başkalarına, muhatabımıza karşı bir başkasını, belki olmak istediğimiz 
kişiyi ya da biz yönlendirenlerin istediği bir kendimizi konuşturuyor, savunuyoruz. Kim bilir, belki de bu yüzden en büyük samimiyetsizliği kendimize karşı yapıyoruz. 


Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır? 


A) Kendimize yeterince zaman ayırmayışımızdan 
) İyice düşünmeden hareket edişimizden 

C) Sosyal etkinliklere katılmayışımızdan 
) Yanlışlarımızdan ders almayışımızdan 

E) Toplumda kendimiz gibi davranmayışımızdan 


Ovalex bir marka değil, kimyasal ürünün adı. Pasta yaparken ağır 
kokulu çürük yumurta bile kullansanız bunun kötü tadını ve kokusunu bastıran, pastanın, kekin tüm hatalarını gizleyen bir madde. Üstelik satıcı firmalar bile tanıtımlarında “Yumurta miktarını yüzde elli azaltır, ucuz pasta yapımında kullanılır.” diye açıkça 
yazıyorlar. Onlar üretecekler, biz kendimize bakalım. Uzmanlar, 
çocuklarda diyabet, kanser ve kronik hastalıkların korkunç boyutlara çıktığını bağıra bağıra söylerken bir de biz annelerin çocuklara ovalexli kekler yapıp yedirmemizin ne âlemi var? Anneler yana yakıla “Ovalexi hemen deneyeceğim, nereden bulabilirim?” diye soruyor. Oysa bunun içindeki bazı maddeler kimi ülkelerde yasaklanmış bile. İnsan sormadan edemiyor, annelerin 
misyonu ne olmalı? Daha sağlıklı, daha doğal ve lezzetli beslenmeyi teşvik etmek mi, yoksa zaten sayıları gitgide azalan ev yapımı yemekleri piyasa yemeklerine çevirmek mi? 


Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır? 


A) Sağlıksız gıda ürünlerinin pastanelerde kullanılmasından 
B) Ovalex'in çocukların yiyeceği keklere katılmasından 


C) Pastalara bozuk yumurta ve benzeri madde konma olasılıgından 


D) Annelerin sağlıklı beslenme konusunda duyarsız olmasından 


E) Pasta katkılarındaki gıda denetimlerinin yetersiz olmasından 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


(45) 


| SSORUZ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 25'e yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2018 TVT'de çıkmıştır. 


Genç yaşta ünlenen Attila İlhan”ın şiirleri çoğu kez Anadolu ezgilerinin 


tınısını, melodisini taşır dizelerinde. Şiirlerindeki bu özellik sonraları pek 0 Paragrafı oku 
çok ses sanatçısına ilham kaynağı olmuş; nice sanatçı, İlhan”ın şiirlerini 


bestelemiş veya seslendirmiştir. Attila İlhan yalnızca bir şair değil, aynı N 
zamanda usta bir romancıydı. Roman yazarken geçmişimizden ve ken- İT Seçenekleri oku 
dimize özgü kültürel değerlerden yararlanmak gerektiğini ileri sürerken 


körü körüne Batı taklitçiliğini de yapmacıklık, ucuz kahramanlık olarak 


nitelemiştir. Bu arada romanda uzun uzadıya sürüp giden tasvirlerin okur- 


ların dikkatini dağıttığını söyler, “Bütün mesele tasarrufla anlatmaktır.” e ir 


ONORONONO 


Bu parçada Attila İlhan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 


Yan tarafta renklendirilerek belirtilen kısımlara metinde değinilmiştir. Ancak Attila İlhan”'ın şiir ve romanlarının herkes tarafından beğenildiğine değinilmemiştir. 


A) Şiirlerinde yerli müziğin motiflerini kullandığına 
B) Romanda kendi kültürümüzün yansıtılması gerektiğini savunduğuna 


Romanda yersiz ve gereksiz betimlemelere başvurulmasını eleştir- Geni 


diğine 
Bazı ses sanatçılarının onun şiirlerini bestelediğine 


Şiirlerinin ve romanlarının herkes tarafından beğenildiğine 


VW NASIL çözünür 


& Metin ile seçenekler bire bir eşleştirilir. Boşta kalan, 
cevap seçeneğidir. 


4 NASIL çözüme 


X Seçeneklerin metindeki karşılığı bazen tek bir ifade ile 
olmuş olabilir. Bazen de metnin tamamına yayılmış 
şekilde olabilir. Bu durum bizi yanıltmamalıdır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Ahmet Hamdi Tanpınar, öğrencisi olduğu ünlü şair Yahya Kemal 
Beyatlı'dan çok etkilenir. Ancak onun ilk eserlerinde Yahya Kemal'den çok Ahmet Haşim'in izleri görülmektedir. Haşim gibi o 
da küçük yaşta kaybettiği annesinin yokluğundan duyduğu acıyı ve kendisini avutacak bir sevginin özlemini dile getirmiştir birçok şiirinde. Tanpınar'ın şiirlerinin anahtarları yine onun romanlarıdır. Zaten roman anlayışı da şiir anlayışından fazlaca ayrılmaz. 
Şu farkla ki şiirde kendisinin, romanlarında kendisiyle birlikte 
mümkün olduğu kadar birlikte yaşadığı, yakından tanıdığı toplumun peşindedir Tanpınar. Ve başkalarına ait zamanın peşinde... 


Bu parçada Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 


A) Yahya Kemal ve Ahmet Haşim'den etkilendiğine 

B) Şiirlerinde kendi yaşamına ait izler sürdüğüne 

C) Şiirlerinde ve romanlarında anne sevgisini işlediğine 

D) Romanda ve şiirde aşağı yukarı aynı sanat anlayışını taşıdıgına 

E) Romanlarında yabancısı olmadığı toplumu anlattığına 


Öykücülüğü, şairliği kadar bilinmez Cahit Sıtkı Tarancı'nın. Ancak bu bilinmeyişte her şeye karşın kendisinin de payı var gibidir. Şiirlerinde mektuplarından ya da kendisi hakkında yazılanlardan öte bir kişilik oluşturmayı başarabilmiş şair, öykülerinde 
ise kişiliğinden az çok ayrı düşünülebilecek ikinci bir edebi dünya yaratmayı pek becerememiştir. Kendini her şeyden önce bir 
şair olarak gören ve düzyazıyı kimi zaman ticari bir kaygı vesilesiyle giriştiği bir iş gibi düşünen şair, öykülerinde küçük memur 
dertlerini anlatmayı tercih etmiştir. Etliye sütlüye dokunmayan 
öykü kişileri sık sık birilerine borçlanırlar. 


Bu parçada Cahit Sıtkı Tarancı ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir? 


A) Şair yönünün öykücülüğüne göre daha çok bilindiğine 

B) Şiirlerinde gerçek yaşamının dışında bir görüntü çizdiğine 

C) Öykülerinde kendi hâlinde yaşayan insanların maddi sıkıntılarını anlattığına 

D) Öykülerinde, kişiliğini edebi bir tarzda yansıtmayı beceremediğine 

E) Düzyazılarını bazen para kazanma amacıyla kaleme aldığına 


Kitaptaki öyküler, problem alanı olarak o kadar çeşitli ki: modern 
kültürün yalanları, savaşın, hayatı ve insanlığı yok etmesi, ideolojik yaklaşımlar, dışlanan kültür, mağdur tipler, deli tipler... Belki de bu kitabı bana bu kadar çok sevdiren de budur. Öykülerin 
içten ve sıcak bir dili var. Kullandığı teknikler -mekân kurguları, 
olay dizilişleri hatta atlamalar-, rüyalar, halüsinasyonlar bile yakın duruyor insana. Hem yalın hem de içtenlikle kurduğu simgesel dünyayı okurken zevk alıyor insan ama öykülerin anlamı 
derin bir hüzün de indiriyor insanın içine. 


Bu parçada sözü edilen öykülerle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisine değinilmemiştir? 


A) Birçok anlatım tekniği kullandığına 

B) Toplumdan dışlanma temasını işlediğine 

C) İnsanda farklı duygular oluşturduğuna 

D) Sade ve samimi bir anlatıma sahip olduğuna 
E) Toplumun farklı sorunlarına eğildiğine 


Üniversite sınavında puanı istediği bölüme yetmeyen, sonraki 
sene sınava tekrar girmeyi planlayan adaylar “mezuna kalmak” 
deyimini kullanıyorlar. Duyulduğunda kulak tırmalayan bu deyim kurs veren merkezlerden günlük dile geçen bir tabir. Lise 
son sınıflarla beraber sınava hazırlanan gençler, sınavı kazanamayınca veya istediği puanı alamayınca tekrar denemek için bu 
sefer mezun öğrencilerle beraber hafta içi gurubunda kursa devam eder ya. İşte buna kurs terminolojisinde “mezuna kalmak” 
denir. Peki neden “kazanamamak” yerine mezuna kalmak? Ailesini “yaz okulunu kazandım” diyerek bilgilendiren birine dair 
şehir efsanesi duymuştum. Mezuna kalmak da böyle mi? Bilmiyorum. Olayı yumuşatmak, insanları alıştırmak, kavramın sertliğini törpülemek için kullanılan başarılı bir kalıp. 


Bu parçada mezuna kalmakla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 


A) İşitildiğinde kulakta uyumsuzca bir his bıraktığına 

B) Gerçeği ailelerden gizlemek için kullanılan bir tabir olduğuna 
C) Kazanamama durumunun sertliğini yumuşattığına 

D) Sınava hazırlık alanından günlük dile geçtiğine 

E) Olumsuz durumu daha kabul edilebilir şekilde dile getirdiğine 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında kapsamlı ve dinamik bir 
çeviri faaliyeti görülür. Dönemin hemen hemen her edebiyat ve 
sanat dergisinde öykü ve tiyatro gibi yazın türlerinin yanında yabancı dillerden dilimize birçok şiir çevrilir. Fransız şiirinden Yugoslav şiirine, İsveç şiirinden Latin Amerika şiirine; Baudelaire'den Pablo Neruda'ya, T. S. Eliot'tan Mayakovski'ye uzanan bu 
geniş yelpazeli şiir çevirilerine dergilerde büyük yer ayrılır. Ancak edebiyat ve sanat dergilerinde birçok şiir çevirisine rastlarken çevirinin kuramsal ve eleştirel boyutu üzerine kaleme alınan yazılarla neredeyse hiç karşılaşmayız. 


Bu parçada çeviri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine deginilmemiştir? 

A) Dönemin süreli yayınlarında önemli bir yer tuttuğuna 

B) Şiir çevirilerinin, öykü ve tiyatro çevirilerinden daha çok begenildiğine 

C) Çeşitli ülkelerden birçok yabancı şairin şiirine yer verildiğine 

D) Teorik ve eleştirel içerikli yazıların çok az olduğuna 

E) Cumhuriyet Dönemi'nin başlarında yoğun bir şekilde yapıldığına 


Bazen komşuluklar akrabalıktan daha ileri oluyor. Zira komşulugun temelinde demokrasi var; birbirine karşılıklı sevgi, saygı, birbirinin hakkını gözetme var. Hoş, komşular da zaman zaman birbirine giriyor. Ama komşunun dostluğu bazen daha içten, daha 
sığınılası bir şey oluyor. Akrabalıkta birbirimizi anlamaya çalışmıyoruz. Özel bir gayretimiz yok ama komşulukta yüz yüze baktığımız ve birbirimize muhtaç olduğumuz insanları anlamak zorundayız. Anlamak ve sevmek... Bu da güzel bir duygu. Ruh sağlığımızı dengede tutuyor. Bize güven duygusu veriyor. 


Bu parçada komşuluk ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 


A) Bazı komşulukların akrabalıktan daha ileri seviyede olduğuna 

B) Komşuluğun, demokrasi üzerine bina edildiğine 

C) Komşuluk bağlarının günümüzde giderek zayıfladığına 

D) Komşuluğun temelinde birbirini anlama zorunluluğunun yattığına 

E) Kimizaman komşular arasında da sıkıntılar yaşanabildiğine 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Bizim bahçedeki mor salkım bir dirilmiş ki sormayın! Çiçekleri 
tek tük patlamaya, en güzel moruyla belirmeye başlamış ama 
salkımların çoğu da kapalı. Ben salkımı öteden beri severim. İstanbul'un hanımeli gibi özbeöz çiçeğidir. Biraz fazlaca coşkun gören, yetişmesini kolay sanır. Öyle pek de kolay üremez. Nazlı mı 
nazlıdır. Kokusu bahara ve yaz aylarına yaraşan rüyalı, hülyalı bir 
kokudur. Onunla bugün karşılaştığımda bu bezeme ustalığı karşısında irkildim. İri tırtıl benzeri, henüz kapalı çiçeklerindeki canılık öylesine varlığını hissettiriyordu ki başka bir canlı varlıkla 
karşılaşmaktan doğan bir ürkmeydi bu. İnsan güzellikten ürker 
mi? Evet, bazen. 


Bu parçada sözü edilen çiçekle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 


A) İstanbul'la özdeşleşen bir çiçek olduğuna 
B) Çarpıcı bir güzelliği olduğuna 

C) Yetiştirmesinin pek de kolay olmadığına 
D) Kendine has bir kokusu olduğuna 

E) Tırtıllar tarafından çok sevildiğine 


Hayvanat bahçelerimizin birindeki epey kıdemli hayvanlardan 
Kenzo adlı kaplana üzüldüğümü ve onunla ilgili haberi okurken 
ağladığımı söylemek istiyorum. Kenzo'nun ayağında iyileşmez 
urları varmış; ameliyat yaraları da bir türlü iyileşmiyormuş. Şehrin, Hayvanları Koruma Derneği Başkanı, yüreği dağlana dağlana ona ötenazi uygulanmasını istemiş. Kaplana önce uyutucu 
bir iğne yapılmış sonra da öteki işlem uygulanmış. Kenzo'nun 
ayağının iyileşmesi için acaba tıbbın yapacağı hiçbir işlem kalmamış mıydı diye düşünmeden edemedim. Sonuçta Kenzo şimdi mezarında yatıyor. Başkan, onun mezarına bir mermer taş 
yaptırmış. Hayat bu işte! Yeni sevgilerle, yeni bağlılıklarla içimizdeki boşluğu dolduracağız. 


Bu parçada Kenzo ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine deginilmemiştir? 

A) Hayvanat bahçesinin oldukça eski bir üyesi olduğuna 

B) İyi bir tedaviyle hastalığının iyileşebileceğine 

C) Ötenazi uygulanarak hayatına son verildiğine 

D) Beyaz mermer taşlı bir mezarı olduğuna 

E) İyileşmeyen urları ve yaraları olduğuna 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 20'ye yakın soru çıkmıştır. 


ONORONONO 


VA NASIL çözülür 


Paragraf 


© Bu soru tipi en son 2019 TVT'de çıkmıştır. 


Henüz ortaokul sıralarındaydım. Türkçe öğretmenimin “Yarının güçlü bir 


kalemi olacaksın.” övgüsünü duymanın coşkusuyla mı yoksa içimden ge- 


len bir itilişle mi bilmem, her fırsatta Babıâli yokuşuna atardım kendimi. 


Bir aşağı iner, sonra bir daha tırmanırdım yokuşu. Sanki caddede dola- 


şanlar benim bir yazar olacağımı anlayıp bana ilgi göstereceklermiş gibi... Yayınevlerini gezerdim, vitrinlerdeki kitaplara uzun uzun bakardım. 


Birçok kitap alırdım. Dünya klasiklerinin neredeyse tamamını bu şekilde 
almıştım. 


Bu parçanın yazarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Küçük yaşta yazarlık yeteneğinin farkına varıldığı 

B) Fırsat buldukça Babıâli'ye gidip yayınevlerini gezdiği 
C) Etrafındaki insanlardan ilgi görmeyi beklediği 

D) Vitrinlerdeki kitaplara bakmaktan zevk aldığı 

E) Küçükyaşta klasik romanları okuyup bitirdiği 


& Metinle seçenekleri eşleştirmeye çalışalım. Eşleştirme yaptığımız yerleri metin üzerinde çeşitli şekillerde 
(işaret/kod) belirtelim. Doğru eşleştirme, kısa zamanda doğru cevaba ulaşmak, demektir. 


& Eğeralıştığınız bir yöntemse soru kökünden sonra seçenekleri okumayı ve parçada eleştirerek ilerlemeyi 
tercih edebilirsiniz. 


X Eğer eşleştirme yapmazsak metni tekrar tekrar oku- 


X İki seçenek arasında kalırsanız o iki seçenek arasında- 
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| SSORUZ 


İN Soru kökünü oku 
İN Paragrafı oku 


bal 


Yan tarafta renklendirilerek belirtilen kısımlar, parçanın yazarıyla ilgili söylenebilecek ifadeleri kap- 


sar. Yazar, klasikleri aldığını belirtiyor ama bitirdigine dair bir şey söylemiyor. 


Cevap E 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


mak zorunda kalabiliriz. Bu da fazladan zaman kaybı 
demektir. 


ki farka odaklanmanızı tavsiye ederiz. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Benim edebiyata yönelmemin sorumlusu, bende o yeteneği gören ilkokul öğretmenim olmuştur. O yeteneğin peşinden giderek harcanmış bir ömrün sonlarına doğru rastgele bir noktasında durup baktığımda söylenecek çok fazla söz olmadığını görüyorum. Altı tane öykü kitabım var; yedincinin hazırlığı içindeyim. 
İki tane romanım var; üçüncüyü yazmayı şimdilik düşünmüyorum. Deneme, inceleme, eleştiri kitaplarım var. Bunları bana 
yazdıran Türkçeye karşı duyduğum sorumluluk duygum var. Bu 
duyguyla yazılacak, Türkçeye hizmeti önceleyen daha pek çok 
kitap tasarım var. 


Bu parçanın yazarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Küçük yaşlarda yazarlık yeteneğinin farkına varıldığı 
B) Farklı türlerde edebi metinler ürettiği 

C) Öykü yazmayı roman yazmaya tercih ettiği 

D) Yazarlığı ömrünün sonuna kadar tutkuyla sürdürdüğü 


E) Türkçe sevdasının, yeni yapıtlar üretme yolunda onu motive ettiği 


Yaşlılık devresinde, insanın zihin hayatında birtakım değişmeler 
başlar. Bunların en önemlisi, her türlü patolojik süreçten bağımsız olarak zihin etkinliğinin önemli ölçüde azalmasıdır. Bu azalma, özellikle, hafıza ve dikkat yeteneklerinde görülür. Yaşlılıkla 
birlikte yeni durumlara uyma da güçleşir. Kişi, kısa bir süre içinde yetersizliklerinin farkına varmaz olur veya bunları gizleyebilmek için, aynı şeyleri tekrarlamak eğilimine kapılır. Heyecan gevşekliği yani aşırı duygululuk, bencilliğe kapılma, benmerkezcilik, 
sürekli yakınma, çabuk öfkelenme, kuruntu ve alınganlık bunun 
en bilinen belirtileridir. 


Bu parçadan hareketle “yaşlılık”la ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Algılama yetisini zayıflatmaya başladığı 

B) Fiziksel ve bedensel yetersizliklere yol açtığı 

C) Dikkat ve bellek gücünde azalmalara neden olduğu 

D) Değişen durumlar karşısında uyumsuzluklar yaşattığı 

E) Sosyal ve psikolojik davranış değişimlerine neden olduğu 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Size etkilendiğim insanlardan söz edebilirim ancak başkaları üzerindeki etkimden söz etmek istemem. Bu pek bilmediğim ve de 
umursamadığım bir konu. Kendimi ilk önce bir okur, sonra bir 
yazar olarak görüyorum. İyi bir okur olduğumu düşünüyorum; 
babamın Swinburn, Tennyson ve Keats aşkı yüzünden kendi dilimde olmayan birçok dilde, özellikle İngilizcede iyi okuyorum. 
Bu, bana bir büyü gibi geldi; anlayamadım ama hissettim de. Babam kütüphanesini kullanmama izin verirdi. Çocukluğumu düşündüğümde sadece okuduğum kitaplar üzerinden hatırlıyorum. 


Bu parçanın yazarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Kendisini nitelikli bir okur olarak gördüğü 
B) Farklı dilde okumalar yapabildiği 

C) Okuma alışkanlığını çocukken kazandığı 
D) Kendisinden sonrakileri etkilemediği 

E) Babasının kitap seçiminde etkili olduğu 


Söyleşi türü, edebiyatımızın dününü, bugününü ve yarınını yorumlayabilmemiz bakımından önemlidir. Kanaatimce bir yazarın ve eserin anlaşılmasında, söyleşi türü kadar açıklayıcı, kuşatıcı bir tür yok. Söyleşiler aracılığıyla yazarın kendini ve eserlerini perdesiz bir şekilde görme, okuma ve anlama imkânını elde 
ediyoruz. En doğru bilgilere söyleşi türünün sunduğu imkânlar 
sayesinde ulaşabiliyoruz. Haberin kaynağını birinci ağızdan duymak gibi bir şey bu. Aynı yazarla farklı zamanlarda yapılan söyleşiler, o yazarın duygu ve düşünce dünyasının değişim aralığını 
da gösterir. Bu sayede o yazarın eserleri daha kolay anlaşılır ve 
yorumlanır. 


Bu parçadan hareketle söyleşiyle ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Yazarın bilinçaltının dışa vurumu olarak yorumlandığı 
B) Edebiyatın değerlendirilmesinde rol oynadığı 

C) Yazarı hakkında sağlıklı bilgiler içerdiği 

D) Yazarı aracısız olarak tanımayı sağladığı 

E) Okur için aydınlatıcı bir yazı türü olduğu 


Paragraf 


İyi bir iletişimin temeli, soru sormaktır. Doğru cevaplar, ancak 
doğru sorularla alınabilir. Soru, sadece bir şey öğrenmenin degil; hayatın akışını değiştirmenin de aracıdır. Sormak başlı başına bir uzmanlık alanıdır. Ama soruya ihtiyacı olan sadece gazeteciler, hukukçular ve öğretmenler değildir. Mesleği, yaşı, öğrenim düzeyi ne olursa olsun, herkes gündelik yaşamında farkında olmadan karşısındakine sorular sorarak onu yargılar, kazanır 
ya da kaybeder. Konuşmanın kalitesini “sorularının” belirlediğinifark etmez çoğu kez. İletişimi başarılı ya da başarısız kılan, bazen sorudaki kelimelerin sırasıdır, bazen vurguyu yüklediği sözcük, bazen ses tonu, bazen de yanlış zamanda yöneltilmiş olmasıdır. 


Bu parçada “soru” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Doğru cevabın alınmasında kilit rol oynadığı 
B) Toplumun her kesimi tarafından kullanıldığı 
C) Günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu 
D) Öğrenmenin en kısa yolu olduğu 

E) İletişimin niteliğini etkilediği 


Eskiden, yaptığınız müzikle radyo ve televizyonda yer almak maliyetli olduğundan herkes bir albüm yapamıyordu ya da yapsa 
bile medyada yayımlanmadığından biz duymuyorduk. Artık çok 
farklı bir çağ ve teknoloji ile karşı karşıyayız. Bunun işimizi kolaylaştırdığı gibi bir o kadar da tehlikeli hâle getirdiğini söyleyebiliriz. Eskiden müziğe adım atmak için iki kalem yeterliydi: idare 
eden bir ses ve albüm masraflarını karşılayacak bir bütçe. Şimdi ise kötü olan sesi dinlenilebilir hâle bile getirebiliyoruz. Üstelik albüm maliyetleri de çok uygun rakamlara inmiş durumda. 
Bunlara rağmen iyi müziğin işi kolaylaştı mı zorlaştı mı, tartışılır. 
Çünkü izlenme sayısı alakasız yöntemlerle çoğaltılınca müzik kaliteli olarak algılanabiliyor. Korkunç değil mi? 


Bu parçanın yazarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Eski teknolojinin kaliteli müziği engellediğine inandığı 

B) Albüm maliyetinin eskiye göre çok ucuzladığı görüşünde olduğu 

C) Müzikteki hataların teknik olarak giderilebileceğini bildiği 

D) Teknik gelişmelerin müzik iletişimini kolaylaştırdığını düşündüğü 

E) Yeniliklerin müziği olumlu etkilediği konusunda şüpheleri olduğu 


Çöpleri bir buçuk saat boyunca adım adım topladık; koy, boydan boya güzelleşti. Gittiğimiz kamplarda çöp görünce hep aynı laf: “Şuraya bak insanoğlu ne kadar pis!” falan filan... İyi ama 
bunu demek çözüm değil ki! Bu pisliğe müdahale etmek için sen 
ne yaptın? Yani amaç sadece kendi çöpünü toplamaksa sen kendini düşünüyorsun, doğayı değil. Gittiğiniz koylarda kamp yapanlara söyleyin, böyle bir etkinlik yapacağız, katılmak isteyen 
var mı diye. Emin olun her aileden 2 kişi katılacaktır. Yorucu mu? 
Evet. Ama verdiği huzur o kadar güzel ki!.. 


Bu parçanın yazarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Başkalarına olumlu öneride bulunmaktan çekinmediği 
B) Kendine ait görünmeyen sorumlulukları yüklendiği 

C) Yorucu da olsa güzel işler yapmaya giriştiği 

D) Yaptığı işe destek istemekten çekinmediği 

E) Ortak bir işe herkesin çalıştığı kadar katkı sağladığı 


Gerek konusuyla, gerek oyunculuklarıyla dünya tarihinin gelmiş 
geçmiş en iyi dizilerinden biridir Breaking Bad. Bunlar dışında 
Breaking Bad'i özel yapan bir şey daha var: renk kullanımı. Skyler White'ın kardeşi olarak tanıdığımız Marie Schrader karakterinin, sürekli mor kıyafetler giydiğine dikkat etmişsinizdir. Ancak 
olay bu kadarla sınırlı değilmiş. Dizinin yönetmeni Vince Gilligan 
ve ekibi, her sezon öncesi kostüm ve prodüksiyon tasarımcıları 
ile toplantı yapar ve o sezonda hangi karakter için hangi renk 
paletini kullanacaklarını konuşurlarmış. Walter White için ayrı, 
Heisenberg için ayrı... Ev hanımı Skyler için ayrı, iş kadını Skyler 
için ayrı... Hepsi için tek tek, saatlerce tartışılırmış. Bu görsel şöleni bizzat deneyimlemeniz için her ayrıntıyı buraya yazmadım. 
Mutlaka ikinci kez, bir de bu açıdan izleyin. Bana hak vereceksiniz. 


Bu parçadan hareketle “Breaking Bad” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Oyunculuk performansının göz doldurduğu 

B) Konu yönüyle başarılı diziler grubuna girdiği 

C) Oyuncuların, giysi renkleri konusunda seçici davrandığı 
D) Renk kullanımı bakımından gerektiğince emek verildiği 
E) Oyuncuların giysileri için özel toplantılar yapıldığı 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 
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&Ç SORU ven 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 40'a yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2016 WS'de çıkmıştır. 


Yazar; anılara özgü geçmişe dönüklük, yaşandıktan sonra yazılış, bir dö- 


neme ya da o dönemin kişilerine ayna tutuş özellikleriyle oluşturmuş ya- 0 Paragrafı oku 
pıtını. Halide Edip Adıvar'ı anlatırken yer yer o dönemin yaşamına da de- 


giniyor. Halide Edip'in yaşadığı ev ortamını, dostları arasındaki konumu- N 
nu, öteki yazarlardan ayrı özellikler içeren ekonomik durumunu öğreni- İT Seçenekleri oku 


yoruz bu anı kitabından. Daha önce roman ve öykü dilinden de tanıdı- 


gımız yazar, bu kez okuyucuyu saran, içtenlikli bir anlatımla gerçekleştiriyor bunu. 


Bu parçadan, sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 0ZU Mm 
çıkarılamaz? 


A) Farklı türde yapıtları bulunmaktadır. 


ONORONONO 


Halide Edip'in eğitim düzeyi ile ilgili bir bilgiye yer 
verilmemiştir. 


B) Samimi ve sıcak bir anlatım diline sahiptir. 
C) Halide Edip Adıvar'ın yaşadığı dönem hakkında bilgi vermiştir. disi B 
D) Halide Edip Adıvar'ın eğitim düzeyinden söz etmiştir. 


E) Halide Edip Adıvar'ın aile çevresi hakkında bilgi vermiştir. 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


VW NASIL çözünür 


& Metin ile seçenekler eşleştirilir. Eşleştirme, çeşitli işaret veya simgelerle belirtilir. 


X Metindeki her bir satır, özellikle ilk kısımlar mutlaka 
bir seçenekte yer alacak diye bir şey yoktur. 


X Buarada metne ya da seçeneklere, kendimizden anlam yüklememeliyiz. 


& Soru kökünden sonra seçenekleri okumak ve ardından metne geçmek sizi daha da hızlandırıyorsa o yolu tercih etmelisiniz. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Nurullah Ataç, edebiyatımızda deneme ve eleştiri yazarlığı deyince akla ilk gelen sanatçıdır. Kitaplarında çoğunlukla devrik 
cümlelerle yazdı, yabancı sözcükler kullanmamaya, düşüncelerini öz Türkçeyle dile getirmeye büyük bir özen gösterdi. Her yazısında yeni yeni sözcükler kullanarak kendisine en yakışanı seçmede özel bir çaba sarf eden Ataç, Türk dilini özleştirmek için 
de çalışmalar yaptı. Ancak bu konuda çağdaşı yazarlara göre aşırı bir tutum izledi. Bu durumu eleştirenler için ise hiç çekinmeden “Aşırıyım ben; aşırılıktan çekinmek, düşüncelerimizin sonuna dek gitmekten çekinmek demektir.” dedi. 


Bu parçadan Nurullah Ataç ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) Edebiyatın farklı türlerinde metinler kaleme almıştır. 

B) Yazılarında yüklemi sonda olmayan cümleler kurmayı tercih 
etmiştir. 

C) Kendi döneminde yazılmış olan yabancı eserleri çevirmekle 
ilgilenmiştir. 

D) Çalışmalarında öz Türkçe ve yeni sözcükler kullanmıştır. 

E) Türkdilinin özleştirilmesi konusundaki aşırılığını eleştirenlere karşı çıkmıştır. 


Ercüment Ekrem Talu, pek çok gazete ve dergide fıkra, sohbet, 
makale, öykü, roman, anı, şiirler yayınlamış bir mizah ustasıdır. 
Edebiyatımızda palavracı bir İranlı olan “Meşhedi” ve “Torik” tiplemeleri ile tanınmıştır. Romanlarında Ahmet Rasim ve Hüseyin 
Rahmi tarzı anlatımı benimsemiş ve bu iki yazarın üslübunu şahsında daha yeni çizgilerle birleştirmeyi başarmıştır. Romanlarında çeşitli tipleri son derece canlı betimlemelerle kaleme alan 
sanatçı, meddah ve mizah geleneğini başarıyla sürdüren ender 
kalemlerimizdendir. 


Bu parçadan Ercüment Ekrem Talu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) Çeşitli türlerde metinler kaleme almıştır. 

B) Meddah geleneğini romanda sürdürmüştür. 

C) Eserlerinde gülmece unsuruna yer vermiştir. 

D) Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi'ye öykünmüştür. 
E) Kendisine ait kahraman tiplemeleri bulunmaktadır. 


Türk kültür ve edebiyat tarihinde “feylesof” diye bilinen Rıza 
Tevfik; Abdülhak Hamid, Hugo ve Lamartine gibi romantik şairlerden etkilenerek şiir yazmaya başlar. Önceleri aruzla şiirler yayımlayan şair, Mehmet Emin Yurdakul'un etkisiyle hece veznin- 
de karar kılar. Milli Edebiyat akımının şair ve yazarlar arasında 
konuşulduğu dönemde dikkat çekici yazılar yazmıştır. Çevresi itibariyle halk kültür ve âdetlerine yatkın olan Rıza Tevfik, Türk geleneklerinden faydalanarak Milli Edebiyat akımının uyandırdığı 
“milli refleks”e kültürel boyutlarıyla da katkı sağlar. Halk edebiyatı üzerine elliye yakın makale yazan Rıza Tevfik, Milli Edebiyat 
hareketinin önemli isimlerinden biriydi. 


Bu parçadan sanatçı Rıza Tevfik ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi çıkarılamaz? 


A) Folklora ve halk edebiyatına duyduğu ilgiyi eserlerine de 
yansıtmıştır. 


B) Milli Edebiyat akımının en ilgi toplayan yazarı olmuştur. 
C) Şiir ve makaleleriyle Milli Edebiyat akımında ünlenmiştir. 
D) Şiirde aruzdan heceye doğru bir yönelme yaşamıştır. 

E) Şiire yerli ve yabancı bazı yazarların etkisiyle başlamıştır. 


Türklerin insana, anaya, babaya, eşe, doğaya bakışının çerçevesini çizer bu hikâyeler. Oğuz Türklerinin; Gürcüler, Abazalar ve 
Trabzon Rumları ile yaptıkları savaşlar ile Türk boylarının kendi 
iç çatışmalarını hikâye etmesi nedeniyle de dönemin diğer topluluklarının sosyal ve siyasi tarihine ışık tutar. Çocukların ve gençlerin terbiyesine, nasıl bir kişilikte olmalarının gerektiğine dair 
sayısız terbiye kuralları içerir bu hikâyeler. Doğruluk, adalet, güzellik gibi tüm insanlığı ilgilendiren değerler yüceltilir ve örnek 
olarak sunulur. 


Bu parçadan, sözü edilen hikâyelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) Evrensel değerlerden bazıları öne çıkarılmıştır. 

B) Eğitici ve öğüt verici bir nitelik taşımaktadır. 

C) Türklerle ilişkili kimi kavimler hakkında bilgi vermektedir. 
D) Türklerin hayat anlayışlarına dair ipuçları barındırmaktadır. 
E) Tarihi gerçeklerin olduğu gibi aktarılmasıyla oluşmuştur. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Sait Faik, kendi yaşadığı dönemin hâkim sanat ortamından ve 
görüşünden çok etkilenmiştir. Bir yandan saf şiiri yahut sanatı 
hedeflerken bir yandan halka eğilmenin lüzumundan bahseder. 
Öte yandan bu tutumu İkinci Yeni'nin ilk ve öncü örnekleri gibi 
görünür. Beş Hececiler'in yapmak istediklerini Mehmet Emin 
Yurdakul, Rıza Tevfik ve Ziya Gökalp gibi sanatçıların daha evvel 
yerine getirdikleri, dolayısıyla Beş Hececiler'in şiirimize yeni bir 
soluk getirmediği inancındadır. Gençleri inkâr eden anlayışa karşı olan Sait Faik, Fransız edebiyatından Rimbaud, Baudelaire gibi isimlerin de okunmasını salık verir. Döneminin genç sanatçılarından Ahmet Muhip, Fazıl Hüsnü, Cahit Sıtkı, Ziya Osman, 
Ömer Bedrettin ve Cevdet Kudret”i beğendiğini dile getirir. 


Bu parçadan, Sait Faik ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz? 


A) Hece şairlerinin şiire yenilik getirmediklerini iddia etmiştir. 

B) Devrinin baskın sanat anlayışının etkisinde kalmıştır. 

C) Birbirine zıt iki edebi anlayışı kendinde birleştirmiştir. 

D) Genç şairleri görmezden gelmenin doğru olmadığına inanmaktadır. 


E) Gençlere Batılı şairlerin taklit edilmesi gerektiğini öğütlemiştir. 


Edebiyat yaşamına şiir ve öykü ile başlayan Orhan Asena 1950'den 
sonra Türk edebiyatının en önemli tiyatro yazarı olmuştur. Aldıgı ödüller ve tiyatroya katkılarından dolayı Türk tiyatrosunun 
Shakespeare'ı olarak anılmış olan sanatçının ilk oyunu Tanrılar 
ve İnsanlar'dır. Devlet sanatçısı unvanı da alan Asena, eserlerinin konusunu tarihten, mitolojiden ve yaşadığı hayattan alır. ToplIumcu bir kimliğe sahiptir. Atçalı Kel Mehmet adlı oyunuyla 
1970'te TRT Başarı Ödülü'nü almıştır. 


Bu parçadan, Orhan Asena ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 


A) Sanat yaşamında toplumcu kimliği olan bir oyun yazarıdır. 
B) Atçalı Kel Mehmet, sanatçının tiyatro eserlerinden birisidir. 


C) Yapıtlarının içeriğinde tarihten veya mitolojiden bahisler vardır. 


D) Türk edebiyatının bilinen en önemli oyun yazarlarındandır. 


E) Tiyatro yazarlığının yanında şiir ve öykü yazmaya da devam 
etmiştir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Mustafa Kutlu, Türk hikâyeciliğine yeni bir soluk getirmiştir. Bu 
önemlidir ama asıl önemlisi Kutlu'nun insanlığa kattığı insanlıgıdır. Tanıyanlar onu bu yönüyle anlatır soranlara. O ulaşılmaz 
birisi değildir. Haftanın her günü sizi ağırlamaya, sizinle konuşmaya, dertleşmeye hazırdır. Tantanayı, şamatayı, nutuk atmayı, 
ahkâm kesmeyi sevmez. Kalabalıklar içindeki yalnız adam, sanki odur. Kırılgan, içine kapanık ve nazik. Ayakları yere basan bir 
sanat anlayışı vardır. Sanatı da öyledir. Şapkadan tavşan çıkarmakla sanat yapılmaz diye düşünür zaten onun tavşan çıkarabilecek bir şapkası da yoktur. 


Bu parçadan, Mustafa Kutlu ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi çıkarılamaz? 


A) İnce ve hassas bir kişiliği vardır. 

B) Kolaylıkla ulaşılabilecek bir sanatçıdır. 

C) Eserlerinde olağan dışı durumlara yer vermez. 

D) Toplumdan uzak, sakin bir yaşantıyı tercih etmiştir. 

E) İnsani özellikleri, öykücü kimliğinin de önüne geçmiştir. 


Kartvizit tasarlarken özen gösterilmesi gereken noktalardan biri görsel uyum ve estetiktir. Kartvizitinizin üzerinde yer alan bilgilerin dikkat çekici olması buna bağlıdır. Yazılar için kullanılacak 
fontun okunabilirliği, logonun makul bir büyüklükte olması, yazı boyutunun göz yormaması kritik bir rol oynuyor. Yazıların okunaklı olması için basit fontlar seçmeniz, birbiri ile kontrast ve 
uyumlu renklere yer vermeniz işinizi kolaylaştıracaktır. Böylece 
göz yormadan dikkat çekmeyi sağlayabilir ve işinizdeki profesyonelliği kartvizitinize yansıtabilirsiniz. 


Bu parçadan kartvizit tasarımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi çıkarılamaz? 


A) Yazılar kolay okunabilecek büyüklükte ayarlanmalıdır. 
B) Uyum oluşturan karşıt renkler kullanılmalıdır. 

C) Kartvizit boyutu ne büyük ne küçük tasarlanmalıdır. 
D) Bilgilerin dikkat çekmesi göze hoş gelmekle ilgilidir. 
E) İlgiyi göz yormadan çekmek gerekir. 


Paragraf 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 3 soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2018 TVT'de çıkmıştır. 


Türk yayıncılığı giderek ithalci ve çevirmeci bir karaktere büründü. Yerli 
edebiyat verimi ülke nüfusu ile bir türlü paralel gitmiyor. Gençler ise bir 
yazar olarak kendilerini gerçekleştirme konusunda sabırsızlar. Biran önce bilinmek ve çok satmak istiyorlar, bu yolda her tür tavizi veriyorlar. 
Bu durum okurun aktif bir kültürel özne olarak aradan çıkıp pasif bir tüketiciye dönüşmesine, yayıncılığın her tür suiistimale açık hâle gelmesine kapı aralamaktadır. 


I. Türkçeye çevrilen yabancı kitapların yaygınlaşması, 


Il. Yerli yayınların ülke nüfusuyla orantılı olmaması, 


INI. Genç yazarların sabırsızlıkları karşısında yayıncıların taviz vermesi 
durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır? 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


D) veli E) Il ve lll 


id NASIL çözülür 


2018 MSÜ sınavında karşımıza çıkan bu soru tipi aynı 


yıl TYT'de de soruldu. Altı çizili ifadeden önceki cümlelerden hangilerinin “bu durum” olarak nitelendirilip 
nitelendirilemeyeceğini bulmamız istenmektedir. Altı 
çizili ifadeden önceki bölümde yer alan her bir cümle 
iyi analiz edilmeli, öncülde eşleştirilmelidir. 


X Altı çizili ifadeden önceki bölümün tamamen kapsa- 


X Altıçizili ifadeden sonraki kısmı da dikkate almak ha- 
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| SSORUZ 


İİ Soru kökünü oku 
İN Paragrafı oku 


İzi Öncülleri oku 


İlk cümle ile | numaraya gönderme yapılmıştır. İkin- 


ci cümle ile de Il numaraya gönderme yapılmıştır. 
Sadece Ill açıkta kalmıştır. 


Cevap c 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


ma alanı içerisinde olduğu düşüncesi hataya götürebilir. 


taya götürür. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


1. Yayın dünyasını çok basmak ve çok satmak iştahı basalı çoğu yazarın ve yayıncının karakteri değişti. Yazar, gece gündüz hangi 
farklı şeyi yazacağını, nasıl bir dil ve anlatım tarzı geliştirerek kendini yenileyeceğini düşünen adam olmaktan uzaklaştı. Biz de 
okumayan bir topluma dönüştük. Kitapların bunca basılmasına, 
her yerde etkinlikler düzenlenmesine ve kitap fuarları açılmasına rağmen gerçek anlamda okumuyoruz. Kitabı tüketiyoruz, ki- 


tabı satıyoruz ama kitap ve yazar etkin ve etkili değil. Bu durum- 


da yazar ajansları, çevirmenler, editörler, yayın yönetmenleri, 
grafikerler, matbaacılar, kitapçılar vs. var görünürler ama aslında hiçbiri yoktur. 


I. Toplumun kitap fuarlarına gereken ilgiyi göstermemesi, 


IL. Yazarların içerik ve üslup bakımından özgünlüğü yakalamaya çalışmamaları, 


IN. Yayıncıların nitelikli kitap basmak ve satmaktan çok, para kazanmayı düşünmeleri 


durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız ll 


D) | ve lll E) il ve lll 


2. Sanatçı; tabiatta ayrıntı olarak nitelendirilebilecek küçük şeylerin tasviriyle okuyucusunu düşsel ve içsel bir yolculuğa çıkarmasını bilmelidir. Güz zamanı yol kenarlarına yığılmış yapraklar, baharda yeni yeni açmaya başlamış körpe ağaçlar, kışta dirilişin 
sembolü kardelenler, yazda hasadı bekleyen tahıl başakları, insan için olan her şey... Hafızada bir sürü izlenim birikir; ta ki yazar ruhu gelip bunları isteyinceye, şair ruhu gelip alıncaya kadar. 
İşte bu durum sanat eserinin kendi rengine kavuşmasını ve her 
şeyin olanca kokusu ve tadıyla okuyucuya sunulmasını sağlar. 


I. Sanatçının doğaya ait incelikleri keşfedip sanatına yansıtması, 
Il. Sanatçının geleceğe dair düşlerini sanat eserinde işlemesi, 
INI. Yazar ve şair ile okuyucu arasında sonsuz ve içsel bir bağın 


kurulması 


durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız ll 


D) Ive lll E) il ve lll 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Dilin zenginliği konusunu farklı pencerelerden bakarak değerlendirmek gerekir. Birçok ülkede birçok insan tarafından konuşulması, kelime sayısının çokluğu, güçlü bir edebiyata sahip oluşu ve dolayısıyla estetik yönünün gelişmişliği gibi özellikler dikkate alınmalıdır. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda 
destanlar devrinden başlayan zengin sözlü edebiyatı ve Orhun 
Anıtları”ndan günümüze yazılı edebiyatıyla Türkçe, şüphesiz zengin bir dildir. 


I. Edebiyat ürünlerinin evrensel nitelik kazanması, 
Il. Kelime dağarcığının genişliği, 


INI. Geniş bir coğrafyaya yayılmış olması 


durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) | veli E)ivellli 


Ejderha, gerçekte mevcut olmasa da edebi eserlerde yer bulan 
bir varlık. Belki de bu, birçok ülkenin mitolojisinde yüzyıllarca 
yaşayan efsanevi bir varlık olarak “heybeti, gücü, muhafızlık görevini” temsil edecek şekilde var olmasındandır. Bu durum “ner- 
de bir yılan varsa yakınında bir hazine olduğu” konusunda bizi 
uyaran divan edebiyatı gazelleri için de geçerli. Âşıkların çektikleri ve gökyüzüne yükselen ah, ejderhanın ağzından çıkan alev 
gibidir. Şaire göre bu ejderha şeklindeki ahı gören halk da orada bir hazine var zanneder. 


I. Ejderhaların bir zamanlar yaşamış varlıklar olması, 


Il. Ejderhaların kuweti ve büyüklüğü simgelemesi, 


Il. Ejderhalardan sadece efsanelerde söz edilmesi 


durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) | veli E)ivellli 


Paragraf 


5. Hatıra yazmak için edebiyatçı olmak şart değildir. Bir siyasetçi, 
bir iş insanı, bir akademisyen de hatıra yazabilir. Yeter ki yaptıklarıyla toplumda derin bir etki bırakmış olsun. Ancak kaleme alınan hatıralarda yanlış hatırlama, olay doğru olsa bile yapılan çıkarsamada yanlışlık olma ihtimalinin yanı sıra olayın taraflarından birinin anlatılan olaydan dolayı kendilerini rencide edilmiş, 
incitilmiş olarak görmesi mümkündür. Bu durum hatıra yazmanın nasıl ciddi cesaret isteyen bir yazı türü olduğunu ortaya koyar. 


I. Yazarın toplumu büyük ölçüde etkilemesi, 
Il. Yazarın toplumun ileri gelenlerinden olması, 


IN. Yazarın hatalı bilgi ya da yoruma yer vermesi 


durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız ll 


D) | veli E) Il vel lil 


6. İnanınartıkgündeliği izlemekten, televizyonlarda geçen benzer 
konulardan, herkesin aynı şeyleri konuşmasından gına geldi. İnsanlar her gün aynı dağarcığı hep aynı ıvır zıvırlarla, çer çöplerle dolduruyor; herkes de bunları birbiriyle paylaşarak neşeleniyor, keyifleniyor. Çağdaşlık buysa eğer, bu türlü bir çağdaşlığı kabullenesim yok. 


I. Sıradan meselelerin tekrarlanıp durması, 


II. Gülmenin ve eğlenmenin unutulması, 


IN. Zihinlerin yararsız şeylerle doldurulması 


durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


D) | veli E) | ve lll 


Bazıları niçin Ay”ı bazen gündüz de görüyoruz diyor. Ay sadece 
gece görülebilir diye bir şey yok. Gündüzleri periyoduna bağlı 
olarak Ay da tepemizde bütün yıldızlar da. Ama Güneş'in atmosferimizde yansıyan ışınları onları görmemize engel oluyor. Ay, 
Dünya'mıza en yakın gök cismidir. Ay'ın yüzeyi koyu renkte ama 
tam siyah olmayan bir asfalt yol yüzeyi gibi yansıtıcıdır. Bu nedenlerle bize gökyüzündeki en parlak yıldızdan 100.000 kat daha fazla ışık yansıtabiliyor. 


I. Ay'ın dünyadan gece de gündüz de görülebilmesi, 


Il. Yere en yakın gök cisminin Ay olması, 


INI. Ay yüzeyinin yansıtıcı özelliği 


durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) | veli E) Il ve hil 


Şimşek veya yıldırım, etraflarındaki havayı saniyenin milyonda 
biri kadar bir sürede 30.000 dereceye kadar ısıtırlar. Isınan bu 
hava aniden genleşir, genişler. Normal atmosfer basıncının neredeyse 100 misli bir basınçla, ses hızından çok hızlı ses dalgaları yayar. Bu nedenler aynen ses hızını geçen uçaklarda olduğu 
gibi kulağımıza bir nevi patlama sesi gelmesini sağlar. Buna gök 
gürlemesi diyoruz. Şimşek de yıldırım da tek bir olay değil, bir 
seri olayın birleşimidirler. 


I. Havanın çok kısa sürede çok yüksek ısıya ulaşması, 
Il. Isınan havanın aniden genişlemesi, 


IN. Yıldırım ışığının sesten 100 kat hızla yayılması 


durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) | veli E) Il ve hil 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


ONORONONO 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden | soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2018 TVT'de çıkmıştır. 


Torununun, not defterine şiirler yazdığını fark eden dedesi ona şair olan 
edebiyat öğretmeninden söz etti. Ardından da öğretmeninin, gençliğinde kendisine verdiği öğütleri sıraladı: 


Günlük dildeki sıradan kelimeleri şiirde yepyeni bir kılığa büründürmeli, onlara yeni bir can katmalısın. 


Balığın, kuşun, çiçeğin, böceğin nefes alıp verişini takip etmeli, uzun 
süre onları izlemelisin. 
Redif, kafiye, aliterasyon, asonans ve kelime tekrarları şiirine renk 


katacak, kulağa hoş sesler üfleyecektir. 


İlginç gelebilecek, anlamlı, hayret ve hayranlık uyandırıcı soyut veya somut görüntüler, başkasının kullanmadığı çağrışımlar yakalamalısın. 


Senin şiirini okuyan veya dinleyenler, şiirinle ilgili olumlu olumsuz 
tespitlerde bulunuyorsa kulak vermelisin onlara. 


Bu parçada şair öğretmenin öğrencisine verdiği öğütlere göre, bir şai- 


rin sahip olması gereken özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi 
yoktur? 


A) 
B) 
c) 
D) 
E) 


Sezgi gücüyle gözlem yapmak 
Eleştirilere açık olmak 

Söz sanatlarına başvurmak 
Özgün imgelere yer vermek 


İç ve dış ahenk unsurlarını kullanmak 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


(48) 


| SSORUZ 


İN Paragrafı oku 
İn Seçenekleri oku 
Bir şairin sahip olması gereken özellikler arasında 


söz sanatlarını kullanmaya dair bir özelliğe yer verilmemiştir. 


Cevap C 


NASIL çözülür 


4 Maddeli olarak verilmiş ifadeler ile seçenekler eşleştirilir. 

& Bazen birden fazla madde sadece bir seçene- 
ge denk gelebilir. 


& Bazen tek bir madde, birden fazla seçenek ile 
eşleştirilebilir. 


Soru kökünden sonra seçenekler okunur. 


NASIL çözüme 


X Maddeler ile seçenekler arasında eşleştirme 
yapılmadan bu sorulara yanıt verilmemesini 
tavsiye ediyoruz. 


Paragraf 


VE 


Leonardo DiCaprio, film endüstrisinde kariyer yapmak isteyen 
oyunculuk meraklılarına birkaç öğüt verdi: 


e Sinema sizinle başlamıyor, sizden önce çekilmiş filmlerdeki 
rolleri hata bulmak için izleyin. 

e Kendinizi ödüllü oyuncularla karşılaştırın, bakın eksiğiniz ne? 

e Alışkını olmadığınız rolleri deneyin, yapabiliyor musunuz, ölçün. 

e Aynı rolü başka formlarda oynayın, yeterince değişken misiniz, görün? 


e Rolünüzü videoya alın, izleyin, bakalım beğenecek misiniz? 


Bu parçada Leonardo DiCaprio'nun oyunculuk meraklılarına 
verdiği öğütlere göre, bir oyuncunun sahip olması gereken özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Önceki yapımları eleştirel gözle incelemek 

B) Benzer rollerdekilerle kendini kıyaslamak 

C) Kendi performansını, başarılılarla karşılaştırmak 
D) Kendi rolünü dışarıdan izlemek 

E) Canlandırmadığı rolleri denemek 


Öğrencilerini Çanakkale Zaferi konulu konferansa davet eden bir 
öğretmen, dinlemenin etkili ve verimli olabilmesi için onlara bazı önerilerde bulundu: 


e Konferans salonuna konuşma başlamadan önce ulaşmalı; 
dinleme esnasında konuşmacıyı iyi duyabilmek ve anlayabilmek için doğru bir konum belirlemelisiniz. 


e Konuşmacı veya konu hakkında önceden olumsuz bir kanı- 
da bulunmamalı, peşin hüküm içinde olmamalısınız. 

e Sıkılsanız bile dinlemeyi konferans sona erene kadar sürdürmelisiniz. 

e Dinleme sonunda, konuyla ilgili yeni öğrendiğiniz bilgilerle 
önceden edindiğiniz bilgileri karşılaştırmalısınız. 

e Dinlediklerinizle ilgili önemli noktaları not almalı, çelişkili 


gördüğünüz bilgileri konferans sonunda konuşmacıya uygun 
bir üslupla sormalısınız. 


Bu parçada öğretmenin öğrencilerine bulunduğu önerilere göre, etkili bir dinlemenin ilkeleri arasında aşağıdakilerden han- 


gisi yoktur? 


A) Sabırlı olmak 

B) Analiz yapmak 

C) Amaç belirlemek 

D) Fiziksel hazırlık yapmak 
E) Ön yargısız olmak 


Urfa'nın ünlü ustaları, yeni başlayacaklar için çiğ köfte yapımındaki püf noktaları açıkladılar: 


e Sert bulgurla yapılan çiğ köfte güzel olur, yumuşak bulgur 
kullanmayın. 

e Bulgur önceden ezilerek içindeki kepekler ayıklanmalıdır. 

e Kışın az suyla, yazın buzla yoğrulmalıdır. 

e Urfaisotu dışında başka biber kullanılmamalıdır. 


e Kırmızı etin içindeki sinirler çok iyi temizlenmelidir. 


Bu parçada ustaların yeni başlayacaklara verdiği öğütlere göre, çiğköfte yapacakların dikkat etmeleri gerekenler arasında 
aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Su veya buz katmak 

B) Bulguru önceden ıslatmak 
C) Urfa isotu kullanmak 

D) Etin sinirlerini almak 

E) Sert bulgur kullanmak 


Yazarlık Okulunda roman yazma dersleri veren bir romancı, yazar adaylarına ilk derste roman yazma aşamalarıyla ilgili bazı 
önerilerde bulundu: 


e Oluşturduğunuz karakter ve tiplerin ne yediklerini, ne içtiklerini, neyi sevdiklerini, neyi sevmediklerini çok iyi bilmelisiniz. 

e Karakterlere hem kendi dışında hem de kendi içinde başa 
çıkması gereken bazı problem ve zıtlıklar yaşatmalısınız. 

e Kişilerin özelliklerini yansıtan ancak sıkıcı olmayan karşılıklı 
konuşmalar olmalıdır. 

se Romanın anlatıcısını belirlemelisiniz; bazı bölümleri birinci 
tekil şahsın, bazı bölümleri üçüncü tekil şahsın ağzından anlatabilirsiniz. 


e Kelime oyunları yapmaktan kaçınıp sade, duru, anlaşılır yazmalı; yazınızı terim, kavram, deyim, ağız ve şive özellikleriyle zenginleştirmelisiniz. 


Bu parçada romancının yazar adaylarına bulunduğu önerilere 
göre, roman yazmanın aşamaları arasında aşağıdakilerden han- 


gisi yoktur? 


A) Çatışma yaratmak 

B) Olay örgüsü kurmak 

C) Diyaloglara yer vermek 

D) Dil ve anlatıma önem vermek 

E) Şahıs kadrosunu yakından tanımak 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Edebiyat camiasının yakın zamanda kaybettiğimiz duayenlerindendi. Birçok yönüyle örnek bir insandı o. Özellikle şu özelliklerini hepimiz örnek almalıyız: 
e Onun için işi çok önemliydi, hayatının gayesi hâline gelmişti uğraşı. 
e Kültürlü insanları görünce yüzü bir başka güler, onlarla sohbet etmek için fırsat kollardı. 
e İnsanlarla olan ilişkilerinde hassastı, hayatına herkesi almazdı. 


e Kimseden bir şey beklemez; böylece de kırgınlıklar, dargınlıklar ve küskünlükler yaşamazdı. 


e Öğrencilerinin, meslektaşlarının başarılarını tebrik eder; hatalarını ise incitmeden son derece nazik bir şekilde ifade ederdi. 


Bu parçada sözü edilen kişinin özelliklerine göre, yazarın sahip 
olunması gerektiğini düşündüğü özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Kendini işine adamak 

B) Beklentiye girmemek 

C) Seçici davranmak 

D) Geleneklere değer vermek 
E) Kırıcı olmamak 


Aileye çocuğun okuma alışkanlığı kazanması adına önemli görevler düşüyor. Araştırmalar ışığında anne babalara şu önerilerde bulunmak istiyorum: 
e Çocuğun okumaya karşı ilgisini öğrenmek için öğretmenleriyle birlikte hareket etmeli. 
e Çocuk edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmak için konuyla ilgili çeşitli etkinliklere katılmalı. 


e Önce kendisi kitap okumalı, çocuğa okuyarak örnek olmalı. 
e Çocuğaokuduklarını sormalı, onunla bu konu üzerine konuşarak çocuğun okuduklarını anlatmasını sağlamalı. 


e Çocuğunun okuduğu kitapları ona uygunluk açısından yakından takip etmeli. 


Bu parçada bir uzmanın bulunduğu önerilere göre, çocuğun 
okuma alışkanlığı kazanması için yapılması gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Denetleyici olmak 

B) Tavsiyeye açık olmak 

C) Rol model olmak 

D) Konuya hâkim olmak 

E) Öğretmenle iş birliği yapmak 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


İzmir Karabağlar'da kurulan Kahve Akademisi'nin ustaları, evinde filtre kahve pişireceklere şu öğütleri veriyor: 

e Çekirdeği, kahve yapacağınızda öğütün. 

e Çekilmiş kahveyi vakumlu poşetlerde saklayın. 

e Kahveyi tekrar tekrar ısıtmayın. 

e Herfincan için tepeleme iki çay kaşığı kahve kullanın. 


e Ilık yada sıcak su kullanmayın. 


Bu parçada ustaların evde kahve pişirecekler için verdiği öğütler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Kahveyi kömür ateşinde pişirmek 

B) Bir fincana dolu dolu iki çay kaşığı kahve koymak 

C) Soğuk su kullanmak 

D) Kahveyi çekirdekten öğüterek yapmak 

E) Öğütülmüş kahveyi hava temassız ortamda saklamak 


Ünlü siber savunma uzmanı, bilgisayar kullanıcılarına dijital dünyada güvenli kalabilmek için şunları önerdi: 
e Mutlaka yedek alın ve yedekleri güvenli saklayın. 
e Şifreleri “123456“ gibi basit değil, harf-rakam karmaşık oluşturun. 
e Diskinizi güncel bir virüs tarayıcı ile zaman zaman tarayın. 


e Virüslerin taşınabilir medyayı (USB bellek) takınca bulaşabilmesine sebep olan AutoRun (otomatik çalıştır) özelliğini 
devre dışı bırakın. 


e Hafıza kartı, harici bellek gibi dış veri depolarını yeni de olsa ilk kullanımdan önce cihaz içinde formatlayın. 


Bu parçada siber savunma uzmanının bulunduğu önerilere göre, bir bilgisayar kullanıcısının güvenlik amacıyla yapması gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Dahili belleği virüs tarayıcıyla taramak 
B) Yeni dış bellekleri formatlamak 

C) Karmaşık şifre kullanmak 

D) USB bellekleri kullanmamak 

E) Veri yedeği almak 


Paragraf 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 30'un üzerinde soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2018 TVT'de çıkmıştır. 
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| SSORUZ 


Geçen haftanın birkaç gününü “şairler şehri” diye nam salmış Kahramanmaraş'ta geçirdim. “Gerçek şiir nasıl olur?” sorusu etrafında dönen ko- gi Seçenekleri oku 


nuşmalar yaptım. Heyecanlı şair adaylarının çetin sorularıyla, şiiri, Türkçeyi ve esasında kendimizi aramaya, bulmaya çalıştık. Bence gerçek şiir, 
şairin dili kadar gönlünü de deli bir ırmağa götürüyorsa eğer yönü oku- İni Paragrafı oku 
ra doğrudur ve o zaman doğru yoldadır. Kelimeler hemen anlaşılmamalı, şairine ait olmalı sadece, özel olmalı ve birer kapalı zarf içinde okurun 


yoluna akmalı şiir. Şiirin her kelimesi bir şarkı gibi ahenkle dönüp dur- 


malı okurunun dilinde; ona hislenme ve hissetme fırsatı tanıdığı kadar izi ri 
hayal kurdurma fırsatı da vermeli gerçek şiir. ÇOZU Mm 


Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yazarın söz ettiği gerçek şiirin bir 


ONORONONO© 


niteliği değildir? Verilen açıklamalara göre boşta kalan tek seçenek 
C'dir. 


A) Ritimli olma 


B) İçtenlik a 


C) Düşünce içerme 
D) Coşkunluk 
E) İmgesellik 


VA NASIL çözünür 


& Seçeneklerdeki kavramların ifade ettiği anlamlar metin içerisinde eşleştirilerek aranır. 


4 NASIL çözüme 


X Önce meini okuyup sonra seçeneklerdeki özelliklere 
bakmak zaman kaybettirir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Halk anlatılarının en popüler ve en canlı biçimi olan şehir efsanelerinin garip ve dokunaklı bir yönü vardır: Bir isyan kadar öngörülemez ve tarih öncesi bir anıt kadar kendiliğinden filizlenmiş olması. Etrafımızda yaşanan hayatların içyüzüne attığı bakışlar, tıpkı şimşek çaktığında beliren manzara gibi, bir anlık ve 
kışkırtıcıdır. Hemşerilerimizin ne kadar iyi, ne kadar üstün olduklarından bahseden basmakalıp sözlere, sıradan her şeye âdeta 
başkaldırır. Ne bir kir ne bir bulanıklık vardır şehir efsanelerin- 
de. 


Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yazarın söz ettiği şehir efsanelerinin bir niteliği değildir? 


A) Farklılık 

B) Duruluk 

C) Coşkunluk 
D) Anonimlik 

E) Sürükleyicilik 


Mevlana'ya “Şiir nedir?” diye sorduklarında o, “canı şerbet çeken hastaya ilacı şerbete karıştırarak vermek” olarak tanımlamıştı şiiri. Evet, şiir, güzel manaya güzel elbiseler giydirme işidir 
çünkü. Kimsenin üzerinde olmayan, ilk defa giyilecek elbiseler... 
Şiir, okurunun elinden tutup onu yüreğinin en yangın yerlerine 
götürmeli, sarsmalı, yakmalı; o nereye giderse okuru da oraya 
gitmeli. 


Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yazarın söz ettiği gerçek 
şiirin bir niteliği değildir? 

A) Sürükleyicilik 

B) Etkileyicilik 

C) Sadelik 

D) Özgünlük 

E) İçtenlik 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Her şeyden önce çok sürükleyici, sade ve güzel Türkçesiyle dilimiz açısından söylediği çok şey var bu metinlerin. Sözlü kültürümüzde var olan edebi sanatların nasıl halk dilinde oluştuğunu, az kelime ile nasıl geniş bir ifade gücüne sahip olduğunu göstermesi bakımından önemli bu metinler. Şiir ve düzyazının muhteşem bir uyumu var. Düzyazıyla ifade edilen kısımlarını da şiir 
gibi okursunuz ve Türk dilinin musikisini hissedersiniz. Öne çıkan en önemli nitelik hiç şüphesiz kahramanlık. Ki bu her çocugun ve bu topraklarda yaşayan herkesin ortak bir karakteridir. 


Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen metinlerin bir 
özelliği değildir? 


A) Akıcılık 
B) Evrensellik 
C) Şiirsellik 
D) Yalınlık 
E) Yoğunluk 


Öz güven, bugün toplumda, ailede ve bireydeki en önemli eksikliklerden biridir. Öz güvenli bireyler ise toplumda hemen kendisini hissettirir. Bu tür insanlar genelde hayatları boyunca her 
şeyi başarırlar. Zira başarının ilk şartı öz güvendir diyebiliriz. Girişimcilik yönleri kuvvetlidir. Hata yapsalar bile hatalarını çabuk 
telafi ederler. Gözleri pektir. Hoşgörülüdürler. Hem kendilerine 
hem de çevrelerine karşı hürmetlidirler. Öz güvenli insanlar, kolay kolay strese girmezler dolayısıyla da stresten kaynaklanan 
rahatsızlıklara onlarda pek rastlanmaz. 


Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen öz güvenli insanların bir özelliği değildir? 


A) Özverili olmak 
B) Başarılı olmak 
C) Anlayışlı olmak 
D) Saygılı olmak 
E) Cesur olmak 


Paragraf 


Kemal, film setlerinin dışında, utanan çekinen biriydi. Çok mütevazıydı. Kemal Sunal falan dedikleri zaman ne yapacağını şaşırır, kabuğuna çekilirdi. Mesela siz buraya, evine gelseniz, yine 
tedirginleşir ama sonra güvenirse çok keyifli bir adama dönerdi. Çok güzel gözlem yapardı. Ben sürekli söylenirdim, Kemal sadece dinlerdi, onunla kavga edilmezdi. Benim içimi boşaltmamı 
beklerdi. Sonra dönüp “Hadi bi kahve içelim!” derdi. 


Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen Kemal Sunal'ın 
bir özelliği değildir? 


A) Komik 

B) Sorun çözücü 
C) Gözlemci 

D) Alçakgönüllü 
E) Utangaç 


Gerçek şu ki “arkadaş” kelimesini yanlış kullanıyoruz. Pek çoğumuz birlikte eğlendiğimiz insanlarla vakit geçirmeyi seviyoruz. 
Ancak bu, o insanların arkadaşımız olduğu anlamına gelmiyor. 
Arkadaşlık beraber iyi vakit geçirmekten çok daha fazlasıdır. Bir 
arkadaşınız size “-melisin” ya da “zorundasın"“lı cümleler kurmaz, sizi sanık koltuğuna oturtmaz. Aranızda tartışma çıktığı zaman, arkadaşınız gereksiz detayları görmezden gelir ve size güvenmeye devam eder. Sizi ve sorunlarınızı unutmaz ve gün içinde de onlarla ilgilenir. Karşılık beklemeden sizin yanınızda oldugunu bilmenizi ister. Kusurlarınız ortaya çıktığında o konudaki 
belki sizin de bilmediğiniz iyi yönlerinizi size hatırlatır, eksiğinizin sizi yaralamasına izin vermez, gerçek arkadaş böyledir. 


Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yazarın söz ettiği gerçek 
arkadaşın bir niteliği değildir? 


A) Sizin için endişelenmek 

B) Parasal destekte bulunmak 

C) Anlaşmazlıklara önem vermemek 
D) Yargılamadan dinlemek 

E) Kusurlarınızı meziyete dönüştürmek 


Yıllık, otsu bir bitki olan çörek otu, tohumlarından çoğalır. Kumlu, gevşek toprakları sever; çiçeklenme dönemine kadar su ister, daha sonra sulanmaz. Çörek otu birçok yiyeceğin olmazsa 
olmazıdır. Uzmanlar bu mucizevi maddenin öğütülmüş hâlde 
değil, tohum olarak tüketilmesini tavsiye ediyor. Çünkü öğütme 
esnasında içinde bulunan faydalı yağlar uçabiliyor. Kendisi küçük ama faydası büyük olan çörek otu; mikrop, virüs ve mantarlara karşı öldürücü etkiye sahiptir. Ayrıca çörek otu, damar hastalıklarını önler, kan şekerini düşürür ve hazmı da kolaylaştır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen çörek otunun 
özelliklerinden biri değildir? 


A) Birçok faydasının bulunması 

B) Fazla tüketiminin zararlı olması 
C) Sindirime yardımcı olması 

D) Faydalı yağlar içermesi 

E) Kimi hastalıklara iyi gelmesi 


İyi bir şair, aynı zamanda her branş, her sektör için geçerli iyi bir 
insandır. İyi bir okur kitlesi tarafından beğeni toplayabilen ve hayatının her karesini âdeta dolu dolu yaşayan kişidir. İyi bir şair, 
vaktinin büyük çoğunluğunu okumakla, felsefeyle, yeni şeyleri 
öğrenmek, araştırmak ve sürekli yazıp çizmekle değerlendirir. 
Elbette ki boş tenekeden gelen ses ile dolu tenekeden gelen ses 
bir olmaz. Dolayısıyla iyi bir şair aynı zamanda iyi bir okuyucu, 
iyi bir dinleyici ve de iyi bir takipçidir. Ayrıca bunlara ek olarak 
iyi bir şair, hayatı da iyi okuyabilen kişidir. 


Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen iyi şairin bir özelliği değildir? 

A) Beğenilir olma 

B) Araştırmacı olma 

C) Gelenekçi olma 

D) Yoğun yaşama 

E) Yaşamı yorumlayabilme 


TÜRKÇENİN RİTMİ 
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| Soru kökünü oku 
Şimdiki edebiyatın birtakım garip ölçütleri var, eğer onları yerine getir- 


mezseniz yazar olarak yok sayılıyorsunuz. Okur da bunun farkında değil. | | Paragraf oku ||) 
Hâlbuki bizim yetiştiğimiz yıllarda okur sayısı şimdiye göre daha azdı ama İl Paragraf oku 

daha bilinçli bir okur kitlesi vardı. Eleştirinin önemi vardı mesela. Bugün 

hırs dünyası hâlini aldı edebiyat ortamı. Ben şu kadar sattım, sen az bas- İT Seçenekleri oku 

kı yaptın, şu kadar bandrol alındı, son kitabım için bilmem kaçlliralık ilan 

verildi gibi diyaloglar dönüyor artık bir araya gelindiği zaman. Gazeteler 

bunları haber yaptığında okur da ona şartlanıyor. Oysa diğer taraftan 

genç bir yazarın yeni bir kitabı çıkıyor ve kimsenin ruhu bile duymuyor. 


Bunun da kaynağı aynı şey değil midir? ÇÖZÜ Mm 


Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 


A) Edebiyatın günümüz ölçütleri ile sizin yetiştiğiniz döneme ait ölçütlerini karşılaştırabilir misiniz? 

B) Okurlar artık daha çok hangi ölçütler ön plana alınarak kitaba yönlendiriliyor? 

C) Günümüzde eleştirinin önemini yitirmesi, okur sayısının azalmasıyla mı ilgilidir? 

D) Genç yazarların yeni çıkan kitaplarından okurların haberinin olmamasının nedeni nedir? 

E) Günümüzdeki edebiyat ortamını hangi özelliklerinden dolayı beğen- 


Eleştirinin önemini yitirmesi ile okur sayısının azalması arasında herhangi bir ilgi kurulmamıştır. 


Cevap C 


miyorsunuz? 


W NASIL çözünür 


4 Butip sorularda metni hızlıca okuyup seçenek ağırlıklı gitmek daha sağlıklı olacaktır. Seçeneklerde yer alan 
soruların yanıtlarını metinde bire bir ya da çok yakın 

bir anlamla bulamıyorsak o seçeneği eleyebiliriz. 


NASIL çözüme 


X Butip sorularda verilen yanıtın yanlış olmasının en 
önemli sebeplerinden biri “yoktur” ifadesini “vardır” 
şeklinde okumaktır. Altı çizili ifadeye dikkat etmeliyiz. 


X Bir soruda; metin ya da soru kökünde altı çizili ifade 
varsa o soruda metindeki herhangi bir yerin altını çizmemiz hâlinde altı çizili kısımlar da kaybolabilir. Dikkat 
etmemiz gereken asıl unsuru fark etmeden ortadan 

kaldırmış oluruz. Bu da hata yapmamıza yol açabilir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Bir Stefan Zweig kitabı okuduğunuzda sadece konuya değil, tinselliğe de odaklanmalısınız. Sırf buna dikkat edilmediğinden, iddia ediyorum, Zweig'ın tüm dünyada elden ele dolaşan eseri 
Satranç olsa da en anlaşılmayanı da o olmuştur. Yazarın Gömülü Şamdan'ı ise tuhaf bir masal; sonu kurgu, kendi tarihi bir anlatı olarak süren bir Zweig novellası yani bir uzun öykü. Ancak 
hacminden fazlasını vadeden, dikkatli bakılıp dikkatli okunması 
gereken bir metin. Zweig, Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler'de yaptığı inanç-din-yaşanan dünya ilişkisini muazzam bir 
eleştiri ve sembolizm ile sunmuş. 


Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 


A) Okuyucu, Zweig kitaplarını okurken nelere dikkat etmelidir? 

B) Zweig'in tüm dünyada en çok satılan kitabı hangisidir? 

C) Zweig'in Gömülü Şamdan adlı yapıtını uzun öykü yapan özellik nedir? 

D) Gömülü Şamdan adlı kitap nasıl okunmalıdır? 

E) Zweig'in Gömülü Şamdan'daki eleştirisi neyle ilgilidir? 


Şüphesiz bütün metinlerimde yaşamımla bir paralellik kurulabilir. Bu kitaptaki ilk öykünün kahramanı Şehzade Mustafa bile bunun bir örneği sayılabilir. Bütün tarih sayfasında kendisine en az 
yer verilen padişahla benzer bir kaderi yaşadığıma inanıyorum. 
Bir öykümün sonunda “kimsenin olmadığı bir yaşamdı” diyorum. Bunun bilincindeyim artık, bir şeylerin değişmeyeceğini 
düşünüyorum. Bana başlangıçtan beri yazın dünyası “yalnızlığın 
yazarı”, “hüznün yazarı” gibi sıfatlar biçti. Açıkçası çok da sevmedim ben bu nitelemeleri ama bu kitapta gerçekten bir umutsuzluk ve karamsarlık olduğunu kabullenmem gerek. Çünkü geleceğe dair bazı karamsarlıklarımı, umutsuzluklarımı artık dile 
getirmek istedim. 


Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 


A) Öykülerinizdeki kahramanlarda size ait özellikleri görmek 
mümkün mü? 

B) Edebiyat dünyasının size yakıştırmış olduğu sıfatlar hoşunuza gidiyor mu? 

C) Öykü kahramanlarınızı neden tamamen padişah ve şehzadelerden seçiyorsunuz? 

D) Kitabınızda umutsuzluk ve karamsarlık olduğu iddiası hakkında neler düşünüyorsunuz? 

E) Bir öykünüzün kahramanı olan Şehzade Mustafa'yla benzer 
özelliğiniz nedir? 


Soru sormak, öğrencilerin öğretilenlerden neyi ne kadar anladıgını öğrenmek, derse karşı öğrencinin ilgisini artırmak ve üst düzey düşünme becerilerini artırmak için öğretimde kullanılan yöntemlerdendir. Soru sormak, öğrenciyi öğrenme sürecine yönlendirmenin temel aracıdır. Öğretim bir sanatsa soru sorma bu sanatı icra etmede temel beceriler arasında yer alır. Soru sormak 
öğrencinin problemi düşünmesini ve çözmesini sağlar. Soru sormak, her zaman en temel öğrenme şekli ve merak gidermenin 
en önemli yöntemi olmuştur. Öğrenme ve düşünme, bir konu 
üzerinde sorular sorulmaya başlandığı andan itibaren oluşma- 
ya başlar. Bu bağlamda şu söylenebilir: Soru varsa öğrenme de 
vardır. Soru sorma, bilişsel bir öğrenme stratejisidir. 


Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 


A) Soru sormak, öğretimde hangi amaçlar için tercih edilir? 
B) Soru sormanın öğrenmede ne gibi işlevleri vardır? 

C) Soru sorma yönteminin öğrencideki etkileri nelerdir? 

D) Soru sorma yöntemi, hangi gruplar için daha yararlıdır? 
E) Öğrenmeile soru sorma arasında nasıl bir ilişki vardır? 


Bir coğrafyanın, kültürün görüntülerini bir derginin sayfalarına 
taşırken hep aynı duygu ile hareket etmiyorum. Ama hepsi için 
aynı şeyi yapıyorum. Usulca fotoğraf makinemi kenara bırakıp 
kahvemi elime alıyorum. Ya şehri adımlıyorum ya izliyorum ya 
sohbet ediyorum ya da misafir oluyorum. Hemen fotoğraf makinesini çıkarıp çekmeye başlamak gibi bir fotoğrafçı refleksi olamaz. Önce bulunduğunuz yeri tanımaya, içine girmeye çabalarsınız. Ertesi gün fotoğraf makinem ile aynı yerlere, aynı sohbetlere geri dönüyorum. Onlar anlattıkça ben çekiyorum ya da şehir-kültür bana ne göstermek isterse onu alıyorum. Israrcı oluyor muyum, evet. Hem de ne ısrar! O hikâyenin içine bir kez kabul edildim mi, doğru ışık, doğru mevsim, ne varsa yeniden geliyor ve yeniden tekrar tekrar çekiyorum. 


Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 


A) Fotoğrafladığınız kişilerin hikâyelerine nasıl yaklaşıyorsunuz? 


B) Fotoğraf çekerken genellikle aynı ruh hâli içinde mi oluyorsunuz? 


C) Bir yere gittiğinizde ilk yaptığınız şey ne oluyor? 
D) Doğru kareyi yakalamak için neler yapıyorsunuz? 
E) Daha çok, nelerin fotoğrafını çekmekten hoşlanıyorsunuz? 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Kars, bir serhat kenti... Kentin adı “kapı” anlamına geliyor. Anadolu'ya açılan bir kapı olarak görüldüğünden yıllardır bu isimle 
anılmıştır. Stratejik konumu nedeniyle sürekli savaşlar görmüş, 
bir dönem Moğolların, bir dönem İranlıların, bir zaman da Rusların istilasına uğramıştır. Hatta çektiği acılar yüzünden ilk Gazi 
unvanı alan ve madalyası olan kentimiz Kars olmuştur. Ancak geçirdiği tüm savaşlara, depremlere ve yağmalara rağmen geçmişini kültürümüzün bir parçası yapmayı başarmıştır. Osmanlı, Rus 
ve Ermeni mimarilerinin çok güzel örneklerini bir arada görebildiğiniz ender şehirlerden olan Kars için Doğu Anadolu'daki en 
“Batılı” şehir diyebiliriz. 


Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 


A) Kars sözcüğü hangi anlama gelmektedir? 

B) “Gazi” unvanı alan ilk şehrimiz hangisidir? 

C) Kars, tarihte hangi ulusların saldırısına uğramıştır? 

D) Kars'ı Doğu'daki diğer şehirlerden üstün kılan özellik nedir? 
E) Kars, mimari açıdan nasıl bir özellik göstermektedir? 


Behçet Necatigil, mektuplarında da şairdir. Şair eş ve baba. Onun 
eşine ve çocuklarına yazdığı eve, aileye, sevgiye dair mektupları; İstanbul, Ankara, Berlin ve Frankfurt”'tan eve hasretin belgeleridir. Sevgili Refikam Efendim, Sevgililer, Sevgili Necatigiller, Eskimo'cuğum... diye başlayan mektuplar... Ve kavanozda reçelin 
duruyor, gardıropta ütüleyip bıraktığın gömlekler duruyor, odalarda, yataklarda kokun duruyor...Tüm bu mektuplar Necatigil'e 
bir “ev şairi” demekte ne denli haklı olduğumuzu gösterir. Eskimo, ayrılırken tembihlemeyi unutmuşum: Minyon saat her gece kurulmaya alışmıştır. Yatmadan önce benim yerime kurmayı 
unutma. Yokluğumu hissederse içlenir. Sonra kahve kutusunu 
hor tutma, nazik muameleye alışıktır, kırılabilir. 


Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 


A) Behçet Necatigil, sanat yaşamında daha çok hangi kimliğiyle ön plana çıkar? 

B) Behçet Necatigil, eşine ve ailesine yazdığı mektupları hangi 
şehirlerde kaleme almıştır? 

C) Ailesine yazdığı mektuplarda Necatigil, onlara nasıl hitap etmektedir? 

D) Behçet Necatigil'e “ev şairi” lakabı verilmesinin nedeni nedir? 

E) Necatigil'in ailesine gönderdiği mektuplar, hangi aşamalardan sonra kitaplaşmıştır? 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Kar, sıvının sıfır derecenin altında yoğuşması sonucunda oluşan 
yağış çeşididir. Özellikle kuzey yarımkürede, karaların ülkemizin 
de bulunduğu kuzey kısımdaki tüm ülkelerde görülmektedir. Fakat dünya üzerinde bilhassa çöl ikliminin hüküm sürdüğü ve ekvator dairesinin bulunduğu bölgede bu doğa olayı pek görülmez. 
Bu yağış türünün ilginç bazı özellikleri vardır: Mesela hiçbir kar 
tanesi birbiri ile aynı değildir ve yağış türleri ve yağış şekilleri 
arasında ağırlık açısından en hafif olanıdır. Ayrıca kar tanelerinin hiçbiri havada birbirleriyle çarpışmaz ve birbirlerine yapışmaz. Bunun sebebi kar tanelerinin havada birbirlerini itmeleridir. 


Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 


A) Kar yağışı daha çok nerelerde görülür? 

B) Kar oluşumu için sıcaklık nasıl olmalıdır? 

C) Hangi bölgelerde kar yağışı olasılığı çok azdır? 

D) Kar taneleri havada birbirlerine neden yapışmaz? 

E) Kar yağışlarının eskiye oranla azalmasının nedeni nedir? 


Hikâye denince akla ilk gelen isimlerdendir Ömer Seyfettin. Edebiyatımızda, olay öyküsünün en önemli temsilcisidir. Onun öykülerinde olaylar, genellikle beklenmedik şekilde neticelenir. 
Gözleme önem veren bir isimdir. Hikâye kahramanlarında psikolojik bir derinlik olmasa da çoğunlukla kahramanlarını, etkileyici tiplerden seçer. Ömer Seyfettin denince akla gelen şeylerden biri de Genç Kalemler hareketidir. Zira “Dilde sadelik” üzerine bina edilen bu hareketin öncüsüdür o. Bu hareketin düşünce yapısı ise edebiyatsız “edebiyat yapmak” fikrini ortaya çıkarmıştır. 


Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 


A) GençkKalemler hareketi hangi temel düşünce üzerine kurulmuştur? 

B) Edebiyatsız edebiyat yapmak fikri nasıl doğmuştur? 

C) Ömer Seyfettin'in hikâyelerindeki kahramanlar nasıl tiplerdir? 

D) Ömer Seyfettin, öykü haricinde hangi türlerde eser vermiştir? 

E) Olay öyküsünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi kimdir? 


Paragraf 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 30'a yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2019 TVT'de çıkmıştır. 


---—-, Anlatılırsa tarih olur, hatıra olur, kısacası öğretici metin olur. Dış dünyada var olan bir varlığı, eşyayı veya gerçekleşen bir olayı olduğu gibi anlatmak sanat etkinliği değildir çünkü. Araya sanatçının duygusu, yorumu, birikimi, kişiliği girmesi gerekir. Sanatçı kendine özgü bakış açısı ve 
duyarlılığıyla var olanı seçer, ayıklar, yorumlar; sonra da kendine özgü 
bir teknikle bu malzemeden yeni bir yapı ortaya çıkarır. 


Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi 

getirilmelidir? 

A) Duygular, beklentiler ve hayaller yalnızca hikâye ve romanda anlatılmaz 

B) Sanatsal metinlerde aile içi çatışmalar ve özel sorunlar anlatılmaz 

C) Hiçbir sanatsal metinde, yaşanan gerçeklik olduğu gibi anlatılmaz 

D) Öğretici metinlerde anlatılanlar, sanatsal metinlerdeki gibi anlatılmaz 

E) Hiçbir öğretici metinde aşk, ayrılık, kavuşma, ölüm gibi lirik konular 
anlatılmaz 


VA NASIL çözülür 


& Giriş cümlesiyle peşinden gelen cümlenin anlamlı bir 
bütün oluşturması ve sonuç cümlesiyle bağlantılı olması gerekmektedir. 


& Paragrafın ilk cümlesi konuya giriş cümlesi olduğu için 
bağlaç ya da çeşitli anlam ilgileriyle başlayamaz. 
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| SSORUZ 


İN Paragrafı oku 


bal 


Gerçekleşen bir olayı olduğu gibi anlatmak sanat 


etkinliği değildir. Yani gerçekler, sanatsal metinde 
değiştirilerek aktarılır. 


Cevap c 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Boş bırakılan kısmın en başta olması göz önünde bulundurularak sadece ilk cümleleri okuyup soruyu cevaplamaya çalışmayalım. 


X Metni hiç okumadan, seçenekleri sadece ilk bir iki 
cümle ile birleştirerek okumaya çalışmak sizi hataya 
düşürür. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


----. Yemek pişirmek karıştırma, dengeleme ve zamanlama sanatı olduğundan şairler muhteşem aşçılar olabilir. Şiir için de aynı şey geçerli çünkü. Yan yana getirdiğinizde ortaya daha büyük 
bir şey çıkaran ve varlığından habersiz olduğunuz bir organik bütünü oluşturan, birbiriyle uyumlu elementleri seçiyorsunuz ve 
bunları birbiriyle buluşturuyorsunuz. Başlar başlamaz da kokusunu, tadını almaya başlıyorsunuz. 


hangisi getirilmelidir? 


A) Şairler de aşçılar gibi tatma ve koklama duyusu keskin insanlardır 

B) Şiir ve yemek pişirmek birbirine çok benzeyen süreçler içerir aslında 

C) Şiir, aslında seslerin duygularla dansıdır dense yeridir 

D) İyi hazırlanan her yemek, insanda şiir okuyormuş hissi uyandırır 


E) Yemek pişirmek ve şiir birbirinden çok farklı görünüyor 


----. Bunun örneklerini değişik oranlarda hemen her dilde görmek mümkündür. Bir dile bu yolla giren yabancı kelime ve ekler, ya o dilde beliren bazı kavram ve şekil boşluklarını doldurma amacına dayanmaktadır ya da zaman zaman görüldüğü üzere yabancı kelimelere karşı duyulan moda hâline gelmiş hayranlık ve dolayısıyla bir tür taklitçilik eğiliminden kaynaklanmaktadır. Hayranlık ve taklitçilik eğilimini doğuran etkenler ise zaman 
içinde renk ve şekil değiştirerek varlığını devam ettirmektedir. 


hangisi getirilmelidir? 


A) Birçok dil öyle bir hızla ölmektedir ki insanlık tarihinin hiçbir döneminde böylesi bir duruma rastlanmadığını söylemek mümkün 

B) Dillerin ortaya çıkışını anlamamıza yardım eden her şey, aynızamanda insan olma sürecini algılamamıza da yardım eder 

C) Dillerin birbirleriyle bir dil ailesi oluşturacak şekilde akrabalıklarının saptanmasında o dillerin ses yapısı, şekil yapısı ve 
köken bakımlarından benzerlikleri araştırılır 

D) İnsan dilinin gelişmesiyle yani yazılı dokümanlarla ilgili elde 
bulunan en eski veriler ancak altı bin yıl öncesine ait verilerdir 

E) Uluslar ve toplumlar arasındaki karşılıklı ilişkiler ve kültür 
alışverişleri, tarih boyunca çeşitli alanlarda kelime alışverişlerine de yol açmıştır 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


----. Ne yapıyor mesela, kahramanını değiştiriyor, aktarma biçimini değiştiriyor; daha kendiliğinden, daha belirgin bir metne 
dayandırıyor. Romandan alıştığımız klasik anlatım yöntemlerini, 
öykü kendi içerisinde şiire yaklaştırıyor. Özellikle son elli senede öykünün biraz daha yoğunlaştığını, biraz daha sıkı ve imgelere dayalı bir metne dönüştüğünü görüyoruz. 


hangisi getirilmelidir? 


A) Öykünün bu son yüzyılda çok karakteristik özellikler kazandığını görüyoruz 

B) Öykü gün geçtikçe daha yazarından bağımsız bir tür oluyor 
sanki 

C) Modern öykü klasik öyküden oldukça farklı bir anlatıma sahip aslında 

D) Geçtiğimiz yüzyıl, öykünün farklı özellikler taşıyan çeşitlerini ortaya çıkardı. 

E) Günümüz öyküsünün farklı sanatların anlatım imkânlarını 
kendinde topladığını biliyoruz 


----. Nasıl mı? Şöyle: Evimize bir misafir gelir, geçip bir koltuğa 
oturur. Evin hanımı koşar, daha rahat etsin diye misafiri o koltuktan kaldırıp öteki koltuğa oturtur. Sonra ikram faslı başlar. Misafir istediği kadar “Artık doydum.” desin, bir çay daha doldurulur, börekten bir dilim daha yemesi için ısrar edilir, ant verilir. 
Şimdi lütfen kendinizi bu misafirin yerine koyar mısınız? Ne hissedersiniz, ne düşünürsünüz? Ben misafir olsam içimden iki şey 
geçerdi: Birincisi “Beni seviyorlar, bana değer veriyorlar.” derdim. İkinci olarak da bu kadar ısrardan bunaldığımı hisseder, “Bana güvenmiyorlar, beni çocuk yerine koyuyorlar.” diye düşünürdüm. 


hangisi getirilmelidir? 


A) Nice yetişkin, aynı anda hem ana-baba rolündedir hem de 
çocuk rolünde 

B) Geleneksel toplumda insanlar fiziksel açıdan yalnızlık çekmezler, selamlaşırlar 

C) Dünyanın her yerinde yetişkinler zaman zaman yalan söylerler ama bundan rahatsızlık duyulur 

D) Misafirleri de çocukları da severiz fakat onlara pek güvenmeyiz 

E) Çocuklarımızı severiz, gerçekten severiz; onları hem içimizden severiz hem de öperek 


Paragraf 


----. Hele de misafirperverlik... Bırakın “perverliği”, artık misafiri bile kalmadı pek kimsenin. Bunun sebebini biraz da kendimiz- 
de aramamız gerektiğini düşünüyorum. Eskiden misafir umdugunu değil, bulduğunu yerdi. Sağ olsun ev sahibi de kimseden 
esirgemezdi ama her şeyi imkânları doğrultusunda yapardı. Şimdi en yoksulun evine gitsek dahi önümüze sermediği bir şey kalmıyor. Belki boğazından kısıp tok misafirine yediriyor. Bunu gören misafirler aynı şeyi hatta daha fazlasını yapamayacak olmanın ezikliğini yaşıyor ve dolayısıyla misafirden korkmaya başlıyor. 


hangisi getirilmelidir? 


A) Misafirlik yeme içme için yapılmaz 

B) Eski değerlerimiz bir bir yok olmaya yüz tutuyor 

C) Günümüzde neredeyse misafir bazı insanların fobisi oldu 
D) Millet olarak kendimize özgü çok güzel hasletlerimiz var 
E) Sıcakkanlılık bize millet olarak ne çok yakışıyor 


-——. İnsanı insana ancak şiir sevdirir çünkü. Yoksa cinayetler alır 
yürür. İnsan, insan yüzüne bakamaz olur. Şiir; büyük laflar, sözde büyük düşünceler, sahte vatanseverlik lafları boş ahlâk kuralları değildir. Şiir insanı insana yaklaştıran şeydir. Savaşlar şairsizlikten çıkar. Cinayetler şiirin okunmadığı yerlerde işlenir. Kuvvetli insan, şiir sevmediği için zayıf insanı ezer. 


hangisi getirilmelidir? 


A) Şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz 

B) İnsana insanı anlatan türlerden biridir şiir 

C) Şiirin insanı kökten değiştiren bir gücü vardır 

D) Şiir birbirinden farklı düşüncedeki kişileri etkileyebilir 
E) Şiirin gelişmediği toplumlarda ilişkiler de ilkeldir 


----, Eğitim almamış bir insan, çoğu defa çaresizlik içinde kıvranmaktadır. Kendisine nasıl bir yol çizeceğini insanlarla nasıl bir iletişim kuracağını bilemez. Buradaki eğitim kavramından kasıt sadece okulda görülen eğitim değildir. Ailede başlayan eğitim ömür 
boyu devam etmektedir. İnsanın kendisini geliştirmek için kitap 
okuması bile bir eğitimdir aslında. 


hangisi getirilmelidir? 


A) Aslında bir anlamda eğitimin önemini en iyi eğitimsiz insanlar bilir 


B) Söz konusu eğitim oldu mu ülkemizde herkes uzman kesilir 


C) Dünyanın en cahil insanına eğitimin önemini sorsanız size 
saatlerce anlatır 


D) İnsanı, insan yapan süreç olan eğitimin başladığı yer ailedir 
E) Anne babalar sorumluluklarını taşıdıkları çocuklarını en güzel şekilde eğitmelidir 


----. Birincisi, taramalarınız asla kalem ve kâğıttaki kadar ayrıntılı ve çok olmaz. İkincisi, sanal bir ortamda çalıştığınız için orijinal işiniz asla olmayacaktır. Kendi yaptığınız işin ancak kopyasına ulaşabilirsiniz. Bir diğeri, cihaz bozulduğunda tüm emekleriniz uçar. Kalakalırsınız. 


hangisi getirilebilir? 


A) Suluboyayla çalışmanın eksi yönlerine katlanmalısınız 
B) Çizimleri oyun bilgisayarından izlemenin tehlikesi çok 
C) Tabletle karikatür çizmenin negatif tarafları var 

D) Portfolyoyu dijital ortama aktarmak akıl kârı değil 


E) Çalışmalarınızı harici bellekte tutmanın tehlikelerini bilmelisiniz 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 
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| Soru kökünü oku 
Kitaplığınızda, uzandığınız, baktığınız, yerini değiştirdiğiniz her kitabın 
bir hikâyesi vardır; sayfalarını çevirmeye başladığınızda bir filmin ilk ka- 0 Paragrafı oku 


releri gibi farklı zamanları, mekânları size ulaştıran, sizi o zamana, mekâna taşıyan. Kiminin hikâyesi onu satın aldığınız anda başlamıştır, kiminin 

hikâyesi ise okumaya başladığınız günlerde. ----. Onlar, her zaman kitap- İT Seçenekleri oku 
lığınızın size doğru bir adım öne çıkmış olanlarıdır. Çocuğunuz, en yakın 

dostunuz, akrabanız gibidir çünkü onlar. Birinin yokluğunu, yerinin degiştiğini fark etmemeniz mümkün değildir. 


Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakiler- 0ZU Mm 
den hangisi getirilmelidir? 


A) Her kitabın hikâyesi aynı değildir aslında 


Boşluğun önü ve arkasındaki cümlelere de dikkat 


B) Hikâyesi özel olan kitaplarınızın rafı da ayrıdır ettiğimizde kitapların kitaplıktaki yerine dair bir 


C) Kitapla dost olan insanlar, pişmanlık duymazlar cümle gelmesi gerekiyor. Önceki cümledeki kitapların hikâyesinden söz edilmesi boşluğa getirile- 


cek cümle için ip ucu olmaktadır. 


D) Okumaya başlar başlamaz esnemeye başlarsınız 


E) Raflarda olmayan bir kitap belki de hiç doğmamıştır 
Cevap B 


VW NASIL çözünür 


Parçanın içindeki boşluğa getirilecek cümleyi tespit 

ederken boşluktan önceki ve sonraki cümle de okunmalı ve anlam akışının sağlanmasına özen gösterilmelidir. 


4 NASIL çözüme 


X Sorulan cümleden bir önceki cümle ya da sorulan cüm- 


leye kadar olan kısımları okumak soruyu doğru cevaplamak için yeterli olmayabilir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Aslında dili meydana getiren tamamen sosyal hayattır. Anne çocuğuna bir oyuncak verir, “Bak sana otomobil getirdim.” der. 
Böylece çocuk, oyuncak otomobil ile beraber “otomobil” kelimesini öğrenir. Fakat dil her zaman böyle bir eşya gösterilerek 
öğrenilmez. Bebek, etrafında manasını anlamadığı birtakım sesler duyar. ----. Zamanla onların bir şeyi karşıladığını öğrenir. 


dakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Hayatın tadını çıkarmak için onları duymazdan gelir 
B) Bu sesleri bastırmak için avazı çıktığı kadar bağırır 
C) Bir taraftan da şarkı söylemeye başlar 

D) Bu seslerin tekrarı hâlinde onları takibe alır 

E) Annesinin sesi onun için her şeyden değerlidir 


Türü ne olursa olsun, ister roman ister öykü ister tiyatro metni 
ister deneme ister şiir, edebiyatta kullanılan dil duygusal boyutludur. Öznel ve kişisel bir nitelik taşır. —--. Oysa bilgilendirme 
ereğiyle kaleme alınan yazılarda dil alabildiğine nesneldir, değişik algılamalara, değişik yorumlara yol açmaz. Öne sürülen savlar, görüşler ya da düşünceler birtakım deneylerle değerlendirilebilir; yanlışlıkları ya da doğrulukları gösterilebilir. 


dakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Edebiyat insan yaşamını konu almaktadır, onunla sıkı bir ilişkidedir 

B) Bir edebiyat ürününde sunulan bilgileri deneylerle kanıtlamak olanaksızdır 

C) Dilden yararlanan, dili araç olarak kullanan edebiyatın birçok bilimle ilişkisi vardır 

D) Her edebiyat metninde, içinde oluştuğu tarihi dönemin izlerini görmek mümkündür 

E) Dışdünyadavar olan bir varlığı veya gerçekleşen bir olayı olduğu gibi anlatmaktır onun görevi 


Zengin olmanın birçok yolu vardır, hemen hepsi de kötüdür. En 
iyilerinden biri tutumlu olmaktır. Ama bu da kusursuz değildir. 
----, Geriye bir tek seçenek kalıyor: çiftçilik. Toprağı işlemek, en 
tabii zengin olma yoludur. O zaman servet toprağın, o büyük 
anamızın bir nimeti olur. Ama bu iş ağır ilerler. Yine de zengin olanlar, çifte çubuğa sarılmayı küçük bulmazlarsa servetleri 
hadsiz hesapsız artar. 


dakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Serveti hor görenlere sakın inanmayın. 

B) Her kuruşu hesap edecek kadar da cimri olmayın 

C) İnsanı cömert olmaktan, hayır işlemekten alıkoyabilir 
D) Çalışın, hakkıyla kazanın, istediğiniz gibi de harcayın 
E) Servetin etrafa dağıtmak dışında pek faydası yoktur 


Her şiir, ancak şairin ana dilinde yazılabilir. Bir şair, özellikle imgelerini, kendi dilinin özgün olanaklarını kullanarak oluşturabilir. ——, Öteki yazın dallarındaki gerçek sanat ürünleri de böyledir, hiçbirisi tam olarak çeviriye gelmez. Örneğin “kara kara düşünen bir adam”ı başka bir dile nasıl çevireceğiz? Bu derinlikli, 
çağrışımlı, eğretilenmiş (metaforik) anlatımı eksiksiz olarak nasıl oluşturabiliriz? 


dakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Sanatsal ürünler, yaratıcılığın gizi ile dilin olanaklarının özgün birleşimiyle ortaya çıkar 

B) Şiirin yüzde yüz oranında “aslı gibi” çevrilememesinin temel 
nedeni de budur 

C) Bu,dille oynayarak değil, dilin bütün gizil gücünü kullanarak 
gerçekleşebilir 

D) Şiirin çevirisinin başarılı bir şekilde yapılması, büyük bir ustalık gerektirir 

E) Yaratıcılığın anlatımında olanaklar ve özgür alanlar sağlayan 
dil, sanatçının ana dilidir 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Hepimiz hayatın yoğun temposuna yetişmeye çalışıyoruz. Ev, 
okul, iş... Sürekli bir koşuşturma hâlindeyiz. Peki, bu koşuşturmada en çok ihtiyacımız olan şey nedir? “Tabi ki enerji!” dediginizi duyar gibiyim. Evet, enerjinizin yüksek olması hayatın akışına ayak uydurmanızı sağlayacaktır. Ama asıl sorun bu enerjiyi 
nasıl elde ederiz sorusunun cevabı. ---- Siz yerinizde dururken 
bu enerjinin gelmesini bekleyemezsiniz. Spor günlük hayatta, 
motivasyonunuzu ve enerjinizi arttırır. Hayatınız için disiplin oluşturur. Bunlarla beraber sizi zinde tutar. Yaptığınız işe daha çok 
odaklanmanızı sağlar. 


dakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Spor bedene iyi gelir ama oldukça yorucudur. 

B) Size önerim enerjinizi atacağınız bir aktiviteye yönelmenizdir. 
C) Ben bu enerjiyi sporla bulabilenlerdenim. 

D) Kendinize uygun bir spor dalı bulmak zaman alır. 

E) Üzerinizde biriken enerjiden nasıl kurtulmayı düşünürsünüz? 


Urartu Kralları tarafından şimdiki Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaptırılan imar faaliyetleri, Eskiçağ'da bölgeye altın çağını yaşatmıştır. Bunların başında baraj, gölet ve sulama kanalları gelmektedir. Bunlar Urartu Krallığı'nın çekirdeğini oluşturan Doğu Anadolu'yu bir “Barajlar Bölgesi” durumuna getirmiştir. Bu sulama tesislerinin çoğunluğu Van Bölgesi'nde yer almaktadır. ---- Bu iki 
özellik, bölgede yaşayan insanlar arasında önceleri hayvan besiciliğinin tarımdan daha yaygın bir ekonomik kaynak olmasını 
gerektirmiştir. MÖ 830'dan itibaren Urartu Kralları'nın yaptırdığı sulama tesisleri sayesinde ise tarım ön plana geçmiştir. 


dakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Bu bölgenin en önemli özelliği tarım yapılan ve yoksulluğun 
hükmettiği yerler olmasıdır. 

B) Butoprakların niteliği çoğunlukla devlete asker kaynağı olan halkı barındırması ve hayvancılıktan uzak bir kültürde olmasıdır. 

C) Bölgesel özellikler hayvanların beslenmesi için gerekli kaynakların sınırlı olmasını ve halkın küçük ya da büyük baş hayvanlara uzaklığını getirmiştir. 

D) Bu bölge o zamanlarda da hayvancılığa elverişli olmamasıyla ve soğukluğuyla bilinir. 

E) Bu bölgenin coğrafi özellikleri, deniz seviyesinden oldukça 
yüksek ve dağlık olmasıdır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


İşe alım uzmanlarının başvuru CV'nizi ikinci bir düşünce olmadan “hayır” yığınına atmalarını sağlamak için ufacık bir yazım 
hatası yeterlidir. ---- CVW'nin geri kalanında ne anlatmış olursanız 
olun o tek hatadan ötürü artık geri dönüş yoktur. Elendiniz. 


dakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Kişi zamirlerini kullanmayın, bu CV zaten sizin, bir de “ben” 
demeye gerek var mı? 

B) Kısaltmaları, ilk bahsettiğinizde, parantez içine açılımını ekleyerek açıklamalısınız. 

C) Cümleleri kısa tutun, uzun sözler okunmaz, dolayısıyla degerlendirme dışı tutulur. 

D) İster kişi ister yer olsun, özel isimleri büyük harfle başlatmayı sakın unutmayın! 

E) Anlaşılmaz sözcükler kullanarak kendinizi bilgili göstermeye 
çalışmayın. 


Bilindiği gibi ayçiçeği diğer adıyla günebakan çiçeği gün içinde 
güneşin konumunu takip eder. Peki ama ayçiçeği helyotrop bitkilerde (güneşe doğru dönen bitkiler) bulunan motora (pulvinus/yastıkçık) sahip değilken bu nasıl gerçekleşiyor? -—---. Şöyle 
ki ayçiçeğinin sapı gün içinde doğu tarafında daha fazla büyüyerek batıya doğru yöneliyor. Gece ise sapın batı tarafı daha fazla 
büyüyor ve bitki yine doğuya doğru yöneliyor. Bu da büyüme 
hormonunun salgılanmasından sorumlu, ışığa duyarlı iki gen dolayısıyla oluşuyor. Bunlardan biri daha çok gündüz (sapın doğu 
tarafında), diğeri ise gece tarafında daha fazla salgılanmakta. Fakat tipik doğu-batı hareketi sadece genç ayçiçeklerinde görülüyor. Olgunlaşmış bitkilerde ise hareket azalıyor ve ağırlaşan çiçek doğuya yönelik kalıyor. 


dakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Toprakla oluşuyor 

B) Pulvinusla gerçekleşiyor 
C) Büyümeyle sağlanıyor 
D) Ayçiçeğiyle ediniliyor 

E) Yönelmeyle oluyor 


Paragraf 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 50'nin üzerinde soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2017 YGS'de çıkmıştır. 


Doğadan sevgi ve yakınlık bağı kaldırılsa hiçbir ev, hiçbir şehir, hiçbir ülke ayakta duramaz. Hatta tarım bile yapılamaz. Bu kadarı yetmezse dostluğun ve anlaşmanın gücü düşünce ayrılıklarından ve anlaşmazlıklardan 
hemen kestirilebilir. Eski Mısır'a bakın, Roma'ya, Asya'ya, Avrupa'ya... 
Gösterişli konaklara bakın, sonra villalara, köşklere, saraylara... Sorarım 
size, hangi güçlü aile, hangi sağlam devlet vardır ki kin ve anlaşmazlıklarla temelinden sarsılmasın? İşte bundan, —--. 


Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) insanlar arasındaki iletişimde beden dilinin etkisini görebilirsiniz 

B) ülkelerin savaşarak ve direnerek topraklarını genişlettiklerine ulaşabilirsiniz 
dostluğun gülen yüzünde ne büyük iyilikler olduğunu anlayabilirsi- 
NİZ 
toplumların diğer toplumlar karşısındaki gücünü, kazanma hırsından 
aldığını bilebilirsiniz 
mutluluğun biricik anahtarının zenginlik ve onur olduğunu anlamakta gecikmezsiniz 


NASIL çözülür 


& Genellikle bu tip sorularda son cümle bize metindeki 
boşluğa gelecek ifadeyi buldurur. 


& Genelliklefinal cümleleri ana düşünceyi yansıtan cümlelerdir. 


gibi ifadeler ge- 


“Sonuç olarak, özetle, denilebilir ki...” 
nelde final cümlelerinin habercisidir. 


X Özellikle paragrafın ilk kısmını daha baskın okuyarak 


64) 


| SSORUZ 


İN Paragrafı oku 


bni 


Metin; sevgi ve yakınlık ile başlamış. Devamında 
dostluğu merkeze almış. Kin ve anlaşmazlıklar, en 
güçlü devletleri bile sarsar. “İşte bundan” ifadesi 
bunun tersini çağırır. Kin ve anlaşmazlığın tersi; 


sevgi, yakınlık ve dostluktur. Bunların olduğu ifade C seçeneğindedir. 


Cevap c 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


seçeneklere gitmek doğru olmayabilir. Paragrafın ba- 


şında anlatılan ile sonunda anlatılan değişmiş olabi- 


lir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Edebiyatın kökü olan “edep” sözcüğünün bir anlamı da haddi 
aşmamaktır. O yüzden şiirde haddimi aşmamayı edep bildim 
ben. Şiirin haddi, sözcüklerin yüklendiği manadadır zaten. Anlaşılacağı kadar değil, şairi yansıtacağı kadardır sözcük. İmgenin 
yaptığı şey de budur aslında. Bir tek sözcük değil, bir tek harf 
karşılıyorsa eğer şairin demek istediğini, o zaten yeterlidir; gerisi israf. Sanatın her dalında böyledir bu. Bir tane taş bile fazlaysa o mimari eser, tek çekiç darbesi bile fazlaysa o heykel, tek fırça vuruşu bile fazlaysa o resim aslında eksiktir. ----. 


dakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Sanata yücelik katan, sanatçının edebidir 

B) Sanat, fazlalıklarla değil, yeterliklerle oluşur 

C) Sanatta aranan en önemli şart, kusursuzluktur 

D) Sanatın değeri, kullanılan dilin zenginliğiyle ölçülür 
E) Sanatın bir yüzü geleneğe, diğer yüzü geleceğe bakar 


Ne dediklerini ve ne diyeceklerini bilmeyenlerle beyinlerinde 
ortaya dökecek düşünce sermayeleri olmayanlar, işi kelime ve 
söz oyunlarına dökerler. Böyleleri zihinleri karıştırır; ne bir şey 
anlar ne de bir şey anlatabilirler. Gidecekleri yolu aslında onlar 
da tam olarak bilmezler de bu yola başvururlar; çaresizdirler belki de. Kafasında anlatacak bir şeyi olanlar ise bildiklerini sade, 
açık, akıcı bir dille bildirirler. O hâlde ----. 


dakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) düşünce sermayenizi göstermek istiyorsanız söz oyunlarına 
başvurmalısınız 

B) insanlığa anlatacak bir şeyi olmayanlar, dilin öneminden söz 
etmeyi de bıraksınlar 

C) bir şeyler söyleme gereksinimi duyanlar, onları anlaşılır ve 
akıcı bir dille ortaya koysun 

D) dili sade, açık ve akıcı olarak kullanmak suretiyle sanat yaptığınızı düşünmekten vazgeçin 

E) kelime ve söz oyunlarına değer verenler, düşüncelerini aktarmak istediklerinde de bu yola başvurmalılar 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Kumkuma'da Samipaşazade Sezai, Halit Ziya, Mehmet Rauf, Yahya Kemal, “sarı saçlı çocuk” Nazım Hikmet gibi edebiyatçılara da 
yer verdim. Bu edebiyatçılar Abdülhak Hamid'in zihninin karanlık koridorlarında en “kırılgan” hâlleriyle boy gösteriyorlar. Her 
birinin “ulu şair” tarafından ayrı ayrı yerin dibine sokuluşuna şahit oluyoruz. Onun oburluğu, bunun paraya düşkünlüğü, şunun 
yeteneksizliği... Gerçi Tarhan bu edebiyatçılar için bu kadar kötü şeyler düşünmemiş de olabilir, öyle değil mi? Belki sadece benim iblisliğimdir ona romanda bunları düşündüren. Belki ben 
Abdülhak Hamid aracılığıyla aslında kendimi anlatmışımdır. Hep 
denir ya ----. 


dakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) roman topluma tutulan bir aynadır 

B) herroman gerçeğe açılan kapıdır 

C) romanlar yazarının çocuğu gibidir 

D) roman bittiği anda yazarın olmaktan çıkar 
E) herroman biraz otobiyografiktir 


Dünyadaki gelişim ve değişime paralel olarak romanın öyküleme teknikleri ve karakter tipleri yenilenmiştir. 18. yüzyıl romanında filozofik, doğaya yönelen, duygusal ve olanaksız aşklarla 
uğraşan kişiler, 19. yüzyılda yazarlarının öykülemede gösterdikleri ustalıkla daha gerçekçi bir görünüme bürünmüştür. 20. yüzyılda ise 11. Dünya Savaşı'nın etkisiyle insanın dünyadaki yerinin 
yeniden sorgulanmasıyla roman kişilerinin konumu yeniden ele 
alınmış ve bunun sonucu olarak çağdaş romancılar, kişinin anlatıdaki işlevini belirleme çabasına girişmişlerdir. Dolayısıyla ----. 


dakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) roman olduğu sürece, olay da romanın temel ögelerinden 
biri olarak varlığını sürdürecektir 

B) insanın, dünyadaki durumuna göre roman anlatısındaki yeri ve işlevi de değişecektir 

C) önümüzdeki yüzyıl romanı yepyeni gelişmelerin beklediğini 
söylemek bir hayli güçtür 

D) roman, çağlar boyunca büyük değişimlere uğrayan türlerin 
başında gelir 

E) okur,roman kişileriyle ilgili daha çok ayrıntı öğrenmek isteyecektir 


Paragraf 


Edebiyat ve fikir insanlarının, sanatçıların bir dostluk belgesi ve 
fikir alışverişi anlamındaki yazışmalarına edebi mektup deniyor. 
Bir edebiyat türü olarak mektubun tarihi ise 15. yüzyıla dek uzanıyor. Mektup; biraz anı, biraz günlük ve deneme kokusu taşısa 
da eninde sonunda bir konuşmadır. Hiç bitmesin istenen bir konuşma. Sanatçı mektupta nasihat etmeden yazar; içini döker, 
sere serpe anlatır düşüncelerini. ----. 


dakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Üslubun rahatlığı ve doğallığıyla sizi kendine bağlayıverir 
B) Okuyucusuna ders vermek, kendisi gibi düşündürmek ister 
C) Bu tavrıyla diğer eserlerine ışık tutmuş olur 

D) Mektubunda düşüncelerini kanıtlamak için didinir durur 
E) Öğretmen edasıyla konuşur, ciddiyeti öğretir 


Çile'yi elime alıp rastgele karıştırıyorum. Her zamanki okuyuşlardan farklı bir şey bu. Bir sayfada, bir şiirin bir dizesinde, uzun 
uzun duruyor, düşünüyorum. Böyle geliyor içimden. Sayfalar bir 
türlü ilerlemiyor. Her dizenin altından yeni anlamlar, yeni sesler 
beliriyor. Sesler tutup başka başka yerlere çekiyor beni. Bir şiirde şairin bütün hayatı, düşüncesi ve mücadelesi yoğunlaşıyor. 
Ve bir yerden sonra şiir susuyor. O çıkıp konuşmaya başlıyor. Bir 
kez daha anlıyorum: ----. 


dakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Şairin hayatı hep fikir çilesi çekmekle geçmiş 

B) Edebiyatımızın en büyük şairlerinden biridir o 

C) Şairin hayatı, kişiliği aslında eserin ta kendisi oluyor 
D) Oda maalesef hak ettiği değeri görememiştir 

E) Bir Necip Fazıl olmak o kadar da kolay değildir 


Gerçek sanatçılar, kendi zamanında, kendi döneminde daima az 
okunmuştur. Onlar, daha sonraki dönemlerde ortaya çıkmışlardır. 
Zaten sadece yaşadığı zaman diliminde okunan sanatçılara gerçek sanatçı denemez. Van Gogh'nun tabloları o yaşarken hiç ilgi 
görmemiştir. Ancak o öldükten sonra tabloları o kadar ilgi görmüş ki müzayedelerde milyonlarca dolara alıcı bulmuştur. ----. 


dakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) Her sanatçı bir başka sanatçıdan etkilenmiştir 

B) Sanata yıllarını verenler gerçek sanatçı olabilir 

C) Sanatçı eserini yazarken halkı da düşünmeli, estetiği de 
D) Bu yüzden sanatçı, ayağı toprağına sağlam basandır 

E) İşte gerçek sanatçılar hep Van Gogh gibidir 


Güneş enerjisi tahmin edilenden çok daha güçlüdür. Yeryüzünde 3 kilometrekarelik bir tarlanın bir gün boyunca güneşten aldığı enerji, Hiroşima üzerinde patlatılan atom bombasının salıverdiği enerjiye eşittir. Bombadan enerji bir anda boşaltıldığından, şok dalgaları oluşmuş ve ölümcül olmuştur. Güneşin güçlü 
etkisi nedeniyle çok güneşli havalarda şapka ve gözlük takmak 
tavsiye edilir. Tamam, D vitamini için güneşten mahrum olmayalım ama güneş ışınlarına çok maruz kalmanın -özellikle UV ışınlarına- deriye olduğu gibi gözlerimize de çok zararlı olduğunu bilelim. Onun için güneşin yoğun olduğu zamanlarda ----. 


dakilerden hangisi getirilmelidir? 


A) güneşten, özellikle kışı bulutlu Karadeniz kıyılarında yararlanalım 


B) koruma faktörü yüksek kremler, yağlar ve güneş gözlüğü kullanalım 


C) Dvitamini sentezlemek için günışığında dolaşalım 
D) güneşişınlarından temiz enerji üretmenin yollarını arayalım 
E) cildimizin her yanını döne döne günışığına doyuralım 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5 soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2019 TWT'de çıkmıştır. 


Gazeteci: 


0 — 
Şair: 
— Şartlandığım tek şey “Günde şu kadar okumalıyım.” konusudur. Yaz- 


maksa önceden hiçbir belirtisi olmayan bir hastalık gibidir. Gelir, gider. 
Ne oldu bana, dersiniz. Önünüzde bir kitap duruyordur. 


Gazeteci: 


(11) -—-- 

Şair: 

— Biran önce yazıp kurtulma tekniğini uyguluyorum. Koşarak, nefes nefese, geriye bakmadan... Dalgayı yakalamış sörfçü gibi. Düşmeden önce 

en iyi hamleleri yapmak gerekiyor. Galiba bunun Türkçesi, çalakalem tekniği. 

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 

A) (1) Yazarken yönlendirmelerinden etkilendiğiniz birileri oluyor mu? 
(11) Yazma sırasında taklit ettiğiniz bir usta var mı? 


B) (1) Yazabilmek için belli şartların olgunlaşması gerektiğini düşünüyor 
musunuz? 


(11) Yazarken hiç vazgeçemediğiniz alışkanlıklarınız var mı? 
(1) Bir yazının ortaya çıkması için hangi koşulların oluşması gerekir? 


(11) Daha önce kullandığınız yazma tekniklerini tekrar kullanıyor musunuz? 

(1) Kendinizi yazmak için şartlandırır mısınız yoksa fikirleriniz geliştikçe mi yazarsınız? 

(11) Yazarken belirli bir teknik gözetiyor musunuz? 

(1) Yazmakta zorlandığınız zamanlarda nasıl bir yol izliyorsunuz? 


(11) Yazdıklarınızın mükemmele ulaşması için neler yapıyorsunuz? 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


(5) 


| SSORUZ 


İN Paragrafı oku 


İni 


Il. soruya dair “teknik”ten söz eden C ve D var. Ya- 


zının ortaya çıkması için koşuldan söz edilmemiştir. Uyan tek seçenek D'dir. 


Cevap D 


NASIL çözülür 


& Cümle sıralama sorusunun farklı versiyonu olarak karşımıza çıkmıştır. Soru - cevap şeklinde 
adım adım yerleştirme yapılması daha hızlı hareket etmenize yardımcı olur. 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Doğrudan seçenekleri yerleştirmeye çalışmak 
zaman kaybı olabilir. 


Paragraf 


Araç sahibi: 


0) 
Lastikçi: 

— Yaşadığınız yerde hiç karlı koşullarda araç kullanmıyor ya da 
nadiren kullanmak zorunda kalıyorsanız, hava sıcaklığı genellikle -7 derecenin üzerindeyse standart iklim koşulları için tasarlanmış yaz lastiklerini tercih etmeniz daha uygun olacaktır. 
Araç sahibi: 

(11) -——- 

Lastikçi: 

— Hımm, bu önemli. Soğuk yerlere, dağlara sık gidiyorsanız ya 
da kışlar çetin geçiyorsa sağlam bir takım kış lastiğiyle buz ve kara karşı hazırlıklı olmalısınız. Kış lastikleri, karda ve çamurda kullanım için zorlu kış sürüşlerinizde daha fazla güvenlik sağlar. 
Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) (1) Hangi genişlikte lastik seçmeliyim? 
(11) Jant bileşenlerinin lastikle bir ilgisi olabilir mi? 

B) (1) Otomobilimde yaz lastiğini mi tercih etmeliyim? 
(1) Ama sıklıkla yaylalara çıkıyorum, yaz lastiği yeterli olur 
mu? 

C) (1) Yaz lastiği mi kış lastiği mi taktırmalıyım? 


(11) Otomobilim benzerlerinden daha ağır, yaz lastiği kurtarır mı? 


D) (1) Hangi markanın lastiğini tavsiye edersiniz? 
(11) Kış geliyor, kış lastiği zorunlu mu? 
E) (1) Butonajdaki bir araca hangi tür lastik önerirsiniz? 


(11) Soğuk yerlerde buza dayanıklı lastiklerin bile havası neden iner? 


Müşteri: 

0 —— 

Nalbur: 

— Kanepe, koltuk gibi eşyalarınızın koruma altında olmasını sağlayın. Bunun için eşyaları ortaya toplayın ve üzerini bu iş için satılan ince naylon örtülerle kaplayın. Boya değen ya da damlayan 
alanlar için anında müdahale yapılırsa kalıcı hiçbir izle karşı karşıya kalmamış olursunuz. 

Müşteri: 

(11) —-—- 

Nalbur: 

— Hep aynı markaya ait ürünler kullanırsanız, duvarda ton farkıyla karşılaşma ihtimalini ortadan kaldırmış olursunuz. Bir de 
uygulama yapacağınız zemine uyguladığınız alçı dolguların iyice 
kurumasını bekleyin. Aksi halde emeğiniz ve paranız ton farkına kurban gidebilir. 

Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) (1) Eski mobilyalarımı evde yeniden boyayacağım, ne tavsiye edersiniz? 
(11) Eski boyaları zımparalamalı mıyım, buna gerek yok mu? 
B) (1) Şuanda yaşadığım evi boyarken nelere dikkat etmeliyim? 
(11) Boya uygulanan yerde ton farklarını nasıl önlerim? 


C) (1) Birdepo devraldım, kiraya vermeden boyamak istiyorum, 
öneriniz var mı? 
(11) Sonuçta kiraya vereceğim, hangi boyayı tavsiye edersiniz? 

D) (1) Yeni aldığım, taşınacağım yazlığı boyama konusunda nelere dikkat edeyim? 
(11) Sıcak yörelerin boyası farklı mı olur? 

E) (1) Yeni evimin camları bugün takıldı, boyayı kendim yapacağım, neler önerirsiniz? 
(11) Duvarlar boyayı çok yutuyor, ne yapabilirim? 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Gazeteci: 


1) — 
Uzman: 


— Bilimcinin kendi ülkesi için yararlı çalışmalar yapmasının yanı 
sıra uluslararası bilim ortamı ile de ilişkili olması gereklidir. Bunun için bilimci, kendi mesleğinde ana diline hâkim olurken ek 
olarak birkaç yabancı dili de -dış yayınları izleyebilecek kadarbilmeli elbette. 


Gazeteci: 


(11) —— 


Uzman: 


— Bunu diyenler, ilkokuldan başlayarak mesleğe atılıncaya kadar 
birçok şeyi yalnız yabancı dilde öğrenip yabancı tip okullarda 
Türkçelerini hiç görmedikleri için böyle yanlış bir izlenime kapılmış olanlardır. Hâlbuki Türk bilim ve teknik dili her dala yetecek 
kadar gelişmiştir. Çünkü Türkçe son derece türetme gücü olan, 
yabancı dil uzmanlarının bile hayran kaldığı bir dildir. 


Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) (1) Bilim insanları kendi ülkelerini tanıtabilmek için hangi dilleri öğrenmelidirler? 
(11) Bilim ve teknikte ilerleyebilmemiz için Türkçeyi çok iyi 
bilmemiz gerektiğini iddia edenlere neler söylemek istersiniz? 

B) (1) Bilimde yabancı dil öğrenmek, uluslararası ilişkilerde 
önemli midir? 
(11) Türkçeyle bilim ve teknik olmaz diyenler çıkıyor; bu konuda ne dersiniz? 

C) (1) Bilim insanlarının uluslararası ilişkiler alanında da eğitim 
alması gerekli midir? 
(11) Türkçenin artık bir bilim dili olması gerektiğini söyleyenlere katılıyor musunuz? 

D) (1) Bilim insanları, bilim dillerini geliştirmek için hangi eğitimden geçmelidirler? 
(11) Bilim ve teknik alanında dünyanın Türkçeye gereksinim 
duyduğu düşüncesi sizce doğru mu? 

E) (1) Bilimile dil eğitimi arasındaki en önemli ortak nokta nedir? 
(11) Türkçenin türetme gücünü dil bilimciler yetersiz görüyorlar; siz de aynı düşüncede misiniz? 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Gazeteci: 


0 — 
Yönetmen: 

— Film, bir milyon civarında gişe yaptı. Bu, bir film için çok yüksek bir gişe, beklentimizin çok üstünde. Daha da önemlisi toplum üzerindeki etkisi. Çünkü film, baktığınızda komik ama aynı 
zamanda derinliğe de sahip. 


Gazeteci: 


(11) —-—- 

Yönetmen: 

— İyi filmin dünyada tek bir tanımı var. O da beklentiyi karşılayan 
bir film olmasıdır. Bilet alanın beklentisi karşılanıyorsa o film, iyi 
bir filmdir. Dolayısıyla beklentiyi iyi yönetmek gerekir. Bu filmde de her şey olması gerektiği gibiydi. Beklentiyi karşılayan iyi 
bir film çektik. 


Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? 


A) (1) Derinliği olan bir film çekmek sanıldığı kadar zor mu? 
(11) Bu filmi başarılı kılan kriterler nelerdir? 

B) (1) Filmin büyük ilgi görmesinden memnun musunuz? 
(11) Gişe başarısının filmin niteliğini etkilediğini düşünüyor 
musunuz? 


C) (1) Filmin daha çok izleyiciyle buluşması toplum üzerindeki 
etkisini artırır mı? 

(11) Filminizi bitirdiğinizde keşke böyle yapmasaydım dediğiniz yerleri oldu mu? 

D) (1) Filmin gişe başarısı hakkında neler düşünüyorsunuz? 
(11) Sizce bu filminiz ülke dışında da beklediğiniz ilgiyi görür 
mü? 

E) (1) Son filminizle ilgili neler söyleyebilirsiniz? 

(11) İyi bir film hangi özellikleri taşımalıdır? 


Paragraf 


SORU DETAYI 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5'e yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2009 ÖSS'de çıkmıştır. 


2009 - ÖSS rin 


“Ben senin geri zekâlı olmadığını biliyorum.” tümcesiyle “Ben senin zeki olduğunu biliyorum.” tümcesi, yaklaşık olarak aynı anlamı taşır. Her 
iki tümce de anlam olarak olumludur. Ancak beynimiz, cümlenin bütününü okuyamaz. En vurgulu sözcükleri alır, çağrışım yaparak o sözcükle 
ilgili ne kadar şablon varsa hepsini bir optik okuyucu gibi gözden geçirir 
ve ardından vücuda emir verir. Bu nedenle ----. 


konuşmalarımızda en yumuşak, en nazik ifadeleri seçmeye dikkat 


etmeliyiz 


iletişime geçmeden önce muhatabımızın alıcılarının açık olup olma- 


dığını bilmeliyiz 
iletişimlerimizde sözün gücünü göz önünde bulundurmalıyız 


konuşma yapacağımız mekânın ses yalıtımı ile diğer teknik özellik- 


lerini kontrol etmeliyiz 


Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre yukarıdakilerden hangileri getirilemez? 


A)i veli B) Ii vellll C) li ve Il 


D) II ve IV 


VA NASIL çözülür 


Bu tip sorularda metnin tamamı okunup metnin sonuna getirilebilecek ifadeler numaralı öncüllerden elenir. Getirilemeyecek ifadeler de cevap seçeneği olur. 


E) Ili ve IV 


4 NASIL çözüme 


(66) 


| SSORUZ 


İN Paragrafı oku 


bal 


Parçada sözün gücü vurgulanmış (1), yumuşak ve 


nazik ifadeler kullanmanın önemi dile getirilmiştir (1). 


Cevap D 


X Soru kökündeki olumsuzluk ifadesi mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. 


X Metin hiç okunmadan “Diğerlerine göre daha farklı 
olan öncüller, cevap seçeneğinde yer almalıdır.” anlayışı ile bu sorular çözülmemelidir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Bir dil bilimi uzmanı, sözcükleri tuğlaya benzetmekte; tuğlalardan duvar (cümle), duvarlardan da bina (yapıt) oluşturduğunu 
söylemektedir. Binanın tuğlaları yanlış, kırık ve şekilsiz olursa bina ne derece sağlam olabilir ki?.. İşte bu nedenle -——--. 


I. dilimizi evlerimizde, binalarımızda, yaşadığımız her yerde 
canlandırmaya çalışmalıyız 


IL. dilde sözcük seçimine, tuğla seçiminden daha büyük bir hassasiyet göstermeliyiz 

INI. dilin bütün olanaklarını günlük yaşantımızın güzelleşmesi 
için değerlendirmeliyiz 

IV. yapıtlarımızın hammaddesi olan sözcüklerin sağlam ve estetik olmasına gayret etmeliyiz 


hangileri getirilemez? 


A) veli B)i vellil C) ll ve Il 


D) Il ve IV E) ill ve IV 


Şiirimizin köşe taşı olan büyük şairler, kendi sanat anlayışlarıyla 
şiir dünyamızda var olmuşlardır. Onları taklit edenler ise onların 
sadece sanatlarını değil, kusurlarını dahi aparmış olan kötü şairlerdir. Voltaire bu konuyu şöyle somutlaştırır: “Pek güzel ve iştah açıcı olan gıda maddelerinin bir insanın midesine girip geri 
çıktıktan sonraki hâlleri hiç de ilk hâlleri gibi olmaz.” İşte bu yüzden ----. 


I. büyük şairlerin başarısını elde etmek isteyenler, onların şiirlerinin bire bir benzerlerini yazmışlardır 

II. Baki, Fuzuli, Nefi, Nedim gibi şairler divan şiirinin en güçlü 
ve en kalıcı sesleri olmuşlardır 


Il. Mehmet Akif'i, Nazım Hikmet'i, Necip Fazıl'ı hatta Orhan 
Veli/yi taklit edenler iyi şair olamamışlardır 


IV. taklit şiirler şiir olarak değil, yapay sözler olarak yalnızca hatıra defterlerinde kalmıştır 


hangileri getirilemez? 


A) veli B)i vellil C) ll ve Il 


D) Il ve IV E) ill ve IV 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Sanatçı, eleştirmenin çok ilerisindedir. Eleştirmen gereklidir ama 
sanata daha iyi atılmak için gereklidir. Hugo'dan Baudelaire'e, 
Lautr&amont'a kadar hiçbirinin keşfi eleştirmelere ait değildir. 
Eleştirmenler sanatçıları keşfetmemiştir, sadece ----. 


I. büyük sanatçıların izinden gitmişlerdir 
Il. keşfinde belli bir rol oynamışlardır 
IN. ustaların önderliğinde ilerlemişlerdir 


IM. onlara yol göstermişlerdir 


hangileri getirilemez? 


A) veli B)i vellll C) ll ve Il 


D) il ve IV E) ill ve IV 


Bugün çocukların arasında var olan dil ile geçmişin dili arasında 
çok büyük farklar var. Her ne kadar bu metinler sade bir dille yazılmış olsa da günümüz çocuklarının algılarına hitap edecek şekle kavuşturmak için epeyce sözlük karıştırdım. Latin harflerine 
aktarılmış ve temel kaynak teşkil edebilecek metinleri okuyup 
karşılaştırma yaptım. Bunun yanında dönemin çizilen atmosferini bugünün çocuğunun anlayacağı bir düzeye çekerek, günümüz şartlarında şiddet olarak algılanabilecek sahne ve dil kullanımını da yumuşatarak çocuklara sunmak gerekiyordu. Ancak 
bunu yaparken de orijinal metinlere sadık kalmak işin en zorlu 
taraflarından birisiydi. Sonuçta ----. 


I. ortaya bugünün Türkçesiyle ama o dönemin ruhunu yansıtan bir sadeleştirme çıkmış oldu 

Il. sadeleştirme yapmadan da bir eserin okunabileceği anlaşılmış oldu 


IN. aynıdönemde yazılan eserlerin aynı dille yazılmadığı görülmüş oldu 


hangileri getirilemez? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) | veli E) Il ve hil 


Paragraf 


Kendine özgü bir yazı türüdür portre. Biyografi değil, anı hiç degil. Kişinin ruhunun fotoğrafları, mizacı; ruhundan yüzüne, oradan davranışlarına, işlerine eserlerine yansıyan görüntüler, gizler... Son zamanlarda portre okumak bir tutku oldu bende. Çogu, dünyadan göçüp gitmiş insanların ruhlarında geziniyorum. 
Masamda edebi portre türünden bir yığın kitap... Sanki ----. 


I. yasak bir şeyi gizlice yapmanın zevkine benzer bir lezzetle 
okuyorum bunları 


Il. portre yazmak biraz da şairlere vergi bir meziyet gibi 
IN. çok acıkmış birinin sofradaki her şeyi yemek istemesi gibi 
bir duygu bu 


IM. Onları okurken nefes nefese kalır, bir yerlerinizden acılara 
bulandığınızı hissedersiniz 


hangileri getirilemez? 


A) veli B)i velil C) ll ve Il 


D) Il ve IV E) ill ve IV 


Şöhretinin zirvesindeyken kendini sonu gelmez, çılgınca bir eğlence dünyasının seline bırakan Oscar Wilde, kısa zamanda akıl 
almaz sefaletlere sürüklenir. Kimse yüzüne bakmaz olur, hapse 
düşer. Buradan dostu Alfred Douglas'a yazdığı bir mektupta şöyle diyecektir: “Bir aylak, bir yapmacık, bir moda adamı olmaktan hoşlandım. Kendi dehamı önemsizce, boş yere harcadım. 
Korkunç bir yüzkarasıyla son buldu bütün bunlar. Şimdi sahip olduğum tek şey var:----.” 


I. Beni özüme döndüren pişmanlık duygusu 
IL. Yüreğimi sarıp sarmalayan iyilik düşüncesi 
INI. Hiçbir şeyi umursamadan eğlenme arzusu 


IV. Artık yalnız kendim için yaşamak hissi 


hangileri getirilemez? 


A) veli B)i velil C) ll ve Il 


D) Il ve IV E) ill ve IV 


Bugünlerde Andre Gide'in Günlük'ünü okuyorum. Pek beğendim. Böyle bilmezdim Gide'i. “Dünya Nimetleri” adlı eserinde 
olduğu gibi sorumsuz, uçarı, dünyaperest ve zevkçi bir yazar bilirdim. Günlük'te ise bambaşka biriyle tanıştım. Demek ki ----. 


I. herkesin karakteri farklı olduğundan sevdiği yazarlar da farklı oluyor 


Il. insan günlük yazarken daha içten davranıyor, daha akıllı uslu oluyor 


INI. yazarlar her eserinde aynı üslubu kullanmıyor 


IM. içtenlik bir yazarda aranacak ilk şart olmalı 


hangileri getirilemez? 


A) veli B) live IV C) ll ve Il 


D) il ve IV E) ill ve IV 


Yaşadığı onca trajedinin içinde olağanüstü filmlerde olağanüstü 
roller sergiledi. Filmleri ve projeleri dışında ortalıkta gözükmedi. 
Herhangi bir sosyal medya kullanmadı. Kazandığı parayla sürekli yardımlar yaptı. Arada, bir yerlerde göründüğünde sürekli mütevazı tavırlar sergiledi. Evet, ününün doruğunda metro kullanıp 
parklarda dolaştı. Tüm bu özellikler ve daha fazlası kendisini olaganüstü bir insan yapıyor benim gözümde. Bu nedenle ----. 


Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre; 
I. Keanu Reeves kadar tanınmış bir ünlü neden baştan beri çogu konuda hatalı davranıyor diyorum 


Il. kendisine içimden “Bay kurumlu Keanu Reeves, bir miktar 
alçakgönüllülük lütfen!” derim 

IN. saygıyı hak eden bir sinema sanatçısı söyleme hakkın var deseler Keanu Reeves derdim 


IV. Keanu Reeves'in adı her anıldığında keşke her ünlü böyle olsa diye düşünürüm 


sözlerinden hangileri getirilemez? 


A) veli B)i vellll C) Il ve Ili 


D) il ve IV E) ill ve IV 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


SORU DETAYI 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5'e yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2008 ÖSS'de çıkmıştır. 


2008 - ÖSS rin 


(1) Anadolu coğrafyası yıldan yıla çoraklaşıyor. (11) Erozyon, yangın, iklim 
koşulları sebebiyle sürekli toprak ve yeşil alan kaybediyoruz. (111) İştahlı 
ve bir o kadar şuursuz kentleşme şehirlerin sadece iç dokularını değil 
çevrelerini de kıyıma uğratıyor. (IV) Binalar dikildikçe ağaçlar kayboluyor. (V) Ağaç ile kök, toprak ile gök arasında anlam bulan yaşama kültürümüz de kabuk ve ruh değiştiriyor. 


Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine düşüncenin akışına 


göre “Onların yokluğu sadece doğaya dokunmuyor.” cümlesi getirilmelidir? 


A)I B)1I C) 11 D) V E)V 


VW NASIL çözünür 


& Butip sorularda ilk önce soru kökünde yer alan cümle iyice hafızaya alınmalıdır. Daha sonra parçadaki numaralanmış cümleler okunurken hafızaya alınan cümle denene denene ilerlenmelidir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


0) 


| SSORUS 


İN Paragrafı oku 


İni 


çözüm 


“Onlar” ve “yokluk”tan söz edildiğine göre bir şe- 


yin yerin tutma ve yok olabilecek bir şey söz ko- 


nusu olmalı. IVWte ağaçlar yok oluyor denmiş. V 


numaralı cümle de “... sadece doğaya dokunmuyor” ifadesini tamamlamıştır. 


Cevap E 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Butip sorularda soru kökü bizim için çok önemlidir. 
“Numaralanmış cümleden sonra” mı yoksa “numara- 


lanmış yere” diye sorulmuş? Numaralanmış yer oldu- 


gu için sadece numaralı kısımlara cümleyi eklemeye 
çalışalım. 


Paragraf 


(1) Nuri Pakdil, yazarlığı uzun, çok uzun bir yürüyüşe çıkmaya 
benzetir. (11) Evet, bu, her yazarın sürdüremeyeceği zor bir yürüyüştür, çetin bir yürüyüştür. (111) Çünkü sanatın ve edebiyatın 
temel taşı olan insanı tanımak ve toplumu çözmek de zordur. 
(IV) Mademki yazmak, bir bakıma insanı tanımak ve çağı çözmektir, öyleyse yazar önce kendi iç muhasebesinden başlamalıdır işe. (V) İç muhasebesini iyi yapamayan yazar, bu çetin yürüyüşte yarı yolda düşer kalır şüphesiz. 


akışına göre “Her yazarın kendince bir yazarlık anlayışı var.” cümlesi getirilmelidir? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Günde üç dört saatini televizyon karşısında geçiren bir gencin ilimde, fende ilerlemesi beklenemez. (11) Televizyonlarda izlenen faydasız ve vakit öldürücü yayınlar, Cemil Meriç'in ifadesiyle “hafızaya çakıl taşı gibi saplanan bilgi kırıntıları”dır. (111) Bir 
zaman sonra televizyon, elinde kumanda olmasına rağmen yönlendiriverir insanı. (IV) Kitabı ise insan yönlendirir. (V) Çünkü 
okuma; yazarla sohbettir, dostluktur ve beyin hücrelerini öldürmez. 


akışına göre “İnsan bunun farkına bile varamaz” cümlesi getirilmelidir? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


E-kitaplara karşı olmak ya da bu kitapları desteklemek... (1) Bu 
hâliyle tartışma beni ilgilendirmiyor. (11) E-kitap ile basılmış kitap arasında bir savaş olmamalı. (111) Kanımca, bu iki “tür” kitap 
birbirini ortadan kaldırmak yerine birbirine destek olmalı. (IV) Yine de basılmış kitapta, elektronik okuyucunun hiçbir zaman veremeyeceği bir sıcaklık olduğunu düşünmeden edemiyorum. (V) 


Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine “Basılmış kitaplarla ayrı bir bağım olsa da okumayan insanlar görmektense 
elektronik okuyucudan e-kitap okuyan insanlar görmeyi tercih 
ederim.” cümlesi getirilmelidir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


“Bir olayın sözlü ya da yazılı olarak anlatılması, öykü, aslı olmayan söz.” gibi anlamlara gelen hikâye, kendini ifade etme, yaşadıklarının içine merak unsurları serpiştirerek paylaşma isteğinden doğar. (1) Terim olarak “Gerçekliği konu edinen, yaşanmış 
ya da tasarlanmış bir olayı, bir durumu anlatan kısa anlatılar.” 
şeklinde tanımlanabilir. (11) Hikâyelerin gerçek olayları veya durumları konu edinmesi, onu bir anı veya biyografi eseri yapmaz. 
(111) Çünkü anıda kurgu yoktur; hikâye her ne kadar gerçeği temsil ediyor görünse de salt gerçeği değil, kurgulanmış gerçeği anlatır. (IV) Bu nedenle gerçekler, yazarın hayal dünyasında değiştikten ve bir kırılmaya uğradıktan sonra hikâyeye yansır.(V) 


Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine “Bu noktada 
bir ayrıntıyı gözden kaçırmamak gerekir” cümlesi getirilmelidir? 


A)I B)1I C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Hiçbir mutluluk, işini severek yapan bir adamın gönül huzuruna erişemez. (ll) Bertrand Russell, Saadet Yolu adlı kitabında, 
insana mutluluk veren şeyler arasında sayar “iş”i. (111) Adı ne 
olursa olsun, dülgerlik, duvar ustalığı, baca temizleyiciliği, sunuculuk yahut yazarlık... (IV) O işin yararına, ciddiyetine inanıyorsa insan ve ona kendini verebiliyorsa bol kazançlı, göz alıcı nice 
meslekler ve işler aklının ucundan bile geçmez, aldırmaz onlara. (V) Mutlu olur ve mesleğinin en iyisi olmaya doğru yürür. 


akışına göre “Yaptığı işi sevmeyenlere de daha az kazançlı ama 
sevebileceği bir işe geçmesini salık verir.” cümlesi getirilmelidir? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


(1) Radyonun baş tacı edildiği günlerde “ses” her şeydi. (11) Bir 
şarkı, bir şiir ve bir tiyatro oyunundan bir cümlecik; o seslerin 
yumuşaklığı, sertliği, sesin rengine vuran sevinç ve acılar bize ne 
çok şey anlatırdı. (111) Bir insanı hep sesinden tanımak, sesinin 
tonuna, kımıldanışlarına göre onu ete, kemiğe büründürmek, 
hayalimizde onu giydirip kuşandırmak pek harikulade bir işti! 
(IV) Biz neden bu şarkıcıyı, bu spikeri “ah bir görsem” diye tutturmazdık? (V) Demek ki ses yetip artıyor, kendinden başkasına ihtiyaç bırakmıyordu. 


akışına göre “Biz bütün hayallerimizi, dünyamızı onun tınısı üstüne kurabiliyorduk.” cümlesi getirilmelidir? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


(1) Çiçeklerin dilinden en çok kadınlar anlar. (11) Kadınlar, içlerini 
çiçeklere döker, onlarla söyleşirler. (111) Evinin her köşesini minik 
bir bahçeye çevirir kadın, sonra da kendince isimler verir çiçeklere: hanımeli, hanımdüğmesi, saksıgüzeli, küpeçiçeği... (IV) Kim 
bilir? Belki bir kadın kendini en çok çiçeklere benzettiği için itina ile bakar ve güzel isimlerle seslenir onlara. (V) Bugün, bahçeden ve ışıktan yoksun evlerimizin birazcık olsun çekilebilirliği 
varsa o da annelerimizin hassasiyetle üstüne titredikleri saksı 
çiçeklerinin renklerinden ve kokularından odalarımıza taşan 
küçük gülücüklerden olduğunu bilir bütün erkekler. 


akışına göre “Ama bütün bunlar, çiçeklerin erkeklere de bir şeyler söylemediği anlamına gelmez.” cümlesi getirilmelidir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Şairlerin, şiirlerini henüz yağlı kurşun kalemlerle sarı kağıtlara, küçük defterlere yazdığı zamanlarda dostluk ne değerli şeymiş! (11) Şiirin büyüsü ve sesinin ılıklığı o yolun yolcularını bir araya getirir, unutulmaz arkadaşlıklar, vazgeçilmez dostluklar kurarmış. (ll1) Bilirmiş ki şair, bir dosta yaslanmayan yüreğin yarısı 
eksiktir. (IV) Böyle düşünen, yalnız şairler değilmiş elbet. (V) İhtimal ki o devirlerin şiiri işte bu sebeple gönül okşayıcı ve uzun 
ömürlüdür. 


akışına göre “Dostluk, bütün söz ustalarının, yazarların da musikişinasların da gönül erbabının da en önemli vasfı imiş.” cüm- 


lesi getirilmelidir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Paragraf 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 15'in üzerinde soru çıkmıştır. 


(68) 


| SSORUZ 


© Bu soru tipi en son 2017 YGS'de çıkmıştır. 


(1) Yirmi yaşımızı dolduralı bir iki seneden fazla olmamıştı. (11) Beylik kalıplar, beylik oyunlar, beylik dünyalar içinde bunalmış kalmış olan şiire gi Paragrafı oku 


yeni imkânlar arayalım dedik. (111) Şiire yeni dünyalar, yeni insanlar sokarak, yeni söyleyişler bularak şiirin sınırlarını biraz daha genişletmek is- 


tedik. (IV) Hayalimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi ortaklaşa kullan- İli Seçenekleri oku 


dık. (V) Bu macerada da el ele yürümek bizi birbirimize büsbütün bağladı. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Şiirimizin 


sesini çoğaltan, yazınımıza renk katan belki de bu bağ oldu. ” cümlesi 0ZU Mm 
getirilmelidir? 


A)I B)I C)ILl D) IV E)V 


Soru kökündeki cümlede “bu bağ” ifadesi yer almakta. V numaralı cümlede de “bizi büsbütün bağladı” 


Cevap E 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


VA NASIL çözülür 


& Butip sorularda ilk önce soru kökünde yer alan cümle iyice hafızaya alınmalıdır. Daha sonra parçadaki numaralanmış cümleler okunurken hafızaya alınan cüm- 


X Butip sorularda soru kökü bizim için çok önemlidir. 
“Numaralanmış cümleden sonra” mı yoksa “numara- 


lanmış yere” mi diye sorulmuş, buna göre cevaba 
odaklanmalıyız. 


le denene denene ilerlenmelidir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Mektup yazmak ve göndermek bir yana, eski mektupları asıl 
güzel kılan onları bekleyişti. (11) Mektup beklemek diye bir duygu vardı insanda. (111) Heyecan, hayal, düş, nice hâl iç içe geçerdi. (IV) İşte o bekleyişi de yitirdik, sabrımız yok nedense, (V) Gelmeyince sinirlenip kafamızda olmadık senaryolar yazıyoruz. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Şimdi attığımız mesaj ya da e-maile hemen cevap gelsin istiyoruz.” 
cümlesi getirilmelidir? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Semih Kaplanoğlu'nun Huzur'u sinema filmi yapma haberi 
duyulunca sağdan soldan tartışmalar da başladı. (11) Bazıları bu 
fikrin son derece yerinde olduğunu ve sonucu merakla beklediklerini söylediler. (111) Bazıları ise Huzur'u sinemaya aktarma- 
nın imkânsızlığından dem vurdular. (IV) İlkin, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanının hâlâ kültür ve düşünce dünyamızın tam ortasında bir kült gibi neden durduğunun, durabildiğinin anlaşılması gerekir. (V) Sonra da artık yitip gitmiş İstanbul'u fon alan 
dokusuyla Huzur'un estetik yapısını korumaya nasıl devam edebildiğini ortaya koymaktır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Aslında burada tartışılması gereken başka şeyler de var:” cümlesi 
getirilmelidir? 


A)I B) 1 C) ll D) V E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


(1) Yazarken şıkır şıkır ses çıkartmayı çok seviyorum. (11) Öyle daha hızlı yazdığımı zannediyorum. (111) Bazen çok hızlı yazıyorum, 
bazen bir yerde tıkanıyorum. (IV) Bir sayfada bir saat harcayabiliyorum ama bu çok nadir oluyor. (V) O bölüme başka bir gün 
tekrar dönüp bakmak daha iyi geliyor. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra 
“Çünkü çıkmaza girdiğimi hissettiğimde zor kısmı atlıyorum ve 
devam ediyorum.” cümlesi getirilmelidir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Bir insanın hayatı birdenbire nasıl değişir, sorusuna verilebilecek birçok cevap vardır. (11) Benim en kıskandığım insanların 
başında gelen Alberto Manguel, hayatını değiştirecek şansa 16 
yaşındayken kavuşmuştu. (111) Okul çıkışında çalışmakta olduğu 
kitabevinin daimi müşterilerinden biri de Borges'di. (IV) Ve bir 
gün akşamları evine gelip kendisine kitap okumayı isteyip istemeyeceğini sormuştu genç Manguel'e. (V) Elbette kabul etmişti bu teklifi Manguel ve körlüğü nedeniyle Borges'e kitap okuyan birkaç kişiden biri olmuş, haftanın üç dört akşamı annesi ve 
hizmetçisi ile yaşadığı apartmanı ziyaret eder olmuştu. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Bu, 
sadece Borges'e kitap okumak değil, 4 yıl sürecek olağanüstü bir 
edebiyat ortamına da giriş demekti Manguel için.” cümlesi getirilmelidir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Paragraf 


(1) Necip Fazıl, Cumhuriyet Dönemi'nin şiir anlayışları düşünüldüğünde farklı bir konumda değerlendirilmektedir. (11) Gerek 
kendisinden önceki gerek kendi dönemindeki şairlerin poetik 
duruşu bütüncül bir izlenim bırakmaktan uzaktır. (111) Bu bağlamda şairin poetikasını kurgularken şiirleriyle paralellik oluşturmasına dikkat ettiği de görülmektedir. (IV) Söz konusu bilinçli tavır, şiirin içeriğini etkilediği gibi beraberinde bir anlam sorunu da ortaya çıkarır. (V) Çünkü Necip Fazıl'ın poetik kurgusu büyük oranda soyut ve gizemsel bir evren oluşturur. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Necip Fazıl, Türk şiirinin ilk sistemli ve bütüncül poetikasını ortaya 
koyar.” cümlesi getirilmelidir? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Her doğruyu söylemeye gelmezmiş, birtakım doğruları yaymak, kamudan gizlemek gerekirmiş. (11) Yalanın yalan olduğunu bilerek sürmesine bırakmaya hakkınız var mıdır? (111) Bu yalanlar kutsalmış, onlara dokunmaya gelmezmiş... (IV) Bir şeyin 
yalan olduğunu anladık mı kutsallığına inanmıyoruz demektir; 
bunun için “kutsal yalan” sözü bir şeyin hem köşeli hem de yuvarlak olduğunu söylemek gibi bir saçmadır. (V) Ama duygularını birer düşünce saymaktan çekinmeyenler böyle saçmalarla kolayca bağdaşabiliyor. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “İyi 
ama bir doğruyu gizlemek, yayılmasını önlemeye çalışmak, o 
doğrunun yerinde duran yalanı sürdürmek demektir.” cümlesi 
getirilmelidir? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


(1) Paris'in bir köprüsü üzerinde bir satıcı bağırıyor, dil döküyor, 
sattığı şeyin güzelliklerini anlatıyor. (11) Başına toplananlar merakla bekliyorlar: “Nedir acaba o adamın sattığı ?” (111) En sonunda söylüyor adam: “Size her gün gözlerinizin önünde duran ama 
sizin bakmadığınız, güzelliğini görmediğiniz güneşi satıyorum.” 
(IV) Bakın! Sizin bütün hülyalarınızdan güzel değil mi? (V) Aralarından yalnızca bir iki kişi, “Sahi! Ne de güzelmiş.” diyor. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Digerleri omuzlarını silkip gidiyor.” cümlesi getirilmelidir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Artık sofra adabının ve sofra keyfinin pek itibar görmediğini 
kabul etmeliyiz. (11) Modern hayatımızda kahvaltılar çoğu zaman 
ayaküstü geçiştiriliveriyor. (111) Peki nerede mi? (IV) Kantinler, 
büfeler, fastfoodlar, köfteciler, dönerciler, simitçiler... Yani önümüze neresi çıkarsa orada yiyoruz. (V) Oysa bunların hiçbirinin 
lezzeti evimizde içeceğimiz bir kâsecik üzeri buğulu tarhana çorbasına, bir tabakçık sebze yemeğine yahut patlıcan dolmasına 
erişemez. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Öğle yemekleri ise bütün bütün âdet yerini bulsun cinsinden yeniyor” cümlesi getirilmelidir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


SORU DETAYI 


© Bu soru tipi en son 2016 WS'de çıkmıştır. 


2016 - (WS ipi 


Gözümüze ilk takılan detay, kuzey semtlerinde yoğunlaşan inşaat 
faaliyeti. 

2-3 katlı müstakil evlerin arasından boy gösteren yeni apartmanlar 
10-15 katlı. 


Buna paralel olarak da tarihi bölge oransal olarak küçülüyor. 


Güneşli bir eylül günü, kalenin surlarına oturup yaklaşık 100 metre 
yüksekten Prizren'e bakıyoruz. 


Genişleyen, bu kadar yükselen, estetikten yoksun yapılaşma hızla 
geçmişin dünyasını kuşatıyor. 


Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? 


A)I B)1I C) 11 D) IV E)V 


VW NASIL çözünür 


4 Butip sorularda metin hızlıca okunur. İlk ve son cümle bulunmaya çalışılır. Bulunan cümlenin başına numaralandırma yapılır. 


 İlkcümleyi bulmadan sıralama işlemine başlamak zaman kaybı olur. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 10'un üzerinde soru çıkmıştır. 


(9) 


| SSORUZ 


TN Cümleleri oku 


İni 


Önce ilk cümleyi belirleriz. IV numara. Sıralama şu 


şekildedir: IV, 1, Il, V, II. Baştan üçüncü olan Il numaradır. 


Cevap B 


* 1 ASI li ÇÖZÜLMEZ 


“Ancak, ama, fakat...” ile başlayan ya da “de, ki” bağlacının önceki cümleye ilişkili olduğu cümleler ilk cüm- 


le olamaz. 


Metni hiç okumadan seçenekleri sırasıyla deneye deneye bu tip soruları çözmek ciddi anlamda zaman kaybıdır. İlk ve son cümleyi bulduktan sonra seçeneklere 
bakmak daha doğru bir hamle olacaktır. 


Paragraf 


I. Bu yıl da öyle yaptım, ilk defa Erciyes'e gittim. 


Il. Ben de soğuğu hiç sevmememe rağmen sadece kayak tutkumdan dolayı kış aylarını iple çekiyorum. 

IN. Şehir hayatından uzaklaşarak, muhteşem havasıyla unutulmaz bir kayak tecrübesi yaşadım. 

IM. Kış aylarının vazgeçilmezi kış sporları arasında en heyecan 
verici olanı kuşkusuz kayak. 


V. Kış gelince tatilimi en sevdiğim spor olan kayak yaparak geçirmeyi tercih ediyorum. 


racak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


I. Zindanın hücre bölümlerinde dolaşırken taş duvarların buz 
gibi soğukluğunun etkisiyle bedenimin titrediğini hissediyorum. 

IL. Gözlerim, duvar seviyesinin üst kısmında bulunan küçük 
mazgal pencereden içeriye süzülen ışığa takılıyor. 


INI. Bir taraftan sarayın büyüleyici atmosferi, diğer taraftan bu 
büyük yazarın anlatımı bütün ruhumu sarıp sarmalıyor. 


IV. İshak Paşa Sarayı'nın kuzeybatı köşesindeki kapısından girip 
21 basamaklı merdivenlerden iner inmez karşımıza zindan 
çıkıyor. 


V. Sanki ışık değil, zindanın duvarlarında süzülen Yaşar Kemal'in 
kitabındaki satırlardı. 


racak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? 


A)I B) 1 C) 1 D)V E)V 


I. Burada ilk işim turizm bürosuna uğramak oldu; elime sadece bir Safranbolu haritası tutuşturuldu, o kadar. 


Il. Hâlbuki ben tarihi evleri görmek istiyordum. 


IN. Bulunduğum yer haritada yeni çarşı olarak belirtilmişti ve 
etrafta hiç tarihi ev görünmüyordu. 


IV. Sabah erken denilebilecek bir vakitte Safranbolu'ya gelmiştim. 

V. Elimde harita ortalıkta dolanırken buranın yerlisi olduğunu 
düşündüğüm birine tarihi evlerin olduğu yere nasıl gidecegimi sordum. 


racak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


I. Bu kirişleri alttaki taş duvara inşaat telleri kullanarak bağladık. 


Il. 5x15cm kesitinde 6m uzunluğundaki bu keresteleri zemin 
duvarlarının üzerine 60cm ara ile yatırarak döşemeyi taşıyacak olan kirişleri oluşturmuş olduk. 


IN. Dikey çaktığımız hatılların dışını kereste yapımında atık madde olarak çıkan kapak tahtalarıyla kapladık ve duvarları oluşturduk. 

IV. Yapmaya giriştiğimiz evimizde ahşap malzeme olarak etrafımızdaki kestane ağaçlarını kullanmak yerine Rus kerestesi 
veya kızıl Sibirya çamı olarak bilinen ithal ağaçlardan biçilen 
keresteyi kullandığımızı öncelikle bildireyim. 


V. Zemin tahtalarını çakacağımız kirişler sabitlenince sıra birinci katın duvarlarına geldi ve biz bunları taştan değil ahşaptan yapmayı tercih ettik. 


racak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? 


A)I B)I C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


I. Çocuklar daha yürümeyi öğrenir öğrenmez kapı önlerini doldurur duvarlara tutuna tutuna, toza toprağa bulana bulana 
ilk oyunlarını öğrenirlerdi. 


II. Eskiden sokak kocaman bir evin geniş ve kalabalık bahçesi 
gibiydi. 

IN. Bir gün oradan ayrılıp gidecek olsak o küçücük çocuksu dünya büsbütün yıkılır ve sokak gözü yaşlı, boynu bükük bir çocuk edasıyla terk edilirdi. 

IV. Sonra gençliğin ilk yürek atışları da yine sokakta fark edilirdi. 

V. İlk arkadaşlıklar sokakta kurulur ve paylaşma orada başlardı. 


racak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


1. İçmek zorunda kalmışsa bir yudum aldıktan sonra kalanını 
ocağın arkasına doğru serpiştiriverirdi. 


Il. Buiş bitince kahveyi ince bir şırıltıyla fincanına doldurur, höpürtüyle bir yudum alır, sonra da günün tüm yorgunluğu 
üzerinden uçup gitmiş gibi derin bir “oooh” çekerdi. 

INI. Başkasının pişirdiği kahveyi içmezdi dedem. 

IV. Cezvesini meşe odununun közünde kaynatır; şekerini, kahvesini karıştırır, kahve iyice köpürsün diye köze üç defa götürür, her seferinde şaşmaz bir el çabukluğuyla hiç taşırmadan cezveyi geri çekerdi. 


V. O, kendi kahvesini kendi pişirirdi. 


racak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


I. Birimiz dokunacak, kurcalayacak olsak bir ton sopa yemekten, ellerimizin kırılacağından söz edilirdi. 

Il. Haber saati kutsal bir saat demekti çünkü. 

IN. Radyo, bir zamanlar evdeki her şeyden hatta çocuklardan 
bile değerliydi. 

IM. Günün belli saatlerinde durduğu yüksekçe yerden indirilir 
yahut indirilmeden üzerindeki örtüsü şöyle geriye doğru 
atılır kulağı burkulur, dınıt, dıtıt, dıt sesinden sonra “ajanslar” tam bir ciddiyet içinde dinlenirdi. 


V. O saatlerde evde hayat durur kadın ve çocukların zırıltısı birden kesilirdi. 


racak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? 


A)I B)1I C) 11 D) IV E)V 


I. Böyle böyle tur boyunca harita ekranından rotanızı takip 
edebilir, mekânların hikâyelerini dinleyebilir ve başka bir yere ulaşabilirsiniz. 


Il. Ardından, bulunduğunuz noktanın hikâyesini anlatmaya başlatır. 


IN. Bu uygulama size öncelikle bulunduğunuz şehirdeki en iyi 
rotayı çizer. 


IV. Oranın hikâyesi bitince bir sonraki noktaya navigasyonla yönlendirir. 


V. Piri, şehirleri en iyi rehberlerin anlatımıyla keşfetmenizi sağlayan bir seyahat uygulamasıdır. 


racak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Paragraf 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 50'nin üzerinde soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2019 TVT'de çıkmıştır. 


(1) Komşularıyla aşırı etkileşimde bulunanlarımızın yanı sıra bazılarımız 
da -özellikle büyük şehirlerde- apartman dairelerine kapanıp çevreyle 
ilişkimizi keser olduk. (11) Yıllarca aynı apartmanda yaşayıp da birbirinin 
adını bilmeyen nice paydaş var. (111) Dört ya da beş yıl üniversitede aynı 
sınıfta okuyan fakat tanışmamış nice öğrenci var. (IV) Üniversitelerde neredeyse her öğretim yılı sonunda mutlaka bir kültür şenliği var. (V) Bütün bunların, yeni yaşam şartlarından ya da kalabalıktan kaynaklandığını söyleyebiliriz. (VI) Ancak bu tür açıklamalar, “kabuğuna çekilme” davranışının sağlıklı olduğunu göstermez. (Vll) İnsanların evlerine ya da kendi içlerine kapanmaları, iletişim sınırlarının aşırı katı olduğu anlamına 
gelebilir. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını 
bozmaktadır? 


AYI B)1lI Cc) IV D)JV E) Vİ 


VA NASIL çözülür 


& Akışı bozan cümleyi tespit ederken; devamı gelmeyen 


yani örneği, açıklaması, gerekçesi olmayan cümle aran- 


malıdır. 


Metinde anlatılan konudan kopuk olan cümleyi araiz. 


X Butip sorularla ilgili genel algı ortada yer alan cümle- 


(60) 


| SSORUZ 


İN Paragrafı oku 


bal 


Metinde aynı yerleşim alanlarında yaşamalarına 
rağmen bazı insanların etkileşimde olmaması an- 


latılmıştır. Ancak IV nolu cümlede üniversitelerde- 
ki şenliklerden söz edilmiştir. 


Cevap c 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


lerin akışı bozduğuyla ilgilidir. Ancak böyle değildir. 
Çıkmış sorular incelendiğinde ilk cümlenin de akışı 
bozduğu durumlar göze çarpmaktadır. 2019 TYT sorusu bunun en yakın örneğidir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Gözlemlediğim kadarıyla, vizelere ve finallere hazırlanan üniversite öğrencilerinin önemli bir kısmında ailelerine ve yakın 
çevrelerine karşı mahcup olma endişesi var. (11) Bu endişe ile 
gençler, “kendileri için” değil, “başkaları için” çalışır hâle geliyorlar. (111) Bir gencin, annesi babası üzülmesin diye ders çalışması 
belki doğal sayılabilir fakat bu gencin “Eğer başarısız olursam 
komşular ne der?” diye kaygılanması da doğal mıdır peki? (1V) 
Komşularımızla olan yakın ilişkilerimiz son yıllarda iyice zayıflamış, kapı komşuları bile çoğu zaman birbirlerine selam vermez 
duruma gelmiştir. (V) Maalesef bu da oluyor; Anadolu'muzdaki 
bir şehirde veya bir kasabada liseyi bitiren bir genç, bir başka 
şehirde üniversitede okumaya gittiğinde arkasında mahallesi- 
nin hatta kasabasının desteğini ve baskısını hissediyor. (VI) Bu 
destek, genci çalışmaya güdüler; baskı ise kaygısını artırır. 


akışını bozmaktadır? 


AYI B) 1ll C) IV D)V E) VI 


(1) İnsan, konuşan sosyal bir varlık olduğundan tarih boyunca 
her devirde ayrı bir iletişim dili geliştirmiştir. (11) İlk çağlarda ses, 
duman ve vücut dili ile haberleşme sağlanırken kimi dönemlerde sanatla, şekillerle haberleşme sağlanmış, bazen de iletişimde edebiyatın zirve yaptığı gelişmiş bir dil kullanılmıştır. (111) Kimi dönemlerde ise bırakın dede ile torunu, baba ile çocukları 
anlaşmakta zorluk çekmişlerdir. (IV) Günümüzde ise dokunmatik ekranlarla oluş(turul)an yapay akrabalığımızı gün geçtikçe 
perçinlerken daha da ekranlara bağımlı hâle gelerek kendi kabuğumuza çekilip bireyselleşiyor, yalnızlaşıyoruz. (V) Sanal marketlerden yapılan alışverişlerle çoğu zaman gereksiz harcamalar 
yapıyor, taksitlendirerek de borcumuzu azalttığımızı sanıyoruz. 
(VI) Bu yalnızlığı yenmek için ise gerçek kimliğini gizleyen sanal 
insanlarla söyleşiyor, dertleşiyor, kızıyor, hakaret hatta kavga ediyoruz. (Vll) Küsüp kızgınlığımız azalınca yine ekran karşısında nöbet tutmaya devam ediyoruz. 


akışını bozmaktadır? 


AYI B) 1ll C) IV D)V E) VI 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


(1) İki farklı sanat disiplinini bir araya getiren resimli şiir gelenegi ile tanışmamız, 2016 yılında Kadıköy'de bir sanat galerisinde- 
ki “Dize Gelmeyen Renkler, Dizeye Gelen Sözcükler” adlı sergi 
ile oldu. (11) Sergide, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun on eserinin yanı sıra şair-yazar Sunay Akın ve ressam Can Ersal iş birliği ile ortaya çıkan on beş adet eser sergileniyordu. (lll) Türkiye'de resim ile şiiri bir araya getiren öncü isim hiç şüphesiz Bedri Rahmi Eyüboğlu'dur. (IV) Bu eserlerin hikâyesi de bir kitap olarak 
basılmış. (V) Ama bu sefer şiirlerin yerini öyküler alıyor. (VI) Böylece resimli şiir gibi yeni bir akım daha doğmuş oluyor: Resimli 
Öykü! 


akışını bozmaktadır? 


AYI B) ll C) IV D)JV E) Vİ 


(1) Üniversiteye gitmemle yeni bir hayat açıldı önümde. (11) Anadolu'nun kırsal bir şehrinde başlayan hayatımda bugüne kadar 
ne çok yolculuk yaptım. (111) İlk gençlik yıllarımda, üniversite için 
Tokat-İstanbul yolunu kaç defa gittim geldim. (IV) Tokat'ın kırsal 
hayatından büyük şehre ilk adımımdı bu yolculuklar. (V) Ondan 
önce halk oyunları çalışmalarım sırasında Türkiye'nin birçok yerine gittim. (VI) Belediye otobüsleri ile yaptığım bu yolculuklar 
hayatımın unutulmaz anılarında gizli şimdilerde. 


akışını bozmaktadır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Paragraf 


(1) Metnin okunması ve incelenmesi aşamasında gösterilecek 
özen, değerlendirilme aşamasında da gösterilmelidir. (11) Bu özen, 
değerlendirmenin güvenilirliği ve tarafsızlığı açısından gereklidir. (111) Ancak tarafsız bir değerlendirme, metnin özünü kavrayıp ruhuna inebilir. (IV) Bazı araştırmacılar çalıştıkları metnin yazar ve şairini yüceltip hakkında hep olumlu düşünebilirler. (V) 
Metnin önceki metinlerden etkilenerek oluşturulmuş olması karar aşamasında aceleci davranmamayı, metnin yazıldığı döneme yakın ürünlerin iyice taranmasını da gerekli kılmaktadır. (VI) 
Bu taramalar sonucu pek çok araştırmacının ilk düşüncelerini 
değiştirdiği, daha güvenilir yargılara ulaştığı bilinmektedir. 


akışını bozmaktadır? 


AYI B) 1ll C) IV D)V E) Vİ 


(1) Yüreğin güzelliği sevgide, beynin güzelliğidüşüncede saklıdır. 
(11) Düşünmek özgür bir insanın yapabileceği bir eylemdir. (111) 
Kim düşünüyorsa, yeni düşünceler üretiyorsa o özgürdür. (IV) 
Annenizi, babanızı, çevrenizdekileri dinleyin ama bu dinlediklerinizi hemen kabul etmeyip mutlaka düşünün. (V) İnsan denilen 
varlık ancak düşünceleriyle var olabilir. (VI) Çünkü düşünmeden 
kabul edilen şeyler hiçbir zaman kalıcı olmaz. 


akışını bozmaktadır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Trafik denetlemelerinde yapılan alkol testinden ağza atılacak 
bir naneli şekerle veya mentollü sakızla kurtulmak mümkün degildir. (11) Çünkü koku ağız çeperinden ya da diş aralarından gelmemektedir. (111) Alkol molekülleri midedeki hazım sırasında mi- 
de duvarından geçerek kana karışır. (IV) Cihaza üflemeyle dışarı verilen havanın 2.000 santimetreküpü kanda bulunan alkol 
miktarını gösterir. (V) Böylece akciğerlere ulaşarak nefesle beraber çevreye yayılırlar. (VI) Yayılan bu moleküller de trafik denetlemelerinde yapılan alkol testleriyle tespit edilerek nefeste- 
ki dolayısıyla kandaki alkol miktarı hesaplanır. 


akışını bozmaktadır? 


AYI B) 11l Cc) IV D)V E) Vİ 


(1) Vücudumuzun ısısını korumasına kış aylarında üzerimize giysiler giyerek biz yardımcı oluyoruz ama sıcak yaz aylarında bunu terleme yoluyla kendi kontrol ediyor. (11) Bu kontrolü beynimizde terlemeyi düzenleyen bir bez olan hipotalamus sağlıyor. 
(111) Beynimiz, vücudumuzdaki çoğu mekanizmanın doğrudan ya 
da dolaylı merkezi olarak biliniyor. (IV) Çevre ısısı arttığında hipotalamustan gelen sinyallerle ter bezleri ince kanallar vasıtasıyla, deri üzerine gözle görülemeyecek kadar az bir sıvı salgılıyor. (V) Cilt üzerine çıkan bu sıvı buharlaşırken vücudun ısısını 
da alıyor. (VI) Aynen esen bir akşam rüzgârından, serinletici bir 
fandan veya kapı önüne dökülen bir sudan sonra duyulan serinlik hissi gibi cilt soğuyor. 


akışını bozmaktadır? 


AYI B) ll Cc) IV D)V E) Vİ 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 40'ın üzerinde soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2019 TVT'de çıkmıştır. 


(1) Her gün yeni modelleriyle kendilerine hayran bırakan iletişim araçları, insanları sosyal bağımlı yapıyor. (11) Bu cihazlar mobil hâle geldikçe kişinin onlarla geçirdiği zamana paralel olarak bağımlı yapma etkisi de gittikçe güçleniyor. (111) Bu bağımlılığın etkisiyle âdeta büyülenen birey; 
eşinden, çocuklarından, anne ve babasından uzaklaşarak ruhsal bir hastalığın pençesine düşebiliyor. (IV) Günümüz, insanın sosyal ağlara hâkim 
olduğu bir çağ olarak görülüyor ancak yakın bir gelecekte gelişmiş cihazlarla kontrolün insanın elinden çıkıp makinelere geçeceği düşüncesini 
yabana atmamak gerekiyor. (V) Saniyenin onda biri kadar kısa bir sürede okuyan, okuduğunu anlayıp yorumlayan robotlar hayatımıza yön verecek gibi görünüyor. (VI) Dört işlemin bile makinede yapılabilmesi, istenen bilgiye WEB ortamında ulaşabilen insanoğlunun düşünme yerine 
sosyal medyaya bel bağlaması, insanın giderek düşünme yetisini de kaybedebileceği anlamına gelmektedir. 


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle 
başlar? 


AYI B) ll O IV D)V E) Vİ 


VW NASIL çözünür 


Yeni bir konuya geçen ya da konunun yeni, farklı bir 
yönüne değinen cümle ile yeni bir paragraf başlamıştır. Bu cümlenin de “giriş cümlesi” özelliğini taşıması 
gerektiğini unutmayalım. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


X Butip sorularda birbirinden farklı iki konu arayışında 


Paragraf 


(61) 


| SSORUS 


İN Paragrafı oku 


İni 


|, Il ve İli”te sosyal medya bağımlılığından söz edil- 


miş; IWten itibaren ise yapay zekâdan söz edilmiştir. 


Cevap C 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


olmamalıyız. Söz gelimi paragrafın ilk üç cümlesi bir 
kişinin karakteristik özelliklerinden, diğer iki cümlesi 
de bireysel yeteneklerinden söz ediyor olabilir. 


Paragraf 


(1) Biz muhabirler gazeteye yazdığımız yazılara “hikâye” deriz. 
(11) “Hikâyeni bitirdin mi?”, “Senin hikâyen ne kadar uzun?” gibi 
sözleri kendi aramızda sık sık kullanırız. (111) Yazılarımız gerçek 
hikâyelerden çok, bir ofiste çalışanların birbirine gönderdiği notlara benzer çünkü bir hikâyede olması gereken temel özelliklerden yoksundur. (IV) Gazetecilikte “ters piramit” olarak adlandırılan bu yazı biçimi, on dokuzuncu yüzyılda ortaya çıkmıştır. (V) 
On dokuzuncu yüzyılda ilk özel gazeteyle tanışan halkımız; makaleyi, piyesi, noktalama işaretlerini burada tanımıştır. (VI) Yazarlar düşüncelerini ilk defa gazetede yayımlama hatta başkalarının düşüncelerini eleştirme fırsatı elde etmişlerdir. 


cümleyle başlar? 


AYI B)1ll C) IV D)JV E) VI 


(1) Anadolu süsleme sanatı, en önemli gelişmeyi 18. yüzyılda 
yapmıştır. (11) Enderun'dan yetişen hattat, nakkaş ve minyatürcüler süs bitkilerinden ilham alarak ölmez eserler meydana getirmişlerdir. (111) Çiçek yetiştiriciliğinin bir meslek kolu olarak doguşu özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından sonraki döneme denk 
gelmektedir. (IV) Tarihi kayıtlara bakıldığında Osmanlı Devleti”nde bitki yetiştiriciliğine ağırlıklı olarak 16. yüzyıldan sonra özel 
bir ilgi duyulduğu görülmektedir. (V) Öyle ki İstanbul'daki bahçe ve bostanlarda yetiştirilen süs bitkileri 16. yüzyılın sonların- 
da şehirdeki 200'ü aşkın çiçekçi tarafından satışa sunulmuştur. 
(VI) Bu üretim; saray, yalı, köşk bahçelerinin süslenmesinden dü- 
gün gibi kutlamalara kadar çok çeşitli alanlarda çiçeklerin sergilenmesine olanak sağlamıştır. 


cümleyle başlar? 


AYI B) 1ll C) IV D)V E) VI 


(1) Geniş bir algılama gücüne sahip olan insan belleği, algıladığı 
her şeyin imgesini kendisinde saklar. (11) Algıyla belleğe gelen 
şeyler, burada depolanır ve yeri gelince ortaya çıkar. (111) İmgeler çağrışım gücünün derinliği ile doğrudan ilgili olup psikanaliz- 
de önemli yere sahiptir. (IV) Psikanalizin kurucusu olan ve teorilerinde bilinçaltına büyük önem veren Sigmund Freud'a göre 
aslında hiçbir şey bellekten kaybolmaz. (V) Şair belleği genellikle günlük konuşma dilinin dışına çıkar. (VI) Şair, şiirini vücuda getirirken birtakım kelime oyunlarına, edebi sanatlara, imgelere 
vb. başvurur. 


cümleyle başlar? 


AYI B) 11l C) IV D)V E) Vİ 


(1) On dokuzuncu yüzyılla birlikte çağdaş dergi modeli, çok geniş kitlelere hitap eden yeni bir iş modeli üzerinde geliştirilmeye başlanmıştı. (11) Dergiler daha önceki süre içinde, yerleşim 
yeri, okur-yazarlık oranı, gelir dağılımı ve toplumdaki diğer ekonomik faktörlere bağlı olarak toplam nüfusun oldukça küçük bir 
kesimine hizmet vermişlerdi. (111) Yarım yüzyıl önce Time dergisi dünyadaki en etkili yayındı ve hakkındaki en önemli şey de o 
hafta kapakta kim olduğuydu. (IV) Medyada otorite açısından 
Time dergisine kapak olmak kadar önemli başka bir şey yoktu. 
(V) Kapak olanlar hemen çok önemli hatta muhteşem kişiler addediliyordu. (VI) Şair T. S. Eliot gibi aydın kişiler kapak olunca Time onları entelektüel söylemin bataklıkvari kollarından çıkarıp 
popüler kültür nehrinin coşkun sularına bırakırdı. 


cümleyle başlar? 


AYI B) ll Cc) IV D)V E) Vİ 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Acıktığımızda karnımızı doyurma güdüsünü giderdiğimiz için 
ne yediğimiz pek önemli değildir. (11) Ama canımız özellikle bir 
yiyecek çekiyorsa onu yiyinceye dek bu takıntı hâlinde bir arzu- 
ya dönüşür. (111) Çoğumuz yaşamışızdır bu karşı konulmaz hissi. 
(IV) Arzu duyulan yiyecek genellikle yüksek kalori içerir. (V) Kalori ısı enerjisidir ve iki enerji birimi bir kaloriyi oluşturur. (VI) Vücudun hayati işlevlerini korumak için kalori gereklidir. (VII) Bir kişinin ihtiyaç duyduğu kalori miktarı yaşına, cinsine, aktivite düzeylerine ve kas kütlelerine bağlıdır. 


cümleyle başlar? 


AYI B) 1ll CV D)JV E) VI 


(1) Çocuğun toplum içinde etrafıyla uyumlu hâlde yaşayabilmesi, sorumluluk duygusu kazanabilmesi için belli bir disiplin içerisinde yetiştirilmesi gerekir. (11) Kural tanımayan, her istediği yapılmış çocuklar hem kolay mutlu olamazlar hem de benmerkezci tutumları yüzünden toplum tarafından dışlanabilirler. (111) Bu 
nedenle çocuk psikolojisinde, anne babaların, çocuklarına bazı 
toplumsal kuralları öğretmeleri çok önemlidir. (IV) Ceza ve ödüllendirme çocuk eğitiminde kullanılan ve etkinliği kanıtlanmış 
yöntemlerdir. (V) Öncelikli olarak tercih edilmesi gereken ödüllendirme olmalıdır. (VI) Cezaya ise en son başvurulmalıdır. 


cümleyle başlar? 


AYI B) 1ll C) IV D)V E) Vİ 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


(1) Bilinen en eski anlatım türlerinden olan destan, zamanla gelişerek yerini hikâye ve romana bırakmıştır. (11) Dünya edebiyatında ilk modern roman Don Kişot”tur. (111)) Bu eser, 16. asırda 
İspanyol yazar Cervantes tarafından kaleme alınmıştır. (IV) Bu 
yüzden dünya edebiyatında ilk roman örneği ve yazarı olarak kabul görürler. (V) Roman ve hikâye her ne kadar olay çevresinde 
oluşsa da bire bir aynı değildir. (VI) Hikâyede olaylar kısa bir şekilde anlatılırken romanda daha uzun ve ayrıntılıdır. (VII) Hikâyede zaman, mekân ve şahıs kadrosu daha dar kapsamlı ele alınırken romanda ise olabildiğince geniş ve detaylıdır. 


cümleyle başlar? 


A) INI B) IV CV D) VI E) Vil 


(1) Oturmak ve hiçbir şey düşünmeden rahatlamak... (11) Bunu 
yapmak pek de mümkün değil. (111) Beyni dinlenme moduna almaya çalışsanız bile farklı hayal dünyalarına dalmaktan kurtulamazsınız. (IV) Gerçek ne denli güzel ve çekici olursa olsun hayalin süsleyip bezediği kurmaca dünyanın tahtına oturamaz. (V) 
Onun kadar zevk vermez insana. (VI) Bunun içindir ki hayalin çocukları olan sanat eserleri yani şiirler, şarkılar, romanlar vs. anlattıkları nesnelerden ve kişilerden daha alımlı, daha çekicidir 
hep. 


cümleyle başlar? 


AYI B) 11l C) IV D)V E) Vİ 


Paragraf 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 20'ye yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2018 TVT'de çıkmıştır. 
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İN Soru kökünü oku 
Şiirin en güç sanat dalı olduğuna inanıyorum ben. Bence şiir; duygu ve 
düşüncelerin, kelimelerle en yoğun, en mükemmel ifadesidir. Kelimeler gi Seçenekleri oku 


mısraları, mısralar da şiiri meydana getirir. Ben mısralar kurarken anlam 
kadar ahenge de önem veririm. “Hayatım ve sanatım hakkında bir şeyler mi öğrenmek istiyorsunuz, şiirimi okuyun o zaman.” diyor ya Attila İl- İli Paragrafı oku 

han, ben de öyle diyorum işte. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 

A) Tanımlama " 1 

B) Karşılaştırma çozuUm 


C) Yineleme 


ONORONONO 


D) Örneklendirme Metinde örneklendirilmeye yer verilmemiştir. 


Cevap D 


E) Tanık gösterme 


4 NASIL çözüme 


X Bazen bir cümlede iki anlatım tekniği kullanılabilir ya 
da iki seçenek elenebilir. Her cümlenin bir seçeneğe 
karşılık geleceği sanılmamalıdır. 


VA NASIL çözülür 


4 Butip sorularda öncelikle seçeneklere göz atılır, sonra da paragraf okunur. Paragraf okunurken de seçenekler elenmeye çalışılır. 


X Soru cümlesini yanlışlıkla olumlu okumayınız. Ayrıca 
önce paragrafı okuyup sonra seçeneklere bakmak, zaman kaybı olabilir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Sanat ve ahlâk meselesi tartışılırken sanat piyasasından da söz 
edilmesi şarttır. Sanat, dünyada her zaman bir yatırım aracı olmuştur; Amerikalılardan Japonlara, Araplardan Latin Amerikalılara... Sanat, herkese, her topluluğa hitap eden bir tutkudur 
çünkü. Bu piyasa, kendisine meydan okuyan protest sanat anlayışlarını bile kısa sürede bir çark gibi dişleri arasında etkisizleştirerek kendine hizmet eder hâle getirmektedir. Geçen asrın başlarında bir blöfçü olarak kabul edilen Picasso, bugün dünyanın 
en pahalı ressamıdır. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Benzetme 

B) Tanımlama 

C) Karşılaştırma 
D) Örneklendirme 
E) Tanık gösterme 


Bazen sorular cevap, bazen de cevaplar sorudur aslında. Bazıları soru sorar, bazıları sorun ortaya kor, bazıları da bir soru gibi 
yaşar hayatta. Bir bakıma soru olarak yaşamanın sorun olarak 
yaşamaktan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Attila İlhan öldü 
ya, bugün Ahmet Selim güzel bir yazı yazmış. Benim hoşuma giden yanı, okumalarımızı sınıflandırma tarzı oldu. Her okumamız 
istikamet kazanmak için olamaz, diyor Ahmet Selim. Bazı okumalarımızın da bizi sarsması, düşünmeye sevk etmesi, sorgulaması gerektiği üzerinde duruyordu. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Çoğullaştırma 
B) Karşılaştırma 

C) İkileme 

D) Yineleme 

E) Alıntı yapma 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


İnsanın doğaya yaptığı en önemli insani müdahalelerden biri olarak kent, bugünün insanının geleceğe bıraktığı bir mektup, bir 
kitap gibidir. Onun mimari detaylarında, insanın tercihleri, öncelikleri, değerleri geleceğe miras olarak bırakılır. “Notre Dame 
de Paris” adlı eserin giriş bölümünde mimarlık felsefesi yapan 
Victor Hugo, “taştan kitap” olarak nitelediği mimarlığın “kâğıttan kitap” karşısında öleceğini vurgulamaktadır. Peki, günümüz 
kentleşme anlayışının bırakacağı mirasın temel görünümü nasıl 
olacaktır? Yalnızca devasa beton yığınları ve yollar için betonlaştırılmış bütün alanlar mı? 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Niteleyici sözcükler 
B) Nedensellik 

C) Karşılaştırma 

D) Dolaylı anlatım 

E) Benzetme 


Kelimelerin zamanda yolculuğuna akıl sır ermiyor. Bazıları meraklısının ağzında sündükçe sünüyor, bazıları sözlük sütunlarının 
en izbe köşelerinde yer edinmiş kendine, fark edilmiyor. Hele 
sözlükler... Çoktan unutulmuşlar kervanında aldılar yerlerini. 
Sonsuzluk çölüne doğru bir yol alacak, kim bilir belki bazen vahalarda mola verdikleri zamanlarda ancak uzatabilecek başlarını aralıktan. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bir kontrolü kalmadı artık bu işin -gerçi hiç olmamıştı-. Bir kelime sanal ortama 
şöyle bir düşüverdi mi anında pelesenk oluveriyor dillere. İki gün 
sonra bir bakmışsın ki komşulardan bakkallara kadar herkesin 
dilinde. Dillerden tabelalara, market reyonlarına sıçrıyor ilkin. 
Kitaplara da atınca elini, yapılacak bir şey kalmıyor. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Tanık gösterme 
B) Kişileştirme 

C) Devrik cümle 

D) Çoğullaştırma 
E) Mecazlı söyleyiş 


Paragraf 


Nisan ayı beni adamakıllı inceltiyor. Sabah ışıklar belirmeden kalkıyorum. İlk işim pencereleri açmak oluyor. Sabahın çılgın kuşları odamı cıvıltılara boğuyor. Bir mübarek hava, bedenimi dirilten bir serinlik alıp yürüyor. Gün ışıklarına doğru bakıyorum. Güneş merhametli bir anne gibi okşuyor yüzümü. Sokağa içimin 
ışıkları, nilüfer beyazlığı ve yüreğimdeki heyecanla çıkıyorum. 
Bir de gece boyu yağmur yağmışsa yahut ince ince çiseliyorsa 
yine, yerler ıslaksa, toprak diriyse dokunmayın bana. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) İkileme 

B) Betimleme 
C) Benzetme 

D) Karşılaştırma 
E) Öyküleme 


İnsanoğlunun kedilere düşkünlüğü onunla aynı mekânı paylaşmasından geliyor olmalı. Bir de kedinin gerçekten sevimli ve temiz bir hayvancık oluşundan... “Kedi akıllı hayvandır demeyecegim ama aptal da değildir.” diyor Nurullah Ataç. “Köpek gibi insanı ille de anlamaya, az çok insanlaşmaya çalışmaz. Zaten kedilerin köpekler gibi insanlara değil, mekânlara bağlandığı söylenir. O, evde sanki evin kızıdır ama sokağa çıktımı canı ne isterse onu yapar. Ahmet Haşim de kedilere olan hayranlığını gizlemez. Ona göre de kediler mağrur hayvanlardır ve yine ondan 
öğrendiğimize göre biraz gayretle bir opera parçasını seslendirecek derecede zengin sese sahip olabilirlermiş. Her hayvan en 
çok iki üç notayla bağırabilirken kedi 10'a yakın perdeli sesiyle 
her türlü eseri seslendirebilirmiş. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Tanık gösterme 

B) Değişik yapılı cümleler 
C) Benzetme 

D) Karşılaştırma 

E) Dolaylama 


Renkleri, güzellikleri hatta tarihte bir döneme adını vermesiyle 
ünlü “lale”, zambakgiller familyasından, güzel çiçekleri ile süs 
bitkisi olarak yetiştirilen, soğanlı, çok yıllık bir bitki türüdür. Anavatanı Orta Asya'dır ve Türklerin göçleriyle Anadolu ve Avrupa'ya 
yayıldığı tahmin edilmektedir. 75 türü olduğu bilinen bu güzel 
bitkinin yetiştirilmesi bilinenin aksine hiç de zahmetli değildir. 
Ancak bunun için dış mekân tercih edilmesi şarttır. Saksıda bile 
yetiştirilse mutlaka dışarıda bırakılmalıdır. Kar veya yağmurun 
olmasında bir sakınca olmaz ancak aşırı sıcak ya da soğuklar her 
bitkiyi olduğu gibi laleleri de olumsuz etkileyebilir. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Açıklama 

B) Karşılaştırma 
C) Duygusallık 
D) Tanımlama 
E) Nesnellik 


Eskiden edebiyat konusunda kimse kimsenin elinden tutmuyormuş. Tabii benim yetiştiğim yıllarda durum değişmiş, usta-çırak 
ilişkisi güçlenmiş, ustalar çıraklara el vermede cimrilik etmemiş, 
bir sonraki kuşağın edebiyatçılarına mümkün olduğunca katkıda bulunmuşlardı. Attila İlhan 70 küsur yaşındayken yorgunluk 
dinlemez, gençlerin yazdıklarını satır satır okuyarak ciddiyetle 
değerlendirirdi. İtiraf edeyim, ben onun gibi değilim. Ne o kadar çok şey okuyacak enerjim var ne de vaktim. Yol göstericilik 
işi yarım yamalak yapılmamalı. Çünkü ben, bir kılavuzla yürümenin edebiyat açısından tehlikeli olduğuna inanıyorum. Behçet Necatigil, başkalarının yazdıklarında kendi sesinin olmasını 
önemsemezdi ama Attila Abi şiirde kendi sesinin devamını önerirdi. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Gerekçeli yargı 
B) Özeleştiri 
C) Örnekleme 
D) Tanımlama 
E) Karşılaştırma 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 
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&Ç SORU ven 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 10'a yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2013 YGS'de çıkmıştır. 


Tren, köyü olmayan bir istasyonda durdu, bir süre sonra da yol üzerindeki tek muz çiftliğinin önünden geçti, kocaman kapısının üzerinde çift- ( Seçenekleri oku 


liğin adı yazılıydı: Macondo. Bu ad ta dedemle yaptığım ilk yolculuklardan beri dikkatimi çekerdi ama ancak bir yetişkin olunca şiirsel tınısın- 


dan hoşlandığımı anlayabilmiştim. Ne kimseyi bu adı söylerken duymuş- İT Paragrafı oku 
luğum vardı ne de anlamını sormuştum. Bir ansiklopedide tropik bir ağaç 


olduğunu, çiçeği ve meyvesi olmadığını, süngerimsi ahşabının kano yapımında ve mutfak öteberisi oymakta kullanıldığını okuduğumda bu is- 


mi üç kitapta hayali bir köyün adı olarak kullanmıştım bile. Di ii 
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? ÇOZU Mm 


A) Sayıp dökmelere yer verme 


ONORONONO© 


, — Metinde pekiştirmeye başvurulmamıştır. 
B) Niteleyici sözler kullanma 
m Cevap D 
C) Öykülemeden yararlanma 


D) Pekiştirmeye başvurma 


E) Açıklamaya yer verme 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


VW NASIL çözünür 


& Butip sorularda öncelikle seçeneklere göz atılır, sonra da paragraf okunur. Paragraf okunurken de seçenekler elenmeye çalışılır. 


X Çoğul ekleri gözden kaçırılmamalıdır. Örneğin bu sorunun B seçeneğinde “Niteleyici sözler kullanma” dendiğine göre en az iki niteleyici söz bulmalıyız. 


X Soru cümlesini yanlışlıkla olumlu okumayınız. Ayrıca 
önce paragrafı okuyup sonra seçeneklere bakmak, zaman kaybı olabilir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Annem o tüy gibi adımlarıyla dimdik yürüyor, yas giysisinin içinde pek terlemiyormuş gibi görünüyor, çıtı çıkmıyordu ama yüzünün ölü beyazlığı ve keskin mi keskin görünüşünden içinde ne 
fırtınalar koptuğunu kestirmek zor değildi. Yolun sonunda ilk kez 
biriyle karşılaştık: Ufak tefek, elden ayaktan düşmüş bir kadıncağız Jacobo'nın köşesini döndü ve elinde tuttuğu, iyi kapanmamış kapağı adımlarının çizdiği yayın merkezini belirleyen çinko-kalay karışımı bir tencereyle bizim tarafımıza geçti. Annem 
kadına bakmadan bana, “Bu Vita!” dedi. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Devrik cümleye yer verme 

B) Niteleyici sözler kullanma 

C) İkilemeye yer verme 

D) Pekiştirmeye başvurma 

E) Olayları oluş sırasına göre verme 


Bugün, kimi zaman kabına sığmayan o çok bildik iç sıkıntısının 
beni nasıl boğduğunu bedenimle bile algılarken lokantada pek 
bir şey yiyemedim. Tam çıkarken garson tabağımın yarısının hâlâ 
dolu olduğunu fark etti ve dönüp “Görüşmek üzere efendim; 
geçmiş olsun.” dedi. Bu basit cümle kulağımda bir boru sesi gibi çınladı. Ruhum, rüzgâr değer değmez gökyüzündeki bulutların hemen dağılması gibi anında aydınlanıverdi. O zamana kadar açık seçik göremediğim bir şeyin farkına vardım: Kahvelerdeki ya da lokantalardaki garsonlarda ayak işleri yapan çocuklarda içten gelen, doğal bir sevecenlik var; deyim yerindeyse daha büyük bir samimiyetle yaklaştığım insanlarda buna rastladıgımı söyleyemem doğrusu. Kardeşliğin böyle incelikleri var işte. 
Kimileri dünyayı yönetir, kimileri de yönetilen o dünyanın ta kendisidir. 

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Çıkarımda bulunma 

B) Niteleyici sözler kullanma 

C) Karşılaştırmaya yer verme 

D) Pekiştirmeye başvurma 

E) Olayları oluş sırasına göre verme 


Düzyazının düşünce ve anlamla sıkı ilişkisine dikkat çeken İlhan 
Berk, Dost dergisindeki bir yazısında, şiiri, Tanpınar'ın yaptığı gibi düzyazıyla kıyaslar. Şiir ona göre “Kendi buyruğunu kendi sürdüren bir yapı, bir yaratma biçimidir. Düzyazıya karşı, düzyazıda 
anlatılmayanın yanındadır.” Dil meselesi bağlamında, anlamın 
düzyazıya özgü olduğunu, şiir serüvenimiz üzerine kendisiyle 
Varlık'ta yaptığı konuşmada şöyle dile getirir: “En başta düzyazının görebileceği işi şiirde aramamayı öğrendik. Sonra anlamın 
daha çok düzyazıya özgü olduğunu, şiirin hiçten doğup hiçten 
meydana gelebileceğini... Bir de şiirin her şeyden önce dil demek olduğunu öğrendik galiba.” 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Benzetmeye başvurma 

B) Eksiltili cümleye yer verme 
C) Alıntılamadan yararlanma 
D) Tanımlamaya yer verme 
E) Karşılaştırma yapma 


Hâlâ isimlerini duymadığımız nice yazarımız, bir dizesini bile hatırlamadığımız nice şairimiz, sözlerinin hasretten kabuk bağladığı nice türkülerimiz var. Okusak, düşünsek, biraz da olsa sorgulasak... Zinhar başka şekilde kurtulamayacağız Batı kökenli kelimelerin paslı kıskacından. Çünkü bizim, “Türkiye'de Türkçe için 
mücadele ediyoruz.” diyebilen bir vatandaşımız varsa durum yeteri kadar ortada değil midir zaten? Kendimizin, dilimizin farkına varsak çok geç olmadan. Kimliğimizi, dilimizi henüz kaybetmemişken... Ancak çat pat, ağır aksak konuştuğumuz yarım yamalak Türkçe değil de ana dilimiz Türkçenin... Ana sütü kadar 
saf, sökülen ilk hece kadar masum ve gözlerinde feri sönmeyen 
bir umutla bekleyen dilimizin... 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Kişileştirmeden yararlanma 
B) Benzetmeye başvurma 

C) Örneklemeye yer verme 

D) İkilemeye yer verme 

E) Sessel yineleme kullanma 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cevizle beynin biçimsel benzerliğini hiç düşündünüz mü? Her 
ikisi de iki kıvrımdan oluşan, sert koruyucuların içinde bulunan 
maddelerdir ve görünüş bakımından birbirine çok benzemektedir. Bu benzerliğin yanında cevizin diğer meyvelerden çok önemli bir farkı vardır. Diğer meyvelerde bulunmayan gümüş iyonları sadece cevizde bulunur. İşin ilginç tarafı, bu gümüş iyonlarına 
ihtiyacı olan tek organımız beynimizdir. Cevizin faydası bununla 
da sınırlı değil. Ayrıca bazı kanser türlerine, uyku, konsantrasyon ve hafıza sorunlarına karşı da etkilidir. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Bilgilendirici yol izleme 

B) Soru-cevap yöntemine başvurma 
C) Karşılaştırmaya başvurma 

D) Terimlerden yararlanma 

E) Önerilerde bulunma 


Gılgamış Destanı, Sümerler zamanından beri gördüğü ilgiyi günümüzde de hâlâ yitirmemiştir. Destanın kurgusunun önemli bir 
kısmını, yolculuk teması oluşturur. Kralın yol arkadaşı, halkına 
kötü davranması nedeniyle ona ders vermek için gönderilen ama 
sonrasında Gılgamış'la sıkı dost olan canavar Enkidu'dur. İkili birlikte yola düşer, maceralar yaşar ancak asıl yolculuk, Enkidu'nun 
ölümüyle başlayacaktır. Arkadaşının ölümüne şahit olan Kral Gılgamış, kendi ölümünü engellemek için ölümsüzlük arayışına çıkar. Yaptığı yolculuğun varış noktası ölümsüzlük otunu bulduğu 
söylenen, 950 yaşındaki Utnapiştim'in yaşadığı Mutlular Adası'dır. Kral, ölümsüzlük otunu bulsa da onu bir yılanın çalmasıyla ölümsüzlüğün imkânsızlığıyla yüz yüze kalır. Destan, insanların ne kadar çabalarsa çabalasınlar ölümsüzlüğe ulaşamayacakları mesajını verir. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Betimlemeye ağırlık verme 

B) Olayları oluş sırasıyla aktarma 

C) Amaç-sonuç ilişkisine yer verme 
D) Niteleyici sözcüklerden yararlanma 
E) Açıklayıcı bilgilere yer verme 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Cumartesileri boş olup da onu böyle çocukça bir coşkuyla karşılamayanlara şaşarım. Ben olsam sırf kendime ayırırım bu günü. 
Sabah erkenden şehrin dışına, ağaçlık yollara doğru yürüyüşe 
çıkarım. Sonra döner güzel mi güzel bir kahvaltı hazırlarım. Kahvaltı mekânı bahçe yahut balkon olursa tadına doyum olmaz. 
Kahvaltı anında, gün ışıkları çay bardağının içine süzülmeli, hava da hafif leylak kokmalı. Kısık sesli bir şarkı karışmalı leylakların kokusuna: “Yine bir gülnihal, aldı bu gönlümü...” Şiir kitapları masada olmalı. Kahvaltı biraz uzamalı, hemen üstüne de bol 
köpüklü bir kahve gelmeli. Günün öğleden sonrası ise kültürel 
etkinliklere ayrılmalı. Mesela bir konferans veya sergi varsa gidilmeli. Göreceksiniz, böyle bir günün akşamında ömrünüzün 
en huzurlu uykusunu uyuyacaksınız. 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Dolaylı önerilerde bulunma 
B) Betimleyici bir yol izleme 
C) Çeşitli duyulara seslenme 
D) Gözleme yer verme 

E) Birinci kişili anlatım 


Öğretmen, sınıftaki zeki fakat kıskanç öğrenciye “Arkadaşlarını 
niçin çekemiyor, onların her yaptığını bozuyor ve sürekli onlarla kavga ediyorsun?” diye sordu. “Çünkü onların beni geçmelerini istemiyorum, en iyi ben olmalıyım.” diye yanıtladı öğrenci. 
Bunun üzerine öğretmen yere tebeşirle bir çizgi çizdi ve öğrenciye bakarak “Bu çizgiyi nasıl kısaltırsın?” dedi. Öğrenci, birçok 
değişik yanıt verdi. Öğretmen bu yanıtların hiçbirini kabul etmedi ve eğilerek yere ilkinden daha uzun bir çizgi çizdi. Sonra da 
öğrenciye dönüp “Şimdi birinci çizgi nasıl görünüyor?” diye sordu. Öğrenci utana sıkıla “Daha kısa!” diyerek başını öne eğdi. Bu 
yanıt üzerine öğretmen, öğrencisine şu öğüdü verdi: “Bilgini ve 
yeteneklerini artırarak kendi çizgini uzatman, rakibin çizgini bölmeye çalışmandan daha iyidir.” 


Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Öyküleyici anlatıma başvurma 
B) Yerleşmiş kanıları değiştirme 
C) Niteleyici sözlerden yararlanma 
D) Diyaloglara yer verme 

E) Çıkarıma ulaşma 


Paragraf 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 35'in üzerinde soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2019 TVT'de çıkmıştır. 


(64) 


| SSORUZ 


İN Soru kökünü oku 
Fas'ın belli başlı kentlerinde olduğu gibi Rabat/'ın eski yerleşim merkezi 
de toprak rengi yüksek surlarla çevrili, bir tepenin yamacına yaslanmış, gi Seçenekleri oku 


beyaz duvarları, mavi kapıları ve iç avluları gölgeleyen palmiyeleriyle ilk 

bakışta insanı derinliğine çeken, huzur veren bir mekân. Görmelisiniz; 

kafesli pencereler, dar sokaklar, Hz. Fatıma'nın elinin koruduğu kapalı İli Paragrafı oku 
kapılar burada da var. Rabat/'ın, Fes ya da Meknes, özellikle de Marakeş 

gibi Fas'ın tarihsel kentlerinden farkı Atlas Okyanusu'na dökülen bir nehrin (Bou Regreg) kıyısında kurulmuş olması. 


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene- ÇOZU Mm 
mez? 


A) Nitelendirmeye başvurulmuştur. 


“Eski yerleşim, yüksek sur, beyaz duvar, mavi ka- 


B) Karşılaştırma yapılmıştır. pı”... nitelendirmedir. Fas'ın diğer kentleri ile Ra- 


C) Öneride bulunulmuştur. bat karşılaştırılmıştır. Rabat”ı görmelisiniz ifadesi 


D) Nesnel bilgiler verilmiştir. öneridir. Son cümledeki bilgiler ispatlanabilir yani 


nesneldir. Parçada öyküleme değil açıklamadan 
yararlanılmıştır. 


E) Öykülemeden yararlanılmıştır. 


Cevap E 


4 NASIL çözüme 


X Soru cümlesini yanlışlıkla olumlu okumayınız. Ayrıca 


VA NASIL çözülür 


4 Butip sorularda öncelikle seçeneklere göz atılır, sonra da paragraf okunur. 


önce paragrafı okuyup sonra seçeneklere bakmak, zaman kaybı olabilir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Sierre, küçük bir yerleşim merkezi. Benzerlerine çok sık rastlanan, Sanayiye teslim olmadan doğasını koruyabilmiş ender İsviçre kasabalarından. Benzerlerinden tek farkı Rilke'nin hayatının son beş yılını burada yaşamış, buraya gömülmüş olması. Gezimin ilk durağında, Rilke'nin adını taşıyan müze var. Müzede kitaplarının ilk basımlarıyla mektuplarından bazı örnekler ve fotoğrafları sergileniyor. Bu fotoğraflarından birinde üzerinde takım elbise, boynunda kravat, başında fötr şapkasıyla çevreye aykırı bir duruşu, şaşırtıcı bir görünümü var. Sanki birini bekler gibi... Aslında kimseyi beklediği yok. İçinizde uyuyan bir şair varsa siz de gelin derim, burada birkaç dize yazmak vardır belki kaderinizde. 


söylenemez? 

A) Karşılaştırma yapılmıştır. 

B) Öznel ifadeler yer almaktadır. 

C) Nitelendirmeye başvurulmuştur. 
D) Tartışmacı anlatım kullanılmıştır. 
E) Öneride bulunulmuştur. 


Geçen yüzyılda ve özellikle sanayileşmenin önem kazandığı 
1950'lerden sonra, tarihi çevreler gelişmelerden olumsuz yönde etkilenmiştir. Son elli yılın uygulamaları incelendiğinde, kaybettiğimiz kültür mirası için korkunç bir bilançoyla karşılaşılmaktadır. Yeterli bilincin olmayışı, yeni yapılaşmayı ön plana alırken 
eskiyi, geleneği, klasiği korumayı arka plana itmiştir. Anadolu'nun 
çeşitli yerlerinde hem kent merkezlerinde hem de kırsal kesimlerde önemli kültür varlığı niteliğindeki birçok tarihsel yapı, yol 
yapımına ya da çevre düzenlemesine kurban edilmiştir. Söz gelimi Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti Konya'da, şehrin merkezinde açılan ana yollar, Selçuklu Sarayı kalıntısının bir bölümünü de içine alan geniş bir yıkım ve tahribata neden olmuştur. 


söylenemez? 


A) Genelden özele doğru bir anlatım görülmektedir. 
B) Örneklemeye yer verilmiştir. 

C) Anlatıma yorum katılmıştır. 

D) Gerekçeli anlatımdan yararlanılmıştır. 

E) Tanımlamaya başvurulmuştur. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


İskenderiye'ye bu üçüncü gelişim. Kıyı boyunca yürüdüm bu sabah. Deniz, dalgalı ve yorgun. Bir zamanlar dünyanın yedi harikasından biri sayılan fenerin aydınlattığı hep aynı denizdi ama 
kentin eski atmosferinden tek iz bile kalmamış. İskenderiye söz 
konusu olunca nedense hep ölü yazarlara, varoluşun bedelini 
yalnızlıklarıyla ödemiş şairlere gidiyor aklım. Kentin bağrında 
hep onların izlerini sürmeyi seviyorum çünkü. Aslında deniz kıyısında, çarşılarda, kalabalık sokaklarda değil onların yapıtlarının içinde dolaşıyor, hayatlarına giriyorum. Artık geçmişte kalan, bir hayale dönüşen hayatlarına... 


söylenemez? 

A) Karşılaştırmaya yer verilmiştir. 
B) Öznellik ön plandadır. 

C) Ön yargılarda bulunulmuştur. 

D) Nitelendirmeye başvurulmuştur. 
E) Devrik cümleler kullanılmıştır. 


Büyük şehrin kalabalığından, gürültüsünden doğaya kaçmak için 
çıkıyoruz yola. Gri renkli beton yığınlarından uzaklaştıkça ferahlıyoruz. Elimizdeki haritada işaretlediğimiz yerlere, sadece adını beğendiğimiz için gitmek istiyoruz. Doğanın unuttuğumuz sesini yeniden duymak iyi geliyor. Bir çeşme başında soluklanıyoruz. Buz gibi suyundan içtikçe kendimize geliyoruz. Dönüş aynı 
yere olsa da birkaç günlük bir dinlenme oluyor bu yolculuk. Günlük rutinlerin dışında yeni yeni yerler keşfetmenin heyecanı ile 
yeniden doğuyoruz âdeta. Tek başına yapılan bu yolculuklar insanın kendi ile hesaplaşmasında bir kilometre taşı oluyor çoğu 
zaman. Koşturmacanın içinde unuttuğumuz kendimizle yeniden 
karşılaşıyoruz. 


söylenemez? 


A) Gerekçeli anlatıma yer verilmiştir. 

B) Yansıma sözcükler kullanılmıştır. 

C) Benzetme yapılmıştır. 

D) Birinci kişili anlatımla oluşturulmuştur. 
E) Farklı duyulardan yararlanılmıştır. 


Paragraf 


İki yüz yıl geriye gidelim; şöyle iki salon büyüklüğünde, ortasında fıskiyeli küçük bir havuz olan bir kahvehanedesiniz, orta şekerli kahvenizi ağız tadıyla içerken bir yandan da dostunuzla sohbet ediyorsunuz, derken konu dallanıp budaklanıyor ve tüm kahvehane sohbete katılıyor. Gürültü, tartışma ve tansiyon yükseliyor. Ardından ortamın güngörmüşlerinden biri konuyu tatlıya 
bağlamak amacıyla başlıyor hikâye anlatmaya. 


söylenemez? 


A) Farklı cümle türleri yer almaktadır. 
B) Öyküleyici anlatım vardır. 

C) Gerekçeli anlatıma yer verilmiştir. 
D) Deyimlerden yararlanılmıştır. 

E) Betimleme yapılmıştır. 


Walden, sivil itaatsizlik felsefesinin en önemli isimlerinden Henry David Thoreau'nun Walden Gölü kıyısında geçirdiği zamanları ve kurduğu yaşamı temel alan kitaptır. Thoreau, bu kitapta 
Walden Gölü kıyısında dostu Ralph Waldo Emerson'a ait olan 
kulübede geçirdiği iki yılın birini ayrıntılı tasvirler ve olağanüstü 
bir anlatımla okuyucuya yansıtır. Hiçbir modern imkân kullanmadan, toplumsal hayattan uzaklaşarak yaşadığı yıllarını yazdığı bu eser önemli toplum eleştirilerinden biridir aynı zamanda. 
Kendisiyle ve yaşamıyla da bir yüzleşme niteliğinde olan bu kitap, Thoreau'dan sonra birçok yazara kaçmak ve kaçışını kaleme 
dökmek konusunda ilham vermiştir. Oldukça derin ve gerçekçi 
doğa tasvirleri içeren kitap, aynı zamanda Thoreau'nun felsefesini de net ve doyurucu bir biçimde ortaya koyduğu birçok pasaj içermektedir. 


söylenemez? 


A) Bilgi verme amaçlanmıştır. 

B) Anlatıma beğeni duygusu katılmıştır. 
C) Niteleyici sözcüklere yer verilmiştir. 
D) Tanımlama yapılmıştır. 

E) Kişileştirmeye başvurulmuştur. 


Son zamanlarda gördüğüm en iyi fikir ve uygulama... Ekibi kutluyorum. “Kendi tadını yakala” sloganıyla kahve severlere en taze kahveyi, tercih ettikleri şekilde ulaştırmak için çalışıyorlar. Siparişim bir gün sonra kapımdaydı. Sitesi pratik ve iç açıcı, bayıldım, tabii gelen paketlere de... Etiyopya Sidamo, Kenya Kogongo ve Kolombiya Supremo gibi farklı çeşit ve tat seçenekleri var. 
İstediklerimi harmanlattım ve dilediğim öğütme şeklini seçtim. 
İstediğim isim ve resimle bir de etiket hazırlattım. Bence dâhiyane bir fikir olmuş! Gelen paketler gerçekten nefisti, mutlaka 
deneyin. 


söylenemez? 


A) Niteleyici sözcükler kullanılmıştır. 

B) Tanık göstermeye başvurulmuştur. 

C) Anlatımda beğeni duygusuna yer verilmiştir. 
D) Verilen bilginin örnekleri sıralanmıştır. 

E) Okura öneride bulunulmuştur. 


Tüm ev kedilerinin gözünde vazgeçilmez, eşsiz bir oyuncak vardır: karton kutular! Kedi dostlarımız kutu ve kutu benzeri çanta, 
sepet gibi kapalı oyuncaklara aşırı bağlılar. Kapalı alanlara saklanmak tüm kedilerde içgüdüsel bir davranıştır. Vahşi doğada bu 
tip gizli yerler avcılardan saklanmak ve avlarının yanına gizlice 
sokulmak için ideal alanlardır. Kutunun içindeyken kedi, arkadan 
veya yandan gelebilecek tehlikelere karşı kendini güvende hisseder. Ona ulaşmak isteyen bir tehdit mutlaka görüş alanında 
olmalıdır. Bu tip saklanma yerleri, kediye, kimseye görünmeden 
dünyayı izleme imkânı tanır. Eğer ilgi çekici bir nesne -oyuncak 
veya av olabilir- kedinin önünden geçerse hızlı bir hamleyle saldırabilir ve tekrar güvenli çizgisine geri dönebilir. 


söylenemez? 


A) Açıklama tekniğine başvurulmuştur. 
B) Kişileştirmeye başvurulmuştur. 

C) Koşul cümlesine yer verilmiştir. 

D) Birinci kişi ağzından anlatılmıştır. 

E) Genelleyici sözcükler kullanılmıştır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


(65) 


| SSORUZ 


İN Paragrafı oku 
Edebi metinler; çağrışım değerleri yüksek sözcüklerin tercih edildiği, dil- İ j . 
de ve anlatımda özgünlük, mecaz, estetik güzellik ve kurmacanın esas | Seçenekleri oku 
alındığı bir yapıya sahiptir. Öğretici metinlerde ise sözcüklerin ilk anlam- .. 
larından ve terimlerden yararlanma, sadelik ve gerçeklik kendini daha 
çok hissettirmektedir. Ancak hem öğretici metinlerde hem de edebi me- 


tinlerde yazımla ilgili uyulması gereken birtakım kurallar vardır. Özellikle 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 20'ye yakın soru çıkmıştır. 
© Bu soru tipi en son 2019 TVT'de çıkmıştır. 


sözcüklerin bitişik ya da ayrı yazılması, özel adların ve eklerin kullanımı di sönüm kdeğimetimlendi yalnızca hayalleriniz 


çok önemlidir. Zira bunların bilinmesi ve doğru uygulanması duygu ve dü- 


ği e ENİ , , N a latılması (11) ve öğretici metinlerin taklit olması (IV) 
şüncelerin etkili bir şekilde ifade edilmesi açısından oldukça önemlidir. Sa > la, 
parçaya göre doğru değildir. 


Cevap C 
1. Bu parçaya göre edebi metinler ve öğretici metinlerle ilgili olarak 


2. soru: Parçada geçen “birtakım kurallar” ifade- 


I. Öğretici metinlerde gerçek anlamlı sözcükler, edebi metinler ise sinden sonra yorum kurallarına vurgu yapılmıştır. 


mecaz anlamlı sözcükler tercih edilmektedir. 
Cevap B 


11. Öğretici metinlerde genellikle gerçekler betimlenir, edebi metinlerde ise yalnızca hayaller anlatılır. 


IN. Öğretici metinlerde genellikle sadelik, edebi metinlerde ise sa- 


NASIL çözülür 


& Butip sorularda, soru tipi tek gözükse de çö- 


natsallık ön plandadır. 


IV. Öğretici metinler taklit, edebi metinler ise özgün metinlerdir. 


karşılaştırmalarından hangileri yapılamaz? e Yl e e eye lm 


yı tavsiye ederiz. Nitekim her sorunun çözü- 
A)i veli B)1l ve Ili C)|I ve IV mü için ÖSYM bize ayrı ayrı zaman veriyor. Yani ilk soruyu okuyor, paragrafa sadece soruda 


Dslmzıl El velimiz istenen gözüyle bakıyoruz. Sonra diğer soru... 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Bütün soruları alt alta okuyup metni bir kere 


. Bu parçaya göre edebi metinlerle öğretici metinlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Sözcüklerin anlamca zenginleştirilmesi 


B) Yazım kurallarına dikkat edilmesi gerekliliği 


C) Anlatım bozukluklarından kaçınılması okuyalım, zaman kaybı olmasın diye düşün- 


D) Düşüncelerin doğrudan aktarılması mek bize hata yaptırabilir. Örneğin ana düşün- 


E) Duyguların etkili bir biçimde ifade edilmesi ce sorusu ve anlatım tekniği sorusunu bir ara- 


da düşünerek çözmek, çözümü zora sokabilir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Yürümeye yeni başlayan çocukların, bir basamağa ya da bir koltuğa uğraşa debelene, birkaç dakikalık bir gayret sonucu tırmanarak çıktıklarına şahit olmuşsunuzdur. Çıkar çıkmaz da şöyle bir 
dikilip muzaffer bir komutan edasıyla etraflarına bakarlar. Büyük iş başarmışlardır çünkü. Şimdi size sormak istiyorum: On 
dört aylık bir çocuğun, kan ter içinde bir koltuğa tırmanmaya çalıştığını görürseniz ne yaparsınız? Büyük bir olasılıkla, çocuğu 
sevgiyle kaldırıp koltuğun üzerine koyarsınız, öyle değil mi? Peki, bu ne kadar doğru? Böyle yaparsak onları kendimize bağımlı hâle getirmiş olmuyor muyuz? Az sayıdaki vatandaşımızın ve 
daha büyük oranda Batılının bir yerlere tırmanmaya çalışan çocuklarına karışmadıklarını, karışılmasından da hoşlanmadıklarını bizzat kendim gözlemledim. Bu insanlar, tırmanan çocuklarına çevreden birisi yardım etmek istediğinde rahatsız oluyorlar, 
bize âdeta “----” mesajını veriyorlar. 


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 


A) Dokunmayın, kendisi çıkacak, kendisi çıkmalı. 
B) Çocuk dediğin düşe kalka büyür. 

C) Kendi gayretiyle yükselmeyen inemez, düşer. 
D) Çocuğun başarma duygusunu törpülemeyin. 
E) Gayreti engellemek sevgi değildir. 


Bu parçada yazar özellikle aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır? 


A) Çocukların fiziksel ve biyolojik gelişimini tamamlarken ebeveynlerin onların yanında yer almamasından 

B) Çocukların, aile büyüklerinden izin almadan ve yaşlarına uygun olmayan davranışlar sergilemesinden 

C) Ebeveynlerin, çocuklarını sürekli olarak kendilerine bağımlı 
olacak şekilde yetiştirmelerinden 

D) Ebeveynler ile çocuklar arasında duygusal iletişimi sağlayacak davranışların yetersiz oluşundan 

E) Çocuk gelişimi konusunda, ülkemizdeki eğitimlerin Batı'daki kadar planlı ve bilinçli olmamasından 


Çocukluğumdan bu yana, okullarımızdaki ezbercilikten yakınan 
pek çok kişi gördüm. Gerçekten de öğrencilerin büyük çoğunlugu, kütüphanelerde ya da doğal ortamlarda bilginin hamurunu 
kendileri mayalamak yerine derste not tutup bunları ezberlemeyi tercih ediyor. Bu durumun tek sorumlusu, okullarımızdaki 
eğitim politikası değildir elbette. Ebeveynlerin, çocuklarını gerçeği kendi akıllarını kullanarak araştırmaya teşvik etmemelerinden dolayı aslında böyle olması da bu sonucu getirmektedir. Sürekli çocuk yerine konulan, bu yüzden de yetişkin tavrı geliştiremeyen kişiler; fiziksel gerçekle kendileri etkileşimde bulunmak 
yerine, gerçeği ebeveyn kanalıyla öğrenmeyi yani ezberlemeyi 
tercih ederler. 


Bu parçaya göre okullardaki ezberciliğin nedenleri arasında; 


I. Çocukların, kişiliklerini geliştirememeleri, 
Il. Kütüphanelerin ve doğal ortamların yetersizliği, 
IN. Okullardaki eğitim politikasının yanlışlığı, 


IV. Ebeveynlerin, çocuklarını araştırmaya yönlendirmemeleri 


durumlarından hangileri yoktur? 


A) veli B) ll ve Il C) Il ve IV 


D) Yalnız lll E) Yalnız IV 


Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 


A) Bilgi kuramlarını dikkatle takip etmek 

B) Bilginin doğal bir gereksinim olduğuna inanmak 
C) Bilginin kullanılma alanlarını yakından tanımak 
D) Bilgi ile doğal yaşam arasındaki farkı kavramak 
E) Bilgiye kendi katkı ve çabalarıyla ulaşmak 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


Çocukların duygusal dünyası biz büyüklerde olduğu gibi dalgalıdır, bazen çok yoğun duygular yaşarlar ve duygularını ifade etmekte zorluk çekebilirler. Duygularını açıklayabildiklerinde ve 
farkında olduklarında sorunlarını görerek rahatlayabilirler. Bu 
gibi durumlarda çocuğun, duygularını isimlendirerek ifade etmesine yardımcı olmalıyız. Bu konuda başarılı olabilmek ve çocuğun niyetini tam olarak anlayabilmek için kendimizi çocuğun 
yerine koymamız gerekir. Ayrıca dinlendiğini bilerek konuşan çocuğun konuşma yeteneğinde, kelime hazinesinde ve kendine 
duyduğu güvende belirgin bir artış gözlemlenir. 


5. Bu parçaya göre çocuklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Başkalarını anlamak için kendilerini onların yerine koyarlar. 
B) Duygularını anlatmakta güçlük yaşayabilirler. 

C) Sorunlarını anlatmaları onları rahatlatmaktadır. 

D) Konuşmalarına değer verildiği zaman kendine güveni artar. 
E) Duygu dünyası büyüklerinkine benzerlik gösterir. 


6. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? 


A) Büyüklerin farklı bir yapısı olduğu için çocukları anlayamayacağından 

B) Çocukların kendilerini ifade etmelerine yardımcı olunması 
gerektiğinden 

C) Çocukların duygularını çoğu zaman yanlış şekillerde ortaya 
koyduklarından 

D) Çocukların sorunlarını başkalarıyla paylaşmak istemediğinden 

E) Çocukların her zaman büyüklerden sınırsız özgürlük istediginden 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Eleştirmekten ve eleştirilmekten korkmamak gerekir yeter ki 
doğrular ortaya konsun. Çünkü eleştiri sizin göremeyeceğiniz 
hatalarınızı önünüze koyuverir. Aslında birine iyilik etmektir eleştiri. Gerçek dostlarınızı öğrenmek istiyorsanız sizi sürekli övenlere değil, hatalarınızı da söyleyenlere bakın. Eleştiri -eğer hatalarını düzeltme yoluna giderse- kişinin o alanda niteliklerinin artmasını sağlar. Kişiye yepyeni ufuklar açmada bire birdir. 


Bu parçaya göre eleştiri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Olumsuz yönünün söylenmesi kişiye iyiliktir. 

B) İnsanın hatalarını görebileceği bir aynadır. 

C) Yapılan kişinin onurunu zedelememelidir. 

D) Kişinin kendisini geliştirmesi için bir fırsattır. 

E) Doğru ve yapıcı olduğu sürece korkulmamalıdır. 


Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? 


A) Yanlışlarıyla yüzleşmenin kişi için en olumsuz durum oldugundan 


B) Eleştiren kişinin o yanlışa düşmüyor olması gerektiğinden 


C) Eleştirinin dozu iyi ayarlanmazsa kırgınlıklara neden olabileceğinden 


D) Kişinin deneye deneye doğrulara ulaşması gerektiğinden 


E) Gerçek dostun kişiye yanlışlarını da söyleyen dost olduğundan 


Paragraf 


Deneme, yazarın seçtiği herhangi bir konu hakkında iddia ve ispatlama kaygısı gütmeden, düşüncelerini kesin sonuçlara varmadan açıkladığı yazı türüdür. Konu bakımından bir sınırlama 
yoktur denemede. İnsanı ilgilendiren her şey onun konusu olabilir: Felsefe, din, tarih, spor, dostluk, yaşam, ölüm... Denemenin inandırıcılığı belgelerden değil, yazarın anlatımındaki samimiyetten gelir. Yazar kendi kendine konuşuyormuş gibi kaleme 
alır yazılarını. Kişisellik ön plandadır. Deneme yazarı her olaya, 
duruma kendi kişiselinden bakar. Nurullah Ataç'ın dediği gibi deneme “ben”in ülkesidir aslında. Dünya edebiyatında bu türün 
kurucusu Montaigne'dir. Bizde ise bu türün ilk ilk örnekleri Tanzimat sonrasında verilmiştir. 


Bu parçaya göre denemeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) İçten bir üslupla kaleme alındığı 

B) Konu bakımından bir sınırlamasının olmadığı 

C) Belgelere dayalı bir tür olmadığı 

D) Yazarın konuya kendi penceresinden baktığı 

E) Nurullah Ataç tarafından edebiyatımıza tanıtıldığı 


Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? 


A) Deneme yazmanın zorluklarından 

B) Butürün bizde neden geri kaldığından 

C) Edebiyatımızdaki en ünlü deneme yazarlarından 

D) Denemenin özellikleri ve tarihsel gelişiminden 

E) Denemenin günümüzde neden pek rağbet görmediğinden 


Çevre kirliliği, öylesine büyük boyutlara ulaştı ki gezegendeki bütün canlılar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalma durumuna 
geldi. Bunun tek büyük sorumlusu da biziz. Diğer bütün canlılar 
çevreleriyle uyum içinde yaşarken biz bazen ihtiyaçlarımız, bazen keyfimiz için diğer canlıların yaşam alanlarını da yok ediyor, 
doğal dengeyi bozuyoruz. Kullandığımız maddeler de havayı, suyu, toprağı geri dönülmez noktalara gelecek şekilde kirletiyor. 
Asıl tehlike de çoğumuzun bunun bilincinde olmasına rağmen 
sanki hiçbir şey yokmuşçasına aynı şekilde çevreyi kirletmeye 
devam etmemiz. 


Bu parçaya göre çevre kirliliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 


A) Yeryüzündeki yaşamı tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. 

B) Doğal dengeyi sürekli bozan insanoğlu baş sorumlusudur. 

C) İnsanlar sonucunu bile bile kirliliği artırmayı sürdürmektedir. 

D) Çözümü için hiçbir kurumsal çaba gösterilmemektedir. 

E) İnsan dışındaki hiçbir canlının bu kirlilikte payı yoktur. 


Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır? 


A) İleri boyutlara ulaşan çevre kirliliğine karşı duyarsız kalınmasından 


B) Çevrecilerin doğayı koruma çabalarının yetersiz kalmasından 


C) Çevre kirliliğiyle ilgili okullarda gerekli eğitimin verilmemesinden 


D) Çevre kirliliği nedeniyle birçok canlının neslinin tükenmek 
üzere oluşundan 


E) Devletlerin yanlış politikaları yüzünden kirliliğin arttığından 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


(1) Sigara bağımlılarının sayısı ve toplam nüfusa oranı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artmaktadır. (11) 
Ülkemizde sigara içenlerin toplam nüfusa oranının W 40'ı geçtigi belirtiliyor. (111) Uzmanlara göre, pek çok problemi beraberinde getiren sigaranın zararlarını telafi etmek çok fazla zaman alıyor. (IV) Vücut ve organlar sigarayı bıraktıktan ancak 10 yıl sonra eski hâline dönebiliyor. (V) Aslına bakılırsa sigaranın içindeki 
nikotin ve benzeri maddeler, vücudumuzda az miktarda bulunmaktadır fakat dışarıdan vücuda aldığımızda vücuttaki bu maddelerin miktarı yükseliyor. (VI) Bu yüzden vücut, bu maddelere 
doymuyor ve bağımlılık oluşuyor. (VI) Bununla beraber sigaranın o kadar çok zararı vardır ki: cildi bozup tahrip etmesi, dişlerin pis görünmesine neden olması, ses tellerini yıpratması, kalp 
ve damar hastalıklarına sebep olması, akciğer hastalıklarına yol 
açması bunlardan sadece bazılarıdır. (VI) Uzmanlar, zararları 
bu kadar fazla olan sigarayla mücadelede en önemli unsurun istek ve kararlılık olduğunu vurgulamaktadır. 


5. Bu parçaya göre sigarayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 


söylenemez? 


A) Onarılması güç ve zaman alan zararlar vermektedir. 
B) Bağımlılarının sayısı sürekli artış göstermektedir. 


C) İçerisinde nikotin ve benzeri zararlı maddeler bulunmaktadır. 


D) Çok büyük bir ekonomik zarara yol açmaktadır. 
E) Bırakmak için kişinin iradesini ortaya koyması gerekir. 


6. Buparçadanumaralanmış cümlelerden hangisi kendinden sonrakinin gerekçesidir? 


A)I B) ll CV D)V E) Vi 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Kadın ve erkekte şirinlik, dış görünümle bağdaştırılan bir çeşit 
sevimlilik türüdür. Bir bireyi şirin olarak değerlendirebilmek için 
başta bebeksi fiziksel özelliklerinin bulunması gerekir. Bunlar; 
vücuda oranla büyük kafa, basık alın, ince kemikler, az kas kütlesi, kısa uzuvlar, fiziksel küçüklük, kılsızlık (tüysüzlük) gibi özelliklerdir. Bunlar bebeklere ait özelliklerdir. Bu özelliklerin büyüdükçe kaybolmayıp yetişkinliğe aktarılmasına neoteni denir. Neoteni, yetişkinlerde fiziksel olarak şirinliği belirleyen ana unsurdur. Neoteninin en yaygın görüldüğü etnik grup ise tahmin edilebileceği gibi Japonlar, Çinliler ve Korelilerdir. 


Bu parçaya göre neoteni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Gözler belirgin şekilde çekiktir. 

B) Kafanın bedene oranı büyüktür. 

C) Beden diğer insanlardan küçük yapılıdır. 
D) Kol ve bacaklar kısadır. 

E) Kemikler kalın yapılı değildir. 


Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? 


A) Büyük başın ve basık alnın bebeksi bir görünüm verdiğinden 


B) Başdışındaki organların küçük olmasının neoteni olarak adlandırıldığından 


C) Şirinlik özelliklerinin kadın ve erkekte aynı olduğundan 
D) Asyalı milletlerin genelde küçük yapılı olduklarından 


E) Yetişkinlerde bebeklere benzer özelliklerin şirinliği artırdıgından 


Paragraf 


TESİ - 75 


Dikkat! Test 75 - 78'de yer alan sorular, Paragrafın Ritmi ve Paragraf - Sıfır Risk kitaplarını çözdüğünüz düşünülerek 


özel olarak tasarlanmıştır. 


(1) Kahve dükkânlarından günlük kahvemi içmenin yanı sıra eve 
de öğütülmüş kahve alır oldum. (l1) Fakat evde içtiğim kahvem 
bir hafta sonra eski tadını vermemeye başladı. (111) Buradan çekirdekli almam ve içeceğim kadar öğütmem gerektiğinin farkına vardım. (IV) En nefis kahveyi elektrikli değil atam dedem türü bir el değirmeni kullanarak elde edebileceğimi anladıktan 
sonra bir eski usul el değirmeni edindim. (V) İçindeki tozu kiri 
alması amacıyla ve french presste demlenecek kahvenin tanecik ayarını bulmak adına ilk olarak biraz pirinç öğüttüm. ----. (VI) 
Kullanım kılavuzunda filtre kahve için ayar düğmesini saatin tersi yönde bir tam tur çevirmemizin yeterli olduğu söylense de 
ben doğru ayarı iki buçuk tur çevirerek buldum. 


Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Il. cümle, kendinden önceki cümlede belirtilen bir eylemin 
olumsuz sonucunu belirtmeye uygun bir bağlaçla başlamıştır. 

B) Boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre “İçinde biraz beyaz toz kalacak ama temizlik konusunda içim rahat edecek.” 
cümlesi getirilebilir. 

C) Okura bilgi verme amacıyla yazılması ve olayları sırasıyla vermesi nedeniyle “öyküleyici açıklama” tekniği kullanılmıştır, denebilir. 

D) Il. cümle herhangi bir parçanın ilk cümlesi olamaz. 

E) İki parçaya ayrılmak istense Vi. cümle ikinci paragrafın ilk 
cümlesi olur. 


Metabolizmayı sağlıklı çalıştırmak isteyenler için birçok yöntem 
var. (1) Her şeyden önce günde 2-2,5 litre su içmeye özen gösterin. (11) Acıktığınızda mutlaka vücudunuza cevap verin, küçük bir 
meyve bile yeseniz yeterli olur. (111) Yemeklerinizin yanına iki-üç 
kaşık da olsa yoğurt ekleyin. (IV) Abartmamak kaydıyla kahve ve 
çay için, bunlar kafein içerir. (V) Lif oranı yüksek olan yiyecekleri, özellikle taze sebze ve meyveleri, kuru baklagilleri ve tam tahıllı ürünleri düzenli tüketmek şart. 


Aşağıdakilerden hangisi, bu parçadaki numaralanmış cümlelerin herhangi birinden sonra getirilebilir? 


A) Dolayısıyla metabolizmanın temel malzemeleleri sindirim 
yolunda daha sıvı hâle gelecektir. 


B) Zira sağlıklı bir beslenme için baharatları da abartmamak gerekir. 


C) Bu nedenle ne kadar yorulsanız da daha zinde, daha uyanık 
kalacaksınız. 


D) Çünkü bu, metabolizmanın iyi çalışmasını sağlayan etmenlerdendir. 


E) Bundan dolayı vücut kendini bir an önce dinlenmeye alacaktır. 


“Kimse iş yerinde mutsuz olmaya katlanmamalıdır.” cümlesi düşüncenin akışına göre aşağıdaki parçaların hangisinde boş bırakılan yere getirilemez? 


A) Gündüz saatlerinin büyük bir kısmını başka bir şeye ayırmaktansa işte harcıyoruz. İşte olduğumuz süre arkadaşlarımız, 
ailemiz ve çocuklarımızla geçirdiğimiz toplam zamandan daha fazla. İşinizde mutsuzsanız hayatınızda da mutsuzsunuz 
demektir. ---- 

B) İşinizden nefret etmek hayatınızın geri kalanına da tesir eder. 
Sizi daima kendini mutsuz hisseden bir insana dönüştürür. 

C) İşyerinde mutlu olmak sizi günün geri kalanında daha iyi bir 
insan yapar. İşinde mutlu insanlar yaşamda daha cömert, 
daha yardımsever, daha az ön yargılı olur. -—-- 

D) Birçok insan; iyi bir iş bulur, sıkı çalışır ve başarılı olursanız 
bunun sizi mutlu edeceğini düşünür. Ama aslında süreç tam 
tersi yönde işler. Araştırmalara göre işi ne olursa olsun iş yerinde mutlu olan insanlar daha üretken, akılcı ve dirayetli olduklarından hayatta daha başarılı oluyor. -—-- 

E) Mutluluk dışarıdan değil insanın kendi içinden gelir. Mutsuz 
adam işte, evde, sokakta her yerde mutsuzdur. İşini, kentini, ülkesini değiştirse de bu durum değişmez. 


(1) Beş asır önce, Giresun'un 2 bin rakımlı Çaldağ Tepesi'nde, bölgeye yeni yerleşen insanların tepelere doğru yükselen sisi deniz 
sanıp yaptıkları kayıkla denize açılmaya çalıştıkları rivayet ediliyor. (11) Bölgede dilden dile dolaşan bu efsane üzerine iki yıl önce tepeye taşlarla 9 metre yüksekliğinde bir deniz feneri inşa 
edildi. (111) Denizden 40 kilometre uzaklıktaki bu deniz feneri, 
Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmeye aday. (IV) Türkiye kıyılarında, 40'a yakını İstanbul sahillerinde olmak üzere 369 deniz 
feneri var. (V) Dergi, bu “kılavuz ışıklar”ın tarihine, denizcilik için 
taşıdığı öneme ve insanın düşünce dünyasıyla hayal gücüne etkisine mercek tutuyor. 


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragrafın ilk cümlesi olarak “Kulaç dergisinin mart sayısındaki özel dosyalardan 
biri Türkiye'nin deniz fenerlerini konu ediniyor.” cümlesinin numaralanmış yerlerden hangisine getirilmesi gerekir? 


A)I B)II C)I1l D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


6. (1) 16. yüzyılda Kızılderililerin yaralarını, kaynattıkları cadı fındıgı ağacı kabuğunun suyuyla tedavi ettikleri biliniyordu. (11) Amerikalılar yerlilerden gördükleri bu uygulamayı ilk olarak erkek 
berberlerde uygulamaya başladılar. (111) Tıraş esnasında oluşan 
kesikler için kanamayı azaltmak ya da tıraş sonrasında rahatlama için cadı fındığını kullandılar. (IV) Fındık ülkemizde yoğun olarak Karadeniz Bölgesinde yetişmekte olan huşgiller ailesinin ılıman iklimleri seven üyesidir. (V) Fındık ağacının meyvesi sert bir 
kabuk içerisindedir ve bol miktarda yararlı yağlar ve nişasta barındırır. 


5. Bazı insanların görünüşleri bizim gibi ama ruhları, hâlleri, duyguları, düşünce biçimleri çok daha değişik. Bazen de apayrı rahatsızlıklara sahipler. Onlar bizlerden farklı olarak sanat yapıyorlar, sanat eseri üretiyorlar. Bu nadir insan türünün sayısı çok az. 


Bu sözler aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülürse parça iki paragrafa ayrılmış olur? 


A) Onların en ünlülerinden, en büyüklerinden ve en tuhaflarından biri olan Beethoven, hayatıyla ilgili çekilmiş son filmde 
şöyle diyordu. “İlham meleği bazılarının kulağına fısıldar. Benimkine bağırdı. Onun için sağır oldum.” İlham meleği onun 
kulaklarına bağırmıştı gerçekten. Nereden mi biliyorum, eşsiz müzik eserlerinden... 


(1) Cadı fındığı dayanaklı yapısıyla soğuk bölgeleri sever ve kış 
aylarında tedavide kullanılan altın sarısı çiçeklerini açar. (11) Çiçeklerini döktükten sonra bahar aylarında meyveler hasat edilir ve cilt tedavisinde kullanılan doğal cadı fındığı elde edilir. (111) 
Doğal cadı fındığı kozmetik sektöründe cilt sıkılaştırıcı, gözenek 
temizleyici, siyah nokta arındırıcı ve yağ dengeleyici olarak kullanılmaktadır. (IV) Cadı fındığı çoğunlukla macadamia ile karıştırılan bir bitkidir. (V) Macadamia yemiş veren bir ağaçtır ve sıcak bölgelerde yetişmektedir. 


B) Gerçeküstü eserlerinde alışılagelmiş ve tuhaf imgeler kullanmasıyla ün kazanmış sürrealist ressam Dali, hayatı boyunca birçok hastalıkla mücadele etti. Ellerini kullanarak sanat yapan birinin başına gelebilecek en kötü hastalık olan 
parkinsona yakalanan Dali'nin, aynı zamanda hiperaktivite 
bozukluğu ve buna bağlı dikkat eksikliği vardı. Tek eksikliği 


dikkatti, sanatı ise on üzerinden ondu. 
Aşağıdaki yargılardan hangisi numaralanmış parçalardan ikisi 


C) Günümüzde eserleriyle dünyanın en tanınmış ve pahalı re- ii Bi pa 
için de söylenebilir? 


simleri arasında yer alan ünlü ressam Van Gogh, klinik depresyon hastasıydı. Eserlerinde ağırlıkta olan sarı renk, tıbbi 
bir bozukluk olan, bu renge olan düşkünlüğünü simgeliyordu. Mental hastalığı sebebiyle kulağını sevdiği kıza hediye 
eden Van Gogh'un yaşamının son yılları, epilepsi hastalığıyla harap olmuştu ama tabloları harikaydı. 


A) Parçanın konusunu çerçeveleyen bir tanım cümlesi barındırır. 

B) V. cümle herhangi bir paragrafın ilk cümlesi olmaya uygun 
özelliktedir. 

C) “Cadı fındığı ve yağı nedir, ne işe yarar?” sorusuna karşılık 


D) Newton; hayatı boyunca kekemelik, epilepsi hastalığı ve as- olarak söylenmiştir? 


perger sendromuyla mücadele etti. Aşırı derecede içine kapanık, aynı şeyleri tekrarlamaya odaklı ve motor becerilerinde yetersiz olması gibi birçok engele sahipti. Beyninin tüm 
lobları ayrı ayrı çalışıyordu ve buna bağlı olarak, birden çok 
alanda uzmanlaşmıştı. Sonuçta fizikte en önemli isim olmuştu. 


D) Ili. cümle parçadaki düşüncenin akışını bozmaktadır. 


E) İki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf IV. cümleyle 
başlar. 


E) Balzac, Fransız edebiyatının en sevilen romanlarını yazan kişidir. Kendisine rahatsızlık verecek kadar iri bir vücuda sahipti, hastalık deresinde oburdu. Onun bir tuhaf özelliği de 
kahve içme alışkanlığıdır. Anlatılanlara göre Balzac tehlikeli 
denecek kadar çok miktarda kahve tüketiyordu. Zaman zaman 48 saat içinde sadece 3 saat istirahat etmesinden miydi, eserleri muhteşemdi. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


I. Karşılaştırma her alanda sıkça yaptığımız bir anlam belirleme işidir. Bazı bilimsel kaynaklar tanımlamayı karşılaştırma 
yoluyla yapar: 

Çalı; böğürtlen, ahududu gibi ağaçtan küçük, cılız dalları 
ağaçlar gibi yukarıdan değil dibinden çatallanan, çok çatallı, çok dallı ve sapları odunsu bitkidir. 


11. Tanımlama oldukça kısa olmalıdır. Tanımlanan kavram en 

kestirme yolla çerçeve içine alınmalıdır. Buna karşın tanımlamayı açıklama cümlelerinin sonuna bildirme eki getirerek 
yapma yanlısı olanlar var: 
Pazı, ıspanağa benzeyen, kış ayları geldiğinde pazar tezgâhlarında yerini alan, yemeği pişirilebilen, salataya eklenerek 
çiğ olarak tüketilebilen, sarması hazırlanabilen, sağlık için 
oldukça faydalı bir bitkidir. 


INI. Her yerde; evde, işte, sokakta öznel yargılarla iç içeyiz. Tanımlama genelde nesnel bir anlatım barındırır ama birçoğumuz günlük dilde öznel tanımlamalar yapmaktan çekinmeyiz: 

Baba, pelerini olmayan bir süper kahramandır. 

IV. Tanımlama, bir kavramın ne olduğunu tarif etme demektir. 
Bu yargıya katılıyorsunuz değil mi? Ama tanımlama bazen o 
şeyin ne olmadığını bildirerek yapılır: 


Temkinli olmak için işlerin olumsuz sonuçlarına meydan vermemek amacıyla tedbirler almak, karamsarlık değildir. 


V. Tanımlama cümlelerinde yüklemin basit birkaç kalıbı vardır. 
Kimileri tanımlama cümlelerini “demektir” ya da “-dır” ile 
değil, ısrarla “denir” ile bitirme yanlısıdır: 


Deprem, yerin içindeki fay düzlemi denilen kırıklar üzerinde 
biriken enerjinin sıkışma sebebiyle aniden boşalmasıyla gelişen jeolojik bir olgudur. 


Yukarıdaki numaralanmış parçalarda verilen açıklamalardan 
hangisi, sonrasında verilen tanımlama örnekleriyle örtüşmez? 


A)V B) Il CV D) 1 E)! 


1990'ların sonunda cep telefonları hayatımıza girdi. Şimdi ne kadar basit teknolojiymiş desek de o yıllarda bu cihazlara hayranlıkla bakardık. O dönem telefonlarının şimdikilere göre artıları 
da vardı. Şarj sorunu çok önemli değildi ve dayanıklılık konusunda güven verirdi. --- Bozulmak için bahane arıyor. El bebek gül 
bebek baksanız bile birkaç yıl sonra yavaşlıyor ve demode oluyor. İhtiyacınıza cevap vermiyor. Benden yavaş yavaş ümidi kes, 
kendine başka bir tane al diyor. 


Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre getirilebilecek cümle, aşağıdaki parçaların hangisinde boş bırakılan 
yere de getirilebilir? 


A) Eskiden bir mesaj iki kontör olduğu için anlatmak istediğimizi tek mesajla anlatmaya çalışırdık. Büyük zorluktu. 160 
karakteri geçmesin diye sözcüklerdeki ünlü harfler uçar giderdi. -—- İsterseniz bir paragraf yazın ister resim ekleyin ister video gönderin. Mesaj olarak her şeyi gönderebilirsiniz: 
söz, ses, resim, GİF, video, link... Gelişim harika değil mi? 

B) Eski cep telefonlarında kulak tırmalayan monofonik, polifonik zil seslerinden birini seçebilmek bile büyük özgürlüktü. 
Sınırlı da olsa bir özgürlük... Sonuçta kendi iradenizi gerçekleştirebiliyordunuz. ---- Aklınıza gelen her müziği zil sesi olarak atayabiliyorsunuz. Özgürlüğünüzün sınırı yok. Tek sınırınız hayalleriniz oldu. 

C) Oilktelefonların üstüne titrediğimizi, bebek korur gibi özenle kılıf takmamızdan anlayabilirdiniz. Hatta kemere takılanları hayli havalıydı. --- Şimdi telefona bir şey olsa sanki yakınımızın başına bir iş gelmiş, kaza geçirmiş, hastaneye kaldırılmış gibi üzülüyoruz. 

D) Eskiden konuşma yapmak pahalı olduğu için çaldırıp kapatma denen bir olay vardı. Bunu durduk yere bile yapardık, 
“aklımdasın” manasına gelirdi. Ücretsiz haberleşme demekti. Aşırı sevgi içerirdi. Değeri vardı. ---- Sosyal ağlardan ücretsiz haberleşme olanağı var. Yakınlarla saatlerce yazışıyoruz ya da görüntülü görüşüyoruz. Hep bir şeyler eksik gibi. 
Hep bir değersizlik hissi... 

E) İlkceptelefonlarının yeni nesillerinde o zamana göre çağ atlanmıştı. Farklı bir zil sesi istediğimizde kod yazarak beste 
yapıp içimizdeki Mozart'ı ortaya çıkarabilir hâle gelmiştik. 
Bu ne büyük bir teknolojiydi Tanrım! ---- Resim çizebiliyor, 
film çekebiliyor, beste yapabiliyor, bunları paylaşabiliyorum. 
Banka havalesi, otel rezervasyonu yapabiliyor, uçak bileti 
alabiliyor, borsa hareketi gerçekleştirebiliyor hatta tüm dünyada olay olacak bir mesaj atabiliyorum. Harikulade! 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


amazon 
2) 


Il. Şuan tasarım öğrencisi olanlara bir logonun nasıl yapılacagı konusunda örnek olacak en iyi seçeneklerden biridir. 


Il. Amazon logosunun altındaki ok, bakan kişiye ister istemez 
gülen suratı çağrıştırır. 


INI. Amazon'un logosu dünyanın en iyi logolarından biridir. 


IV. Örneğin online ürünler satan bu şirkette satın alınabilecek 
her şeyin bulunduğu anlamına gelir. 


V. Aharfinden başlayıp Z harfine giden ok aynı zamanda markanın her alanda kuşatıcı olduğunu gösterir. 


racak biçimde sıralandığında hangisi hem ilk hem de son cüm- 


le olabilir? 


AYI B) IV o D)V E) 


Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, denizin dibine çöken Değirmendere sahilinin yaklaşık dört yüz metrelik bölümü dalış meraklıları- 
nın uğrak yeri oldu. Burada su altında tam anlamıyla bir batık 
şehir var. Evlerin içine çok sayıda deniz canlısı ve balık türü yerleşmiş. Suya gömülen yapılar yapay bir resife dönüşmüş. Denize çöken dev çınar ağaçları, vapur iskelesi, amfi tiyatro, restoranlar su altında öylece duruyor. Acı bir olayın sonuçlarını görmek açısından da önemli bir mekân. Dalgıçların ilgi göstermesinde sanırım daha çok bunlar etkili. 


Sila?! Dalgıçlar son yıllarda Kocaeli'ni neden tercih ediyor? 


VAyşe: Kocaeli'nin adı, deniz turizminde neden yeterince anılmıyor? 


Sami: Dalgıçların Kocaeli dalışlarında ne gibi bir tehlike öngörüyorsunuz? 


IKenan:! Dalış planlarında Kocaeli'nin ilk sıralarda olmasında buradaki kaplıca turizminin etkisi var mıdır? 


İRühi:) Sahildeki yerleşim, dalış tutkunlarını olumlu ya da olumsuz etkiler mi? 


Bu parça yukarıdaki gazetecilerden hangisinin sorusuna karşılık olarak söylenmiş olabilir? 


A) Sıla B) Ayşe C) Sami D) Kenan E) Ruhi 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Paragraf 


(1) İyi arkadaşlar hayatınızdaki girişimler için cesaret verir, motive eder, potansiyelinize inanır. (11) Bazı arkadaşlar takdir eder, sizin hakkınızda başkalarına olumlu şeyler anlatır, size inanır ve 
sizi koşulsuz destekler. (111) Yaptığınız işlere el atarak sırtınızdaki 
yükleri hafifleten türde bir arkadaşınız olmuşsa şanslısınızdır demektir. (IV) “Ne şiş yansın ne kebap” anlayışı lügatinde yazmayan, size ne pahasına olursa olsun doğruları söyleyen, sizi gerçekten önemseyen arkadaşlar da vardır. (V) Bazı arkadaşlarla 
zaman geçirmek moral dopingi yapmak gibidir, bunlar pozitif 
enerjileriyle size de neşe ve olumlu duygular aşılarlar. 


Aşağıdakilerden hangisi düşüncenin akışına göre bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hepsinin sonuna getirilebilir? 


A) Sizidestekleyen kişilerin yakınınızda olmasını istemez misiniz? 

B) Sizi takdir eden arkadaşları mutlaka seversiniz, bu kişilerle 
geçirdiğiniz zamanları özlersiniz. 

C) Eskiden beri takdir ettiğim, ben de öyle olayım dediğim özelliktedir bu kişiler. 

D) Doğruları söyleyemeyen kişilerden gerçek arkadaş olamaz 
diye düşünüyorum. 

E) Size moral aşılayan arkadaşlarınızı sakın ola hiçbir zaman 
kaybetmeyin. 


Dünya, büyük bir lav denizi üzerinde yüzen kalın bir kaya tabakasına ve onun üzerindeki okyanus ve kıtalara sahip. Ancak her 
şey bugün olduğu gibi başlamamıştı. Günümüzden 270 milyon 
yıl önce Güneş'in yörüngesindeki hareketine bugünkünden biraz daha hızlı şekilde devam eden Dünya, gittikçe soğuyan bir 
yüzeye sahipti. Lav denizleri, gün geçtikçe sertleşemeye başlıyor ve onlar sertleştikçe yer çekiminin de etkisiyle atmosfer oluşuyordu. Zamanla lav dolu küresel bir balon şeklini alan Dünya, 
atmosferinde su döngüsüne sahip oldu. Sertleşen yüzey, adeta 
o balonun gergin yüzeyi gibiydi ama engebeli olduğu için çekirdeğe daha yakın olan alçak bölgeler sularla doldu. 


Bu parçadaki altı çizili cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir? 


A) Paragrafta asıl anlatılmak isteneni özetleyen cümledir. 

B) Kendisinden önceki cümlenin anlamca devamı niteliğinde 
gelişmeler içerir. 

C) Paragraf iki parçaya ayrılmak istense ikinci paragrafın ilk cümlesi olur. 

D) Parçadaki cümleler arasında düşüncenin akışını bozan cümledir. 

E) Öykülemeli açıklamaya yaslanan parçada anlatılan olay zincirlerinden birini oluşturur. 


Paragraf 


Bazen zamanın nasıl geçtiğini anlayamayız. Akşam olmak üzeredir ancak biz hâlâ gün ortasındaymışız gibi hissederiz. Sevdiklerimizle zamanın nasıl geçtiğini fark etmeyiz. Trafiğin çok yoğun 
olduğu bir yerde zaman bir türlü geçmek bilmez. Peki nasıl oluyor da beynimiz zamanı farklı biçimlerde algılayabiliyor? 


Bu parça yerine aşağıdakilerden hangisi getirilse anlatılmak istenenler bakımından bir eksiklik olmaz? 


A) Bazı zamanlar daha hızlı ya da daha yavaş geçer. Akşam olmak üzeredir ama biz işlerimizi yetiştirememişizdir. Eş dost 
toplantılarında ise zamanın geçmesini istemeyiz. Trafikte zaman bir türlü geçmez değil mi? Beynimiz bize neden bu oyunları oynuyor dersiniz? 

B) Zaman görecelidir. Bana farklı size farklıdır. Bana göre saatler hızlı akarken size göre zaman yavaş geçer. İyi de duvardaki saatle bire bir ölçtüğümüz zaman, neden kişiden kişiye 
değişiyor? Bu bize beynimizin bir oyunu olmalı. 

C) Zaman algımız bazen körelir. Öğlen olmuştur ama bize henüz sabahmış gibi gelir. Huzurlu bir ortamdaysak zaman hızlı geçer. İstemediğimiz durumlarda zaman uzar da uzar. Sahi, beynimiz zamanı nasıl farklı ölçütlere göre değerlendiriyor? 

D) Sizdedeolur mu bilmem, bazen zamanı kavrayamayabiliyoruz. Sabah vaktindeyizdir ama sanki günün yarısı geçmiş gibi gelir. Can sıkıntısı içindeysek akreple yelkovan birbirini kovalar. Mutlu anlarda uzun zaman geçmiş gibi hissederiz. Bu 
yanılsamalar beynimizle ilgili olmalı. 

E) Kimi zaman akşam olmak bilmez. Bazen uyuyup uyanıvermişiz gibidir ama saatler geçmiştir. İşler yetişmediğinde zaman hızlı akar, yapacak bir şey bulamadığımızda ayak diretir geçmeyeceğim diye. Zamandaki bu algı çeşitliliğinin beynimizle ilgili olduğu ispatlandı. 


Ben zengin bir ailede çocukluğu geçmiş ve gençliğinde babası iflas etmiş biri olarak varlığı da yokluğu da gördüm. Bu, itibarı da 
aşağılanmayı da tatmak anlamlarına geliyor. Çok sıkıntılar çektim. Yoksulluk, yaşamanın sonu gibi geliyordu bana ilk zamanlarda. Sonra gördüm ki önemli olan insanın kendisidir, parası ya 
da olanakları değil. 


Aşağıdakilerden hangisi “görmek” eyleminin bu parçadaki ilk 
ve ikinci kullanımındaki anlamına karşılık gelir? 


A) Görmek kelimesi bir şeye çok değer vermek anlamındadır. 
Paragözler için “Gözü yalnız parayı görüyor.” deriz. Algı sahasına girmek anlamındadır yani. Bu sözcük temel görevde, 
gözle görmek anlamında da sıklıkla kullanılır. 

B) Görmek sözcüğünü belirli bir zaman önce bir olaya tanık olmak, o olayı yaşamak anlamında kullanırız. Peyami Safa “Sağlığı da gördüm, hastalığı da... İkisini de yaşadım iliklerime kadar.” derken bu anlamda kullanıyordu. Bu sözcüğü anlamak, 
kavramak, sezmek anlamlarına da getiririz. “Onun candan 
bir dost olduğunu gördüm.” deriz. 

C) Görmek, yüzü bir yöne doğru olmak demektir. “Dairemiz güneş görüyor.” denir. “Güneşe bakıyor, kuzeyde değil, gün ışığı tarafında.” demeye gelir bu sözcük. Bu sözcüğe bir şeye 
erişmek manası da verdiğimiz olur. “Cebi para gördü.” deriz. 

D) Görmek kelimesi, göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılama, 
seçme anlamına gelir. “Lamba yanınca odada üç kişi gördüm.” cümlesinde bu anlamda kullanılmıştır. Bu sözcüğü çok 
değer vermek anlamına da getirdiğimiz olur. “Bu işkolik memur sadece işini görüyor hayatta, ailesi gözünde yok.” cümlesinde buna benzer bir anlamdadır. 

E) Görmek sözcüğüne, yanına gidip konuşmak manası veririz 
kimi kez. “Bugün müdürü göreceğim.” deriz örneğin. Bu sözcüğü şimdilerde görme organı olan gözle fark etmek anlamında da kullanırız. “Gözlerim artık nesneleri iyi görmüyor.” 
diyen büyüklerimizi duyarız. 
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3. “El ve ayaktaki karıncalanma hissi sinirlere yeterli kan gitmemesiyle ilgilidir.” yargısı aşağıdaki parçaların hangisinin bir cümlelik özetidir? 


A) El ve ayaklarda karıncalanma, yaşam kalitesini bozuyor ve 
kişide ciddi bir rahatsızlık hissi oluşturuyor. Bunun yanı sıra 
bu tablonun ilerlemesi durumunda, kuvvet ve his kayıplarına neden olabiliyor. Aslında kuvvet ve his kayıpları oluşmadan bunun saptanması ve tedavi edilmesi gerekiyor. 

B) El ve ayaklardaki karıncalanmalar bazı hastalıkların habercisi olabiliyor. Bunların başında diyabet, B12 eksikliği, tiroit 
bozuklukları geliyor. El ve ayaklarda uyuşma, çoğu zaman bu 
hastalıkların ilk belirtisini oluşturuyor. Dolayısıyla, geçmeyen, bazen şiddetlenen bazen hafifleyen el ve ayak uyuşukluklarında mutlaka bir hekim kontrolünün yapılması gerekiyor. 

C) Uzuvlarımızdaki sinirlerin üzerine basınç uygulandığında 
atardamarlar sıkışır ve yeterli besin sinirlere ulaştıramaz. Bu 
durum uzuvlarımızı hissizleştirir. Uzvun üzerindeki baskı kaldırıldığında kan dolaşımı normale dönmeye ve uzuv yeniden tepki vermeye başlar. Bu süreçte elimizin ya da ayağımızın üzerinde sanki bir sürü karınca dolaşıyormuş gibi hissederiz. 

D) Genel olarak el ve ayaklardaki karıncalanma ve uyuşma, sinirlerin zedelenmesinden kaynaklanıyor. Bu da genetik olarak, bazı virüslere, bağışıklık sisteminin farklı çalışmasına, 
diyabet, guatr, böbrek veya karaciğer yetmezliği gibi hastalıklara veya B12 vitamini, folik asit gibi bazı maddelerin eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. 

E) Obezite, diyabet gibi rahatsızlıklar kalp damar hastalıkları- 
nın yanı sıra sinirlerle ilgili hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunlardan biri de el ve ayakta hissedilen karıncalanmalar. El ve ayaklarda karıncalanma sıklıkla, nöropati dedigimiz kol-bacak-el ve ayaklara giden sinir hastalıklarında görülüyor. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


İlave olarak deniz memelilerinin kas dokularında oksijen depolayan protein olan miyoglobin oranının da insanlardakinden 10-20 kat fazla olduğunun altını çiziyorlar. Ayrıca suyun 
altında oksijen tüketimini mümkün olduğunca azaltabilmek 
için balinaların kalp atım hızlarının azaldığını ve kanın sadece kalp, beyin ve kaslar gibi gerekli organlara pompalandıgının altını çiziyorlar. 


. Balinaların bu özelliğinin akciğerlerinin boyutuyla ilişkili ol- 


duğu düşünülebilir. Aslında vücut büyüklüklerine oranlandığında denizde yaşayan memelilerin akciğerleri, karada yaşan memelilerinkinden daha küçüktür. Çünkü balinaların akciğerleri suyun altında oksijen deposu olarak görev yapmaz. 
Deniz memelilerinin suyun altında uzun süre nefeslerini tutabilmelerinin temel nedeni aldıkları oksijeni uzun süre verimli bir şekilde kullanabilmeleridir. Bu onların kara memelilerinden farklı beden yapılarıyla ilgilidir. 


Bilim adamları bu konuda henüz tam bir açıklama yapamıyorlar. Onlar şimdilik farkları sıralamakla yetiniyorlar. Deniz 
memelilerinin kanlarındaki hemoglobinin (kandaki oksijen 
taşıyan protein) oranının insanlardakinin yaklaşık iki katı olduğunu belirtiyorlar. 


Balinalar suda yaşayan memeli türlerinden biridir. Deniz memelilerinin karada yaşayan memeli türlerinden önemli bir 
farkı var. Suyun altında çok uzun süre nefeslerini tutabiliyorlar. Örneğin insanlar en fazla birkaç dakika nefeslerini tutabilirken bazı balina türleri iki saat nefes almadan suyun altında kalabiliyor. 


Peki deniz memelilerinin solunum ve kalp-damar sistemleri karada yaşayan diğer memeli türlerinden neden farklı? 
Örneğin deniz memelilerinde kan hacminin vücut hacmine 
oranı, insanlardakinden yaklaşık 3-4 kat daha fazladır. Bu farkın nedeni ne? 


Yukarıdaki numaralanmış parçalarla anlamlı bir metin oluşturulduğunda hangisi baştan dördüncü olur? 


A)I 


B)II C) Il D) IV E)V 


Paragraf 


1; I. Demirin oksijenle tepkimesi sonucunda pas olarak adlandırılan madde oluşur. Normal çeliğin içinde bulunan demir zaman içinde havada bulunan oksijenle tepkimeye girerek pas 
oluşturur. Yüzeyde oluşan pas aktiftir ve daha fazla pas oluşmasına sebep olur. Bu tür çelikle yapılan eşyalar zamana karşı koyamaz. 


2. 1. Yargı: Bu parça okura bilgi verme amacıyla yazılmıştır. Bu 
nedenle anlatımda açıklama tekniği kullanılmıştır diyebiliriz. 


IParçal Orhan Kemal 1950'den sonra edebiyatımızın çok yazan 
ve çok okunan yazarı olarak dikkati çeker. Adana'dan ayrılıp İstanbul'a geldiğinde geçimini yazdıklarıyla sağlamaya çalışır. Bu 
nedenle hızlı ve çok yazar. Bu tempo elbette bazı risk ve sakın- 
11. Paslanmaz çelikte alaşıma zarar verecek demir pası oluşmaz. calar da doğurur. Bunların başında tekrara düşmek gelir. 
Lekelenmeye ve yıpranmaya karşı hayli dirençli bir çelik türüdür. Normal çeliğe göre daha fazla işçilik ve masraf gerek- 


tirdiği için daha pahalıdır. 


li Yargi: Yazar düşüncelerini delillendirmek için, okuru inandırma amacıyla öykücünün eserlerinden alıntılar yapmıştır. Bu bakımdan bu parçada alıntı yapmaya yer verilmiştir denebilir. 

Aşağıdakilerden hangisi ilk parçada belirtilen olumsuz özelli- 


IParçarl Orhan Kemal sık sık aynı cümleleri tekrar eder eserlegin ikinci parçada olumluya dönmesinin nedeni olabilir? 


rinde: Bir Başka Korku hikâyesinde 121. sayfada “Oğlunun incecik boynundaki mavi mavi atan damarı hatırladı.” cümlesini okuruz. Çok değil üç sayfa sonrasında “İnce boynundaki damar gene mavi mavi atıyordu çocuğun.” cümlesini görürüz. 


A) Çelik, demirden ve başka elementlerden oluşan bir alaşımdır. Çeliğin içinde her zaman karbon, fosfor, silisyum ve az 
miktarda alüminyum bulunur. Bu elementler demirin kristal yapısında meydana gelebilecek kaymaları engelleyerek 
malzemeye sertlik kazandırır. Nikel, krom, bor, titanyum, 
mangan, vanadyum gibi bazı elementler ise çeliği istenildigi gibi biçimlendirmek amacıyla farklı miktarlarda eklenir. 


İli Yargı! Bu parçanın yazarı öne sürdüğü düşünceyi inandırıcı kılmak için örnekler vermiştir. Böylelikle okurda inandırıcı bir 
atmosfer oluşturmuş nesnel bir üsluba yaslanmıştır. 


İParçall Orhan Kemal sık sık aynı cümleleri tekrar eder eserlerinde: Bir Başka Korku hikâyesinde 121. sayfada “Oğlunun incecik boynundaki mavi mavi atan damarı hatırladı.” cümlesini okuruz. Çok değil üç sayfa sonrasında “İnce boynundaki damar gene mavi mavi atıyordu çocuğun.” cümlesini görürüz. 


B) Çeliğin yapılması için demir ve karbonun birleşmesi gerekir. 
Yüksek fırınlarda üretilen demire, birtakım işlemlerle gereken karbonun katılmasıyla ya da çelik hurdalarının elektrik 
ark ocaklarında tekrar ergitilmesiyle çelik yapılır. Karbon, demiri sertleştiren bir elementtir ve oluşan karışımdaki karbon 
oranı ne kadar artarsa çeliğin sertliği ve kırılganlığı da aynı 
oranda artar. 


“IM. Yargı: Aşağıdaki parçanın yazarı görüşlerini ispatlamak 
amacıyla o alanda söz sahibi bir uzman kişinin görüşlerini akta- 


M a N e rır. Buna tanık gösterme denir. 
C) Doğada kendi başına bulunmayan çelik, demir elementinin 


karbonla 960,02 - 962 arasında değişen oranlarda birleşmesiyle oluşan bir alaşımdır. Günümüz sanayisinde kullanılan 
çeliğin kalitesi, büyük oranda alaşımdaki karbonun oranı ile 
belirlenmektedir. Her ne kadar çeliğin sınıflandırılmasında 
karbon atomunun etkisi büyük olsa da alaşımda başka elementler de kullanılmaktadır. 


IParçal Orhan Kemal sık sık aynı cümleleri tekrar eder eserlerinde. Çukurova Üniversitesinden Doç. Dr. Bedri AYDOĞAN da 
aynı görüştedir. Orhan Kemal'in Öykülerindeki Tekrarlar adlı makalesinde şöyle der: “Eserlerinde sık sık aynı motifleri kullanır. 
Bir Başka Korku hikâyesinde 121. sayfada “Oğlunun incecik boynundaki mavi mavi atan damarı hatırladı/ cümlesini okuruz. Çok 
değil üç sayfa sonrasında “İnce boynundaki damar gene mavi 


D) Çelik üretimi, elde edilen alaşımın kullanılacağı alana göre i ji N e 
mavi atıyordu çocuğun. cümlesini görürüz”. 


farklı oranlarda element kullanılarak yapılır. Demirin alaşım 
hâline dönüştürülmesinde kullanılan elementlerin oranı, elde edilen çeliğin; gerilme noktası, süneklik, dayanıklılık gibi 
özelliklerini belirlemektedir. Bu nedenle farklı alanlarda kullanılacak çelik alaşımının arzu edilen fiziksel özelliklere sahip olması için alaşımlama evresinde kullanılan elementlerin oranında bazı değişiklikler yapılabilmektedir. 


MM. Yargi:! Bu parçada iki yazarın eserlerindeki benzerlik dile getirilerek düşünceyi geliştirme yollarından benzetme kullanılmıştır. 


IParçall Orhan Kemal sık sık aynı cümleleri tekrar eder eserlerinde. Yazarın öykü ve romanlarında kişi, olay, durum, motif ve dile ilişkin çeşitli ögeler açısından yinelemeler bulunmaktadır. Bir 
kusur sayılmayan bu tekrarlar, Orhan Kemal'in sanatı ve o günün 
Türkiye'si hakkında bilgi vermektedir. Benzer yinelemeler Yaşar 
Kemal'de de vardır. O da Çukurova yaşamını anlattığı romanlarında yıllar içinde kendini tekrara yöneldi. 


E) Çelik alaşımında krom yeterli miktarda olduğunda yüzeyde 
oksitlenme sonucu krom oksit tabakası oluşur. Gözle görülemeyecek kadar ince olan bu tabaka alaşımın ışıltılı görünmesine sebep olur. Bu tabaka suyun ve havanın malzemeye 
ulaşmasını engellediği için yıpranmanın içe doğru yayılmasını engeller. Ayrıca yüzeydeki krom oksit tabakası çizilmelerle bozulduğu takdirde kolaylıkla yeniden oluşabilir. 


Yukarıdaki yargılardan hangisi altta verilen parçanın anlatımıyla uyuşmaz? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


3. 


Aşağıdakilerin hangisinde başta verilen tek sözcüklük cümle 
alttaki paragrafın ana düşüncesi değildir? 


A) 


c) 


Dinle. 

Buna aşırı önem verdiğimi yıllar içerisinde anladım. Sanıyordum ki herkes böyle, yanılmıştım. Bana bir şey anlatıldığın- 
da tüm alıcılarımla oradaydım. Bir konuyu ince detaylarıyla 
anlattığımda “Uzatma!” tepkisi alınca anladım, insanlar hızlıca neticeye gelmek istiyordu. Neticeye gelirken de bol bol 
söz kesmek, hatta sözü alıp başka bir yere getirmek ve hatta lafın ortasındayken kafasını yanındakine çevirip bambaşka bir sohbete başlamaktan çekinmiyordu. Peki onlar mı, 
ben mi haklıyım? Tabii ki ben! 

Anla. 

Dikkat eksikliğinden ve acelecilikten kaynaklanan bir psikolojik durum var: Anlatılanı anlamama ve algılama. Bu soruna 
sahip olan kişiler, hem vaktimizden hem nakdimizden hem de 
ruhumuzdan çalmaktadırlar. Haydi nakit bir şekilde kazanılır 
da vakit kaybı ve ruh zedelenmesini nasıl telafi edeceğiz? Bir 
de insan insanı anlamayacaksa ne anlamı kaldı konuşmanın? 
Anlat. 

Bazı insanlar derdinin kendinden başka kimsenin umurunda olmadığını zanneder. Böylece sorunlarını dışa vurmak yerine kendi içinde halletmeye çalışır. Çünkü en iyisini yapan 
kendisidir güya. Başkasına anlatıp derdini açığa vurduğun- 
da oradan da vurulacağı yanılgısına düşer. Oysa dert paylaşılarak azalır. Çekilen zorlukları başkasına aktardığımızda hiç 
ummadığımız çareler buluruz. 

Gör. 

Alışılmışlığın girdabından kurtulmak gerek. Bunun anahtarı 
çevrende takdir edilecek özellikler yakalamaktır. Başkasındaki iyiyi görmekten korkma. Onu takdir edince sen iyileşeceksin. Görme alıştırmaları yap. Konuştuğun kişiyi övme fırsatını kaçırma. Bunun için onda gerçek bir olumlu yönü bulman gerek ama. Her gün kendinde en az üç şeyi fark et, yine gün içinde en az on kez çevrendekileri takdir et. Onlardaki iyiyi gör. Sen onlardaki iyi ve güzeli gördükçe sendekileri de hatırlayacaksın. 

Keşfet. 

Sevdiğin ve en iyi bildiğin işi yapmaktan şaşma. Şu an içinde bulunduğun ruh hâlini çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de 
daha önce benzer evrelerden geçtim, benzer duyguları yaşadım. Biliyorum, yeni bir hayata başlayacak olmanın heyecanıyla için içine sığmıyor. Biraz ürkeklik, tedirginlik de var 
üzerinde. Ama endişelenme, kısa sürede kurtulacaksın bu 
duygulardan. Nereden mi biliyorum bunu? Senin bana anlattığın bambu ağacının hikâyesini hatırla. Çiftçi aynı işlemi 
her yıl yapar. Sonunda bambu ağacı filiz verir ve kısa zamanda tam 26 metreye ulaşır. Bildiğinden şaşma. 
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Paragraf 


Panik atağın başlama evresinde hızlı bir nefes alışverişi yaşanır. 
Bu dengesiz ritmi kontrol edebileceğiniz sakin bir müzik türü seçip önceden telefonunuza kaydederseniz atağınızın başlamaya 
yüz tuttuğu anda dingin hissedebileceğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz. 


Bu parçada anlatılanların bir gereklilik olduğu vurgulanmak istenirse parçanın yeni şekli aşağıdakilerden hangisi olur? 


A) 


c) 


E) 


Panik atağın başlama evresinde hızlı bir nefes alışverişi yaşanır. Bu dengesiz ritmi kontrol edebileceğiniz sakin bir müzik türü seçin, önceden telefonunuza kaydedin. Atağınızın 
başlamaya yüz tuttuğu anda dingin hissedebileceğiniz müzikleri dinleyin. Memnun kalacaksınız. 

Panik atağın başlama evresinde hızlı bir nefes alışverişi yaşanır. Bu dengesiz ritmi kontrol etmek isterseniz sakin bir 
müzik türü seçip önceden telefonunuza kaydedin. Atağınızın başlamaya yüz tuttuğu anda dingin hissedebileceğiniz 
bu müzikler imdadınıza yetişir. Denenmiş öneridir. 

Panik atağın başlama evresinde hızlı bir nefes alışverişi yaşanır. Bu dengesiz ritmi kontrol edebilirsiniz. Bunun yolu sakin bir müzik türü seçip önceden telefonunuza kaydetmekten geçer. Atağınızın başlamaya yüz tuttuğu anda dingin hissedebileceğiniz müzikleri dinlemek sizi rahatlatır. Uygulayın, 
yararını göreceksiniz. 

Panik atağın başlama evresinde hızlı bir nefes alışverişi yaşanır. Bu dengesiz ritmi kontrol edebileceğiniz sakin bir müzik türü seçip önceden telefonunuza kaydetmelisiniz. Atağınızın başlamaya yüz tuttuğu anda dingin hissedebileceğiniz 
müzikleri dinlemelisiniz. Bu, iyi fikir. 

Panik atağın başlama evresinde hızlı bir nefes alışverişi yaşandığını bilirsiniz. Bu dengesiz ritmi kontrol edebileceğiniz 
sakin bir müzik türü seçmek başlangıç için iyi bir fikirdir. Bu 
müzikleri önceden telefonunuza kaydetmeye ne dersiniz? 
Atağınızın başlamaya yüz tuttuğu anda dingin hissedebileceğiniz müzikleri dinlemek sıkıntınıza iyi gelir. Denemekte 
yarar var. 


Paragraf 


(1) Dünyanın birçok yerinde bulunan kırlangıçkuyruklar yaklaşık 
560 türe sahip bir kelebek ailesidir. (11) Bu aile ismini, kanatları- 
nın altında bulunan, kırlangıcın kuyruğuna benzer uzantılardan 
alır. (111) Bu parlak siyah uzantılarda ve kanatlarında genellikle 
sarı, turuncu, kırmızı, yeşil ve mavi benekler bulunur. (IV) Beneklerin rengi dişi ya da erkek olmalarına ve mevsime göre degişebilir. (V) Değişmeyen tek özellikleri kanat şekillerini, renklerini ve desenlerini zehirli kelebek türlerine benzeterek avcılarını korkutmalarıdır. (VI) Bu rol yeteneklerine bakmayın, onlar da 
diğer kelebekler gibi çiçeklerden topladıkları bal özüyle beslenirler. 


Bu parçada numaralanmış cümleler arasındaki dilsel bağlantıyla ilgi aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 


A) |. cümlenin sonunda geçen “kelebek ailesi” sözü, Il. cümlede “bu aile” şeklinde tekrar edilerek sağlanmıştır. 

B) Il. cümlede söylenen “kırlangıcın kuyruğuna benzer uzantılar” ifadesi, II. cümlede “bu parlak siyah uzantılar” şeklinde anılarak kurulmuştur. 

C) Ili. cümlenin sonundaki “sarı, turuncu, kırmızı, yeşil ve mavi benekler” sözü, IV. cümlede “beneklerin rengi” sözüyle 
gönderme yapılarak kurulmuştur. 

D) IW. cümledeki olumlu anlamdaki “değişebilir” sözcüğü, V. 
cümlede olumsuz anlamdaki “değişmeyen” sözcüğüyle ilişkilendirilerek sağlanmıştır. 

E) V. cümledeki “benzeterek ... korkutmaları” sözü, VI. cümlede “topladıkları bal özüyle” sözüyle anlamca tekrar edilerek 
kurulmuştur. 


Artvin Heba Yaylası'na mutlaka gitmelisiniz. Öyle alışıldık, diğer 
yerler gibi kalabalık ve turistik satışa odaklı bir yayla değil burası. 2800 rakımlarda bir yer düşünün. Rakım o kadar yüksek ki 
aracınızla buraya tırmanırken yokuşları yer yer ilk seferde çıkamadığınız oluyor. Tabi isterseniz yaylacılar size araç konusunda 
yardımcı oluyorlar. Dilerseniz aracınızı şehirde bırakıp buraya 
onların cipi ile çıkabiliyorsunuz. 


Bu parçanın yazarı ilk cümlede “mutlaka” sözcüğünden önce 
“da” sözcüğünü getirirse aşağıdakilerden hangisini bu parçanın öncesinde söylemesi anlamlı olur? 


A) Ben şimdiye dek uzun tatilleri sahil yörelerinde hiç geçirmedim. 

B) Bence Karadeniz'de yayla olarak sadece Artvin Heba Yaylası'na gidilmeli, diğer yerler hep kalabalık artık. 

C) Ayder Yaylası'nı ziyaret etmenizi, bir doğal tatil uzmanı olarak özellikle tavsiye etmiştim. 

D) İnsanlara tatilde gidilecek yerler önermek bence oldukça anlamsız, herkes kendi araştırmalı bunu. 

E) Ben şimdiye dek başkalarına sadece Artvin Heba Yaylası'nı 
önerdim. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


O 


LETİ , 


Adıl (Zamir) > Birçoğu/birçoğunu/birçoğunda/bir- 


Nİ » 
Sözcük Türleri ve Tamlamalar 
Ad (İsim) 


Adların yerine geçen, ad gibi kullanı- çoğunda/birçoğundan/birçoğunun 


labilen sözcüklerdir. 


Varlıkları ve kavramları karşılayan söz- 


cüklerdir. 


1. Kişi Adılı (Şahıs Zamiri): 


Bazısı/bazısını/bazısına/bazısın- 
da/bazısından/bazısının 


> Varlıkların oluşlarına (maddelerine) Ben, sen, o, biz, siz, onlar. . Soru Adllları: 
erler . Dönüşlülük Adılı: Kim? 
empi Ni Kendi Kimi/kimde/kimden/kimin/kimdir/ 
e biriyle algılaya- lamelli zl a 
bildiğimiz adlardır. “kalem” 
Bu, bunu, buna, bunda, bundan, kimler/kimleri/kimlere/kimlerde/ 
Soyut ad , N i 
bunun, budur, bunlar... kimlerden/kimlerin/ 
Beş duyumuzdan biriyle algılaya- iri 
madığımız, varlığını zihinsel olarak Şu, şunu, şuna, şunda, şundan, şu- çil 
kabul ettiğimiz adlar. “özgürlük” nun, şudur, şunlar... Ne? 
> Varlıklara verilişine göre adlar: 7 O O Mİ SM MEMNU e yezhey derme yasli 
a m) odur, onlar... nedir/neyim/nesin/ 
Tür adı (Cins isim) 
Aynı türden varlıkların tümünü an- . Belgisiz Adıl: neler/neleri/neleri/nelere/nelerde/ 
latan sözcüklerdir. “çocuk” Kimisi/kimini/kimine/kiminde/ki- nelerden/nelerin/ 
Özel ad minden/kiminin/kimileri nelerdir/nesi... 
Tür adlarını diğer varlıklardan ayı- Kimse/kimseyi/kimseye/kimsede/ Nere? 
ran sözcüklerdir. “Zehra” kimseden/kimsenin nereyi/nereye/nerede/nereden/ 
> Varlıkların sayılarına göre adlar: Hiçbiri/hiçbirini/hiçbirine/hiçbirin- neredir/nerem/ 


Tekil ad 

Çoğul eki almamış adlardır. “ağaç” 
Çoğul ad 

Çoğul eki almış adlardır. “ağaçlar” 
Topluluk adı 


Çoğul eki almamasına rağmen çoğulluk bildiren adlardır. “orman” 


de/hiçbirinden/hiçbirinin 
Hepsi/hepsini/hepsine/hepsinde/ 
hepsinden/hepsinin 
Başkası/başkasını/başkasına/baş- 
kasında/başkasından/başkasının 
Birileri/birilerini/birilerine/birilerin- 
de/birilerinden/birinin 


neren/neresi/neremiş/nereniz/ne- 
releri/nereler/ 


nerelerdir/nerelermiş/nerelerdi... 
Hangisi? 
hangisini/hangisine/hangisinden/ 
hangisinin/hangimiz/ 


hanginiz/hangileri/hangisidir... 


O 


> Ne kadarı? 


ne kadarı/ne kadarını/ne kadarına/ne kadarında/ 


ne kadarından/ne kadarının/ne kadarıdır... 


> Kaçı? 
kaçını/kaçına/kaçında/kaçından/ 
kaçının/kaçıdır... 

6. İlgi Adılı (İlgi Zamiri): 
“ki” 


Sıfat (Ön ad) 


Adların önüne gelerek adları niteleyen 
ya da belirten sözcüklerdir. 


a. Niteleme Sıfatları 


Adları; durum, şekil, biçim, renk yönüyle niteleyen sözcüklerdir. 


b. Belirtme Sıfatları 


Adları sayı, soru işaret ve belgisiz 
yolla belirten sözcüklerdir. 


1. İşaret (Gösterme) Sıfatları: 


Ada sorulan “hangi” sorusunun tüm 
yanıtları işaret sıfatıdır. 


âli T Mİ yp 


. Sayı Sıfatları: 


. Asıl sayı sıfatı: 


Ada sorulan “kaç” sorusunun yanıtıdır. Varlığın sayısı kesin olarak bellidir. “iki elma” 


, Sıra sayı sıfatı: 


Ada sorulan “kaçıncı?” sorusunun 
yanıtıdır. “üçüncü kat” 


. Üleştime sayı sıfatı: 


Ada sorulan “kaçar?” sorusunun 
yanıtıdır. “dörder köfte” 


. Kesir sayı sıfatı: 


Ada sorulan “kaçta kaç?” sorusunun yanıtıdır. “yarım ekmek” 


. Belgisiz Sıfatlar: 


Ada sorulan “ne kadar?” sorusunun yanıtıdır. Varlığın sayısı belirsizdir. 


bazı insanlar 
her öğrenci 
hiçbir gün 
bütün sorular 
birkaç kitap 
kimi zaman 


birtakım sözler 


LETİ 


4. Soru Sıfatları: 
Adları soru yoluyla belirten sözcüklerdir. Soru sıfatlarının cevabı yine 


sıfattır. 
Hangi ev? 
Nasıl bir hayal? 
Kaç soru? 
Kaçıncı kat? 
Adlaşmış (İsimleşmiş|) Sıfat: 


Sıfat olan bir sözcüğün önündeki adın 
düşürülmesiyle sıfatın ada dönüşmesidir. Normal addan farkı sıfatın bazı 
özelliklerini devam ettirmesidir. 
Gençler, nasılsınız? 


Hasta inleyip duruyordu. 


Gelen gideni arartırmış. 


Unvan Sıfatları: 

Adların önüne ya da arkasına gelerek 
unvan, meslek, lakap, saygı bildiren 
sözcüklerdir. 


Hamza Bey 
Bakkal Hüseyin 


Belirteç (Zarf): 

Eylemleri, eylemsileri, sıfatları ve kendi türünden sözcükleri yani zarfları çeşitli yönlerden etkileyen sözcüklerdir. 


O 


1. Durum (Hâl) Zarfı: 
Eylem ve eylemsiye sorulan “nasıl?” 
sorusunun yanıtıdır. “Düzenli çalışı- 


yorum.” 


2. Zaman Zarfı: 
Eylem ve eylemsiye sorulan “ne zaman?” sorusunun yanıtıdır. “Her gün 
çalışıyorum.” 


3. Miktar(Azlık - çokluk, nicelik) Zarfı 
Eylem, eylemsi, sıfat ve zarfa sorulan “ne kadar?” sorusunun yanıtıdır. 
“Çok çalışıyorum.” En sevdiğim ders 
Türkçe.”, “Şaşılacak kadar zeki bir 
çocuk.” “Daha dikkatli olmalısınız.” 

4. Yer - Yön Zarfı: 

Eylem ve eylemsinin hem yerini hem 
yönünü gösteren zarflardır. “Otobüs 
geri döndü.” 


5. Soru Zarfı: 
Eylem, eylemsi, sıfat ve zarfları soru yönüyle etkileyen sözcüklerdir. 
“Bu soruyu nasıl çözmeliyim?” 


İlgeç (Edat): 

Tek başına bir anlam ifade etmeyen, 
cümlede anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. 

Gibi, kadar, için, üzere, -e doğru, -e 
karşın, -e rağmen, -değin, -e dek, -den 
başka, sade, -e kadar... 


Bağlaç; 

Sözcükleri, sözcük öbeklerini, cümleleri birbirine bağlayan ya da bulunduğu 
cümleye farklı anlamlar katan sözcüklerdir. 


Ama, bile, dahi, çünkü, ancak, de, da, 
fakat, ne var ki, gelgelelim, ha... ha, 
hâlbuki, hatta, hem ... hem, lakin, ise, 
madem, ki, ne... ne, oysa, mademki, 
ya da, oysaki, yahut, ve, meğer, meğerki, yeter ki, eğer... 


Ünlem: 


Konuşanın korku, sevinç, acıma, şaşkınlık gibi duygu ve heyecanını etkili ve 
kısa bir biçimde anlatmaya, seslenmeye, çağırmaya yarayan sözcüklerdir. 


Ay! Ey! Ya! 

Hah! Oo! Vah! 

Eh! Hay! hay! Vay! 

Of! Uf! Pöh! 

Aman! Haydi! Bravo! 
Hişt! Yazık! Hophala! 
Ayol! Yuh! Yahu! 

Hu! Be! Allah! 

Tanrım! Ya Rabbi! Tüh! 
Hey! Çat! 


Komşular! 


öLuM öZETİ 


Tamlamalar 
Ad Tamlaması 


Bir adın başka bir adla birleşip oluşturduğu tamlama türüdür. 


Belirtili Ad Tamlaması (A'nın B'si) 
Türkiye'nin başkenti 

Güneşin rengi 

Kitabın ortası 

Belirtisiz Ad Tamlaması (A B'si) 
Güneş gördüğü 

Türk edebiyatı 

El yazısı 

Takısız Ad Tamlaması (A B) 

Taş duvar 

İpek mendil 

Zincirleme Ad Tamlaması (A'nın B'sinin 
C'si) 

Güneş gözlüğünün camı 


Zehra'nın okul çantası 


Sıfat Tamlaması 


Bir sıfatın, kendinden sonra gelen bir 
adla oluşturduğu söz grubuna sıfat 
tamlaması denir. 


Küçük ev 
Üç gün 


Bütün sorular 


Sözcük Türleri ve Tamlamalar 
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| SSORUZ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 30'un üzerinde soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2019 TWT'de çıkmıştır. 


İN Paragrafı oku 


bal 


Benim romanımın kahramanı farklı bir ruh hâline sahip. O, ilkin şaşırtıcı 
bir sessizlikle kabulleniyor ölecek olmayı. Aslında zaten hiç yaşamamış 
olduğunu düşünüyor ya da bizi de kandırıyor böyle söyleyerek. Yaşamak 
uğruna çok şey yaptığını ve şimdi ipten düşen cambazın kendisi olacagını anlıyor çünkü. Hayatını ne uğruna yaşadığını düşünüyor herkes gi- 


bi. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) 


Soru zamiri 
Belgisiz zamir 

Kişi zamiri 
Dönüşlülük zamiri 


İlgi zamiri 


olabilir. Her seçenek için ayrı ayrı sözler bulmamıza 
gerek yoktur. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Bizden seçeneklerdeki zamir çeşitlerinden hangisinin parçada olmadığı sorulmuş. Olanları görelim: Soru zamiri “ne” sözcüğü, belgisiz zamir “herkes” sözcüğü, kişi zamiri “benim, o, bizi” sözcükleri, dönüşlülük zamiri “kendisi” sözcüğüdür. Parçada ilgi zamirinin (-ki) örneği yoktur. 


4 Bu soru kökü, dil bilgisi konularının neredeyse tama- X Soru kökünden sonra metni okumak zaman kaybı olamında karşımıza çıkabilecek bir soru tipidir. En kap- caktır. Önce seçenekler, sonra metin okunmalıdır. 
samlı olanı da karma dil bilgisi ile ilgili olandır. X Bazı sözler ile ilgili karar verirken biraz daha dikkatli 

4 Bu sorularda, soru kökünde istenen anlaşıldığı anda olmakta yarar var, şöyle ki: “O” zamiri insan dışındahızlıca seçeneklere göz atılır. Neyi arayıp neyi arama- ki bir varlığın yerine kullanılsaydı işaret zamiri olurdu. 
yacağımızı tespit etmek açısından bu hamle önemli- Ancak burada insan yerine kullanılmış ve kişi zamiri 
dir. Daha sonra metni okuruz. İlk okuyuşta eleyebil- oluşmuştur. “Bence böyle” deyip kavramlara dışarıdiklerimizi eleriz. Elenmeyen seçenekleri tek tek me- dan kendimize göre anlam yüklemememiz gerekmektinde bulmaya çalışırız. tedir. 

& Metindeki bir kelime, birden fazla seçeneğin karşılığı 


Sözcük Türleri ve Tamlamalar 


Kendimi tür konusunda özgür bırakarak yazmaya başladığım ilk 
öyküler; gerilim, sert çatışmalar, sarsıcı kırılma anlarını içeriyordu ve süratliydi. Yazdıkça aradığım hakikatin, insan doğasındaki 
aydınlıkla karanlığın geçiş noktasında gizli olduğunu anladım. 
Suçun çevresindeki kişilerin maskelerini çıkartma gücünü keşfettim. İnsanı anlamak için polisiye türü şahane bir ortam sağlıyor. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Sıra sayı sıfatı 

B) Dönüşlülük zamiri 
C) Bağlaç 

D) Birleşik fiil 

E) Toplulukadı 


Kafka'nın şarkıcı Josefine'i anlattığı öyküsü bana, aldıkları kararlar ne kadar absürt olursa olsun, politikacıları sorgulamaya bile 
gerek duymayan günümüz toplumunu hatırlatıyor. Kafka'nın bu 
tür öyküleri farklı açılardan yorumlanmaya açıktır. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Bağlaç 

B) Kişi zamiri 
C) Soru zamiri 
D) İşaret sıfatı 
E) Topluluk adı 


Yeni kitabımın adı “Günübirlik Düş(ünce)ler”. Gün gün yazıldığından başlığını öyle koydum. Günlük yaşamın, yaşadıklarımızın, bize yaşatılanların bendeki yansımasıydı o kısa metinler. Düşlerimin eşliğindeki minik öykümsüler... O metinlerde yaşananlar, yaşadıklarımız, öykü anlayışımın gereği düşlerle karıştığı, gelecek 
hayallerimi içerdiği için öyle bir başlık altına almam doğaldır. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Kişi zamiri 

B) İşaret sıfatı 

C) Derecelendirme zarfı 
D) Durum zarfı 

E) Adlaşmış sıfat 


El yazması ticareti bir ara Osmanlı Dönemi'nde çok yoğun yapılmış. Osmanlı Dönemi'nde Kahire'de, Kudüs'te pek çok el yazması satılmış. Daha çok Avrupalıların bu taraflara gelip el yazmalarına ilgileriyle, özellikle de Hristiyanların Orta Doğu'daki eski İncil'leri araştırmasıyla başlamış. İki yüz yıl sonra bu iş İslami 
eserlere doğru gitmiş. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Belgisiz sıfat 
B) Soru sıfatı 

C) İşaret sıfatı 
D) Niteleme sıfatı 
E) Sayı sıfatı 


Manchineel ağacı, elma ağacına o kadar benzemektedir ki bir 
bakışta ayırt etmek neredeyse imkânsızdır. Daha çok plaj bölgelerinde bulunduğundan plaj elması olarak da adlandırılan bu 
ağaç daha tam olarak belirlenemeyen bir toksik kimyasala sahiptir. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Kişi zamiri 

B) Bağlaç 

C) İşaret sıfat 

D) Belgisiz sıfat 

E) Derecelendirme zarfı 


Gül İrepoğlu'nun yeni romanı Kavuşmak; 1940'ların sonunda 
konservatuvarın seramik bölümüne girdiğinde, Türk musikisi bölümünde ders veren Mesut Cemil Bey'e olan aşkından ölene kadar vazgeçmeyen Dürdane Hanım'ı eksenine alan, gerçek kişilerden yola çıksa da kurgusal bir roman. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Dönüşlülük adılı 
B) Edat 

C) Niteleme sıfatı 
D) Bağlaç 

E) Belirtme sıfatı 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Biz, başrolün önde konuştuğu cümlelerin duyulduğu bir filmde 
fonda, “siz de aranızda bir şeyler konuşur” gibi yapın denmiş figüranlar değiliz. Gerçekten muhabbet ediyoruz çevremizle. Benim yazmaktan, birlikte yaşamaktan gurur duyduğum insanlar... 
Kimseyle tanışmasak da hâllerimizi tanıyoruz; derdimizden, gülüşümüzden birbirimizi biliyoruz. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Benzetme ilgeci 
B) Sayı sıfatı 

C) Belgisiz adıl 

D) Bağlaç 

E) Kişiadılı 


“Memleketimden İnsan Manzaraları”nı okuduğunuzda sadece 
bu yapıtı yazıp bırakmış olsaydı bile Nâzım Hikmet'i var edebilen bir başyapıt olarak karşılamak abartılı sayılmamalı. Onun şiiri adanmışlığın şiiridir; bir dilin zenginliği, bir ülkenin yakın tarihinin tanıklığıdır üstelik. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Belgisiz sıfat 
B) İşaret sıfatı 

C) Niteleme sıfatı 
D) Adlaşmış sıfat 
E) Kişi zamiri 


Kadıköy'deki çarşılara çıkın, yapıtımdaki insanları orada görürsünüz. Toplu taşıma araçlarına biniyorum, çarşı pazar dolaşıyorum, en dertli esnafla konuşuyorum; kendilerini dinlemem de 
hoşlarına gidiyor. Kesinlikle idealize edilmiş insanların değil, benim gibi hayatın içinde olan kimler varsa onların peşindeyim. 
Edebiyatın da bu olduğuna inanıyorum. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Kişi zamiri 

B) Dönüşlülük zamiri 
C) İşaretzamiri 

D) İlgizamiri 

E) Soruzamiri 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Sözcük Türleri ve Tamlamalar 


10. Yeni kitabıyla okurlarını selamlayan Prof. Dr. Onur Bilge Kula, aydınlanma felsefesi ışığında eleştiri kavramını ele aldığı Eleştirel 
Aydınlanma ve Sanat adlı çalışmasında; eleştiri - öz eleştiri kavram çiftinin gerekliliğini Batılı düşünürlerle birlikte yorumluyor. 
Bu arada sanat ve edebiyatta eleştirinin, ilerlemenin vazgeçilmez ögelerinden olduğunu yapıtlardan örnekler vererek çözümlüyor. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Çoğul adlar 

B) Niteleme sıfatı 

C) Durum belirteci 
D) Gösterme adılı 

E) Ekleşmiş ilgeç 


11. Burada kendimden söz edecek değilim, çoğunuzun bildiği üzre, 
ben editör değilim. Şunca yıllık yayıncılık deneyimimde el aldıgım ustalardan öğrendiğim şudur: Çoğu meslek gibi editörlük 
de “alan”da öğrenilir ama eğer bir ustanız varsa. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Sayı sıfatı 

B) Belgisiz zamir 

C) Belgisiz sıfat 

D) İşaret zamiri 

E) Dönüşlülük zamiri 


12. Yüzümü hiçbir zaman geçmişe dönmedim, dönmem. Bu, geçmişi unuttuğum anlamına gelmiyor elbette. Geçmişteki kültürel 
kazanımların birer birer elden çıkması ne kadar üzücüyse insanlık değerlerinin yerini şiddete, nefrete, bencilliğe, çıkarcılığa, her 
alanda kabalığa bırakması da o kadar üzüntü verici. Ama teslim 
olmak, hele hele yıkılmak asla yok. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Sorusıfatı 

B) İşaretadılı 

C) Kesinlik belirteci 
D) Belgisiz sıfat 

E) Soyutadlar 


Sözcük Türleri ve Tamlamalar 


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| Soru kökünü oku 
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından aynıdır? 


A) Seninle kitapçıya gelirim ancak ben de bir roman alırım. gl Seçenekleri oku 


Bu kadar zor soruyu ancak Murat ya da Orhan çözebilir. 
Her sabah aynı saatte otobüse binip işe giderdi. 
Kardeşimle olayları hep aynı değerlendirirdik. 

Okulda yaşadıklarını bize çok içten anlatmıştı Selim. 
Orhan Pamuk'un içten üslubu onu okunan bir yazar yaptı. 
Dün akşam biri telefonla arayıp seni sormuştu. 


çözüm 


Seçeneklerde altı çizili sözcüklerin türlerine baka- 


Kardeşim lise biri mahallemizdeki lisede okumak istemedi. 


O gün güzel sözlerinle beni çok etkilemiştin. 


Vazodaki güzel çiçekler konukları hemen etkilemişti. lm: A'da “ancak” sözcüğü ilk cümlede bağlaç, ikin- 


ci cümlede zarftır. B'de “aynı” sözcüğü ilk cümle- 


de sıfat, ikinci cümlede zarftır. C'de “içten” sözcü- 


gü ilk cümlede zarf, ikinci cümlede sıfattır. D'de 


“biri” sözcüğü ilk cümlede zamir, ikinci cümlede 


isimdir. Ede ise “güzel” sözcüğü iki cümlede de sıfat olarak kullanılmıştır. 


Cevap E 


4 NASIL çözümez 


X Sözcükler, bulundukları cümlelerde farklı görevlerde 
kullanılabileceklerine göre sadece o sözcüğe ve son- 


4 NASIL çözünür 


& Seçeneklerde sözcüklerin bulundukları yerler, öncesiyle sonrasıyla okunur, o sözcüğün kazandığı görev 
tespit edilir. 


raki sözcüğe bakmak yanıltabilir. Dizenin tamamı okunmazsa hata yapılır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından 
aynıdır? 


A) Eyoğul, kendini düşmana karşı her zaman bile, derdi babam. 
Hava soğuk olunca çalışanlar bile evlerine çekilmişlerdi. 

B) Salona gelenler hemen yukarı kata çıkıyorlardı. 
Bazen yukarı mahalledeki komşular bağrışırlardı. 

C) Busenin bana gönderdiğin ilk hediyeydi. 
Sınav sonuçları bu akşam açıklanacakmış. 

D) Maçın elbette bazı güzel anları da yok değildi. 
Kendi bestelediği şarkıyı güzel seslendirdi Buket. 

E) Konuşmacıyı dinlemeye az insan gelmişti gerçekten de. 
Topluluğun ilgisizliği yüzünden ben de az konuşmuştum. 


Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından 
aynıdır? 


A) Hikâyelerimin önemli karakterleri isimleriyle beraber doğmuşlardır. 


Hikâyelerde karakter sayısının azlığını önemli görmüyorum. 


B) Az önce küçük çocuk size o kadar dikkatli baktı ki... 
Yeni aldığım gömleğin kolları bana çok küçük geldi. 

C) Şuana kadar bir senin yazdığın oyunu beğendim. 
Oyunun bir yerinde insanın içini acıtan sözler vardı. 

D) Bu konuda ne düşündüğümü yakında herkes öğrenecek. 
Yarınki piknik için siz ne böreği pişirip getireceksiniz? 

E) Yeni günün insana neler kazandıracağını kimse önceden bilemez. 


Yeni basılan bir kitabın kokusu, yazarı için bir bebek kokusu 
gibidir. 


Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından 
aynıdır? 


A) Herkesin aynı konudan söz etmesi beni şüphelendirmişti. 
Bu sabah hava düne göre daha serin hatta soğuktu sanki. 


B) İstanbul'dan kalkan tren iki saat sonra Konya'da olacakmış. 
Hoşgörü sahibi insanlardan biri olduğu için çok sevilirdi. 
C) Çözüme kavuşturulmayı bekleyen çok sorun var, demişti. 
Urfa'daki Balıklı Göl'ü görmeyi istedim ama zaman kalmadı. 
D) Kitap okumak için sakin ve rahat bir yer arıyordum. 
Herkes aynı konu üzerinde heyecanla konuşuyordu. 
E) Sözlerinden kendimiz yanlış anlamlar çıkarmıştık. 
Başından geçen olayları anlatırken birden durakladı. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Sözcük Türleri ve Tamlamalar 


Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından 
aynıdır? 


A) 


B) 


Kasaba halkı yeni gelen öğretmene hemen alışmıştı. 
Ankara'nın daracık sokaklarında dolaşmak keyifliydi. 
Gençler akşam olunca sokakta toplanmışlardı. 

Kitap okumayı çok sevdiğini bize her fırsatta söylerdi. 
Okula gitmek için hazırlanan Buse, yine geç kalmıştı. 
Bu mahallede oturmayı artık hiç kimse istemiyor. 
Sözlerinin yanlış anlaşılması onu derinden üzmüştü. 
Sokaktaki çocuklar yalandan bir kavga çıkarmışlardı. 
Gazete okurken gürültü yapılmasından hoşlanmazdı. 
O gün okulun bahçesinde sadece İsmail vardı. 


Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından 
aynıdır? 


A) 


c) 


D) 


E) 


Eskiden insanların en önemli iletişim aracı mektup ile telgraftı. 


Günümüzde internet ile araştırma yapmak eskisi kadar zor 
değil. 

Ne zaman yalnız kalsam içimi bir hüzün kaplar. 

Şiirlerimde hüznü anlatırım yalnız asla hüzünlenmem. 
Edebiyatımızda çoğu zaman şiir, öykünün önüne geçmiştir. 
Öykücülerin çoğu edebiyat dünyasına şiirle başlamıştır. 
Gece bütün şairler için aynı anlama gelmez. 

Gece yazdığım şiirler biraz da beni anlatır. 

Her doğan gün ümide açılan bir yelkenlidir. 

Gün batmadan kuşlar yuvalarına dönmezmiş. 


Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından 
aynıdır? 


A) 


B) 


c) 


D) 


E) 


Bizim hâlimizden fakir daha iyi anlar, demişti. 

Bu fakir aileyi görünce yardımcı olmak istemişlerdi. 
Bayram sabahı uçak ile İzmir'e gitmeyi planlamış. 
Sınavda matematik ile fizik sorularında çok zorlandım. 
Bursa'da akrabalarımız olduğunu akşam öğrendim. 

Onun tüm şiirlerinde akşam öne çıkan bir temadır. 
Yüzünde çıkan ben onu rahatsız etmeye başlamış. 

Aslına bakarsanız ben sizin iyi biri olduğunuzdan eminim. 


Suyu akmayan tarihi bir çeşmenin önünde durmuşuz. 
Gösterişten hoşlanmayan, çekingen kişiliği vardı. 


Sözcük Türleri ve Tamlamalar 


7. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından 
aynıdır? 


A) Roman okuyunca kelime dağarcığın elbette gelişir. 
Gençlik anılarımı bir kitapta bir araya getirmek istiyorum. 
B) Arkadaşlarla buraya daha önce de gelmiştik. 
Bu yoldan beni hiçbir güç döndüremez, diye bağırdı. 
C) Oyolcuya neden yardımcı olmayı düşünmediniz? 
Hangi çocuk sizden simit parası istedi? 
D) Ankara'ya gelmişsiniz oysa bana uğramamışsınız. 
Söylenenlere göre burası eskiden yeşil alanmış. 
E) Ders çalışma konusunda yine onlardan geri kaldık. 
Okul çıkış saatinde bütün öğrenciler bahçede toplandı. 


8. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından 
aynıdır? 


A) Yapıtlarında köy sorunlarını dile getiren bir yazardı. 
Hava serin olunca kalın bir hırka aldı üzerine. 
B) Sen mademki geç gelecektin, bizi neden telaşlandırdın? 
Askerden dönecek oğlunu sabaha değin bekledi kadıncağız. 
C) Öteki yoldan gidersek sanki daha erken varırız. 
Anlattığım konuyu diğeri bence çok iyi anladı. 
D) Bu tenha şehirde tek senin için kaldım ben. 
Çok ısrar etmeme karşın bana olumlu yanıt vermedi. 
E) Senden iki hafta ayrı kalmak beni çok üzmüştü. 
Öğrenciler o zor soruyu bile rahatlıkla çözebilmişlerdi. 


9. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından 
aynıdır? 


A) Annem her sabah pencerenin önünde çiçeklerini sular, onlarla konuşur. 


Bizim semtimizde sular bazen balık gibi, bazen de toprak gibi kokar. 


B) Meyvelerden ben daha çok elmayı, kardeşim üzümü sever. 
Dünkü deneme sınavının sonuçları daha açıklanmadı. 
C) Herkes Sapanca Gölü'ne gidince ben Servivan'da tek kaldım. 


Sanki tek derdimiz boğazmış gibi bütün kanallarda yemek 
programı var. 


D) Bir daha sakın pişmiş aşa soğuk su katayım deme. 
Yalan söylemekten yılandan çıyandan kaçar gibi sakın. 
E) Sakin bir hafta sonundan sonra hayat yeniden hızlandı. 
Sakin konuştuğuna bakmayın, adam kendini zor tutuyor. 


10. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından 
aynıdır? 


11. 


12. 


A) 


B) 


Çocuklarına masal okuyup onlarla sohbet ederdi. 
En dokunaklı yazıyı hanginiz yazdınız acaba? 
Bu yörenin kadınları eskiden halı dokurlardı. 


Köyün kahvesinde bugün toplanan yaşlılar neşeliydiler. 
Kendini Boğaz'ın derin sularına bırakıp yüzüyordu. 
Biz insanı sever ve onu mutlu etmeye çalışırız. 


Bu gürültü içerisinde kimse seni duyamaz. 

Dünkü düğüne çoğu misafir nedense geç kalmıştı. 
Ormanlık alanda mahsur kalan adamı biz kurtarmıştık. 
Ben okuduğum romanlarda sadece içtenlik ararım. 


Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından 
aynıdır? 


A) 


B) 


c) 


D) 


E) 


Adapazarı'ndan Ankara'ya hızlı tren seferleri başladı. 

O kadar hızlı konuşuyor ki anlamak mümkün değil. 
Haber alır almaz koşar adımlarla merdivenlerden indim. 
Hedefi olanlar bulutlara koşar, tembeller düz yolda şaşar. 
Divan şiirinde kimi okuduysam hepsi aşktan söz ediyor. 
Şenol Güneş sol bekte kimi oynatacağına karar veremedi. 
Bir fincan acı kahvenin kırk yıl hatırı var derler. 

Hayat bana hep acı verdi; sevinç benden uzak kaldı. 
Sabahları mutlaka ılık su için, limonlu veya limonsuz. 
İnsanlar sağlık için artık yürüyüşün önemine inanıyorlar. 


Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler, tür bakımından 
aynıdır? 


A) 


B) 


c) 


D) 


E) 


Lokantada sizin için dört kişilik yer ayırttık. 

Acaba hanginiz bu kitabı daha önce okudu? 

Edebiyat dergilerinde şiirleri yayımlanınca çok sevinmiş. 
Arabadan indiği gibi sahile koşmaya başlamıştı. 

Dizi film izlemeyi seven, biraz hayalperest biriydi. 
Akşama sizde buluşup bazı kararlar almalıyız. 

Vatan sevgisiyle dolu olduğunu söylerdi sürekli. 

Sınavda ilk soruyu dahi anlamakta zorlanmıştı. 
Kitapçıya uğrayıp birkaç kalem ve cetvel alır mısınız? 
Sağlığınız için her gün biraz yürüyüş yapmalısınız. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Sözcük Türleri ve Tamlamalar 
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© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden | soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2018 TVT'de çıkmıştır. 


Bir cümlede sözcüklerin arasına sıfatları yerli yersiz yerleştirmenin cüm- 


leyi estetik hâle getirdiğini sanan genç yazarlar var. Oysa yakın anlamlı 0 Metni oku 


sıfatların işlevsiz olarak kullanıldığı cümleler, metni gereksiz sözlere boğ- 
İT Seçenekleri oku 


makta ve okuru yormaktadır. 


Aşağıdakilerden hangisi bu parçada eleştirilen bakış açısıyla yazılmıştır? 


A) Kimsenin olmadığı bu yerde yaşamak her yönüyle zor ve tehlikeliy- 


di. .. .. 
B) Yoksul, kimsesiz çocuklar yararına düzenlenen bu etkinliğe katılarak ÇOZU Mm 


çok iyi yaptık. 


Ormanın bazı bölgelerinde kısa boylu, bodur ağaçları görünce şaşır- Bu parçada eleştirilen nokta, “yerli yersiz sıfat ve 


işlevsiz sıfat kullanma, metinde gereksiz söz kul- 


dık doğrusu. 
lanma”dır. C seçeneğindeki “kısa boylu, bodur 


Ne zaman yola çıkacağımızı ve neden Mersin'e gittiğimizi bilmiyorağaçlar” ifadesinde kullanılan “kısa boylu” ve “bo- 


duk hiçbirimiz. 
dur” sözcükleri aynı anlama gelen sıfatlar olduğu 


için bu eleştiriyi örneklemektedir. 


Yaşlılar bazen kendilerine yardımcı olunmamasına gönül koyabiliyor. 


Cevap C 


NASIL çözünür 


 Metindeanlatılanın tam olarak ne olduğunun anlaşılması, sonra mümkünse ona uygun örneğin zihninde 
oluşturulup seçeneklerde benzerinin bulunması gerekmektedir. 


4 NASIL çözüme 


X Bütün seçenekler gözden geçirilmeden cevap seçeneği işaretlenmemelidir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Sözcük Türleri ve Tamlamalar 


Bir metinde sözcüklerin arasına gereksiz yere zarf yerleştirmenin metni güzel hâle getirdiğini sanan yazarlar var. Oysa aynı anlama gelen zarfların işlevsiz olarak kullanıldığı cümleler, metni 
duruluktan çıkarmaktadır. 


yazılmıştır? 


A) Geçen gün, pazar yerinde yaşlı bir kadın elindeki meyve poşetleriyle düşüvermişti. 

B) Sınava hazır olduğum günlerde kendimi çok daha iyi hissediyorum. 

C) Hergün bu sokaktan geçip de sana selam vermek için çaba 
gösterdiğimi hâlâ bilmiyorsun. 

D) Bukitabın ilk baskısında bazı yanlışlar olduğu için yeni baskıda biri görevlendirildi. 

E) Şiirlerinizi bundan sonra daha dikkatli okuyacağım artık, demişti bir okuyucum. 


Aynı anlamı taşıyan zarfları gereksiz yere kullanmanın cümleyi 
güzel hâle getirdiğini sananlar var. Oysa aynı anlamı veren zarflar işlevsiz olarak kullanıldığı için cümle estetik değerini yitirmektedir. 


yazılmıştır? 


A) Gece seninle yıldızlara bakarken sanki dalgasız bir deniz gibiydi yüzün. 

B) Çamaşırları balkona rastgele ve dikkatsizce asmış, kimisi yerlere sürünüyor. 

C) Oysa toplumun ise senin söz ettiğin sorunlardan hiç haberi 
yok. 

D) O güzel günleri daha henüz dün gibi hatırlıyorum ama kimseye anlatamıyorum. 

E) Erkek oğlum olmadı diye kovdular beni köyden ve bir daha 
da beni arayan olmadı. 


Bir cümlede sözcüklerin arasına gereksiz yere zarf yerleştirmenin cümleyi estetik hâle getirdiğini sanan genç yazarlar var. Oysa yakın anlamlı zarfların işlevsiz olarak kullanıldığı cümleler, 
metni gereksiz sözlere boğmaktadır. 


yazılmıştır? 


A) Ben buiki olay arasında bir nüans farkı göremedim, deyince gülüşmüştük. 

B) Son maçtaki yanlış pas hatası ve ardından gelen gol, takımı 
gerçekten de zor duruma düşürdü. 

C) Kitapları raflara gelişigüzel, özensizce dizmenin müşteriye 
haksızlık olduğunu düşünüyorum. 

D) Yarın sabah erken kalkıp annemi ve babamı parka götürmeyi düşünüyorum. 

E) Her işte olduğu gibi bu çalışmamızda da ince eleyip sık dokuduğunuzu fark ettik. 


Bir metinde sözcüklerin arasına gereksiz yere sıfat yerleştirmenin metni güzel hâle getirdiğini sanan yazar adayları var. Oysa 
aynı anlama gelen sıfatların işlevsiz olarak kullanıldığı cümleler, 
metni duruluktan çıkarmaktadır. 


yazılmıştır? 


A) Size sağlıklı ve sıhhatli günler dilerim ancak sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. 

B) Şiirde önemli olan son dizedir çünkü asıl anlatılmak istenen 
son dizeye saklanır. 

C) Son dönemde yazılan şiirlerde hiçbir nitelik ve zenginlik ne 
yazık ki yok. 

D) Bir şiirin ilk dizesi hangi nitelikteyse sonraki dizeler de aynı 
biçimde devam eder. 

E) Yazdığınız romanın özellikle ilk bölümünün beni oldukça etkilediğini söyleyebilirim. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Bir metinde sözcüklerin arasına gereksiz yere zarf yerleştirmenin metni güzel hâle getirdiğini sanan yazarlar var. Oysa aynı anlamlı zarfların işlevsiz olarak kullanıldığı cümleler, metni duruluktan çıkarmaktadır. 


yazılmıştır? 


A) Sanatsal kaygı taşıyan bir yapıt ortaya koyarken halkın duygu ve düşünceleri göz ardı edilmemelidir. 

B) Sanatçı birlikte yaşadığı toplumun sorunlarına asla, kesinlikle duyarsız kalmamalıdır. 

C) Bir yazar yapıt kaleme alırken toplumun isteklerini değil, 
kendi duygu ve düşüncelerini ölçüt kabul etmelidir. 

D) İşin aslına bakacak olursanız bir sanatçıyı toplumdan ayrı düşünmek, değerlendirmek olanaksızdır. 

E) Toplumun isteklerine sırt çeviren sanatçıyı toplum kısa bir 
süre sonra unutur. 


Aynı anlamı taşıyan adları gereksiz yere yinelemenin cümleyi 
daha güçlü hâle getirdiğini sananlar var. Oysa aynı anlamlı adlar 
işlevsiz olarak kullanıldığı için cümle estetik değerini yitirmektedir. 


yazılmıştır? 


A) Eleştirisi yapılacak yapıtın yazarının kişisel özellikleri öncelikli hedef alınmamalıdır. 

B) Yapıtın konu ve içeriğinden çok, biçimsel özellikleri üzerinde durulan eleştiri yazıları daha gerçekçidir. 

C) Bir kitap eleştirilirken sanatçı yerine sadece bir tek yapıt dikkate alınmalıdır. 

D) Eleştirmen, yazarın amacını ne ölçüde gerçekleştirdiğiyle ilgilenmelidir. 

E) Yapıtın yazıldığı dönemin özellikleri göz önüne alınarak degerlendirme yapılmalıdır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Sözcük Türleri ve Tamlamalar 


Bir cümlede sözcüklerin arasına gereksiz yere zarf yerleştirmenin cümleyi estetik hâle getirdiğini sanan genç yazarlar var. Oysa yakın anlamlı zarfların işlevsiz olarak kullanıldığı cümleler, 
metni gereksiz sözlere boğmaktadır. 


yazılmıştır? 


A) Şiirde anlatılmak istenen tüm açıklığıyla verilirse okur zamanla o şiirlerden haz almaz. 

B) Şiirin biçimsel özelliklerine her zaman özen gösterilmelidir. 

C) Şiir, okurun duygu dünyasına hatta beklentilerine hitap etmelidir. 

D) Birzamanlar, insanlar eskiden komşusunun ne durumda olduğunu merak edermiş. 

E) Şiirde duygusal konular ve gelecekle ilgili planlar öne çıkarılmalıdır. 


Bir metinde sözcüklerin arasına gereksiz yere sıfat yerleştirmenin metni güzel hâle getirdiğini sanan yazar adayları var. Oysa 
aynı anlama gelen sıfatların işlevsiz olarak kullanıldığı cümleler, 
metni duruluktan çıkarmaktadır. 


yazılmıştır? 


A) Her dönemin şairlerinin kendine göre bir şiir anlayışı, tarzı 
oluyor. 

B) Yakın döneme kadar hece ölçülü şiirler oldukça fazla kaleme alınıyordu. 

C) Birşiir kaleme alırken şiirin ille de serbest olmasını hedeflemek bana isabetli ve doğru bir tercih görünmüyor. 

D) Şiir yazarken kelime seçiminde hassas ve özenli davranan 
pek çok şair vardır. 

E) Şiirde içten, samimi sözlere yer verilirse okuyucunun nazarında şairin inandırıcılığı daha da artar. 


Sözcük Türleri ve Tamlamalar 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 10'a yakın soru çıkmıştır. 
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| SSORUZ 


© Bu soru tipi en son 2013 YGS'de çıkmıştır. 


İN Soru kökünü oku 
Kaz Düşü yok oluşlara, bozulmalara, düşmanlıklara, şiddete karşı dünya- 


ieeepi İ 
ya yeni gelmiş insan düşünü öne çıkaran ve yeryüzünün ışığını, toprağın İl Metni oku 
Il IN 


sesini, zamanın gücünü duyuran bir roman. Tuncer Erdem yazı ve çizgi- İli Seçenekleri oku 


siyle ütopik romanlara özgü masalsı bir dil, şiirsel bir dünya yaratıyor. 
IV V 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi tür yönüyle ötekilerden 


ği çözüm 


A)I B)I C) 11 D) IV E)V 


Metindeki |, Il, 111, V numaralı sözcükler isimdir. Ancak IV numaralı “masalsı” sözcüğü önündeki “dil” 
isminin sıfatıdır. 


Cevap D 


4 NASIL çözüme 


X Sözcüğün cümledeki görevi yerine salt kendisine bakmak hata yaptırabilir. 


VA NASIL çözülür 


& Sözcüklerin cümlede kazandıkları görevi doğru tespit 
etmek için bütün cümle baştan sona okunmalıdır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Sözcük Türleri ve Tamlamalar 


1. Halim Şefik Güzelson çantasına doldurduğu şiir kitaplarını satar- 


dı. Çok sonraları üç tekerlekli, motosikletle otomobil arası ilginç 
I 
bir araç almıştı. Onun iki tarafındaki raflarda kitaplar sergilenir- 


di. Bu aracı aldığı gün çok mutlu olmuştu, dostlarının anlattığııl Il 
na göre o sıralar Paris'te bulunan Sabahattin Eyüboğlu'na kısa 
IV V 
bir telgraf çekmiş, “Aldım.” diye. 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


2. Topraktan kopan köylüler sırf kente göç ettikleri için kendi etki- 
I 
leşim kalıplarını değiştirmediler. Bir köylü gibi düşünüp bir köy- 
Il 
lü gibi davranmaya devam ettiler. Köylerdeki insan ilişkilerinin 


en açıkça gözlemlenebilen tarafı, kentlerdeki anonim rol ilişki- 
IN IV 
lerinin tersine kişisel ilişkiler olmalarıdır. 
V 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


3. İlhan Durusel öyküleri, öykünün imkânlarını genişletiyor, sınırla- 
I 
rı üzerine yeniden düşünmemizi sağlıyor. Sadece okumak için de- 


gil, yazmak için de fikirler veriyor. Kimi yazarların kaleminden çı- 
ll 
kanlar salt okunmak için yazılmamıştır, yazmak için de okuruna 
IN 
ders niteliğinde izler bırakır. İlhan Durusel işte o yazarlardandır. 
IV V 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Belli yeteneklerim ve erdemlerim olsa da kusursuz bir insan degilim. Kimse kusursuz değildir. Kusur ve zaaflarımız en az erdem- 
I 

lerimiz kadar bizi, kişiliğimizi oluşturur, kendimize getirir. Ne ka- 


Il Il 
dar parlak günler yaşayıp en güzel anıları istiflemiş olsak da en 
IV 


acı, üzücü hatta utanç verici şeyler de yaşamışızdır. Bunları da 


V 
anlatmak istedim yapıtımda. 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I B)II C) Il D) IV E)V 


Kolay değildi bir şairin onca girintili çıkıntılı yolları bir çırpıda 
I ll 
özetleyivermesi. Altmış yaşına armağan ettiği “Kırk Dört Sıfır 
IN 
Dört” kitabının ilk şiirinde dediği gibiydi Refik Durbaş. O yüzden 
IV 


önce çocukluk ülkesinden başladı anlatmaya. 
V 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I B)II C) Il D) IV E)V 


Hayatımda birçok kırılma veya dönüm noktası var. Hayatımızı 

radikal biçimde değiştiren bir yandan kendi iie kararları- 
.. seçimlerimizdir. Buna kuşku yok. Ama öte yandan da kaderdir, alnımıza yazılmış ir Bu konuda biraz mistik bir 


inancım var. Başkaları farklı düşünebilir bu konuda. 
IV V 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Sözcük Türleri ve Tamlamalar 


7. Sanateleştirileri ve teorileriyle 1920'lerden itibaren Avrupa'da 
MM fakat eser ve fikirleri ölümünden sonra geniş kitlelere yayılan Walter Benjamin'in ir dair öne sürdüğü düşüncelerin yanında, kaleme aldığı değişik adli 
hikâyeler demi sonra keşfedildi. Daha doğrusu bunlar üzeri- 


ne konuşulması hayli vakit aldı. 
V 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır? 
A)I B)1l O) 11 


D) V E)V 


8. Doğal birliman ve kültür yuvası olan İskenderiye'nin sahip olni önem, herkesin gözünün bu şehir üzerinde olmasına yol 
sebil Seki ardı ardına farklı yönetimlerin idaresine girdi; 
en büyük sosyal değişimlere aki etti, nice savaşlar gördü. 

IV V 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


9. Yetkin sanatçı İnci Aral, aşk üzerine düşünme ve yazma deneyim 
I 
lerinden doğan inceleme kitabı Aşkın Güzelliği'nde, “varoluşun 


özü” olarak nitelediği olguyu çeşitli duygu düzeylerinde, farklı 
Il 
yaşanma biçimleriyle ve her evresiyle irdeliyor. Aşkın ne oldu- 
Il 
gunu ve nasıl yaşandığını felsefi bir bakış açısıyla kavratmayı 


amaçlayan Aral, aşkı kişisel, toplumsal, kültürel bağlantılarıyla 
IV 


ayrıntılı ele alıyor. 
V 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


10. 


11. 


12. 


Çiçek adlarının tek tek bilindiği, hangi adın ne anlama geldiği 
I 
ve bu adın nereden alındığı, dahası onlarla konuşulduğu bir 
ll Il 
dünya vardı; hatırladınız mı? Küstüm çiçeği, şakayık, fesleğen, 


begonya, karanfil, menekşe, horozibiği... Ne hatırlatıyor bu çi- 
IV 
çekler sana? 
V 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır? 
A)I B)1l O) Ul 


D) IV E)V 


Heybeliada büyüklük itibariyle Büyükada'nın gerisinde kalsa da 
güzellik — ondan hiç de aşağı kalır yanı pn Bu ada 
için etrafında bir tam tur e keyifli m diyebiliriz. i 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır? 
A)I B) 1 O) Ul 


D) IV E)V 


Doğan Hızlan'ın kimi artık aramızda olmayan yazar ve şair dost- 
I 
ları, Hızlan'a kendi hikâyelerini anlatıyor, ilham aldıkları eski us- 
ll 
taları açıklıyor, yazdıkları kitapları tartışıyor bu söyleşilerde. Pek 


çoğu da yazarların, yayımlanan yeni kitapları üzerine gerçekleş- 
IN 
tirilen söyleşiler olduğundan hem o günün edebiyat atmosferi- 
IV 
ne hem de kitaba yönelik bakışlara açıklık getiriliyor. Yazı Kalır 
V 


faydalı bir yapıt olmuş. 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I B)II C)ILl D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Sözcük Türleri ve Tamlamalar 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5'e yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2019 TWT'de çıkmıştır. 


Harem Otogarı'nın L harfini andıran bir yerleşimi var. Eğer daha önce 
gelmemişseniz peronlar me eli Hattal ve uzun tarafının bitip de sola keskin bir dönüşle kısa erine peronlara geçerseniz yolunuzu MN oldukça yüksek. 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde 
sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 


Zarf 
Bağlaç 
Edat 
Zarf 
Bağlaç 


VW NASIL çözünür 


& Sözcüklerin cümlede kazandıkları görevi doğru tespit 
etmek için bütün cümle baştan sona okunmalıdır. 


4 Bu cümlede olduğu gibi “kesin” sözcüğü hem niteleme sıfatı hem de durum zarfı olabileceği için cümleyi 
baştan sona okuyup karar vermek daha isabetli bir seçimdir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(0) 


| SSORUZ 


di 


İni 


çözüm 


"uu 


Parçada “andıran”, “yerleşim” adının sıfatı; “keskin”, “dönüş” fiilimsisinin zarfı; “eğer” ve “hatta” 
sözcükleri de bağlaçtır. 


Cevap C 


4 NASIL çözüme 


X Sözcüğün cümledeki görevi yerine salt kendisine bakmak hata yaptırabilir. 


X Örneğin bu soruda “kesin” sözcüğünün sıfat mı yoksa zarf mı olduğu sadece ilgili sözcüğe bakarak anlaşılamaz. 


Sözcük Türleri ve Tamlamalar 


1. Karadenizinsanı, sıra dışılığı ile sık sık haberlere konu olur. Bir 
I 
suyun üzerinde kurulu olmayan köprü, labirenti andıran üst ge- 


çit, ilginç tabelalar ve bunun gibi daha birçok haber onların oriıl IN IV 
jinalliğini yansıtır. 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 


I Il IN IV 
A) Sıfat Edat Bağlaç Zamir 
B) Zarf Zarf Edat Zamir 
C) Zarf Sıfat Edat Zamir 
D) Sıfat Zarf Zarf Sıfat 
E) Zarf Sıfat Bağlaç Sıfat 


2. Her şehrin, etrafında büyüdüğü tarihi bir göbektaşı oluyor. Bir 
I 
de niyetiniz oraya gitmek olmasa bile kendinizi orada bulduğu- 
ll Il 
nuz kişisel bir çekim merkezi mutlaka oluşuyor. 
IV 
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin han- 


gisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 


I Il IN IV 
A) Sıfat Zarf Bağlaç Edat 
B) İsim Zamir Bağlaç Zarf 
C) Zarf Sıfat Bağlaç Edat 
D) Sıfat Zarf Edat Bağlaç 
E) Sıfat Zamir Bağlaç Zarf 


Bir şehrin sokaklarını öğrenirken zihnimdeki topografyanın dü- 
I 
güm noktalarında hep kitapçılar oluyor. Tüm dünya şehirlerin- 
Il 
de belli başlı kitapçılar ya kapanıyor ya da taşınıyorlar artık. 
IN IV 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 


I Il IN IV 
A) İsim Zamir Bağlaç Zarf 
B) Zarf Sıfat Bağlaç Edat 
C) Sıfat Zarf Bağlaç Edat 
D) Sıfat Zarf Bağlaç Zarf 
E) Sıfat Sıfat Edat Bağlaç 


Orhan Veli Kanık'ın “Beni bu havalar mahvetti” dizesi dilime her 
I 
düştüğünde şunu düşünmeden edemem: Acaba o kuşak mı da- 
Il Il 
ha gamsızdı yoksa bizim kuşak mı? 
IV 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 


I Il IN IV 
A) Zarf Zamir Zarf Bağlaç 
B) Sıfat Zamir Zarf Edat 
C) Sıfat Zamir Edat Bağlaç 
D) Zarf Sıfat Bağlaç Edat 
E) Sıfat İsim Zarf Zarf 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Kendi ömründe pek makbul olmamış bir Amsterdamlı düşünü- 
I Il 
rün, Spinoza'nın, heykelinin çevresinde yer alan ama kimsenin 
Il 
takmadığı bir alıntı var. “Devletin amacı”, diyor Spinoza, “özgür- 
IV 


lüktür”. 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 


I Il IN IV 
A) Zamir Sıfat Bağlaç Edat 
B) Sıfat Zarf Bağlaç Bağlaç 
C) İsim Sıfat Bağlaç İsim 
D) Zamir Zarf Bağlaç İsim 
E) Sıfat Zarf Edat Bağlaç 


İlk kez okyanusu görüyordum. Yolculuğun üç günü kesintisiz bir 
I ll 
fırtına ve sallantıyla geçti. Üçüncü gün ayakta durabilenlerimi- 
Il 
zin sayısı bayağı azalmıştı. 
IV 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 


I Il IN IV 
A) İsim Zarf Bağlaç Zarf 
B) Sıfat Zarf Edat Sıfat 
C) İsim Sıfat Bağlaç Zarf 
D) Zarf Sıfat Edat Edat 
E) Sıfat Zarf Bağlaç Zarf 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Sözcük Türleri ve Tamlamalar 


“Seyahatname” denebilecek bir şey yazma fikri nedense bende 
I ll 
epey geç bir zamanda oluştu. Bu kitabın ilk bölümünü bile böy- 
IN IV 
le yazmak aklıma gelmemişti. 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 


I Il IN IV 
A) İsim Bağlaç Zarf Sıfat 
B) Zamir Zarf Zarf Sıfat 
C) İsim Edat Bağlaç Zamir 
D) Sıfat Zarf Edat Zarf 
E) Zamir Zarf Bağlaç Sıfat 


Asırlar önce yapılmış bir mimari esere bakarken aldığımız haz- 
I 
zın yanına bazen yine asırlar önce bestelenmiş bir şarkıyı koya- 
ll 
rız. Sonra onu hattın en güzel üslubuyla gönlümüze işleriz. 
IN IV 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir? 


I Il IN IV 
A) Edat Zarf Zamir Sıfat 
B) Bağlaç Edat Sıfat Zarf 
C) Zarf Zarf Zamir Sıfat 
D) Edat Zarf Zamir Sıfat 
E) Zarf Bağlaç Edat Zarf 


Sözcük Türleri ve Tamlamalar 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 10'a yakın soru çıkmıştır. 
© Bu soru tipi en son 2013 YGS'de çıkmıştır. 


Vapurda ya da otobüste ilgimi çeken hiçbir durumu kaçırmam. Dinledigim bir şarkıdaki duygu, izlediğim bir > sahne zihnimde imgeye 

ii Tüm bu birikimler sonucunda bakıyorsunuz ki sözcüklerle 

dans ediyorsunuz. Ken sözcükleri yaşıyorsunuz, dahası sözcüklerin iç 

evreninde bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Sözcüğün melodisi SW lez- 
V 


zet sunuyor. 


Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? 


A)I B)1I C) 11 D)V E)V 


VA NASIL çözülür 


4 Tamlamanın türüne bakılırken öncelikle ad tamlama- 


sı ya da sıfat tamlaması olarak inceleme yapılır. Hepsi 


ad tamlaması ya da sıfat tamlaması ise bu kez belirti- 


li ad tamlaması, belirtisiz ad tamlaması takısız ad tam- 


laması ya da zincirleme ad tamlaması olup olmadığı- 


na bakılır. 


CD) 


| SSORUZ 


İN Soru kökünü oku 
(| 


bal 


> çözüm 


Metinde; |, Il, 1LI, Vnumaralı tamlamalar sıfat tamlamasıdır. IWteki “sözcüklerin iç evreni” tamlaması ise arasına sıfat (iç) girmiş bir belirtili isim tamlamasıdır: “sözcüklerin (iç) evreni” 


Cevap D 


4 NASIL çözüme 


X Tamlamalara ayrıntılı olarak (belirtili ad tamlaması, 
belirtisiz ad tamlaması vs.) bakılırsa hemen zaman 
kaybı olur hem de soru yanlış çözülebilir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Uzun yıllar sahnelerden ayrı kalmasına rağmen, çıkardığı yeni 
I ll 
bir albümle gönlümüzü fetheden sanatçı, eski şarkılarını yeni- 
IN IV 


den yorumlayarak geçmişe bugünün penceresinden bakıyor. 
V 


Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımından 
ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) ll D) V E)V 


Anton Çehov'un, çocukluk yıllarında babasından gördüğü bas- 
I ll 
kılara, serinkanlı duruşuna rağmen karşılaştığı her trajik olguyu 
INI IV 
alaycı bir dille yansıtması, incelenmeye hâlâ muhtaçtır. 
V 


Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımından 
ötekilerden farklıdır? 


A)I B) Il C) ll D) IV E)V 


Dağlarca'nın 1940'ta yayımladığı Çocuk ve Allah, okurla yeniden 
I 


buluşuyor. Eser, Türk şiirinin en sağlam yapıtlarından biri, belki 
ll 
de günümüzdeki son halkası. Şair; kitapta doğa karşısındaki his- 
IN IV 


lerini dile getiriyor. Bunları çocuklara özgü bir duyuşla yansıtı- 
V 


yor. 


Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımından 
ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Sözcük Türleri ve Tamlamalar 


Dünyada hiçbir varsayım, gerçeklerin yerini tutamaz; bin kez söy- 
I ll IN 
lenen bir sözcük ya da dünyadaki en uzun şiir bile bir damla yağ- 
IV V 


murla aynı olamaz. 


Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımından 
ötekilerden farklıdır? 


A)I B) II C) Il D) IV E)V 


Soğuk ve yağışlı sonbahar akşamları, cebimde dolmuş parası ol- 
I ll 


madığı için sokak arkalarını dolana dolana evime giderken çan- 
Il 


tamdaki kitaplar, defterler, her şey su içinde kalırdı. 
IV V 

Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımından 

ötekilerden farklıdır? 


A)I B)II C)ILl D) IV E)V 


Bir dizi röportajdan oluşan bu kitapta, yazarlara yöneltilen sorular yalnızca veriliyor. Bu, belki a bir 
sohbet yaratma açısından güzel ve etkili bir yol ama kimi Mz 
de boşluklar oluşuyor. Röportajın aralarında karşınıza çıkan 
bu boşluklar, okurken irkilmenize m olabiliyor. 


Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımından 
ötekilerden farklıdır? 


A)I B)II C) Il D) IV E)V 


Sözcük Türleri ve Tamlamalar O A Rİ 


Tanpınar, tanık olduklarını kendi algılayışına göre değiştirip bü- 
I 
yüterek yansıtan bir kişi. Bu yüzden onu okumadan önce onun 
Il 


gönül şifrelerini çözmek, kişilik özellikleriyle tanışmak ve düşün- 
Il IV 


ce yapısını öğrenmek gerekiyor. 
V 


Çantamın, ıvır zıvır şeyleri koymak için pek güzel bir üst cebi var- 
I ll 
dı. Ahım şahım bir şey değildi ama yine de güzel bir okul çanta- 
Il IV 
sıydı işte. Belki de yazarlığım işte bu çantanın alınmasıyla başla- 
V 


dı. 


Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımından 


Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımından 
ötekilerden farklıdır? 


ötekilerden farklıdır? 


fi il ei öl ii A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


10. Günlük dilden doğan sözler; en derin gerçeklerin anlamını, 
I ll 
en güzel duyguların ürpertisini unutturabilir. Şairler, milyonlar- 
IN 
ca yıllık güneşin ışığını bize yeni açmış bin bir renkli bir çiçeğin 
IV V 
parıltısı gibi gösterebilirler. 


8. Evliya Çelebi'nin son derece renkli ve sıra dışı kişiliğini yansıtan 
I ll 
Seyahatnamesi, hem tarih hem filoloji dalları hem de edebiyat 
Il IV 


açısından taşıdığı önem dolayısıyla bir dünya klasiği sayılıyor. 
V 


Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımından 


ötekilerden farklıdır? Bu parçadaki altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımından 


ötekilerden farklıdır? 
A)I B) Il O) 1 D) V E)V 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Eylem 

İş, oluş, durum bildiren sözcüklere eylem (fiil) denir. Başka bir deyişle bir sözcüğün kök “ya da gövdesine şimdiki 
zaman eki | - yor) eki gelmiyorsa o sözcük ad soylu sözcüktür. 


Anlamına göre eylemler 


> İştkılış) eylemleri: Eylemlerden nesne etkilenir. 


> Durum eylemleri: Eylemden, eylemi yapan etkilenir. Durum eylemleri nesne almaz. Yani geçişsiz eylemdir. 

> Oluş eylemleri: Öznenin yetkisi dışında kendiliğinden gerçekleşen 
eylemlerdir. Oluş eylemleri de nesne olamaz. Yani geçişsiz eylemdir. 


Bitmemiş Eylem (çekimsiz) 

Sözcük türü olan eylemin kök ya da 

gövde hâlidir. Üzerinde kip * kişi eki 

olmayan hâlidir. 

Bitmiş Eylem (çekimli) 

Sözcük türü olan eylemin kök ya da 

gövdesine kip ve kişi eki almış hâlidir. 

a. Haber (Bildirme) Kipleri 

1. Bilinen Geçmiş Zaman : (dili, görülen) 


> (dı/-di-du/-dü/-41/-41/-4U/40) 


2. Duyulan Geçmiş Zaman : (-miş'li, 
öğrenilen) 

> (mış / -miş - muş / -müş) 

3. Şimdiki Zaman : 

> (yor / -mekte / -makta / -mada / 

-mede) 

Gelecek Zaman: 


(-acak / -ecek) 


Geniş Zaman : 


Uv FS 4 P 


(r/-ar/-er/-ır/-ir/-ur/-ür/ 
-maz / -mez) 

b. Dilek (Şekil, Tasarlama) Kipleri 

1. İstek Kipi: 

(a / -e) 


Gereklilik Kipi: 


> 

2. 

> (malı / -meli) 
3. Dilek - Koşul (şart) Kipi: 
> (sa / -se) 

4. Emir Kipi: 

> Emir kipinin eki yoktur. 


Eylemde Zaman (Kip, Anlam) 
Kayması 


Yüklemdeki kipin kendi anlamı dışında kullanılmasıdır. 


LETİ , 


Eylemde Zaman (Çekim) 
Tek Zamanlı Eylem (Basit Çekimli Eylem) 


Sadece bir kip eki alan eylemlerdir. 


İki Zamanlı Eylem (Birleşik Çekimli Eylem) 

Kip eki # idi / imiş / ise 

Ek Eylem (Ek Fiil) 

Ek eylemler şunlardır: “-idi, -imiş, -ise, -dır” 

Ek eylemin 2 görevi vardır. 

1. Ad soylu sözcükleri yüklem yapmak: 

> idi 

> imiş 

> ım/ sın /dır / iz / sınız / dırlar 

Olumsuzu “değil” ile yapılır. 

Ad soylu sözcükler: 

Ad, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, eylemsi, tamlamalar ... 

2. Basit zamanlı (çekimli) eylemleri 
birleşik zamanlı (çekimli) yapar : 

> idi (hikâye) 

> imiş Irivayet) 

© ise (şari) 

Emir kipi dışındaki tüm basit çekimli 

(zamanlı) eylemlerin üstüne gelerek 

eylemleri birleşik zamanlı yapar. 


O 


Eylemsi 
> Eylemlere getirilen gelen bazı ek- 


lerle eylemin ad, sıfat ya da zarf gibi kullanılmasıdır. 


> Eylemsi ekleri, çekimli eylemlerin 
değil, çekimsiz (bitmemiş) eylemlerin üstüne gelir. Yani eylemin kök 
ya da gövdesinin üstüne gelir. (iken, 
-casına hariç) 


1. İsim - Fiil (Ad - Eylem, Mastar): 
> -ma/-me 

© -1Ş/-İŞ/-UŞ/-ÜŞ 

> -mak/-mek 


2. Sıfat * fiil (ortaç) 


> Eylem kök ya da gövdelerine (-an 
/ -ası / -mez / -ar / -dik / -ecek / 
-miş) ekleriyle yapılan eylemsilerdir. 

> Sıfat-fiiller adların önüne gelip “nasıl?” sorusunun yanıtı oluyorsa niteleme sıfatı olur. 


> Sıfat-fiiller adlarla birlikte niteleme 
görevinde kullanılabileceği gibi adlardan bağımsız olarak da kullanılabilir. Bu durumda hem eylemsi 
hem de adlaşmış sıfat sayılır. 


vE 


ve» S © 


LU LL LU VU LU ÇO 


-an/en 

-ası/-esi 

-maz/-mez 

-ar/-er/-ır/-ir/ -ur/-Ür /-r 
-dık/-dik/-duk/ -dük/-tık/-tuk / 
-tük/-dığ/-diğ/ -duğ/-düğ/-1ığ/ 
-tiĞ/-tUğ/-tÜğ 

-acak/-ecek 


-MIŞ/-MİŞ/ -MUŞ/-MÜŞ 


. Zarf - fül (Ulaç, Bağ - fiil) 


Eylem kök ya da gövdelerine getirilen eklerle yükleme sorulan “ne 
zaman?” ve “nasıl?” sorularının yanıtları olur. Bazen de “niçin” sorusuna yanıt verir. 


-ken 

-alı/eli 

-esiye/-asıya 
-ince/-ınca 
-1p/-İp/-up/-Üp 
-arak/-erek 
-dıkça/-tıkça 
-madan/ -meden 
-maksızın/ -meksizin 
-r.../-mez 


-a.../-e 


öLüM öZETİ 


-a..a/-e..-e 
-dığında .../ -tığında 
-dığından .../ -tığından 


UY YY 


-casına / -cesine 


Eylemsi Öbekleri 


> Eylemsilerin kendinden önceki sözcüklerle birleşmesidir. 


> Eylemsi öbekleri cümlenin ögeleri 
bulunurken asla parçalanamaz, 
bölünülemez, unutma! 


1. İsim - fiil öbeği 

İsim - fiilinin kendinden önceki sözcüklerle birleşmesidir. 

2. Sıfat - fiil öbeği 

Sıfat - fiilin kendinden önceki sözcüklerle birleşmesidir. 

3. Zarf - fil öbeği 

Zarf - filin kendinden önceki sözcüklerle birleşmesidir. 


€ylem - Ek Eylem - E€ylemsi 


SORU DETAYI 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 10'a yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2010 YGS'de çıkmıştır. 


(2) 


| SSORUZ 


(1) Ahşap evler içinde yaşayan İstanbul insanının ilişkileri güven, saygı ve 
mahremiyete dayanırdı. (11) Bir mahalleye sonradan gelenler, ilk yerle- gi Sırayla seçenekleri oku 


şenlere saygı gösterirdi. (111) Sonradan gelen onun manzarasını kapatamaz, evinin içine bakan bir pencere açamaz, bir balkon yapamaz ya da 

kapısına ulaşımı engelleyemezdi. (IV) Evlerin ses geçiren ince duvarla- İni İlgili cümleyi oku 
rından dolayı kimse yüksek sesle konuşmazdı. (V) Dedikoduya fırsat vermeyecek biçimde yaşamak ve konuşmak İstanbul halkına bu evlerin getirdiği bir alışkanlıktı. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenler- ÇO / U Mm 
Parçadaki cümlelerle ilgili seçeneklerde verilen 
özellikleri görelim: 


den hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede geniş zamanın hikâyesiyle çekimlenmiş fiil vardır. 


B) Il. cümlede anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır. 


. cümlede geniş zamanın hikâyesiyle çekimlenmiş fiil “dayanırdı” 


C) Ili. cümlede birden çok yeterlik birleşik fiili vardır. 


D) IV. cümlede zarf - fiil vardır. 

E) V.cümlede ek fiil vardır. Il. cümlede anlamca kaynaşmış birleşik fiil “saygı gösterirdi” 

INI. cümlede birden çok yeterlik birleşik fiili “kapa- 


tamaz, açamaz, yapamaz, engelleyemezdi” 


V. cümlede ek fiil “alışkanlıktı” 


IV. cümlede ise “geçiren” zarf - fiil değil, sıfat - fiildir. 


4 NASIL çözünür 


Önce soru kökünün olumlu mu olumsuz mu olduğuna bakılır. 


X Öncemetin, sonra seçenekleri okumak zaman kaybı 
olabilir. 


Sırayla seçenekler okunur, seçeneğin belirtildiği cümle okunur. Bilginin doğruluğu/yanlışlığı tespit edilir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Ahmet Hamdi Tanpınar, yirminci yüzyılın en önemli Türk romancılarından biri kabul edilmektedir. (11) Aynı zamanda bir şair, hikâyeci, deneme yazarı ve edebiyat tarihçisi olan Tanpınar, 
eserlerinde benzersiz bir kültürel evren ortaya çıkarmıştır. (111) 
Tanpınar, hayattayken yalnızca iki romanını, Huzur'u ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü, kitap olarak yayımlayabilmiştir. (1V) 
Tanpınar'ın en ünlü eserlerinden biri olan Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü okuyabilmek için on yıllarca beklemek zorunda kaldı 
Türk okurları. (V) Dünya edebiyat çevreleri de bu gecikmeden 
etkilendi elbette. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) |. cümlede şimdiki zamanla çekimlenmiş bir fiil vardır. 
B) Il. cümlede sıfat - fiil vardır. 

C) Ili. cümlede yeterlik birleşik fiili kullanılmıştır. 

D) IW. cümlede anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır. 

E) V. cümlede zarf - fiil vardır. 


(1) Bazı eleştirmenlere göre Sait Faik Abasıyanık, yeni hikâyeciligimizin çöpsüz üzümüdür. (11) Yani öncesi yoktur onun; yazar, gelenekten yararlanma olanağı bulamamıştır. (111) Onun hakkında 
yazılanlar hâlâ sınırlıdır. (IV) Özlem Esmergül, işte bu sınırlı bilgilere biyografik roman diyebileceğimiz yapıtıyla özel bir katkı 
yapıyor. (V) Yazar öncelikle genç okurlar için Sait Faik'in yaşadıgı dönemin genel bir görünümünü sunuyor. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) |. cümlede ek eylem kullanılmıştır. 

B) Il. cümlede yeterlik birleşik fiili vardır. 

C) Il. cümlede anlam (zaman) kayması bulunmaktadır. 
D) IW. cümlede sıfat - fiil vardır. 

E) V.cümlede basit çekimli vardır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Kuyucaklı Yusuf'un yazarı Sabahattin Ali, belki de hayatının 
en anlamlı eserine imza atmıştır. (11) Ezilenlerin yaşadığı acıları, 
maruz kaldığı sömürüyü dile getirmiş ve gücü elinde tutanların 
Anadolu insanına tepeden bakar tavrını eleştirmiştir. (111) İnsanın zavallılığını ve gücünü aynı sarsılmaz üslupla, zaman zaman 
masalsı ve destansı bir biçimde başarıyla yansıtır. (IV) Kitabın basılmasından sonra çok sert eleştirilere hedef olur Sabahattin Ali. 
(V) Baskı altında kalır ve memuriyeti elinden alınır. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır. 


B) Il. cümlederivayet birleşik zamanla çekimlenmiş bir fiil vardır. 


C) Ili. cümlede geniş zamanda çekimlenmiş fiil kullanılmıştır. 
D) IV. cümlede anlam (zaman) kayması bulunmaktadır. 
E) V.cümlede birden çok fiil kullanılmıştır. 


(1) İstanbul bahçelerinden, çiçeklerinden geriye çok az şey kaldı. (11) Çiçeklerin isimleri gitti, çocuklar çiçekler görmeden yaşadılar ve büyüdüler. (111) Sayabileceğimiz çiçek isimleri birkaçı geçmiyor. (IV) Ne manolya ne leylak ne sümbül ne de begonya var 
artık camların denizliklerinden bizi selamlayan. (V) Çiçeklerin 
görüntüleri, kokuları gitti, isimleri sokak tabelalarında asılı kaldı. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede ekfiil yoktur. 


B) Il. cümlede görülen geçmiş zamanla çekimlenmiş fiiller vardır. 


C) II. cümlede isim - fiil kullanılmıştır. 
D) IV. cümlede ek fiil vardır. 


E) V.cümledeki filler basit çekimlidir. 


(1) Şehir bize kendimizi hatırlatmalı. (11) Bir şehri tanımak bize 
kendimizi de yeni baştan tanıma imkânı sağlamalı. (111) Her şehir tıpkı her insan gibi biriciktir çünkü ve bu biriciklik hâliyle buluşmak, sorumluluk duygusunu da artırır. (IV) Yükleneceğimiz 
bir yük, kenara çekeceğimiz bir taş, söyleyeceğimiz bir söz hem 
bize hem bu şehre çok şey kazandırır. (V) Umutsuz olmaz; umutsuzluk, insanı da şehri de bitirir. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) |. cümlede gereklilik kipiyle çekimlenmiş fiil vardır. 
B) Il. cümlede birden fazla isim - fiil vardır. 

C) Ili. cümlede ek fiil vardır. 

D) IW. cümlede birden fazla sıfat - fiil vardır. 


E) VW. cümlede yardımcı eylemle oluşturulmuş birleşik fiil vardır. 


(1) Ihlamur Altı piknik alanının sahibi komşum İsmet amca ve çalışanları müşterilerini hep güler yüzüyle karşılıyor. (11) Komşu deyince şaşıranlar olabilir, içinizden İstanbul'da komşuluk mu olurmuş, dediğimizi duyar gibiyim. (111) Şehirde komşuluk konusuna 
bir parantez açalım. (IV) Namazı mahalle camisinde kılıyorsanız 
komşunuz var demektir. (V) Mesela biz İsmet amcayla sabah namazları sonrası yaptığımız yürüyüşlerde karşılaştık. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) |. cümlede şimdiki zaman kipi, geniş zaman kipi yerine kullanılmıştır. 

B) Il. cümlede iki tane ek fiil vardır. 

C) Ili. cümlede fiil, istek kipiyle çekimlenmiştir. 

D) MW. cümlede zarf - fiil vardır. 

E) V. cümlede farklı türde filimsiler vardır. 


(1) “Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek?” (11) Ayva ağacının doğayı 
bir gelin gibi süsleyen çiçeklerini gördüğümüzde ilk aklımıza bu 
şarkı sözü gelmez mi? (Il1) Peki, bizden sonraki nesiller bu şarkı 
sözünü hatırlayabilecek mi? (IV) Daha doğrusu soruyu şöyle soralım: Bu şarkı sözlerini hatırlatan bir ayva ağacı görebilecekler 
mi? (V) Şehrin betonlaşma hızı düşünüldüğünde çoğumuz bu 
soruya olumsuz cevap verecektir. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) |. cümledeki fiillerin ikisi de haber kipiyle çekimlenmiştir. 
B) Il. cümlede farklı türde fiilimsiler kullanılmıştır. 

C) Ili. cümlede yeterlik fiili vardır. 

D) IV. cümlede birleşik zamanlı bir fiil vardır. 

E) V. cümlede basit zamanlı bir fiil vardır. 


(1) İkindi vakti Amasra'ya vardık. (11) Rehberimiz balık yemek için 
anlaşmalı restorana gidebileceğimizi söyledi. (111) Biz ise karşısındaki balıkçıya giderek yarı fiyatına balığımızı yedik ve şehri 
gezmeye başladık bile. (IV) Fatih Sultan Mehmet'in “Lala lala! 
Çeşm-i cihan bu mu ola?” sözü kulaklarımda çınladı çünkü Amasra'nın havası, suyu, manzarası çok hoşuma gitmişti. (V) Amasra, 
“Burada insanın ömrü uzar.” denilecek cinsten bir yermiş gerçekten. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede ekfiil yoktur. 

B) Il. cümlede gereklilik kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır. 
C) Il. cümlede sıfat - fiil yoktur. 

D) IV. cümlede istek kipiyle çekimlenmiş bir fiil vardır. 

E) V.cümlede ekfiil kullanılmıştır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(13) 


| SSORUZ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 10'a yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2018 TVT'de çıkmıştır. 


dece ikamet etmediğini, orayı yaşadığını bir kez daha hatırlatıyor. Huzur- gl Metni oku 
I Il 


suzluğunun ve huzurun şehri Lizbon, yazarın elinde yalın, etkileyici ve j j 
nl || Seçenekleri oku 


aynı zamanda turistik bir merkeze dönüşürken kitap, yirminci yüzyıl 
IV 
başlarındaki kentle uzak geçmişi ve bugünü kıyaslama olanağı da veriyor. 
V 


Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değil- > ÇOZU Mm 
dir? 


AYI B)1l Ol D) IV E)V Parçadaki “etmediğini” ve “yaşadığını” sözcükleri 
sıfat-fiil, “dönüşürken” sözcüğü bağ-fiil, “kıyaslama” sözcüğü de isim-fiil türünde fiilimsilerdir. Ancak “etkileyici” sözcüğü bir fiilimsi değil, fiilden türemiş sıfattır. 


Lizbon: Her Turistin Görmesi Gerekenler, Fernando Pessoa'nın kentte sa- 


Cevap C 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Sadece altı çizili ifadeleri okumamız yeterli değildir. 


VW NASIL çözünür 


Metnin tamamı okunarak fiilimsiler bulunmaya çalışılır. 


X Bazen fiilimsi gibi görünsün diye yüklem, cümle içine 
kaydırılabilir. Yani devrik cümle hâline gelebilir. 


& Fiilimsi eklerinin zihinde tutulması gerekir. 


X İstisna olarak belirtilen kurallara dikkat etmek gerekmektedir. (111) nolu sözcüğü kalıplaşmış olarak ele alırsak fiilimsi olmaz. Cevap olur. Ama burada kalıp kul- 

gibi değildir. 


lanım yoktur. “danışma, dolma...” 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Siyah beyaz başlayan bir görüntü: Yaşlıca bir adam yürüyor. Ka- 
I 
mera hemen arkasında, biz de onunla beraber yürüyoruz. Kitap- 


lıklarla kaplı koridorlar geçiyor. Yaklaşık bir dakikalık yürümenin 
ll 
ardından büyükçe bir alana geliyor. Manzara aynı: Her yer kitap. 


Ardından görüntü yavaş yavaş renkleniyor ve renkli olduğu an- 
IN IV 
da durup bir yere bakıyor. Hedefe kilitlenmiş şekilde kitaplığın- 
V 


dan bir kitap alıyor ve çalışma masasına doğru ilerliyor. 


Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? 


A)I B) 1 C) ll D) V E)V 


Umberto Eco, kitaplığıyla ilgili konuşurken ziyaretçilerini ikiye 
I 


ayırmış: Biri, “Bu kitapların hepsini okudunuz mu?” diye soranlar; 
Il IN 
diğeri de küçük bir azınlık olmakla birlikte kitapların araştırma- 
IV 
aracı olduğunu bilenler. Ardından da eklemiş: “Henüz okunma- 


mış kitaplar, okunmuş olanlardan çok daha fazla kıymetlidir.” 
V 


Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


Gazeteci Wolfgang Bauer ve foto muhabiri Stanislav Krupar, Su- 


riyeli mültecilere ve onları kaçak olarak Avrupa'ya götürecek ki- 
I ll 
şilere kendilerini İngilizce öğretmeni diye tanıtıp kafileye katılmış 
IN IV 
gizlice. Burada yaşadıkları deneyimler ise Denize Gömülenler 
V 


adıyla kitaplaşmış. 


Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Bugünün en çok konuşulan, üzerine düşünülüp tartışılan, dahası 
I 
satış listelerinde en üstteki yeri koruyan edebiyat türü hiç şüphe- 


siz roman. Dolayısıyla kitapçı raflarında roman adı altında pek çok 
Il 


kitap görüyoruz. Kitapçı raflarında çoğunlukla gördüklerimize “roman adı altında” yayımlanmış kitaplar diyorum ii bunların 
büyük bir kısmı, nl akla gelen niteliklerden ve bu 
niteliğe ulaşma derdinden zle 


Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Antropontoloji; felsefi söylemi, tüm felsefe tarihinin şimdiye 
kadarki gelişimini, oluşumunu doğru bir biçimde anlama çaba- 


sından hem de bu anlamaya rehberlik edecek, tam da insana 
I ll 
yakışır, insan doğasıyla koşutluk içinde bir felsefi tutum belirleme 
IN IV 
isteminden doğdu. 
V 


Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


Öykülerimi kitaplaştırırken somut - soyut ayrımına dikkat etme- 
I 
ye çalıştım. Sıradan insanların gündelik yaşamlarından kesitler 


anlatırken somut; daha evrensel, sosyopolitik diyebileceğim öy- 
Il 


külerimde soyut anlatıma sığındım. Keskin dönemeçler, yol ay- 
Il 
rımları olmadı. Başlangıçta biçim denemelerine daha sıklıkla yer 


veriyordum. Zaman ilerledikçe yazılarımda teknik yeniliklere da- 
IV 
ha az yer vermeye başladım. Ortaya da böyle okunası öyküler 
V 
çıkıverdi. 


Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Kristal rengi sahilleri, masmavi suları, yaban hayat açısından 


taşıdığı değerle Türkiye'nin en güzel göllerinden biri olan Salda 
—. kayaç yapısıyla Mars toprağına en yakın hatta akraba sayılıyor. 45 Sir eli yayılmış ve 185 metre derinliğe sahip Salda Gölü içinde bir anda ae renk birbiriyle buluşup 
ayrışıyor. Son yıllarda tatilcilerin hücumuna uğrayan göl, m 
ve insan ilişkilerini de yeniden tartıştırıyor. ” 


Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Öykü yazmak titiz bir çalışma istiyor, sözcükleri tam yerinde ve 


zamanında kullanmayı gerektiriyor, yani öykü yazarken savur- 
I ll 
ganlık yapma hakkınız yok. Sürekli az ama öz söylemeniz gerek- 


li. Roman yazmak farklı bir teknik gerektiriyor. Öykücülükten 


getirdiğim alışkanlıkla kurgu ve sözcük kullanımında sıkıntı ya- 
Il 
şamadım ama öyküdeki titizliği sürdürerek roman kaleme al- 
IV 


mayı öğütlemem hiç kimseye. 
V 


Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? 


A)I B)II C)ILl D) IV E)V 


Eylem - Ek Eylem - Eylemsi O A Rİ 


Sevgi, insanın yüreğinden dışına doğru filizlenen bir ağaçtır. İn- 
I 
san, yüreğindeki sevgi ağacının büyüklüğünü hissettiği kadar 
ll 
merhamet duyar. Başkalarına sevgi ve merhamet beslemeyen 


11. Saadet Kapısı'nın hemen karşısında üçüncü avlu içinde padişahın divan üyeleri ile elçileri kabul ettiği Arz Odası, onun hemen 
I 


arkasında sarayın kütüphane olarak yapıldığı bilinen tek yapısı 
Il Il 
IN. Ahmet veya Enderun Kütüphanesi yer almaktadır. Üçüncü 
IV 
avlunun sağından başlamak üzere sırasıyla diğer yapılar bulun- 
V 


bir yürek, yaşam sahasında can çekişiyordur. Yaşam denilen şe- 
IN 
ye ait olup yaşamdan yana da nasipli olamamak en talihsiz du- 
IV V 
rumdur. maktadır. 


Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? 


Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? 


A)I B) 1 C) 1 D) V E)V A)I B)II C) Il D) IV E)V 


10. Genetik yapıya uygun ilaçların kullanılmasıyla kişiye özgü, etkin 12. Günümüzde internet teknolojisi büyük bir gelişme göstermek- 

i te ve yaşamın vazgeçilmez bir parçası hâline gelmektedir. Özellikle DSL ii hızlı bir şekilde yaygınlaşması ile birlikte internet ücretleri de o denli ucuzlamaya ME Bunun 
en büyük faydası iletişim alanına ir Özellikle son dönemlerde iletişim alanın di tarafından biçimlendirilmeye 


ve güvenilir bir tedavi uygulamak mümkün. Farmakogenetik analiz olarak isimlendirilen e ile kişilerin ilaçlara verdiği tepbei olmasının altında yatan genetik nedenler belirleniyor. Çünkü genlerin ilaçlara edi tepkiler kişiden kişiye 
V 


farklılık gösterebiliyor. 


başlandığı su götürmez bir gerçektir. 
V 


Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir? 
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilim- 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V akal 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


LETİ , 


Ekler - Sözcük Yapısı 

Kök 

Bir sözcüğün anlamlı en küçük birimi- 
ne kök dernir. 

Ad kökü (isim) 

Sözcüğün köküne “-yor” eki getirelemez. 

Eylem kökü (fiil) 

Sözcüğün köküne “-yor” eki getirilebilir. 


Ek 
Çekim Ekleri (işletme ekleri) 


Sözcüğün yapısını ve anlamını değiştirmeyen eklerdir. 


1. Çoğul Eki 
lar 
2. Tamlayan ekleri 
-ın, -in, -Un, -Ün 
3. Tamlanan ekleri (iyelik, aitlik, sahiplik) 
-1m, -In, -1, -AMIZ, -InIZ, -ları 
4. Hâl (Durum) ekleri 
a. Belirtme durumu (-i) 


Fildeki işten, hareketten, oluştan 
etkilenen varlığı belirtir. 


. Yönelme durumu (-e) 


Cümleye yaklaşma, yönelme anlamı katar. 


. Bulunma durumu (-de) 


Cümleye bir yerde bulunma anlamı katar. 


. Ayrılma durumu (-den) 


Cümleye bir yerden ayrılma, çıkma 
anlamı katar. 


. Eşitlik eki (-ce) 


Cümleye birliktelik, bakımından gibi değişik anlam ilgileri katar. 


. Araç (vasıta) eki (-le) 


Cümleye vasıta anlamı katar ama 
bunun yanı sıra durum, birliktelik, 
zaman gibi değişik anlam ilgileri 
katar. 


. Ekeylem eki (i -di, i-miş, i -se, -dır) 


Ad soylu sözcüklere gelerek onları 
yüklem yapan ek hâlindeki fiillerdir. 


. Soru eki (mi?) 


Cümleye soru anlamı katar. 


. İlgi eki (-ki) 


İlgi zamiri olan yani bir adın yerine 
geçen -ki eki. (-inki) şeklinde kullanılır. 


Eylem Çekim Ekleri 
1. Kip Ekleri 

> Haber Kipleri 

> Dilek-Şart Kipleri 
2. Kişi (Şahıs Ekleri) 
3. Soru Eki 


4. Ek eylem eki 


Yapım Ekleri (Türetme Ekleri) 


Sözcüğün yapısını ve anlamını değiştiren eklerdir. 


Addan Ad Yapan Ekler 

bir - inci / yaz -lık / sen - siz / can -lı 
/ şekil - ci/ Türk - çe / gürül - tü / gün 
- dem / düş - sel /yurt - taş / gün - ey 
/ iki - şer / sabah - leyin /badem - cik 
/ev-cil 


Addan Eylem Yapan Ekler 

iyi - leş- / baş -la- / boş - a- /ev-len- 
/ su - sa- /az - al- / sarlı) - ar- / gürül 
- de- / ince -I- / ben- imse- / bir - ik- 
/ kara - r- / göz - et- / hıç - kır- /geç - 
ik- 


O 


öLüM ÖZETİ 


inn 
Eylemden Ad Yapan Ekler Birleşik eylem: 
say - gın / ürk -ek/itici / sev-gi/ a. Yardımcı eylemle kurulanlar: 
bil - ge /çalış - kan / ışı - k / üşen - geç hisset-, emir buyur-, defol-, arz et-... 


/bat-ı/çizer/ yap - ıt / gör - enek b. Anlamca kaynaşmış: 
/ seç -im / ol - ağan /karar - tı / sevin , 

- e vazgeç-, başvur-, göz kulak ol-... 
-ç/öde-v/gel-in / öğret-men / 


sık - ıntı / bas - inç / güven - ce / kon c. Kurallı Birleşik Eylemler: 


- ak/ kur - al / say - aç / ölç -ü/ek- > Yeterlik: -ebil- 
ili / büyü —k > Tezlik: -iver- 
> Sürerlik: -egel- / -ekal- / -edur- / 
Eylemden Eylem Yapan Ekler egörürk - üt- / kov - ala - / çarp - ış- / bil - > Yaklaşma: -eyaz- 


dir- / yaz - ıl- / tara - n- / gül - ümse - 
/ kaç -ır- / kop - ar- /it - ele - / kaz - 
ı- / yut - kun- 


Sözcüğün Yapısı 
Basit (Kök) Sözcük 


Yapım eki almamış sözcüklerdir. Çekim eklerini alabilir. 


Türemiş (Gövde) Sözcük 


En az bir yapım eki almış sözcüklerdir. 


Birleşik Sözcük 
İki sözcüğün birleşmesiyle, kaynaşmasıyla oluşan sözcüklerdir. 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5'e yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2015 WS'de çıkmıştır. 


4) 


| SSORUZ 


Finnegans Wake, ilk parçası yayımlandığından bu yana akademisyenle- 


; eliz İ 
rin ve eleştirmenlerin çalışmalarına konu olmaya, üzerine yazılmış sayı- İl Metni oku 


sız kitapla edebiyat alanında gündem yaratmaya devam ediyor. Türkçe- İli Seçenekleri oku 


nin de dâhil olduğu yaklaşık kırk dilin hazinesinin birleştirilmesiyle türe- 
Il 
tilmiş sayısız kelime, söz oyunları, genellikle çok anlamlılık içeren cüm- 


leler nedeniyle “çevrilemez” sayılan ve bugüne dek yalnız altı dile çev- ÇOZU Mm 
IV 


rilebilen kitap, Türkçede artık. 
V 


Parçadaki “yayımlandığından” sözcüğünün kökü 
sayılan” sözcüğünün kökü “say-”, “artık” sözcüğünün 
kökü “art-” olup fiil köküdür. Ancak Ill numaralı 
“birleştirilmesiyle” sözcüğünün kökü “bir”dir ve 
isim köküdür. 


“yay-”, “yazılmış” sözcüğünün kökü “yaz- 


»u, 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü yö- 


nüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I B)I C) 11 D) IV E)V 


Cevap c 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


4 NASIL çözülür 


& Soru kökü çok önemlidir. “Hangisinin kökü?” denmiş; 
hâlde sözcüğün kendisi değil, kökü incelenmelidir. 


X Eğer soru kökü doğru okunmazsa sözcük türüne bakma yanlışlığına düşülür. 


& Sözcüğün kökünün türü sorulduğunda isim mi fiil mi 
olduğuna bakarız. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Edebiyatımızın kilometre taşlarından Yusuf Atılgan'ın dergilerde 
I 
yayımlanmış ve el yazısı notlarda kalmış metinleri Siz Rahat Ya- 


şayasınız adıyla kitaplaştı. Kitap, Atılgan'ın yazdıktan sonra yak- 
Il 
tığı romanı Eşek Sırtındaki Saksağan'ın, yazarın sandığında bulu- 


nan giriş bölümüyle birlikte el yazılarından derlenen notlarını, şi- 
Il 
irlerini, dergilerde kalmış kısa öykülerini ve yaptığı çevirilerden 
IV 


örnekleri içeriyor. 
V 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük 
türü yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


Türk müziğinin en güçlü damarlarından olan halk müziğinin, 


geleneksel kültürün zayıflaması ile birlikte dilden dile, gönülden 
I Il 
gönüle aktarımı artık çok mümkün değil. Bir hafıza kaybına da 
IN 
işaret eden bu durum aslında büyük bir tehlikeye işaret ediyor. 
IV V 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük 
türü yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


Geçenlerde yayımlanan bilimsel rapor, küresel ısınmanın bir bu- 
I 
çuk derece sınırlandırılmasının aciliyetini ortaya koyuyor. Dün- 


ya ülkelerinin küresel iklim değişikliğine karşı izleyecekleri yol- 
ll 


da ve alacakları kararlarda yol gösterici bir rol oynayacak rapor- 
INI 
da, olası iklimsel etkiler açısından bir buçuk derecelik bir ısın- 
IV 
manın iki dereceye göre nispeten daha güvenli olacağı vurgula- 
V 


nıyor. 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük 
türü yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Edebiyatımızın önemli isimlerinden Sibel K. Türker, yeni roma- 
I 
nı Burada Kalmak ile lise çağındaki anlatıcısı Kutlu'nun gözün- 


den izlenilen, Ankara'daki iki ailenin dünyasına alıyor okuru. 
ll 
Türker, Kutlu'nun bakışıyla kahramanlarının iç dünyalarına 


yönelik bir kazıya girişiyor. Bu kazıda ortaya çıkan ise kaçıp kur- 
IN IV 
tulmak arzusundaki insanların manzarası. 
V 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük 
türü yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Gül Yetiştiren Adam, deneysel bir romandır. Rasim Özdenören; 
I 
bilinç akışını kullanmada, sinematografik ilerleyişte sahne veya 
Il IN 


olaylar arası geçişlerin herhangi anlam kopukluğuna yol açma- 
IV V 


ması gibi hususlarda Willam Faulkner kadar başarılıdır. 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük 
türü yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Yedikuyular Kayak 


Merkezi, geçtiğimiz aylarda doğaseverleri ağırlamaya başladı. 
I Il 
Tesis il merkezine sadece 15 kilometre mesafede yer alıyor ve 


otobüs seferleriyle kolayca ulaşılabiliyor. Tesiste hizmet birimle- 
IN 
rinin yanı sıra amatör ve profesyonel kayakçılar için farklı zorluk 
IV 
derecelerine sahip pistler bulunuyor. 
V 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük 
türü yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


7. Lucius Annaeus Seneca, ölüme yaklaşırken kaleme alıp Sicilya 
I 
Valisi Lucilius'a ithaf ettiği Ahlak Mektupları'nda; dost edinmeyi, 
ll 
iyi vatandaş olmayı ve bilgeliği anlatıyor. Bu arada metinler, günlük 
Il 
yaşamdan felsefenin temel sorunlarına uzanan tartışmalarıyla 
IV V 
zaman üstü bir vasiyet olarak önümüzde duruyor. 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük 
türü yönüyle ötekilerden farklıdır? 
A)I B)1l 


C) III D) IV E)V 


8. Mustafa Kutlu'nun gerek hikâyeleri gerek deneme kitapları hak- 


kında sayısız yazı yazıldı, yazılıyor. Onun sosyal adalet vurgusu, 
kanaat > temelli önerileri, modernizm Si 
tüketim çılgınlığına, bireysellik dim karşı yazdıkları da bi- 
A ; 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük 
türü yönüyle ötekilerden farklıdır? 
A)I B) 11 


C) III D) IV E)V 


9. Bolu-Mudurnu yolu, buğulu bir yeşilin arasına uzanmış göz alı- 


cı bir güzergâhtır. Bir yanında Abant Dağları'nın, bir yanında Ala- 
I 
dağ'ın irili ufaklı yemyeşil tepelerinin yer aldığı bir vadide kıvrı- 
Il 
la kıvrıla akar gider. Çevresinde Çepni, Gövem, Pelitçik, Belkara- 


ağaç, Güneyfelakettin gibi köylerin sıralandığı bu pastoral yol 
IN 
gören gözler için her mevsim ayrı bir güzellik sergiler. Güneşin 
IV 
ve bulutların keyfine göre oluşumlar ortaya çıkar. 
V 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük 
türü yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


10. 2013 Haldun Taner Öykü Ödülü sahibi Neslihan Önderoğlu'nun 
yeni romanı Yeryüzü Yorgunları okuyucuyla buluştu. Önderoğlu 
I 


aşkı, şiddeti, evlilik kurumunu ve doğadan kopuşu sorguladığı 
ıl Il IV 
romanında, insanın kadim dertlerini yaşayanların yorgun düşen 
V 
ruhlarını anlatıyor. 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük 
türü yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


11. Sabahattin Ali'nin bugüne kadar çokça baskısı yapılmış ve milyonlarca okura ulaşmış ölümsüz eseri — Mantolu Madonna, bu —— sahneye — Ancak eser, bir oyunu sahneye 
koymadan önce e düşünülmesi gerektiğini yeni- 


den hatırlatan bir oyun olmuş. 

V 
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük 
türü yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


12. Egekıyılarında katıldığım bir kazı çalışması sırasında Amerikalı 
I 
arkeolog arkadaşım, “İstanbul nasıl bir şehir?” diye sormuştu. 


“Amerika kıtasının henüz keşfedildiği yıllarda İstanbul bin yıllık 
ll IN 
bir dünya metropolüydü. Doğu ve Batı'nın buluştuğu; bir dönem 


kıtalar arasındaki en önemli ticaret merkezi, iki büyük impara- 
IV 
torluğa başkentlik yapmış bir şehir. Bir zaman kapsülü gibi tüm 
V 


çekiciliğini bugün de koruyor.” demiştim. Şaşırıp kalmıştı. 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük 
türü yönüyle ötekilerden farklıdır? 


A)I B)1I C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


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| Soru kökünü oku 
Bir araştırma yaparken bazı dergilerdeki makaleler için çaba harcama- 
d İ 
ya kalkarsanız sonuçsuz bir işe girişmiş olursunuz. Sözün özü, bunu ya- İl Metni oku 


pan herkes abesle iştigal edenler listesindeki yerini aldı. Çünkü başta İT Seçenekleri oku 


siyasal nedenleri dikkate alırsak tek sayı çıkan dergilerin sayısı hayli ka- 
ll 
barıktır. İsterseniz dergilerin tek tek adlarını verebilirim. Kişisel 
IN IV 


kütüphanelerin korunması, dağılma tehlikesine karşı önlemler alınabi- ÇOZU Mm 
V 


lir. Adınıza bir kütüphane kurabilirsiniz, belli bir kuruma bağışlayabilir- 


Soru kökünde bizden “üçüncü çoğul kişi iyelik eki” 
istenmektedir. Parçadaki “dergilerdeki”, “nedenleri”, “dergilerin”, “adlarını”, “kütüphanelerin” sözcüklerinden yalnız birinde iyelik eki bulunmaktadır: “adlarını” sözcüğünde “onların adları” anlamı 
olduğundan bu sözcükteki “-ları” eki, “üçüncü çogul kişi iyelik eki” 


siniz, sahaflara satabilirsiniz. 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi “üçüncü çoğul kişi iyelik eki” almıştır? 


A)I B)1I C) 11 D) V E)V 


Cevap D 


4 NASIL çözümez 


X Sadecealtı çizili bölümler dikkate alınarak çözüm yapılmaz. Sözcüklerin cümle içindeki kullanımları eklenir belirlenmesi için önemlidir. 


VA NASIL çözünür 


& Aranacak ekin tam olarak ne olduğu, mümkünse kenara bir örnek söz yazılarak belirlenir. Metinde örnegin benzeri aranır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Ortaçağ düşünürlerinin kullandığı felsefi kavramları ele ala- 
I ll 
rak doğrulayan Umberto Eco, modern dünyada sanatın altüst 


edilmişliğini ortaya çıkarır. Ortaçağ'daki düşünürler; sanatın ve- 
IN IV 
receği hazzın insanları gerçeklerden uzaklaştıracağı düşüncesiy- 
V 
le dışsal güzellik ile içsel güzellik arasında zorunlu uyumun var- 


lığını savunurlar. 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi “üçüncü çoğul 
kişi iyelik eki” almıştır? 


A)I B) 1 C) ll D) V E)V 


İngilizce de dâhil olmak üzere farklı dillere çevrilen Baharda Öl- 
I 
mek; başta Almanya olamak üzere pek çok ülkede büyük beğeni 


kazanmış ve Ralf Rothmann, Günter Grass'ın mirasçısı olarak se- 


lamlanmıştı. Savaş dönemi anlatıları, daha doğrusu savaşın Alman 
halkı üzerindeki yıkıcı etkileri e önüne alınarak yapılmış bu tarz 
benzetmeleri haksız in Ne var ki Alman edebiyatında 

bu ri zengin bir külliyat olduğunu bu konuda Alman okur- 


ların şanslı olduklarını eklemek gerekir. 
V 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi “üçüncü çoğul 
kişi iyelik eki” almıştır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


Her zaman kendi gibi olmayı ve mutlaka olduğu gibi kalmayı ilke edinmiş bir yazardır larliz Yapıtlarındaki hayali unsurlar 
hiçbir zaman onu gerçekten uzaklaştıramamış, eli yere basan bir ni. okuru yapıtın koridorlarında dolaştırmayı başarabilmiştir. ii hiçbir döneminde nereden geldiğini unut- 


mayan yazar, olduğundan farklı görünme heveslisi zihniyetle de 
V 
hep alay etmiştir. 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi “üçüncü tekil 
iyelik eki” almıştır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Yumuşacık, sımsıcak bir kitap Aklımda Hep Sen. Ucundan da ol- 
I 
sa politikaya, güncel ve felsefi sorunlara değiniyor. Haksızlıkla- 
Il 
ra bir ufak dikkat çekiyor. Kadın ve erkek olmayı tartışıyor. Bir 


kızın hayatına giren tüm insanlarla ilişkilerini masaya yatırarak 

onu anlamaya çalışıyor. Tutkulu, umut eli bir aşk anlatıyor. 

Kürşat Başar okurunu mutlu edecek, keyifli bir yaz kitabıyla yayın dünyasında m her zamanki gibi söz ettireceğe benzi- 
V 


yor. 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi “ayrılma durumu eki” almıştır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


5. Beslenme, sevilme, sevme, eğitilme, güvende olma, öğretilme, 
manevi eğitim gibi ihtiyaçların giderilmesi sağlıklı bir çocuk için 
I 


çok önemlidir. Çocukların nasıl kaliteli bir eğitim yapmasını, sağ- 
ll IN 
lıklı ve dengeli bir bünyeye sahip olmasını istiyorsak; aynı za- 


manda kötü alışkanlık kaygısı duyan, çevresine faydalı olmaya 


çalışan, aldatmaktan ve yalandan kaçınan, dünya hayatının ge- 
IV 
çiciliğinin farkında olan, nitelikli ve iyi bir kişi olarak yetiştirme- 
V 
ye de gayret etmeliyiz. 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi “tamlayan eki” 
almıştır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


6. Diyarbakır'ı, Murat Özyaşar'ın öykülerinde adımlamışımdır. Şeh- 
I 


rin son yılları, yazarın gözlemleri ve insanların yorumlarıyla kay- 
Il IN 
da geçiyor onun öykülerinde. Aslı Gibidir'de yine Diyarbakır'ı an- 
IV 


latıyor Murat Özyaşar ama bu defa öyküleştirmelere girmeden. 
V 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi “yönelme durumu eki” almıştır? 


A)I B) 1 C) ll D)V E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Ahmet Elhan'ın Yerüstünden Notlar adlı fotoğraf sergisinde renk- 


li camlarla döşenmiş pencerelere bakıyor gibiyiz. Sanatçı, siekte fotoğrafları a elle renklendirmiş: yürüyen 
merdiven m çocuksuz bahçelerin sessizliği, kırık fayanslar, soluk ika i 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi “üçüncü çoğul 
kişi iyelik eki” almıştır? 


A)I B)1I C) 11 D) IV E)V 


Bayern Münih maçından sonra Beşiktaş'a bizlere bu tura kadar 

yaşatmış siğanidan dolayı teşekkür rk kii ayakta alkışladı; e bu vefakâr taraftarlarını da Bayern Münihli futbolcular alkışladı. Bayern irite veridi de takımımızdan 
V 


övgüyle söz etti. Biraz teselli bulduk. 


Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi “birinci çoğul 
kişi iyelik eki” almıştır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5'e yakın soru çıkmıştır. 
© Bu soru tipi en son 1999 ÖSS'de çıkmıştır. 


Yemek kitabının yazarı Marianna Yerasimos, ailesinin pişirdiği yemekle- 
I ll 
ri anlatıp tariflerini verirken Kayseri İncesu'dan başlayıp Kapadokya'ya, 
IN IV 
Girit'e, Floransa'ya uzanıyor ve nihayet İstanbul'a varıyor. 
V 


Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? 


A)I B)I C)I1l D) IV E)V 


& Soru kökünde “yapı” sorulduğu için sözcüğün basit, 
türemiş, birleşik olup olmama durumuna bakarız. 


4 


Bir sözcükte tereddüt ettiğimizde o sözcükte ısrar etmemeliyiz. Bu, bizim için zaman kaybı olur. Diğer söz- 


cüklere geçmeliyiz. Sadece o sözcükten emin değilsek 


zaten cevap bellidir. 


(16) 


| SSORUZ 


(| 


bal 


Parçadaki altı çizili sözcükleri yapıları bakımından 
”. “pişirdiği”, “başlayıp”, 

“uzanıyor” sözcüklerinin yapım eki almış olduğunu ve dolayısıyla türemiş sözcük olduğunu görürüz. “Tariflerini” sözcüğünün kökü “tarif”tir ve yalnız çekim ekleri almıştır. Bu yüzden bu sözcük basit yapılı bir sözcüktür. 


elele yazarı”, 


Cevap c 


X Sözcüğün yapısı denildiğinde isim, sıfat, zamir ya da 
fil olup olmadığına bakılmaz. Onlar sözcüğün türüdür. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Yazar, yapıtında Cervantes'in yüzyıllara meydan okuyarak 
yaşamaya e) devam eden Don an eserinin neleri yıkıp 
iii doğurduğundan, teknik anlamda neleri değiştirdiğine kadar pek çok durağa uğrayıp la Ein yapıyor. 

V 


Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, yapısı bakımından 
ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


Göllüdağ sizi farklı bir dünyaya çağırır. Dağın tepesini çepeçevre 
I 


kuşatan sur ve sur içerisinde yer alan yapılar, volkanın püskür- 
ll 
tüsü olan taşlarla inşa edilmiştir. Gerçek dünyadan izole edilmiş 
Il 
bu sessiz ve Issız kent kalıntıları, sizi bir masal dünyasının içine 
IV V 
alır ve 2 bin 700 yıl öncesine götürür. 


Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, yapısı bakımından 
ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) ll D)V E)V 


Kelimelerin değerini bilen, kısa sayfalara derinlikli manzaralar 

kondurmayı bir yazardır Bora Abdo. O, bunu Balık 

es adlı ilk romanına ustalıkla taşımış. Gerçekle hayal 

arasındaki çizgide belirip sönen, li gerçekle, gerçekleri de 

— beslediği yapıtı ile Abdo'yu kolay kolay unutamayız. 
V 


Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, yapısı bakımından 
ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) ll D) V E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Futbolun, sahada 22 kişiyle oynanan bir oyundan fazlası oldugu defalarca anlatıldı. Tarihle, eN m sınıflarla, siyasetle ve hatta sanatla ilintisiyle birlikte ii Critchley'nin de 
dediği gibi, futbol, A . önce bir olgu. 

V 


Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, yapısı bakımından 
ötekilerden farklıdır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Güney Kore'nin yeryüzüne armağanı olan Kim Ki-duk'un yürek- 
I 
lerimize görünmez sıradağlar bağışlayan filmi, bir kapıyla açılıyor. 
ll 


Anadolu kapılarının aksine, ilk bakışta birbirine benzerlikleriyle 
IN IV 
akıl karıştıran, kamera biraz daha yaklaşınca iyice beliren iki ka- 
V 
natlı dev bir figür... 


Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, yapısı bakımından 
ötekilerden farklıdır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Konya binlerce yılın kale kentidir. Alaeddin Tepesi'ndeki arkeolo- 
I 
jik veriler, İÖ 7000'lerde de burada bir yaşam olduğunu söyler. 


Konya, Mevlana'nın eserlerini ortaya koyduğu, söylevlerini 
Il 
verdiği kenttir. Bugün modern kentleşmenin en iyi izlenebildiği 
Il 
yerlerden biri oldu Konya. Üniversiteleriyle, yeni yerleşimleriy- 
IV 


le büyüyor. 
V 


Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, yapısı bakımından 
ötekilerden farklıdır? 


A)I B)II C)ILl D) IV E)V 


7. Malta'nın yeşil vadileri, boylu boslu falezleri, komşuculuk 


oynayan kobalt mavisi koyları birer doğal film setidir sanki. Her 
I Il 
mevsim yüzünü gösteren güneş, bu setin ışığıdır. Vanilya sarısı 
IN 
tarihi evlerin renkli cumbaları da eklenince dekor tamamlanıyor. 
IV V 


Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, yapısı bakımından 
ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


8. Atatürk Kitaplığı, Cumhuriyet Dönemi'nin ilk kütüphanelerinden 
I ll 
biri. Eşsiz bir manzaraya sahip olan kütüphane, halka ve özel 
Il IV 


araştırmacılara hizmet veriyor. 
V 


Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, yapısı bakımından 
ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


9. Öykülerinin ancak yıllar sonra kabullenilmesi nedeniyle nasıl 
küskünlük yaşadıysa şimdi de a karşı gösterilen 
AĞİR nedeniyle soğukluk duyuyor olabilir Cemil Kavukçu. 
ik yüzyıl önce “yazmayı bırakma” kararı alan Kavukçu'nun, 
küskünlük duygusuyla romana sırt kedi uzaklık yaşadığı 
kestirilebilir. N 


Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, yapısı bakımından 
ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


10. 


11. 


12. 


Birikimli insanın altmışını aştıktan sonra kendisiyle hesaplaşması 
mm Gerçekten de birçok insan o süreçte zmir 
ei kaçırdıklarına hayıflanıyor. Ve eminim büyük çoğunluğu, “Ben daha iyi bir insan olabilirdim.” adin 

V 


Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, yapısı bakımından 
ötekilerden farklıdır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Yalnız Rusya'da değil, dünyada şiirsel sinema denince akla gelen 
ilk o biri olan Andrey ir düşüncelerini ifade 
özbilmekeli başarısını şair olan babası Mm 
borçludur. 


Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, yapısı bakımından 
ötekilerden farklıdır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Anadolu'da XV. yüzyılda az bilinen lokum, zamanla beğenilerek 
Gi İmparatorluğu sınırları içinde yaygınlaşır. XIX. yüzyılda 
bir İngiliz gezginin yurt dışına götürmesiyle dünya, GN 
feder ve bu e ortalarından itibaren ihraç edilir. Avrupalı 
şekerciler tekniği zor olduğundan üretimini il 

V 


Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, yapısı bakımından 
ötekilerden farklıdır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


id) 
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| Soru kökünü oku 
Muğla'nın Bozburun Yarımadası'nın doğa ve kültür varlıkları, sihirli koy- 


” i İ 
ları, arkeolojik değerleri anlatılmakla bitmez. Fakat bu eşsiz doğal güzel- İl Metni oku 
ll Il 


lik, yılın kış dönemlerinde yerel halkıyla baş başa kalıyor. j 
Ni İT Seçenekleri oku 


Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? 


Bu parçadaki numaralanmış olan “var-lık-ları”, 
“değ-er-leri”, “eş-siz”, “dön-em-lerinde” sözcüklerinde kalın yazılmış olan ekler yapım ekidir. “halkıyla” sözcüğünde ise “halk” isim kökü, “-1” iyelik 
eki, “y” koruyucu ünsüz, “-la” da “ile” nin ekleş- 
MİŞ li Bu sözcükte bir yapım eki yoktur. 


A)I B)1I C) 11 D) V E)V 


Cevap E 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Altıçizili sözcüklerin metin içindeki anlamlarını dikkate almaksızın sadece o sözcüğü okuyarak anlamına 
bakarak hareket etmek yanlış yorumlamamıza sebep 
olabilir. 


VW NASIL çözünür 


Soru kökünün olumsuz olduğuna özellikle dikkat ederiz. 


& Gelen ekin, eklendiği kök ya da gövdenin anlamını degiştirip değiştirmediğine bakarız. Anlam değişmişse 
gelen ek yapım ekidir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


1. Tiyatromuzun yeni mevsimine, Başar Başarır”ın Sibop romanıy- 
I 
la merhaba denebilir. Öyküde çeyrek yüzyıla dayanan emeği dikıl 


kate alındığında bu zengin öykü verimi ardından gelen ilk roma- 
IN 
nında yazarın, bilinen hünerini başarıyla sürdürdüğü söylene- 
IV V 


bilir. 


Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


2. 1965'teİzmir'den İstanbul'a geldim. İstanbul'un çeşitli semtle- 
I 
rinde kaldım. Evsiz kaldığım, parklarda, köprü altında yattığım, 


sabahçı kahvehanelerinde gecelediğim günler yaşadım. Bunla- 
ll 
rıanlatmak bile başlı başına bir kitabın konusu olabilir. Fakat bir 


şairin ya da yazarın yaşadıklarını anlatırken kendi hayatımdan 
kırıntılar koymak daha m geldi sanki. Çünkü çoğu yazar 
ya Ni şairle birlikte yaşanmış o kadar çok anımız var ki yazmasam bazı şeyler eksik kalabilirdi. V 


Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


Galiba aşk her koşulda kendini buluyor. İster savaşta ister eko- 
I 
nomik krizde... Merve Küçüksarp'ın dördüncü romanı Yasaklar 
ll 
Şehrinde Aşk da tam bu noktaya dikkat çekiyor. İkinci Meşruti- 


yet'in ilanından 31 Mart Vakası'na kadar geçen dönemde İstan- 


bul'da yaşanan siyasi olaylar ve sıkıntılar aşkların hatta aşk üç- 
Il IV 
genlerinin doğmasına engel olamıyor. Hatta kitap, Osmanlı'da 


Müslüman kadınlarla gayrimüslim kadınlar arasındaki yaşam far- 
V 
kına da ışık tutmayı başarıyor. 


Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Günümüzde tarım teknolojileriyle gelen değişimler, binlerce to- 
I 
hum türünün yok olmasına yol açıyor ve bu salt geçmişin değil, 
ll 
geleceğimizin de yoksullaşması anlamına geliyor. Kâr hırsıyla, 
Il 
yaşama sevinci ve zenginliği arasındaki savaşın temel simgele- 
IV 


rinden biri sayılır tohum. 
V 


Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


1960'ta üniversitede ders vermeye başladım. Öğrencilerimin çoguyla o yıldan günümüze kadar çok iyi dostluklarım EN Çoğuylada bu dostluk hâlâ sürüyor. Bir aile it lr büyük 
bir aile. Benim eler iki de bir büyük aile ilişkisi olarak 


düşünülebilir. O nedenle yıllar hep böyle mutlu ilişkiler, mutlu 
IV 

dostluklarla geçti. 
V 


Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? 


A)I B) 1 C) ll D) V E)V 


Stella Rimington, Açık Sır yapıtında 1969'dan 1996'ya kadar 
I 
çalıştığı, son dört yılında ise başkanlığını yürüttüğü İngiliz İs- 


tihbarat Kuruluşu günlerini, ailesini, Soğuk Savaş zamanında- 
ki gerilimi ve RR erkek egemen yapıyı anlatıyor. Yazar, 
m ne kadar sessiz kalırsa o kadar takdir topladıgına ie yazısız kuralı hatırlattıktan sonra, kitabı yazmasıyla 


meslektaşlarından gelen ve beklemediği derecede sert tepki- 


V 
lerden de bahsediyor. 


Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Mağara girişinin alt kenarında karanlıklara uzanan dar bir gale- 
I ll 
ridikkatimizi çekti. Fenerlerimizi karanlık galerinin içine doğrult- 


tuğumuzda bir kez daha şaşırdık. Çünkü o karanlık galeri binlerce kırmızı renkli karidesle Ra Fenerin ışığının vurduğu yerdeki karidesler mağaranın karanlıkta alın kısımlarına kıvrılıp 
kaçtılar. ü 


Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? 


A)I B)1I C) 11 D) IV E)V 


Şiir, kendisi dışında her şeydir. Çünkü küresel sistem, her şeyi 

tükettiği gibi şiiri de tüketti. Bu nedenle di hâlleri şairin hâllerine 
li Ekleme yapacak olursam şiir özel ve özneldir. ii 
ve şairlerin özel mülkiyetindedir. Oysa günümüzde mlEde kamu 


malı sayılıyor. Yağmalayan yağmalıyor. 
V 


Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Sanal ortamda iyi ve kötü, doğru ve yanlış, faydalı ve zararlı her 
I 
tür bilgi bulunmaktadır. Bu noktada internet okuryazarı olmanın 
ll IN 
önemi üzerinde durmak yerinde olacaktır. İnternet okuryazarı ol- 


mak, gerek sosyal medyayı ve gerekse internet yayıncılığını iyi 
IV V 


anlamayı ve iyi analiz etmeyi beraberinde getirmektedir. 


Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? 


A)I B) 1 C) 11 D) IV E)V 


10. Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda her iki 


ülkenin kültür bakanları tarafından “2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı 
giri ve Turizm Yılı Niyet Bildirgesi” imzalandı. Böylece Di yılında, her iki ülkenin kültürünün birbirine ye amacıyla kültür, sanat ve turizm alanında onlarca önemli in düzenlenmesinin önü açıldı. - 


Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


CO ARI 


11. Spor, bireylerin sosyalleşmesinde bir araç olduğu gibi, içeri- 


I 
sinde barındırdığı hareketler ve oyunlar sayesinde, bireye 
ll 


duygularını ifade etme ve kendini gerçekleştirebilme imkânı 
III IV 


vermektedir. 
V 


Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


12. Robotlar üzerinde, makine görünümünden çıkıp daha insansı 
I 


hâle gelmesi için de çalışmalar aralıksız şekilde devam ediyor. 
İnsansı robot oluşturmada yapılan ENE görmesi için görüntü işleme, e için ses işleme, sorulan soruları yorumlayabilmek için yapay zekâ ve el, kol, kafa alak ilk 


adımlar atılmış olur. 
V 


Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


O 


LETİ , 


Cümlenin Ögeleri 


Yüklem 
Tüm ögeler yükleme bağlıdır, yani tümcenin kuruluşundaki asıl ögedir. 


Yüklem eğer çekimli eylemden oluşuyorsa eylem (fiil) cümlesi, ad soylu sözcükten oluşuyorsa ad isim) cümlesi diye adlandırılır. 


Özne 
Eylem cümlelerinde işi, hareketi “yapan'dır. 


Yükleme sorulan “kim, kimler, ne, neler” sorularının yanıtlarıdır. 


Nesne (Düz Tümleç) 

Yükleme sorulan “neyi, kimi, nereyi, 
neleri, kimleri nereleri” sorularının yanıtlarıdır. 


Zarf Tümleci 

Yükleme sorulan “nasıl, ne kadar, ne 
zaman, niçin, niye, ne sebeple, ne diye, neden, ne (niçin)” sorularının yanıtlarıdır. 

Ayrıca yüklemin önündeki yer - yön 
zarfı da zarf tümlecidir. 


âli T Mİ yp 


Dolaylı Tümleç (Yer Tamlayıcısı) 
Yükleme sorulan “nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden, neye, 
neyde, neyden” sorularının yanıtlarıdır. 


Edat (İlgeç) Tümleci 

Yükleme sorulan “kim ile, ne ile, kim 
için, ne için” gibi edatla sorulan soruların yanıtlarıdır. 


Ara Söz - Ara Cümle 

Cümlenin bir ögesini açıklayan ya da 
cümle dışı bir unsur olarak kullanılan 
sözcük ya da sözcük öbekleridir. 


> Eğer ögenin açıklayıcısı olursa “ara 
söz”, ögenin açıklayıcısı değilse 
“ara cümle” olarak adlandırılır. 

> İkivirgül ya da iki kısa çizgi arasında kullanılırlar. 


Cümle Dışı Ögeler 

Ara cümleler, bağlaçlar, ünlemler, seslenmeler cümlenin herhangi bir ögesi 
olarak değerlendirilemez. Bu yüzden 
cümle dışı öge (unsur) sayılır. 


Cümlede Vurgu 

Eylem cümlelerinde yüklemden önceki ögedir. Yüklem başta olursa vurgu 
yüklemdedir. 


Cümlenin Ögeleriyle ilgili Uyarılar 

> Cümlenin ögeleri bulunurken önce 
yüklem bulunur. Yüklemi bulmadan 
diğer ögelere geçme! 

> Yüklem ad ve ad soylu sözcüklerden oluşmuşsa o cümlede nesne 
arama! Ad cümlelerinde nesne 
yoktur! 


> Yüklem söz öbeğinden oluşmuşsa 
asla ama asla yüklemi parçalama. 
Söz öbekleri cümlenin ögeleri bulunurken bir bütün olarak alınır. 


> Özellikle fiilimsilere ve tamlamalara dikkat etmeliyiz. 

> Yüklemin birleşik fil olup olmadığına dikkat etmeliyiz. 


Cümle Ögeleri 
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© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 10'a yakın soru çıkmıştır. 
© Bu soru tipi en son 1990 ÖYS'de çıkmıştır. 


Piyasaya yeni çıkan Altı Yaprak Üstü Bulut yapıtı; akıcı anlatımı, define 
arama öyküsü, cinayetleri ve merak uyandıran yanları nedeniyle sıra dı- 0 Cümleui oku 


şı bir roman. 


Bu cümlenin öznesi aşağıda verilenlerden hangisidir? İT Seçenekleri oku 


A) Piyasaya yeni çıkan 
B) akıcı anlatımı, define arama öyküsü, cinayetleri ve merak uyandıran 
yanları nedeniyle v Ee 
C) Altı Yaprak Üstü Bulut yapıtı 0ZU Mm 
D) Altı Yaprak Üstü Bulut Ç 


E) Piyasaya yeni çıkan Altı Yaprak Üstü Bulut yapıtı 


Piyasaya yeni çıkan Altı Yaprak Üstü Bulut yapıtı; 
Özne 


akıcı anlatımı, define arama öyküsü, cinayetleri ve 
Zarf tümleci 

merak uyandıran yanları nedeniyle sıra dışı bir ro 

Yüklem 


Cevap E 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Ögeler ayrılırken tamlamalara, öbeklere, sıfatlara, fiilimsi gruplarına... dikkat ediyoruz. Bunları birbirin- 


VW NASIL çözünür 


& Önceyüklem, sonra özne, sonra diğer ögeler bulunur. 


Yükleme sorulan ilk “ne?” sorusunun cevabı öznenin; 
ikinci “ne?” sorusunun cevabı da nesnenindir. 


den ayırmıyoruz. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Ögeleri 


1. Geride bıraktıklarınıza bakıp hem kendinizle hem de hayatla bir 
hesaplaşma, sorgulama, yüzleşme, ödeşme ihtiyacından ortaya 
çıkan kitaplardır bunlar. 


Bu cümlenin öznesi aşağıda verilenlerden hangisidir? 


A) Geride bıraktıklarınıza bakıp hem kendinizle hem de hayatla bir hesaplaşma, sorgulama, yüzleşme, ödeşme ihtiyacından ortaya çıkan kitaplardır 

B) ortaya çıkan kitaplardır 

C) bunlar 

D) bir hesaplaşma, sorgulama, yüzleşme, ödeşme 

E) kitaplardır bunlar 


2. NewYork sokaklarında bir an bile hız kesmeyen, nefes nefese 
bir suç ve gerilim fırtınası sunan Good Time adlı film, iki kardeşin bir bankayı soyduktan sonra başlarına gelen talihsizlikleri oldukça gerçekçi bir açıdan ele alıyor. 


Bu cümlenin nesnesi aşağıda verilenlerden hangisidir? 


A) New York sokaklarında bir an bile hız kesmeyen, nefes nefese bir suç ve gerilim fırtınası 

B) iki kardeşin bir bankayı soyduktan sonra başlarına gelen talihsizlikleri 

C) başlarına gelen talihsizlikleri 

D) bir suç ve gerilim fırtınası 

E) GoodTimeadlıfilm 


3. Her gün rastladığımız, gazetelerde hikâyelerini okuduğumuz, 
dost sohbetlerinde adı geçen ya da gündemi belirleyen büyük 
olayların tanımadığımız kahramanlarını geçtiğimiz günlerde öyküleştirmiş bu yazar. 


Bu cümlenin nesnesi aşağıda verilenlerden hangisidir? 


A) kahramanlarını 

B) buyazar 

C) rastladığımız, gazetelerde hikâyelerini okuduğumuz, dost 
sohbetlerinde adı geçen ya da gündemi belirleyen büyük 
olayların tanımadığımız kahramanlarını 


D) Her günrastladığımız, gazetelerde hikâyelerini okuduğumuz, 
dost sohbetlerinde adı geçen ya da gündemi belirleyen büyük olayların tanımadığımız kahramanlarını 

E) büyük olayların tanımadığımız kahramanlarını 


Dağlar arasında, yemyeşil bir ırmağın iki yanındaki düzlüğe kurulu Amasya, en uzak çağlardan beri kralları, hükümdarları, şehzadeleri ağırladı. 


Bu cümlenin öznesi aşağıda verilenlerden hangisidir? 


A) Dağlar arasında, yemyeşil bir ırmağın iki yanındaki düzlüğe 
kurulu Amasya 


B) en uzak çağlardan beri 

C) kralları, hükümdarları, şehzadeleri 

D) yemyeşil bir ırmağın iki yanındaki düzlüğe kurulu Amasya 
E) Amasya 


Son kırk yıldır müzik hayatımıza damga vuran Erkan Oğur, türkülerin asırlık dallarını biz bugün hayatı, dünyayı daha iyi anlayalım diye gönlümüze eğen bir ses ustasıdır. 


Bu cümlenin yüklemi aşağıda verilenlerden hangisidir? 


A) anlayalım 
B) bir ses ustasıdır 
C) müzik hayatımıza damga vuran 


D) türkülerin asırlık dallarını biz bugün hayatı, dünyayı daha iyi 
anlayalım diye gönlümüze eğen bir ses ustasıdır 


E) hayatı, dünyayı daha iyi anlayalım diye 


İsmail Güzelsoy, yeni romanı Hatırla ile bu hafta sekiz yüzyıl önce Artuklu sarayında El-Cezeri isimli mühendisin yaptığı karmaşık robotların can kazandığı büyülü bir masala davet ediyor okurunu. 


Bu cümlenin dolaylı tümleci aşağıda verilenlerden hangisidir? 


A) bu hafta sekiz yüzyıl önce Artuklu sarayında 


B) sekiz yüzyıl önce Artuklu sarayında El-Cezeri isimli mühendisin yaptığı karmaşık robotların can kazandığı büyülü bir 
masala 


C) büyülü bir masala 
D) karmaşık robotların can kazandığı büyülü bir masala 
E) yeniromanı Hatırla ile 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Tarabya'nın içtenliğiyle, çığırtkan martıları ve asırlık ağaçlarıyla 
kaynaşınca, gösterişli tarihi binalarına ve hikâyelerine kulak verince dünyanın hâlâ güzel olduğunu fark ediyor insan. 


Bu cümlenin zarf tümleci aşağıda verilenlerden hangisidir? 


A) Tarabya'nın içtenliğiyle, çığırtkan martıları ve asırlık ağaçlarıyla kaynaşınca 


B) çığırtkan martıları ve asırlık ağaçlarıyla 
C) gösterişli tarihi binalarına ve hikâyelerine kulak verince 
D) dünyanın hâlâ güzel olduğunu 


E) Tarabya'nın içtenliğiyle, çığırtkan martıları ve asırlık ağaçlarıyla kaynaşınca, gösterişli tarihi binalarına ve hikâyelerine 
kulak verince 


Beni en çok mutlu eden ve bana gelecek adına umut vaat eden, 
Mahur Beste'nin yeni bölümlerinin ortaya çıkmasıdır. 


Bu cümlenin yüklemi aşağıda verilenlerden hangisidir? 


A) Beni en çok mutlu eden ve bana gelecek adına umut vaat 
eden 


B) Mahur Beste'nin yeni bölümlerinin ortaya çıkmasıdır 
C) yeni bölümlerinin ortaya çıkmasıdır 

D) ortaya çıkmasıdır 

E) bana gelecek adına umut vaat eden 


Rahat bırakılmayı arzulayan, moda olandan hızla kaçan, düşüşten korkmayan, yazınsal hırsızlığı kendini geliştirmek için önemli bir eğitim sayan, eleştirmenlerin gözünü boyamak için ve okurlara göre yazmayan Juan Carlos Onetti'nin Veda Ederken romanı bu hafta okurla buluştu. 


Bu cümlenin öznesi aşağıda verilenlerden hangisidir? 


A) Juan Carlos Onetti'nin Veda Ederken romanı 

B) okurlara göre yazmayan Juan Carlos Onetti'nin Veda Ederken romanı 

C) bu hafta okurla 

D) Rahat bırakılmayı arzulayan, moda olandan hızla kaçan, düşüşten korkmayan, yazınsal hırsızlığı kendini geliştirmek için 
önemli bir eğitim sayan, eleştirmenlerin gözünü boyamak 
için ve okurlara göre yazmayan Juan Carlos Onetti'nin Veda 
Ederken romanı 

E) Veda Ederken romanı 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


10. 


11. 


12. 


Cümle Ögeleri 


Yeryüzündeki varlığı Nuh Peygamber dönemine dayandırılan, 
bir zamanlar İpek Yolu kervanlarına ev sahipliği yapmış kadim 
şehirlerden olan, Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde Nakş-ı Cihan yani Dünyanın Süsü diye bahsettiği Nahçıvan, meraklılarını 
bekliyor. 


Bu cümlenin nesnesi aşağıda verilenlerden hangisidir? 


A) İpek Yolu kervanlarına 

B) Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde 

C) meraklılarını 

D) Nakş-ı Cihan yani Dünyanın Süsü diye bahsettiği Nahçıvan 
E) Nuh Peygamber dönemine 


Çok değil, bundan on beş yirmi yıl önce mahallelerden, sokak 
aralarından ve boş arsalardan uzaklaşan futbol, günümüzde herkesin cebindeki paraya göre tercih ettiği halı sahalara hapsolmuştur. 


Bu cümlenin dolaylı tümleci aşağıda verilenlerden hangisidir? 


A) herkesin cebindeki paraya göre tercih ettiği halı sahalara 
B) herkesin cebindeki paraya 

C) mahallelerden, sokak aralarından ve boş arsalardan 

D) halı sahalara 

E) günümüzde 


İnsanoğlunun medeniyet serüveninin en hararetli yaşandığı coğrafyalardan birinde yer alan İskenderiye'nin tarih boyunca gerçekleşecek hızlı değişimlerden etkilenmemesi mümkün değildi. 


Bu cümlenin öznesi aşağıda verilenlerden hangisidir? 


A) İnsanoğlunun medeniyet serüveninin en hararetli yaşandığı coğrafyalardan birinde yer alan İskenderiye'nin tarih boyunca gerçekleşecek hızlı değişimlerden etkilenmemesi 

B) İnsanoğlunun medeniyet serüveninin en hararetli yaşandığı coğrafyalardan birinde yer alan İskenderiye'nin 

C) İskenderiye'nin tarih boyunca gerçekleşecek hızlı değişimlerden etkilenmemesi 

D) Medeniyet serüveninin en hararetli yaşandığı coğrafyalardan birinde yer alan 

E) İnsanoğlunun 


Cümle Ögeleri 


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İİ Soru kökünü oku 
(1) Orhan Türker; önceki çalışmalarında okuyucusunu, bugün bu özellik- 


lerini büyük oranda kaybetmiş ancak 20. yüzyılın ortalarına kadar gele- gi Metni oku 


neksel sosyal ve etnik yapısını koruyan semtlere götürmüştü. (11) Yazar, 

yakın geçmişte yaşanan köklü değişimleri gözler önüne sermişti. (111) Bu 

yapıtında, unutulmuş bir başka Bizans semti olan Edirnekapı bölgesini İli Seçenekleri oku 
anlatıyor. (IV) Edirnekapı, 20. yüzyılın ortalarına kadar Türklerle Rumların ya da Müslümanlarla Hristiyanların yan yana yaşadığı bir bölge olmuş. (V) 1960'lardan sonra ise Rum nüfus eriyip gitmiş. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öge sıralanışı “öz- 0ZU Mm 
ne - nesne - yüklem” şeklindedir? 


A)I B)1I C) 11 D) IV E)V 


11. cümle: Yazar, yakın geçmişte yaşanan köklü de- 
Özne Belirtili nesne 


ğişimleri gözler önüne sermişti. 
Yüklem 


4 NASIL çözüme 


X Cümlenin ögeleri, cümlenin başından başlanarak degil ilk önce yüklem bulunarak tespit edilir. 


VA NASIL çözülür 


Öğeler bulunurken yüklem-özne-nesne-tümleçler sırası gözetilmelidir. 


& Yükleme sorulan sorular doğru ise alınacak cevap da 
doğru olur. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Blakey Vermule, kurmaca karakterlerin insanların hayatına 
nasıl sızdığını sorguladığı bu kitabında, okuyucuların duygusal 
olarak etkilendikleri edebiyat deneyimlerini inceliyor. (11) Karakterleri nasıl algıladıklarını ve bunun gerçek hayattaki toplumsal 
ilişkilerini nasıl etkilediğini araştırıyor. (111) Edebi karakterlere 
duygusal olarak bağlanma fenomenini İngiliz kurmaca edebiyatının temel kavramlarıyla tartışırken Thomas Mann, J. M. Coetzee ve Chinua Achebe gibi yazarları da incelemesine dâhil ediyor. (IV) Vermuele, edebi karakterlere önem vermenin aslında 
diğer insanlara, özellikle de yabancılara önem vermekten pek 
farklı olmadığını ortaya koyuyor. (V) Kitap, edebiyat meraklıları- 
nın dikkatini çekeceğe benziyor. 


nışı “özne - dolaylı tümleç - nesne - yüklem” şeklindedir? 


A)I B) 1 C) 11 D) IV E)V 


(1) Philip Roth, Amerikan edebiyatının en üretken yazarlarındandır. (11) Ele aldığı her konuda hep can yakıyor. (111) Roth'un yayımlanan kitapları incelendiğinde geçmişe bakışın ve oradaki bozuklukların konu edildiğini görüyoruz. (IV) Bunun yanında Roth, 
“Amerikan Rüyası”nı da sık sık eleştiriyor. (V) Bunun saçma bir 
kurgu olduğunu her fırsatta dile getiriyor. 


nışı “zarf tümleci - nesne - yüklem” şeklindedir? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Ögeleri 


(1) Eserlerinde Torosları, Çukurova'yı, Çukurova insanının acı yaşamını, ezilişini, sömürülüşünü, kan davasını, ağalık ile toprak 
sorununu çarpıcı bir biçimde ortaya koyan Yaşar Kemal; eserleri yabancı dillere en çok çevrilen Türk yazarlarındandır. (11) Yer 
Demir Gök Bakır romanı Fransız Eleştirmenler Birliği'nce 1977 
yılının en iyi yabancı romanı seçilir. (111) Türkiye'den Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk sanatçıdır Yaşar Kemal. 
(IV) Dünya çapında üne sahip olan, kırk dile çevrilen İnce Memed'de ağalık kurumunu ağa-köylü çelişkisi çerçevesinde ele alır. 
(V) Yapıtta doğa-insan ilişkisini destansı ve şiirsel bir dille verir. 


nışı “özne - yüklem” şeklindedir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Zen romanları, yeniden okunmayı hak eder. (11) Olay örgüsü 
karmaşık olduğundan okurun kimi detayları gözden kaçırması 
işten bile değildir. (111) Bununla birlikte Michael Dibdin'in olay 
örgüsünde kullandığı kimi metaforlar çoğu zaman kendilerini 
belli etmez. (IV) Hepsinden öte Dibdin'in düzyazıdaki biçemi çok 
zengindir. (V) Okur, takdir edilmesi gereken bir sanatçılık ve zanaatkârlıkla karşı karşıyadır. 


nışı “zarf tümleci - özne - yüklem” şeklindedir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Cümle Ögeleri 


(1) Geçtiğimiz günlerde Maksim Gorki'nin Çocukluğum, Ekmeği- 
mi Kazanırken ve Benim Üniversitelerim kitaplarını bir solukta 
okudum. (11) Okuma sırasında, kendimi ruhumun tarlasına tohumlar saçılıyormuş ve bu tohumlar sadece animasyonlarda 
rastlanacak bir hızla büyüyüp filizleniyormuş gibi hissettim. (Il1) 
Bu etkiyle Gorki'nin çağdaşı bir başka Rus'un, Tolstoy'un, Çocukluk, İlk Gençlik ve Gençlik 3 kitaplarını okumaya karar verdim. 
(IV) Gorki'nin üçlemesinin otobiyografik, Tolstoy'unkininse yarı-otobiyografik olması, benim üzerinde çok durmadığım bir unsur oldu. (V) Bu büyük yazarların ikisinin de üçlemeleri sanki arka arkaya okunmak için vardı. 


nışı “zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem” şeklindedir? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


(1) 1921 yılında emekli olan Binbaşı Selahattin, Marguez'in meşhur albayı gibi bir mektup bekler aylar boyunca. (11) Ülkemizin o 
zorlu kurtuluş mücadelesi yıllarında, emekli maaşlarının bile bazen ödenemediği o günlerde, bir türlü gelmez o mektup. (111) 
Binbaşı Selahattin'in oğlu küçük Sabahattin, Balıkesir Öğretmen 
Okulunda parasız yatılı öğrenci olarak geçirir o sıkıntılı yılları. (IV) 
Sabahattin Ali, İstanbul'a gider, 1926 yılında Öğretmen Okulundan mezun olur, sonrasında Eğitim Bakanlığının sınavını kazanıp 
eğitimine iki yıl da Almanya'da devam eder. (V) Bu deneyim, yıllar sonra yazdığı Kürk Mantolu Madonna adlı eşsiz eseri kazandıracaktır Türk edebiyatına. 


nışı “özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci -yüklem - nesne” şeklindedir? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) BBC'nin 2002 tarihini taşıyan Suç ve Ceza filmi, “Bunu sahiden yapacak mıyım?” sorusuyla açılıyor.(11) Kitabı önceden okumuş birisi, tabii ki bu soruyla neyin kastedildiğini gayet iyi biliyor. (111) Okumamış olanlar açısından da aslında büyük bir sorun 
yok. (IV) Bu sorunun cevabını aramak gayesiyle Saint Petersburg 
sokaklarında gezinmenin sağlayacağı merak ve sürükleyicilik, 
hem seyirci hem de filmin profilini ele veriyor. (V) Soruyu zihninden geçiren Raskolnikov'un daha filmin başında elindeki köstekli saatle tefeci kadının karşısına çıkması da pek fazla problem 
teşkil etmiyor. 


nışı “özne - nesne - yüklem” şeklindedir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) O yıllarda Arjantinli yazar Carlos Maria Dominguez, şair Bluma Lennon ile aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. (11) Lennon'ın, elindeki şiir kitabına göz atarken bir arabanın altında kalarak ölmesinin ardından, Dominguez adına gelen 
postaların birinden bir kitap çıkar. (111) Çimento kalıntıları bulunan kitap, Dominguez'i hem heyecanlandırır hem de merakta 
bırakır. (IV) Heyecan içinde okuduğu kitaptaki bu ithaf yazısı, el 
yazısından tanıdığı yakın dostu Lennon'a aittir. (V) İthaf edilen 
isimden hareketle Lennon'un arşivinden başlayarak kitabın hikâyesinin izini sürmeye başlayan Dominguez birkaç seyahat yapar. 


nışı “zarf tümleci - dolaylı tümleç - özne -yüklem” şeklindedir? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Ögeleri 
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&Ç SORU ven 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 20'ye yakın soru çıkmıştır. 
© Bu soru tipi en son 2019 TVT'de çıkmıştır. 


Fatih Sultan Mehmet”in İstanbul'da imar ile birlikte başlattığı sosyal ve 


ekonomik hamlelere bakıldığında, bu şehri yeniden kazanmaya özel bir 0 Cümleui oku 


değer verildiği anlaşılır. 


Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde ve- İT Seçenekleri oku 


rilmiştir? 


A) Özne - zarf tümleci - belirtili nesne - yüklem 


B) Zarf tümleci - dolaylı tümleç - belirtili nesne - yüklem v Ee 
C) Özne- belirtili nesne - yüklem 0ZU Mm 
D) Zarftümleci - özne - yüklem 


E) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem 


Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da imar ile birlik- 


te başlattığı sosyal ve ekonomik hamlelere bakıl- 
Zarf tümleci 

dığında, bu şehri yeniden kazanmaya özel bir de- 

Özne 


ğer verildiği anlaşılır. 
Yüklem 


4 NASIL çözüme 


X Seçeneklerden hareketle cümleye uyup uymadığı tek 
tek kontrol edilerek ögeleri bulmaya çalışmak hem yanıltıcı hem de vakit alıcı olabilir. 


VW NASIL çözünür 


& Cümle okunur ve ögeler yüklem-özne-nesne-tümleçler sırası gözetilerek varsa tamlamalara da dikkat edilerek tespit edilir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Ögeleri 


1. Eserlerinde modern dünyanın gerilimlerini, kimlik problemlerini ve yabancılaşmayı işleyen Max Frisch, İkinci Dünya Savaşı'nın 
ardından Avrupa'da önem kazandı. 


Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 


A) Özne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem 

B) Özne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - nesne - yüklem 
C) Özne - nesne - yüklem 

D) Özne - zarf tümleci - yüklem 

E) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem 


2. Atatürk'ün Ankara'ya girerkenki kalpaklı resminden Anıtkabir'e 
taşınmasına kadar geçen süre, Ankara'nın sadece milletimizin 
değil, diğer mazlum milletlerin umudu olduğu bir dönemdir. 


Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 


A) Özne - yüklem 

B) Özne - belirtisiz nesne - yüklem 

C) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem 

D) Dolaylı tümleç - zarf tümleci - belirtili nesne - yüklem 
E) Zarftümleci - dolaylı tümleç - belirtili nesne - yüklem 


3. Murat Belge'nin geçtiğimiz yıl İletişim Yayınları arasında çıkan 
Şairaneden Şiirsele kitabının alt başlığı, içeriğiyle orantısız bir 
savlılık taşıyor. 


Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 


A) Özne -zarf tümleci - belirtisiz nesne - yüklem 

B) Zarftümleci - dolaylı tümleç - belirtili nesne -yüklem 
C) Özne - belirtisiz nesne - yüklem 

D) Zarf tümleci - özne - yüklem 

E) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem 


Bahçe kapımıza gelen yaşlı ve hasta adam “Lütfen, bana yardım 
eder misiniz?” dedi. 


Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 


A) Özne - dolaylı tümleç - yüklem 

B) Özne - belirtisiz nesne - yüklem 

C) Edat tümleci - belirtisiz nesne - özne - yüklem 
D) Belirtili nesne - özne - yüklem 

E) Belirtili nesne - özne - dolaylı tümleç - yüklem 


İki gün önce okul bahçesinde seni yana yakıla arayan kimmiş? 


Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 


A) Yer tamlayıcısı - zarf tümleci - yüklem - özne 
B) Nesne - yüklem 

C) Yer tamlayıcısı - zarf tümleci - yüklem 

D) Özne - yüklem 

E) Özne -ilgeç tümleci - yüklem - yer tamlayıcısı 


Çocukların duygularını anlamlandırabilmelerine önem vererek 
yazan, yeni nesil ebeveynlik kodlarına uyumlu öyküler yaratan 
Tülin Kozikoğlu'ndan hem çocuklara hem yetişkinlere hitap eden 
Pes Etmek Yok adlı bir kitap geldi. 


Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 


A) Özne - yer tamlayıcısı - yüklem 

B) Belirtili esne - zarf tümleci - yüklem 

C) Yer tamlayıcısı - özne- yüklem 

D) Yer tamlayıcısı - belirtisiz nesne - yüklem 
E) Yer tamlayıcısı - zarf tümleci - yüklem 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Titizlikle derlenmiş gözlemler, sosyal gerçekliğin insan gerçeğiyle birlikte uyumlu bir biçimde verilişi, insanların içinde yaşadıkları şartlarla bağlantılı olarak ele alınışı ve ayrıntıların ustalıkla 
değerlendirilişi onun Bereketli Topraklar Üzerinde yapıtının etkileyici olmasının önemli etkenleridir. 


Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 


A) Nesne - yüklem 

B) Özne - zarf tümleci - nesne - yüklem 
C) Nesne - özne - yüklem 

D) Özne - yüklem 

E) Özne-nesne - zarf tümleci - yüklem 


İşin ehli olarak gösterilen müzikle tedavi uzmanları, müziğin yanına su ve şifalı ot gibi doğal malzemeleri de kullanarak etki alanlarını her geçen gün genişletmişlerdir. 


Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 


A) Zarf tümleci - özne - zarf tümleci - yüklem 

B) Özne - zarf tümleci - belirtili nesne - zarf tümleci - yüklem 
C) Özne - dolaylı tümleç - zarftümleci - belirtisiz nesne - yüklem 
D) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - belirtili nesne - yüklem 


E) Zarftümleci - dolaylı tümleç - belirtili nesne - zarf tümleci - 
yüklem 


Yazarken ya da konuşurken orijinal sözler kullanıp da karşıdakini etkilemeyi amaçlayan herkes, Türkçenin zengin deyim ve atasözlerine her zaman başvurur. 


Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 


A) Özne -ilgeç tümleci - zarf tümleci - yüklem 
B) Özne - dolaylı tümleç - yüklem 

C) Özne - belirtisiz nesne - zarf tümleci - yüklem 
D) Özne - yüklem 

E) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


10. 


11. 


12. 


Cümle Ögeleri 


Karlar altında çekecekleri kısa filmde sırf zengin görünmek için 
donmak pahasına emekli amca ceketiyle oynayanlar, bedava yapacağını söylediğinde Star Wars”ı bile yeniden çekmene izin veren yapımcılar, araba alma fikriyle oturdukları masadan film çekmeye karar vermiş olarak kalkanlar, kendi hikâyesinin peşinden 
gidenler bu kitabın başrolündedir. 


Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 


A) Özne - yüklem 

B) Özne - nesne - dolaylı tümleç - yüklem 
C) Nesne - dolaylı tümleç - yüklem 

D) Özne - dolaylı tümleç - yüklem 

E) Yüklem - özne 


1986 yılında Rusya'da meydana gelen Çernobil nükleer kazasından sonra ülkemizde bazı insanlar, radyasyonlu olduğu ileri sürülen çayları hiç korkmadan içmeye devam etmişlerdir. 


Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 


A) Zarf tümleci - özne - belirtili nesne - zarf tümleci - yüklem 

B) Özne-zarftümleci - belirtili nesne - dolaylı tümleç - yüklem 
C) Dolaylı tümleç - özne - zarf tümleci - dolaylı tümleç - yüklem 
D) Özne - belirtili nesne - zarf tümleci - dolaylı tümleç- yüklem 
E) Zarf tümleci - dolaylı tümleç - özne - dolaylı tümleç - yüklem 


Bitmeyecekmiş gibi görünen sahiller, renk ve ışık oyunlarının buluştuğu göller, mitolojik hikâyelerde adı geçen antik kentler Aydın'a renk katıyor. 


Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 


A) Özne - belirtisiz nesne - yüklem 

B) Özne - yüklem 

C) Özne - dolaylı tümleç - yüklem 

D) Özne - dolaylı tümleç - belirtisiz nesne - yüklem 
E) Belirtili nesne - özne - yüklem 


Cümle Ögeleri 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 10'a yakın soru çıkmıştır. 
© Bu soru tipi en son 2016 YGS'de çıkmıştır. 


Aşağıdakilerden hangisi, ögelerinin sıralanışı yönünden “Teneffüs olur 
olmaz arkadaşlarımdan Halit, bizim alt kattaki sınıfa geldi.” cümlesiyle 
aynıdır? 


A) Akşamları televizyonun karşısına geçip saatlerce kanal kanal dolaşmak zaman kaybıdır. 

B) Boğaz'ın erguvanlarla sarılmış görüntüsü, gören herkesi derinden 
etkiliyor. 

C) Her gün sizi beklemekten artık çok sıkıldım, dedi güvenlik görevlisi. 

D) Sabahın erken saatinde birkaç kuş odamın penceresine kondu. 


E) Genç kadın, kitap okuduğunda çevreden gelen sesleri hiç duymazdı. 


4 NASIL çözünür 


Öncelikle soru kökünde verilen cümlenin ögeleri bu- 


lunur. 


Ögeler bulunurken yüklem-özne-nesne-tümleçler sırası gözetilmelidir. 


& Seçeneklerdeki cümleler sabırla ögelerine ayrılmalıdır. 


Soru kökündeki cümle: 
Teneffüs olur olmaz arkadaşlarımdan Halit, bizim 
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İN Soru kökünü oku 
gl Seçenekleri oku 


Zarf tümleci Özne 
alt kattaki sınıfa geldi. 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Sorunun çözümünün biraz zaman alması nedeniyle 
dikkat dağıtılmaz. 

X Öğeler bulunurken söz öbekleri, tamlamalar, deyimler ayrılmaz. 


Dolaylı tümleç Yüklem 


D seçeneğindeki cümle: 

Sabahın erken saatinde birkaç kuş odamın pence- 
Zarf tümleci Özne ( Dolaylı tümleç 

resine kondu. 

Yüklem 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Aşağıdakilerden hangisi, ögelerinin sıralanışı yönünden “Burcu'nun çantasında kitapları, kalemleri, defterleri ve yanından hiç 
ayırmadığı günlüğü vardı.” cümlesiyle aynıdır? 


A) Yaztatilinde yaptıklarınızı, yapacağınız resimde ayrıntılarıyla belirtiniz. 

B) Betül, pikniğe arkadaşlarını, komşularını ve ailesini götürmüştü. 

C) Kalemiyle geçinen o yazara, toplum olarak değer vermeliyiz. 

D) Okulun bulunduğu sokağı, mahalleyi, ilçeyi karış karış bilirdi. 

E) Sınav kitapçığında bazı soruların cevap seçenekleri kodlanmıştı. 


Aşağıdakilerden hangisi, ögelerinin sıralanışı yönünden “Yazarların birçoğu yazın yaşamına beğendikleri yazarları taklit ederek başlamışlardır. ” cümlesiyle aynıdır? 


A) Şiiri insanlar arasında asırlardır yaşatan onun söze güç katmasıdır. 

B) Edebiyatçıların bir kısmı dünya gözüyle yapıtlarını görmeden göçüp gitmişlerdir. 

C) Yayıncılar açık bir şekilde görmektedirler ki artık edebiyat 
karın doyurmuyor. 

D) Sosyal yaşamın her alanında teknoloji ürünleri giderek yaygınlaşmaktadır. 

E) Sanatın insanlar üzerindeki etkisi dünyanın her yerinde artarak devam etmektedir. 


Aşağıdakilerden hangisi, ögelerinin sıralanışı yönünden “Namık Kemal, Vatan yahut Silistre oyununda toplumu yansıtmıştır.” cümlesiyle aynıdır? 


A) Halikarnas Balıkçısı'nın anlattığı olay, bir sahil kasabasında 
geçiyor. 

B) Son yapıtımda yayla yaşamının güzelliğini ve köy insanının 
doğallığını anlattım. 

C) Son Çırpınış adlı kısa ilk öyküm 1991 yılında İzmir'de yayımlandı. 

D) Yazar, kaleme aldığı tüm yazılarda sosyal sorunları dile getirmiş. 

E) Romanlarımda düşüncelerimi ve gözlemlerimi hiç çekinmeden kaleme alıyorum. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Ögeleri 


Aşağıdakilerden hangisi, ögelerinin sıralanışı yönünden “Sınıfin camının kırıldığını gören okul müdürü küplere binmişti.” cümlesiyle aynıdır? 


A) Savaşta yararlık gösteren Yüzbaşı İsmail'e madalya verildi. 

B) Ulusumuzun kahramanlıkları, fedakârlıkları dillere destandır. 

C) Atatürk oyıllarda, Türk ulusuna inanılmaz derecede güveniyordu. 

D) Tanzimat sanatçılarından Ziya Paşa'yı, pek çok yönüyle eleştirirdi. 

E) Özellikle son romanında yalın bir dil kullanmaya özen göstermiş. 


Aşağıdakilerden hangisi, ögelerinin sıralanışı yönünden “Edebi yapıtların uzunluğu anlattığı olay ya da düşüncenin daha anlaşılır olmasını sağlar. ” cümlesiyle aynıdır? 


A) Okumak, bir metnin ne anlama geldiğini keyifle ve sabırla 
keşfetme çabasıdır. 


B) Kütüphanemizdeki kitapları yıllar sonra tekrar okumaya karar vermemde annemin rolü inkâr edilemez. 

C) Kişilerinin içinden geçenleri tüm ayrıntılarıyla ortaya dökmek isteyen bir öykücü kendini gizlemelidir. 

D) Şiir kitapları eskiden olduğu gibi günümüzde de kesinlikle 
hak ettiği değeri görmüyor. 

E) Hiçbir sanat, edebiyat kadar kişinin ruhsal yönünü açık ve 
ayrıntılı bir şekilde gösteremez. 


Aşağıdakilerden hangisi, ögelerinin sıralanışı yönünden “Çok 
istediği o oyuncağı ve merakla beklediği masal kitabını babası 
getirmişti.” cümlesiyle aynıdır? 


A) Okulun bir hafta süreyle kapalı kalacağını biz bilmiyorduk. 


B) Sözlerinin yanlış anlaşılması sanatçıların en büyük korkusudur. 


C) Sorunların çözülmesi amacıyla toplananlar şaşkındı. 

D) Geçen yıl Denizli'ye tatile gittiklerini bize şimdi söyledi. 

E) Her gün arkadaşlarıyla bizim bahçede ilginç oyunlar oynardı. 


Cümle Ögeleri 


7. o Aşağıdakilerdenhangisi, ögelerinin sıralanışı yönünden “Komşularla yakın diyalog kurma, yaşlılara yardım etme ve dürüst insan olma ön plandaydı.” cümlesiyle aynıdır? 


A) Yaz tatilinde Kapadokya'ya gideceğini kendisi söylemişti. 

B) Oyıllarda, insanlarda yardımlaşma duygusu gelişmemişti. 

C) Yazın insanlarla dolup taşan sahil kasabası tenhalaşmıştı. 

D) Geminin kıyıya doğru yaklaştığını dikkatli bakınca görmüştük. 


E) Akdenizile Ege Denizi'nin farklılıklarını bize kim anlatabilir? 


8. Aşağıdakilerden hangisi, ögelerinin sıralanışı yönünden “İstanbul'da açılan bir resim sergisinde Tevfik Fikret'in gençlik yıllarında yaptığı yağlı boya bir tablo ilk kez sergilendi. ” cümlesiyle aynıdır? 


A) William Shakespeare'in hemen her eseri defalarca dilimize 
aktarıldığı hâlde uzun lirik şiirleri pek bilinmez. 

B) CahitSıtkı Tarancı'nın şiirlerinde felsefi temalar, anlık sevinç 
ve tasalar belirgin bir şekilde hissedilmektedir. 

C) Nedim Gürsel'in yazılarında var ettiği dil, bir bakıma, gidilen 
yerlerin izlerini ve renklerini taşır. 

D) Öykü ve romanlardaki dil başarılarından biri de dildeki gerçekçiliğin yakalanmasıyla ortaya çıkar. 

E) Amerikan edebiyatının klasikleri arasında yer alan Bülbülü 
Öldürmek, 1962 yılında uzun metrajlı bir filme uyarlanmıştır. 


9. Aşağıdakilerden hangisi, ögelerinin sıralanışı yönünden “Akşam yemeğinden sonra bir fincan kahve içip haberleri izlemek 
isterdi.” cümlesiyle aynıdır? 


A) O, kelimenin tam anlamıyla özgün bir yazardır. 

B) Toplum, kendisini ilgilendiren konulara duyarsız kalmamalıdır. 

C) Çalışkan insan, her türlü zorluğa karşın çalışmayı başarabilen kişidir. 

D) Birkaç polisiye roman, iki edebiyat dergisi, üç şiir kitabı getirmiş. 

E) Eylülromanı, psikolojik unsurların ağır bastığı değerli bir yapıttır. 


10. Aşağıdakilerden hangisi, ögelerinin sıralanışı yönünden “Sizin 
en zor günlerinizde yanınızda olan ve sizin için fedakârlıktan kaçınmayan kişi anneniz değil miydi?” cümlesiyle aynıdır? 


11. 


12. 


A) 


B) 
E) 
D) 
E) 


Misafir olarak kalan çocuklardan biri sabaha kadar ağlamışti. 


Çocukken kırmızı bir bisikletimin olmasını istemiştim. 
Bizim bebeği görmeye yarın mı geleceksiniz, diye sordu? 
Onunla selamlaşmak ve ona hediye vermek istiyordu. 
Çevre bilincini geliştirme ile ilgili seminer yapılacakmış. 


Aşağıdakilerden hangisi, ögelerinin sıralanışı yönünden “Bazı 
insanların bünyeleri gluten kaldırmadığı için onlar buğday proteininden rahatsız olurlar. ” cümlesiyle aynıdır? 


A) 


B) 


c) 


D) 


E) 


Gluten tüketmekte çekinceleri olan bireyler, aynı besin degerini sağlayacak patates, mısır unu ve esmer pirinç gibi besinlerden faydalanabilirler. 

Herhangi bir buğday ekmeğini dilimlerseniz içindeki kabarcıkları ve gluten desteğini tespit edebilirsiniz. 

Glutensiz beslenmeyle ilgili en çok merak edilen konu zayıflamaya yardımcı olup olmadığıdır. 

Gluten proteinleri ısıtıldığında hamurdaki esneklik yumuşaklığa ve gevrekliğe dönüşür. 

Çölyak hastalığı olan bireyler glutenli gıdalar tükettiklerin- 
de bağırsak mukozasındaki alerji nedeniyle ince bağırsakta- 
ki yapıları tahrip olmaktadır. 


Aşağıdakilerden hangisi, ögelerinin sıralanışı yönünden “Bize 
yemekten sonra ikram edilen baklava cevizden mi yapılmış?” 
cümlesiyle aynıdır? 


A) 


B) 


c) 


D) 


E) 


Malatya'nın kayısısı ve diğer yöresel ürünleri ülkemizin tüm 
kesimlerinde biliniyor. 

Maraş'ın dondurmasıyla ünlü olduğunu bilmemeyi kültür 
eksikliği olarak değerlendirdim. 

Gaziantep'in nefis yemeklerinin ve tatlılarının tadına Gaziantep'te bakmalısınız. 

Urfa'nın çiğ köftesini yemek ve sıra gecesine katılmak için 
bu şehre gelenleri konuksever insanlar karşılar. 

Konya'nın fırın kebabını ve etli ekmeğini yemeden bu şehirden ayrılır mı insan? 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Ögeleri 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5 soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2017 WS'de çıkmıştır. 


Ayfer Tunç, Dünya Ağrısı yapıtında Anadolu'nun küçük bir şehrinde yaşayan bir otelci ile otelin sürekli müşterilerinden birinin dostluklarından 
yola çıkarak Türkiye'nin gizli saklı ağrılarını anlatıyor. 


Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır? 
A) Dolaylı tümleç B) Zarf tümleci 
C) Özne D) Yüklem 


E) Belirtisiz nesne 


VA NASIL çözünür 


Önce yüklem doğru bulunmalıdır ki diğer ögeler de 
doğru tespit edilebilsin. 


& Söz öbekleri, tamlamalar ve deyimler ögelere ayrılma- 
da parçalanmaz. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 
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Ayfer Tunç, Dünya Ağrısı yapıtında Anadolu'nun 
Özne Dolaylı tümleç 


küçük bir şehrinde yaşayan bir otelci ile otelin sü- 


rekli müşterilerinden birinin dostluklarından yola 
Zarf tümleci 


çıkarak Türkiye'nin gizli saklı ağrılarını anlatıyor. 
Belirtili nesne Yüklem 


Bu cümlede E seçeneğinde verilen “Belirtisiz nesne” yoktur. 


Cevap E 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Cümlenin ögeleri soldan yani cümlenin başından başlayarak bulunursa ögeler yanlış bulunur. Örneğin nes- 


ne ile özne karıştırılır. 


Cümle Ögeleri 


MN; 


I. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale'de yaşananlar, topraklarını 
işgal etmeye çalışan güçlere karşı Türklerin kazandığı büyük zaferin öyküsü bu kapsamlı çalışmada ayrıntılı biçimde yansıtılmış. 


Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır? 


A) Özne B) Zarf tümleci 


C) Dolaylı tümleç D) Belirtili nesne 


E) Yüklem 


Özellikle Orta Anadolu insanı; tiftiğin parlaklığını, inceliğini yıllarca önemli bir geçim kaynağı olarak kullandı. 


Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır? 


A) Yüklem B) Dolaylı tümleç 


C) Özne D) Belirtili nesne 


E) Zarf tümleci 


Kızılırmak'ın bulanık sularında balık avlamayı da Ege'nin mavi 
sularında kulaç atmayı da ne çok özlediğimi yıllardır eserlerimde dile getiriyorum. 


Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır? 


A) Özne B) Zarf tümleci 


C) Belirtili nesne D) Yüklem 


E) Yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) 


En neşeli anlarımızda, neşemizi bir arkadaşımızla paylaşmak, 
onunla birlikte gülmek, onu kahkahamıza ortak etmek isteriz 
biz. 


Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır? 


A) Zarf tümleci B) Belirtisiz nesne 


C) Yüklem D) Özne 


E) İlgeç tümleci 


Kapı üstündeki küçük pencereden dışarı bakarak ağaçların çok 
sert esen rüzgârla yere nasıl eğildiklerini evdeki herkes görüyordu. 


Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır? 


A) Özne B) Yüklem 


C) Zarf tümleci D) Dolaylı tümleç 


E) Belirtili nesne 


Sinemanın önündeki büfenin yanında sizi ve uzun boylu arkadaşınızı birkaç saat beklemiştik. 


Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır? 


A) Belirtili nesne B) Zarf tümleci 


C) Özne D) Yüklem 


E) Dolaylı tümleç 


Geçen hafta aldığınız dergiyi kütüphaneye ne zaman getireceksiniz? 


Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır? 


A) Yüklem B) Edat tümleci 


C) Zarf tümleci D) Belirtili nesne 


E) Yer tamlayıcısı 


Kişiden, kurumdan yola çıkılarak yapılan eleştirilerde çoğu zaman, ön yargılı olma ve insaf ölçülerini aşma söz konusu olabilmektedir. 


Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi bulunmamaktadır? 


A) Zarf tümleci B) Dolaylı tümleç 


C) Özne D) Yüklem 


E) Belirtisiz nesne 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Ögeleri 


SORU DETAYI 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 2 soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2019 TWT'de çıkmıştır. 


2019 - TWT vin 


İnsan, kendisine göre en iyiyi almaya ve başkasında olan bir şeye mutlaka sahip olmaya isteklidir. 


Bu cümlenin yer tamlayıcısında (dolaylı tümlecinde) aşağıdakilerden 


hangisi yoktur? 


A) İsim-fiil B) Sıfat-fiil C) Zamir 


E) Zarf-fiil 


NASIL çözünür 


Cümle ögelere doğru bir şekilde ayrılır. Belirtilen öge 
özellikle seçilir. Seçeneklere göz atılır. Aranacak tür görüldükten sonra belirlenen yerde o türlere bakılır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


X Öge bulunmaksızın seçeneklerdeki türlere göre iler- 
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İnsan, kendisine göre en iyiyi almaya ve başkasın- 
Yer tamlayıcısı (Dolaylı tümleç) 


a isteklidir. 


da olan bir şeye mutlaka sahip olma 


kendisine göre en iyiyi almaya ve başkasında 
Zamir İsim-fiil (Bağlaç Zamir 


olan bir şeye mutlaka sahip olmaya 
Sıfat-fiil Zamir İsim-fiil 


Bu cümlenin yer tamlayıcısında zarf-fiil yoktur. 


Cevap E 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


lemek zaman kaybı olabilir. Hata yapmamıza sebep 
olabilir. 


Cümle Ögeleri 


1. Türkçedeson beş yıldır yayımlanan kurgu dışı kitaplara ve incelemelere baktığımızda, konuya olan ilginin arttığını gözlemleyebiliriz. 


Bu cümlenin zarf tümlecinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Durum zarfı B) Bağlaç C) Sıfat 


D) Sıfat-fiil E) Bağr-fiil 


2. İnsanlığın gelişiminde önemli bir evre olan yerleşik toplumsal 
hayata geçişle birlikte tarımın başlangıcı ve avcılık gibi önemli 
sosyal değişim ve gelişmelere tanıklık eden Çatalhöyük Neolitik 
Kenti, Güney Anadolu Platosu'nda oldukça geniş bir alan üzerinde yer almaktadır. 


Bu cümlenin öznesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Ad takımı B) Zarf-fiil C) Ünsüz değişimi 


D) Edat E) Türemiş sıfat 


3. 25 yıl sonra tekrar yayımlanan Kara Kitap'ta Orhan Pamuk'un 
büyük çoğunluğu hiçbir yerde yayımlanmamış el yazması sayfalarını, çizimlerini, ilk baskıya son anda ekleyip çıkardığı her biri 
birbirinden ilginç paragrafları, kitabın bilmecelerini ortaya çıkaran yazı ve karalamalarını görebiliyoruz. 


Bu cümlenin nesnesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Belgisiz sıfat B) Zarf-fiil C) Sıfat-fiil 


D) Birleşik fiil E) Tamlayan eki 


4. Pınar Öğünç, öykülerinde sıradan hayatları; içerdiği sıra dışı, aklın almakta zorlanacağı, akılla tartıldığında saçma denilebilecek 
yanlarıyla birlikte anlatıyor. 


Bu cümlenin zarf tümlecinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Zamir B) Sıfat-fiil C) İsim - fiil 


D) Ünsüz benzeşmesi E) Sesteş kök 


Her söze, her olaya, her gelişmeye eleştirel gözle bakanların topluma bir kazanç sağladıkları görülmemiştir. 


Bu cümlenin öznesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Sıfat-fiil B) Ad takımı C) Türemiş isim 


D) Sıfat tamlaması E) Durum zarfı 


John Steinbeck'in tek siyasi hicvi olarak nitelenen Kısa Süren Saltanat yapıtında yazar; gücün, bazen güçsüzlüğün ta kendisi olduğunu çünkü beraberinde bu gücü kaybetme korkusunu sürüklediğini, buna ek olarak bir de korkunun, gücü koruyabilmek 
adına insanı türlü çarka su taşımak zorunda bıraktığını temsili 
olarak anlatıyor. 


Bu cümlenin nesnesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Zaman zarfı B) Zarf-fiil C) İsim-fiil 


D) Sıfat-fiil E) Çekimli eylem 


İçinden kentler, caddeler, sokaklar, yakın tarih ve insanlar geçen 
İşte Senin Hayatın kitabında son derece uygun dozdaki hüznü 
ve kendi hayatını öyküleştiren Demir Özlü'nün güçlü anlatımını 
da göz ardı etmeyelim. 


Bu cümlenin yükleminde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Çoğul kişi eki B) İsim tamlaması C) İsim-fiil 


D) Yardımcı fiil E) Ünsüz yumuşaması 


Kitap düşkünü herkes; kitapların tozlanmalarından tutun, bir süre sonra kitaplıkta yeni kitap koyacak yer bulamamaya kadar bir 
sürü sorun çıkarmaya başladığını bilir. 


Bu cümlenin öznesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Türemiş sözcük B) Belgisiz adıl C) Sıfat tamlaması 


D) Ad takımı E) Belgisiz sıfat 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Ögeleri 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden | soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2018 TVT'de çıkmıştır. 


Fatma Erkman Akerson'un Edebiyatımızda Bireyselleşme Serüveni yapıtı, Türkiye'de 20. yüzyılda yazılmış otuz romanı bireyselleşme açısından 
incelemeyi hedefliyor. 


Bu cümlenin öznesi, aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur? 


A) İsim tamlaması B) Sıfat tamlaması 


C) İsim-fiil grubu D) Zarf-fiil grubu 


E) Sıfat-fiil grubu 


VA NASIL çözünür 


& Cümle ögelere doğru bir şekilde ayrılır. Belirtilen öge 
(bu soruda özne) özellikle seçilir. Seçeneklere göz atılir. Aranacak sözcük gruplarının neler olduğuna bakıldıktan sonra bulunan ögede hangi grup olduğuna bakılır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 
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Fatma Erkman Akerson'un Edebiyatımızda Birey- 
Özne 
selleşme Serüveni yapıtı, Türkiye'de 20. yüzyılda 


yazılmış otuz romanı bireyselleşme açısından in- 
Belirtili Nesne 
celemeyi hedefliyor. 
Yüklem 
Fatma Erkman Akerson'un Edebiyatımızda Birey- 
(Zincirleme) İsim Tamlaması 


selleşme Serüveni yapıtı 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Ögebulunmaksızın seçeneklerdeki gruplara göre ilerlemek zaman kaybı olabilir. Hata yapmamıza sebep 
olabilir. 


Cümle Ögeleri 


Sahildeki insanlar, güneşin batışını izlerken gerçekleşmesi belki 
imkânsız belki mümkün olan ama hayal etmesi zevk veren türlü hayallere dalmışlardı. 


Bu cümlenin öznesi, aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden 


oluşmuştur? 


A) İsim tamlaması B) Sıfat tamlaması 


C) Zarf-fiil grubu D) Bağlama grubu 


E) Edat grubu 


Hakan Günday, Az yapıtından sonra kaleme aldığı yeni romanı 
Daha'da büyük bir insanlık dramını zorlukları hisseder gibi kaleme almış. 


Bu cümlenin zarf tümleci, aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur? 


A) Sıfat-fiil grubu B) İsim tamlaması 


C) Edat grubu D) Zarf-fiil grubu 


E) İsim-fiil grubu 


Bu ay yayın hayatına atılacak olan dergide, Albert Camus'nun 
yirminci yüzyılda bıraktığı izlere, eserlerine, absürde, başkaldırı 
felsefesine ve yazarın insan üzerine düşüncelerine değinen yazılarına yer verilmesi hedefleniyor. 


Bu cümlenin öznesi, aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden 
oluşmuştur? 


A) İsim tamlaması B) Sıfat tamlaması 


C) Zarf-fiil grubu D) Bağlama grubu 


E) İsim-fiil grubu 


Vizyona yeni giren o filmi izlediğimiz salon yeni ama havasızdı. 


Bu cümlenin yüklemi, aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur? 


A) Bağlama grubu B) Sıfat-fiil grubu 


C) Edat grubu D) İsim tamlaması 


E) Tekrar grubu 


CO ARI 


Kim ne derse desin bu bazılarının beğenmediği gençler, gelecegin dünyasına yön verecekler. 


Bu cümlenin yer tamlayıcısı, aşağıdaki sözcük gruplarının han- 


gisinden oluşmuştur? 


A) İsim-fiil grubu B) Sıfat-fiil grubu 


C) Bağlama grubu D) İsim tamlaması 


E) Sıfat tamlaması 


Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum tıp fakültesini eninde 
sonunda kazanacağım. 


Bu cümlenin zarf tümleci, aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur? 


A) Tekrar grubu B) İsim-fiil grubu 


C) Edat grubu D) İsim tamlaması 


E) Sıfat tamlaması 


İstanbul'un eski ve güzel ilçelerinden Üsküdar'daki Karagöz eğlencelerine katılanlar, hayatı boyunca o şakaları ve oradaki harika atmosferi unutamazdı. 


Bu cümlenin öznesi, aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden 
oluşmuştur? 


A) Edat grubu B) Sıfat-fiil grubu 


C) Zarf-fiil grubu D) Bağlama grubu 


E) İsim-fiil grubu 


İlçemizde bulunan dil kursu yüz on iki öğrenciye İngilizceyi tam 
anlamıyla öğretmiştir. 


Bu cümlenin dolaylı tümleci, aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden oluşmuştur? 


A) İsim-fiil grubu B) İsim-fiil grubu 


C) Sıfat-fiil grubu D) Sıfat tamlaması 


E) Sayı grubu 
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Eylemde Çatı 
Özne - Yüklem İlişkisi 


Öznenin gerçek mi yoksa sözde özne 
mi olup olmadığına bakllır. 


1. Etken Eylem 

İşi, kılışı, hareketi gerçek özne gerçekleştirmiştir. İşi yapan, eden bellidir. Özne, gizli ya da açık olabilir. 

2. Edilgen Eylem (-I-, -n-) 

Yüklemde mutlaka “-I, -n” eklerinden 
biri olmalıdır. İşi yapan belli değildir. İşten etkilenen şey sözde özneyi oluşturur. Edilgen cümlelerde gerçek özne 
yoktur. ... tarafından” anlamı vardır. 
3. Dönüşlü Eylem (-I- , -n-) 
Yüklemde mutlaka “-I, -n” eklerinden 
biri olmalıdır. İşi yapan gerçek öznedir. 
Nesne yoktur. İşi yapan da işten etkilenen de öznedir. “Kendi kendine” anlamı vardır. 

4) İşteş Eylem (-ş) 

Yükleme mutlaka -ş eki olmalıdır. İş, 
birden çok özne tarafından birlikte ya 
da karşılıklı olarak yapılır. Özne, gerçek öznedir. 


Nesne - Yüklem İlişkisi 

Yüklemin nesne alıp almamasına bakılır. Cümlenin içinde nesne kullanılmak zorunda değildir. 


1. Geçişli eylem (onu) 

Nesne alabilen yüklemlerdir. Oluş ve 
durum eylemleri nesne alamazken işlkılış) eylemleri genellikle nesne alabilirler. Yüklemden önce “onu” getirilebiliyorsa geçişli eylemdir. 

2. Geçişsiz eylem 

Nesne alamayan eylemlerdir. Oluş ve 
durum eylemleri nesne alamaz. Eylemden önce “onu” getirilemiyorsa geçişsiz eylemdir. 

3. Oldurgan Eylem (-r-, -t-, -dır-) 
Geçişsiz eylemin -r-, -t-, -dır- ekleriyle 
geçişli hâle getirilmesidir. 

Eylem, bu eklerden birini aldıktan sonra nesne alabilir. 


Eylemden önce “onu” getirilebilir. Oldurgan - geçişli olarak da bilinir. 

4. Ettirgen Eylem (-r-, -t-, -dır-) 

Geçişli eylemlerin -r-, -1-, -dır- ekleriyle 
daha da geçişli hâle getirilmesidir. Ettirgen - geçişli de denir. Bu tür fiillerde 
“işi başkalarına yaptırma” anlamı vardır. 


Eylemde Çatıyla İlgili Uyarılar 

> Çatı, yüklemi eylem olan cümlelerde aranır. 

> Ad cümlelerinde çatı aranmaz. 


> Yüklemi eylemsiden oluşan cümleler de ad cümlesi sayıldığından 
bu cümlelerde de çatı aranmaz. 


öLUM ÖZETİ » 


Edilgen ve dönüşü eylemlerin çatı 
ekleri aynı olduğundan (-I- , -n-) 
cümledeki anlamına dikkat etmek 
gerekir. 


Ettirgen çatı oluşturan ekler birden 
fazla kullanılabilir. 


Bazı eylemler, bir cümlede geçişliyken başka bir cümlede geçişsiz olabilir. 

Gel-, git-, kalk- eylemleri nesne alamaz, geçişsizdir. Bu eylemler -r, -t, 
-dır ekleriyle geçişli hâle getirilince 
ünsüz yitimine uğrar. (getirmek, götürmek, kaldırmak) 

Oldurganlık ve ettirgenlik eklerini 
ayırmanın en kolay yolu eylemin 
köküne inmektir. Eylemin köküne 
onu gelemiyorsa oldurgan, gelebiliyorsa ettirgendir. 


Çatı sorularında kökteş sözcüklere 
dikkat et. Eğer kökteş sözcük ad 
olarak kullanıldıysa çatı aranmaz. 
Çünkü ad cümlesi olur. 


Çatı sorularında sesteş sözcüklere 
dikkat et! Sesteş sözcük eylemse 
çatı aranır, değilse aranmaz. 

Eğer geçişsiz bir eylem “-I, -n” ekleriyle edilgen yapılırsa o cümlede 
sözde özde de olmaz. Yine de edilgen sayılır. 


€ylem Çatısı 


SORU DETAYI 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5'e yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2002 ÖSS'de çıkmıştır. 
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Öğrenciler anonsu duyar duymaz kantinde toplandı. 


Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? 


A) Kamyondan düşen karpuzlar etrafa saçıldı. 

B) Evin duvarları öncekinden daha güzel boyandı. 

C) Sonbaharla birlikte şiddetli yağmurlar da başladı. 
D) Sınıftaki herkes yeni açılan drama kulübüne yazıldı. 


E) Çatıyla ilgili sorular son derste detaylıca çözüldü. 


NASIL çözünür 


Önce öncül cümledeki yüklemin çatısı belirlenir, ardından aynı özelliklere sahip olan yüklemin çatısı seçeneklerden bulunur. 


Yüklemin aldığı ek dikkatimi çekmeli. (-1) ve (-n) eke 
varsa yüklem ya edilen ya da dönüşlüdür. 
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4 NASIL çözüme 


(85) 


| SSORUZ 


dl 


İni 


> çözüm 


“Toplandı” fiilindeki “-n” eki dönüşlülük ekidir. 
Çünkü öğrenciler kantinde “kendi kendine” toplanmıştır. “Yazıldı” fiili de dönüşlü fiildir. “saçıldı, 
boyandı, çözüldü “fiilleri edilgen, “başladı” ise etkin fiildir. 


Cevap D 


X Öncüldeki yüklemin çatı özellikleri belirlenmeden seçeneklerdeki yüklemlere bakılmaz. Bu, birim için zaman kaybı olur. 


€ylem Çatısı 


1. İşçiler, ağustos sıcağında fındık toplarken çok yoruldu. 


Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? 


A) Depodaki sağlam elma kasaları tek tek sayıldı. 

B) Trabzonspor'un yeni forma reklamı ilgiyle izlendi. 
C) Küçük çocuk, korkudan annesine sımsıkı sarıldı. 

D) Şehir meydanında kocaman bir iftar çadırı kuruldu. 
E) Top patlar patlamaz akşam ezanı okundu. 


2. Erva, okul çıkışında eski arkadaşıyla karşılaştı. 


Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? 


A) Müdür, karne töreninde çok dokunaklı konuştu. 
B) Gömleğimin yakası daha ilk giyişimde buruştu. 
C) Çocuklar uçurtmaların peşinden geyik gibi koştu. 
D) Gemi büyük bir gürültü çıkararak limana yanaştı. 
E) Döner kavşakta servis aracıyla kamyon çarpıştı. 


3. Bir yazarın çok yazıyor olması iyi yazdığı anlamına gelmez. 


Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? 


A) Okurun duygu ve hayallerini hiçe sayan şairler çok tutulmaz. 

B) Çoğu dizi film aynı konuyu işlediği için birkaç bölüm sonra 
artık izlenmez. 

C) Kitaptan ve ilimden uzak kalan bir insan, hayatta başarılı olamaz. 

D) Sanatsal yaklaşımlara yenik düşen yazarlar, okurlarca sevilmez. 


E) Metiniçinde zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz. 


Rakip futbolcu o kadar sert bir şut çekti ki herkes gol olacak sandı. 


Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? 


A) Okul kıyafetlerim 60 derecede yıkandı. 

B) Dün Datça'da çıkan yangında binlerce ağaç yandı. 
C) Vitrinde gördüğüm koltuk takımı hemen de satıldı. 
D) Hırsızlar çok geçmeden kıskıvrak yakalandı. 

E) İş başvurusunda bulunanlar telefonla arandı. 


Okulun önünde geçerken öğrencilerin kahkahaları duyuluyor. 


Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? 


A) Sabah oldu mu bahçedeki ağaçtan kuş sesleri yükseliyor. 
B) Buaysonunda yetenek sınavının sonuçları açıklanıyor. 
C) Küçük kedi, sütünü bitirdikten sonra bir güzel yalanıyor. 


D) Her sonbahar geldiğinde ellerim çatlıyor, dudaklarım soyuluyor. 


E) Yaşlı adam, sabah erkenden kalkıp tek başına işe koyuluyor. 


Kasiyerin komik davranışları karşısında bütün müşteriler içten 
içe gülüştüler. 


Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? 


A) Ocılız çocuklar, birkaç yıl içinde büyüyüp geliştiler. 
B) Sonbaharla birlikte leylekler, sumrular, kırlangıçlar yeni baharlara uçuştular. 


C) Hem öğrenciler hem de öğretmenler çok geçmeden yeni 
okullarına alıştılar. 


D) Adam olacağız diyerek boylarından büyük işlere giriştiler. 


E) Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra evlerine, çocuklarına 
ulaştılar. 
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Sanatçıların değeri, onlar aramızdan ayrılmadan bilinmelidir. 


Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? 


A) Yazarların kitapları bir bütün hâlinde okunmalıdır. 

B) Sanatçı her zaman toplumun yanında yer almalıdır. 

C) İnsan; güçlüyü değil, haklıyı ve hakkı yenileni savunmalıdır. 

D) Futbolcu dediğin kendini tekniğiyle ve direnciyle göstermelidir. 


E) Kazanmak isteyen öğrenci, derslerine dört elle sarılmalıdır. 


Cepheye gidecek er lazım dendiğinde hiç tereddüt etmeden ileri atılmıştı. 


Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? 


A) Artıkonun adı da kahraman askerlerin bulunduğu listeye yazılmıştı. 

B) Bileği bükülmez denen düşmanın direnci bizi görür görmez 
kırılmıştı. 

C) Şiddetli yağmur ve fırtınadan sonra hava tamamen durulmuştu. 

D) Bayram gelmeden mahalledeki tüm ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtılmıştı. 

E) Köfteye sadece pul biber değil, neredeyse bütün baharatlar 
katılmıştı. 


Liverpool-Chelsea maçını izlemek için dünyanın her yerinden taraftarlar İstanbul'a geldi. 


Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? 


A) Azbir sürede bütün köy bu sesleri çıkaranın bir keklik oldugunu öğrendi. 

B) Hızlı konuştuğu için arkadaşları bile kendisini iyice anlayamamışlardı. 

C) Neolduğu belli olmayan bir adamla çene yarışına girmek istemiyordu. 

D) Ortalık ağarırken bir arkadaşımla yorgun adımlarla yurttan 
çıktık. 

E) Sabaha kadar gözüne uyku girmeden hep aynı ses tonuyla 
okudu. 
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10. 


11. 


12. 
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Topak topak olmasın diye çorbayı iyice karıştırdı. 


Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? 


A) Çocuğu görür görmez poşetteki şekerleri çıkardı. 

B) Yakıt aldıktan sonra arabasını da bir güzel yıkattı. 

C) Çocuklarını ülkenin en başarılı okullarında okuttu. 

D) Okullar kapanır kapanmaz tayinini memleketine aldırdı. 
E) Evin borcunu ödeyebilmek için babasına tarlayı sattırdı. 


Atasözlerinde bir ulusun düşünceleri, yaşayışları, inanışları, gelenekleri görülür. 


Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? 


A) Çocuklar koşarak, oyun oynayarak, doğal beslenerek büyür. 

B) Filmin sonunda başkahraman hiç beklenmedik bir şekilde 
ölür. 

C) İnsanın doğduğu, büyüdüğü yerler onun için cennet gibi görünür. 

D) Anlatımda şiirsel bir ses yakalayan romanlar beğenilir. 

E) Günlük hayatta sık sık kullanılan atasözleri akılda kalır. 


Gölgesinde yürüdüğü duvarın arkasından bir horoz sesi fark etti. 

Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? 


A) Adam, bu iyilik karşısında herkese tekrar tekrar teşekkür etti. 

B) Kazandığı paranın çoğu, üniversitede okuyan çocuklarına gidiyor. 

C) Büyük bir heyecan, bir haz içinde şu satırları yazıyorum. 

D) Küçük çocuk biraz acı, biraz hayal kırıklığı içinde hıçkırarak 
ağladı. 

E) Bıyıkları yeni terlemiş olsa da yüzünde çocukça ifadeler uçuyordu. 


em ets GARI 


13. Sınavda başarılı olan öğrencilere, düzenlenen törende ödülleri 
verildi. 


16. Yurt dışına gittikten sonra bir süre daha mesajlaştılar. 


Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yük- 
Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? 


lemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? 

A) Köy meydanının kalabalıklaştığını görünce oradan uzaklaş- 

A) Yaz mevsiminde bazı tatil beldeleri dolup taşıyor. ti. 

B) Sonunda bizim mahalleye de turistler gelmeye başladı. B) Deniz ve kumun tadını çıkarırken rengi de bronzlaştı. 

C) Selde zarar gören kişilere temel gıda ve çadır yardımı yapıldı. 


D) Çocukların tatlı gülüşmeleri sokaktan evlere taşıyordu. 


C) Bir süre ormanın derinliklerinde tek başına dolaştı. 


D) Gurbette olduğu için dayımla ancak telefonla görüşebiliyoruz. 


E) Kendisine sorulan en zor matematik sorularını dahi bildi. E) Yavru kedi, annesinin peşinden bir an olsun ayrılmıyor. 


14. Çok sevdiği sınıf arkadaşlarından ayrı kaldığı için canı sıkılıyor- 17. Neyapar eder, ekmeğini taştan çıkarır. 


du. 
Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yük- 
Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? 


lemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? 
A) Misafirlere damla sakızlı kahve ikram edildi. 


A) Evden çıkmadan önce yarım saat kadar süslendi. B) Her zaman olduğu gibi işe vaktinde geldi. 


B) Düğüne davet edileceklerin listesi hazırlandı. C) Onun da iyi niyetli olduğuna karar verildi. 


C) Yalan konuşan adam, herkesçe kınandı. D) Baharın ilk günleriyle birlikte güller budandı. 
D) Okulun duvarları pastel renklerle boyandı. E) Sokak kedileri için yiyecekler bırakıldı. 


E) İlk defa gittiği mekânda ilgiyle karşılandı. 


18. Düzenli olarak sulanan balkondaki çiçekler, beni bile şaşırtacak 
derecede hızlı büyüdü. 


15. İstanbul, kendine has tarihi dokusuyla her zaman beni etkilemiştir. 


Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? 


Bu cümlenin yüklemiyle aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi arasında çatı yönünden benzerlik vardır? 


A) Yaylanın serinliği içimizi okşarken biz de derin hayallere dalıyorduk. 


A) Güncel kitaplardansa klasikleri okumayı tercih ederim. 


B) Vapurla yolculuk yaparken martıların telaşlı hâllerini izliyor- 
B) İki eski dost, yeniden karşılaştıklarında birbirlerinin yüzüne dum. 


utangaç tebessümlerle bakıyordu. C) Çocukluğumun geçtiği sokakları bile çok özlemişim. 
C) Küçük çocuk, eline aldığı kalın uçlu fırçayı rastgele tuvale sü- 


rüyordu. 


D) Herkes, mutluluğun her an kapısını çalacağı ümidini taşıyor. 

E) Yeni aldığı mavi renkli gömleği, uzun süre güneşte dolaştığı 

D) Eski bir yayla pınarından su içerken içime tatlı bir serinlik için solmuş. 
doldu. 

E) Yaz güneşi, günün yorgunluğunu gidermek için uzak dağlara yaslanmıştı. 
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Cümle Türleri 


Yüklemin Türüne Göre 

a. Ad Cümlesi 

Ad, ad soylu sözcük ya da eylemsilerin yüklem olduğu cümlelerdir. “Sevgi, manevi bir gıdadır.” 


b. Eylem Cümlesi 
Yüklemi çekimli eylem olan cümlelerdir. “Seni seviyorum.” 


Yüklemin Yerine Göre 

a. Kurallı Cümle 

Yüklemi sonda olan, yüklemden sonra hiçbir ögenin olmadığı cümlelerdir. “Seni seviyorum.” 


b. Devrik (Kuralsız) Cümle 
Yüklemden sonra başka ögenin ya da ögelerin geldiği cümledir. Yüklem son öge değildir. “Seviyorum seni.” 


c. Eksiltili (Bitmemiş) Cümle 

Yüklemi söylenmemiş cümlelerdir. Yüklem okuyucuya bırakılmıştır. Cümlede yüklem olmamasına karşın yargı bildirir. Bu cümlelerin sonuna üç nokta konur. “Gökyüzünde özgürlük, yeryüzünde sevgi...” 


Anlamına Göre 


a. Olumlu Cümle 
Yargının gerçekleşmiş olduğu ya da gerçekleşeceği cümlelerdir. “Sevgi, insanı yaşatır.” 


b. Olumsuz Cümle 

Yargının gerçekleşmediği ya da gerçekleşmeyeceğini bildiren cümlelerdir. Yüklemde olumsuzluk eki -ma/-maz; -sız; 
“yok”ve “değil”in olumsuz cümle oluşmasını sağlar. “Sevgisiz 


yaşayamam.” 


c. Soru Cümlesi (?) 
Olumlu veya olumsuz bir cevap bekleyen, sonunda soru işareti (2) olan cümledir. 


d. Ünlem Cümlesi (!) 
Öfke, sevinç, şaşma, çoşku bildiren, içinde ünlem olan ya da 
ünlem bildiren cümlelerdir. Sonuna ünlem işareti (!) konur. 


Yapılarına Göre Cümleler 


1. Basit Cümle 

İçinde tek yargı olan, tek yüklemli cümlelerdir. Yüklemin dışında 
yargı bildiren herhangi bir öge (2. bir eylem, eylemsi, ek eylem 
almış başka bir öge) bulunmaz. “Herkes kazanamaz.” 


2. Birleşik Cümle 
Temel cümleyle beraber yan cümlecik barındıran cümlelerdir. Yan cümlecik, temel cümlenin ögesidir. 


> Girişik Birleşik Cümle (eylemsi 4 temel cümle) Yan cümleciği eylemsi olan cümlelerdir. “Çalışan kazanır.” 


> KoşullulŞartlı)Birleşik Cümle (ise 4 temel cümle) Koşul kipiyle çekimlenmiş eylemler tam yargı bildirmediğinden 
yan cümlecik kurar. “Gelirsen görüşürüz.” 


> İç İçe Birleşik Cümle (iç cümle * temel cümle) Tam yargı 
bildiren bir cümlenin temel cümlenin ögesi olmasıdır. Annem “seni özledim.” dedi. 


> “Ki"li Birleşik Cümle, İlgi Cümlesiltemel c. * ki * yan cüm;) 
Ki bağlacından önceki sözcük temel cümle, “ki”den sonraki yapı yan cümleciktir. Yan cümlecik cümlenin nesnesidir. “Duydum ki gelmişsin. 


3. Sıralı Cümle 


En az iki yüklemin bulunduğu cümledir. İki temel cümle virgülle ya da noktalı virgülle ayrılır. 

> Bağımlı Sıralı Cümle (ortak ögeli sıralı cümle) Öge ortaklığı olan sıralı cümlelerdir. Birden fazla öge de ortak olabilir. “Eve gittim, biraz dinlendim.” 


> Bağımsız Sıralı Cümle (ortak ögesiz sıralı cümle) Öge ortaklığı olmayan sıralı cümlelerdir. “Eve gittim, evde kimse 


yoktur. 


4. Bağlı Cümle (temel cümle * bağlaç 4 temel cümle) 
En az iki temel cümlenin bağlaçla ayrıldığı cümlelerdir. 


Sıralı cümleler virgül, noktalı virgülle ayrılırken bağlı cümleler 
bağlaçla ayrılır. Sıralı cümleden tek farkı budur. “Eve gittim ve 


un 


biraz dinlendim.”, “Eve gittim ama evde kimsa yoktu.” 


Cümle Türleriyle İlgili Uyarılar 

> Basit cümle, cümlenin kısa olması demek değildir. Cümlede tek bir temel cümlenin (yüklemin) olmasıdır. Basit cümlelerde yan cümlecik olmaz. Basit ve birleşik cümle ile basit ve birleşik sözcüğü sakın karıştırma! Basit ve birleşik sözcüğün, sözcüğün yapısıyla ilgili olduğunu unutma! 

> Olumlu ve olumsuz cümlelerde yüklemleri duygusal açıdan değerlendirme. “Dayım öldü” cümlesinde yargı gerçekleştiği için olumludur. Yoksa “ölmek” fiilinin duygusuna bakılmaz. 


> Olumsuzluk ekleri ya da olumsuzluk anlamı katan sözcükler yüklemde olduğunda - olmadığında cümle olumlu - olumsuz olur. Bu ek ve sözcükler yüklem dışında bir 
ögedeyse cümle olumsuz sayılmaz. “Şekersiz çay içerim.” 
(olumlu), “Çay şekersizdi. (olumsuz). 


> Ne...netekrarlı bağlaçları cümleyi anlamca olumsuz yapar. Biçim bakımından olumlu cümleler oluşturur. “Ne arayanım var ne soranım.” (Biçimce olumlu ancak anlamca 
olumsuz) 


> Bir cümlede olumsuzluk anlamı katan ek ve sözcükler birlikte kullanıldıysa o cümle yapıca (biçimce) olumsuz, anlamca olumlu cümleler oluşturur. “O kadar da merhnametsiz değilim.” (merhametliyim) 


Cümle Türleri 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 10 soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2015 YGS'de çıkmıştır. 


(86) 


| SSORUZ 


İİ Soru kökünü oku 
(1) Sokağı sahneye taşıma amacıyla hem özde hem de biçimde yapılan 
eylemler yer yer abartılı ve yersiz olsa da Kader Can için bu söylemler gi Seçenekleri oku 


kesinlikle geçerli değil. (11) Nilüfer Tiyatro Festivali kapsamında izlediğim 
Kader Can oyunu beni gerçekten de çok etkiledi. (111) Sahnede tek kişi 


vardı ama sanki kalabalık bir ekip izledim o akşam. (IV) Deniz Karaoğ- İzi Ilgili cümleyi oku 


lu; canlandırdığı tipleri, keskin ve ince detaylarıyla tek tek yaşattı bizle- 


re. (V) Oyunun başından sonuna kadar seyirciyi içine çeken ve bırakmayan bir enerjiyle oynuyor sanatçı. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenler- 


Parçadaki cümlelerin seçeneklerde verilen özelliklerine bakalım: 


den hangisi yanlıştır? 
7 Dyieetiimle, Kurala ecimnle sil I. cümle kurallı isim cümlesidir Yüklem: “geçerli 
değil” DOĞRU 


Il. cümlenin yan cümleciği özne görevinde kullanılmıştır. Özne: “Nilüfer Tiyatro Festivali kapsamında izlediğim Kader Can oyunu” fiilimsiyle kurulmuş yan cümle. DOĞRU 


B) Il. cümlenin yan cümleciği özne görevinde kullanılmıştır. 
C) Il. cümle, yapısı bakımından bağlı bir cümledir. 
D) IW.cümle, öznesi ortak sıralı bir cümledir. 


E) V.cümle olumlu eylem cümlesidir. 


.cümle yapısı bakımından bağlı bir cümledir. 
“ama” ile bağlanmış. DOĞRU 


V. cümle, olumlu eylem cümlesidir. Yüklem : “oynuyor”, olumlu eylem cümlesi. DOĞRU 


MW. cümle sıralı bir cümle değildir. Bir cümlenin sıralı cümle olabilmesi için birden çok yükleminin olması gerekir. Oysa bu cümlede tek yüklem vardır: “yaşattı” YANLIŞ 


Cevap D 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Öncemetni okuyup sonra seçeneklere inmek zaman 
kaybı olabilir. 


4 NASIL çözülür 


Soru kökünün olumsuz olduğuna dikkat ederiz. 


& Önce seçeneklere ineriz. Sırayla okuruz. Okuduğumuz 
seçenekle ilgili cümleye bakarız. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Seramik sanatının geçmişi çok çok eski çağlara, dile kolay, 
8000 yıl öncesine dayanıyormuş. (11) İlk örneklerine Anadolu'da 
rastlandığı biliniyor. (111) Tüm bu koca zaman dilimi boyunca seramik Truva, Lidya, Hitit, Urartu, Bizans, Selçuklu, Osmanlı medeniyetlerinin de aralarında bulunduğu pek çok dönemde el altından eksik olmamış. (IV) Üretilmeye, keşfedilmeye, geliştiri!- 
meye, süslenmeye ve sanatsal anlamlar yüklenmeye devam etmiş. (V) Belki tam da bu sebepten ötürü şekilden şekle girmiş, 
başka başka fonksiyonlar üstlenmiş, insanlık tarihini özetler hâle gelmiş. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümle kurallı bir fiil cümlesidir. 
B) Il. cümlenin yan cümleciği özne görevinde kullanılmıştır. 


C) II. cümlenin yan cümleciği zarf tümleci görevinde kullanılmıştır. 


D) IV. cümle, yapısı bakımından bağlı bir cümledir. 
E) V.cümle, özneleri ortak sıralı bir cümledir. 


(1) Yazarın son romanı sizi bambaşka bir dünyaya, bildiğiniz pek 
çok hikâyenin hiç görmediğiniz yönlerine ve sonsuz bir sorgulamaya davet ediyor. (11) Romanın her cümlesi hatta her kelimesi 
itinayla seçilmiş ve roman görünenin yanı sıra görünmeyeni de 
işaret ediyor. (111) Romanın içine girdiğiniz anda bambaşka bir 
dünyaya doğru yola çıkıp masalla gerçek arasında bir seyahat 
yapıyorsunuz. (IV) Roman kahramanlarının hepsi umutsuzdur, 
boşluk içindedir. (V) Bir depremle alınmıştır umutları ellerinden. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümle birleşik eylem cümlesidir. 

B) Il. cümle bağlı bir cümledir. 

C) Ili. cümle kurallı, birleşik bir cümledir. 
D) IW. cümle bağımsız sıralıdır. 

E) V.cümle basit, olumlu bir cümledir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Türleri 


(1) Hayatın tadı kalmadı, renklerin günden güne rengi soldu. (11) 
Her gün bir önceki günü çağrıştırıyor. (111) Gözlerin hepsi aynı bakıyor ve çiçeklerin hepsi aynı kokuyor. (IV) Geceler karanlığa 
mahküm, gündüzler aydınlığın acınası çıplaklığına esir. (V) Hayat, gittikçe soluklaşıyor. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümle, bağımsız sıralı cümledir. 

B) Il. cümle basit eylem cümlesidir. 

C) II. cümlede birden fazla yan cümlecik vardır. 
D) IV. cümle bağımsız sıralı cümledir. 

E) V.cümle girişik birleşik cümledir. 


(1) Köprüleriyle, kanallarıyla, maskeleriyle ve tarihi dokusuyla zaman içinde romantizmin temsili hâline gelmiş Venedik. (11) Venedik'teki en dar sokağa Calletta veya Ramo Varisco deniyor; bu 
sokak, Campo San Canciano yakınlarında bir sokak. (111) Venedik'e giden çoğu kişi bu sokaktan haberdardır aslında. (IV) Sokak, dünyadaki en dar sokaklarından biri çünkü sadece 53 cm 
genişliğinde yani yaklaşık olarak bir insanın göğüs genişliğinde. 
(V) Sokağa ismini veren Calle sözcüğü Latincede “cadde” anlamında kullanılıyor. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümle devrik bir fiil cümlesidir. 

B) Il. cümle bağımsız sıralı bir cümledir. 

C) Il. cümlenin yan cümleciği nesne görevinde kullanılmıştır. 
D) IV. cümle, yapısı bakımından bağlı bir cümledir. 

E) V.cümlenin yan cümleciği özne görevinde kullanılmıştır. 


Cümle Türleri 


(1) Vlogunuzu YouTube'da yayınlamaya hazır mısınız? (11) Bir You- 
Tube kanalı başlatmak ve buna devam etmek hem eğlenceli hem 
de kârlı olabilir. (111) Ayrıca bunun için hayatınızdan fazla zaman 
ayırmanıza da gerek yok. (IV) Bunun dışında başka işlerinizi de 
sürdürebilirsiniz. (V) Kaliteli YouTube videoları oluşturmak ve etkileşim hâlinde olan izleyici kitlesi oluşturmak istiyorsanız biraz 
planlama, uygulama ve pazarlama yapmanız gerekli. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümle kurallı bir isim cümlesidir. 

B) Il. cümle, yapısı bakımından bağlı bir cümledir. 
C) Ili. cümle olumsuz bir isim cümlesidir. 

D) MW. cümle, basit ve olumlu bir fiil cümlesidir. 

E) VW.cümlenin birden fazla yan cümleciği vardır. 


(1) İşaret dili; işitme veya konuşma engellilerin aralarında iletişim kurabilmek için el hareketlerini, yüz mimiklerini ve bir bütün olarak vücut dilini kullanarak oluşturdukları sessiz, görsel bir 
dil. (11) Artık bilinçlendikçe yavaş yavaş azalan bir yanlış kanı ise 
işaret dilinin evrensel olduğu. (111) Dünyanın neresinde kimle 
olursa olsun iletişim kurabileceğimiz evrensel bir dil iyi olurdu 
ancak işaret dili bu tanıma uymuyor. (IV) Ülkeden ülkeye değişen işaret dilinin bölgelere göre farklılık gösteren aksan ve lehçeleri bile var. (V) Ayrıca Türk işaret dili ve Türkçenin gramer yapısı olarak birbirinden farklı iki dil olduğunu belirtmek gerekiyor. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümle olumlu ve kurallı bir isim cümlesidir. 

B) Il. cümle olumlu ve kurallı bir isim cümlesidir. 

C) Ili. cümle, yapısı bakımından bağlı bir cümledir. 

D) IW. cümlenin yan cümleciği özne görevinde kullanılmıştır. 
E) VW.cümle, özneleri ortak bağımlı sıralı bir cümledir. 


(1) Vefa; dostlukta ve bağlılıkta kararlı olmaktır. (11) Küçük bir sorun ya da anlaşmazlık ile dostluğu sonlandırmamaktır. (111) Sadakatin vefa ile birlikte anılması bu nedenledir. (IV) “Vefa, dost 
ikliminde yetişen güllerdir.” sözü vefanın dostluk duygusunun 
bulunduğu ortamlarda ortaya çıkacağını belirtmesi açısından 
önemlidir. (V) Aile; vefa duygusuyla, bir ömür boyu sürecek huzurlu birlikteliğe adım atar; arkadaşlık, vefa duygusuyla sarsılmaz bir bağlılık kazanır. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümle, olumlu ve kurallıdır. 
B) Il. cümle bağlı bir cümledir. 

C) II. cümle birleşik cümledir. 

D) IV. cümle kurallı isim cümlesidir. 
E) V.cümle, sıralı bir cümledir. 


(1) Oyuncular, oturdukları sandalyelerden hiç kalkmadan meddahların öykülerini aratmayacak şekilde hikâyenin her anını yaşatıyorlar seyirciye. (11) Bizden olan bu hikâye, eski ama çok sevdiğimiz bir parçayı yeniden duymuşçasına tebessüm ettiriyor. (111) 
Oyunda ihmal edilen tek bir yer göze çarpıyor, metin çok uzun 
olmuş. (IV) Belli bir süre sonra, kelimeler algınızdaki yerine oturmuyor. (V) Tabii ki üç oyuncunun sandalyelerinden kalkmadan 
hikâye anlatması buna en büyük etkendir. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede üç yan cümlecik vardır. 

B) |. cümle, kurallı bir cümledir. 

C) II. cümle, bağımsız sıralı cümledir. 

D) IV. cümle, olumsuz ve basit bir cümledir. 
E) V.cümle, birleşik eylem cümlesidir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Türleri 


(87) 


| SSORUZ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden | soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 1994 ÖYS'de çıkmıştır. 


(1) İstasyonun kapısının sağ tarafındaki patikadan yukarı çıkmaya çalışı- 


yorum. (11) Kısa bir tırmanıştan sonra istasyona hâkim tepenin zirvesine 0 Metni oku 


yerleşip kuşları gözlemlemeye başlıyorum. (111) Kelaynaklar, üçerli, dörderli ve beşerli gruplar hâlinde, sürekli yuvadaki yavrularına yem taşıyorlar. (IV) Bir süre gözlemledikten sonra yavrularını beslemek için sü- İT Seçenekleri oku 
rekli gidip döndükleri nehrin karşı kıyısındaki coğrafyayı merak ediyorum. (V) Oraya yönelince de ilginç kuşlara rastlıyorum. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yapısı bakımından 


ötekilerden farklıdır? ÇO / U Mm 


A)I B)1I C) 11 D) V E)V 


Paragrafı oluşturan cümlelerin yapısına bakalım: 


I. cümle Girişik birleşik cümle (çıkma) 


Il. cümle Girişik birleşik cümle (tırmanış, yerleşip, 
gözlemleme) 


IV. cümle Girişik birleşik cümle (gözlemledikten, 
beslemek, gidip, döndükleri) 


V.cümle Girişik birleşik cümle (yönelince) 


INI. cümle Basit cümle (Tek yüklem var: “taşıyorlar”. Yan cümlecik yok) 


Cevap C 


NASIL çözünür 


4 Cümlelere sırayla bakılır. Basit mi, birleşik mi, sıralı mı, 
bağlı mı tespit edilir. Farklı olan bulunmaya çalışılır. 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Sözcük yapısına değil cümle yapısına bakılır. 


N Kurallı-devrik değil; cümlenin basit mi, birleşik mi, sıralı mı, bağlı mı olduğu tespit edilir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Türleri 


(1) Degas'nın Gözünden yapıtında ünlü sanatçıyla birlikte hareketli modern yaşamın aktif rol oynadığı Paris'i köşe bucak dolaşıyoruz. (Il) Şapka mağazalarına girip çıkıyor, opera binalarını ziyaret ediyoruz. (Il) Böylece atölyesinden çıkıp hareketin peşine 
düşen Degas'nın akademik gelenekten uzaklaşarak kendine özgü üslubunu yakaladığı anları düşlüyoruz. (IV) Hareketin, ışığın, 
rengin sanatçının gözünde bıraktığı izlenimlere tanıklık ediyoruz. (V) Degas'ya olan hayranlığımızın gittikçe arttığını da fark 
ediyoruz. 


mından ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) 11 D) IV E)V 


(1) Elbette, çocuklar pek çok açıdan ve yavaş yavaş değişiyor. (11) 
1980'lerin başında çocuk kitaplarımı yayımlatmaya çalıştığımda 
okullarda çocuk edebiyatı bir edebiyat türü olarak görülmüyordu pek. (111) Sadece bu konularda çabalayan birkaç öğretmen 
vardı. (IV) Anne, baba ve çocuk arasında bir köprü oluşturan, 
aralarındaki ilk ve belki de son entelektüel ilişki olan bu kitaplar 
küçümseniyordu. (V) İlk yazdığım kitapları Türkiye'de yayımlatamadım bu yüzden. 


mından ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) ll D) V E)V 


(1) Gazeteci Bahar Çuhadar'ın, 2010 sonrası dönemde çeşitli sebeplerle Türkiye'den göç eden on bir kişiyle yaptığı görüşmelerden oluşan Yeni Ülke Yeni Hayat yayımlandı. (11) Bilindiği gibi Türkiye, bir süredir yeni bir göç dalgasına tanıklık ediyor. (111) Her 
şeye baştan başlamak ve geleceklerini kurmak üzere başka ülkelere gidenlerin sayısı dikkat çekici bir biçimde artıyor. (IV) Peki, yabancı bir ülkede hayata sıfırdan başlarken neler yaşanıyor 
ve gidenler, Türkiye'yi gerçekten geride bırakabiliyor mu? (V) 
Anlatıcılar gidiş hikâyelerini, tecrübelerini, karşılaştıkları sorunları, buldukları çözümleri ve yeni şehirlerindeki yaşam koşullarını paylaşıyor bu kitapta. 


mından ötekilerden farklıdır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Bir zamanlar usta terziler aynı anda birçok çırak yetiştirmesi- 
ne rağmen çırak seçerken mutlaka seçici davranırmış. (11) Elinin 
yatkınlığı, gözlerinin sağlamlığı, dikkatli, sabırlı ve titiz olması bir 
çırak adayını tezgâh başına geçiren önemli etkenlerdenmiş. (1l1) 
Bugünün terzilerinin bundan onlarca yıl önce, ilkokulu bitirir bitirmez meşhur terzilerin kendilerini yanında çalışan çırakları arasına alıp işi öğretmeleri için yapmadıkları şey kalmazmış. (IV) 
Anne babalar ilkokulu bitiren çocuklarının meslek edinmesi için 
“Eti senin, kemiği benim.” diyerek ustalara emanet ederlermiş. 
(V) Terzi çırakları dükkâna ustalarından önce gelir, temizliği yaparlar, ardından kömür ütüsünün külünü döker, temizler, yeni 
közleri hazırlarlarmış. 


mından ötekilerden farklıdır? 


AYI B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Cam, antik çağlardan günümüze birçok objenin yapımında 
kullanılan bir hammaddedir. (11) Düzenli olarak kullandığımız ve 
tükettiğimiz camdan yapılmış eşyaların hammaddesinin işlenmesi hakkında aslında pek bilgi sahibi değiliz. (111) Cam sanatı, 
endüstriyel tarafının yanı sıra aynı zamanda bir el sanatıdır. (IV) 
Atölyelerin sayıca azlığı ve yeterince usta yetişmemesi nedeniyle cam sanatı, nesli tükenmeye yüz tutan sanatlar arasına girmişse de gidişat gün geçtikçe parlaklaşıyor. (V) Bu durum hobi 
veya meslek olarak da cam sanatına duyulan ilginin canlandırılmasını sağlıyor. 


mından ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Çok şanslıyız, bu sene sezon bayram tatili “bayram gibi” başladı. (11) Yazlık sinemalar, konserler, festivaller, spor aktiviteleri, 
yaz şarkıları, yaz dizileri, tiyatro turneleri, sahiller, restoran ve 
eğlence yerleri sizi bekliyor. (111) Ama yüzlerce alternatif arasından hangilerini seçmeli? (IV) Hepsi kendi tarzında uzman arkadaşlarımla birlikte yaz tatili ile ilgili bir kitap yazdık. (V) Önemli 
kültürel, sportif ve sosyal faaliyetleri sizler için ayrıntılı biçimde 
belirledik. 


mından ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Cümle Türleri 


(1) İçe kapanıklık, dışarı çıkmamak, saygı görememek, zenginleşememek, özgürlüğü tadamamak, başka hayatların çeşitliliğini 
tanıyamamak; bizi kendimizi daha çok önemsemek, sık sık da 
hırçınlaşmak zorunda bırakmıştır. (11) İmkânlarımız kısıtlıydı, dünyaya açılamadık, kendi memleketimiz içinde bile birbirimize açılamadık. (111) Biz tatil kavramıyla bile yetmişli senelerde etraftan 
duyduğumuz hatıralardan etkilenerek tanıştık. (IV) Şimdi doğa 
turizmi diye bir kavramımız ve bir yaşantımız olduğu için kendimizi şanslı sayabiliriz. (V) Artık keşif duygusuna, memleketimizi 
tanıma ve beğenme gururuna sahibiz. 


mından ötekilerden farklıdır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Erdal Öz Düşünüyorum da Müthiş Bir Şey adlı yapıtında çogunlukla çağdaşları hatta arkadaşlarının kitapları hakkında sert 
eleştiriler yazıyor. (11) Kitaptaki yazılardan biri Günlük Değil Kedi 
Salçası adını taşıyor. (111) Erdal Öz, Salâh Birsel'in Günlük'ünün 
aslında günlük olamadığını uzun uzun anlatmakla kalmıyor, kitaptaki dil yanlışlarına da büyükçe bir bölüm ayırıyor. (IV) Birkaç 
yıl sonra Birsel ve Öz'ün yolları Türk Dil Kurumunda birleşmiş. 
(V) Burada iki yazar dostça ve el birliğiyle çalışmış. 


mından ötekilerden farklıdır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Cümle Türleri 


10. 


(1) Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, tüm dünyada olduğu gibi, deniz kirliliği ve kıyılar ile ilgili sorunlar ayrı bir önem taşımaktadır. (11) Sanayi, deniz taşımacılığı, şehirleşme, turizm ve atıkların boşaltılmasının yanı sıra oluşan deniz kazaları ile de her geçen gün denizlerimiz daha hızlı kirlenmeye başlamıştır. (111) Özellikle Karadeniz'de olduğu gibi ülke dışındaki su havzalarından taşınan kirlilik de denizlerimizi büyük ölçüde kirletmektedir. (IV) 
Bu konuda duyarlı olmak sadece yetkililerin değil vatandaşların 
da görevidir. (V) Ülkemizin doğal güzelliklerini başka türlü kalıcı 
hâle getiremeyiz. 


mından ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Temayı kuran senarist, malzemeyi toparlayarak olgunun kişilerini tanıtır, birbirleriyle ilişkilerini kurar. (11) Senarist bu ilişkilerin, izleyen kişi için konunun gelişimindeki anlamını belirler. (1l1) 
Tema, tanımı bakımından sanat üstü bir öge olduğundan buna 
karşılık olgu üzerindeki çalışma belli bir sanata özgü bir dizi koşula bağlıdır. (IV) Bir yazar herhangi bir yapıtı tasarladığında daima temanın aydınlanması için önemli olan kilit taşları alır. (V) 
Aldığı kilit taşlarını hazırlanmakta olan bir yapıt boyunca yerleştirir. 

mından ötekilerden farklıdır? 


A)I B) 1 C) ll D) V E)V 


11. 


12. 


(1) Yeraltından Notlar'dan sonra Dostoyevski'nin olgunluk dönemi gelir. (11) Bugün herkes tarafından tanınan büyük romanları 
da onun bu döneminde yazıldı. (111) Dünya edebiyatında en ünlü roman kahramanları arasında ilk akla gelenlerden olan Raskolnikov benzersiz bir kişilikti. (IV) Bir roman kahramanı olmanın ötesinde, aykırı kişiliğiyle okura yakın gelen bir antikahramandı. (V) Raskolnikov'un 150 yıldan beri bir katil olmaktan bambaşka biçimde okunmasının nedeni, işlediği suçun nedenleri konusunda roman boyunca yaptığı sorgulamadır. 


mından ötekilerden farklıdır? 


A)I B)I C) 11 D) IV E)V 


(1) Ninniler, çocuğun henüz yere değmeyen meleksi kanatlarına 
güç verirler. (11) Annenin dilinden dökülen en içten, en zarif kelimeler ahenkli bir sesin tınısıyla musikiye dönüşür ve ninniler 
çocuğun ruhunu okşayan göksel bir ezgi şöleni olur. (111) Anne; 
ninnilerle, Allah katından kendisine bir armağan olarak verilen 
bebeğinin hem dünyaya gelme şaşkınlığını gidermek hem de bebekle Allah arasındaki kuvvetli bağın kesilmemesi için dua ve temennilerde bulunur. (IV) Bunun ancak uyku hâlinde olabilecegine inanan anne, ninnileri dilinden hiç eksik etmez. (V) Böylelikle ninniler, bir iyi dilek temennisi, mutlu yarınlar, görülecek 
güzel günler demektir. 


mından ötekilerden farklıdır? 


A)I B)I C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


O 


Anlatım Bozuklukları 


A. Anlamsal Bozukluklar 


1. Gereksiz Sözcük Kullanılması 

Bir cümlede anlamdaş sözcüklerin bir 

arada kullanılmasından veya bir sözcüğün anlamının başka bir sözcükte 

bulunmasından kaynaklanan anlatım 

bozukluğudur. 

2. Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması 

Bir cümlede, anlamca veya yazımca 

yakın olan bazı sözcüklerin birbiriyle 

karıştırılıp birbirinin kullanılmasından 

kaynaklanan anlatım bozukluğudur. 

3. Deyim ve Atasözünün Yanlış Kullanılması 

Deyim ya da atasözünün yanlış an- 

Iamda ya da yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğudur. 

4. Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması (Söz Dizimi Yanlışlığı) 

Cümlede bir sözcüğün, doğru yerde 

kullanılmamasından kaynaklanan anlatım bozukluğudur. 

5. Anlamca Çelişen Sözlerin Bir Arada Kullanılması 

Cümlede, anlamca birbirine zıt olan 

bazı sözcük veya sözlerin bir arada 

kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğudur. 


6. Düşünme ve Mantık Hatası Yapılması 


Cümlede, durumlar veya olaylar sıralanırken bunların önem sırasına dikkat edilmemesinden kaynaklanan anlatım bozukluğudur. 


7. Anlam Belirsizliği ve Karışıklığı 
Bazı cümlelerde, tamlayanı ikinci tekil 
veya üçüncü tekil şahıs zamiri olan 
tamlamaların, tamlayanları düştüğünde, tamlananların ikinci şahsa mı git 
olduğu anlaşılmaz. Bu cümlelerde kişi bakımından belirsizlik vardır. 


B. Dil Bilgisi Bozuklukları 


1. Özne - Yüklem Uyuşmazlığı 
Cümlede özne ile yüklemin “Tekillik - 
Çoğulluk Uyumu”, “Olumluluk - Olumsuzluk Uyumu”, “Kişi Uyumu” bakımından uyum içinde olmamasından kaynaklanan anlatım bozukluğudur. 


2. Özne Eksikliği 

Sıralı ve bağlı cümlelerde birden fazla 
yüklemin veya birleşik cümlelerde yan 
cümleciğin ve temel cümlenin yükleminin aynı özneye bağlanmasından 
kaynaklanan anlatım bozukluğudur. 


3. Nesne Eksikliği 

Genellikle sıralı ve bağlı cümlelerde, 
nesne alması gereken bir eyleme nesne getirilmediği için ortaya çıkan anlatım bozukluğudur. 


öLuM ÖZETİ » 


4. Tümleç Eksikliği 

Genellikle sıralı ve bağlı cümlelerde, 
dolaylı tümleç, zarf tümleci ve ilgeç 
tümleci alması gereken bir eyleme 
tümleç getirilmemesinden kaynaklanan anlatım bozukluğudur. 


5. Yüklem - Ek Eylem - Eylemsi Eksikliği 

Birden fazla yargının olduğu cümlelerde, yargıların aynı eyleme, aynı ek eyleme veya aynı eylemsiye bağlanmasından kaynaklanan anlatım bozukluğudur. 


6. Tamlama Yanlışlıkları 

Farklı tamlayanların aynı tamlanana 
bağlanması ya da tamlama eklerinin 
eksik olmasından kaynaklanan anlatim bozukluğudur. 


7. Ek Yanlışlıkları 

Cümlede eklerin yanlış kullanılması ya 
da bir sözcüğe yanlış ekin getirilmesinden kaynaklanan anlatım bozukluğudur. 

8. Çatı Uyuşmazlığı 

Birleşik cümlelerde temel cümlenin etken olup yan cümlenin etken olmaması veya temel cümlenin edilgen olup 
yan cümlenin edilgen olmamasından 
kaynaklanan anlatım bozukluğudur. 


Anlatım Bozuklukları 


(88) 


| SSORUZ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 10'a yakın soru çıkmıştır. 
© Bu soru tipi en son 2016 YGS'de çıkmıştır. 


(1) Kafka; annesini ve dayısını Berlin'e davet etmiş, onların kendisini zi- 


yaret etmelerini istemiştir. (11) Fakat 19 Şubat 1924 yılında, doktor olan 0 Metni oku 


dayısı Siegfried'den bir mektup alır. (111) Anlaşılan son Berlin ziyaretinde 

arkadaşının sağlık durumundan dehşete kapılan Max Brod, Kafka'nın dayısını uyarmış. (IV) Kafka, dayısının ansızın gelip kendisini görmek arzu- İT Seçenekleri oku 
sunu öğrenince bunu hiç de hayra yormaz, onu kararından vazgeçirmeye çalışır. (V) Ne var ki dayısı yine de kalkıp gelir ve Kafka'dan Berlin'i terk 

ederek tedavi için bir sanatoryuma gitme konusunda söz alır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu ÇO / U Mm 
vardır? 


A)I B)1I C) 11 D) V E)V 


Parçadaki “Fakat 19 Şubat 1924 yılında doktor olan 
dayısı Siegfried'den bir mektup alır.” cümlesini incelediğimizde “19 Şubat 1924 yılında” ifadesinde 
günü gününe tam tarih verildiği hâlde “yılında” 
sözcüğünün kullanılması yanlış anlamda sözcük 
kullanma nedeniyle bir anlatım bozukluğu yaratmıştır; “yılında” yerine “tarihinde” sözcüğü kullanılmalıydı. 


Cevap B 


NASIL çözüme 


VA NASIL çözünür 


Cümleler sırayla incelenir. Anlam ya da dil bilgisi bakımından herhangi bir anlatım bozukluğu var mı diye 
bakılır. 


X Öncemetni okuyup anlayıp sonra anlatım bozukluğu 
var mı diye tekrar okumak zaman kaybı olabilir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Anlatım Bozuklukları 


(1) Telif hakkı yasalarınca eser sahibinin ölümünün üzerinden 70 
yıl geçmesi durumunda söz konusu eserlerin yayın hakkı serbest 
kalıyor. (11) Yani isteyen her yayınevi, yayın hakkı serbest kalan 
bu kitabı yayımlayabiliyor. (111) 1 Ocak 2015'te bu durum, Küçük 
Prens adlı roman için de geçerli oldu ve birçok yayınevi Küçük 
Prens'i yayınları arasına dâhil etti. (IV) Küçük Prens'i bilen biliyordu zaten ama bilmeyenler de bu vesileyle ilk defa tanışmış 
oldu. (V) Küçük Prens, farklı yayın evlerinden farklı tarzlarda yayımlandığı için kitabın sayfa sayısı farklılık gösterebiliyor ama kitap, genel olarak 100 sayfa civarında bir eser. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


(1) George A. Kelly tarafından geliştirilen kişilik kuramına göre 
her birey, bir kurultu sistemine sahiptir. (11) Bu sistem, bireyin 
dünyayı kendine özgü algılama tarzının ürünüdür. (111) Bireyler, 
sahip oldukları kurultular yardımıyla olayları yorumlamaya ve 
ders çıkarmaya çalışırlar. (IV) Söz gelişi bir tanıdığınızın cimri olduğuna inanıyorsanız bu kişiden borç istemezsiniz. (V) Ya da diyelim ki ticaretle dürüstlüğün birbiriyle bağdaşmayacağı yolunda kişisel bir görüş geliştirmişseniz ve tercihinizi dürüstlükten 
yana kullanıyorsanız ticaretten uzak durursunuz. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 


A)I B) Il C) ll D) IV E)V 


(1) Roman, “Yaşlı Kral”ın Alzheimer hastalığının başladığı dönemde bunun hiçbir şekilde anlaşılmadığına vurgu yaparak başlıyor. 
(11) Gün geçtikçe kendi kabuğuna çekilen yaşlı adama, ailesi ve 
çevresi tarafından “emeklilik sonrası çevreye olan ilgisini yitirmek” teşhisi konulur. (Il11) Birkaç yıl içerisinde hayatlarına dâhil 
olacak yaralayıcı hastalıktan henüz kimsenin haberi yoktur. (IV) 
Yataktan çıkmak, giyinmek, yemek saatinin geldiğini anlamak gibi birçok insan için otomatikleşmiş eylemler bile yaşlı kral için 
yardım alması gereken süreçlere dönüşür. (V) Ailesi, bu hastalıgın etkileri karşısında nasıl bir yol izlemesi gerektiğini bilemez 
hâldedirler. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) “Ben filozofum, sadece hafta sonları roman yazarım.” diyen 
Umberto Eco, çağımızın en önemli yazarlarından biridir. (11) Yazarın ilk romanı Gülün Adı'nı 1980'de yayımlandı. (111) Eco'nun 
bu romanı yazmaktaki amacı, göstergebilime duyduğu ilgiyi Orta Çağ'ın egzotik havası içinde geniş kitlelere ulaştırmaktı. (IV) 
Gülün Adı, çağdaş ve sade söylemlerle Orta Çağ'ın gizemine ışık 
tutuyordu. (V) Eser, edebiyat dünyasında da büyük beğeni topladı ve 1986'da aynı adla beyaz perdeye aktarıldı. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 


A)I B)II C)ILl D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Bir düzine üniversite öğrencisi ve mezunundan oluşan Aero- 
Velo adlı ekibin amacı; fosil yakıtsız, insan gücü ile çalışan mühendislik harikası ulaşım çözümleri geliştirmek. (11) Ekip, şimdilerde dünyanın en hızlı insan, güdümlü bisikleti üzerinde çalışıyor. (111) Üzerinde çalıştıkları araç, saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor. (IV) Ekip; öğrenci bursları, kurumsal ve devlet sponsorlarının desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor. (V) Bu harika bisikleti, eylül ayında Nevada Battle Dağı'ndaki Dünya İnsan Hız Gücü Yarışması”nda dünya rekoru için yarışacak şekilde hazırlıyor. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Yaklaşık 23 kilometrelik bir yürüyüş parkuruna sahip olan Fırtına Vadisi'nin, yol güzergâhında zorluk derecelerine göre üç 
farklı seçenekleri var. (11) Vadi, mayıs ve haziran aylarında rağbet görüyor. (Il) Vadiden bölgenin turizm merkezi sayılan Ayder 
Yaylası'na ulaşılabiliyor. (IV) Çat Yaylası ve tarihi Zil Kale bu bölgede yer alıyor, Kaçkar Dağı tırmanışları da buradan yapılıyor. 
(V) Yöre hem profesyonel hem de amatör raftingciler için uygun. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 


A)I B) 1 C) ll D) V E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Anlatım Bozuklukları 


(1) Atilla Özkırımlı, Sevengül Sönmez ve Filiz Ali tarafından yayına hazırlanan Sabahattin Ali kitabında anı, inceleme ve eleştirilere yer verilmiş. (11) Kitabın özellikle ilk bölümünde yer alan, usta yazara dair bazı bilgileri ilk defa öğrendim, sanırım diğer okurlar da ilk defa öğrenecek. (111) Anılarında herkes onu, çoğunlukla karşısındakine konuşma fırsatı vermeyecek derecede çok hızlı ve çabuk konuşan, orta boylu, tombulca ve yakışıklı yapısıyla 
betimliyor. (IV) Yazarın Kürk Mantolu Madonna adlı romanı, yıllardır en çok satan kitaplar listesinin ilk sırasında yer almaktadır. (V) Sadece Kürk Mantolu Madonna değil, diğer eserleri de 
bugün dünyanın birçok ülkesinde farklı dillere çevrilen Sabahattin Ali'nin; Halide Edip'in eserlerinin Rusçaya çevrilmesi karşısında “Bir gün beni de çevirirler mi dersin?” dediği aktarılıyor 
kitapta. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 


A)I B)I C) 11 D) IV E)V 


(1) Her Karadeniz şehrinde olduğu gibi Trabzon'da da yüksek bir 
manzara izleme noktası bulunuyor. (11) Ancak buradaki Boztepe, 
Ordu'daki Boztepe'den kesinlikle biraz daha alçak diye tahmin 
ediyorum. (ll1) Ayrıca neden iki Karadeniz şehrinin de yüksek tepelerinin isimleri aynıdır, doğrusu bunu anlamış değilim. (IV) Bu 
tepeye yürüyerek de çıkabiliyorsunuz fakat çıkışınız sırasında sizi zorlu bir yokuş bekliyor. (V) Tırmanışınızın bir bölümünü cadde üzerinden gerçekleştiriyorsunuz ama belirli bir noktadan sonra dar sokaklar, merdivenler ve gecekondular sizi karşılamaya 
başlıyor. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 


A)I B)II C)ILl D) IV E)V 


Anlatım Bozuklukları 


(1) Öykü, Çehov'dan sonra da yenilenme çizgisini sürdürdü. (11) 
Zamanla dışsal olaylardan çok, içsel serüven öykücülerin gözde 
temaları oldu. (111) Yazarlar olaydan hiç bahsetmeden anlatıcıda 
yarattığı etkileri, çağrışımları öyküleştirmeye başladılar. (IV) Ardından biçimsel denemeler ve sembolik yaklaşımlarla oluşturuldu öyküler. (V) Öykücüler, kimi insani davranışları güncelin ucuzculuğundan kurtararak evrenselleştirmek ve yarınlara taşımak 
için soyut anlatımlara yöneldiler. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


10. (1) Entelektüelin ve yazarın en temel özelliği empatik olmasıdır. 


(11) Edebiyat, olduğun şeyi anlatmak değildir; olmadığın şeyi anlamak ve anlatabilmektir. (111) Onun için benim romanlarımda 
kahramanlar, mutlak iyi karakterler veya mutlak kötü karakterler değildir. (IV) Bana göre her yönüyle hatasız, dört dörtlük karakterler olduğunu hiç düşünmüyorum. (V) İnsan, iyi ve kötü 
yanlarıyla insandır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


1. (1) İnsan, etrafındaki canlılarla iletişim kuran sosyal bir varlıktır. 


CO ARI 


(11) Bu sosyalleşme sürecinde kendini ötekiyle birlikte var eden 
insan, zaman içinde bir arada oluşu kavrar. (111) Bu kavrama sürecinde insan, kendi beniyle öteki beni arasında çakışma yaşar. 
(IV) Toplumun sağlıklı bir şekilde kendini var edebilmesi için asıl 
gaye, arada kalan insanları topluma yeniden kazandırabilmektir. (VW) Çünkü toplumsallaşma sürecini tamamlayan insanlar, dünyayla sağlıklı bir ilişki kuramayan insanın yaratacağı tehlikenin 
farkındadır. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 


A)I B)I C) ll D) IV E)V 


2. (I) Yaratıcı yazarlık derslerinin bir işe yarayıp yaramadığı, kim ta- 


rafından nasıl verildiğine bağlı olarak değişir. (11) Elbette yazarlık öğrenilebilir ve öğretilebilir bir sanattır. (111) Bugün kalem oynatan tüm yazarlar da bunu bir şekilde öğrenmişlerdir, yazdıkları sürece yazarlığı öğrenmeye de devam ederler. (IV) Ancak bu 
tür konuların çok yüzeysel şekilde ele alındığı ortamlarda kestirmeci bir yaklaşımla denir ki, “Marguez olmak öğretilir mi? İnsan 
Yaşar Kemal olmayı öğrenebilir mi?” (V) Elbette böyle bir şeyin 
olabileceğini düşünmek de mümkün değildir herhalde. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


LETİ 


Büyük Ünlü Uyumu 

Bir sözcüğün ilk hecesinde eğer kalın 
bir ünlü (a, 1, o, u) varsa daha sonraki 
hecelerde de kalın; ince bir ünlü (e, i, 
ö, Ü) varsa daha sonraki hecelerde de 
ince ünlü bulunur. 


> Tek heceli, birleşik ve yabancı sözcüklerde bu kural aranmaz. 


> Bazı ekler, büyük ünlü kuralına aykırıdır yani eklendiği sözcüğe göre 
değişiklik göstermez. 


Küçük Ünlü Uyumu 

Düz ünlülerden (a, e, |, i) biriyle oluşan 
bir heceyi, yine düz ünlülerden oluşan 
hece; yuvarlak ünlülerden (0, ö, u, ü) 
oluşan bir heceyi, ya düz-geniş (a,e) 
ya dar-yuvarlak (u, ü) ünlülerden oluşan bir hece izler. Küçük ünlü uyumun- 
da sözcüklere sırayla, hece hece bakılır. 


Ünlü Daralması 

Şimdiki zaman eki “-yor” düz-geniş ünlülerden (a, e) sonra geldiğinde bu ünlüleri daraltarak “1, i, u, ü” ye dönüştürür. 


Ünlü (Hece) Düşmesi 

Son hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan sözcüklere ünlü ile başlayan bir 
ek getirilirse son hecedeki dar ünlü düşer. 


Aşınma 
Kalıcı ses düşmesidir, yazım yanlışına 
neden olmaz. 


Aynı zamanda ünlü düşmesidir. 


Ünlü (Hece) Türemesi 
Bazı sözcüklere küçültme eki (-cık, -cik) 
eklendiğinde ünlü türemesi olur. 


Göçüşme 

Günlük kullanım içerisinde seslerin yer 
değiştirmesidir, yazım yanlışına neden 
olur. 


Ünsüz Yumuşaması 

(Ünsüz Değişimi) 

Süreksiz sert ünsüzle (p, ç, t, k) biten 

bir sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek 

getirildiğinde sert ünsüz yumuşayarak 

“b,c,d,g,ğ”olur. 

> Birleşik eylemlerde ünsüz yumuşaması olabilir. 


© Ünsüz yumuşaması yapım eklerin- 
de de görülebilir. 


> Bazı türemiş sözcüklerde, tek heceli sözcüklerde ve yabancı sözcüklerde ünsüz yumuşaması görülmeyebilir. 

© Özel isimlerde ünsüz yumuşaması konuşurken olabilir ancak bu, yazımda gösterilmez. 


Ünsüz Benzeşmesi 

(Ünsüz Sertleşmesi, Ünsüz Uyumul 
Sert ünsüzle (p, ç,t,k,f,h, s, ş) biten 
sözcüklerden sonra “c, d, g” yumuşak 
ünsüzleriyle başlayan bir ek getirilirse, 
bu sesler sertleşerek “ç, t, k” sert ünsüzlerine dönüşür. 


Ünsüz Düşmesi 

“k“ ile biten kimi sözcüklere getirilen 
bazı yapım ekleri bu ünsüzün düşmesine neden olur. 


Ünsüz Türemesi (İkizleşme) 

Bazı sözcüklere ünlü ile başlayan bir 
sözcük ya da ek getirildiğinde ünsüz 
türemesi olur. 


N - M Değişimi (Dudaksıllaşma) 
Türkçede “b” ünsüzü, kendinden önceki “n” ünsüzünü “m” dudak ünsüzüne dönüştürür. 


Kaynaştırma Ünsüzü 

Ünlü ile biten bir sözcüğe yine ünlü ile 
başlayan bir ek getirilirse araya “y, ş, s, 
n” kaynaştırma ünsüzlerinden biri girer. 


Ulama 

Ünsüzle biten sözcüğün, ünlüyle başlayan sözcüğe bağlanarak okunmasıdır. 


Ünlü Değişimi 
“Ben” ve “Sen” kişi zamirleri, durum eki 
aldığında ünlü değişimi ortaya çıkar. 


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| Soru kökünü oku 


zalliğ ve | 
rinden, doğallığından taviz vermez, çevresindekilerle diyalog kurarken | Metni oku 
Il INI IV 


kendini olduğundan farklı göstermez; bu nedenle vizyon sahibi olsa da İT Seçenekleri oku 


dürüst, güvenilir bir görüntü oluşturur. 
V 


Nitelikli insan; sade, doğal ve içtendir; sıra dışı olmak uğruna değerle- 


Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi var- 


MN m w wl B çözüm 


I numaralı sözcük olan “içtendir” sözcüğünde ünsüz benzeşmesi olayı vardır. 


aç) 


iç” sözcüğü, “den” ekini alırken ekin başındaki 
yumuşak ünsüz “iç” sözcüğünün sonundaki sert 
“ç” ünsüzüne benzeyerek sertleşmiş ve “t” hâline 


gelmiştir. 


0 
t 


Cevap A 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Etkin, atkı, yetkin, askı gibi... k— g değişimi olan sözcüklere dikkat etmeliyiz. 


VW NASIL çözünür 


Bütün cümle okunur. Altı çizili sözün anlamına bakılarak istenen söz olayının olup olmadığına bakılır. 


X Ünsüz benzeşmesi ile ünsüz yumuşamasını karıştırmamalıyız. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Öykülerin öncesinde ve sonrasında yapılan yorumların bir edebiyat eserinin, . öykünün ne kadar gerçeğe uygun, ne kadar 
Il 
kurmaca olması gerektiği tartışmalarına katkıda bulunabilecek 
niteliği var; bu nedenle sanatçının ilginç e eni 
IV V 


doğru buluyorum. 


Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


Evde yapılan organik boyalar, sezona ve koşullara bağlı olarak 
I 
değişiklik gösterebilir; eğer beklenen kadar belirgin renk elde 
Il Il IV 
edilememişse nedeni kesinlikle budur. 
V 


Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


Bir liselinin ilk aşk deneyimiyle başlayan serüvenini hissizce 
kullanılan modernleşmenin sancıları başlığında vererek ele 
li a ortaya koyan yetkin yazar Orhan Pamuk'un Kırmızı 
Saçlı Kadın eseri; üzerinde e çok düşünülecek ve hakkında 
pek çok inceleme yapılacak bir roman gibi görünüyor. ü 

V 


Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz türemesi 
(ünsüz ikizleşmesi) vardır? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


Genelde yanlış bilinir; Podgorica sadece siyasi değil, aynı zaman- 
I ll 
da ticaret ve kültür merkezi olarak ön plana çıkan bir Balkan yö- 
Il 
resi çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda ve 1990'lardaki müdahale- 


lerden ötürü kentin mimari dokusu zarar görünce yerlerine da- 
IV V 
ha modernleri yapılmış. 


Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi 
vardır? 


A)I B)II C) INI D) IV E)V 


Teli şekildeki gibi kıvırıp küçükten büyüğe doğru düğmeleri sıra- 
I ll IN 
layın; üst düğme daha küçük olmalı, şeklin çileğe benzemesi çok 
IV V 
önemli. 


Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi 
vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Son zamanlarda gittikçe yaygınlaşan el sanatlarına yönelik hobi 
kursları ve el e karşılık gelen Dİ (Do It Yourself - 
Kendin Yap) konsepti, ite ufak çaplı üretici konumuna 
ei bir rol oynuyor. 

V 


Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


7. Bazen karşınızda apaçık duran bir olayı yorumlamakta zorlanır- 
I Il 
sınız da minicik ve basit ayrıntılar içeren gizemli bir konuyu he- 
IN IV V 
men fark edersiniz. 


Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz düşmesi 
vardır? 


A)I B) 1 C) 1 D) V E)V 


8. İnsan beyni üzerinde yapılan çalışmalar, zihin haritası yönteminin 
imi sağ ve 50ol kısımlarının ikisini birden ini söylüyor. Bu yöntem, olguları yazı karakterleri ile pie ötesine geçip sağ beyni daha aktif e sağlıyor. 

V 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? 


A)I B) 1 C) 1 D) V E)V 


9. Bukitap benim otuz küsur yıldır çocuk - büyük ayrımı gözetmek- 
I 
sizin çizdiğim karikatürler arasından yaptığımız küçük bir seçme 
Il IN 
fakat çocukları konu eden karikatürlerin bazen çocuklar tarafın- 


dan çok daha rahat algılandığını görünce şaşırdığım zamanlar 
IV 


olmuştur. 
V 


Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi 
vardır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


10. 


11. 


12. 


Hayat yer yer insanı yoruyor, bunaltıyor hatta çekilmez kılıyor 
I Il IN 


fakat insan yine de dertlerini içinde saklıyor ve ümide sarılıyor. 


IV V 
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü daralması 
vardır? 
A)I B)1I C) Il D) IV E)V 


İlginç tasarımlar yapmak için şekillendirilmiş kâğıt, kumaş, cam 
.. fondan şeritlerin Glenn guilling sanatı; ismini, ilk ye uygulayanların kâğıdı kıvırmak için kuş tüyü kullanmaları em yi almıştır. 

V 


Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Dili, tarzı ve biçimiyle kendine özgü özellikleri bulunduran Eski 
I Il 
Tadında Şiirler adlı eserini okuduğunuzda maneviyatın kollarında 
Il IV 
kendinizi emniyette ve elbette huzur âleminde hissedeceksiniz. 
V 


Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi (ünsüz sertleşmesi) vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


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(00) 


| SSORUZ 


İİ Soru kökünü oku 
Bu yapıtı okurken “Gitmek mi zor, kalmak mı?” sorusu zihne sık sık dü- 


Mi İ 
şüyor. Yurt dışında yaşayanların yakından tanıdığı o yalnızlık duygusu İl Metni oku 


Il 
bal 


tüm hikâyelerde hissediliyor. Kopenhag'daki Gizem'in anlattıkları Türki- 


ye'de yaşayanların da içini sızlatacak türde: “Eski yaşamımdan; Cihan- 
Il 
gir'de oturan arkadaşlarımla aklımıza esince hemen bir çay içmeye Ci- 
IV 
hangir Kahve'de buluşmaya çıkmayı özlüyorum.” 
V 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? 


A)I B)1II C) 11 D)V E)V 


zihin-i (zihni) 
yalın-ızlık (yalnızlık) 
sızı-latacak (sızlatacak) 


akıl-ımıza (aklımıza) 


özle-yorum (özlüyorum) e>ü Ünlü daralması 


Ünlü düşmesi 


Ünlü düşmesi 


Ünlü düşmesi 


Ünlü düşmesi 


Cevap E 


* 1 AS | li ÇÖZÜLMEZ 


“sessiz” sözcüğü gibi, ünsüz türemesi şeklinde gözüken sözcüklere; son harfi “1” sesi ile biten kelimelere 
gelen “ler” eklerine türeme gözü ile bakmamalıyız. 


4 NASIL çözülür 


Altı çizili sözcükler incelenir. 


yi Öncelikle ünlü düşmesi, ünsüz türemesi gibi ses olaylarını tespit ederken kelime köklerine kadar bakmalıyız. 
Benzeşme ve yumuşama gibi ses olaylarını tespit ederken köke gelen eklere daha çok dikkat edilir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


“Turgut Uyar'ın dizeleriyiz.” denildiği gibi, “İlhan Berk'in 
I 
harfleriyiz.” de denilebilir. Belki de denilmiştir, bizzat şairin 
Il 
kendisi demiştir hatta. Ama İlhan Berk'in harfleri sadece yan 


yana geldiklerinde bir sözcük oluşturmakla yetinmez, tıpkı 
Il 
Berk'in şiiri ve yazısı gibi, öte yandan özerk yapıları da var- 
IV 
dır, kendi başlarına hareket eder, görünür. 
V 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


Osmanlı Hanedanı'ndan Şehzade Osman Osmanoğlu tarafından 
hazırlanan Osmanlı Hanedanı'nın Kayıt Defteri, ilginç bir çalış- 


ma. Kitapta Osmanlı sarayının içindeki incelikler ve detaylar yo- 
I 
rum yapılmadan rakamlarla tespit edilerek aktarılmış. Padişah- 
Il 
ların borçlarına, hanımlarının soylarına, hangi padişahın hangi 


tarikata mensup olduğuna, nişanlara, sünnet ve kılıç kuşanma 
IN 
merasimlerindeki ayrıntılara varıncaya kadar birçok az bilinen 
IV 
gerçek bu kitapta belgelenmiş, tasnif edilmiş hâliyle önümüzde. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde ulama yoktur? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Fotoğraf sanatı, 19. yüzyılda başlayan bir süreçte resim sanatından etkilenmiştir. O zamanki fotoğraf im teknik imkânlara Ch al ürettikleri fotoğraflarda eli konu hem de 
teknik bakımından ii fotoğraflar üretmişlerdir. 

V 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yoktur? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Tarihi hissi olarak kendine yakın bulan ancak okumaya nereden 
seli bilemeyen okurlara zannımca ilaç olması için hazırlanan 7”erle Tarihini Keşfet adlı 2 medeniyetimize dair her biri 7 maddeden oluşan 33 ana Die bilgiler sunuluyor. 


Kitap, âdeta okurun elinden tutup tarihin renkli sayfalarında ya- 


şanılanların sırrını vererek hakkı olan bilgilerden onu mahrum 
IV V 


bırakmıyor. 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz türemesi 
(ünsüz ikizleşmesi) yoktur? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Parkta küçük oğluyla birlikte futbol oynayayım derken kendini 
I Il 
kaptırıp Ouaresma'nınkine benzer bir hareket yapmak isteyen 
Il IV 
adam, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yere yığıldı. 
V 


Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi 
yoktur? 


A)I B) 1 C) ll D) V E)V 


Türklerin Savaş Sanatı, Türk devlet ve topluluklarının savaşlar- 
da kullandıkları savaş taktikleri ve farklı stratejileri ayrıntılı bir 


şekilde, ilgi çekici şekil ve görsellerle sunuyor. Kitap, göçebe ve 
I 
yerleşik savaş usullerinin bazen karşılaştığı bazen de iç içe geç- 


tiği bir zaman dilimini irdeliyor. Bu süreç, süvarilerin ortalığı ka- 
Il 
sıp kavurduğu ama aynı zamanda piyadenin de ilerleyeceğim 


diye yeniden yükselme temayülünde olduğu dönemi kapsıyor. 
Il IV 
Ahmet N. Özdal, bu çalışmasında Türk askerlik tarihi literatürü- 


ne önemli bir katkı sağlıyor. 
V 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü daralması 
yoktur? 


A)I B) 1 C) ll D)V E)V 


Üniversiteye gidecek olan çocuğunuzu kendi yeteneklerini ve is- 
I Il 
teklerini besleyecek şekilde motive etmenin onların başarıların- 
IN IV 
da büyük katkısı vardır. 
V 
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma ün- 


süzü yoktur? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


İstanbul'da yaşıyorsanız günübirlik de olsa SapancaGölü'ne ge- 
I 
lin derim. Sabahları yapacağınız doğa yürüyüşlerinden sonra Ka- 


radeniz usulü kahvaltıda kuymak yiyerek enerjinizi tazeleyebi- 
Il 
lirsiniz. Hafta sonunu burada geçirmek istiyorum ama kararsı- 
Il 
zım diyenler içinse burada nezih otel ve pansiyonlar bulunuyor. 
IV V 
Benden hatırlatması... 


Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü daralması 
yoktur? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) 


| SSORUZ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 10'a yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2015 WS'de çıkmıştır. 


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018'de tiyatro seyirci 


yülkei İ 
sayısı, bir önceki döneme göre yükseldi. Bunun yanında sinema seyirci İl Metni oku 
ll 


sayısı çokça geriledi. Türkiye genelinde sinema salonlarındaki koltuk saj 
ri İN Seçenekleri oku 


yısı artarak 342 bin 813 seyirci kapasitesine ulaştı. Türkiye'de 2018 yılın- 
IV 
da sinema salonu bulunmayan iller Ardahan ve Şırnak oldu. İlerleyen za- 
V 


manlarda bu illerde de sinema salonlarının açılması planlanmalıdır. > ÇOZU Mm 


Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses 
olayı vardır? 


verileri-n-e Kaynaştırma 

A)I B) Il C) ıl D) IV E)V yüksefk)ldi Ünsüz düşmesi 
çok-ça (c>ç) Ünsüz benzeşmesi 
ulaş-tı (d>t) Ünsüz benzeşmesi 


iler(i)le-y-en Ünlü düşmesi * Kaynaştırma 


Cevap E 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Ünlü düşmesi olan bazı türemiş sözcüklerin köklerine 
kadar inilmesi gerektiği unutulmasın: koklamak (koku - lamak), kıvrım (kıvır - ım), çevrilmek (çevir - il - 
mek), oynamak (oyun - a - mak) gibi... 


VW NASIL çözünür 


Altı çizili sözcükler incelenir. 


4 Köklerden başlanarak eklere ve varsa değişmelere bakılır. 


X Kaynaştırma ünsüzünün de bir ses olayı olarak kabul 
edildiği unutulmamalıdır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Navarro, FBI için özel ajan olarak çalıştığı 25 yıl boyunca, casus- 
I 
ları ve diğer tehlikeli suçluları sorguya çekerken beden dilinde 


de ustalaştı. Beden Dili Sözlüğü, etrafınızdakilerin gerçek niyetlerini ölçmenizi sağlayan 400'den fazla ni açıklayarak beden diline dair bir kılavuz niteliği taşıyor. ir ufak 
değişimler, endişe belirten m hareketleri, kolların pozisyon- 


ları ve daha birçok işaret insanları ayrıntılı biçimde çözümleme- 
V 
nize yardım edecek. 


Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? 


A)I B) Il C) ll D) IV E)V 


Kış mevsimi her ne kadar birçoğumuza keşmekeşli ve yıpratıcı bir 
I ll 
mevsim gibi gelse de güzel tarafları da var tabi ki. Kar soğuktur 
Il 
ama içlerimiz hep sıcacıktır; yollar buz tutar ama gönlümüzdeki 
IV V 
buzlar erir. 


Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


Sonbahar bazen hüznün adı olur. Sararmış yapraklar, çırılçıplak 
I Il 
olmuş ağaçlar; ayrılığın, özlemin ve acının tablosunu oluşturur. 


INI IV 
Parkta yalnız başına oturmak, sabahın erken saatlerinde anlam- 
V 
sız gezmeler... 


Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? 


A)I B)I C) 11 D) IV E)V 


Günümüz Bakırköy merkezindeki en eski yapı olan Çarşı Cami, 
I 
Bakırköy'ün gerçekten de 17. yüzyılla birlikte canlandığının ya- 
Il 


şayan bir kanıtıdır. Çarşı Camii 1601'de inşa edilmiştir. Kıyı kesi- 
IN 
minde ise 1970'lerin ortalarına kadar Roma ve Bizans dönemi- 
IV 
ne ait çeşitli kalıntılara tanık olunmaktaydı. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Sağlıklı kalmanın en önemli faktörlerinden birinin su içmek 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Su; ül ve ruh sağlığımızın anah- 
— Susuz kaldığımızda organlarımız yeterli e kendimizi zayıf ve mal eli 

V 


Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


Seneca “Yaşıyoruz, o zaman hâlâ umut var demektir.” der. Ger 
çekten de, m rağmen yaşamaya devam etmenin 
sebebidir umut ve ni için sığınılacak bir limandır. Umut 
bir akde sokakta yol gösterici rehber olur, yaşamın kıvrımlı yollarında bataklığa saplanan hâllerde tutunacak dal di 

V 


Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


7. 


Çocuklukta saklıdır doğal davranmalar, rol yapma gereği duyma- 
a olduğu gibi görünmeler. Hayata çocuksu baktığımız günlere bu e hep özlem duyarız. Yaşadığımız an bizi bizden 
uzaklaştırdığı için, bizi bize a için, bizi senaryosunu bim yazmadığımız bir piyesin oyuncusu yaptığı için... 

V 


Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


İnsan yaşadığı şehri, anılarını, dostluklarını bırakıp da başka ya- 
I 
bancı diyarlara giderken gurbetin dayanılmaz acısını hisseder 


ve elbette hüzünlenir, tedirgin olur. “Yolculuk” kelimesinin biz- 
Il 
zat kendisi bir hüzün havası estirir zaten. e bırakıp gitmektir, uzaklaşmaktır, vedalaşmaktır insanı hüzne düşüren. Cemal Sü- 
IV 
reya “Gitmekle gitmiş olmazsın. Gönlün kalır, aklın kalır, anıla- 
V 


rın kalır.” derken haksız mıdır? 


Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


10. 


Erdal Öz, ilk mektubundan itibaren sanatta “bulmak” eyleminin 
I 
tehlikeli olduğunu fakat “aramak”ların hiç bitmemesi gerektiği- 
ll 
ni savunur. Böylelikle daha sağlıklı ve nitelikli eserlerin üretile- 


ceğini ama bu süreçte de sanatçının heykel olmaması gerektiğini 
IN IV 
söyler. Mektupları yazarken karşı taraftan mektup alamama du- 


rumundan şikâyetçidir hep. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? 


A)I B) 1 C) ll D)V E)V 


İşitme kaybı olmayan yaşlı insanlarda daha fazla beyin hücresi 
I 
etkinleşir. İşitme kaybı olan yaşlıların beynindeki zorlama ise çok 
ll 
belirgindir. Bir araştırmaya göre katılımcılar üç aylık inceleme sı- 


rasında, alıştırmalar sayesinde duyma yetilerini iyileştirebilmiş- 
IN IV V 
ler. Ayrıca işitme cihazı kullanmak için de alıştırma yapmak şart. 


Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


11. Tıbbın gelişmediği çağlarda, insanların kendi özel çabalarıyla has- 


CO ARI 


I 
talıkları tedavi etme yöntemi, halk hekimliği olarak kabul edilir. 
ll 
Halk, mevcut hastalığı tedavi için çeşitli pratiklere başlangıçtan 
Il IV 


beri sürekli başvurmuştur. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


12. Antalya'nın turizm merkezlerinden Alanya'da 2000 yılında “UNES- 


I 
CO Dünya Mirası Geçici Listesi”ne dâhil edildiğinden beri Alan- 
Il 
ya Kalesi, UNESCO'da kalıcı olmak istiyor. İlçede 10 hektarlık ya- 
IN 
rımada üzerinde Helenistik Dönem'de kurulan ve etrafı 6 kilo- 


metre uzunluğunda surlarla çevrilen Alanya Kalesi; Roma, Bi- 
IV 
zans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine uzun yıllar ev sahip- 


liği yaptı. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? 


A)I 


B)1I D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


O 


> 
> 


cümleler büyük harfle başlar. 


İki çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle baş- 
Iamaz. 


Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen 
sözcük, özel ad değilse büyük harfle başlamaz. 


Akrabalık bildiren sözcükler büyük harfle başlamaz. 


Akrabalık bildiren sözcükler lakap yerine kullanıldığında 
büyük harfle başlar. 


Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam ve unvan sözleri büyük harfle başlar. 

Millet, boy, dil, lehçe, devlet, din, mezhep adları büyük 
harfle başlar. 

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen “deniz, nehir, göl, 
dağ, ova, boğaz, tepe, vadi, ırmak” gibi tür bildiren ikinci 
isimler büyük harfle başlar. 

Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi sözcükleri küçük 
harfle başlar. 


Özel ada dâhil olan gazete, dergi sözcükleri büyük harfle başlar. 

“İL ilçe, köy, kasaba, semt, başkent, ülke, belde” sözcükleri özel ada dâhil olmayıp tamlama kurmuşsa küçük harfle başlar. 

Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik sözcüklerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. 

Özel adlar, kişi adlarıyla kullanılan saygı sözcükleri, mes- 


lek ve rütbe adları, lakaplar, unvanlar büyük harfle başlar. 


öLüM öZETİ 


Özel adla birlikte kullanılan tarihi olaylar, “dönem, devir, 
edebiyat, çağ” sözcükleri büyük harfle başlar. 


Para birimleri (lira, kuruş...) küçük harfle başlar. 


Özel ada bağlı “cumhuriyet, devlet” sözcükleri büyük harfle başlar. 


Kurum, kuruluş, iş yeri, kurul adları büyük harfle başlar 
ama ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. 


Özel adlara getirilen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrıl - 
maz (İstanbullu), çekim ekleri ayrılır (Murat"ı), yapım ekinde sonra getirilen çekim ekleri ayrılmaz (Türkçeden, Muğlalıya). 

Hitaplar büyük harfle başlar ama çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. 

Özel adla birlikte kullanılan “mahalle, sokak, cadde, bul- 
var, meydan, apartman, site, blok” sözcükleri büyük harfle başlar ve ekler ayrılır. 

“Şey” sözcüğü her zaman ayrı yazılır. 

“Tanrı, Allah, İlah” sözleri özel ad olarak kullanılmadığın- 
da küçük harfle başlar. 

Dünya, güneş, ay sözcükleri coğrafi terim olduğu zaman 
büyük harfle başlar, diğer zamanlarda küçük harfle başlar. 
Bir tarihe bağlı gün ve ay adları büyük harfle başlar ve ay 
adları kesme işaretiyle ayrılır. 

Yön isimleri özel ismin başında olursa büyük, sonunda 
olursa küçük harfle başlar. 

Milli ve dini bayramlar ve bayram niteliği kazanmış gün- 


lerin adları büyük harfle başlar ve ekler kesme işaretiyle 
ayrılır. 


O 


Y 


v EU YU 


Saray, köşk, kale, köprü, kule, anıt gibi yapı adları büyük 
harfle başlar. 


İkinci sözcüğü “sever” olan birleşik sözcükler bitişik yazılır. 


“Herhangi” dışındaki “her” ile başlayan birleşik sözcükler 
ayrı yazılır. 


Bazı sözcüklerin ayrı ya da bitişik yazımı cümledeki anlamına göre değişir. herhâlde (belki), her hâlde (mutlaka), 
gırgır (süpürgel, gır gır (eğlence), birebir (etkili), bire bir 
(görüşme) 

“Uluslararası, milletlerarası” dışında ikinci sözcüğü “arası” olan birleşik sözcükler ayrı yazılır. 

Ara yönler bitişik yazılır. 


Soru eki “mı, mi” hangi anlama gelirse gelsin ayrı yazılır. 


Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylemler, isim olan sözcükte ünsüz türemesi ya da ünlü düşmesi varsa bitişik; 
ses olayı yoksa ayrı yazılır. 

Bağlaç olan “de” ayrı yazılır ve “te, ta” biçimi yoktur; ayrıca “gerekçe (neden), amaç, bile, dahi, fakat, küçümseme” anlamları katar. 


Durum (hâl) eki olan “ —de” bitişik yazılır ve “-te, -ta” biçimi 
vardır, ayrıca “bulunma, zaman, durum” anlamları katar. 


İkilemeler ayrı yazılır. 
Pekiştirmeler bitişik yazılır. 
Kurallı (özel) birleşik eylemler bitişik yazılır. 


Somut olarak yer bildirmeyen “alt, üst, üzeri” sözcükleri 
bitişik yazılır. 


Y 


öLüM öZETİ , 


“Baş etmek, baş dönmesi, baş başa, baş aşağı, baş ağrısı, baş havlusu, baş tacı” dışında “baş” ile başlayan sözcükler bitişik yazılır. 


“Ev” sözcüğü ile kurulan birleşik sözcükler “özel isim değilse” genellikle bitişik yazılır. 


“Hane, zade, name” sözcükleriyle oluşturulan birleşik sözcükler bitişik yazılır. 


Arapça ve Farsça kurallara göre oluşturulmuş tamlamalar ve kalıplaşmış sözler bitişik yazılır. 


Yol, ulaşımla ilgili sözler ayrı yazılır. 


Saatlerin yazımında dakika “00” değilse dakikaya göre; 
“00” ise saate göre ek getirilir. 18.00'de, 22.45'te, 13.00'te, 
1116'dan... 


Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir ve sayılar ayrı yazılır. 


Sayılardan sonra gelen “-ıncı” ekinin yazımında sayıların 
okunuşundaki son harfe dikkat edilmelidir. 25'inci, 36'ncı, 
12'nci, 43'üncü... 

Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen ekler, kısalimayı oluşturan sözcüklerin okunuşuna değil, kısaltmanın 
okunuşuna göre getirilir ve kesmeyle ayrılır. 


Kısaltmalar bir sözcük oluşturmuşsa ekler, sözcüğün okunuşuna göre getirilir. 

İlgi zamiri ve sıfat yapım eki olan “-ki” bitişik; bağlaç olan 
“ki” ayrı yazılır. 

Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum vb. özel adlarda yer 


alan sözcüklerin ilk harfleri büyük yazıldığında “ve, ile, veya, yahut, ki, de, mi” küçük harfle yazılır. 


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Korkunun ecele faydası yok: Önümüz kar, soğuk, tipi, boran... Tiril tiril 


İN Soru kökünü oku 
(| 


bal 


> çözüm 


, İL, il ve IV numaralı sözcüklerin yazımı doğrudur. 
Ancak V numaralı sözcük “vaz geçmeyiniz” biçiminde ayrı yazıldığı için yazım yanlışı söz konusudur. Doğru yazımı “vazgeçmeyiniz” biçiminde olmalıdır. 


giyindiğimiz, her yere yürüyerek gittiğimiz, gittiğimiz yerde açık havada 
I 


oturduğumuz; mehtaplara, yakamoza doymadığımız zamanlar artık çok 
Il 
uzakta. Yine de evlere kapanmanın, kapansak da enseyi karartmanın, 
INI 
neşemizden, müziğimizden, sporumuzdan, eğlencemizden geri kalma- 
IV 
nın âlemi yok. Soğuk havalarda içinizi ısıtacak etkinliklerden asla vaz geç- 
V 


meyiniz. 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 


B)1I C) 11 D)V E)V 


A)I 


Cevap E 


NASIL çözülür 


& Metnin tamamını hızlıca okumakta yarar var. Çünkü 


4 NASIL çözüme 


X Metni okumadan sadece altı çizili sözlere odaklanmak 
bizi hataya düşürebilir. 


& metinde yer alan eklerin bağlaç olmadığı ya da sözlerin hangi anlamda kullanıldığı ancak metindeki kullanımını görmemiz ile tespit edilebilir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Ece Ayhan, 18 Mart 1982 tarihli mektubunda “güleç yüzlü insanlar” derken li Gümüşlüklü'lerden söz ediyordu: “Köyün 
aşağı yukarı yarısı İCİN ene yarısı da portakal, 
e limon bahçeleriyle, tarlaları ile...” Ekim ayında ilk kez 


geldiğim Gümüşlük, sükünetiyle ve bu süküneti tamamlayan eş- 


siz doğasıyla büyülemişti beni. İlerleyen yıllarda tatilci olarak kı- 
IV 
sa aralıklarla ağırlandığım köyün bir gün benim de “meskenim” 
V 
olacağına ihtimal bile vermemiştim. 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı 
vardır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


Antik Yunan'da savaş durumunda kızışan delilik, destanlara ve 
I 
efsanelere konu olmuştu; ilahi öfkeyle delilerin öfkesi birbirine 
Il 
karışıyordu. Hipokrat'tan sonra deliliğin fizyolojik açıklamasına 


geçildiğini söyleyen Scull, böylece önceki dönemlere göre daha 


sistematik ve bilimsel sayılabilecek yorumlar getirildiğini belirtiyor. 
IN 
Bununla birlikde delileri; katil olanlar, zırvalayanlar ve fitne 
IV 
peşinde koşanlar diye sınıflandıranlar da çıkıyor. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı 
vardır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Şiir eğer eleştiriler, yakınmalar, düşünceler şiirin potasında eri- 


tilerek, duygunun süzgecinden damıtılarak yansıtılırsa dopdolu 
I Il 
bir içeriğe sahip olur. Böyle olmayan şiirlerin; düşünceye ve me- 


saja boğulmuş, zorlama, şairinin buyurganlığı altında ezildiğini 
IN 
fark edebiliyoruz. Okurun okumakla hissetmek arasında gel git- 
IV V 
ler yaşadığı bu tür dizelerin şiir sokağının sevilmeyen sakinleri 


olduğu bilinir. 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı 
vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Bozkurtlar, bir çitanınki kadar uzun ve güçlü bacakları sayesin- 
I 
de 10 dakika boyunca 30 kilometre hızla koşabilir. Bu yetenek- 


leri onları avlanmada üstün bir konuma getirir. Koklama duyuları o kadar gelişmiştirki avlarının o alandaki birkaç gün önceki 

kokularını bile ii ve kokusundan m ayırt edebilir. Kulaklarını her yöne döndürebilir. Böylece etraflarındaki en küçük 

sesi bile duyar. Gözleri, çevrelerindeki geniş m tarayabile- 
V 


cek şekilde konumlanmıştır. 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı 
vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Bu filmin bir sözü varsa o da “Hayat kısa, sanat uzun.” olmalı. 
I 
Çünkü her iki yazar da politikadan gelen insanlar ama politikay- 


la başlayan bu aktivitelerini çok daha evrensel bir alana taşıyan 
ll 
sanatla insana ve insanlığa dokunmayı başarabilen yazarlar. O 


yüzden bu yapıt, umudu mahvetmek istiyenlere inat sanatla in- 
IN 
sana dokunmayı anlatan bir çalışma. Merhaba Güzel Vatanım, 


bizim vatan sevgimizi anlatan bir gösterim olacak. Tabii ki işin 


trajik kısmı şu: Yıllarca dışlanan bir insanın ülkesini ne kadar sev- 
IV 
diğini ve ülkesini ne kadar çok tanıttığını göreceğiz. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı 
vardır? 


A)I B) 1 C) ll D) V E)V 


Birçoğunuzun Feng Shui hakkında bilgisi yok zannımca. Feng Shui, 

a var olan yaşam enerjisini gösteren eski bir Çin öğretisidir. Feng di atölyelerinde yapılan dekoratif eşyaların herbiri evren ve toprak ile uyum içinde yaşayan Doğu'nun ei 
IV 


mize taşıyor. Ayrıca şimdilerde Berkeley Üniversitesinde bu öğ- 
V 


retinin dersleri de verilmektedir. 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı 
vardır? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


Bursa, Osmanlının bir anlamda ön sözü. Zira ipeğin ve zanaatın 
I Il IN 
ilk merkezlerinden biri olan şehir, adını Bithynia Kralı Prusias”tan 


ama karakteristiğini Osmanlı İmparatorluğu'ndan almış. Bur- 
IV 
sa'nın en önemli özelliği bir sanayi ve ticaret merkezi olmasıdır. 


Bursa'nın büyük talihi Uludağ, şehrin kalkınmasında eni konu 
V 
pay sahibidir. 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı 
vardır? 


A)I B)II C) Il D) IV E)V 


Etrafında kendisini öven kişileri tutanlar; her davranışının, 


ayak üstü de söylese her sözünün alkışlanmasını isteyen in- 
I 
sanlar; kendileriyle yüzleşmekten korkan zavallılardır. Bu ça- 


resizler “Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz, tenkit edin; 
Il 
basit bir adamı dost edinmek isterseniz methedin.” diyen Şeyh 
INI 
Şadi Şirazi'nin tanımladığı “basit adam” nitelemesinin tam kar 


şılığıdır. İnsanoğlu hata yapabileceğini kabullenerek kendi için- 
IV 
de duvarları kırabildiği ölçüde ve eleştirilerden pay çıkardığı 


oranda kendini geliştirecek, daha başarılı bir insan olacaktır. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı 
vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(83) 


| SSORUZ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 10'a yakın soru çıkmıştır. 
© Bu soru tipi en son 2018 YGS'de çıkmıştır. 


(1) Bugüne dek güzel fotoğrafların peşine düşüp Türkiye'de birçok yere 
yolculuk ettim ancak Aydın yolculuğum hepsinden farklı ve heyecan ve- 0 Metni oku 


riciydi. (11) Çünkü bu yolculuk benim için şehrin iç içe geçmiş tarihi ve 
kültürel katmanları arasında gezinmek, ışığın en duru olduğu zamanlarda doğadaki değişimlerle ortaya çıkan güzellikleri görmek demekti. (111) İni Seçenekleri oku 
Şehre vardığımda koyu sarı güneş, şehrin üstüne altın rengi bir büyü serpiyordu; gök koyu maviydi ama sarı ışık demetleri aydınlık ve parlaktı. 

(IV) İçimizi ısıtan neşeli kış güneşinin tadı sahilde en iyi çıkar, diye düşü- 11 
nerek Kuşadası'na doğru yola koyuldum. (V) Zeytinliklerle kaplı tepeler ÇOZU Mm 


arasındaki yol beni gerçektende göz alıcı Kuşadası sahiliyle buluşturdu. 


. cümlede hâl eki olan “-de” özel isimden kesme 
işaretiyle ayrılmıştır. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


UNİ 


Il. cümlede “arasında” “zamanlarda” “doğadaki” söz- 


A)I B)1l O) Ul D) V E)V 
cüklerinde hâl eki olan “-de” bitişik yazılmıştır. 


INI. cümlede “vardığımda” sözcüğündeki “-da”, “dıgında” bağ-fiil ekinin bir parçası olduğundan 
doğal olarak bitişik yazılmıştır. 

IV. cümlede “sahilde” sözcüğündeki “-de” hâl ekidir ve bitişik yazılmıştır. 

V. cümlede ise “gerçektende” sözcüğünde “de” 


bağlaçtır, bu yüzden ayrı yazılması gerekir: “gerçekten de” 


4 NASIL çözümez 


X Yazımı sorgulanan sözcük/ek dışında da yazım yanlışları olabilir ama biz onlarla ilgilenmeyiz. 


Cevap E 


4 NASIL çözünür 


& Yazımı sorgulanan sözcüğe/eke odaklanılır. Yanlışlık 
olup olmadığına bakılır. 


X Yazımı sorgulanan sözcük/ek bir cümlede birden fazla kullanılmış da olabilir. Bir tanesini tespit edip cümlenin tamamını okumadan geçmemeliyiz. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Çocukların dünyasına girmeye mi çalışıyorsunuz? (11) Onların 
duygularını anlamak ve onlara sahip çıkmak mı istiyorsunuz? (111) 
O zaman sizin de temiz mi temiz bir kalbiniz ve dupduru bir zihniniz olacak. (IV) Yoksa onlar gibi düşünmeyi, onlar gibi hayata 
bakmayı başarmanız mümkün mü? (V) Niçin olaylara olumlu 
yaklaş mıyor, bardağın dolu yanını görmekten kaçıyorsunuz? İşe 
buradan başlayabilirsiniz. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “mi”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


A)I B) 1 C) 1 D) IV E)V 


(1) Fizik doktorasının ardından, ülkesi Arjantin başta olmak üzere dünya halklarının başına gelenlerden hareketle toplumsal ve 
felsefi denemeler ile romanlar kaleme alan Ernesto Sabato, yirminci ve yirmibirinci yüzyılın önemli dönemeçlerine tanık oldu. 
(11) Bazen makineleşen insana dikkat çekti bazen de Arjantin'de 
yaşanan şiddet dalgasına... (111) Ülkesinde 1976'da darbeyle başa gelen Videla öncülüğündeki yönetimin insan hakları ihlalleri- 
ne karşı makaleler yazıp boy gösteren Sabato, 1982'de Ulusal 
Kayıplar Komisyonu Başkanı seçildi. (IV) Demokrasiye geçiş sürecinde, dönemindeki hukuksuzlukların dünyaya duyurulmasın- 
da görev üstlendi. (V) Sabato'nun dile getirdiği temel görüş, birbirinden uzaklaşan bireylerin tekrar yan yana gelerek yaşamı anlamlı kılacak eylemler gerçekleştirmesi gerektiğiydi. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Louis Kahn, “Sokak, halkın odasıdır” demişti. O oda artık çok 
kalabalık; büyük oranda eski kimliğinden uzaklaştı ve betonarme bir hâl aldı. (11) Daha süslü ama çirkin, daha modern ama samimiyetten uzak, daha albenili ama soğuk, daha kullanışlı ama 
daha kof sokaklardan oluşan şehirlerde gezinip yaşıyoruz. (111) 
Kentlerle yaşamımız beraber değişirken bu bazen pozitif olsa da 
çoğunlukla dramatik bir hâle bürünüyor. (IV) Kalabalık arttıkça 
yalnızlaşan, başkasının bahçesindeki çimene göz diken, görünmekde istemeyen olduk. (V) Şehrin her noktasında ve evine çekildiğinde kendisini dünyanın hâkimi sanarak yaşayan ve kendi 
varlığını her şeyden üstün sayan insanların doldurduğu şehirlere kısılıp kalmış durumdayız. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) İnsanın çok uzun zamandır bir huzursuzluğu var; neyin doğru veya gerçek, neyin yalan olduğuna karar veremeyip bunu önce kendisiyle tartışıyor, ardından başkalarıyla. (11) Bu kuşkulu ya 
da ikircikli durum, özellikle 1990'ların başından beri kronik bir 
hâl aldı çünkü sanal “gerçeklik” ile hakikat arasındaki makas epey 
açıldı. (111) Nesnelliğin yerini alan bir kişinin veyahut grubun kanaatlerinden oluşan küreselleşme, evrensellik gibi sunulunca 
pek çok şey ekseninden çıkarak şaibeli oluverdi. (IV) Antik Yunan'dan bu yana tartışılagelen bilgi-bilme ile inanma kavramlarından ikincisi ağır bastığında doğruluğun ve hakikatin altındaki toprak kaydı öyle ki giderek bir şeylere sığınan insan, gün geldi gerçeğin ötesinde yaşadığını düşünmeye koyuldu. (V) Ralph 
Keyes, Hakikat Sonrası Çağ adlı kitabında; bu durumun nasıl algılandığını anlatırken “gerçeği duyma becerisinin en az gerçeği 
söyleme becerisi kadar çaba gerektirdiğini” hatırlatıyor ve “yeterki cesaretli olalım” diyor. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bağlacın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) İnsan; aynı kökleri paylaştığı, aynı topraktan beslendiği bir 
başka kişi, o coğrafyadan çıkıp herkesin gözünün olduğu dünya 
sahnesinde kendine önemli bir yer edinince gururlanmadan edemiyor. (11) Gururlanan insan da hayalleri ve bu hayallerine ulaşabileceği yeteneğe sahip olunca o izleri takip edip aynı sahneyi hedefliyor. (111) Zorlu bir yol ve bunu da herkes başaramıyor. 
(IV)Bunu başaran, tutarlı şekilde, uzun yıllar boyunca yapabilen 
de çok nadir görülüyor. (V) Özellikle bunu kültürel alan da yapabilmek çok daha fazla emek ve çaba istiyor. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


A)V B) IV C) 11 DI E)İ 


(1) Çanakkale Küçükkuyu'da gezerken Zeus Atları tabelasından 4 
km kadar içeri girdiğinizde karşınıza Adatepe Köyü çıkar. (11) İda 
Dağı'nın batı yamacında, zeytinliklerin arasında şirin bir köy Adatepe. (111) Eskiden Türkler ve Rumlar burada barış içerisinde yaşarlarmış. (IV) Köyün hemen bitişiğinde, Edremit Körfezi'nin tüm 
ihtişamını gözler önüne seren Zeus Atları yer alıyor. (V) Köy, denizden bakıldığında görünmüyor çünkü eskiden sadece dalgalardan dolayı değil, korsan tehlikesine karşıda köyler sahilden 
uzak yerlere kurulurmuş. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “de” bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


A)I B) 1 C) Il D) IV EV 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Mürekkebin geleneksel Çin sanatında olan yolculuğu neredeyse bin yıl önce başladı. (11) Yalnızca mürekkep ve suyla üretilen eserler, Çin kültürün de dünyayı algılama ve yorumlama biçimiydi. (111) Genellikle de doğayı soyutlamak için kullanıldı; manzara, insan figürü, çiçek ve hayvanlar... (IV) Çin mürekkep resimlerinin ortaya çıkışını ve gelişimini çeşitli dönemlerde üretilen, 
çok ünlü porselenlerin, ipek kumaşların ve yelpazelerin üzerinde izlemek mümkündür. (V) Bu malzemenin günümüz Çin'inde 
nasıl kullanıldığını fark etmek de heyecan verici bir durum. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “de”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Terk Sergisi, insanın nesne ve kavram ile olan ilişkisini sorguluyor. (11) Onu içselleştirmesi, ona büyülü anlar yüklemesi hatta 
kendinden bir parça olarak görmesi sonucunda şu veya bu nedenle ayrı kalması... (111) Dolayısıyla bu sergi, çevremi kuşatmış 
geçmişle bağ kurabildiğim birer sembolik fakat gerçek nesnelerdir. (IV) Yaşam bir şekilde öyle yada böyle devam eder; insan da 
çevresi ile vardır zaten. (V) Dünyaya kendi kültüründen bakar, 
coğrafyasında şekillenir, tüm bunlardan koparıldığında da geçmiş ile gelecek arasında kalır. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bağlacın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


A)I B)I C) 11 D) IV E)V 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5'e yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2018 TVT'de çıkmıştır. 


(84) 


| SSORUZ 


“Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden biri veya her ikisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğramışsa sözcük bitişik yazılır.” gi Cümleyi oku 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım 


yanlışı yapılmıştır? İzi Seçenekleri oku 


A) Bahçesinde aslanağzı, papatya, menekşe gibi çok farklı çiçekler vardı. 


B) Annem köyün pek çok yerinde tarlafaresi olduğunu söyleyince kork- 


muştum. 0ZU Mm 
C) Yemeklerden sonra kuşburnu çayı içmeyi sevdiğini her fırsatta söy- 


lerdi. 


Öncülde verilen yazım kuralına göre A'da “aslanağzı”, C'de “kuşburnu”, D'de “tavukgöğsü”, E'de “kargaburnu” doğru yazılmıştır. 


D) Davette tatlı olarak tavukgöğsü ikram edilince hem şaşırmış hem de 


sevinmiştim. 


Evin onarım işlerinde tornavida, kargaburnu ve çekiç her zaman la- 
Ancak B seçeneğindeki “tarla faresi” sözcüğünde 


her iki sözcük de gerçek anlamını koruduğundan 
ayrı yazılmalıdır. 


zım olur. 


Cevap B 


4 NASIL çözüme 


X Soru kökünde olumsuz ifadelerin olup olmadığına dikkat ederek soruyu çözmemiz gerekir. 


VA NASIL çözülür 


& Kural iyice anlaşılır, örneği seçeneklerde aranır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


“Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona 
getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır.” 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir 
yazım yanlışı yapılmıştır? 


A) Babam akşamüstü eve geldiğinde yemekten önce mutlaka 
bir bardak çay içerdi. 

B) Yürüyüş yapıldığında ayak altı değil, ayak üstü ağrır dediğin- 
de yüzüne şaşkınca bakmıştım. 

C) Artık günümüzde deniz altı da kirlendi, deniz üstü de kirlendi yani deniz tümden kirli artık. 

D) İzmirli konuklar öğle üzeri çıkıp geldiklerinde annem birden 
telaşlanmıştı. 

E) Bazı edebi akımlar insanı rüya, bilinçaltı ve iç dünya yönleriyle ele alır. 


“Türkçede fiillere eklenen “-a, -e, -1, -i, -u, -Ü” zarf-fiil ekleri ve ardından gelen “bilmek, vermek, kalmak, durmak, gelmek, yazmak fiilleriyle yapılan birleşik fiiller bitişik yazılır.” 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir 
yazım yanlışı yapılmıştır? 


A) Fırına uğrayı ver de birkaç ekmek al, demişti annem ama 
ben bunu unutmuşum. 

B) Dün gece filmin sonunu bekleyemeden yanımızdan ayrılıp 
gitmişti arkadaşım. 

C) Market alışverişinde rafların arasında fazla oyalanınca kasa 
kuyruğunda sona kalmıştı. 

D) İki saat boyunca sürekli yürüyebileceğimi daha önce siz de 
biliyordunuz. 

E) Bukadar zor soruyu nasıl olup da çözebildiğime ben bile şaşırmıştım. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


“Belli bir tarih bildiren gün ve ay adları büyük harfle başlar; bu 
durumda gün ve ay adları kesme işaretiyle ayrılır.” 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir 
yazım yanlışı yapılmıştır? 


A) Çocukluğumun geçtiği yere 2020'nin Mayıs ayında tekrar gidecekmişiz. 

B) Sizinle bu yıl kasımın son haftası buluşup Avrupa'ya gider 
miyiz? 

C) Mart'ın daha başında olmamıza rağmen hava günlük güneşlikti nedense. 

D) Eda,11Şubat2011 Cuma günü Konya'da bir hastanede dünyaya gelmiş. 

E) İlk kez 16 Ekim'de gittiğim İstanbul'da yağmurlu bir havada 
Sultanahmet'i gezmiştim. 


“Yön bildiren sözler küçük harfle başlar. Ancak “doğu” ve “batı” 
sözcükleri; düşünce, kültür, hayat tarzı anlamlarında kullanıldıgında büyük harfle başlar.” 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir 
yazım yanlışı yapılmıştır? 


A) Arabamızla kuzeye doğru yönelmiştik ki birden toz bulutu 
kapladı etrafı. 

B) Ay; Dünya çevresinde batıdan doğuya mı yoksa doğudan batıya mı döner? 

C) Arkadaşım Bülent, lise yıllarında Doğu felsefesine merak sarmıştı. 

D) Her konuda Batı'nın düşüncelerini öne alırsak kendi değerlerimize yabancılaşırız. 

E) Bu sabah Güney'den esen kuvvetli rüzgârdan bazı evlerin 
çatıları hasar gördü. 


“Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle 
kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses olayı olmazsa ayrı yazılır.” 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir 
yazım yanlışı yapılmıştır? 


A) Çok sevdiği bu şehri bir süre sonra terk etmek zorunda kalması onu ÜZzMÜŞtü. 

B) Sizin arzettiğiniz bu durumu biz de daha önce aramızda görüşmüştük. 

C) Az dahailerleyince ayak basılmamış çorak araziler keşfettik. 

D) Akşama doğru yağmur yağacağını hissetmiştim ama kimseye söyleyemedim. 


E) Doğruyla yanlışı fark ettiğiniz an hayatın daha anlamlı olacağını anlayacaksınız. 


“Milli ve dini bayramlar ile özel gün niteliği kazanmış günlerin 
adları büyük harfle başlar.” 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir 
yazım yanlışı yapılmıştır? 


A) Bugün Anneler Günü olduğuna göre ilk önce eve uğramalı- 


yız. 
B) Sizin de Kurban Bayramınız kutlu olsun, diye mesaj atmıştı. 


C) Hepimiz için 30 Ağustos Zafer Bayramı çok özel bir anlam 
ifade eder. 

D) Siz de benim gibi Sınav Günü heyecanlı ve stresli olur musunuz? 

E) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli 

etkinliklerle kutlandı. 


CO ARI 


“Özel adlar, kişi adlarıyla kullanılan “saygı sözcükleri, meslek ve 
rütbe adları, lakaplar, unvanlar” büyük harfle başlar.” 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir 
yazım yanlışı yapılmıştır? 


A) Babamın yarınki ameliyatını Doktor Serkan Öztürk yapacak- 
MIŞ. 

B) Ben olayı Ayşe Hanım'a anlattım ama o yine de Yusuf beye 
inandı. 

C) Savaşta kahramanlık gösteren Yüzbaşı İbrahim'den söz ediyordu herkes. 


D) Hastaneye gittiğimde önce güler yüzlü bir hemşire karşıladı 
beni. 


E) Erdek'te Berber Halil'i herkes çok sever, onun sohbetlerini 
keyifle dinlerdi. 


“Yer adlarında ilk isimden sonra gelen “deniz, nehir, göl, dağ, 
ova, boğaz, tepe, vadi, ırmak gibi tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar.” 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir 
yazım yanlışı yapılmıştır? 


A) Ağrı Dağı'na tırmanmayı bir kere koymuştu aklına. 


B) Romanda Dilber'in Nil Nehri'ne atlayıp canına kıyması üzmüştü okuru. 


C) Van Gölü'nde yüzmek yöre insanı için ayrı bir eğlencedir. 

D) Yatla Ege Denizi'ni geçip İstanbul'a varmayı planlıyorduk. 

E) Sakarya'daki bu ve verimli Vadi, yılın her mevsiminde yemyeşildir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Nokta |. ) 


> Anlamca tamamlanmış yargılardan sonra konur. 


> Sayılardan sonra “-ıncı” ekinin yerine kullanılır. 

> Sayılarda binlik kısımları ayırmak için kullanılır. 

> Saat ile dakika arasına konur. 

> Tarihlerde gün, ay, yıl bildiren sayıların arasına konur. 

> Bazı kısaltmaların sonuna konur. 

Virgül (, ) 

> Sıralı cümleleri birbirinden ayırmada kullanılır. 

> Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş özneyi belirimek için kullanılır. 

> Art arda sıralanan eş görevli sözcükleri ayırmada kullanılır. 

> Ara sözlerin başında ve sonunda kullanılır. 

> Tırnak içinde verilmeyen aktarma cümlelerini belirimede 
kullanılır. 

> Hitaplardan sonra kullanılır. 

> Onay bildiren sözcüklerden sonra kullanılır. 

> Anlam karışıklığını önlemek için bazı sözcüklerden sonra 
kullanılır. 

> Sayıların yazımında kesirleri ayırmak için kullanılır. 

> Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine 
konur. 

> Şart ekinden sonra, pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan “de / da” bağlacından sonra, tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra, metin içindeki “ve, veya...” bağlaçlarından önce ve sonra virgül kullanılmaz. 


Noktalı Virgül ( ; ) 
> Virgülle ayrılmış sözlerin bulunduğu cümlelerde özneden 
sonra kullanılır. 


> Virgülle ayrılmış bölümleri, grupları belirtimede kullanılır. 
> Virgülle ayrılmış sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. 


> Karşılaştırma yapılan cümlelerde anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. 


İki Nokta | : | 

> Bir açıklama yapmadan önce kullanılır. Açıklama cümle 
niteliğinde değilse küçük harfle, cümle niteliğindeyse büyük harfle başlar. 


> Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin 
sonuna konur. 


Üç Nokta (... | 

> Söylenmek istenmeyen sözlerin yerine konur. 

> Eksiltili (bitmemiş) cümlelerin sonuna konur. 

> Benzer örneklerin devam ettiğini belirimede kullanılır. 

> Cümle içerisinde benzer örneklerin sürdüğünü belirtmek 
için kullanılır ve cümle küçük harfle devam eder. 


> Alıntılarda atlamaları göstermek için kullanılır. 


Soru İşareti ( ? ) 

> Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna konur. 

> Sözde soru cümlelerinin sonuna konur. 

> Kanıtlanmamış ya da tam olarak bilinmeyen bilgilerin aktarımında ayraç içinde kullanılır. 


Ünlem İşareti ( ! ) 

> Küçümseme, söylenen sözün tam tersini kastetme durumlarında ayraç içerisinde kullanılır. 

> Ünlem bildiren sözlerin, cümlelerin sonuna konur. 

> Ünlem cümlenin ilk sözcüğü olarak kullanılmışsa ünlemden sonra virgül kullanılır. 


O 


Kesme İşareti ( * ) 

> Kısaltmalara getirilen eklerden önce kullanılır. 

> Sayılara getirilen eklerden önce kullanılır. 

© Özel adlara getirilen yapım ekleri ve bunlardan sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. 

> Bazı sözcüklerde anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. 

> Kişi adlarından sonra gelen saygı ve meslek sözcükleri- 


ne eklenen ekleri ayırmak için kullanılır. 


“ di 


Tırnak İşareti ( 

> Yapıt adları, yazı başlıkları cümle içerisinde tırnakla gösterilebilir. Tırnakla gösterilmeyip eğik yazıyla da gösterilebilir. 


> Bir kimseden, olduğu gibi aktarılan sözlerde kullanılır. 


> Özellikle vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. 


Tek Tırnak İşareti ( * * ) 
> Tırnak içine alınmış bir alıntının içindeki bir başka alıntıyı 
göstermek ya da bir sözü vurgulamak için kullanılır. 


Yay Ayraç (Parantez) | () ) 


> Yabancı sözcüklerin okunuşunu göstermek için kullanılır. 

> Açıklayıcı nitelikteki sözler ayraç içine alınır. 

> Bir sözcüğün eş anlamlısı ve anlamı ayraç içinde verilebilir. 

> Kişilerin doğum ve ölüm tarihleri ayraç içinde gösterilebi- 


lir. 


Köşeli Ayraç (11) 
© Ayraç içinde tekrar ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır. 


öLüM ÖZETİ , 


Uzun Çizgi (— ) 
Konuşma metinlerinde sözlerin ya da cümlelerin başında 
kullanılır. 


Kısa Çizgi | - ) 

Ara sözlerin başında ve sonunda kullanılır. 

Birbiriyle ilişkili kavramlar, isimler arasında kullanılır. 

Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kullanılır. 
Eylemlerin sonunda mastar eki (-mek, -mak) yerine kullanılır. 


Satır sonunda sözcüklerin hecelere göre bölünmesinde kullanılır. 


Düzeltme İşareti ( A ) 

Anlam karışıklığını önlemek için, okunuşu uzun olan ünlüler- 
de; ince k, g ünsüzlerinden sonra gelen a ve u ünlüleri üzerinde; nispet ekinin belirtilmesinde kullanılır. 


Eğik Çizgi | / ) 

> Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur. 

> Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası 
arasına ve semi ile şehir arasına konur. 

> Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. 


> Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. 


Noktalama İşaretleri 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 10'a yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2010 YGS'de çıkmıştır. 


(85) 


| SSORUZ 


İN Soru kökünü oku 
(1) Sezon açıldı; sahiller, havuzlar dolup taştı bile. (11) Evet, belki biraz geciktik bu yazıyı hazırlamak için ama ne yapalım, geç olsun güç olmasın gi Cümleleri oku 


diyelim. (I11) Olur da, denize kıyısı olmayan bir şehirde doğup büyümüşsünüzdür. (IV) Belki dört tarafınız denizdir, çocukluğunuzu denize bakan 

bir evde yaşamışsınızdır ama bir türlü yüzmeyi öğrenmek için bir fırsat İzi Seçenekleri oku 
yakalayamamışsınızdır. (V) Ya da küçükken bir balık ısırmıştır, ayağınızı 

midye kesmiştir, bir noktada beceremeyip bol bol su yutup boğulmaktan korkmuşsunuzdur. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül (,) yerinde 0ZU Mm 
kullanılmamıştır? 


A)I B)1I C) 11 D) IV E)V 


Parçanın Ill. cümlesinde aynı işlevde olan “de” bağ- 


lacı ile virgül birlikte kullanıldığı için virgülün kul- 


lanımı doğru değildir. Bağlaçlarla birlikte, öncesin- 


de ya da sonrasında virgül kullanılmaz. 


Cevap Cc 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


VA NASIL çözülür 


& Tekrarlı bağlaçlardan sonra, pekiştirme görevindeki 
“de” bağlacından sonra, şart eki (-se) almış kelimelerden sonra, zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra virgül(,) kullanılmaz. 


X İsimle sıfat arasında noktalama işareti gelmez ama aynı görevdeki birden çok sıfatla (akıllı, tertipli, güzel çocuk) bu durum karıştırılmamalıdır. İkileme arasına da 


noktalama işareti gelmez. Bunları unutmayalım. 


& İkilemelerin arasında herhangi bir noktalama işareti 
kullanılmaz. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Montaigne bir zamanlar “Ölümün bizi nerede beklediği belli 
değil, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim.” demişti. (11) İşte 
Güngezgini adlı grafik romanın kahramanı Bras de Oliva Domingos'un kurgusal melankolik hayatı da aynen bunu yansıtıyor. (111) 
Bras'ı ayrıca genç bir adam, bir yazar, gazeteci, gezgin, maceraperest, annesinin küçük mucizesi, babasının gurur duyduğu bir 
oğul, gerçek bir dost, bir âşık, koca, baba, hayalci ve insan olarak da tanımlayabiliriz. (IV) O yaşamının her evresinde ölümü 
düşünen ve her an bir köşeden fırlayarak onu sevdiklerinden, 
hayallerinden, rüyalarından alıp sökecek ölümü bekleyen gerçek insanların temsilcisidir bir anlamda. (V) Karşınızda farklı üç 
çizerce yorumlanan 60 sayılık ödüllü çizgi roman ciltleri. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nokta (.) 
yerinde kullanılmamıştır? 


A)I B) Il C) 1 D) IV E)V 


(1) Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper 
Lig tarihinde birçok futbolcu attıkları gollerle hafızalara kazındılar. (11) En az 100'er gol atan bu futbolcular içinde Türkler de var 
yabancılar da. (111) “100'ler Kulübü”nün ilk üyesi 1963'te “dalya” 
diyen Galatasaraylı Metin Oktay'dır. (IV) Hakan Şükür, Türkiye'deki lig kariyerinde attığı 249 golle hâlâ ülkemizin en golcü 
futbolcusudur. (V) Tanju Çolak ve Serkan Aykut 100'üncü gollerini attıklarında 24 yaşındaydılar; Alex de Souza ise 34'ünü geçmişti. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kesme işareti () yerinde kullanılmamıştır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Noktalama İşaretleri 


(1) Bir arkadaşınızın evinde, bir ofis masasının üstünde, dekorasyon dergilerinde veya yapı marketlerin bitki bölümlerinde görmüşsünüzdür belki. (11) Cam kapların içinde bir takım yeşillikler 
var; akvaryum değil, bonsaiye de benzemiyor. (111) İşte bunlara 
“teraryum” deniyor; “terra” Latincede toprak demek, “arium” 
ise “aguarium” yani bildiğimiz akvaryumdan geliyor. (1V) Nasıl 
ki dünyanın tropik özellikler taşıyan bölgelerinde yağmurlar yagıyor, hızla buharlaşıyor, tekrar yağıyor ve bu döngü tekrarlanıp 
duruyorsa teraryumlarda da benzer prensipler için uygun ortam 
ve koşullar sağlanmaya çalışılıyor. (V) Teraryumlara bu açıdan 
yaklaşıldığında, kendileri sadece bir dekorasyon objesi olmaktan çıkıp yağmuruyla, çakılıyla, toprağıyla ve tabi ki bu bitki örtüsüyle minik dünyalar olarak kabul edilebiliyor. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül (,) 
yerinde kullanılmamıştır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Karşımızda Karadeniz'in yaylaları ve çalışan kadınları... (11) Hepsinin ellerinde nasır, hepsinin alınlarında kırışıklık... (111) Fakat 
gözlerinde içten ta derinden bir gülümseme... (IV) Hallerinden 
memnunlar belli ki... (V) Alın teriyle para kazanma gururu... 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde üç nokta 
(...) yerinde kullanılmamıştır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Noktalama İşaretleri 


(1) Fark etmişsinizdir, son zamanlarda gençlerde ağırlıklı olmak 
üzere her kesimden insanın kolunda bir bez çanta var. (11) Düz 
açık renk, basit bir kesim, fermuarsız, çıtçıtsız, poşetten hâllice, 
ama illa ki pamuklu kumaştan çantalar... (Il) Kimi zaman resimli desenli, kimi zaman mesaj kaygılı, bazıları da promosyon amaçlı... (IV) Bazıları kitap defter taşımak için kullanıyor bez çantasını, kimileri fotoğraf makinesini atıveriyor içine. (V) Ekolojik nedenlerle plastik poşetlere isyan bayrağını çeken ve bez çantasını domates, biber, patlıcanla dolduranlar da var. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül (,) 
yerinde kullanılmamıştır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Sana hobilerin sorulduğunda suskun kalanlardan mısın? (11) 
Hep bir hobin olsun istedin ama sonuç yine hüsran mı? (IL1) İnsanlar hobileriyle eğlenip sosyalleşirken sen iç geçirerek keşke 
ben de böyle yetenekli olsam mı diyorsun? (IV) Bu durumda sen 
aslında ne kadar da çaresiz, nasıl da zavallısın? (V) O hâlde hâlâ 
neden kendinin, kişiliğinin sesini dinlememekte ısrarcısın? 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde soru işareti (2) yerinde kullanılmamıştır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


(1) Diyelim ki yabancı bir dil öğrenmeye karar verdiniz, peki şimdine yapacaksınız? (11) Bu yeni dili ne kadar zamanda öğrenmek 
istiyorsunuz? (111) Kaç ay sonra hangi seviyede olacaksınız? (IV) 
Öğrendiklerinizi nasıl, nerede ve ne zaman pratiğe dönüştüreceğinizi de hesaba katmalısınız? (V) Bu koskocaman hedefleri 
taksit taksit gerçekleştirmek yerine en iyisi bir plan yapmak degil midir? 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde soru işareti (2) yerinde kullanılmamıştır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


(1) Hayali Astronomiler yazısı ile Efsanevi Yerlerin Tarihi, bizi edebiyatın gerçek ve hayal gücü kesişiminde nefes alan o bilinmeyen coğrafyasına davet ediyor. (11) Eco söyle diyor: “Dolayısıyla 
sonsuzluğun ve geleceğin sınırlarında, mücadele edenlere merhamet edin. (111) Tüm hayali coğrafyaların ve astronomilerin bazen çok verimli olabilen ölçülerine, hatalarına merhamet edin.” 
(IV) Böylece bilimin kurguya el verdiğini söylüyor, kurgunun da 
hakikate dönüştüğünün altını çiziyordu. (V) Efsanevi Yerlerin Tarihi, edebiyatın haritalarının bazen daha gerçek olduğunu hatırlatıyor. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde virgül (,) 
yerinde kullanılmamıştır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Noktalama İşaretleri 


(06) 


| SSORUZ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 10'un üzerinde soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2014 WS'de çıkmıştır. 


Kim ne derse desin ben, ortamının bir parçası olarak görürüm kişiyi... 


i | 
Gerçekten de insanın hayatını, kimliğini bir dereceye kadar ortamı ve ai- İl Metni oku 


lesi tayin eder. İşte ben de bu ortamın öneminden,etkisinden uzaklaş- j | 
ii v || Seçenekleri oku 


mamak gerektiği düşüncesindeyim. 


Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış 


kullanılmıştır? .. .. 
A)I B) Il C) Il D) V E)V ÇozUM 


Bu parçada Il numaralı noktalama işareti olan “üç 
nokta (...)” yanlış kullanılmıştır. Çünkü bu cümle, 
yüklemi olan, yargısı tamamlanmış bir cümledir. 
Üç nokta ise yüklemsiz yani eksiltili cümlelerin sonunda kullanılır. 


Cevap B 


4 NASIL çözüme 


X Sadecealtı çizili yerlere bakmak, noktalama işaretlerinin görevlerini yerini getirip getirmediğini belirlemek için yeterli olmayacaktır. 


VW NASIL çözünür 


4 Numaralı kısımlar, metin içindeki kullanımlarına göre 
ele alınır. Temel kurallar göz önünde bulundurulur. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Noktalama İşaretleri 


Mimari sanat yapıtlarımızda doğanın önemli yeri bulunduğunu 


gösteren çeşitli örnekler vardır. Bunlardan bir tanesini aslında 
I 
siz de biliyorsunuz: kuşlar... Özellikle pek çok eski caminin, tür- 


Il Il IV 
benin ve köprünün dış duvarlarındaki taştan kuş evleri sizin de 


dikkatinizi çekmiyor mu? 

V 
Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi 
yanlış kullanılmıştır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


Diyelim ki hamur işlerine çok ama çok meraklısınız. Hem yeme- 
I 
ye, hem de pişirmeye... Ama ne yapıp edip şu profiterolün kıva- 
Il Il 
mını bir türlü tutturamıyorsunuz, öyle mi? Hah! İşte o zaman 
W  V 
yemek kurslarının tatlı menüsüne göz atmanızı öneriyoruz. 


Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi 
yanlış kullanılmıştır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


19. yüzyıldan bugüne Balkanlar, Anadolu ve Ortadoğu toprakla- 
I ll 


rındaki toplumsal ve siyasal dönüşümün kavranabilmesi için Os- 


manlı nüfusunun büyüklüğü, gelişim hızı, gibi konuların kapsam- 
Il IV 


lı bir biçimde incelenmesi gerekir. 
V 


Bu cümledeki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


Erendiz Atasü'nün yeni romanı Baharat Ülkesi'nin Hazin Tarihi, 

hem e topraklarda; hem de dünya genelinde önde 

len diğer modernleşme > başından neler geçtiğinin, 

neler yaşandığının hikâyesini anlatıyor. v 
V 


Bu cümledeki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Sosyolojide kültürel çevre dediğimizde, dünyadaki kültürleri ve 
I 
bu kültürlerin ürünleri olan şeyleri kastederiz; çeşitli toplumla- 
Il 
rın gelenekleri ya da el sanatları, kültürel çevremizin en önde 
Il 
gelen ürünleridir. Seramikler, heykeller hatta binalar... 
IV V 


Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi 
yanlış kullanılmıştır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Antik kalıntılarıyla ziyaretçilerini büyüleyen, Kral Midas'ın efsa- 
I 

nelerine ışık tutan özel bir coğrafyadır Afyon. Geçtiğimiz günler- 
Il 

de seyahat tutkunları; uzun, maceralı ve ilginç bir gezi turuna 


Il IV 
çıktı burada... 
V 
Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi 
yanlış kullanılmıştır? 
A)I B)1l o) Ul D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Noktalama İşaretleri 


7.  Akşamlarılâmbanın abajuru altında aynı kitabı okuyarak, sayfa- 
I 
ların sonuna göz atarak onları tekrar görür gibi oldu. Ayak ses- 


leri duyar duymaz, kendi odasına kapandı. Kocası seslendi: 
Il 
— Çabuk gel, Madam Roset ölüyor! 
Il IV 
Berthe kapıda göründü, dudakları titrer bir hâlde; 


— Yalnız siz gidiniz, bana ihtiyacı yok, dedi. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi 
yanlış kullanılmıştır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


8. İhtiyar bekçi, bu aptalca korkuları görmekten ve böyle bir sah- 
I 
neye şahit olmaktan usanç getirerek, birden bire iskemlesinden 
Il 
sıçradı, boğuk bir sesle kekeledi: 
IN IV 
— İşte, işte ol.. Duyuyorum onu. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi 
yanlış kullanılmıştır? 


A)I B) Il C) ll D) IV E)V 


9. Kazak ördünüzve artan minik bir yün yumağı kaldı; bu yumağı 
çöpe atmamışsınızdır herhalde, değil mi? Ama bir a biriktirmiş de olabilirsiniz. Sine a poşetlerde, kutularda. Artık yünlerden oluşan bu minik yumaklarla olan ilişkinize iz 


renk katmaya ne dersiniz? Haydi, o zaman hem işe yarar hem 
IV 
de şipşirin örgülere dönüştürün onları! 
V 


Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi 
yanlış kullanılmıştır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


10. Sonbahar yalan söylemez; yağmuruyla, sararmış yapraklarıyla, 
I ll Il 
kısalan günleriyle “İşte geldim!” der: Attila İlhan gibi “Adım 
IV 
sonbahar.” diye fısıldar. 
V 


Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi 
yanlış kullanılmıştır? 
A)I B)1l 


C) Il D) IV E)V 


11. Durup kiraz ağacını selamlıyorum. Babamla birlikte her gün geçtiğimiz sokaktan bakınca onu li -ama sadece biraz uzaktan- görebiliyorum ne yazık ki. e gördüğüm şey 
ei bir leke ama ben onu ie olarak, hayal ediyorum hep. 

V 


Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi 
yanlış kullanılmıştır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


12. Ayakta duran anne, adamı teşhis etmeye çalışıyordu. İki büyük 


kız, Bayan Martin'ler, sırtlarını kapıya dayamışlardı. Levesgue, 
I Il 
altına bir tabure çekerek sordu: 


Şu hâlde uzaktan geliyorsunuz? 
Il 


Evet; uzaktan geliyorum. 


IV 
Nereye gideceksiniz? 


— Amma da sordunuz ha!.. 

V 
Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi 
yanlış kullanılmıştır? 


A)I B)II C) Il D) IV E)V 


Noktalama İşaretleri 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5'e yakın soru çıkmıştır. 


D), 


| SSORUZ 


© Bu soru tipi en son 2018 TVT'de çıkmıştır. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin (') kullanımıyla ilgi- 


li bir yanlışlık yapılmıştır? gi Seçenekleri oku 


A) Burak, TÜBİTAK'tan aldığı ödülle ailesini bir kez daha mutlu etmişti. 

B) İlkşiir kitabım 1986'da yayımlandığında ne kadar heyecanlandığımı 
anlatamam. 

C) 12 Kasım'da askere gidecek oğlu için şimdiden heyecanlanmaya başlamıştı kadıncağız. 


D) Tam sekiz yıldır 16. Sokak'ta oturuyorlardı ama hiç sorun yaşama- / Mm 
mışlardı. 


E) İbrahim, Harran Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra bir şirket- 


te çalışmaya başlamış. Kurum ve kuruluş isimlerinin sonuna gelen ekler 
kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu yüzden “İbrahim, 
Harran Üniversitesinden mezun olduktan sonra 
bir şirkette çalışmaya başlamış.” cümlesindeki kurum adı “Harran Üniversitesinden” biçiminde yazılmalıdır. 


Cevap E 


4 NASIL çözüme 


X Soruda belirtilen noktalama işareti dışında bir yanlışlık yapılmış olabilir, bu bizim ilgi alanımıza girmemeli. 


VA NASIL çözülür 


4 Belirtilen noktalama işareti ile ilgili bir yanlışlık yapılıp yapılmadığına bakılır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Noktalama İşaretleri 


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün (,) kullanımıyla ilgili 
bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) Sevgili İzleyiciler, oyunumuzun başlamasına çok az bir süre 
kaldı. 

B) Buradaki insanların çoğu, çevreye karşı duyarlı ve hayvan 
sevgisiyle doludur. 

C) Öğrencilerden biri, sınavın bitmesine ne kadar zaman kaldı, 
diye sormuştu. 

D) Akşama doğru yağmur başlamış, sokaktaki çocuklar evlerine gitmişlerdi. 

E) Sınav sonucunu annesinden, sır gibi sakladığını bir an için 
unutuvermişti. 


2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin (') kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) İzmir'de mandalina ağaçları, Erdek'te zeytin ağaçları müteahhitler tarafından kesiliyor. 

B) UNESCO'nun ideallerini benimseyen gençler yetiştirmek 
amacıyla bir eğitim programı paketi hazırlıyoruz. 

C) Batı'da hem insan hakları hem de özgürlük konusunda bütün yasalar vatandaşı korumaktadır. 

D) Dünya'nın her yerinde yetenekli çocuklar futbolcu olmak 
için özel kamp programlarına alınıyorlar. 

E) Yükselme Dönemi'nin en önemli özelliği, aynı zamanda sanatta da bir yükselmenin yaşanmasıdır. 


3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç işaretinin ( ) kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) Orhan Pamuk'un pek çok yapıtı (herkes görecek) ileride de 
çok okunacaktır. 

B) Yapıtları beğenilerek okunan Moliere (Molyer) önemli bir 
Fransız tiyatro yazarıdır. 

C) Tarık Buğra'nın romanlarında biçem (üslup) yönüyle titizlik 
hemen göze çarpar. 

D) Ahmet Kutsi Tecer (1901-1967) Âşık Veysel'i keşfedip onun 
tanınmasına katkıda bulunan sanatçıdır. 

E) İkinci Yenicilerin bu önemli şairi (Cemal Süreya) imgesel bir 
dil kullanmaya hep özen göstermiştir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme işaretinin (4) kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) Buişten de yüksek kâr ile çıkacağımıza eminim, deyince ben 
de çok heyecanlanmıştım. 

B) Yaşar Kemal'in romanlarında kullandığı edebi dil, konuyu dagıtmayacak ölçüdedir. 

C) İleride askeri okulda okumak istiyordu ve bunu her fırsatta 
söylüyordu. 

D) Yolda gördüğü yaşlılara mutlaka selâm verir, onlarla sohbet 
ederdi. 

E) Yazılarınızda savunduğunuzu düşüncelerin gerekçelerine 
hâlâ rastlayamadık. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün (,) kullanımıyla ilgili 
bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) Küçük çocuk, “Ben çikolata sevmiyorum aslında.” diyemedi 
babasına. 

B) Annesi bir çözüm bulamayınca Ayşe yapbozunu, bebeğini, 
bebeğinin giysilerini alıp odasına çıkmış. 

C) Billur Köşk Masalları'nı, en sevdiği kitabı, okurken hayalden 
hayale sürükleniyordu. 

D) Hayır, dedi ustabaşı büyük bir tedirginlik, mahcubiyet ve 
üzüntüyle karışık. 

E) Kahramanının resmini çizmek istercesine, o kadar çok sıfat 
ve renk kullanıyordu ki anlatamam. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin (-) kullanımıyla 
ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı ile ilgili pek çok araştırma 
yapan bir akademisyendi. 

B) Türkçede “-yor, -ken, -leyin, ” gibi ekler büyük ünlü uyumu 
kuralına aykırılık gösterir. 

C) -Ben Sana Mecburum- şiiri bu yıl en çok okunup beğenilen 
şiir olarak seçilmiş. 

D) İstanbul-Konya hızlı tren seferleri başlayınca ailesinin yanına daha sık gitmeye başladı. 

E) Halit -bana pek de inandırıcı gelmedi ya- yemekli davetleri 
pek sevmiyormuş. 


Noktalama İşaretleri 


7. o Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç noktanın (...) kullanımıyla 
ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) O kadar çok kuş vardı ki: turnalar, saksağanlar, sakalar... 

B) Yeryüzünde gözü yaşlı insanlar, gökyüzünde kanatlı özgürlükler... 

C) Artık beni gerçek okurlarım dışında ne arayan var ne soran... 

D) Otobüs şoförü C...'a gelir gelmez anons yapmaya başladı. 

E) Rüzgâr dindi. Arkasından gök gürültüsü, şimşek ve şiddetli 
bir yağmur... 


8. Aşağıdakicümlelerin hangisinde soru işaretinin (?) kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) Bilmem hatırlar mısın seni şiirlerimde ilk kez ne zaman andığımı? 

B) Sen mi, ben mi yoksa ikimiz de mi yanılıyoruz, bilemedim 
bir türlü? 

C) Ben köyümü, köyümün kır çiçeklerini, toprağını, suyunu özledim; ya siz beni?.. 

D) 1323 (9) yılında başlayan hayat yolculuğu seksen yıl sonra 
sona erdi. 

E) Düşmanlık bitip gün doğar mı yurdumun üstüne; çocuklar 
güler mi bir daha? 


9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işaretinin (“ ”) kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) Fecriâti Edebiyatı'nın önemli sanatçısının “Ahmet Haşim”in 
şiirleri anlamca kapalıdır. 

B) Ogün babam beni karşısına alarak “İnsanları hiçbir zaman 
kötüleme.” demişti. 

C) Burak, sınav bitince benim için de “işkence” bitiyor, demişti. 

D) Sunucu “Olvido” şiirini okumaya başlayınca salonda bir alkış koptu. 

E) Dersimizin başında “Atatürk ve Çocuk” başlıklı bir yazı yazmanızı İstiyorum. 


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işaretinin (!) kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


11. 


12. 


A) 


Çok başarılı (!) olduğu için yine yaz okuluna kalmış arkadaşım. 


Of, diyerek konuşmalarının arasında yer yer içini çekti! 
Sen ne kadar da yaramaz bir çocukmuşsun böyle! 

Ey benim vatanı için canını feda eden yiğit Mehmetçiğim! 
Eyvah! Bu sefer de mi müdüre yakalandık ya! 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işaretinin (?) kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) 


B) 
c) 


E) 


Herkesin konuştuğu o konudan senin haberin yok mu gerçekten? 

Ne zaman başlayacak bu film, tam olarak kaç saat sürecek? 
Niçin derse geç geldiğinizi aslına bakarsanız ben çok iyi biliyorum? 

Kalabalık yerlerde alışveriş yaparken siz de sıkılır mısınız benim gibi? 

İnsan hiç büyükleriyle konuşurken sesini böyle yükseltir mi? 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgülün (;) kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? 


A) 


B) 


c) 


D) 


E) 


Orhan Veli; Cahit Sıtkı, Oktay Rifat ve Faruk Nafiz'e göre daha sade bir dil kullanmıştır. 

Burada insan; hayat, umut, sağlık ve özgürlük kavramlarını 
daha yürekten hissediyormuş. 

Çocukluğumuzda pikniğe Çatalca'ya, Firuzköy'e; denize Selimpaşa'ya, Silivri'ye giderdik. 

Çalıkuşu, Yaban gibi romanlar; Kaşağı, Falaka gibi öyküler 
hafızamızdan kolay kolay silinemez. 

Gürültüyü duyan herkes balkona koşuyor; ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Noktalama İşaretleri 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 30'un üzerinde soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2019 TWT'de çıkmıştır. 


Eleştirinin sağlıklı ( ) verimli olması için eleştirmenin iyi bir gözlemci olması gerekir ( ) Bu nedenle eleştirmen ( ) sıradan bir gözün ilk bakışta 
göremeyeceği güzellikleri ya da eksiklikleri arayıp bulan kişidir ( ) 


Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 


YAY B))()()0) 
ONOEONONO DUN 
(00) (.) 


VW NASIL çözünür 


Noktalama işaretlerini yerleştirmek için cümleyi bütün okumak gerekir. 


& Hangi boşluğa ne geleceğini tam olarak bilemediğimizde emin olduklarımızı seçeneklerden elemeliyiz. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


* 1 ASI li ÇÖZÜLMEZ 


X “Hangi noktalama işareti çok ise cevap odur” anlayışı ile hareket etmek doğru değildir. 


(88) 


| SSORUZ 


di 


İni 


çözüm 


Bu parçanın doğru noktalanmış hâli şöyledir: 


Eleştirinin sağlıklı ( , ) verimli olması için eleştirmenin iyi bir gözlemci olması gerekir ( . ) Bu nedenle eleştirmen ( , ) sıradan bir gözün ilk bakışta 
göremeyeceği güzellikleri ya da eksiklikleri arayıp 
bulan kişidir ( . ) 


Cevap A 


Noktalama İşaretleri 


Tarık Buğra önemli bir sanatçıdır ( ) Buğra'nın romanlarında göze çarpan iki özellik var ( ) toplumsallık ve tarih ( ) 


Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 


EONDEĞ 
JYON 


B)(.)(:)(...) 
D)()()(.) 
N000) 


Çok yorgun olduğunuzda ( ) uykunuz geldiğinde ya da sıkıldığınızda hemen uyumaya çalışır ( ) hayatı ( ) olayları silmek istersiniz zihninizden ( ) 


Bu cümlede parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 


YAYYUOU 
JO) 


BY) 
DYO 
NY. 


Ewel zaman içinde muhteşem bir hükümdarın dünyalar güzeli 
bir kızı varmış. Kız ( ) evlilik çağına gelmiş ( ) yaşı gelmiş olmasına karşın kimseleri beğenmezmiş ( ) Herkese burun kıvırırmış. 
Kralların oğullarına, vezirlerin oğullarına ( ) zengin tüccarların 
oğullarına ( ) 


Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 


NAYOYOC) 
IYOYU 


B)()(6)()(0)(..) 
DYO.) 
IYGOOG(L) 


Kitaplarla uzun saatler baş başa kalabileceğimiz yaz mevsimi geldi çattı ( ) Yeni çıkanlar ( ) ödüllü kitaplar ( ) çok konuşulanlar ( ) 
Yazın okunacak kitapların listesini şimdiden hazırlayın bana sorarsanız ( ) 


Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 


YNYYUYC.) 
JJ) (0) 


B)()()0)(.) (0) 
NONONONONO 
DYO 


Yaşıtlarımızla oturduğumuzda konusu açılsa yakınacağımız şeylerden biri de artık kartpostal gönderme âdetinin epey unutulmuş olması ( ) Özellikle bayramlarda kınalı koçlu ( ) şekerli kartlar gönderilirdi eskiden. Ah ( ) ne güzellerdi öyle Yarabbi ( ) 


Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 


ANYON.) 
<)(.)(0)(0) (0) 


B)()0)()(1..) 
D) (5) (4) (,) (2) 
EU) (0) (.) 


Bugünden itibaren daha keyifli olacağım ( ) Neşe, mutluluk ve 
keyif zihnimin normal hâlleri olacak. Her gün daha sevimli ve 
anlayışlı oluyorum ( ) Çevremdekilerin neşe ve iyi niyet merkezi olacağım ( ) kendi iyi duygularımı ve keyfimi onlara da bulaştıracağım. Bu mutlu ( ) keyifli ruh hâli benim normal zihinsel durumum olacak ( ) 


Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 


ONRONONOEĞ, 
IYUYOC.) 


EONOEDERNĞ 
NONONOEONĞ 
DYOYO 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Kuyucaklı Yusuf ( ) Beyaz Gemi gibi klasik ve güzel romanları ( ) 
Hasretinden Prangalar Eskittim ( ) Sebil ve Güvercinler gibi estetik şiirleri zevkle okudum ( ) 


Bu cümlede parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 


YAYA 
EDEONDNĞ 


B)) (0) (0) 
DUYU) 
İNONONONĞI 


Tavuk yumurtaları üstüne kuluçkaya yatan kartalın ne yaptığını 
biliyor musun ( ) küçük adam ( ) O ( ) küçük kartalı yemleyip büyüttüğüne inanır fakat yumurtalardan yine civciv çıkar. Kuşkuya 
kapılan kartal ( ) civcivlerin kartal olacağı beklentisindedir ( ) En 
sonunda onlar yalnızca gıdıklayan tavuklar olur. 


Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 


YAYOYON 
IU) 


B) (2)()()4)() 
DU) 
E)(()(0)(6)0) 


Keloğlan masallarında doğrudan olmasa da izleyicilere şu mesajın verildiği kanısındayım ( ) “Kendi aklına göre davranarak bireyselleşen ve diğer insanlarla olan bağlarını zayıflatan kişiler 
hayatta başarılı olabilirler ama onlar kötü insanlardır ( ) sevilmezler.” Keloğlan'a masalların sonunda yol gösteren bir ihtiyar 
bilge yoktur ( ) diğer masal kahramanları gibi dostu ( ) yakın bir 
arkadaşı da yoktur aslında. 


Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 


Y)000) 0) 
ILO 


B)()()()0) 
d()()0) 6) 
İNONONONO, 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


10. 


11. 


12. 


Noktalama İşaretleri 


Çeşme Yarımadası ( ) Ege Denizi'ne doğru dal budak salarak uzanan muhteşem bir doğal anıta benzer ( ) Kendisi de daha küçük 
pek çok yarımadadan oluşur ve o yarımadalar kollarını açmış pırıl pırıl suları kucaklayan çeşit çeşit koylara ( ) güzellikleriyle yarışan boy boy plajlara dönüşür ( ) 


Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 


AN (0)0) (0) 
IYI 


BY) 
D)()()(..)() 
DYO 


Kendini fazla ihmal ediyorsun ( ) diyenlere verebileceğim cevabım şudur ( ) “Birileri de bizim için kendini ihmal etmedi mi ( ) 
Bilin ki ben aslında başkaları için çalışırken de kendim için çalışmış oluyorum ( )” Bu cevabımı önemseyen ( ) beni daha çok ciddiye alan birçok insan oldu. 


Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 


AYGOMNU 
IYI 


B)()()()(0) 6) 
DU) ()()C.)(0) 
DUYUN) 6) 


Bastonuna dayanmış öyle dikiliyordu. Koluna girdim, getirip masaya oturttum. “Ne yaptın gene bu akşam ( )” dedi. “İmambayıldı.” dedim. “Dün istemiştiniz ya ( )” Tabağını önüne ittim ( ) 
bir eline peçeteyi, öbürüne çatalını aldı. Biraz sonra “Tuz!” diye 
seslendi. “Recep, tuz nerede?” Kalktım, baktım ( ) tuz, elinin altında duruyor. “İşte ya hanımım, işte ya tuzunuz| )” 


Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 


YOO.) 
II) () 


B)(...)(2)()(6)(0) 
d)()()()(0)(.) 
E)(0)(.)(0)(0)(1..) 


Noktalama İşaretleri O A Rİ 


13. Şevki, Avni Hurufi Efendi'nin elini öpmek istedi. Avni Efendi çekinerek: 


15. Dört mevsim için uygun olsa da çoğu meraklı, doğa yürüyüşünün en ideal döneminin sonbahar ve ilkbahar aylarına denk geldiği konusunda hemfikir ( ) Hem spor yapmak hem de doğayla 
iç içe olmak isteyenler için doğa yürüyüşleri bir taşla iki kuş vurmanın en güzel yollarından biri ( ) Üstelik pek çok bilim insanı 
da doğa yürüyüşlerinin birçok açıdan olumlu etkilerini sıralayıp 
duruyor ( ) Hareket etmek, stresten uzaklaşmak, bol oksijen ( ) 


— Şevki Efendi oğlum, ne yapıyorsun ( ) senin bana karşı ne kusurun olur ( ) Erenler vallahi de billahi hoş görürler ( ) Sen hâlden anlar adamsın. 

Şevki, iri gözlerini dikmiş, Avni Efendi'nin yüzüne bakıyor, sözlerini sanki anlamamış gibi duruyordu. Tekrar Avni Hurufi Efendi'nin eline sarılmak istedi ( ) o da nedense elini vermeyip: Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktala- 


— Canım be evladım, bırak ama artık şu el öpmeyi ( ) ma işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 


Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktala- ALICI B)(J(J(0)(.) 
ma işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 

(0) (0) 0.) D)()()()C.) 
A) YL) OL) B) (5) (2) (:.) (0) (0) DUYU 
<|)(0)(2)(0)(4)(1.) D)(2)(1..)()(6)() 


EÇ) U)(2..) 


16. Arababeşonadım gittikten sonra durdu, kapısı açıldı ( ) okul arkadaşlarımdan Hamdi, başını uzatmış, beni çağırıyordu. Sokuldum. 


14. Rivayete göre Girit Adası'nın uzun süre zapt edilememesine sinirlenen padişah ( ) “Girit” adını ağzına alanın boynunu vurduracağını ilân eder. Gün gelir Girit zapt edilir () müjdeli haber saraya gelir fakat hiç kimse korkudan bu güzel haberi padişaha iletemez. Sadrazam, tabağın altına tirit, üzerine yahni koydurup 
padişaha sunar. Padişah, “Bu ne lala ( )” diye sorar. Sadrazam 
yutkunarak cevaplar: 


— Nereye gidiyorsun ( ) diye sordu. 
— Hiç, geziniyorum işte ( ) 
— Gel ozaman, hadi bize gidelim ( ) 


Cevabımı beklemeden bana yanında yer açtı. Konuşmaya devam etti: 


— Yahninin altı tirit, hünkârım ( ) 
Bunun üzerine padişah asıl mesajı anlar: 


- Yön, demekalındırGirit) — Geleceğimi eve telgrafla bildirmiştim, herhâlde hazırlık yapmış- 


lardır. Yoksa seni davet etmeye nasıl cesaret edebilirdim ki ( ) 
Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktala- 


ma işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 


Güldüm. 


Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktala- 


))0(0.) (0) (1) B) (:)(,)(2)(1..) (0) ma işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 
<)(:)(,)(...) (1) (2) D)()()(2)()(1..) AYAYOYAYUMYO) -İYAYOYUYUMYU 
NOYUEC ©) (1(2() 0) 0.) D)() (2) (0) ()(L.) 


EGO) (L.) 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 20'ye yakın soru çıkmıştır. 


(09) 


| SSORUZ 


© Bu soru tipi en son 2019 TVT'de çıkmıştır. 


İN Soru kökünü oku 
Ölüyüm çoktan, bir baksana gözlerime 
Gör, içindeki o kanlı cam kırıklarını gi Seçenekleri oku 


Bu ne karanlık, bu ne zindan gece böyle 


Bütün gemiler söndürmüş ışıklarını İli (Metni oku 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


C) Belgisiz sıfat D) Ek fiil 


E) Belirtisiz ad takımı Bu dizelerde, seçeneklerde istenenlerden örneği 


olanları görelim: 

Çekimli fiil: “baksana”, “Gör”, “söndürmüş” 
Belgisiz sıfat: “bir” 

Ek fiil: “Ölüyüm”, “karanlıkftır)”, “gecefdir)” 


Belirtisiz ad takımı: “cam kırıklarını” 


Parçada ilgi zamirinin örneği yoktur. 


4 NASIL çizümez 


X Soru kökünden sonra metni okumak zaman kaybı olacaktır. Önce seçenekler, sonra metin okunmalıdır. 


W NASIL çözülür 


4 Bu sorularda, soru kökünde istenen anlaşıldığı anda 
hızlıca seçeneklere göz atılır. Neyi arayıp neyi aramayacağımızı tespit etmek açısından bu hamle önemlidir. Daha sonra metni okuruz. İlk okuyuşta eleyebildiklerimizi eleriz. Elenmeyen seçenekleri tek tek metinde bulmaya çalışırız. 


& Metindeki bir kelime, birden fazla seçeneğin karşılığı 
olabilir. Her seçenek için ayrı ayrı sözler bulmamıza 
gerek yoktur. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


1. Hâlâ duruyorsa yeşil elbisen 
Onu bir gün benim için giy 
Saksıdaki pembe karanfilde çiğ 
Ve bahçende yorgun bir kuş görürsen 


Beni unutma 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Dönüşlülük adılı B) Edat 
C) Niteleme sıfatı D) Zaman zarfı 


E) Birleşik çekimli eylem 


2. Seninle bir yağmur başlıyor iplik iplik, 
Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. 
Martılar konuyor omuzlarıma, 


Gözlerin İstanbul oluyor birden. 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Adlaşmış sıfat B) Ünlü daralması 


C) Yönelme durum eki D) Zarf görevli ikileme 


E) Tamlayanı düşmüş ad tamlaması 


3. Gitde şen şakrak geçen günlerime gün ekle 


Beni kahkahaların sustuğu yerde bekle 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Sıfat-fiil B) Geçişli fiil 


C) Zarf görevli ikileme D) Yer-yön zarfı 


E) İsimden fiil yapma eki 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Sana gitme demeyeceğim 
Ama gitme, Lavinia 
Adını gizleyeceğim 


Sen de bilme, Lavinia 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Bağlaç B) Türemiş sözcük 


C) Ünsüz değişimi D) Kişi adılı 


E) Ad tamlaması 


Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar 
Kapanırdı daha gün batmadan kapılar 
Bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden 


Hayalimde tek çizgi bir sen kalmışsın sen! 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Sıfat tamlaması B) Benzetme edatı 


C) Birleşik zamanlı fiil D) Derecelendirme zarfı 


E) İyelik ve durum eki almış sözcük 


Uçan kuşlarla haber yollarım sokağına 
Ne fayda ki cevap gelmez hiçbirinden 
Şu sevda sözlerimi al ne olur kucağına 


Bir kez olsun, sevdiğini söyle yüreğinden 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Ünsüz yumuşaması B) Bulunma durumu eki 


C) Belgisiz adıl D) Gösterme sıfatı 


E) Belirtisiz ad takımı 


7. Ebedi âşığın dönüşünü bekler 
Yalan yeminlerin tanığı çiçekler 
Artık olmayacak baharlar içinde 
Ey ömrün en güzel türküsü aldanış 


Aldan, geçmiş olsa bile ümitsiz kış 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Çoğullamalar B) Seslenme ünlemi 


C) Zincirleme ad takımı D) Niteleme sıfatı 


E) Üstünlük zarfı 


8. Nezamanaşksarsa yüreğimi 
Ellerim ne zaman arasa sevgiyi 
Zihnim dolar seninle ve aşkınla 
Aklımda hep aşkla bakan o gözlerin 
Kalbimde tutkuyla dökülen sözlerin 
En güzel rengi sende saklı gökkuşağının 


Tertemiz ve saf aşkımın adresi sensin 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Pekiştirme sıfatı B) Ünsüz düşmesi 


C) Birleşik ad D) Tamlayan eki 


E) Soru belirteci 


Bir yağmur bilirim bir de kaldırım 
Biri damla damla alnıma düşer 
Diğerinde durup göğe bakarım 
Ne şehir ne deniz kokan gemiler 


Bir yağmur bilirim bir de kaldırım 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Çekimli fiil B) Durum zarfı 


C) Belgisiz zamir D) İsim-fiil 


E) Tekrarlı bağlaç 


10. Bazen ölüm vardır 


Ölümden önce gelir 

Mesela bir hapishanede bir hücrede yaşanır 
Sorular hep yanıtsız kalır orada 

Sadece konuşan rüyalardır 


Yahut hayaller suskun duvarlarda 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Soyut adlar B) Edilgen eylem 


C) İşaret sıfatı D) Zaman zarfı 


E) Ek fiil 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


100) 


| SSORUS 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 10'un yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2017 YGS'de çıkmıştır. 


Gençlik yıllarınız; kim olduğunuzu keşfettiğiniz, daha bağımsız bir birey 
hâline geldiğiniz ve arkadaşlarınızla aranızda gerçek bir bağ inşa ederek ( Seçenekleri oku 
yaşadığınız yıllardır. Bu dönem, çevrenizle sağlıklı ve verimli bir iletişim 
İli! Metni oku 


kurmanız gereken en önemli zaman dilimidir. 


Parçada, seçeneklerde istenenlerden örneği olanları görelim: 


Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Ekeylemli yüklem vardır. 
Derecelendirme belirteci kullanılmıştır. 


Özneler sıfat tamlaması biçimindedir. 


Üç fiilimsi türüne de örnek vardır. 
Hem niteleme hem de belirtme sıfatı almış adlar vardır. 


Ek eylemli yüklem “yıllardır”, “... dilimidir” 


Derecelendirme belirteci: “en” 


Üç fiilimsi türüne de örnek İsim-fiil: “kurmanız”, 
Sıfat-fiil: “keşfettiğiniz”, Zarf-fiil: “inşa ederek” 
Hem niteleme hem de belirtme sıfatı almış adlar 


“bağımsız bir birey”, “gerçek bir bağ”, “sağlıklı ve 
verimli bir iletişim” 


gu, 


Özneler sıfat tamlaması biçimindedir “Gençlik yıllarınız”, “Bu dönem” 


Sıfat tamlaması 


İsim tamlaması 


Gördüğünüz gibi öznelerden biri isim diğeri sıfat 
tamlaması biçimindedir. 


4 NASIL çözümez 


X Soru kökünden sonra metni okumak zaman kaybı olacaktır. Önce seçenekler, sonra metin okunmalıdır. 


Cevap C 


VA NASIL çözünür 


4 Bu sorularda, soru kökünde istenen anlaşıldığı anda 
hızlıca seçeneklere göz atılır. Neyi arayıp neyi aramayacağımızı tespit etmek açısından bu hamle önemlidir. Daha sonra metni okuruz. İlk okuyuşta eleyebildiklerimizi eleriz. Elenmeyen seçenekleri tek tek metinde bulmaya çalışırız. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Psikolojik sorunlarımızın nedenleri sadece kendi hikâyemizin 
içinde değil, ebeveynlerimizin içinde bile olmayabilir. Son yapılan bilimsel araştırmalar, travmaların etkilerinin bir nesilden diger nesle geçebileceğini aktarmaya başladı yani kalıtsal aile travmaları diye bir durum söz konusu. 


Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Bir sözcükte ünlü daralması olmuştur. 

B) Yeterlik fiiliyle çekimlenmiş yüklem kullanılmıştır. 
C) İki cümle de girişik birleşik cümledir. 

D) Özneler sözcük grubu biçimindedir. 

E) Gövdeden türemiş sözcükler vardır. 


Bir roman gibi kendini okutan bu kitabı başucumda tutma nedenim, bana Nazım Hikmet'in macerasını yalın biçimde anlatmasıdır. Evet, “macera” diyorum; 20. yüzyılın belki de en maceralı hayatını yaşayan bir şairdir Nazım Hikmet. 


Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Ekeylemli yüklem vardır. 

B) Edat ve bağlaç kullanılmıştır. 

C) Farklı türde fiilimsilere yer verilmiştir. 

D) Özneler sıfat tamlaması biçimindedir. 

E) Hemniteleme hem de belirtme sıfatı almış adlar vardır. 


Çağdaş edebiyatın en yaratıcı ve en kıvrak kalemlerinden Etgar 
Keret'in göz kamaştıran bir kitabıdır Uç Artık. Umduklarına kavuştuklarında bulduklarını yitirenler, kanatlanmak isterken sertçe yere inenler ve insanların günübirlik savaşlarına daima ilgisiz 
kalan bir dünyada düşlerin değerini bilenler Keret”in yeni, yenilikçi ve eğlenceli öykülerinde bir araya geliyor. 


Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Yüklemler etken eylemlerdir. 

B) Bir isim birden fazla sıfatla nitelenmiştir. 
C) Tamlayan eki almış sözcük bulunmaktadır. 
D) Derecelendirme belirteci vardır. 

E) Adlaşmış sıfat-fiiller kullanılmıştır. 


Kuyucaklı Yusuf romanında, ailesinin katledilmesiyle sahipsiz kalan dokuz yaşındaki Yusuf'un olayı soruşturmak için Kuyucak'a 
gelen Nazilli Kaymakamı Selahattin Bey tarafından evlatlık alınması ve çocuğun sonraki hayatı yansıtılır. Edebiyat eleştirmenleri tarafından Yusuf karakteri, köyden şehre göç edip şehir hayatına uyum sağlayamayan insan tipi olarak değerlendirilir. 


Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Devrik cümle kullanılmamıştır. 

B) Yüklemler edilgen çatılıdır. 

C) Tüm eylemsi türleri örneklenmiştir. 
D) Yüklemler birleşik çekimli eylemdir. 
E) “-ki” eki, sıfat türetmiştir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Türkiye'de taşranın yeterince yazılmadığını düşünürüm. Köy, köylülük bir ölçüde yazılmış; toplumsal çözülmenin başladığı göçten önceye kadar yeterince anlatılmıştır. Ama gelin görün ki 
1980'lerde başlayan küresel dalga Anadolu'yu da altüst etmeye 
başlayınca köylülük ve tarımsal yapılar, insanların toprakla ilişkisi ve aile yapılarında çözülme hızlanmıştır. 


Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Edilgen çatılı fiiller vardır. 

B) Üçfülimsi türüne de örnek vardır. 

C) Zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır. 

D) Emir kipiyle çekimlenmiş yüklemler vardır. 

E) Basit, türemiş ve birleşik sözcüklere yer verilmiştir. 


İlk okuyuşta anlaşılması zor kelime ve ifadelerin geçtiği şiirler 
yani “eski” şiirler, günümüzde az başvurulan bir adrestir artık. 
Günümüz okurları ve onların taleplerine “sığınan” şairleri; modern tarzda, hece ya da serbest ölçülü, günlük konuşma dilinin 
ağır bastığı şiirlere öncelik veriyor. 


Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Devrik isim cümlesi kullanılmıştır. 


B) “Özne - dolaylı tümleç - yüklem” biçiminde sıralanan cümle vardır. 


C) Tamlayan eki almış sözcükler vardır. 
D) Anlamca kaynaşmış birleşik fiil kullanılmıştır. 
E) Pekiştirme görevli dönüşlülük adılı yer almaktadır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Asıl adı Kemal Sadık Göğçeli olan Yaşar Kemal, henüz beş yaşın- 
da kan davası yüzünden babasını yitirir. Kekeme olur; ardından 
bir kaza sonucu sağ gözünü kaybeder. Ortaokul son sınıfta maddi imkânsızlıklar yüzünden okulu bırakmak zorunda kalır; ırgatlık, amelelik, pirinç tarlalarında su bekçiliği, arzuhalcilik yapar. 


Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Birden çok türemiş sözcük yer almaktadır. 

B) Ünsüz yumuşamasını örnekleyen sözcükler vardır. 
C) Birleşik çekimli fiiller kullanılmıştır. 

D) Belirtisiz isim tamlamaları bulunmaktadır. 

E) Tüm yüklemler, ilk cümlenin öznesine bağlıdır. 


Fantastik tarzı sade ve sıradan bir üslupla örtüştürmeyi başarmış olan sanatçı Marguez, okurun hayal dünyasını iyi keşfetmiş 
ve o kapıdan yol almıştır. Sürükleyici dili, gizemli anlatımı, ilginç 
ruhsal betimlemeleri ile yapıtları gerçekten de okunmaya değer 
bir yazar olan Marguez, olağanüstüyü günlük yaşamın rutini hâline getiren “büyülü gerçekçilik” akımının da en önemli isimlerindendir. 


Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Yer-yön zarfı kullanılmıştır. 

B) İyelik ekiyle durum ekini birlikte almış sözcük vardır. 

C) Bağlı cümleye yer verilmiştir. 

D) Nesne gerevinde kullanılmış zincirleme ad takımı vardır. 
E) Kurallı isim cümlesi vardır. 


© ÖSYM tarihinde bu soru tipinden 5'e yakın soru çıkmıştır. 


© Bu soru tipi en son 2017 YGS'de çıkmıştır. 


(1) “Selçuk Demirel çiziyor” uyarısını aldığın zaman ne çizdiğine dikkat 
kesilmemek imkânsız; bu, mutlaka farklı bir bakış, ufuk açıcı bir desen 
ve çizimle karşılaşacaksınız demektir. (11) Seçtiği tema, kafayı taktığı şey 
bile zamanı geldiğinde öğretici olabiliyor. (111) Onun çizgilerinin uluslararası alanda övgüyle karşılanması, ifade etme biçiminin evrensel olduğunun kanıtıdır. (IV) O yüzden anlattıkları bütün dünya içindir ve bütün 
dünyayı kucaklamaktadır. (V) Dünya vatandaşlarına yani hepimize konuşuyor, herkes gördüklerinden kendi kültürü ve birikimince payına düşeni alıyor. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede ek fiil kullanılmıştır. 

B) Il. cümlenin yüklemi birleşik çekimli fiildir. 
C) Il. cümle, özne ve yüklemden oluşmaktadır. 
D) IV.cümle, bağlı bir cümledir. 


E) V. cümlede farklı türde zamirler vardır. 


ey? NASIL çözünür 


& Önce seçenek okunur. Seçenekte istenen, ilgili cüm- 


lede aranır. 
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| SSORUZ 


İN Soru kökünü oku 
gi Seçenekleri oku 


bni 
çözüm 


Seçeneklerde verilenlerin doğru olup olmadığına 


bakalım: 


I. cümle: “demektir” ek fiil 
IN. cümle: Onun çizgilerinin uluslararası alanda öv- 


Özne 


güyle karşılanması, ifade etme biçiminin evrensel 
Yüklem 


olduğunun kanıtıdır. 
IV. cümle: “O yüzden anlattıkları bütün dünya için- 


dir” ve “bütün dünyayı kucaklamaktadır.” 


V.cümle: Belgisiz zamir: “hepimize”, “herkes” 
Dönüşlülük zamiri: “kendi” 


Il. cümlede ise “olabiliyor” yükleminin “birleşik 


çekimli fiil” değil, “basit çekimli fiil” olduğu görülüyor. 


Cevap B 


NASIL ÇÖZÜLMEZ 


X Soru kökünden sonra metni okumak zaman kaybı ola- 


caktır. Önce seçenekler, sonra ilgili cümle okunmalıdır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Salâh Birsel, sabah uyanır uyanmaz yüzünü yıkar ve iki bardak su içip kahvaltıdan önce yarım saatliğine de olsa yazı masasının başına otururmuş. (11) “O yarım saatte çalışırsam aklımın 
bütün altınını kâğıdın üzerine dökmüş oluyorum.” dermiş Birsel. 
(Il) Kahvaltıdan önce yarım saat kalemine sarılır ve zihninin en 
dinlenmiş hâliyle bu zaman dilimini değerlendirirmiş. (IV) Güne, 
yazıyı düşünerek başlamanın kendisine iyi geldiğini, hiçbir şeyi 
düşünmeden yazıya sarılmanın hem yazısına hem kendisine farklı çağrışımlar kattığını da belirtirmiş. (V) Günün ilk hamlesinin 
yazıya dair olması ne kadar da güzel bir seçim, değil mi? 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede zincirleme ad takımı vardır. 

B) Il. cümlenin yüklemi birleşik çekimli fiildir. 

C) Ili. cümlede bir sözcük ünlü düşmesine uğramıştır. 
D) IW. cümlenin yüklemi geçişsiz fiildir. 

E) V. cümlede niteleme ve belirtme sıfatı vardır. 


(1) Abbas Kiyarüstemi'nin yönettiği Rüzgâr Bizi Sürükleyecek filmini izleyen, açılış ve kapanış sahnelerinin etkisinde uzun süre 
kalır. (11) İnsan beyni gibi kıvrım kıvrım ve koyu toprak rengi bir 
yüksek yamaçtan döne dolana inen arabada iki kişi konuşur. (111) 
Özellikle ilk plan bizi şair bir yönetmene değil, şiirle ilgisini hiç 
koparmamış bir ülke sinemasına götürür. (IV) Filmin son dakikaları Van Gogh'su sarılıktaki doygun sahnelere bürünmekle kalmayacak, en başta duyurduğu şiirle tekrar buluşturacaktır bizi. 
(V) İranlı şair Furuğ'un ülkemizde yaygın şekilde bilinip sevilmesinde bu filmin etkisi olduğunu söylemek abartı sayılmaz. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) |. cümlenin öznesi sıfat-fiil grubudur. 

B) Il. cümlede isim ve sıfat tamlaması kullanılmıştır. 
C) Il. cümlede ünsüz türemesi (ikizleşmesi) vardır. 
D) IW. cümlede kişi zamiri kullanılmıştır. 

E) VW.cümlede üç fiilimsi türüne de örnek vardır. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


(1) Bu şair, çıkardığı beş şiir kitabı boyunca, sürekli yenilenme 
arayışı içinde görülüyor. (11) Bunda hayatındaki dönüşümler yanında sinema, tiyatro ve yurt dışı tecrübelerinin etkisi olmalı. 
(111) Ayrıca sesini istediği gibi duyuramadığını düşündüğü çok 
açık. (IV) Yarattığı sevgili modeline seslenirken “Sesimi taşlar gibi dinliyorsun/ taştansın ve duymaksızın unutuyorsun” demesi 
bu sebepten olmalı. (V) Kültürlü, yaratıcı ve cesaretli olan bu şairin Kırmızı Gül şiiri bu gözle okunmalı. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede işaret ve sayı sıfatı kullanılmıştır. 

B) Il. cümlede ilgi adlı işlevli “-ki” vardır. 

C) Il. cümlede edat kullanılmıştır. 

D) IV. cümlenin yüklemi dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir. 


E) V.cümlenin öznesi bir söz öbeğidir. 


(1) Tarihi bir derinliği olan mutfak kültürü ve bulunduğu bölge 
itibarıyla özellikle İtalyan gastronomi ve yiyecek girişimleri anlamında bir tarımsal işletme sembolü niteliğindeki Bolonya; 15 
Kasım 2017'de açılan, dünyanın en büyük zirai gıda parkı FICO 
Eataly World'ün ev sahibi olarak seçildi. (11) Kentin içinde 10 hektarlık bir alana yayılan FICO, üç üniversitenin katkılarıyla; açık 
tarlalar ve ahırlarla, onlarca çiftliği, içecek noktaları ve pazarlarıyla, spor ve toplanma noktalarıyla İtalya'nın biyoçeşitliliğini 
gözler önüne seriyor. (111) Birçok destekleyici sayesinde insanlar 
FICO'yu ziyaret ederek hem insan ile doğa arasındaki ilişkiyi yakından gözlemleme hem de İtalyan mutfağını doğrudan temsil 
eden 40 üretim atölyesinden birine katılma imkânı buluyor. (IV) 
Eğitimli köpekler eşliğinde yer mantarı avı, dikey bahçıvanlık seraları gibi farklı deneyimlerle bu tesisin bölge turizmi için can 
damarı olduğu ortada. (V) “İtalya'nın gıda vadisi” olarak bilinen 
ve gastronomi turlarında kendine çoktan önemli bir yer edinen 
Bolonya'nın yerli ziyaretçiler ve tüketicilerin yanı sıra yabancı turistler için de popüler bir durak olması bekleniyor. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) |. cümlenin yüklemi edilgen çatılıdır. 

B) Il. cümlede tamlayan eki kullanılmıştır. 

C) Ili. cümlede belgisiz sıfat ve belgisiz zamir vardır. 
D) IW. cümle devrik bir fiil cümlesidir. 

E) V.cümle, iki ögeli bir cümledir. 


(1) Birçok farklı dilden kelimeler duyduğum kayakçı kalabalığı arasında ilerlerken Bansko'nun ilgi çekici bir tezat sunduğunu fark 
ediyorum. (11) Şehrin eski bölgesi XVIII. ve XIX. yüzyıllarda inşa 
edilmiş ve labirenti andıran yalılarla dolu. (111) Koyun ticaretiyle 
birlikte şehrin refahı yükselmiş fakat bugün Bansko mahmur ve 
sessiz kalmış. (IV) Arnavut kaldırımlı sokaklar boyunca kalaslı ve 
beyaz boyalı evler dizili. (V) Kediler ve geleneksel siyah renkli elbiseleriyle yaşlı kadınlar geçmişin bir parçası olan bu bölgenin 
koruyucuları gibi duruyor. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) |. cümlede basit çekimli birleşik fiil vardır. 

B) Il. cümlede ad takımının arasına sıfat girmiştir. 

C) Ili. cümle yapısı yönüyle bağlı bir cümledir. 

D) MW. cümlede tamlanan eki düşmüş ad takımı vardır. 
E) V.cümlede edat grubu sıfat görevi üstlenmiştir. 


(1) Her yazarın ya da yazmakla uğraşan herkesin yolu yordamı 
farklı olabilir. (11) Edebiyat devasa bir saray gibidir, içeri girmek 
için size uygun olan kapıyı bulmanız zaman alabilir. (111) Kafka'nın 
Dava'sında olduğu gibi herkes için aslında özel bir kapı vardır, 
yani hepimiz farklı biçimde girebiliriz bu özel kapıdan. (IV) Benim için başlangıçtan beri önemli olan kurmaca sanatların, hikâye anlatan yapıların, öykülerin, romanların biçimlerinin insan 
zihninin çalışmasıyla ve insan psikolojisiyle bağlarıydı. (V) Bu, kimi zaman doğrudan zihinsel süreçlere odaklanmama neden oluyor; kimi zaman da romanın mimari yapısı üzerinde deneyler 
yapmama... 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) |. cümle özne belirtili nesne ve yüklemden oluşmaktadır. 

B) Il. cümlede yer-yön zarfı vardır. 

C) Il. cümlede bir isim hem niteleme hem belirtme sıfatı almıştır. 

D) IW. cümlenin yükleminde çatı aranmaz. 

E) VW.cümlede işaret zamiri vardır. 


(1) Yazar, makalelerinde can sıkıcı ve ayrıntılarla insanı yoran bir 
dil kullanarak uzmanlığını konuşturuyor. (11) Öte yandan, kurgu 
eserlerinin gerek fonunu gerek önünü oluşturan bu hava, yazarın kitaplarındaki hukuk vurgusunun bir yansımasıdır. (111) Olması gereken adilliğe göndermeler var bu metinlerde. (IV) Ofis Yazıları'ndaki teknik ve karmaşık anlatım, bir uzlaşma kültürüne 
dair siyasal ve kültürel tezler ortaya koyuyor. (V) Yazarın kurmaca kitaplarında yer alan, bürokrasiyi betimleyip eleştiren anlatımının başarısı; iş yaşamını iyi gözlemlemesine, ölçme ve değerlendirme yeteneğine dayanıyor kuşkusuz. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) 1. cümlede sıfat-fiil ve bağ-fiil kullanılmıştır. 

B) Il. cümlenin yüklemi bir söz öbeğidir. 

C) Ili. cümle devrik fiil cümlesidir. 

D) IV. cümlede bağlaçlar sıfatları bağlamıştır. 

E) V.cümlede birden çok kaynaştırma harfi kullanılmıştır. 


(1) İstanbullu Rum Bir Ailenin Mutfak Serüveni, Marianna Yerasimos'un yeni kitabı. (11) Kitabın adından içeriğini de anlamak 
mümkün. (IlI1) Kitapta geçen tarifler, hikâyeler, anılar içeriği tamamen netleştiriyor. (IV) Yerasimos ön sözde “Eğer bu kitabı kısaca tanımlayacak olsam tat anıları ile anıların tatlarının iç içe 
geçtiği bir hikâyedir, derdim.” diyor. (V) Hikâyesinin kahramanının ailesi, omurgasının da üç nesil boyunca mutfaklarında pişen 
yemekler olduğunu ilave ediyor. 


rilenlerden hangisi yanlıştır? 


A) |. cümle iki ögeden oluşmaktadır. 

B) Il. cümle girişik birleşik isim cümlesidir. 
C) II. cümlenin yüklemi oldurgan fiildir. 
D) IV.cümle, iç içe birleşik cümledir. 

E) V.cümlenin öznesi isim-fiil grubudur. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Küçüktüm, küçücüktüm, 

Oltayı attım denize; 

Bir üşüşüverdi balıklar, 

Denizi gördüm. 

Bir uçurtma yaptım, telli duvaklı; 
Kuyruğu ebemkuşağı renginde; 
Bir salıverdim gökyüzüne; 


Gökyüzünü gördüm. 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) Türemiş ad B) Somut ad C) Çoğul ad 


D) Birleşik ad E) Topluluk adı 


XX. yüzyıl yazar ve edebiyat tarihçilerinden olup edebiyat dünyasına şiirle giren Fuat Köprülü, Edebiyat Fakültesinde çalışmaya başladıktan sonra Türk edebiyatı ve Türk edebiyatı tarihi alanında çalışmalarını hızlandırdı. Türk edebiyatı tarihinin çeşitli 
devir ve şahıslarını modern tarih yöntemlerini kullanarak ve belgelere dayanarak ilk defa o, aydınlığa çıkardı. 


Bu parçada 


Il. Belirtili ad tamlaması, 

Il. Belirtisiz ad tamlaması, 
Ii. Takısız ad tamlaması, 
IV. Zincirleme ad tamlaması, 


V. Sıfat tamlaması 


tamlamalarından hangileri yoktur? 


A)i ve |ll B) ll ve Ili C) il ve V 


D) Il ve IV E) IV ve V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Aşağıdakilerin hangisinde ayraç içindeki belirtilen özellikte bir 
sözcük, örnek cümlede yer almamaktadır? 


A) Köy, yeni seçtiği muhtarın iyi çalışacağına inanıyordu. 
(Ad aktarması yoluyla topluluk adı olarak kullanılan sözcük) 

B) Burası benim çocukluğumdan beri sevdiğim bir mahalleydi. 
(Hangi ismin yerini tuttuğu net olarak belli olmayan sözcük) 

C) İnsanların nasıl böyle bencil olabildiğini anlayamıyorum. 
(Aldığı ek nedeniyle zamir olmaktan çıkan sözcük) 

D) Bahçedeki elmalar daha yeni kızarmaya başlamıştı. 
(Durum eki almamış ad türünde sözcük) 

E) Dere,nazlı bir gelin edasıyla ağır ağır süzülüyordu. 
(Eylemin durumunu bildirdiğinde zarf olabilecek sözcük) 


“Bir” sözcüğü, hem belgisiz sıfat hem de sayı sıfatı olarak kullanılabilir. 


I. Sunucu “Bir başka programda buluşmak üzere.” deyip bitirdi sözünü. 

Il. Düğünden bir gün önce yapacağı kına gecesine çağırdı herkesi. 


IN. Sıcak bir cumartesi günü Antalya'ya gitmek üzere yola çıktık. 


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde “bir” sözcügü sayı sıfatı olarak kullanılmıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) ivellll E) il ve lll 


. Oromanı ben daha lise yıllarında okumuştum. 

Il. Ayrıldığım okula benden hemen sonra o atanmıştı. 
INI. O, annesinden başka kimseye güvenmezdi. 

IV. Bir turist yanıma yaklaşarak o müzenin yerini sordu. 
V. O bizim yanımızda kalıyordu üniversitede okurken. 


“O” sözcüğü, numaralanmış cümlelerin hangilerinde sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır? 


A)i vel lll B) Ii ve IV C) ll ve Ili 


D)Ill ve IV E) IV ve V 


6. Somutadlar, içinde bulunduğu cümledeki bağlamına göre soyut anlam özelliği kazanabilir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu durumu örnekleyen bir 
sözcük vardır? 


A) Sahildekiler, dumanın nedenini anlayamamışlar. 
B) Kardeşimin aklından neler geçtiğini bilmiyordum. 
C) İnsan için başarının çalışmaktan başka yolu yoktur. 
D) Çocuk arkasında sakladığı oyuncağı bana uzattı. 

E) Kuşyavruları, annelerini heyecanla karşılıyor. 


7. “O” sözcüğü 
I. Ona bu işin böyle devam etmeyeceğini söylemiştim. 


I1. Ellerini yıkadıktan sonra onu dolaba yerleştirdi. 


INI. Her pazar sabahı onu arabasını yıkarken görürdüm. 


cümlelerinin hangilerinde kişi adılı olarak kullanılmıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


D) ve lll E) Il ve lll 


10. 


Pardus, TÜBİTAK BİLGEM tarafından birçok gönüllünün de 
I Il 
katkılarıyla geliştirilen ve 2005 yılında ilk sürümü yayımlanan, 
IN IV 
Türkçe hazırlanmış ücretsiz bir işletim sistemidir. 
V 


Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi adlaşmış sıfattır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Dönüşlülük adılları, aynı kişinin yerini tutacak biçimde kişi adılıyla birlikte onu pekiştirmek amacıyla kullanılabilir. Bu durum 
gereksiz sözcük kullanımı olarak düşünülmez. 


Bu durum aşağıdaki cümlelerin hangisinde örneklenmiştir? 


A) El arabası yokuş aşağı kendi kendine iniyor. 

B) Bu konuda da kendi başıma karar vermek zorundayım. 
C) Giydiği kazakları hep kendisi örüyordu yıllardır. 

D) Bu uzun yolu çocuk kendisi yürümüş gece gece. 

E) Yazlık evimizin projesini ben kendim çizeceğim. 


I. O günlerde böyleleri insan içine çıkamazdı. 

Il. O sana ne yaptı ki ona böyle davranıyorsun? 
IN. Böylesini daha önce ne duydum ne de gördüm. 
IV. Böyle havalarda içimi bir sıkıntı kaplayıverir. 

V. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgâr? 


“Böyle” sözcüğü, numaralanmış cümlelerde sözcük türü bakımından kaç değişik işlevde kullanılmıştır? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


1. Sorusözcükleri; soru zamiri, soru sıfatı ve soru zarfı olmak üzere üç çeşittir. 


Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı diğerlerinden farklı bir 
türde sözcükle sağlanmıştır? 


A) Buarabalar ne korna çalıp duruyor saatlerdir? 

B) Babası ona geçen doğum gününde ne almıştı? 

C) Nesi bozulmuş yeni satın aldığın bilgisayarın? 

D) Günümüzde çocuklar en çok ne seyrediyorlar? 

E) Arkadaşların evin önündeki ağaçtan ne toplamışlar? 


2. — Sanatçı yalnız yaşar kalabalıklar içinde. 
— Beni bekle yalnız acele ettirme bana. 
— Yaşlı kadın son gününde bile yalnızdı. 
— Eve kadar yalnız yürümek zorunda kaldım. 


“Yalnız” sözcüğü, yukarıdaki cümlelerde kaç farklı türde kullanılmıştır? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 


3. “Nasıl” sorusunu isme sorduğumuzda aldığımız cevap niteleme 
sıfatı, fiile sorduğumuzda ise aldığımız cevap durum zarfıdır. 


Aşağıdakilerin hangisinde “nasıl” sorusunun cevabı olan sözcük, diğerlerinden farklı görevdedir? 


A) Sıcak yaz günlerinden serin bir güze geçiyorduk. 
B) Şişli'den Taksim'e eski komşumla yürürdük. 

C) Bana karşı hepiniz çok nazik davrandınız. 

D) Düzenli, disiplinli bir okuldu okuduğum lise. 

E) Neşeli insanlar çevrelerine de neşe saçar. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


“-ki” eki 


I. Geçmiştekilere benzer bir tatlı huzur vardı içimde. 
Il. Bazılarındaki para ve mevki hırsı insanı şaşırtıyor. 


IN. Evleri bizimkinden biraz daha geniş gibi geldi bana. 


cümlelerinin hangilerinde ilgi adılı olarak kullanılmamıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C)i veli 


D) ivellll E) il ve lll 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer - yön bildiren sözcüğün 
türü ötekilerden farklıdır? 


A) Çocuklarla biraz dışarı çıkıp hava aldık. 

B) Bayramda aşağı kata bayramlaşmaya inmiştik. 
C) İleri görüşlü, çevreye duyarlı bir insandı. 

D) Salondaki kitaplığımı içeri odaya taşıdım. 

E) Yukarı mahallede benim de bir evim var. 


“Daha” sözcüğü, “henüz” anlamında kullanılmışsa zaman zarfıdır. 


Aşağıdakilerin hangisinde “daha” sözcüğü zaman zarfı olarak 
kullanılmıştır? 


A) Arkadaşlarımdan bazıları doğum günümü daha kutlamadı. 
B) Geçen yaz bahçemizdeki ağaçlarda daha çok meyve vardı. 
C) Bugünlerde daha çok roman türünde okuma yapıyorum. 
D) Biraz daha acele edersen otobüse yetişebiliriz belki. 

E) Buyıl öğrencilerimiz daha başarılı olacak görünüyorlar. 


7. Çokzamanım olmadığı için çok yoğun çalışıp işlerimin çoğunu 9. Biryiğit gurbete varsa 
I ll IN R P 
biciedimi. Gör başına neler gelir 
Sılası hatıra düşse 


Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerin a . 
Si , li Yaş gözüne dolar gelir 
hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? 


Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi vardır? 
I ll IN 


A) Tamlayanı zamir olan isim tamlaması 


Zb, elii Eh ili B) Tamlananı zamir olan isim tamlaması 
B) zarf zarf zamir C) Tamlanan eki düşmüş isim tamlaması 
C) edat zarf sıfat D) Tamlananı düşmüş isim tamlaması 
D) sıfat zarf zamir E) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması 

E) zarf zamir isim 


10. Aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı tamlananı düşmüş bir 
ad tamlamasıdır? 


8. Hitap, seslenme bildiren ya da korku, sevinç, beğenme, şaşkınlık gibi duyguları dile getiren sözcüklere ünlem diyoruz. Bazen 
diğer türdeki sözcükler de yani isimler, sıfatlar hatta çekimli fiil- 


a - im? 
ler de ünlem görevi üstlenir. A) —Gelen kim? 


I. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Kör 


B) —Y gi I buldun? 
Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? ) iğ eşi 
— Güzel. 


Il. Heeeey! 
C) — Bunları nereden aldın? 


Ne duruyorsun be, at kendini denize. “irite, 


IN. Al tut ellerimi bebek, D) — Hangi soruyu çözemediniz? 


Tut biraz! —Sondakini. 
Bu dizelerin hangilerinde aslında ünlem olmayan bir sözcük, E) — Nerenin kapısı açık kalmış? 
ünlem göreviyle kullanılmıştır? — Mutfağın. 
A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
D) ivelll E) Ii ve lil 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


1. Görevli sözcükler olan edatlar, kendilerinden önceki sözcük ya 4. Nedoğan güne hükmüm geçer 


da sözcüklerle birlikte “edat grubu” oluşturur. Bu edat grubu da Ne hâlden anlayan bulunur. 


Ah, aklımdan ölümü 
cümlede sıfat, zarf gibi görevler üstlenir. “Çadırı ve bulunduğu- ap li 
I 
muz yeri bir aydınlık yalayıp geçti, vadinin öbür ucuna kadar 
Il Il 
uzandı. Başımızı kaldırdık, karşımızdaki sırtı aşıp yukarı fırlayan 
IV V 


Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur... 


Bu dizelerdeki “ne” sözcükleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


ayı gördük.” A) Olumsuzluk anlamı katan bağlaçtır. 


B) Soru zamiri olarak kullanılmıştır. 


Bu cümlelerde numaralanmış söz gruplarından hangisi edat C) İlki edat, ikincisi bağlaçtır. 


? 
gribi D) Soru zarfı işlevi üstlenmiştir. 
A)I B) 11 O) 1 D) V E)V E) Miktar zarfı görevindedir. 
2. I. Ne kadar kaldı köye varmamıza? 5. Yer-yön zarfları çekim eki aldığında zarf olmaktan çıkar, isim ola- 


I1. Ne kadar meyve toplandı bahçeden? rak kullanılmış olur. 


III. Ne kadar yiyecek var dolapta? 


IV. Ne kadar özledin beni bakalım? 


Aşağıdakilerin hangisinde bu durumu örnekleyen bir kullanım 
yoktur? 


V. Ne kadar hızlı koşup yarışı kazandı? A) Tipiden üç metre ilerisi görünmüyordu. 


“Ne kadar” sözcüğü, yukarıdaki numaralanmış cümlelerin han- B) İçeride kaç misafir olduğuna bir bakar mısın? 
gilerinde ötekilerden farklı türdedir? C) Arkadaşım birkaç metre geriden geliyordu. 

D) Dışarının gürültüsünden uyuyamaz olmuştuk. 
kel EE Glee E) Aşağı inip kapıları kontrol edelim birlikte. 


D) Ili ve IV E) IV ve V 


6. “miş” kip eki, öğrenilen geçmiş zaman eki olup geçmişte gerçekleşen ve başkalarından duyup öğrendiğimiz işleri anlatırken 
kullanırız. Ancak bazen kendi yaşadığımız ama yaşarken bilincimizin açık olmadığı olayları ya da sonradan fark ettiğimiz olayları anlatırken de kullanırız bu kip ekini. 


3. (1) Deniz sakin ve sevecen dalgalarla kıyıyı yalayıp aynı nezaketle geri çekiliyor. (11) Oysa dün cinnet geçiriyordu sanki. (111) Kocaman dalgalarla geliyor, kıyıları dövüyor, kayalara çarpıp metrelerce havaya yükseliyordu. (IV) Ağzı köpükler içinde kalmış sinirli bir hayvan gibi bütün haşmetiyle saldırıyordu düşman bellediği kıyıya. (V) Bugünkü munis tavırlarına bakınca dünkü hâline inanmak güç ama deniz böyle bir şey işte! (VI) Belki de denizi bunca sevmem seni ona benzetmemdendir. 


Aşağıdakilerin hangisinde “-miş” kip eki başkasından duyulup 
öğrenilmiş bir olayı anlatmamaktadır? 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerindeki altı çizili A) Öğrenciler, okulda olmadığımı öğrenince evlerine gitmişler. 


sözcük çekimli eylem değildir? B) Onun kardeşi de önümüzdeki yıl üniversiteye hazırlanacak- 


mış. 
A) i veli B) Il ve IV C) ll ve V C) Çocuklar daha aralık ayının başında okumayı sökmüşler. 
D) IV ve V E) V ve VI D) Geçen gece uyanınca fark ettim ki elektrikler kesilmiş. 


E) Buyıl 5. sınıflara Çalıkuşu'nu, 6. sınıflara Yaban”ı okutmuş. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


7. Haber kipleri, zaman anlamı taşırken dilek kipleri bir işin yapılması isteğini dile getirir. 


Buna göre; 


Yıldızları süpürürsün, farkında olmadan, 

Güneş kucağındadır, bilemezsin. 

Bir çocuk gözlerine bakar, arkan dönüktür, 
Ciğerinde kuruludur orkestra, duymazsın. 

Koca bir sevdadır yaşamakta olduğun, anlamazsın. 


Uçar gider, koşsan da tutamazsın... 


dizelerinde yer alan çekimli eylemlerden hangisi zaman anlamı taşımamaktadır? 


A) süpürürsün B) bakar C) duymazsın 


D) gider E) koşsan 


8. Fiiller; anlamlarına göre iş-kılış fiilleri, durum-hareket fiilleri ve 
oluş fiilleri olmak üzere üç çeşittir. 


Akşamı getiren sesleri dinle, 
I 
Dinle de gönlümü alıver gitsin. 
ll 
Saçlarımdan tutup kor gözlerinle 


Yaşlı gözlerime dalıver gitsin. 
Il 


Bu dizelerde altı çizili fiillerin anlamları bakımından türleri aşagıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? 


A) Durum Durum Oluş 
B) İş-kılış Durum Durum 
C)  İş-kılış İş-kılış Durum 
D) Oluş Durum İş-kılış 
E) İş-kılış İş-kılış Oluş 


10. 


“Ancak” sözcüğü, hem zarf hem de bağlaç olarak kullanılabilen 
bir sözcüktür. Bu sözcük “en erken” anlamında kullanılmışsa zarf; 
“lakin, ama, fakat” sözcüklerinin yerine kullanılmışsa bağlaçtır. 


Buna göre aşağıdakilerin hangisinde “ancak” sözcüğü zarf olarak kullanılmıştır? 


A) Bugidişle toplantı birkaç saate ancak biter. 

B) Kitabı bitirmek istiyorum ancak iyice yoruldum. 
C) Bubirlütuf değil ancak işimizin karşılığıdır. 

D) Yemeği pişirmek zor oldu ancak eğlenceliydi. 

E) Dediğiniz doğru ancak bizim şartlarımız belli. 


Memleket isterim 
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun; 


Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. 


Memleket isterim 
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun; 


Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. 


Memleket isterim 
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun; 


Kış günü herkesin evi barkı olsun. 


Memleket isterim 

Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun; 

Olursa bir şikâyet ölümden olsun. 

Bu dizelerle ilgili olarak 

I. Birinci üçlükte birden çok tamlayan ortak bir tamlanana bağlanmıştır. 

11. İkinci üçlükte belirtisiz isim tamlaması başka bir adı nitelemiştir. 

IN. Üçüncü üçlükte hem belirtili hem belirtisiz isim tamlaması 
vardır. 


IV. Dördüncü üçlükte bir edat grubu sıfat olarak kullanılmıştır. 


yargılarından hangileri söylenemez? 


A) | veli B)ive IV C) Il ve Ili 


D) il ve IV E) ill ve IV 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


1. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki çekimli eylemle ayraç içinde verilen açıklama birbiriyle ilişkilendirilemez? 


A) Yarın yola çıkınca bir molada ararım seni. 


(Gelecek zaman eki, geniş zaman eki yerine kullanılarak kip 
kayması yapılmıştır.) 


B) Babam üniversiteyi bitirince hemen evleniyor. 


(Şimdiki zaman eki, geçmiş zaman eki yerine kullanılarak kip 
kayması yapılmıştır.) 


C) Ödevlerini bitirecek ve erkenden yatacaksın. 
(Gelecek zaman eki, emir kipi yerine kullanılarak kip kayması yapılmıştır.) 

D) Benim de çayımı doldurur musunuz lütfen? 
(Geniş zaman eki, dilek kipi yerine kullanılarak kip kayması 
yapılmıştır.) 

E) Fikret, Aşiyan'ın projesini kendisi çizer. 
(Geniş zaman eki, geçmiş zaman eki yerine kullanılarak kip 
kayması yapılmıştır.) 


2. Yağmuru seviyorum diyorsun, 
Yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun... 
Güneşi seviyorum diyorsun, 
Güneş açınca gölgeye kaçıyorsun... 
Rüzgârı seviyorum diyorsun, 
Rüzgâr çıkınca pencereni kapatıyorsun... 
İşte bunun için korkuyorum; 
Beni de sevdiğini söylüyorsun... 
1. İsim-fil 
I. Sıfat-fiil 
II. Bağ-fiil 
IM. Çekimli fiil 
VW. Ekfiil 


Bu dizelerde yukarıdakilerden hangilerinin örneği yoktur? 


A)i ve lll B)iveV C) ll ve IV 


D)Ill ve IV E) IV ve V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


“-dır” eki, geniş zaman ek eylemidir. Diğer ek eylemler (idi, imiş, 
ise) gibi isim soylu sözcükleri yüklem hâline getirir ancak basit 
çekimli eylemleri birleşik çekimli yapmaz. 


Buna göre; 


I. Bir akşamüstü pencereden bakıyordun 
Yollara ağır ağır inen karanlığa. 
Il. Ya ben söylemeyi bilemedim 
Ya da korkuyordur gerçeklerden o. 
IN. Saçların uçuşurdu rüzgârdan 


Ben uzaktan seni seyrederdim. 


dizelerinin hangilerinde birleşik çekimli eylem kullanılmamıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) | veli E) Il ve hil 


(1) Kosova'nın başkenti Priştine'nin sokakları, caddeleri cıvıl cıvıl 
ve herkes gülümsüyor. (11) Kendi gibi içinde yaşayanlar da genç 
bu şehrin. (I11) Bu gençler, savaş günlerini hiç yaşamamış ya da 
hatırlamıyorlar. (IV) Belkide anne babalarından dinledikleri anılarında gizliyorlar hüzünlerini. (V) Belki de geleceğe umutla bakmak istemelerinden hep gülüyor yüzler... 


Bu parçadaki numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) 1. cümlede basit çekimli bir durum fiili vardır. 
B) Il. cümlede geniş zaman ek fiili düşmüştür. 
C) II. cümlede birden çok çekimli fiil vardır. 

D) IV. cümlede sıfat-fiil kullanılmıştır. 

E) V.cümlede üçfiilimsi türü de örneklenmiştir. 


5. Ekeylemler, isim soylu sözcükleri yüklem hâline getirirken basit 
çekimli fiilleri birleşik çekimli hâle getirir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem, diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır? 


A) Karanlık sokakta yalnız bir adam yürüyordu. 

B) Ardına bakmadan ilerliyordu adam tek başına. 
C) Takılıp düşerse de kendi başına kalkacaktı. 

D) Ve oyalnız adama kimse dönüp bakmayacaktı. 
E) Karanlık sokakta yürüyen adam yapayalnızdı. 


6. Sen bir ceylan olsan ben de bir avcı 
I 

Avlasam çöllerde saz ile seni 

Il 
Bulunmaz dermanı yoktur ilacı 

Il IV 
Vursam yaralasam söz ile seni 

V 

Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangilerinin kökü, türü ba- 


kımından diğerlerinden farklıdır? 


A) I vel B) Il ve İli C) Ili ve IV 


D) Ili ve V E)IVve V 


7. Tümfülimsi ekleri, fiilden isim soylu sözcük türeten yapım ekleridir. Ancak her fiilden isim türetme eki fiilimsi yapmaz. Bu yüzden bu eklere dikkat edilmelidir. Bunlar, fiilimsi yaptığı gibi kalıcı isimler de türetir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsilere özgü eklerden birini aldığı hâlde fiilimsi olarak kullanılmayan bir sözcük vardır? 


A) Tatil dönüşü evde hiçbir şey olmadığı için dışarıda yedik. 
B) Bu akşam radyoda dinlediğim şarkıyla 80'lere gidiverdim. 
C) Öğrencilerimiz bu sene sınavlarda oldukça başarılı oldular. 
D) İnsanlar, şimdilerde kendilerine vakit ayırmak istiyor. 

E) Ambulans, kazadan kurtulanları alarak uzaklaştı. 


10. 


Eylemsiler, kendilerine bağlı ögelerle birlikte bir kelime grubu 
kurar. Aynı zamanda yan cümle diye de adlandırılan bu kelime 
grubu temel cümlenin herhangi bir ögesi olarak kullanılır. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsinin kurduğu kelime 
grubunun altı doğru çizilmiştir? 


A) Bu adam, buraya kim bilir neler düşünerek gelmişti. 


B) Oteldekilerle vedalaştıktan sonra oradan ayrıldım. 


C) Öğleden sonraki sınavın yapılacağı okulu bulamadık. 


D) Ailesini hemen Ankara'ya getirmek istiyordu. 
E) Yol parası belediyece karşılanarak evine gönderildi. 


Yüzdüğünü sanıyor çölde sürünen. 
I Il INI IV 


Bu küçürek öyküde altı çizili sözcüklerin köklerinin türleri aşa- 


gıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? 


I Il Il IV 
A) İsim Fiil İsim Fiil 
B) Fiil İsim İsim İsim 
C) İsim Fiil Fil İsim 
D) Fiil İsim Fiil İsim 
E) o Fiil Fiil İsim Fiil 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil yoktur? 


A) Hep boş konuşurduk hatırlar mısın 
Karşılaştığımız zamanlarda 

B) Kendi bahçesinde dal olamayan 
Girmiş bahçeme ağaçlık taslıyor 

C) Bakıyorlar ardından yazıp çizdiklerimin 
O, yazarken ya da çizerken bilmediğim 

D) Dostlar er geç unutacak bir gün ama 
Uzun zaman seni anar sevmeyenler 

E) Senbilir misin, bilir misin sen 
Korkmasını, korkuyu, korktuğunu 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


1. Ailece kampyapmak, çocuklara doğayı sevdirmenin en güzel yolu. 


I ll Il IV V 
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangilerinde yapım eki 
yoktur? 
A)i ve lll B)iveV C) ll ve IV 
D) Il ve IV E) IV ve V 


2. MehmetÖğretmen'in, fiilimsilerle ilgili öğrencilerine yaptığı uyarılar aşağıdadır: 


Uyarı 1. “-maz / -ar / -dık / -acak / -mış” eklerine dikkat edin, 
bunları kip ekleriyle karıştırmayın! 


Uyarı ll. Sıfat-fiil ekini alan bazı sözcükler, sıfat-fiil özelliği taşımayıp “kalıcı ad” olabilir, dikkat edin! 


Uyarı Ill. “-ken” zarf-fiil eki, adlara da gelebilir. Bu sözcük, cümlede zarf olarak kullanılır ama bu onun zarf-fiil olduğu 
anlamına gelmez. Aman dikkat! 


Uyarı IV. “-ma / -me” isim-fiil ekiyle oluşturulan eylemsiler, kalıcı bir ad ya da bir adın sıfatı olursa eylemsi özelliğini 
yitirir. Unutmayalım! 


Uyarı V. “-dığında” ekini gördüğünüzde hemen bağ-fiil gördügünüzü sanmayın. Bu ekin içindeki “-dık” eki size tanıdık gelmedi mi? Evet, bu sözcük adlaşmış sıfat-fiil de 
olabilir. Yani ne yapmıyor muşuz? “Her gördüğümüz 
sakallıyı...” 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Mehmet Öğretmen'in öğrencilerine yaptığı bu uyarılardan biriyle ilişkilendirilebilecek bir 
kullanım yoktur? 


A) Paramız yeni lastik almaya yetmeyince çıkma lastik aradık. 
B) Öğrenciyken biz de çoğu konuda aynı sizin gibi düşünüyorduk. 


C) Ankara'ya gittikçe Anıtkabir'i ve Hacı Bayram'ı ziyaret ederiz. 


D) Herkes kendi geleceğini başkalarından daha çok düşünür. 
E) Senin hazırladığında böyle eksiklerin olmasını istemiyorum. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


İnsanlar ancak yaşamın amacının mutluluk olmadığını düşün- 
I ll IN IV 


meye başlayınca mutluluğa ulaşabilirler. 
V 


Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangilerinde birden çok 
çekim eki yoktur? 


A) | veli B) | ve IV C) Il ve IV 


D) Il ve IV E)IV ve V 


Bir isim ya da fiil kökü, en az bir yapım eki aldığı zaman kök olmaktan çıkar; gövde (türemiş sözcük) durumuna gelir. Gövdelerden de yapım ekleriyle yeni gövdeler türetilebilir. 

Buna göre; 

yalnızlık 

hızla alçalan bulutlar 

sonsuz bir ağırlık 

hava ağır toprak ağır yaprak ağır 

su tozları yağıyor üstümüze 

özgürlüğümüz yoksa yalnızlığımız mıdır 

eflatuna çalar puslu lacivert 

bir sis kuşattı ormanı 


dizelerinde yer alan gövdeden türemiş sözcükler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? 


A) hızla - alçalan - ağırlık - yalnızlığımız 

B) alçalan - üstümüze - yalnızlığımız - kuşattı 

C) yalnızlık - alçalan - özgürlüğümüz - yalnızlığımız 
D) bulutlar - yalnızlığımız - eflatuna - ormanı 

E) yalnızlık - alçalan - yağıyor - yalnızlığımız 


5. “-den” hâleki, tamlayan eki yerine de kullanılabilir. Bu durumda hâl eki değil, tamlayan ekidir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu durumu örnekleyen bir 
kullanım vardır? 


A) İnsanlardan bir selam bile esirgeniyor bugün. 

B) Sağına soluna bakmadan karşıya geçmemelisin. 

C) Derslerden arta kalan zamanda roman okuyor. 

D) Dün öğrencilerimden biri ziyaretime gelmişti. 

E) Yılandan korkmuyorum yalandan korktuğum kadar. 


6. Öyle bir hayat yaşadım ki 
Tutkuyu da gördüm pes etmeyi de 
Bazıları seyrederken hayatı en önden 


Kendime bir sahne buldum oynadım 


Bu dizelerde yer alan hem yapım eki hem çekim eki almış sözcükler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? 


A) öyle - yaşadım - gördüm - önden - sahne 

B) yaşadım - tutkuyu - etmeyi - seyrederken - oynadım 
C) hayat - tutkuyu - etmeyi - kendime - buldum 

D) yaşadım - gördüm - seyrederken - buldum - oynadım 
E) tutkuyu - etmeyi - bazıları - kendime - oynadım 


7. o Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük ayraç içinde verilen eki almamıştır? 


A) Uzun yaşamak önemli değildir; yararlı işler yapmak önemlidir. (Ek fiilin geniş zaman çekim eki) 

B) İnsanlar, ölümsüz olmak istiyorlarsa kalıcı işler yapmalıdır. 
(Kip ve kişi eki) 

C) Bir insan, kendi ölümüyle değil; onu seven son insanın ölümüyle ölür. (3. tekil kişi iyelik eki) 

D) İnsanlara yararlı olacak işler yapan insan, sevenlerinin kalbinde ölümsüzdür. (Yönelme durumu eki) 

E) Sanatçının gerçek ölümü; onu hatırlayan, okuyan kalmadığı 
zaman olur. (Tamlayan eki) 


10. 


I. Kazağı hangi dolaba koyduğunu unutmuş. 
Il. Lisede yapı ressamlığı dersi görmüştük. 
IN. Kapısı yine mi açık kalmış bahçenin? 
IV. Saçı bukle bukleydi küçük kızın. 

V. Önümüzdeki yazı nerede geçireceksin? 


un 
-l 


eki, bu cümlelerde kaç değişik işlevde kullanılmıştır? 


A)1 B)2 c)3 D)4 E)5 


Reklamcılar, ürünlerini kullanınca sorunlarımızın anında çözüleceğini söyleyerek buna inanmamızı beklerler. 


Bu parçada 


I. Belirtme 
Il. Yaklaşma 
IN. Bulunma 


IV. Ayrılma 


hâl (durum) eklerinden hangilerini almış bir sözcük yoktur? 


A) veli B) Yalnız Il C) Il ve Ili 


D) Yalnız IV E) 1 ve IV 


Ağaçlar çizerdim, yeşillenirdi; 

Çizdiğim ağaçlara, çizdiğim kuşlar gelirdi. 
1. İsimden isim yapan ek 

Il. Fiilden isim yapan ek 

IN. İsimden fiil yapan ek 


MW. Fiilden fiil yapan ek 


Bu dizelerde yukarıdakilerden hangilerinin örneği yoktur? 


A) veli B)ive IV C) ll ve Il 


D) il ve IV E) ill ve IV 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur? 


1. “Yaşlı kadın, gözlerini dikmiş bana bakıyordu.” cümlesinde altı 
çizili sözcüğün aldığı ekler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla 


doğru verilmiştir? 
A) Televizyonun sesini biraz daha açmamı ister misin? 
A) Yapım eki - iyelik eki - durum eki B) Öğrenciler günün çok az saatini ders çalışarak geçiriyor 
B) İyelik eki - durum eki - ilgi eki C) Arkadaşımın çözdüğü soruların hemen hepsi doğruydu. 
C) Çoğul eki - durum eki - bildirme eki D) Önümüzdeki kışın oldukça soğuk geçeceğini söylüyorlar. 
D). İlgi eki - iyelik eki - durum eki E) Buşirketin ne zaman kurulduğunu hatırlıyorum. 


E) Çoğul eki - iyelik eki - durum eki 


Z: I. Nihayet kabini kıran oğlunu affetti. 5. Yüklem cümlenin temel ögesidir ve tek başına cümle kurabilir. 


IL. Gidivermiş adam tasını tarağını toplayıp. I. Sabaha kadar gözümü kırpmadığım doğruydu. 
IN. Sana haber vermeden oralara gidemezdim. 11. İlkokulu birlikte okuduğum bir arkadaşımdı. 
IV. Çocuk yola giden topunun ardından bakakaldı. IN. Yaz başından beri gözünün içine bakıyordum. 


V. Sen gidedur, ben arkandan yetişirim sana. Bu cümlelerden hangileri yalnız yüklemden oluşan cümledir? 


Yukarıdaki cümlelerin hangisinde birleşik eylemin yapılışı di- 
Ğ A A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il 
gerlerinden farklıdır? 


D) | veli E) Il ve hil 
A)I B) 11 O) 11 D) IV E)V 


6. Yazdıklarında yaşanmışlığın payı olan her şairde öyküye yakınlık 
görülür. 


3. Biz dünyalıların ne garip bir durumu var! Burada kısa bir süre 
için bulunuyoruz. Niçin geldiğimizi bilmiyoruz, sezer gibi oluyoruz zaman zaman. Ama çok derinlere gitmeden, günlük yaşam 
bakımından başkaları için var olduğumuzu biliyoruz; önce, bütün mutluluğumuzu gülümsemelerine ve rahatlarına bağladığımız kimseler için, sonra da, yakından tanımadığımız ama kaderlerine sevgiyle bağlı olduğumuz bütün insanlar için. 


Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? 


A) Yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - belirtili nesne - özne - yüklem 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? B) Yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - özne - yüklem 


C) Zarf tümleci - belirtili nesne - yüklem 


li a a D) Zarf tümleci - belirtili nesne - özne - yüklem 


Biji. Mülmdlpiiren çepni Gez) E) Yer tamlayıcısı (dolaylı tümleç) - belirtisiz nesne - yüklem 


C) Birden çok türemiş sözcük 
D) Fiil gövdesinden türemiş isim 


E) Tamlayan eki almış sözcük 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


7.  Aşağıdakicümlelerden hangisinin öznesi, hem gizli hem de sözde öznedir? 


A) Bu soru öğrenciler tarafından çok sorulur bize. 

B) Bayram alışverişine dört arkadaş birlikte çıkmıştık. 
C) Acıların paylaşıldıkça azalacağına inanıyordu. 

D) Yağmurlu havalarda toprak kokusunu kim sevmez? 
E) Daha çok anne sütü emmeyen çocuklarda görülür. 


8. “-ki” eki, bitişik yazıldığında ya ilgi eki ya da sıfat yapan ektir. İlgi eki olan “-ki” çekim eki, sıfat türeten “-ki” ise yapım ekidir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ki” farklı işlevde kullanılmıştır? 


A) Evdeki hesap çarşıya uymadı yine. 

B) Sabahki toplantının kaçta başlayacağını sordu? 
C) Üst kattaki komşuların sesi sedası çıkmıyor. 

D) Tabağındakileri bitirmesini söyledi annesi. 

E) Bizimkiler birlikte sinemaya gitmişler. 


. Öğretmenimiz, açık sözlü bir insandı. 
Il. En sevdiği yer, fakülte kütüphanesi. 
IN. Yakın arkadaşıydı okul müdürü. 

IV. Evleri ırmağın kenarındaymış. 

V. Uzmanlık alanı çocuk hastalıklarıydı. 


Bu cümlelerden hangilerinin yüklemi diğerlerinden farklı türde tamlamadır? 


A) Ive lll B) Il ve İl C) Il ve IV 


D) ili ve V E)IVve V 


10. 


11 


12. 


Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır? 


A) Tiyatroya geç gelen seyirciler / oyunun ilk yarısını / izleyemez. 

B) Genç kadın / duygularını gizlemekte / zorlanıyordu. 

C) İnsanoğlunun sevip / sevilmekten başka / kurtuluşu var mı? 


D) Günümüzde / gençlerin düşünceleri / yaşlılarınki kadar / olgun. 


E) Otellerden bazıları / daha şimdiden / sezonu / kapamıştı. 


Dünyanın en güneyindeki, buzlarla örtülü kıta Antarktika, uç iklim koşullarıyla ve sıra dışı coğrafyasıyla her yıl hem binlerce turisti hem de yüzlerce araştırmacıyı kendine çekiyor. 


Bu cümlenin öznesi aşağıdaki sözcük gruplarının hangisinden 
oluşmuştur? 


A) İsim-fiil grubu 
B) Sıfat-fiil grubu 
C) Bağ-fiil grubu 
D) Sıfat tamlaması 
E) İsim tamlaması 


Bu ihtiyar hâliyle köprü barındırıyor 


Nice sefil muhitin, sefil çocuklarını 


Bu dizelerdeki eylemin çatısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 


Öznesine göre Nesnesine göre 


A) Ettirgen Dönüşlü 
B) Edilgen Oldurgan 
C) Geçişli Etken 
D) Etken Oldurgan 
E) Geçişsiz Etken 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Bir hekim ve bilim insanı olan Dr. Arthur Bank, son yarım yüzyılı kapsayan yaşantısını anlattığı En İyi İlacı Ararken'de biz okurların tıbbın ve hekimliğin birçok çarpıcı noktasını görmemizi sağlıyor. 


Bu cümlenin yer tamlayıcısında (dolaylı tümlecinde) aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) İsim-fiil 


B) Sıfat-fiil C) Ünsüz yumuşaması 


D) Birleşik ad E) Sıfat 


(1) Gecenin geç saatlerinde her şeyin sustuğu, havanın duruldugu anlarda odama çekilip şiir okurum. (11) İçime dolan mısralar- 
da onların atan kalbini duyarım. (I11) Bu duyuş beni benden alıp 
götürür. (IV) Kapalı pencereler ansızın açılıp uyuklayan perdeler 
uçuşmaya başlar. (V) Odaya ilkbahar meltemiyle taze bir ışık dolar. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinin yüklemi 
geçişsiz eylemdir? 


A) veli B) Il ve ll C) ll ve IV 


D) ili ve V E)IVveV 


Felsefeyi her tür düşüncenin bir arada var olduğu bir bahçe olarak gören yazar, bahçeyi bütünüyle hikmet; bahçede yetişenlerden akılcı bilgilerin ayıklanmasını mantık; ayıklanan bilgilerin 
nesnel olanlarının sistematik bir biçimde ayrılmasını bilim; bu 
çıkarımların insanlığın yararına kullanılmasına yönelik ilkeler bütününü de etik olarak tanımlıyor. 


Bu cümlenin çatısı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 


A) Edilgen - geçişsiz 

B) Etken - geçişli 

C) İşteş - geçişli 

D) Dönüşlü - geçişsiz 

E) Çatı özelliği aranmaz. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde yan cümlecik, diğerlerinden farklı bir ögedir? 


A) Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. 
B) Bol bol yiyen, bel bel bakar. 

C) Kesilen baş, yerine konmaz. 

D) Kul olan, her şeye boyun eğer. 
E) Yatan yılanın kuyruğuna basma. 


(1) Buraların özelliği, güneş batarken incir ağaçlarının dallarını 
koyu bir kızıllığın kaplamasıdır. (11) Yeşille kırmızının birleşmesinden doğan bu renk cümbüşü, gözleri kamaştırır. (111) Sazların arasından süzülen dere, mavi bir şerit gibi uzanır. (IV) Kırmızı fesli 
sakalar, haki elbiseli tarla kuşları bir an evvel huzura kavuşmak 
için yuvalarına doğru uçuşur. (V) Heybeleri sırtlarında, orakları 
omuzlarında yorgun argın insanlar evlerine döner. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, yükleminin türüne göre diğerlerinden farklıdır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Ana-baba, çocuklarını eğitirken öncelikle onların içinde bulunduğu gelişim dönemini tanımalıdır. 


Bu cümlede 


1. Özne, 

II. Belirtili nesne, 
IN. Belirtisiz nesne, 
IV. Yer tamlayıcısı, 


V. Zarf tümleci 


ögelerinden hangileri yoktur? 


A) veli B)i ve lll C) Il ve IV 


D) Ili ve IV E)IV ve V 


7. 1860 yılında dünyaya gelen Benjamin Button, diğer bebeklere 
hiç benzemiyordu. 


Bu cümlede sıfat-fiille kurulan yan cümlecik, temel cümlenin 
hangi ögesidir? 


A) Özne B) Belirtili nesne C) Yer tamlayıcısı 


D) Zarf tümleci E) İlgeç tümleci 


8. Lekesiz, bembeyaz kâğıtlardır çocuklar. Güzel ve anlamlı yazılar 
yazıp süslemeli anne babalar bu tertemiz kâğıtları. En küçük bir 
leke, toz kondurmamalıdır kine, öfkeye dair. Böylece güzellikler 
yansıyacaktır tüm dünyaya. 


Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? 


A) İsim cümlesi B) Fiil cümlesi 


C) Devrik cümle D) Sıralı cümle 


E) Birleşik cümle 


9. Geçmedi yâre sözümüz 
Mi kaldı gözümüz 
Yere ni 
Giyimi kara yazımız 


Bu dizelerde altı çizili eylemlerin çatısı, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? 


A) Etken Geçişli Edilgen 
B)  İşteş Edilgen Dönüşlü 
C) Etken Geçişsiz Edilgen 
D) Dönüşlü Etken Ettirgen 
E) Geçişsiz Geçişsiz Edilgen 


11. 


12. 


I. Bilmezler yalnız yaşamayanlar 
Il. Nasıl korku verir sessizlik insana 
IN. İnsan nasıl konuşur kendisiyle 


IV. Nasıl koşar aynalara bir cana hasret 


Numaralanmış dizelerden hangileri yapı bakımından birleşik 
cümledir? 


A) Yalnız | B) | veli C) ll ve Il 


D) Yalnız Ill E) Ili ve IV 


Gülünce dudakların 


Bir gonca güle benzerdi 


Bu cümlenin özellikleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 


A) Kurallı - fiil - olumlu - basit 

B) Devrik - isim - olumlu - birleşik 
C) Kurallı - fiil - olumsuz - bağlı 
D) Devrik - isim - olumlu - basit 
E) Kurallı - fiil - olumlu - birleşik 


Türk edebiyatında “saf şiir” anlayışına bağlı şairler, şiiri güzel söz 
söyleme ve edebi zevk kavramları etrafında bir edebi tür olarak 
görmüşler ve herhangi bir toplumsal kaygı gütmeden okuyucu- 
da estetik haz uyandırmak için şiirlerini kaleme almışlardır. 


Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 


A) Kurallı cümledir. 
B) Birleşik cümledir. 
C) Eylem cümlesidir. 
D) Bağlı cümledir. 
E) Olumlu cümledir. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


1. İki cambazbiripte oynamaz. 


Bu atasözündeki altı çizili sözcüklerde, sırasıyla, aşağıda verilen ses olaylarından hangileri vardır? 


A) Ünsüz yumuşaması - ünlü düşmesi 

B) Ünlü daralması - ünlü türemesi 

C) Ünlü düşmesi - ünsüz değişimi 

D) Ünsüz benzeşmesi - ünsüz ikizleşmesi 
E) n-m değişimi - ünlü düşmesi 


2. Sanadünbir tepeden baktım aziz İstanbul! 
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. 
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul! 


Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. 


Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur? 


A) Ünlü daralması B) Ünlü düşmesi 


C) Ulama D) Ünsüz sertleşmesi 


E) Ünsüz yumuşaması 


3. Bir sözcüğünilk hecesinde kalın bir ünlü (a, 1, o, u) varsa daha 
sonraki hecelerde de kalın; ilk hecede ince bir ünlü (e, i, ö, ü) 
varsa daha sonraki hecelerde de ince ünlü bulunur. Bu kurala 
büyük ünlü uyumu denir. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır? 


A) Olayların böyle sona ereceğini kimse düşünememişti. 
B) Sergideki tablolar, herkes tarafından beğenildi. 

C) Aradığım yazıyı en üst rafta bir dosyada bulmuştum. 

D) Bu akşam verilecek yemekli davete hazırlanıyorlardı. 

E) Sınav yaklaştıkça öğrencilerin stresi artıyordu. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık 
l Il INI 


Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık 
IV V 


Bu dizelerde altı çizili sözcüklerin hangilerinde birden fazla ses 
olayı vardır? 


A) veli B) ll ve lll C) Il ve V 


D) Ili ve IV E)IV ve V 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur? 


A) Zaman, akıl almaz bir hızla ilerliyor. 
B) Çocuk, “İsterim.” diye tutturmuştu. 
C) Zavallı kadın, yiyecek bulamadı. 

D) İzmir'e gittiğimde o otelde kalıyorum. 
E) İçim kan ağlıyor dedi yaşlı kadın. 


Seni korkutacak geçtiğin yollar 
Arkandan gelecek hep ayak sesim 
Sarıp vücudunu belirsiz kollar 


Enseni yakacak ateş nefesim 


Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? 


A) Ünsüz değişimi (yumuşama) 
B) Ünsüz benzeşmesi 

C) Büyük ünlü uyumuna aykırılık 
D) Kaynaştırma 

E) Ulama 


Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz türemesi (ikizleşme) vardır? 


A) Ruh muammasının ürperişinde 
Kaybolmuş sanırlar kendilerini 

B) Benden sor sırrını mesafelerin 
Benden sor ve benden dinle akşamı 

C) Tekrar bana döndü her attığım ok 
Her çığlık önümde tutuştu, yandı 

D) Hülyam o kıvılcım ve kül yağmuru 
Çırpınır bu beyaz mahşere doğru! 

E) Çılgın ve muhteşem harabelerde, 
Büyük sükütların fırtınası var. 


Bir sözcüğün ilk hecesinde düz bir ünlü (a, e, |, i) varsa daha sonraki hecelerde de düz ünlüler bulunur. İlk hecede yuvarlak bir 
ünlü (0, ö, u, ü) varsa bir sonraki hecede ya geniş-düz ünlü (a, 
e) ya da dar-yuvarlak ünlü (u, ü) bulunur. Bu kurala küçük ünlü 
uyumu denir. 
Buna göre 

I. Dönülmez akşamın ufkundayız, vakit çok geç 

IL. Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç 
IN. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile 
IV. Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle 


dizelerinin hangilerinde küçük ünlü uyumuna uymayan sözcük 
vardır? 


A) Yalnız | B) | veli C) li ve Il 


D) Ili ve IV E) Yalnız IV 


10. 


(1) Her insan duygu, düşünce ve hayallerini, bilgilerini aktarmak 
için iletişim kurar. (11) İletişimin temel ögesi dildir ve dili kalıcı kılanda yazıdır. (111) Yazı yazmanın amacı, duygu ve düşünceleri 
gözlem ve birikimlerimizden yararlanarak güzel, doğru ve etkili 
bir biçimde yansıtmaktır. (IV) Hangi konuda olursa olsun yazmanın etkili ve güzel olabilmesi, belirli aşamaları takip etmekle 
mümkündür. (V) Ancak yazılı anlatımda sadece kuralları öğrenmek yeterli değildir. 


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Şairim 

Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası 

Ayak seslerinden tanırım 

Ne zaman bir köy türküsü duysam 
Şairliğimden utanırım 

Şairim 

Şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum 
Türkülerle yunmuş yıkanmış dilim 


Onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm 


Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangileri vardır? 


A) Ünsüz değişimi - ünsüz benzeşmesi 
B) Kaynaştırma - ünlü daralması 

C) Ünsüz benzeşmesi - ünlü düşmesi 
D) Ünlü değişimi - ünsüz yumuşaması 
E) Ünlü daralması - ünsüz sertleşmesi 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


vi I. Gönlümde yine hüzünlü şarkılar var. 
IL. Sonbahar geliyor, yapraklar sararıyor. 
IN. Ayrılan yollar bir daha birleşir mi? 
IV. İnsan, insana hükmediyor acımasızca. 


Bu cümlelerin hangilerinde bir sözcük, türeme sırasında ünlü 
yitimine uğramıştır? 


A) veli B)i velil C) ll ve Il 


D) Il ve IV E) ill ve IV 


2. (1) Çocukluğum, özellikle kışın, ulaşılması güç olan bir Anadolu 
kasabasında geçti. (11) Annem bana kitap sevgisini aşıladığında 
daha okumayı sökmemiştim. (111) Orada kitap edinmek kolay degildi, ulaşabildiklerimin bendeki değeri ve izi anlatılamaz. (IV) 
Ortaokuldan itibarende vaktimi kasabadaki kütüphanede geçirmeye başladım. (V) İşte o anlarda kitaplarla aramda öyle sohbetler olurdu ki anlatamam. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “de”nin yazımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


vi I. Sonunda yanıldığını o da kabul edecek. 
Il. Yaşadığı sıkıntılardan bana da bahsetti. 
IN. Dilekçesini bakana arzedip istifa ediverdi müdür. 
IM. Hissettiklerini hiçbir zaman dışa vurmuyor. 
V. Çocuk arabanın arka koltuğunda uyuyakalmış. 


Numaralanmış cümlelerin hangilerinde birleşik eylemin yazımıyla ilgili yanlışlık vardır? 


A) Yalnız | B) | veli C) Yalnız Il 


D) Ili ve IV E) IV ve V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


J.R.R. Tolkien'in İlkçağ'daki destanları ve mitleri anlattığı Silma- 
I 
rillion'ın gelişiminde büyük bir rol oynayan Beren ile Luthien'in 
Il 


hikayesinin yazım sürecinde pekçok detay değişse de gölgele- 
IN IV V 


nen aşkları hep baki kaldı. 
Bu parçada altı çizili sözlerden hangilerinin yazımı doğrudur? 


A) veli B)| vellil C) il ve V 


D) lll ve IV E)IV ve V 


“Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden biri veya her ikisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğramışsa sözcük bitişik yazılır.” 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir 
yazım yanlışı yapılmıştır? 


A) Elindeki kargaburnuyla kablonun ucunu açmaya çalıştı. 
B) Yemeğin üstüne birer de tavukgöğsü yemek istedik. 

C) Düğünde üzerine yavruağzı şık bir tuvalet giymişti. 

D) Bu mevsimde yenecek en güzel balık sarıkanattır. 

E) Arıkuşu ülkemizde görülen en renkli kuşlardan biridir. 


Bursa'nın Yenişehir İlçesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına  — ediyor. Yenişehir'deki Selimiye Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda, saat indi yangın çıktı. Havanın rüzgârlı olması nedeniyle yangın kısa a bü- 


yüdü. Bölgeye itfaye ekipleri ve yangın söndürme halikopteri yön- 
IV V 
lendirildi. 


Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı doğrudur? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmanın okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır? 


7. o Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözlerin yazımı yanlıştır? 


A) Karma karışık duygular içindeydim dün gece sabaha kadar. 
B) Çocuklar düşe kalka büyür, sonra da düşe kalka yaşayacağı A) Uzun süre iş bulamayınca İŞKUR'a da başvurdu. 
gibi. B) BDDK'dan kredilerle ilgili açıklama bekleniyor. 
C) Maça çıkarken zihninin allak bullak olduğunu itiraf etti. C) Aile hekimim boğazımdaki ağrı için KBB'ye sevk etti. 
D) Kırlardan kucak kucak çiçekler toplardık birlikte gülüşerek. D) FIFA'dan yapılan açıklama futbolseverleri rahatlattı. 


E) Çamurlu bir yolda bata çıka ilerliyordu yedi sekiz kişi. E) Kazaile ilgili TCDD'nin sorumluluğu araştırılıyor. 


11. “Somut olarak yer belirten alt ve üst sözleriyle oluşturulan birleşik sözcük ve terimler ayrı yazılır.” 


8. Düzeltmeişaretinin (  ) kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir 
yazım yanlışı yapılmıştır? 


A) Elindeki kâğıdı göstererek bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. 
B) Köyde yaşayanların çoğu hâli vakti yerinde olan insanlardı. 
C) Genç tezgâhtar, müşteriye nasıl bir kumaş istediğini sordu. A) Birçok aşının deri altına zerk edildiği biliniyor. 


D) Aralarındaki alışverişi resmileştirmek için notere gittiler. B) Merdiven altı bir iş yerinde çalışıyordu o yıllarda. 


E) Bizim gençliğimizde hâtıra defteri yazdırmak modaydı. C) Yer altı zenginliklerimizi iyi değerlendirmeliyiz. 
D) Hastanın böbrek üstü bezlerinde iltihap varmış. 


E) İnsan yaşamı boyunca bilinç altındakileri yaşar. 


12. Sabahlara kadar ders çalışıyordu ama sınavlardan başarıyla çıkti. 


9. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti (  ) yanlış kullanılmıştır? 


Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir? 


A) Lisedeyken, sonra mühendis olan Hatay'lı bir arkadaşım var- 


dı. 
B) TBMM'de yeni yasama yılı için hazırlıklar başladı. A) Özna- yüklem uyumsuzluğu 


C) Medeni Kanun'da birtakım değişiklikler yapılacakmış. B) Dolaylı tümleç eksikliği 


D) Kuşadası'ndaki limanın kullanım hakları özel bir şirkete ve- GC) Gereksiz sözcük kullanılması 


rildi. il 
D) Noktalama eksikliği 
E) Batı'yı örnek alarak yetişen nesillerin bilimden uzak olması N 
E) Yanlış bağlaç kullanılması 
şaşırtıyor. 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Aşağıdakilerin hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğu vardır? 


A) Geçen hafta verdiğim sipariş, bana yeni ulaştı. 
B) Hepsi neşeyle önlerindeki yemekleri yiyorlardı. 
C) Son kitabınızı önümüzdeki hafta alacağım. 

D) Şarkının sözleri galiba ünlü bir şairimize ait. 

E) Bayram tatilinde hep birlikte pikniğe gittik. 


Aşağıdakilerin hangisinde cümle ile ayraç içindeki anlatım bozukluğu nedeni birbiriyle ilişkilendirilemez? 


A) Kurul kararını 25 Aralık'ta açıklayacak. (Noktalama eksikliği) 

B) Genellikle klasik ve pop müziği dinlerim. (Tamlama yanlışlı- 
Bı) 

C) İnsanlar elindekinin değerini, kıymetini bilmiyor. (Gereksiz 
sözcük kullanma) 

D) Sana neden oraya gitmediğimin sebebini söyleyeyim. (Zamir eksikliği) 

E) Geleneklerimizi iyi bilir ve sahip çıkardı. (Öge eksikliği) 


(1) Alaçatı'nın kalbindeki İncirliev için edebiyatın vücut bulmuş 
hâli demek yanlış olmaz. (11) Yıl boyu çalışan bu küçük otel, ilhamını Peter Mayle'in romanı Hotel Pastis'ten almış. (111) Kelimeler taşlara, hayaller gerçeğe dönüşürken yapının çevresine kurulduğu 100 yıllık incir ağacı da otele adını vermiş. (IV) Tatilde 
lezzetin önemini de göz ardı etmeyen İncirliev'de güne yaklaşık 
otuz kadar çeşitten fazla reçelin renklendirdiği bir kahvaltıyla 
başlıyor, akşamüstü çayını ise mutfaktan taze çıkmış kekler ve 
kurabiyeler ile alabiliyorsunuz. (V) Günün sonunda çekildiğiniz 
odanız ise ferah, romantik ve artık nadir bulunan bir işçiliğin izlerini taşıyan antika dolaplarıyla Mayle'i mahcup etmeyecek zarafette bir sanat eseri. 


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde gereksiz 
sözcükten kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Yaşadığı anıları, yaşlı babaannesinin ona geçen yılbaşında aldı- 
I Il Il 
ğı pembe kadife kapaklı anı defterine yazmaya başlamıştı. 
IV V 
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin çıkarılması cümlenin anlamında daralma ya da bozulmaya yol açmaz? 


A)I B)II C) 11 D) IV E)V 


Aşağıdakilerin hangisinde üç nokta (...) diğerlerinden farklı bir 
amaçla kullanılmıştır? 


A) İsimden türeyen fiiller de vardır: taşla-, gözet-, acık- ... 
B) Çok garipti, bir o kadar da kimsesiz, çaresiz, yalnız, zavallı... 
C) Haber kaynakları çok çeşitlidir: resmi, özel, ajans... 


D) Büyük ikramiye ona çıkınca ne mi aldı? Evler, arabalar, yatlar... 


E) Güneye doğru iniyorduk: Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla... 


I. Aldıklarını buzdolabına yerleştirdi. 
Il. Evi satın alıp hemen taşınacağız. 
IN. Hayvanları kardeşinden çok seviyor. 
IV. Bu olay çok başımızı ağrıtır. 

V. Kesinlikle bir bildiği var gibiydi onun. 


Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerden herhangi biriyle ilişkilendirilemez? 


A) Gereksiz sözcük kullanılması 

B) Çelişen sözlerin bir arada kullanılması 
C) Sözcüğün yerinde kullanılmaması 

D) Zamir olan tamlayan eksikliği 

E) Karşılaştırma belirsizliği 


7. o Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir nedene dayalı anlatım bozukluğu vardır? 


A) Kitaplarına gözü gibi bakar, kimseye vermezdi. 
B) Babasını arayıp konu hakkında konuşmak istedi. 
C) Zili çaldı, açan olmayınca anahtarıyla açtı girdi. 
D) Salonu temizleyip yeni mobilyaları yerleştirdik. 
E) Sınav kaygısı sayesinde başarısız oluyorlar. 


. Yenialdığı arabadan memnun kalmayınca satmaya karar verdi. 
Il. Gazeteciler, ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutmalıdırlar. 


INI. Eserinizi çok beğendim, hayranlığımı belirtmeme izin verin 
lütfen. 


Bu cümlelerin hangilerinde öge eksikliğinden kaynaklanan bir 
anlatım bozukluğu yoktur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


D) | veli E) Il ve lil 


9. Aşağıdakilerin hangisinde örnek cümleyle anlatım bozukluğu 
nedeni birbiriyle uyuşmamaktadır? 


Cümle Anlatım Bozukluğu 


A) Her geçen gün ağrıları artı- Gereksiz sözcük kullanma 


yor gittikçe. 

B) Ailesini seviyor, gereken Öge eksikliği 
önemi veriyordu. 

C) Uzun zamandır size gelme- 


yeli çok oldu. 


Çatı uyuşmazlığı 


D) Sen veannenilk defa mı git- Özne-yüklem uyuşmazlığı 


ti sinemaya? 
E) Onahiçgüvenmiyorum, ipiyle kuleden inilmez onun. 


Deyim yanlışlığı 


10. 


11. 


12. 


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? 


A) Bahçemizde çeşit çeşit ağaç ve sebze dikmiştik. 

B) Başlangıçta kabul etmedim ama sonra razı oldum. 

C) İki takımın oyuncuları coşkuyla sahaya çıkış yaptılar. 
D) Yangında birkaç kişi dışında hiç can kaybı yaşanmadı. 
E) Güzel çalışıyorsunuz, ister istemez sınıfı geçeceksiniz. 


Belediye ekipleri, kaçak mal üreten iş yerinin kapatılmasını öngördü. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerin hangisinden 
kaynaklanmaktadır? 


A) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından 
B) Dolaylı tümleç eksikliğinden 

C) Sözcüğün yerinde kullanılmamasından 

D) Gereksiz sözcük kullanılmasından 

E) Özne-yüklem uyumsuzluğundan 


Isparta'nın Kuyucak köyünde yapılan lavanta hasadına bu yıl 
kırk binden fazla ziyaretçi geldi. “Gelecek m Projesi” 
eN desteklenen “Lavanta Kokulu Köy”de lavanta 
e temmuz ayının ortasında başlanıyor. 

IV V 


Bu parçadaki anlatım bozukluğu, numaralanmış sözcüklerin 
hangisinde gereksiz bir ekin kullanılmasından kaynaklanmaktadır? 

A)I B) II C) Il 


D) IV E)V 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


1. Sanatçıların yaşam tarzıyla ilgili eleştirilere bakılınca havada kaldığı görülüyor. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisi yapılarak giderilebilir? 


A) “görülüyor” sözcüğü yerine “görüyoruz” getirilerek 

B) “Sanatçıların” sözcüğü cümleden çıkarılarak 

C) “havada” sözcüğünden önce “bunların” sözcüğü getirilerek 
D) “Sanatçıların” sözcüğü yerine “Ünlülerin” getirilerek 

E) “tarzıyla ilgili” yerine “tarzına ilişkin” sözü getirilerek 


2. Aşağıdakilerin hangisinde noktalama işaretinin kullanım kuralıyla verilen örnek birbiriyle ilişkilendirilemez? 


A) Tırnak içinde olmayan alıntı cümlenin sonuna virgül (,) konur: 


Bu gördüğüm en güzel şehir, dedi genç adam. 

B) Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden 
ayırmak için noktalı virgül (;) kullanılır: 
Çocuk; annesini, babasını, kardeşlerini çok özlemişti. 

C) Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlelerin sonunda iki 
nokta (:) kullanılır: 
Fiilimsiler aldıkları eklere ve görevlerine göre üç çeşittir: 
isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil. 

D) Alıntılarda başta, ortada, sonda alınmayan bölümlerin yerine üç nokta (...) konur: 


Böyle uzak uzak seslenmese 
Ben bir şehre geldiğim vakit 


E) Soruanlamı taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti (?) 
en sonda kullanılır: 


Nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, aradığın nedir? 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


I. Bu akşam yemeği sen yaparsın, salatayı da ben. 
Il. Hastayı yoğun bakıma alıp hemen serum taktılar. 
INI. Sana uzun zaman yazamadım, çok ihmal ettim. 
IV. Hedeflerinizi iyi belirleyin, asla vazgeçmeyin. 

V. Onu çalıştığı yerde ziyaret edip dertleştik. 


Bu cümlelerin hangilerinde aynı ögenin eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır? 


A) veli B) ll ve Il C) ll ve IV 


D) lll ve IV E)IV ve V 


Üsküp Türk Kesiminde, beni hep sıcak bir Anadolu Havası ku- 
I Il 
cakladı. Çocukluk günlerimin taş döşeli sokaklarından birisine 


benzer bir sokaktan geçerken sordum: İsminin Evliya Çelebi So- 
IN 
kağı olduğunu söylediler. Evlerin kapıları, pencereleri, perdele- 


ri, boyaları beni bırakmıyorlardı. Büyük kervansarayların, yıkılmış camilerin, hamamların karşısında durdum. “Burası Demir- 


ciler Çarşısı'dır. Devamı bizi Kazancılar Çarşısı'na götürür. Sonra 
IV V 
yolumuzun üzerinde Bit Pazarı var!” dediler. 
IV 


Bu parçada altı çizili sözlerden hangilerinin yazımı yanlıştır? 


A) veli B)i ve lll C) Il ve IV 


D) ill ve V E) Vve Vi 


Noktalama işaretleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır? 


A) Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü, ibareyi belirtmek için tek tırnak işareti ( ©...” )kullanılır. 


B) Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede 
alt alta gelen aynı sözlerin, söz gruplarının ve sayıların tekrar yazılmasını önlemek için denden işareti ( ” )kullanılır. 


C) Ayraç içinde, tekrar ayraç kullanılması gereken durumlarda 
yay ayraçtan önce köşeli ayraç (| | ) kullanılır. 


D) Özel adlara getirilen tüm ekler kesme işaretiyle (? ) ayrılır. 


E) Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına eğik çizgi ( / ) konur. 


Aşağıdakilerin hangisinde noktalama işaretinin kullanım kuralıyla verilen örnek birbiriyle ilişkilendirilemez? 


A) Genel ağ adreslerinde iki nokta kullanılır: 
http: //tdk.gov.tr 


B) Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda ünlem işaretiyle birlikte üç nokta (!..) kullanılır: 


— Ahmet, ne yapıyorsun orada? 
— Hiç... 
— Nasıl hiç? Telefonda oyun mu oynuyorsun yoksa!.. 

C) Bilişim uygulamalarında art arda gelen dizinleri birbirinden 
ayırt etmek için ters eğik çizgi (N kullanılır: 
CN BelgelerimlTürk Dili ve EdebiyatNDers Notları 

D) Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi (/) kullanılır: 
g/sn (gram/saniye) 

E) Arasında bulunan “ve, ile” anlamlarını vermek için sözcükler arasında kısa çizgi (-) kullanılır: 
1914-1918 Birinci Dünya Savaşı 


İstanbullu Hoca ( ) dün sabah ortadan kaybolmuştu ( ) En son 
Ali Emmi, Sabri Usta'yı gönderip “Hoca Efendi rahatsız mı ( ) bir 
emirleri var mı (| )” diye sordurtmuş, Emine'nin anası da buna 
kan çanağına dönen gözleriyle ters ters bakarak “Ne üstüne vazife ( )” diye cevap vermişti. 


Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 


A) (00) (6) (2) (2) 
B) (0) ()(2) (1) 
©) ()(6)(2)(2)(0) 
D) ()()(0) (2) (2) 
E (0) (2)(2)C..) 


Yıllar önce bir sergiden iki soyut resim almıştım. Ressam da oradaydı ( ) yanıma geldi ve sordu: 


— Neden bu iki resmi tercih ettiniz ( ) 


— Aynı yerin gündüz ve gece görüntüleri gibi geldi bana, işte ondan( ) 


— Hiç böyle düşünmemiştim ama hoşuma gitti, dedi ve kendisinin ne düşündüğünü açıklamadan uzaklaştı yanımdan. 


Uzun bir zaman aklıma takılıp kaldı ( ) Acaba ressam ne düşünmüştü bunları yaparken ( ) 


Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 


A) 0006) (0) 
B) ()()(2.)()(0) 
©) ()(2)(..)() (2) 
D) (5)(2)(1)(2)(...) 
E) ()(2)(1.)() (2) 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


1. Dostum (I) Ankara'ya gelince onu bir müzik okuluna yerleştirmeyi kafasına koymuştu. Bu iş hakkında konuştuğumuz zaman 
“Bilemezsin kardeşim (11)” diyordu. “Çocuğun sesi kulaklarımdan gitmiyor (111) ben bu işin acemisi değilim (IV) kendime insan 
sesi esnafı diyebilirim (V) fakat böyle bir sesi çok az dinledim.” 


Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine herhangi bir 
noktalama işareti getirilemez? 


A)I B) 1 C) ll D) IV E)V 


2. Fauchery(I) merdivenden inerken avazı çıktığı kadar bağırdı (11) 
(111) İşte Bordenave (IV) işte orada (V) 
Direktör de onu görür görmez lafa girdi (VI) 


(VII) Sizi uzun zamandır takip ettiğimi biliyorsunuz (VilI) Hani benim için bir fıkra yazacaktınız (IX) Bu sabah Figaro'da ben tek satır göremedim (X) 


Bu parçada numaralanmış yerlerden hangilerine birbirinden 
farklı noktalama işaretleri getirilmelidir? 


A) | ve IV B) Il ve Vİ C) ll ve Vi 


D) V ve IX E) Vİ ve X 


3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna diğerlerinden farklı 
bir noktalama işareti getirilmelidir? 


A) Kimseye söylemedi tatilde nereye gideceğini, ne kadar kalacağını 

B) Onun telefonda bu kadar kiminle konuştuğunu sen de mi 
bilmiyorsun 

C) Hatırlıyor musun enflasyonun üç haneli rakamları zorladığı 
dönemleri 

D) Yeni taşındığı şehre bir türlü alışamamış değil mi küçük kardeşin 

E) Sayfalardaki boşluklara mı not alıyor okuduklarıyla ilgili düşüncelerini 


TÜRKÇENİN RİTMİ 


Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti de ünlem işareti de getirilebilir? 


A) Haydi çabuk olun çocuklar, birazdan çıkıyoruz 

B) Safranbolu'da tarihi evleri, konakları gezdiniz mi 
C) Ah, beni benden alıp götüren o güzelim mısralar 
D) Nasıl hatırlamazsın birlikte izlediğimiz ilk filmi 

E) İnsanların hepsi birbirinin aynısı değil ki 


1. Sanatçı, romanlarında İstanbul yaşamını anlatırken; öykülerinde taşrayı ele almıştır. 


Il. Sultanahmet'ten Aksaray'a kadar sağa, sola bakmadan hızlı adımlarla yürüdüm. 


INI. Sizi bu eserinizden dolayı yürekten kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. 


Bu cümlelerin hangilerinde noktalama yanlışlığı yapılmamıştır? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Ili 


D) | veli E) Il ve hil 


Birçok gece çok az ya da hiç uyumadan başında bekler anneler 
çocuğunu. 


Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle 
giderilebilir? 


A) “Birçok gece” sözü yerine “Her gece” getirilmeli. 

B) “anneler” sözcüğü cümlenin sonuna getirilmeli. 

C) “başında” sözcüğü yerine “yanında” sözcüğü getirilmeli. 
D) “ya da” bağlacı yerine “veya” getirilmeli. 

E) “az” sözcüğünden sonra “uyuyarak” sözcüğü getirilmeli. 


Biraz doğruldu: 

— Safa melik yabancısınız herhâlde? diye sordu. 
— Safa bulduk, Niğdeliyim. j 

— Dimeyin vi e de Borluyum. 

— Çok güzel! Kimlerdensiniz? ” 

Hemen "A oluverdiler. 


Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi 
yanlış kullanılmıştır? 


A)I B) 1 C) 1 D) V E)V 


8. Yüzüparlıyor, yalnız kalmak için kendini oradan oraya savuran 
böyle bir adama göre oldukça tuhaf bir yüz ifadesiyle konuşacak biriyle karşılaşmış olmanın sevincini yaşıyordu. Günlerce ormanda tek başına yaşadıktan sonra bulunmuş biri gibiydi ( ) 


() İzinsiz girdim, dedi. 
Bir süre sesin kendisine ait olup olmadığını düşündü. 


Adam ( ) duvar diplerindeki saman yastıklardan birini aldı. Yabancının arkasına yerleştirdi. Yanına oturup yavaşça şöyle dedi 


0 


() Rahat otur. 


Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? 


)NYOYOO 
IYONIO 


NY) 
DYO) 
E)(.)(9)() (0) (v) 


10. 


2 Ocak 1943'te İstanbul'da doğan Barış Manço, sahnelerle ilk 
I 
olarak Galatasaray Lisesi'nde öğrenciyken tanıştı. Bu okulu bi- 
ll 
tirdikten sonra yükseköğrenim için Belçika'daki Kraliyet Güzel 


Il IV 
Sanatlar Akademisi'ne gitti. Grubu Kurtalan Ekspres'le birlikte 
V 
Türkiye'de ve yurt dışında birçok ülkede konserler verdi. 


VI 


Bu parçada altı çizili sözlerden hangilerinde kesme işareti ( ? ) 
yanlış kullanılmıştır? 


A) ivellll B)1l ve İl C) Il ve IV 


D) IV ve VI E) V ve VI 


Kendimizi kapattığımız odada sanıldığı kadar da yalnız değilizdir. 
Bize önce başkalarının sözü, başkalarının hikâyeleri, başkalarının kitapları eşlik eder. Edebiyatın insanoğlunun kendini anlamak için yarattığı en değerli birikim olduğuna inanıyorum. Topluluklar, edebiyatlarını önemseyip yazarlarına kulak verdikleri 
ölçüde zekileşir, yükselir. 


Bu parçada virgülün (,) 


I. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. 
Il. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. 


IN. Anlam karışıklığını gidermek için kullanılır. 


işlevlerinden hangilerinin örneği yoktur? 


A) Yalnız | B) Yalnız Il C) Yalnız Il 


D) | veli E) Il ve hil 
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Cevap Anahtarları 


TEST - 1 
1-B 2-B 3-€ 4-E 5S-A 6-€ 7: 8-A 9-B 10-B 


TEST -2 
1“ sile 3D 4-A 5 B b -€ TSE 80 O-0 10-A 


TEST -53 
1-5 > E 3<B 4-c EE e e 7-€ 8-€ 


TEST -4 
1-8 sile 3 E 4-B 5G 6-A 7-€ 8-D 


TEST -5 
VB 2-0 3 E 4-A 5G GE 7-A 8<0 giç 10-E 


TEST -6 
118 2sÂ 3 E 4-c 58 B-G 7-5 8-E 


TEST -7 
Tee İsE 3-A 4-D BE 6-D 7-D 8-D 


TEST -8 
VB 2-A 3“ E 4-c 53 6-D 7-B 8-A 8 -B 10-C TSE 12-A 


TEST -9 
VB 28 5-B 4-D 5G 6-A 7-B 8-A giç 10-C TSE ÜZE 


TEST - 10 
İE 2sÂ 3 4-D SG BE 7G 8<b 9g-A 10-B 


TEST - 11 
e E 2-D 3-€ 4-A 5S-A 6-D 7-A 8-B DE 10-B 


TEST - 12 
18 2-A 5G 4-c 5D 6 E 7s E 8<0 BE 10-D 11-D ig 


TEST - 13 
1-8 2:8 3 E 4-c 5 B 6-D 7-D 8-A 


TEST - 14 
T-A 2-c 5-E 4-D 5-B 6-c 7 E 8-A 9-A 10-D 11sE 12-E 


TEST - 15 
T-A 2-5 3-D 4-A 5G 6-D 7-€ 8 -B 9g-A 10-E 


TEST - 16 
TB 28 5G 4-B 5-A GE 7-D 8-A “0 10-E T15€ 
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Cevap Anahtarları 


TEST - 17 
T-A 2-6 2s E 4 -B 


TEST - 18 
1-8 2-8 3 <E 4-c 


TEST - 19 
1:-D pie 3D 4-cC 


13-C 14-B 


TEST - 20 
1:D 2sE 3-A 4-D 


TEST - 21 
1-€ 2-D 5-B 4-A 


TEST - 22 
1D 2“A 35 *€ 4-E 


TEST - 253 
1-1 Pie 3-D 4-B 


TEST - 24 
Tsk 2<B 3-E 4 -B 


TEST - 25 
tee 2-E 3-A 4-B 


TEST - 26 
10 2-8 3-8 4-E 


TEST - 27 
1-E Mk 5-D 4-B 


TEST - 28 
1-E 2-8 Kis 4-D 


TEST - 29 
1g 2-D > E 4-B 
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8-E 


8-D 


8-D 


85C 


10-A 


10-C 


10-B 


10-C 


10-D 


10-E 


10-C 


11-D 


11-E 


11-C 


11-D 


11-D 


11-D 


12-E 


12-Cc 


12-Cc 


12-D 


12-D 


12-D 
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TEST - 30 
1-A A 3<D 4-E 5-5 BE 7 öp “e 10-B 


TEST - 31 
T-A Z-B 3-D 4-E 5-€ &-€ ZE 8 -B ge€ 10-D 


TEST - 32 
1-6 e 5-B 4-E GE 6G-A 7-D 8-D 


TEST - 33 
1-B eb 5-0 4-A bb 6-D TB 8-A 


TEST - 34 
1sE ek 5-B 4-D 5*€ 6-D 7:<B 8-D 


TEST - 35 
6 2“ E &“E 4-B 5-A 6D 7-A 3-€ DE 10-E 11-D 12-0 


TEST - 36 
1:0 24€ 3-A 4-B 5-E 6G-A 7-<B 8-E 


TEST - 37 
1-E 2-D 3 -'B 4-B eze 6G-A 7-D 8-D 


TEST - 38 
TSE 2-8 3 <E 4-D 5€ 6 -B T-E 8-E 


TEST - 39 
se 2-D Se 4-c 5.1B 6G-A IE 8-E 


TEST - 40 
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TEST - 41 
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TEST - 42 
148 ile 3-A 4-B EE BE 7-A BB B-E 


TEST - 43 
bg 2:6 3-A 4-D 5-A 6-E 
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Cevap Anahtarları 


TEST - 44 
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TEST -54 
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TEST - 56 
T-A 2E 3-A 4-E 
TEST - 57 
1-B 1-€ 5-3 4-B 
TEST - 58 
İSE 2'E 2:10 4-A 
TEST - 59 
1-B Te 3-D 4-E 
TEST - 60 


1-B 2-E 5 E 4-D 
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8-E 


8-E 


8-D 


8-C 


8-B 


8-E 


8-C 


8-D 


8-B 


8-C 
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8-D 
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1-D 2-B 3-€ 4-B 5-C G-E 7-D 8-C 
TEST - 62 
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TEST - 63 

1-B 2-B 5-6 4-E 

TEST - 64 
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TEST - 65 

T-A 2-D 3-E 4-B 5-C 6 -B ZE 8-E 
TEST - 66 

1-D 2-Cc 3-D 4-E 5-B G-A 7 -E 8-B 
TEST - 67 

1-E 2-B 3 s5€ 4-A 9. E 6G-E 7/-D 8-B 
TEST - 68 

1-C 2-D 5 --B 4-A 5: C 6G-E 7 -€ 8-B 
TEST - 69 
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TEST - 70 
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TEST - 75 

1-E 2-D 3-E 4-D 5-D 6-B 
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TEST - 77 
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1-E 2-E 5 E 4-D a »E 6-C 
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Cevap Anahtarları 


TEST - 79 
TE ve sa€ 4-B 5-A 6-A 7B 8:0 &0 10-D 11-A 12-A 
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TEST - 87 
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TEST - 88 
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TEST - 90 
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Cevap Anahtarları 
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